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tis het kerkmagaZIN van de Protestantse
Gemeente Voorburg.
Oplage: 1.800 exemplaren.

-l verschijnt 8 x per jaar. Leden van de
Protestantse Gemeente Voorburg krijgen het blad
kosteloos in de bus. 1x per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.

Kopij sturen aan: kerkbladredactie
@protestantsegemeentevoorburg.nl

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te
weigeren, in te korten en, zo mogelijk in overleg
met de opsteller, aan te passen. Foto's: Minimale
resolutie 300 dpi. formaat 2550 x 1670 pixels.

Kees Koenen en Hilbert van Essen
ledactie 1: Dss Jan en Els van der Wolf en
F_eneke Marchand Christine Evertse, Ankie

Bronsveld, Henk Nauta, Solange 't Zand en Marrit
Buteijn

v : Jeanette Verwoerd,
N‘Ianska I'(Dnmg, Margnet Zuidgeest, Marianne de
Nooij, Trijnke van Dijk

l: De Zalige Zalm

vers-é:hijnt op 13 maart 2020
Deadline kopij 24 februari, 17.00 uur

Bruijnings Ingenhoeslaan 2

2273 KR Voorburg, E: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl

T:(070) 386 35 02. Bereikbaarheid: maandag en
donderdag van 09.00 - 12.00 uur (ook voor
bezoek).

Kaarten 20 x € 1,00. Bedrag inclusief portokosten
overmaken op:

NLO7 RABO 0365 9005 16 tnv. Protestantse
Gemeente Voorburg ovv. collectebonnen

(porto 1-3 kaarten € 0,91, 4-9 kaarten € 1,82, vanaf
10 kaarten € 2,73 ) of ophalen tijdens
openingstijden.

Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg NL27
INGB 0000 2619 19
Giften / Kerkbalans NLO7 RABO 0373 7311 32 tnw.

Protestantse Gemeente Voorburg ovv. gift of
kerkbalans.

Stuur dan uw adresgegevens naar:

16. Actie

8. Groen Geloven

Wat heeft geloven te maken met de keuzes
die je maakt in de supermarkt? Veel mensen,
en ook gelovigen, hoor je vaak overidealen
en waarden praten. Maar vraag ze eens als ze
uit de supermarkt komen wat er van die
waarden terecht is gekomen? Een interview
over 'Groene Kerk' zijn.

Kerkbalans
2020

1 0 « Bier, bitterballen
en ‘bonding'

p.r- c‘n &rd

Stuk voor stuk zijn de mannen blij met de
borrel. Ze komen voor de gezelligheid en
ontspanning na een drukke werkweek. Maar
zeker zo belangrijk is het contact met
anderen en een goed gesprek. Verbinding
dat is wat deze borrel hen brengt.



PROEF!

Daarveoor nodig ik u uit. Proef deze proeve van een Protestantse Gemeente Voorburg-magazine. Een nieuw recept voor
informatie en communicatie voor, over, en met ons, Voorburgse protestanten.

Onze samenleving verandert ingrijpend. Alles wordt grootschaliger, bureaucratischer: scholen, zorginstellingen,
winkelboulevards, burgerlijke gemeenten. Je moet steeds verder weg om iets voor elkaar te krijgen; of werken via het
onpersoonlijke internet. We moeten flexibel zijn, ons aanpassen, het wordt lastiger om grip op je eigen leven te
houden... dat we intussen zelf moeten leren regisseren. Waar blijft de menselijke maat?

Gaat de PGV hier nu ook al in mee? We gingen al van vier naar twee wijken, nu ook al naar één
blad? Wij zeggen: ja, maar juist om meer met elkaar te delen en van elkaar te leren, met minder
redactievergaderingen, in een aantrekkelijker opmaak, waarmee we ons ook beter naar buiten
kunnen presenteren. Samen staan we sterker!

Proef, en cordeel zelf.

Carel de Villeneuve
Voorzitter Algemene Kerkenraad

5. ‘Het Pepermuntje’ En verder...

Een leuke 'oud-Hollandse' gewoonte is

het doorgeven van een rol pepermunt 1. Voorpagina

aan het begin van de preek. We tonen Racilijum v tiMgay)

verbondheid en samen delen... 4. TOP2000 kerkdienst
6. Prinkbord

11. PROEF! Column
Laatst was er een open dag in de kerk,
ook een proef. Proef de sfeer, proef de

7. Korte berichten

12. Wij gedenken

mensen en ook de lekkere koffie. Stil worden bij het kruis

14. Stiltepagina
13. Gerﬂﬂkt (beeld Jan van der Wolf)
'Kent hij je nog?' Dat vroegen de 17. Wijknieuws De Open Hof
mensen aan de koffietafel me. 'Het is 18. Wijknieuws Martinigemeente
niks meer.

20. Diaconie

20. ‘Omzien naar elkaar’! 22. Muziek in de kerk

Dat is de missie van onze diaconie. Een 24. 'Staop en ga'
missie die los staat van leeftijd, 26. PKN nieuws
achtergronden of kerkelijke 27. Kerkdiensten

overtuiging. We zien om naar elkaar!
sl S 28. Kinderpagina
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Zondag 12 januari was de eerste TOP2000 kerkdienst in de Koningkerk. Aan
popkoor REBOUND uit Leidschendam o.l.v. Bart de Jong. Thema: INNEERVHAT LOVE IS ier). Ook

nummers van o.a. Queen, U2 en Dotan. Voorganger was dominee Jan van der Wolf.
Beeld: Mary Berkhout en Arjan van Mourik
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‘Onze menselijke liefde is prachtig, maar beperkt
en kwetsbaar. De enige die ons verlangen naar
totale liefde kan vervullen is God. (uit preek)
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Hoeksteenlezing: Luther en Bach

Zondag 2 februari, 10.30 uur, De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119
Spreker: Aukelien van Hoytema

Toegang € 7,- leden en vrienden € 5,-.

Bach was voor een groot gedeelte van zijn leven in dienst van de Lutherse Kerk. Hij
schreef niet alleen veel koraalteksten, waarmee hij zijn gemeente theologisch wilde
voeden, maar componeerde ook een aantal melodieén. Bach maakte in een aantal
werken gebruik van Luthers' teksten en zelfs van zijn melodieén. Aukelien van Hoytema
laat uin een lezing over dit onderwerp zien (beelden) en horen (muziekvoorbeelden)
hoe deze twee levens met elkaar verbonden. zijn in hun werk, ondanks het feit dat hun
geboortejaar 200 jaar uit elkaar ligt.

loeksteenlezing: De paradijstuin
Zondag 1 maart, 10.30 uur, De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119
Spreker: Anne Mieke Backer

Het scheppingsverhaal in Genesis is terug te voeren op een oude Hebreeuwse
geschiedenis die een variatie is op mondeling overgeleverde Babylonische verhalen, die
al duizenden jaren voor de jaartelling werden rondverteld en op den duur ook
verkleefden met andere scheppingsepen. Anne Mieke Backer vroeg zich af waarom van
alle scheppingsverhalen juist de versie is beklijfd, waarin wordt gesteld dat door
toedoen van een vrouw het paradijs is verloren gegaan.

Leerhuisavonden Bonhoeffer
12, 19 en 20 februari, 20.00-22.00 uur, Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4
(aanmelding verplicht: jtvanderwolf@gmail.com of (070) 212 82 79)

-- , ,._':_ ;'T . Hetis bijna 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer op bevel van Hitler werd gefusilleerd.

k “ ~ Maar hij inspireert vandaag de dag nog steeds gelovigen over de hele wereld. Tijdens drie
avonden verdiepen we ons in het korte maar bewogen leven van deze Duitse theoloog en
verzetsstrijder. We maken kennis met zijn nog altijd actuele theologische opvattingen. Ook
laten we ons inspireren door zijn spiritualiteit die spreekt uit zijn gedichten en gebeden.

A Deze avonden zijn een herhaling van de bijeenkomsten in november. Bij voldoende
'_ belangstelling worden de avonden herhaald op 16, 23 en 30 maart.

Lisland: 'land van gletsjers en vuur' (High Tea)
Zondag 2 februari, 14.00 uur, Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4

Diana de Wild heeft IJsland vele malen bezocht. Zij vindt het dan ook €én van de mooiste
landen ter wereld. Aan de hand van zelfgemaakte dia’s vertelt zij over de beroemdste
bezienswaardigheden zoals de kokend water spuitende Geysir, de vulkaan Hekla tijdens
een uitbarsting en de prachtige waterval van de Gullfoss. Ook laat zij dia's zien van een
bezoek aan een schapenboerderij in het zuidoosten van lJsland, vertelt zij enkele
prachtige verhalen over Vikingen en verbannen criminelen, laat zij een lJslands lied
horen dat daar over gaat. Daarnaast gaat zij in op de ontberingen die je er als toerist
soms voor over moet hebben voor een bezoek aan UUsland, zoals vastzitten in een
sneeuwstorm en met -5 graden overnachten in een tent.

De thee staat klaar om 14.00 uur, de lezing begint om 15.00 uur. We sluiten van
16.30-17.00 uur af met een hapje en een drankje. Info: Atte Roskam (06 11 92 34 78) of
Houw The (070) 386 11 35).

Korte berichten



Groene kerk

God in de supermarkt

Wat heeft je geloof te maken met de keuzes die je maakt als je boodschappen doet in de supermarkt? Welke
keuzes maak je; biologische-, scharrel- of vrije uitloopeieren? Kies je voor dierenwelzijn of houd je rekening met

het inkomen voor de boer? Een interview over geloven en wat het betekent Groene Kerk te zijn.

Tekst: Marianne de Nooij en Hilbert van Essen Beeld: Jan van der Wolf

‘Aandacht voor het milieu kun je niet los zien van
rechtvaardigheid. Klimaatverandering treft de zwakkeren
en kwetsbaren in onze samenleving meestal het hardst.
Alleen dat is al genoeg voor de kerk om aandacht te
besteden aan het milieu.! Een gesprek met Rick Slettenhaar,
Rene Horst en Marianne de Nooij van de werkgroep Groene
kerk en wat dat betekent voor ons als Protestantse
Gemeente in Voorburg.

Laudato Si

Rick: ‘Het begon allemaal met een gespreksgroep in de
Martinigemeente over geloven en duurzaamheid. En als je
daar dan over praat komt een aantal dingen naar voren.
Zoals het eerste gebod (Gen. 2:15) over de zorg voor en de
bescherming van de schepping en de opdracht aan de
mens de aarde te bewerken (Gen. 3:23). Startpunt voor het
gesprek was de encycliek ‘Laudato Si' van Paus Franciscus!
Marianne: '‘De Paus richt zich op de machthebbers op onze
aarde. Tijdens het lezen van zijn verhaal bekruipt je het
gevoel dat het wel heel moeilijk is om voor onszelf een rol
te zien. Terwijl we er juist behoefte aan hebben om zelf ons
steentje bij te dragen aan een betere wereld!

‘Kun je groen geloven? En zo ja, wat heeft dat voor
gevolgen voor je doen en laten?’ René: ‘We zijn toen naar
een duurzame maaltijd geweest in de Christus
Triumfatorkerk. Daar hebben we zeer smakelijk gegeten
waarbij het milieu zo min mogelijk werd belast. Er bleef
alleen GFT afval over dat, verwerkt tot compost, als mest
voor de tuin gebruikt is!

Gideonsbende

‘Onze werkgroep is eigenlijk een soort Gideonsbende: wij
willen draagkracht genereren, de kerkgangers en
gemeenteleden stimuleren om het gesprek aan te gaan en
mee te doen. Onze werkgroep is naar de Groene Kerkendag
2019 in Zwolle geweest. Het was er bomvol met meer dan
25 workshops en veel sprekers. Daar hoorden we ook een
spreker over 'God in de supermarkt. Veel mensen, en ook
gelovigen, hoor je vaak over idealen en waarden praten.
Maar vraag ze eens als ze uit de supermarkt komen wat er
van die waarden terecht is gekomen...

‘Maar er gebeurt ook al veel in onze Protestantse Gemeente.
De pastorieén zijn voorzien van zonnepanelen, evenals de




De tuin van de Koningkerk. v.L.n.r. Rick Slettenhaar, René Horst en Marianne de Nooij

Er is een kerktuin waarin groenten gekweekt worden die
zondags, na de kerkdienst, meegenomen worden. In de
Oude Kerk zijn tochtdeuren geplaatst om energie te
besparen en extra fietsenrekken om gemeenteleden te
stimuleren met de fiets te komen!

Mag je dan helemaal niets vervuilends doen? Rick: ‘Doe
wat je kunt. Het is niet mogelijk om helemaal niets
vervuilends meer te doen. Daarin moeten we ook reéel zijn.
Het gaat erom dat je je bewust bent van de keuzes die je
maakt en groene stappen zet waar dat kan. Dat je
geinspireerd door je geloof omgaat met de schepping.
Toen wij kinderen kregen hebben wij er bewust over
nagedacht hoe we de aarde willen doorgeven.

Wat je nu thuis al kunt doen:

» mee-eten met het seizoen

- afval scheiden

» minder plastic gebruiken

» nadenken bij wat je koopt

- de auto laten staan en meer fietsen

Geloven betekent goed rentmeesterschap van de
schepping en dan gaat het niet alleen over geld maar zeker
ook over het milieu. Het gaat ons niet om het opleggen van
een bepaalde visie of het maximaal vergroenen van onze
kerken. Het gaat om het zetten van haalbare stappen, €én

voor één. En over het met elkaar in gesprek gaan over onze
rol en verantwoordelijkheid!

Met 'Groene Kerken' willen Kerk in Actie en Tear dat
kerken duurzamer en groener worden. Het is de
bedoeling dat kerken elkaar kunnen stimuleren. Met
het nemen van één duurzame stap per jaar, kan een
kerk zich groene kerk noemen. Op groenekerken.nl
staan inspirerende voorbeelden van andere geloofs-
gemeenschappen en een toolkit hoe je verduur-
zaming kunt aanpakken.

Zelf kun je nu al, eigenlijk heel eenvoudig, het nodige doen.
Dat is ook waartoe Laudato Si ons oproept, begin bij wat je
zelf kunt doen. Natuurlijk zakt je de moed weleensin de
schoenen omdat je als individu slechts beperkte invloed
hebt. Als groep, als kerkgemeenschap, kun je meer
bereiken. Als kerk hebben wij een unieke rol in het behoud
van de schepping.

‘Onze droom? Dat de schepping duurzamer beheerd wordt.
We willen met gemeenteleden in gesprek, elkaar inspireren
en samen stappen zetten. Dat vraagt soms om een
investering, bijvoorbeeld in zonnepanelen of LED
verlichting. Maar, nogmaals, veel dingen kun je eenvoudig
gewoon doen!

Kom naar de Inspiratieavond over 'Groene Kerk zijn' die we dit voorjaar organiseren
(datum volgt). Meedoen / meewerken? Neem contact op met Rick Slettenhaar of René Horst
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Mannengroep 2.0

Bier, bitterballen en ‘bonding’

Het is vrijdagavond 13 december. Achter Arjan en Arie-Jan fiets ik naar de Haagse Binckhorsthaven, op weg naar
de Kompaan. Tijd voor een mannenborrel - een initiatief van enkele mannen uit de Oude Kerk. Dit is de vijfde
keer dat de mannen samenkomen, en het concept lijkt aan te slaan. Wat houdt zo’'n borrel in? Wat betekent het

voor de mannen? En niet onbelangrijk, waarom met alléén mannen?

Tekst: Trijnke van Dijk Beeld: Arjan van Mourik

Het is druk bij de Kompaan; de meeste tafeltjes zijn bezet.
Zachte stemmen mengen zich met de iets luidere muziek.
We lopen door naar achter, waar Marco en David al bij een
hoge houten tafel staan. Daarop een zwart bordje met
witte letters: Gereserveerd vanaf 20.30 uur, Martini. Onze
tafel bevindt zich vlakbij de keuken, en verschillende
borden met hapjes komen voorbij. De mannen begroeten
glkaar met een handdruk en scharen zich in twee- en

drietallen rond de tafel. Vanavond zijn er zo'n tien mannen.

lkkschat ze zo tussen de 35 en 50 jaar oud. De meesten zijn
al vaker geweest, David is er vandaag voor het eerst bij.
lemand gaat bier halen bij de roodgekleurde bar aan de
andere kant van de ruimte.

Om mij heen hoor ik allerlei gesprekken. Over een nieuwe
baan, lastige situaties op het werk, woekeren met je tijd en
alle sores bij de Belastingdienst. Over het voornemen om
morgen te gaan hardlopen, en dat bier drinken dan
eigenlijk niet handig is. Over het ontsteken van de
kerstboom bij de kerk en to-do lijstjes in deze drukke
periode. Men maakt kennis met nieuwe mensen en pakt
‘oude’ gesprekken op. Aandacht, wederzijdse interesse en

respect voor elkaar vormen daarbij de basis. Tussen de
gesprekken door inventariseert één van de mannen of hij
nog bier kan halen: ‘Een 3, en nog een 3, en wat neem jij?.
'Een 3, dat is die lichte toch? Doe mij ook maar. '‘Goede
keus, beaamt een ander. Het bier is hier goed, zo
verzekeren ze mij, maar het is bijzaak.

Meer dan gezelligheid

Stuk voor stuk zijn de mannen blij met de borrel. Ze komen
voor de gezelligheid, en voor ontspanning na een drukke
werkweek. Maar zeker zo belangrijk is het contact met
anderen, even bijpraten, een goed gesprek. Verbinding —
dat is wat deze borrel hen brengt, zo krijg ik meermaals te
horen. Een plek waar nieuwelingen makkelijk aan kunnen
haken en waar een band ontstaat met mensen die je wel
van gezicht kent maar voorheen nooit echt sprak. Daarmee
wordt de setting als wezenlijk anders ervaren dan de kerk:
‘Daar praat je over koetjes en kalfjes en je rent weer naar
buiten’. Een ander vertelt: Je drinkt wel koffie na de dienst,
maar bent onderwijl op je kinderen aan het letten. En

buiten de zondag om zie je elkaar vrijwel niet. Tenminste,
ik niet. En hier kan dat wel, dat vind ik mooi.




Bij de Kompaan vinden de mannen tijd om elkaar echt
te spreken en met de ander mee te leven. En het
bijzondere is dat ze daardoor elkaar ook in de kerk weer
weten te vinden. Voor een praatje na de dienst of om
een beroep op elkaar te doen bij praktische klusjes. Ook
ontstaan nieuwe initiatieven, zoals een groep die af en
toe samen gaat wielrennen.

Diverse groep

'Wat zijn de succesfactoren van hun concept? -vraag ik
de mannen. ‘Dat het op vrijdagavond is; klinkt het
beslist’ En dat het vrijblijvend is. Er wordt een appje
gestuurd, en je beslist zelf of je wel of niet komt; vult
een ander aan. Er is een clubje vaste bezoekers, maar er
schuiven ook steeds nieuwe gezichten aan. Een derde
benoemt de laagdrempeligheid; iederéén kan
aanhaken. Die laagdrempeligheid zorgt voor een
diverse groep mannen die meer én minder actief bij de
kerk betrokken zijn. En 'de kroeg’ als ontmoetingsplek
zorgt volgens de mannen voor een ontspannen sfeer,
waarin niet alles om serieuze onderwerpen draait.

Mannen onder elkaar

De borrel is so far een echt mannending. lk word deze
avond door de heren dan ook wat lacherig bestempeld
als ‘infiltrant’ Een enkeling benadrukt dat vrouwen wat
hem betreft ook welkom zijn. De meeste anderen
waarderen juist de exclusieve mannelijkheid: ‘ja, dat
vind ik er wel grappig aan’ en ‘ja, dat maakt toch wel
uit. Maar waarom? Die vraag vinden ze lastiger te
beantwoorden. Mannen zouden iets anders nodig
hebben en mannen onder elkaar hebben een andere
dynamiek. Al snel worden de antwoorden minder
serieus. 'We worden op steeds meer gebieden door
vrouwen overtroffen, misschien is dit het [aatste
houvast van mannen in een gefeminiseerde wereld,
oppert de één gekscherend. Een ander ziet meer
gelijkenis met de mannenvereniging van vroeger, maar
dan in een nieuw jasje. Een mannenvereniging 2.0 die
samenkomt in de kroeg en afspreekt via een ‘bier en
bitterballen" WhatsApp-groep. En ja, nu ze het daar
toch over hebben, waar blijven die bitterballen
eigenlijk? En daarmee case closed. Voor mij tijd om te
gaan.

Zin om aan te haken? Whats-app Arie-lan: 06 43 23 27 89
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PROEF!

Ingrid Schaafsma
Beeld: Michel Groen

Of ik een proef-
column wil
schrijven, is de
vraag. Hoe heet het
nieuwe wijkblad?
PROEF! heet het,
met hoofdletters en
een uitroepteken.
7o, datis een
duidelijke naam
denk ik en naarmate
de week vordert,
denk ik na over de betekenis van het woord

‘proef’ Als eerste proef ik het woord. Het voelt
goed omdat het duidelijk klinkt.

Proeven is een breed begrip: ergens aan
proeven, letterlijk wanneer je iets eet, of
proeven aan een nieuwe studie, cursus of
sport. Neemt u vooral een proefles, u zit
nergens aan vast. Die slogan hoor of zie je wel
eens.

En een test. Het is ook een test, zoals een
proefwerk op school of wanneer iemand proef
meoet rijden. Ik heb ooit een proefles gegeven
als onderdeel van een sollicitatie voor docent.
Nu schrijf ik een proefcolumn. Doe ik het wel
goed? Kan ik dit wel? Komt het overeen met de
gedachtegang van het nieuwe blad? Het zijn zo
van die vragen die me bezighouden. Het is een
proef, stel ik mijzelf gerust en als het misgaat is
dat niet erg. De cursus is misschien toch niet zo
leuk en de proefrijles viel zodanig tegen dat de
rijles maar niet meer gestart wordt.

Toch wil ik doorzetten en niet zomaar opgeven.
Het is niet geheel vrijblijvend natuurlijk. Laatst
was er een open dag in de kerk, ook een proef.
Proef de sfeer, proef de mensen en ook de
lekkere koffie. Zit doorzetten niet ook in de
betekenis van het woordje proef? De deur staat
open, alles is goed. Gaat het niet helemaal
goed? Geeft niet, het is een proef en blijf
vooral, proef en proef.

Eet smakelijk, letterlijk en figuurlijk en geniet.
Geniet van de nieuwe PROEF! en van de
column, misschien. En mocht u het niets
vinden: hé, het was toch (maar) een proef?!




op donderdag 12 december 2019. Zij werd 91

ooijman werd geboren in Rotterdam. Na de Mulo ging Een t
p 16 jarige leeftijd werken bij de handelsfirma vervuld he
rnatio-Muller, waar zij in de loop der jaren Kerk op de beg
rectiesecretaresse werd. In 1972 trouwde zij met Aart dienst werd geleid door ds. PL
. Kooijman. Ze gingen in Delft wonen en verhuisden in 1980 stonden de wnc;;ggien uitde
naar Voorburg naar de Goeverneurkade. Kerkelijk maakten  verschijnen aan allen die leven r i
door de ontwikkelingen in Voorburg een rondgang. Eerst de schaduw van de dood, zodat we onze voeten
e Burchtkerk, waar Riek ook collectant was, daarna de zetten op de weg van de vrede!(Luc.1:79).
Kerk, de Fonteinkerk en vervalgens De Open Hof
eente:

" De interesse van Riek lag bij tennis en de paardensport. Ook
zong zij graag. Ze was jarenlang lid van de Voorburgse
Oratorium Vereniging en het koor Haga Vocalis, waar ze ook
e taken vervulde. Ze zong ook mee in het

Marijke van Klaveren.

Stil worden bij het kruis

‘Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend water, enkel de dorst zal ons licht zijn’
{een lied uit Taizé, geinspireerd op woorden van Johannes van het Kruis)

Op woensdag 26 februari, aswoensdag, begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer. In deze periode is
er iedere week een korte stiltemeditatie in de Koningkerk. We worden stil rond het evangelie van het lijden van Christus.
Stil worden kan je helpen om de woorden dieper tot je te laten doordringen en om te bidden.

ledere donderdagmorgen vanaf kwart over 9 ben je welkom bij het kruis achterin de kerk. Er staan stoelen en
gebedsbankjes. Er klinkt zachte muziek. Om half 10 beginnen we met het aansteken van de kaars. We zoeken een
houding van stilte en ontvankelijkheid. In het hart van de bijeenkomsten klinkt een korte tekst uit het lijdensevangelie.
Volgens de klassieke kloostertraditie van ‘lectio divina”: goddelijke lezing, word je uitgenodigd je te verdiepen in dat
Bijbelwoord. Dat gaat in vier stappen, die we samen in stilte doorlopen. Stap 1 is ‘lectio”: je hoort een kort bijbelgedeelte.
Stap 2 is ‘'meditatio”: je mediteert op dat woord, je herkauwt het als het ware. Stap 3 is ‘oratio”: je bidt tot God. Stap 4 is
‘contemplatio”: stil zijn voor Gods aangezicht, rusten in zijn aanwezigheid. Aan het eind van de bijeenkomst luisteren we
naar een lied uit Taizé en ontvangen we de zegen. Om 10 uur gaat ieder zijns weegs.

De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie iedere week komt, zal merken dat de
beleving intenser wordt. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn of ervaring te hebben
met mediteren om mee te doen.

Info en leiding: ds. Els van der Wolf-Kox, tel. (070) 212 82 79
evanderwolfkox@gmail.com

In de Koningkerk, data: 27 feb, 5 mrt, 12 mrt, 19 mrt, 26 mrt, 2 apr, 9 apr
Tijd: 09.15 uur ruimte open, 09.30-10.00 uur meditatie
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Geraakt

‘We hadden
contact. We
hadden plezier.
Het was goed.

Kent hij je nog?

door dominee Els van der Wolf-Kox

koffietafel

'Kent hij je nog? Dat vroegen de mensen aan de koffietafel me.
'Het is niks meer! Het ging over meneer Jansen. Zo zullen we
hem maar noemen. Hij heeft de ziekte van Alzheimer. In een
vergevorderd stadium. lk was kort daarvoor bij hem in het
zorgcentrum.

op bezoek

Het was een bijzondere ontmoeting geweest. Toen ik zijn kamer
binnenkwam was hij ver weg. Totdat zijn lievelingsnichtje
arriveerde. Zij maakte hem wakker. Liefdevol noemde ze hem
bij zijn voornaam. Een grote lach verscheen op zijn gezicht. Aan
alles kon je zien hoe blij hij was met deze vrouw aan zijn bed. Ze
deed hem aan zijn moeder denken. Trots keek hij zijn kamer
rond. 'Is dit allemaal van mij?' Ja, ditis allemaal van jou. Toen
was ik aan de beurt, de dominee. '‘Bent u de dominee?' Dat kon
hij zich nauwelijks voorstellen. 'Een meisje kan tegenwoordig
dominee worden! merkte hij gevat op. Jaja, andere tijden.
Opeens kwam er ergens uit een laatje van zijn geheugen een
ondeugend kinderrijmpje over een dominee. Hij keek er bij, zo
van 'lk mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch!
Tussen alle hilariteit dronk hij met smaak van de koffie die zijn
nichtje hem slokje voor slokje aangaf. We hadden contact, we
hadden plezier. Het was goed. We keken elkaar in de ogen en
met een lange intense handdruk namen we afscheid.
Nagenietend van die onverwachte vrolijkheid fietste ik naar
huis.

gekend worden

Kent hij je nog? vragen de mensen me. Wat zal ik zeggen? Hoe
breng ik onder woorden dat hij weliswaar mijn naam niet kent,
maar dat we wel een echte ontmoeting hadden? Hij werd
gekend door ons. Wij gaven hem de plek die hem toekomt in
ons leven. De medewerksters van het zorgcentrum zorgden
goed voor hem. Zijn nichtje raakte hem aan met de liefde en
vertrouwdheid van een jarenlange familieband. lk was bij hem
omdat hij bij onze gemeente hoort, ook al weet hij dat zelf niet
meer. Dementie is een vernietigende ziekte. Daar wil ik niets aan
afdoen. Maar wij kunnen als mensen elkaar dragen en elkaar
waardigheid verlenen. Zoals God ons draagt in zijn liefde. Hij
kent ons, ook als wij onszelf vergeten. Wij bestaan in zijn liefde.
De Engelse theoloog John Swinton noemt dat ‘living in Gods
memory.

Uiteraard is de ontmoeting met meneer Jansen geanonimiseerd
weergegeven.
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In deze rubriek zoekt de redactie naar een antwoord op brandende vragen van gemeenteleden. In de kerk gebruiken we allerlei

rituelen, houden we ons aan bepaalde regels, maar waarom eigenlijk? Per keer geven we een uitleg van iets typisch kerkelijks als

'orgelspelen’ of meer bijzonder 'oecumenische diensten’ Dit kan algemeen voor beide wijken zijn, maar ook specifiek voor de

.| Martinigemeente of voor De Open Hof. Heb je een vraag waar je altijd al eens antwoord op had willen hebben? Stuur ‘m naar de
, redactie kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl. We kijken ernaar uit!

Actie kerkbalans

Christine Evertse interviewde hiervoor Hannie Keijzer - den Rooijen. Hannie heeft jarenlang op het kerkelijk
bureau gewerkt en 'aan den lijve’ ondervonden wat Kerkbalans teweeg brengt aan reacties van mensen. Toen ze

Waarom doen we dit?

krentmeester werd is zij de actie gaan trekken.

Wat is het?

Sinds 1973 is Kerkbalans een jaarlijkse actie waarin vijf
‘Nederlandse kerkgenootschappen hun leden oproepen

‘een financiéle bijdrage te leveren ten bate van onder meer
et onderhoud van hun plaatselijke kerkgebouw, de
‘salarissen (bezoldiging) van de predikanten, koster,
mlﬁ'anisten en andere kerkelijk werkers. Het is een
'ﬁﬂiangrijke inkomstenbron omdat de landelijke kerk (PKN)
;fi_ﬁéarop beoordeelt hoe vitaal de gemeente is. Hoeveel er
‘wordt opgehaald bepaalt de norm of er een dominee kan
‘worden beroepen bijvoorbeeld.

Als kerk kun je ook vermogen (geld op een spaarrekening)
hebben, zoals wij nu na de verkoop van de Opstandings-
en Fonteinkerk. Dat is hartstikke fijn, maar voor het
dagelijks voortbestaan van de kerk van minder belang. Als
we met de Actie Kerkbalans niet genoeg ophalen, moeten
we van de PKN inleveren. Het vermogen is wel fijn om op
de toekomst voorbereid te zijn, of voor plotstelinge grote
uitgaven. Maar vermogen raakt op. De PKN gaat ervan uit
dat een levende gemeente ‘offert; wil bijdragen aan het in
stand houden van die gemeente. Doordat de
kerkgebouwen zijn verkocht besparen we enorm op
onderhoudskosten, en dat is weer fijn als de opbrengst
van Actie Kerkbalans terugloopt wanneer er minder
mensen lid van de kerk zijn.

Hoe kan het ook?

Er wordt ook wel gecollecteerd voor ‘kerkelijke doeleinden!

Dat is eigenlijk voor dezelfde doelen als de Actie in januari.
Er zijn ook kleinere uitgaven die uit dit potje moeten
komen, als de koffie na de dienst bijvoorbeeld. Veel andere
activiteiten in het kerkgebouw, zoals de lunchconcerten
bijvoorbeeld, halen zelf geld op om de kosten te dekken.

Wat vragen we?

Een richtlijn voor je bijdrage is 1-2% van het bruto
inkomen. Maar je verbonden voelen met de gemeente en
zien wat er nodig is, is ook een belangrijke drijfveer. De
idee is dat een ieder geeft naar zijn of haar vermogen.
Vanaf je 21e krijg je een uitnodiging te gaan meebetalen.

Endan?

Om te kunnen bepalen of de Protestantse Gemeente
Voorburg (PGY) de begroting rond krijgt, wordt erin
januari aan alle gemeenteleden gevraagd het bedrag dat
ze het komend jaar willen geven alvast toe te zeggen. Als
alle toezeggingen binnen zijn laten de Kerkrentmeesters
weten of het begroot bedrag wordt gehaald. Op allerlei
manieren wordt er daarom aandacht gevraagd voor de
Actie. Vanaf de kansel, met vlaggen en banners binnen en
buiten, en zelfs met spotjes op de televisie. Op die manier
zijn we als kerk ook weer eens goed zichtbaar.

Bij de Actie in januari kunnen de kerkrentmeesters altijd

Actle

Kerkbalans
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weer een beroep doen op vrijwilligers, die door weer en
wind gaan lopen om de toezeggingen op te halen. Daar
zijn ze erg blij mee. Gelukkig kan men tegenwoordig ook
toezeggen via de website www.protestantsegemeen-
tevoorburg.nl. Daarvoor krijg je in december een oproep
en een inlognummer, als je emailadres tenminste bekend
is bij de administratie van de PGV!

Kan het niet moderner? Met een 'tikkie' of een
pinautomaat? Dat is zeker iets om over na te denken, maar
dit jaar hopen de kerkrentmeesters nog op vele
toezeggingen op de vertrouwde manier!




Wijkgemeente De Open Hof

Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:(070) 2128279

website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com

- T:(070)2128279

Verhuur  Koster/beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76
zalen: E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Wijkkas:  NL30 INGB 0007235874 tnv. wijkkas Koningkerk
Diaconie: NL95 INGB 0008034372 tnv. Wijkdiaconie

Een nieuw kerkblad

Een nieuw kerkblad... Als predikanten zijn we er blij mee!
Maar het is natuurlijk ook een beetje wennen. We moeten
wat verder vooruit kijken dan we gewend waren. En de
berichten worden anders verdeeld over het blad. We gaan
de komende tijd vanzelf ontdekken hoe we onze lezers zo
goed mogelijk kunnen dienen met informatie en inspiratie.

Bij de kerkdiensten in de Koningkerk

Precieze informatie over de kerkdiensten vind je op onze
website. Een paar bijzonderheden noem ik hier alvast.
Op 2 februari leidt ds Leneke Marchand van onze
zusterwijkgemeente Martini bij ons de kerkdienst. Mooi
om ook zo met elkaar verbonden te zijn!

Op 9 februari hebben we een oecumenische dienst met
onze RK broeders en zusters van de Verrezen Christus
Parochie. De dienst is in de Koningkerk onder leiding van
de oecumenische werkgroep.

Op 23 februari is er een themadienst over €én van de
levensvragen uit de gesprekskringen: hoe maak ik mijn
omgeving mooier? Ds Els van der Wolf leidt deze
kerkdienst,

Op 8 maart zullen twee kinderen gedoopt worden. Ds Jan
van der Wolf is de voorganger.

Als je eens wilt praten...

Als je eens wilt praten, kun je natuurlijk altijd contact
opnemen met de dominees of bezoekmedewerkers. Maar
veel mensen vragen niet zo makkelijk aandacht voor
zichzelf. Toch zouden we graag zien, dat u dat wel doet!
Om de drempel nog wat te verlagen, hebben we twee
initiatieven genomen.

(1) Achterin de kerk, bij het kruis, hangt een brievenbus. Er
liggen briefjes bij waarop u het kunt aangeven als u graag
een gesprek wilt met uw wijkpredikant of een
bezoekmedewerker.

(2) Er is een mailadres voor het pastoraat:
pastoraat@deopenhofvoorburg.nl

De dominees legen wekelijks de brievenbus en ook de

mails komen bij hen terecht. Zij nemen contact met u op
om iets af te spreken. Dat kan bij u thuis, maar ook in de
kerk. Als zij op vakantie zijn, zal een ouderling of
bezoekmedewerker dit contact leggen. We hopen datu
zich vrij voelt om het aan te geven als u ons wilt spreken!

Save the date: gemeenteavond 25 maart
Op woensdagavond 25 maart houden we een
gemeenteavond. Wat precies het gespreksonderwerp
wordt, kunnen we nog niet zeggen. Wel dat het met
liturgie te maken heeft.

Afwezig

Van 31 januari tot en met 9 februari hebben wij vakantie.
Als u dringend een predikant nodig heeft, kunt u contact
opnemen met €én van de voorzitters van de kerkenraad.
Ria de Graaf T: (070) 386 31 09 is de hele week present.
Bruun Feijen T: (070) 387 54 44 is tot 4 februari aanwezig.
Zij weten wie er beschikbaar is. Overigens is ons huis
gewoon bewoond in deze periode.

dss. Jan en Els van der Wolf-Kox




Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:

Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
T:(070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof)

W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. H.M. (Leneke) Marchand
T:(070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

ds. W.F. (Giel) Schormans
T:(070) 75203 63
E: wfschormans@hotmail.com

Verhuur Jos Ploeg

zalen: T:(070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente
Diaconie:  NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiaconie Martinigemeente

Veel 'nieuw begin’

Hoewel het buiten nog grijs en guur is, zie je her en der de
dappere sneeuwklokjes al uit de grond komen. Voorbode
van een nieuwe lente! Ook in de wijk rond de Oude Kerk is
er deze maanden veel ‘nieuw begin’. Op zondag 9 februari
zullen Anna Vink (dochter van Robbert Vink en Laura Roek)
en Annefleur Ruhl {(dochter van Emmelotte de Bakker en
Maikel Ruhl) gedoopt worden. Beide meisjes waren al
eerder met hun ouders in de kerkdiensten, en dat deden ze
heel goed. Met af en toe een kreetje en verder heerlijk
slapend. Op 9 februari zullen ze aan de hele gemeente
gepresenteerd worden. In één adem zullen Gods naam en
die van hen klinken. Voorgoed verbonden!

Een ander nieuw begin vieren we op 16 februari. Ons
nieuwe beleidsplan noemden we ‘Waar de Geest ritselt!
Dat ritselen is op dit moment zeker ook te merken in
allerlei mensen die beschikbaar willen zijn voor het
gemeentezijn. Twee nieuwe jeugdouderlingen (Maaike
Snoep en Femke Verdoes- Heijnis) en Teunis Jan van Varik
als kerkrentmeester worden op 16 februari in het ambt
bevestigd.

We merken dat het aantal kinderen en tieners groeit. Het is
goed dat er nu twee jeugdouderlingen komen die in de
kerkenraad het perspectief van de jongere gemeenteleden
kunnen inbrengen. Ook zullen zij de samenhang in het
jeugdwerk in het oog houden en waar mogelijk steun en
toeverlaat vormen voor zowel jeugdwerkers als
kinderen/jongeren. Dat alles met de gaven en tijd die hen
gegeven zijn. Ook de nieuwe kerkrentmeester
(-penningmeester) is zeer welkom. In de kerk gaat het om
God en mensen, maar om die ontmoeting mogelijk te
maken is zorg voor het materiele van groot belang. Laten
we bidden voor Maaike, Femke en Teunis Jan, dat ze
lichtheid en vreugde zullen ervaren in de bediening van
hun ambt. Dat geldt ook voor Ronald Schippers, Dolly Sark
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en Gerda van der Hoeven; we zijn dankbaar dat zij bereid
zijn hun werk in de kerkenraad voort te zetten. Op nog
verschillende andere manieren dragen gemeenteleden de
komende tijd mee aan het gemeentezijn.

Dat de kerk waardevol voor u/jou is, wie weet zelfs van
onschatbare waarde, kunt u in de komende tijd ten eerste
laten blijken door mee te doen aan de Actie Kerkbalans.
Daarin wordt om een jaarlijkse financiéle bijdrage
gevraagd. Dit o.a. om de pastorale zorg mogelijk te maken.
Ten tweede is er een bezoekactie ('Omzien naar elkaar’),
waarin we een aantal adressen in de wijk van ouderling
Thilly Walvoort beter in beeld willen krijgen (Kleurenbuurt
en omliggende straten). Tussen 15 januari en 12 februari
gaan een aantal mensen daar op pad met een kleine
enquéte. Deze is bedoeld om contact te leggen,
belangstelling te tonen en te inventariseren wat mensen
van de kerk verwachten, en of/hoe ze zelf betrokken
zouden willen zijn.

Tot slot een nieuw begin als het gaat om de bijbellezing in
de zondagse kerkdiensten: vanaf zondag 2 februari tot en
met Pinksteren luisteren we naar het boek Exodus. Daarin
worden de grondleggende gebeurtenissen van Israéls
bevrijding uit de slavernij in Egypte en de tocht naar het
beloofde land verteld. Een blauwdruk, van wat leven is, en
in het bijzonder: leven met deze God. Op allerlei
momenten in de geschiedenis kregen deze teksten nieuwe
zeggingskracht: denk aan de strijd om de burgerrechten in
de tijd van Martin Luther King. “lk zag Gods kinderen in
een geweldige stoet gaan, vanuit de kerkers van Egypte,
door de Rode Zee, door de woestijn naar het beloofde
land! (toespraak ‘On the Mountaintop’).

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden op
www.oudekerkvoorburg.nl .




Zelf ben ik (ds. Leneke Marchand) na een periode van gas
terug nemen inmiddels weer volledig aan het werk (net als
voorheen 70%). Ik heb de afgelopen tijd als een periode
van heroriéntatie en reflectie ervaren. Het besef van ‘aan
het eind van je latijn zijn" was confronterend en
beangstigend, maar er is uiteindelijk veel goeds uit
voortgekomen... al was het alleen maar het ontspannen
besef dat het gemeentewerk echt wel doorgaat als de
dominee een stapje terug doet. We leven van genade (van

dat wat geschonken wordt), en niet van werken/prestaties
wist Paulus. Genade en zorg heb ik ruimschoots mogen
ontvangen van u als gemeente en boven al van de Heer
zelf. Dank daarvoor! Moge het zo blijven.

te

Met hartelijke groet,
ds. Leneke Marchand,
ds. Giel Schormans

Bevestiging nieuwe ambtsdragers
en herbevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd u de namen van drie nieuwe ambtsdragers bekend te kunnen maken. Het betreft:

mw M. Snoep als jeugdouderling;
mw F. Verdoes-Heijnis als jeugdouderling;

dhr T.J.W. van Varik als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters;

zij zullen allen deel gaan uitmaken van de kerkenraad.

Ouderling dhr R. Schippers is verkozen voor een derde termijn;
diaken mw J.C.M. Sark is verkozen voor een tweede termijn;
diaken mw G. van der Hoeven-Pronk is verkozen voor een tweede termijn.

inigemeen

Mart

De voorgenomen (her)bevestiging vindt plaats in de dienst van 16 februari om 10.00 uur in de Oude Kerk.

Eventuele bezwaren tegen bovengenoemde kandidaten kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend door de
stemgerechtigde leden van de wijkgemeente binnen 1 week na deze bekendmaking bij de wijkscriba worden ingediend.
De mogelijkheid bestaat dat na het verschijnen van deze editie van PROEF! er nog één of twee namen bijkomen, deze
zullen bekend gemaakt worden via de website en op de orde van dienst. Op 2 en 9 februari zal dit bericht ook worden

afgekondigd tijdens de dienst.

Verlenging parkeervergunning Huygenskwartier

Voor het parkeren op het terrein van de Oude Kerk is een
parkeervergunning nodig.

Geen jaarontheffing, maar komt u wel regelmatig met uw
auto naar de kerk? Of wordt u regelmatig voor de kerk
afgezet omdat u minder mobiel bent? Dan kunt u of uw
chauffeur een (gratis) jaarontheffing aanvragen om het
voetgangersgebied Huygenskwartier in te rijden en

Giften

Voor de wijkdiaconie, via Bep van Sloten € 20,- (van mw
e J.); via Dirma Redelijkheid € 20,- (van fam M); via Judy
van Engeldorp € 10,- (van mw R.) voor de wijkkas.

Middaggebed

Een half uur van rust,
bezinning, lied en gebed. Elke
donderdag in het koor van de
Oude Kerk van 12.30-13.00 uur.
Welkom!
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gebruik te maken van het parkeerterrein van
de Qude Kerk via wwwi.lv.nl/parkerenkerk & -
Wel jaarontheffing? Dan loopt deze ontheffing binnenkort
af. Voorkom een boete en check wanneer uw
jaarontheffing verloopt. Vraag tijdig een nieuwe (gratis)
jaarontheffing aan via www.Iv.nl/parkerenkerk.

Koffieochtend en samen eten

Maandag 3 februari en 2 maart bent u welkom bij de koffie,
van 10.00-12.00 uur in De Voorhof. De maaltijden zijn op 11
en 25 februari en 10 maart, inloop vanaf 17.15 uur, aanvang
17.45 uur.

Aanmelden tot de zaterdag vodr de maaltijd bij Janny van
der Heide, T: (070) 386 15 34;

E: jannyvanderheide@versatel.nl

Inlichtingen: Gerda van der Hoeven; T: (070) 387 20 66;

E: gerdavdhoeven@hotmail.com



jaconie
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Diaconie-in-actie
‘Omzien naar elkaar’ is de missie van onze diaconie. Een missie die los staat van leeftijd, achtergronden of
kerkelijke overtuiging. We zien om naar elkaar! Dat kan zowel dichtbij als verder weg. Gericht op mensen, maar
ook breder: zorg voor al hetgeen door de Schepping is voortgebracht. De diaconie, dat zijn we samen. Samen

zorgen we voor tal van projecten en activiteiten onder de vleugels van de diaconie. Samen zorgen we voor de
benodigde menskracht en samen zorgen we voor de benodigde financiering.

Jan Hendriks (namens de projectgroep)

Op zoek naar nieuwe lokale initiatieven

Door armoede, ouder worden, ziekte en dergelijke kunnen
mensen in een isolement geraken. Ze kunnen minder goed
mee doen aan de samenleving. Eenzaamheid ligt op de
loer. De diaconie zet zich voor die mensen in door
financiéle hulp (giften, leningen), ontmoetingsmomenten
voor senioren, mantelzorg, acties voor de voedselbank etc.

De verkoop van de grond van Rustoord heeft de diaconie
de komende jaren meer financiéle armslag gegeven. Wij
zijn daarom op zoek naar nieuwe lokale initiatieven die
onze steun verdienen. Er bestaan vast meer situaties waarin
mensen minder goed mee kunnen doen aan de
samenleving.

Uw hulp is nodig = vul de enquéte in.
Via deze link vindt u de enquéte: https://nl.research.net/r/PGV2020, of via de QR-code:

Samen de juiste keuzes te maken

Wij vragen uw hulp als lid van de Protestantse Gemeente
Voorburg. Met z'n allen kennen we de Voorburgse
samenleving immers veel beter.

Om op het spoor te komen van (nieuwe of bestaande)
initiatieven die onze steun verdienen aan u het dringende
verzoek om een enquéte in te vullen. U kunt zelf een eigen
initiatief voordragen maar u kunt cok de aandacht vestigen
op initiatieven van anderen in de Voorburgse samenleving.

En natuurlijk hopen we dat u dan ook bereid bent om mee
te helpen bij de uitvoering daarvan. ‘Omzien naar elkaar’
doe je toch door relaties aan te gaan in de
samenleving?

'Samen op verhaal komen'’

een vakantie in Doorn

Drie ervaren deelnemers - Annie Neeleman (3x), Ans Verschoor (6x) en Jaap en Ninneke Pronk (3x) - vertelden
waarom zij zo enthousiast zijn over de vakanties van hetvakantiebureau.nl. Jaap en Ninneke werden
uitgenodigd door vrienden, Ans Verschoor ging voor het eerst nadat haar man was overleden en Annie ging
samen met haar man Arie omdat de busreizen waar zij altijd aan deelnamen te zwaar werden voor hem. Ninneke:
‘Een vakantie in Doorn is ‘Samen op verhaal komen’ Het is één grote familie. Ans vult haar aan: ‘De deelnemers
zijn vooral mensen van de kerk. Dat schept gelijk een band.

Tekst en beeld: Atte Roskam

Een belangrijke reden die alle vier delen is de zorg die
geboden wordt door zeer gemotiveerde vrijwilligers (1
op 2 deelnemers!) en professionele verpleegkundigen.
Zij helpen zo nodig bij praktische zaken als douchen en
gereed maken voor de nacht. Die extra zorg is ook
prettig voor de mantelzorger die dan ‘ook eens vrij heeft!
Annie waardeerde de fijne gesprekken met een
vrijwilliger na het overlijden van haar man.

Een leuk programma
Gedurende de hele week is er een aantrekkelijk dag-en
avondprogramma. Ninneke, Annie en Ans namen deel
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Rondom kerst en jaarwisseling beginnen
veel Nederlanders weer na te denken over
de vakantie. De gidsen waaronder die van
Het Vakantiebureau met vakanties voor
senioren (www.hetvakantiebureau.nl) is
bekend. De Diaconie heeft voor de week
van 1-8 augustus 10 kamers in Hydepark
te Doorn gereserveerd voor leden van de
Voorburg. De
Diaconie zorgt voor het vervoer naar
Doorn. Als u mee wilt kunt u zich per

E: chhoek@ziggo.nl of T: (070) 415 11 15)
opgeven bij Cor Hoek, voorzitter van de
Diaconie.

Protestantse Gemeente

aan excursies naar de Zandsculpturen van Garderen en
Huis Doorn en maakten een tochtje met het treintje over
het prachtige landgoed rondom Hydepark. Maar als je niet
zo mobiel meer bent als Jaap kun je ook lekker thuis
blijven en meedoen aan spelletjes of een workshop
(kaarsen maken), een legpuzzel in elkaar zetten of een
boek lezen. En 's avonds is er ook van alles te doen zoals
een dia-lezing, muziek en optredende artiesten.

Kortom

Tijdens een vakantie van hetvakantiebureau.nl in Doorn
krijg je echt een vakantiegevoel: Je laat thuis even los, je
bent onder de mensen en er wordt voor je gezorgd met
een leuk programma en drie maaltijden per dag’

Collectetoelichtingen

2 februari: Financiéle nood

De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken
in financiéle nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al
bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat
het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil
maken. Ook verstrekt de Diaconie renteloze leningen in
situaties waarin mensen even onvoldoende middelen
hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.
De leningen worden in passende termijnen terugbetaald.

9 februari: Diaconaal werk PKN

De Diaconie draagt jaarlijks een zgn. diagonaal quotum af
aan de PKN. Die zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk,
op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en
oecumene en voor ondersteunende activiteiten die het
diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en
fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

16 februari: Mission Aviation
Fellowship (MAF)

Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak
afgesloten van de buitenwereld. De MAF vliegt voor 1000
kerken en (hulp)organisaties in 30 landen. Vaak zijn de
wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar. Dorpen
liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen
of oerwoud. De kans op aanvallen of roofovervallen maakt
vervoer via de weqg risicovol. 45 minuten vliegen bespaart
een autorit van 9 uur. Piloot Dave Forney: 'Een
routinevlucht kan zo maar omslaan in een spoedklus. Zo
kreeg ik een oproep om een zwangere vrouw op te pikken
die op het punt stond te bevallen van een tweeling.
Vanwege levensbedreigende complicaties was haast
geboden! Gelukkig waren we op tijd en konden we de
aanstaande moeder naar Tarakan (Kalimantan Indonesié)
brengen waar een ambulance stond. Info: www.maf.nl
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23 februari: Werelddiaconaat

In 2020 ondersteunen wij drie projecten: Oeganda (2
projecten), JW-Support en Docenten voor Afrika: In
Kampala, de hoofdstad van Oeganda, een project dat
begon als burenhulp en via tuinbouw uitgegroeid is naar
voorlichting aan tienermoeders en onderwijs terwijl we
ook een revalidatiecentrum ondersteunen. Via JW Support
een schoolproject in Bangladesh waar de leerlingen naast
onderwijs ook levenslessen meekrijgen. De Stichting
Docenten voor Afrika ondersteunt in Zuid-Afrika lagere
scholen en individuele leerlingen met een beperking.

1 maart: Zendingsproject Bulgarije

De ZWQ werkgroep ondersteunt Foka van de Beek die
zendingswerk begonnen is in Bulgarije, onder Bulgaren,
Roma en Moslims. Op verzoek van een groep Bulgaarse
vrouwen, die de ‘Samaritaanse vrouwen’ worden genoemd,
zal zij zich bezig houden met het vergroten van hun
Bijbelkennis en theologische toerusting. Wij zijn samen

met de Vredeskapel uit Veenendaal deelgenoot in deze
uitzending.

8 maart: Pionierskerken

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak
lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. Hoe kunnen
we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact
hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken
een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten
komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers
zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de
context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij
vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap
waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten,
maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De
Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

jaconie

D



Muziek in de Koningkerk

Het jaar 2020 is voor de lunchconcerten een bijzonder jaar: we vieren ons 10-jarig jubileum.
: In februari en maart 2020 vieren we dat met maar liefst 4 lunchconcerten!

E ARTO ensemble

: ‘ Zondag 16 februari, 12.00 uur

w Het concert focust op de periode van de Romantiek tot het eerste kwart van de 20e eeuw en bevat een primeur! Tijdens
dit concert worden 2 recent ontdekte liederen van Margot Wright voor het eerst vertolkt. Een ander stuk uit het
-U concertprogramma is het “meesterlijke trio voor klarinet, cello en piano” van Gabriel Faure.

Het ARTO Ensemble bestaat uit :

-
w Nancy Braithwaite (klarinet),
0
N Guus Fabius (cello),
: Prunella Pacey (altviool),
Rosina Fabius (mezzosopraan)(foto)
E Andrew Wright (piano)
Dit ensemble met 5 verschillende instrumenten biedt vele
mogelijkheden voor mooie muzikale combinaties!

Feestelijk jubileumconcert

Zondag 23 februari, 12.00 uur
Met dit feestconcert vieren we het 10-jarig jubileum van de lunchconcerten. In dit
jubileumconcert kunt u dan ook luisteren naar musici die in de afgelopen 10 jaar e

bijdrage geleverd hebben aan de lunchconcerten.

U kunt luisteren naar Andrew Wright en naar het dagkoor olv. Marijke van Klaveren,
naar sopraan Helmi Verhoeven begeleid door Andrew Wright en naar het dubbel
blaaskwintet Pedlev olv. Peter le Feber.

Jonge pianisten

Zondag 8 maart, 12.00 uur

We verwelkomen een aantal jonge, talentvolle pianisten in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Zij laten onder het oog van hun
pianodocent Andrew Wright hun kunnen horen. Met dit optreden in een informele sfeer doen zij podiumervaring op,
op weg naar een mooie toekomst. Andrew werkt nog aan het programma voor het concert; dus dat blijft nog even een
verrassing.....
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Orgelconcerten Oude Kerk

Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg

Het Marianne orgel is in 1879 in gebruik
genomen, en is gemaakt door Johan Frederik
Witte van de Firma Batz te Utrecht. Het was
een geschenk van Prinses Marianne.

Zij heeft het orgel zelf besteld bij deze firma,
ter vervanging van het uit 1800 daterende
orgel, dat gemaakt was door Lambertus van
Dam te Leeuwarden en dat aan een grondig
herstel toe was (dit orgel is in 1878 verkocht
aan orgelbouwer Haspel te Rotterdam).

Jan Droogers

Zaterdag 15 februari, 20.00 uur
entree € 8,- inclusief drankje. Tot 16 jaar gratis.

Op het programma staan: marche van Choveaux, Preludium en Fuga van J.5. Bach, de
5e Sonate van A. Guilmant, Toccata van Bedard en tot slot een koraalbewerking van
Herman van Vliet.

Jan Droogers is vaste 2e organist in de Oude Kerk. Hij werd geboren in 1969 te Gouda.
Al heel jong speelde hij orgel en hoewel zijn beroep bouwkundige is, is hij zeer
serieus met het orgelspel en de orgelstudie bezig. De eerste orgellessen kreeg hij op
8-jarige leeftijd van de heer Muilwijk. In 1983 vervolgde hij zijn studie bij Wim van der
Panne, destijds cantor-organist van de Oude Kerk te Voorburg en vanaf 1989-2017 bij
Herman van Vliet, organist van de Joriskerk te Amersfoort. Vanaf zijn 14e jaar is hij
meer dan 20 jaar organist van de Gereformeerde Kerk te Bleiswijk geweest en sinds
1989 is hij daarnaast tweede organist van de Oude Kerk te Voorburg.

Ben van Oosten

Zaterdag14 maart, 20.00 uur
entree € 8,- inclusief drankje. Tot 16 jaar gratis.

Op het moment van schrijven is het programma nog niet bekend.

Geboren in 1955 te Den Haag. Hij studeerde orgel (bij Albert de Klerk) en piano (bij Brethe
Davelaar) aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam (waar hij cum laude
afstudeerde) en vervolgens in Parijs (bij André |soir en Daniel Roth).

Op 11-jarige leeftijd kreeg Ben zijn eerste aanstelling als kerkorganist en vier jaar later
debuteerde hij als concertorganist in zijn geboorteplaats. Sindsdien treedt hij met succes
op in orgelcentra over de gehele wereld als een van de meest prominente internationale
concertorganisten. Daarnaast is hij hoofdvakleraar orgel aan het Rotterdams
Conservatorium en docent bij masterclasses en internationale academies (o0.a.
Zomeracademie in Haarlem, Mc Gill University Organ Academy in Montréal). Ook is hij
jurylid bij internationale orgelconcoursen (o.a. Parijs, Nirnberg, Genéve).
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Sta op en ga’

Wereldgebedsdag en Internationale vrouwendag

" Zondagavond 8 maart, 19.00 uur, Oude Kerk

I-IVrouwen uit Zimbabwe hebben dit jaar het thema en de liederen voor de viering aangereikt. Zij hebben zich
laten inspireren door het genezingsverhaal uit Johannes 5. Hun inspiratie zal doorklinken in stilte en gebed, in

o ."

woorden en muziek, in kleuren en in licht. Tijdens de viering wordt voor diverse projecten in Zimbabwe
gebeden en geld ingezameld.

- De viering is voorbereid door een oecumenische werkgroep van vrouwen, die valt onder de Raad van Kerken
Leidschendam-Voorburg. Judith en Anje Eilander (sopranen) zullen onder andere het prachtige ‘O breath of
- God' van Malcolm Archer laten klinken.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun
land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt
deelgenomen. Al sinds 1929 wordt in Nederland deze internationale dag gevierd en ook in Voorburg is de
viering een traditie. Het is een goed om in verbondenheid met christenen wereldwijd te bidden, te delen en
te vieren!

L .
o




'Het pepermuntje’

Een leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We tonen

verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze estafetterubriek
willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer verbonden. Het Pepermuntje is de
ene maand in de Martini-gemeente, de keer erop in De Open Hof gemeente, en zo wisselt dat elkaar af.

Hoe ben ik in de Martinigemeente terecht

gekomen?

Ik ben Solange 't Zand en getrouwd met Ulrick 't Zand. Wij
wonen vanaf 1980 in Voorburg. Wij hebben 2 kinderen,
een dochter en een zoon, nu allebei volwassen. Wij werden
actief in de Opstandingskerk toen onze zoon van 6
maanden en onze dochter van 4 jaar werden gedoopt. Wij
hebben zo een 23 jaar gekerkt in de Opstandingskerk, tot
dat er een besluit werd genomen dat de Opstandingskerk
zou sluiten. Wij kwamen op een kruispunt van weg gaan
en een andere gemeente zoeken of met de fusie meegaan.
Wij hebben voor het laatste gekozen omdat het voor ons
vast stond welke keuze je ook maakte, je begon sowieso
opnieuw.

Wat doe je door de week?

Door de week ben ik werkzaam bij een dochterbedrijf van
de VNG, Het Congres- en Studiecentrum van de VNG BV.
Ons bedrijf is belast met het organiseren van congressen
in het bestuurlijk apparaat en het trainen van ambtenaren

25

en bestuurders op nieuwe beleidsmatige thema's. Mijn
functie is medewerker Financién op de stafafdeling
Finance.

Waarom is de zondag anders voor jou?
Wanneer is een zondag een fijne dag

geweest?
De zondag is voor mij anders, omdat ik die rust wil pakken
waar ik door de week niet aan toekom. Sportvrienden
kunnen soms nog wel eens vragen of ik zondag ook kom
om een bepaalde les te volgen, dan zeg ik steevast nee.
Wordt er een beetje ginnegappend gezegd: 'oh nee, je
moet naar de kerk' en ik hen corrigeer van: 'nee, ik wil naa
de kerk!

Dat begint met naar de kerk te gaan. Lukt niet elke zondag,
maar ik probeer er wel een bepaald ritme in te houden.
Even stil zijn, luisteren naar gods woord en meezingen in
de kerk ervaar ik als een meditatie. Zondag is fijn als ik dat
ook zo kan doen zonder veel verplichtingen van dingen
die moeten.

Met wie zou je een zondagmiddag door willen
brengen?

Weet ik niet. Ik denk dat heel veel mensen zondag even
niks willen. Maar als iemand mij vanuit de kerk zou

benaderen omdat degene eenzaam is of een
gesprekspartner zoekt zou ik het zo doen.

Welke figuur in de Bijbel inspireert jou het
meest?

Jezus en de Samaritaanse Vrouw. De boodschap, dat je mag
zijn wie je bent, niet bij voorbaat een ander veroordelen
zonder de moeite te nemen de ander te leren kennen en te
doorgronden.

Voor wie of wat zouden we eens (of meer)
moeten bidden?

Voor de ouderen die wegens ouderdom of omdat zij niet
zelfredzaam meer zijn in een verpleeghuis moeten wonen
en weinig of niemand zien van hun familie.

Aan wie geef je het pepermuntje door? Waar
ken je haar of hem van?

Ik geef het pepermuntje door aan Christine Evertse van De
Open Hof gemeente. Wij kenden elkaar al van de Vijverhof
-school en nu starten wij samen deze rubriek op.



PKN nieuws

Berichten van de |

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een
greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

PaasChallenge
2020

Het paasverhaal hebben veel jon-
geren al vaak gehoord, maar komt
de boodschap van Pasen nog aan?
Voor jeugdgroepen (12-18 jaar) is
er dit jaar weer een nieuwe versie
van de PaasChallenge: een span-
nend spel met puzzels, spellen

en gesprekken in de nacht voor
Pasen. Naast de PaasChallenge
LARGE (nacht) is er ook een 'korte
variant": de PaasChallenge SMALL.
Dit is een spel van één uur, te
spelen op één locatie. Deze versie
is niet alleen leuk voor kerkelijke
jeugdgroepen, maar ook geschikt
voor groepen jongeren die niet
kerkelijk zijn.

>> jop.nl/paaschallenge

1Nanlaats =11
]

geloof,

hoop en liefde

Bestel

AW, protestantse

gratis de

40dagentijdkalender

In de veertigdagentijd leven
we toe naar Pasen. Jezus
riep ‘Sta op!'tegen zieken
en mensen die leden onder
onrecht. Hij riep zelfs doden
tot leven. En gaf zelf zijn
leven voor ons als ultieme
daad van liefde. Niet het
duister, maar de liefde
overwon. Jezus geeft ons
nieuwe hoop. We mogen
iedere dag weer opstaan

uit alles wat ons neerdrukt,

alles wat ons somber maakt.

De 40dagentijdkalender
2020 daagt u uit tot bezin-
ning in de veertig dagen
op weg naar Pasen. ‘Sta op’
is de rode draad door alle
dagen. De kalender biedt
tevens nieuwe vormen om

invulling te geven aan de
vastentijd, bijvoorbeeld door
te vasten van snoep, sociale
media of vlees. Bestel de
kalender nu gratis!

>> petrus.protestantsekerk.nl/
40dagentijdkalender

Boekje Protestantse

Lezing 2019

Nationaal Coordinator
Terrorismebestrijding en
Veiligheid - Pieter-Jaap
Aalbersherg - hield op

31 oktober de Protestantse
Lezing 2019, Het thema was:
‘Gestold wantrouwen. Een
onbedoeld effect van secu-
larisatie?’ Aalbersberg gaf
Zijn visie op de Nederlandse
samenleving, vanuit zijn

rol als NCTV, maar ook als
christen. Terreur en dreiging
wennen nooit. Toch zijn
geloof, hoop, liefde, en ook
vrede, geen loze woorden.
Conflicten zijn er altijd,
maar je kunt veel doen om
vrede te creéren. Het boekje
met de lezing is nu gratis te
bestellen.

>> protestantsekerk.nl/lezing



datum

2 feb

9 feb

16 feb

23 feb

1 mrt

veertig-
dagentijd |

8 mrt

veertig-
dagentijd Il

15 mrt

veertig-
dagentijd Il

22 mrt

veertig-
dagentijd IV

tijd

10.00u

19.00u

10.00u

19.00u

10.00u

19.00u

10.00u

19.00u

10.00u

19.00u

10.00u

19.00u

10.00u

19.00u

10.00u

19.00u

Kerkdiensten

Martinigemeente
(in de Oude Kerk)

ds. W.F. Schormans;
1 (Israel onderdrukt in Egypte)

Ex:

ds. H.J. Franzen, Pijnacker

ds. H.M. Marchand; bediening van
de Heilige Doop aan Anna Vink en
Annefleur Ruhl; Ex. 2:1-10 (Mozes in
het biezen mandje)

ds. A. Sterrenburg, Evensong

ds. W.F. Schormans en ds H.M.
Marchand, bevestiging en
herbevestiging ambtsdragers;
Ex. 2:11-15 (Mozes vlucht naar
Midjan)

ds. J. Maasland, Scheveningen

ds. H.M. Marchand;
Ex. 3:1-18

ds. J. van de Meent, Utrecht

ds. J.T. van der Wolf

ds. H. Out, Den Haag

ds. W.F. Schormans;
4:18-31 (Mozes naar de Farao)

Ex.

Oecumenische dienst
Raad van Kerken

|ds. H.M. Marchand

ds. W.F. Schormans

ds. E. van der Wolf-Kox

De Open Hof
(in de Koningkerk)

ds. H.M. Marchand,
met doventolk;
parallel kelderdienst voor 12 t/m 18

jaar

Oecumenische dienst met Verrezen
Christus Parochie o.l.v. de
oecumenische werkgroep

ds. J.T. van der Wolf,

met dovenlolk;

paralllel kelderdienst voor 12 t/m 18
jaar

ds. E. van der Wolf-Kox;
themadienst "hoe maak ik mijn
omgeving mooier?

ds. E. van der Wolf-Kox,
met doventolk;
parallel kelderdienst voor 12 t/m 18

jaar

ds. J.T. van der Wolf, doopdienst

ds. D. Stegeman, Den Haag,

met doventolk;

parallel kelderdienst voor 12 t/m 18
jaar

Muzikaal Taizé Avondgebed

ds. J.T. van der Wolf

De Mantel

ds. K. Wigbolus
aanvang 11.15u

ds. T. Koelewijn
aanvang 11.15u

collecte

1 Financiéle nood
2 Kerk, algemeen

1 Diaconaal Quotum
2 Kerk, algemeen

1 Mission Aviation
Fellowship
2 Kerk, algemeen

1 Werelddiaconaat
(ZW0)
2 Kerk, algemeen

1 Voorjaarszending
(Bulgarije, ZWO)
2 Kerk, algemeen

1 Missionair
2 Kerk, algemeen

1 Paasgroeten
2 Kerk, algemeen

1 Binnenlands
Diaconaat

(Kerk in Actie)

2 Kerk, algemeen



‘Heb je het gehoord?’, zeiden de muizen tegen Kikker,

‘Roets is terug!” ‘Hartstikke mager!” piepte dikke muis.

‘Zijn verdiende loon’, zei een ander. Tja. Roets de
muis was weken geleden erop uitgegaan.

‘Ik verveel me suf hier. Ik ga op zoek naar kaas en
zoete koek in de stad. Tabé!’ En weg was hij.

De muizen waren stiekem een beetje jaloers. Naar
de grote stad? En daarna boos. Naar de grote stad!
Hen zomaar in de steek laten! Vanmorgen vonden ze
Roets bibberend onder de kerkbank. ‘H-hebben jullie
wat te eten voor me? |k heb al dagen niks g-gehad.
De m-mensen in de stad voeren oorlog t-tegen ons.
Met m-muizen-vallen en g-gifkorrels. >
Ik kreeg zo'n spijt.’

Woat wil ‘Keer Je om eigenlik zeggen? O
Maak deze puzzel en je leest het woord in de
9ekleurde vakjes: een tip voor de tijd Naar Pasen.
Het begint met een vi et dls alle andere woorden!

| Wees niet gierig maar juistv . . . . .. 9.
R — f je schuldenaren.

3 De tijd van ommekeer duurt v . . . . .
¥ beze tijd heet ook dev . ... N

SV...... w je hart.
6 Sluity....... éf;eijme“e Naaste.
V... r de wereld, begin bij jezelf.

& Op Goede V . . . . 9 zijn de 0 dagen
bijna voorbi). -

Naar LucaS 52432

Q\JTE‘ISA' ‘Beplun Jajaquan ‘deyospusiun ‘mnaiian ‘uajsea ‘Bisan ‘yasbian ‘Binablun Burssoidp

- @ @r
Jezus vertelde over de zoon die van huis was weggelopen en terugkwam.
De vader zag zijn zooh ol vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij
medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen
en kuste hem. be zoon zei: Vaden ik heb me slecht g9edragen tegenover
God en tegenover u. Lk verdien het niet meer om uw zoon te ziin.
Maar de vader zei tegen ziin knechten: We gaan eten en feestvieren!
Want mijn zoon was dood, maar Nu leeft hi) weer 1k was hem kwilt,
maar ik heb hem weer gevonden. Toen gingen ze feestvieren.

R @ KK

‘Eigen schuld,” zei dikke muis. ‘Jij moest toch zo nodig
op avontuur? Van ons krijg je niks. Je moet je lesje
leren!” En nu riepen ze Kikkers hulp in. ‘Kik, kom mee.
Vertel Roets dat hij zijn eigen eten maar op moet
scharrelen. Buiten! Onze keuken is van ons.” Kikker
sprong van zijn bloembak en zag Roets uit de verte

al zitten. ‘Je bent teruggekomen, Roetsie, kom hier!’
En hij sloeg zijn kikkerpoten om het iele muisje heen.
‘Ik ben d-dom geweest’, zei Roets. ‘Ilk ben al blij als ik
appelschillen mag eten.” ‘Ben je mal’, zei Kik, ‘Je hoort
er gewoon bij. Keerde iedereen maar eens om.’
Roets kreeg dezelfde droge kruimels als iedereen.
Want het was natuurlijk wel vasten. H
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