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In deze rubriek zoekt de redactie naar een antwoord op brandende vragen van gemeenteleden. In de kerk gebruiken we allerlei
rituelen, houden we ons aan bepaalde regels, maar waarom eigenlijk? Per keer geven we een uitleg van iets typisch kerkelijks als
'orgelspelen’ of meer bijzonder 'oecumenische diensten’ Dit kan algemeen voor beide wijken zijn, maar ook specifiek voor de
Martinigemeente of voor De Open Hof. Heb je een vraag waar je altijd al eens antwoord op had willen hebben? Stuur ‘m naar de
redactie kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl. We kijken ernaar uit!

Vasten en Veertigdagentijg

Tekst: Marianne De Nooij. Beeld: Arjan van Mourik

De rubriek ‘Waarom doen we dit'? gaat deze keer over
vasten. Er is ontzettend veel over te vertellen: het ontstaan
en de ontwikkeling van vasten door de eeuwen heen, de
symboliek van het getal veertig, wat er in de bijbel staat
over vasten en hoe gemeenteleden de Veertigdagentijd
beleven. Teveel voor één keer; dat geeft kansen voor een
vervolg, later!

Feiten

De Rooms-Katholieken spreken over Vastentijd, de
Protestanten over Veertigdagentijd. Ze bedoelen beiden de
tijd van voorbereiding op Pasen. In deze tijd bezinnen
Christenen zich niet alleen op het lijden en sterven van
Jezus, maar ook op het lijden van onze naasten dichthijen
ver weg en op ons eigen leven. De Veertigdagentijd loopt

dit jaar van Aswoensdag 26 februari tot en met zaterdag 11
april. Op zondag 12 april is het Pasen. De Veertigdagentijd
duurt overigens 46 dagen omdat er op de zondagen in
deze periode niet gevast wordt: de zondag is namelijk een
feestdag! In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Het
duidt op voorbereiding en overgang. Jezus was
bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en
te bidden. Het volk Israél trok veertig jaar door de woestijn
voordat zij in het beloofde land aankwam.

Vormen van vasten

We vroegen aan een aantal gemeenteleden of en hoe
aan vasten vorm geven tijdens de Veertigdagentijd.
‘Ik dacht aan geen suiker, koek of chocola! En: '40 dagen
zonder koffie... is voor mij in elk geval best een opga
Een leuke is de volgende: ‘Wij doen aan moppervasten.
is best een uitdaging als je voor de zoveelste keer op et
dag over een jas of schooltas van je pubers struikelt en
koektrommel binnen een uur alweer leeg is!' De
geinterviewde is vast van plan ook na Pasen niet meer te
mopperen. Een ander zegt 'ik zie het meer als versoberen,
Ik laat lekkernijen en tussendoortjes staan. Dat is voor mij |
echt best moeilijk, maar met het oog op God valt het me
dan toch licht!

Dat de Veertigdagentijd niet alleen een periode is om iets te
laten, maar ook om juist iets toe te voegen aan je leven,
blijkt uit de volgende reacties: ‘lk wil iedere week een
bezoek brengen, wat er steeds niet van komt! Of ik
probeer iedere dag te bedenken waar ik dankbaar voor
ben. Dan probeer ik iedere dag een hartje te haken. Die
hartjes hang ik in de paastakken die dan met Pasen vol
dankbaarheid hangen. ‘Wij bidden in de
Veertigdagentijd heel bewust voor ieder van de
kinderen! ‘In de Veertigdagentijd wil ik mij dagelijks
focussen op iemand, een situatie, iets. lk wil daaraan
mijn volle aandacht geven. Dan helpt het om iets dat je
heel gewoon vindt voor een bepaalde tijd niet te doen.
Dat herinnert je eraan waarom je dat doet.

Ditillustreert ook de Veertigdagentijd als tijd voor
reflectie. Niet voor iedereen draagt vasten bij aan waar
het volgens hen daadwerkelijk om draait in de
Veertigdagentijd: Ik heb de afgelopen jaren
verschillende dingen geprobeerd: geen alcohol, geen
zoetigheid, niets kopen behalve noodzakelijke
boodschappen. Het went vaak snel en geeft me niet per
se meer focus op het lijJden van de Heer!

‘Vasten moet voor mij geen doel op zich worden. Ik kan
veertig dagen afzien van koffie, maar dat is niet per se het
geloof verdiepen. Het gaat erom verbinding te maken met
het geloof! lemand zag de Veertigdagentijd als een
intensieve oefening op bezinning, juist ook voor de periode
erna. lk eindig dit artikel met een bijdrage van één van de
geinterviewden die me erg geraakt heeft. Het is een
uitspraak van Paus Franciscus die zij vorig jaar tijdens de
Veertigdagentijd ‘onder de arm’ had genomen: ‘We moeten
niet zomaar vasten, maar vasten van onze onverschilligheid
voor andere mensen.



Korte berichten

Buurtkoelkast Groene Loper

Van Royenstraat 2; informatie bij Jessy Crul, 06 30 04 98 63

Sinds kort staat in wijkcentrum de Groene Loper een buurtkoelkast! Een initiatief van een
buurtbewoonster uitgevoerd i.s.m. Wooninvest en Woej. U bent, als buurtbewoner, van
harte welkom om van deze gezamenlijke koelkast gebruik te maken. Als u fruit en groente
overhebt kunt u dat in deze koelkast achterlaten voor mensen die tekort komen. Een
mooie missie om voedselverspilling tegen te gaan en bij te dragen aan de gezondheid van
de buurt. De koelkast is niet bedoeld voor bederfelijk voedsel zoals zuivel, maaltijden of
vlees. Ook is de inhoud echt bedoeld voor bewoners die zelf weinig mogelijkheden
hebben om gezonde keuzes te maken. De Albert Heijn in Voorburg levert wekelijks een
gezonde basis voor de koelkast.

Kunt u iets missen of kunt u juist wat gebruiken? Kom dan naar de buurtkoelkast!

Theologische Vorming voor geinteresseerden

Zaterdag 14 maart, 10.30 - 13.30 uur,

Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag

Deze cursus biedt u een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en Bijbel,
maar probeert samen met u ook antwoorden te vinden op levensvragen.

De ochtend begint met een korte kennismakingsles om u een indruk te geven van de
inhoud van de cursus. We kiezen het onderwerp van de les uit de Bijbel of uit de
samenleving, geloofs- en levensvragen. De aanwezige docenten zullen kort iets over de
inhoud en opbouw van hun lessen vertellen. Daarna is er voldoende tijd om vragen te
stellen over deze lessen, alsmede over de cursus. Na de pauze krijgt u de gelegenheid om
met de verschillende aanwezige docenten en met het vak wat zij geven kennis te maken.
Bij genoeg aanmeldingen begint de nieuwe cursus weer in september, afhankelijk van de
belangstelling, op woensdagavond en / of op donderdagmiddag. Aanmelden bij
Annemarie van Duijn, E: wwvanduynli@kpnplanet.nl of T: (071) 407 35 66 /06 5537 50 48

Herinneringen aan uw kerk in oorlogstijd
In 2020 worden overal in ons land activiteiten georganiseerd ter herinnering aan

.,/T\
75 jaar Vrijheid. De Raad van Kerken wil van kerkleden in Leidschendam- 75 /JAAR

Voorburg horen wat hun herinnering is aan ‘hun’ kerk gedurende de oorlogstijd.

Misschien kunnen kinderen/kleinkinderen vertellen welke herinneringen zij VRIJ HE I D
hebben aan de verhalen van oma en/of opa aan hun kerk en de kerkelijke

activiteiten in de oorlogstijd. Deze verhalen en ervaringen (met wellicht een foto

van toen of nu) bundelen we in een klein boekje.

Wilt u herinneringen delen?
Neem dan contact op met: Hans Kruijssen, secretaris, E:secretaris@raadvankerkenlv.nl, T: (070) 387 22 34.

Film in de Koningkerk: 'The Way'

Woensdag 18 maart 19.30 uur

Tom Avery, een oogarts uit Californié, krijgt op een dag het bericht vanuit Frankrijk dat zijn
zoon Daniel bij een storm in de Pyreneeén is overleden. Hoewel de relatie tussen hen
nooit echt goed was, besluit Tom toch naar Frankrijk te reizen, waar hij ontdekt dat Daniel
was begonnen met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Tom besluit zelf de
route uit te lopen en niet terug te keren naar Californié. Hij ontmoet medewandelaars die
met verschillende motieven de route lopen. Dat levert mooie ontmoetingen op. Na afloop
is er een nagesprek.




Oecumenische meditatieve vieringen

Dagkapel van de Sint Martinuskerk, Oosteinde

4,11, 18 en 25 maart, 1 april, 19.30 uur

Contactpersoon: Adriénne van Mourik, E: adrienne@avanmourik.nl

In de stilte van de woensdagavond...

een half uur van stilte en bezinning in de dagkapel van de Sint Martinus-
kerk. We volgen Jezus in zijn lijden en doen dat aan de hand van het
Evangelie van Lucas. De oecumenische vieringen hebben een meditatief
karakter: stilte en muziek, lezing en overdenking wisselen elkaar af. De
vieringen worden voorbereid en geleid door leden van de Sint
Maartenparochie en de Martiniwijkgemeente gezamenlijk. Meezingen
in het gelegenheidskoor? Dit start in de dagkapel om 19.00 uur met de
repetitie, de bladmuziek wordt ter plekke uitgedeeld.

Na de vieringen is er koffie, thee en ontmoeting, aansluitend om 20.15 uur:
4 maart, diaken Pier Tolsma, toelichting hongerdoek
11, 18 en 25 maart pastor Van Eijk, boekbespreking ‘Alleen liefde heeft toekomst’
1 april Netty Dondorp, over de Joodse Pesachmaaltijd.

De meditatieve vieringen en de activiteiten zijn ook los van elkaar te bezoeken.

Veertigdagenproject Martinigemeente
Vanuit een lange christelijke traditie is de tijd van voorbereiden op Pasen ook gericht op inkeer, matiging en vasten. In dat
kader is er door de wijkdiaconie van de Martinigemeente een doel gekozen om extra voor te collecteren bij de uitgang
na de kerkdiensten t/m de paasmorgendienst. Bij de keuze van een project is de
betrokkenheid van een gemeentelid daarbij ook wezenlijk. Dit jaar staat het werk van
.Anne Stoppels-Dondorp centraal. Zij is de dochter van Nettie Dondorp.

Veertigdagentijd

Anne is voor Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden naar Papoea Nieuw Guinea voor het
Onobasulu Project. De Onobasulu mensen zijn pas rond 1960 ‘ontdekt. Tot die tijd
leefden zij nog in het stenen tijdperk. In de jaren 70 ontstond er een levende kerk door
evangelisatiewerk van Papoea Nieuw Guineeérs uit een naburig volk. Op verzoek van
deze kerk is er in 1997 een bijbelvertaalproject gestart door Wycliffe Bijbelvertalers ter
| plaatse. Anne Dondorp is als taalkundige vanaf het begin bij dit project betrokken. Ze
heeft jaren bij de Onobasulu gewoond en zich de taal eigen gemaakt. Ze begeleidt het
vertaalproject nu vanuit Nederland en gaat daarvoor twee keer per jaar naar Papoea
Nieuw Guinea. De vertaling van de Bijbel in een taal die eerst nog op schrift gesteld
moest worden voor mensen met nauwelijks scholing, is een langzaam proces. Het is

vormend voor de hele gemeenschap. Lees- en schrijffonderwijs hoort er ook bij.
De opbrengst van de collectes is voor het vertaalproject en voor verbeteringen in het onderwijs. U kunt uw bijdrage
overmaken op de rekening van de wijkdiaconie Martinigemeente: NL 49 INGB 0000 5470 91, o.v.v. Veertigdagenproject.

‘Verboden’ kruiswegstaties
zaterdag 4 en 11 april, 11.00-16.00 uur, Oude Kerk

Het is echt de moeite waard om te zien hoe kunstenaars uit diverse tijden op geheel
eigen wijze uiting hebben gegeven aan de kruisweg van Christus, verbeeld in 14 staties.
Zij maken gebruik van verschillende materialen en kunstvermen: van zeer devoot tot
uitermate abstract. In de vormgeving van de kruisweg zijn de diverse stromingen in de
kunstgeschiedenis goed te herkennen en daarmee is de statie vaak een weergave van
de cultuur-historische tijd. Dit jaar aandacht voor de ‘verboden kruiswegstaties’ en de
kunstenaar Aad de Haas en zijn kunstwerken in het kerkje van Wahlwiller (L).

De collectie die ons in 2011 is geschonken blijft de moeite waard om er weer een
selectie uit te presenteren. Nog nooit geweest? Dan dit jaar toch eens doen!
Initiatiefnemer Cor Hoek (E: chhoek@ziggo.nl) vraagt assistentie bij het toezicht en hulp
bij de opbouw van de tentoonstelling.
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Korte berichten

Leerhuisavonden Bonhoeffer (opnieuw herhaald)
16, 23 en 30 maart, 20.00 uur, Koningkerk
Opgave verplicht: E: jtvanderwolf@gmail.com T: (070) 21282 79

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een Duits predikant die in verzet kwam tegen
Hitler. Uiteindelijk kostte hem dat zijn leven. Vanuit de gevangenis schreef hij
brieven met gedachten die nog steeds aanspreken. Tijdens de bijeenkomsten
komen thema'’s aan de orde als navolging, kostbare genade, het wezen van de kerk,
religieloos christendom, God als stoplap... etc. Uiteraard verdiepen we ons ook in
zijn korte maar bewogen leven en maken kennis met zijn spiritualiteit die spreekt uit

zijn gedichten en gebeden.

Zondagmiddagconcert Blazersensemble Voor de Wind
15 maart 12.00 uur, De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119
Toegang: € 7,-, Hoeksteenleden en -vrienden € 5,-, koffie/thee € 1,-

Blazersensemble Voor de Wind is opgericht in 2001. Dirigent Dominic Sierat
studeerde bas- en baroktrombone en directie aan het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag. Hij dirigeert ook harmonieorkesten uit Leiden en Noordwijkerhout.
Daarnaast speelt hij in diverse koperensembles en in het Ebonyensemble, dat vaak

eigen arrangementen van meesterwerken uit het orkestrepertoire speelt.

Hoeksteenlezing 'ls de evolutie doelgericht of allemaal toeval?'
Zondag 5 april, 10.30 uur, De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119
Spreker: Arie Bos

Toegang: € 7,-, Hoeksteenleden en -vrienden € 5,-, koffie/thee € 1,-

Arie Bos heeft veel met aidspatiénten gewerkt en is zo in de immunologie en neurowetenschappen
gedoken, waarbij de evolutionaire achtergrond steeds belangrijker werd. Het werd duidelijk dat alle
ontwikkelingen in de natuur een doel hebben. Maar welk doel is dat uiteindelijk? Dat zal het

onderwerp zijn waar we in de lezing naar op zoek gaan.
Arie Bos (Delft 1947) was dertig jaar antroposofisch huisarts in Amsterdam.

Hoeksteen voor jonge musici
Zondag 19 april 10.30 - 11.30 uur en van 14.30 - 15.30 uur
Vrije toegang

In samenwerking met o.a. Annet Weijermars, Roos Hoogakker en Julia Bronkhorst krijgen op deze
zondag jonge musici de gelegenheid om zich te presenteren aan het publiek.
Nadere informatie op onze website www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl

Ontmoeting met zendingswerker Foka van de Beek

Maandag 30 maart 20.00 uur, Koningkerk

Foka van de Beek werkt sinds een half jaar voor ons nieuwe zendingsproject in
Bulgarije. Zij is daar op verzoek van een groep 'Samaritaanse’ vrouwen die graag
meer willen weten over Bijbel en geloof om daarover in bijbelstudiegroepen en
huisgemeentes te kunnen praten. Foka's taak is deze vrouwen toe te rusten en te
ondersteunen. Ze is eind maart voor korte tijd in Nederland en wil ons graag
ontmoeten en komen vertellen over haar werk.

Werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking



'Het pepermuntje’

Een leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We tonen
verbondenheid door het samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze estafetterubriek
willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer verbonden. Het Pepermuntje is de
ene maand in de Martinigemeente, de keer erop in De Open Hof-gemeente en zo wisselt dat elkaar af.

Tekst: Christine Evertse Beeld: Rob Zuierveld

Hoe ben je in de Open Hofgemeente terecht

gekomen?

Ik ben Christine Evertse en maak deel uit van De Open Hof
gemeente. Sinds 1990 woon ik in Voorburg, met mijn man
Rob Zuierveld en (later) 2 zoons. We kwamen in 1990 tot
ons plezier in de Fonteinkerk terecht. Hoewel ik het
gebouw van de Fonteinkerk nog wel ‘ns mis, heb ik in de
Koningkerk mijn plek ook wel weer gevonden.

Wat doe je door de week?

Door de week werk ik 4 dagen in het lJsselland Ziekenhuis
in Capelle aan den Ussel, als bestuurssecretaris voor het
Medisch Specialistisch Bedrijf én als ondersteuning van de
Vereniging Medische Staf. In het kort houd ik me bezig met
allerlei regel- en beleidszaken, waar de dokters alleen niet
aan toekomen. Ik voel me er erg op mijn plek. Als ik niet
aan het werk ben, lees ik graag, doe ik zo nu en dan een
cursus creatief schrijven, ben ik graag buiten voor een
wandeling of werk in de tuin. Ik vind het leuk om te koken
en een interview doen voor het kerkblad maakt me blij.

Waarom is de zondag anders voor jou?
Wanneer is een zondag een fijne dag
geweest? Met wie zou je een zondagmiddag

door willen brengen?

Ik ben opgevoed met op zondag naar de kerk gaan en dat
de dag afwijkt van andere dagen in de week. lemand op
zondag voor je laten werken was bij ons thuis taboe! Ik
vind het best jammer dat tegenwoordig overal de winkels
open zijn, dat er nauwelijks meer sprake is van
‘zondagsrust’ Ik gun iedereen zo'n bijzondere dag in de
week. Tijd voor elkaar, een bezoekje afleggen bij vrienden
of familie, even lekker naar buiten. Uitrusten van alle
drukte door de week. En ‘s ochtends naar de kerk gaan
hoort er ook bij. Als we veel gezongen hebben en er werd
stof tot nadenken geboden, als ik de verbondenheid met
andere mensen heb gevoeld rondom Gods woord, is het
voor mij een geslaagd begin van de week. Ik word gesterkt
door de zegen 'voor jezelf, voor die je lief zijn en wie je
tegenkomt op je pad': ook al zit ik er alleen, door mij werkt
God door op een ander. |k zou graag nog eens met m'n
hele gezin en mijn ouders in de bank zitten, vertrouwd,
zoals vroeger. Dan naar huis, iets lekkers bij de koffie en de
middag samen in de tuin doorbrengen voor een goed
gesprek en een spelletje aan de tuintafel. Maar mijn
ouders zijn overleden, dus het blijft bij een wens.

Welke figuur in de Bijbel inspireert jou het

meest?
Het verhaal van Mozes in het biezen mandje vind ik een’
mooi verhaal. De dochter van de farao gaat meteen
houden van de kleine Mozes, en neemt hem uiteindelij
aan als haar eigen zoon. Zij bood een kind met minder
kansen een goede toekomst. Adoptie dus, net als Rob en
ik hebben gedaan. Een pracht avontuur.

Voor wie of wat zouden we eens (of meer)

moeten bidden?
Ik beveel bidden voor kinderen in nood van harte aan. Ik
denk nu aan alle kinderen op de vlucht in Syrié
bijvoorbeeld, maar ook kinderen dichtbij kunnen onze
hulp en aandacht, en gebed, soms goed gebruiken.

Aan wie geef je het pepermuntje door? Waar
ken je haar of hem van?

Solange 't Zandt geeft het pepermuntje nu door aan
Marijke Frieser uit de Martini Gemeente. Ik geef mijn
pepermuntje de keer erna door aan Jaap Vijfvinkel, die ik
ooit leerde kennen toen ik hem ging vragen mij als
jeugdouderling op te volgen in de Fonteinkerk. Dat lukte
hem op dat moment niet, maar het is later ruimschoots
goed gekomen.




Werk in de kerk

‘Het is veel meer dan
koffie schenken!’

;_gzt'!‘i_:l}ﬁyijf en een halfjaar is Peter Kalkman Koster-Beheerder bij de Koningkerk. Binnen een half uur interviewtijd

Téﬁséﬁﬁargrfer Zuidgeest Beeld: Jan van der Wolf

o)

org, gastvrijheid, service. Dat vat de loopbaan en het

ige werk van Peter Kalkman wel zo'n beetje samen. Na
zijn hooltijd ging hij in dienst. Maar defensie heeft wel
‘wat langer van zijn diensten gebruik gemaakt. ‘De functies
die ik vervulde hadden meestal met (geestelijke) verzorging
of horeca te maken — net als nu eigenlijk. Zo ben ik
:Whofmeester voor de hoogste man binnen de
ijgsmacht geweest en privechauffeur. Maar ook heb ik de
officiersbar op de Frederikkazerne gerund. Na defensie
kwam ik 12 jaar geleden bij de Duinzichtkerk in Den Haag,
als Koster-Beheerder!

Woc's schrobben

En dat beviel Peter goed. De Duinzichtkerk was — met slechts
twee zalen - een klein voorproefje voor dezelfde functie bij
de Koningkerk, zeven jaar later. 'Dat we hier zeven zalen
hebben waar elke dag wel iets te doen is, maakt het voor

mij afwisselend. Ik ben de spin in het web, en wil graag alles
weten! Veel mensen denken dat koffie schenken zijn
voornaamste taak is. Peter zegt lachend: ‘Maar sinds ik
onlangs een paar maanden uit de running was, weet men

wordt hij wel drie keer benaderd door mensen met een vraag. Heel tekenend voor zijn functie volgens Peter, en
hij lacht: ‘Tja, ik ben hier nou eenmaal de spin in het web!

beter. Toen werd duidelijk dat het schoonmaken van de
zalen en wc's ook gedaan moest worden, net als
onderhoud. Daarnaast is het overzicht bij de zalen
belangrijk — of het nu gaat om de dagelijkse bezetting,
evenementenverhuur of een eventuele verbouwing.

Memorabel

Tijdens zijn tijd als Koster-Beheerder heeft hij memorabele
momenten meegemaakt. ‘Zo zal ik nooit meer de uitvaart
van een driejarig kindje vergeten. Heel triest, zo'n klein
kistje...' lets positiefs dat hem bijbleef is de waardering van
een Spaans genootschap. ‘Al in de Duinzichtkerk kwamen
ze bij mij voor hun culturele avonden van de Spaanstalige
Ambassades. Toen ik daar vertrok, heeft het genootschap
via Facebook mijn nieuwe werkplek gezocht. Omdat ze -
naar hun zeggen — mijn service zo prettig vonden, zijn ze
‘meeverhuisd’ naar de Koningkerk. Heel leuk!’

De spaarzame tijd die Peter overhoudt, brengt hij vooral
door als EHBO-instructeur en -examinator. ‘En, besluit hij,
‘met mijn twee kleinkinderen. Zij zijn mijn leukste hobby!




Even voorstellen

Wij zijn Maikel en Emmelotte en sinds 7 maanden de trotse
ouders van Anne-Fleur, Sinds
afgelopen zomer mogen wij
genieten van het heerlijke
Voorburg; een dorp vol groen,
waar mensen vriendelijk zijn en
waar wij ons thuis voelen.

Na de geboorte van Anne-Fleur
3 u rees bij ons de vraag of we haar
zouden willen laten dopen en
begon onze zoektocht naar een
kerk die bij ons past. In de Oude
Kerk voelden we ons meteen
| welkom en de toon sprak ons
| aan. Wij zijn beiden niet gewend
' om naar de kerk te gaan, maar
willen graag ontdekken hoe het
- geloof een andere plek in ons
leven kan vinden.

i

Beeld: Arjan van Mourik

Op zondag 9 februari is Anne-Fleur gedoopt en hebben wij mogen genieten
van een heel speciale dag in haar en daarmee ons leven. Haar gunnen
wij de rust en richting van het geloof, wij denken dat het een
verrijking in haar leven zal zijn. En zelf leren wij graag met haar mee.
Wij hopen deel uit te mogen gaan maken van de Martini gemeente en
kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Wij zijn llona Dekkers en Philip Jansen

Wij zijn beiden 30 jaartjes jong
en sinds kort lid van de
Martinigemeente. Wij wonen
inmiddels een paar jaarin
Voorburg aan de Monseigneur
i van Steelaan, na elkaar tijdens
onze studie geneeskunde in

Rotterdam ontmoet te
N hebben.

Naast een drukke baan in het ziekenhuis maken wij graag tijd vrij
voor elkaar en voor onze hobby's. llona is de creatieveling van ons
twee en houdt van tekenen, schilderen en koken. Philip kan een
redelijk deuntje op piano en gitaar spelen en houdt van
verschillende sporten.

Wij houden ervan om samen op reis te gaan. Sinds een recente
rondreis in Peru zijn we verloofd en zijn wij nu druk bezig met de
planning van ons huwelijk. Wij reizen samen verder!

Wij hopen jullie allemaal beter te leren kennen.

Tot ziens in de Oude Kerk!
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Column

Ingrid Schaafsma Beeld: Michel Groen

| Voor de tiende keer
wordt de Passion
uitgezonden op t¥
Ditis het
Paasverhaal, dat via
een soort kleine
UM musical uitgebeel;
wordt, afgewisseld met songs en sprek
die het verhaal vertellen. |k herinner mg
de eerste Passion op tv nog. lk vond het
bijzonder hoe het verhaal zo goed werd
uitgebeeld en verteld en dat er mensen
live met een groot wit kruis door de stad
naar het podium liepen. Het conceptis
hetzelfde gebleven, maar de commercie
heeft wel toegeslagen. De zangers
worden bekend gemaakt in een live
talkshow en de regisseur is inmiddels zo
beroemd dat hij ook mag komen praten
over wat er allemaal te zien is. En hij
houdt nog wat geheime camerashots
achter de hand. Welke nummers de
zangers gaan zingen en hoe ze in het
Paasverhaal passen, is elk jaar weer een
grote puzzel, hoor ik. Dat hoeft voor mij
niet zo. Het leidt immers af van het
oorspronkelijke Paasverhaal. Het
meelopen met het kruis door de stad
echter is gebleven en door de jaren heen
zijn de verhalen van die mensen
gevoeliger geworden. Wat betekent
Pasen voor u? Waarom loopt u mee?
vraagt de presentator hen bijvoorbeeld.
De kijkers thuis kunnen via social-media
delen dat ze kijken en vertellen wat Pasen
voor hen betekent. Elk jaar zijn er
gemiddeld drie miljoen kijkers. Dat moet
wel de moeite waard zijn dan. Ik weet dat
veel mensen het een te groot spektakel
vinden, teveel lawaai, maar levendiger
dan dit kan het Paasverhaal niet verteld
worden en er zijn veel mensen die Pasen
nog steeds associéren met een paashaas
en op 2e paasdag naar de
meubelboulevard. Het kan me niet vaak
genoeg verteld worden, het Paasverhaal,
of dit nu met of zonder muziek en lawaai
is, maakt niet uit. Wat betekent Pasen
voor u?




Wij gedenken

Pieter Jan Schippers
30 mei 1928-25 januari 2020

Zaterdag 25 januari is in de leeftijd van 91 jaar overleden ons gemeentelid Pieter Jan
Schippers. Hij was een geboren en getogen Voorburger. Zijn hele leven woonde hij aan de
Kerkstraat. Als twintigjarige werd hij opgeroepen voor dienst in het leger in Nederlands Indié.
De jaren daar maakten diepe indruk op hem en hebben hem blijvend beinvlioed. Terug in
Nederland trouwde hij met Frida. Samen kregen zij vijf kinderen. In de periode van

ds. Wagener waren beiden zeer betrokken bij de Oude Kerk, dhr. Schippers was toen ook een
tijd hulpkoster. Na het vroege overlijden van zijn vrouw in 1992 bleef Piet meeleven met de
Oude Kerk, maar nu meer op afstand. De laatste maanden woonde hij in Sammersbrug. Viak
voor hij in Vlietwijk zou komen, kwam er een einde aan zijn leven. De dankdienst voor zijn
leven werd vrijdag 31 januari gehouden. We lazen daar Psalm 139, over het verlangen om
gekend en gezien te worden, en over het aangevochten vertrouwen dat er EEN is die je hand
blijft vasthouden. Laten we bidden voor de kinderen en kleinkinderen van Piet Schippers.

Ds. Leneke Marchand

Cornelia de Hoog-Puttenstein
27 juli 1930- 4 februari 2020

Dinsdag 4 februari is overleden in de leeftijd van 89 jaar Cornelia de Hoog- Puttenstein. Corrie
werd geboren in Amersfoort, waar de oorlog diepe sporen in haar ziel trok. Ze trouwde met
Leendert de Hoog. Samen kregen zij acht kinderen. De zorg voor hen, de moeilijke financiéle
omstandigheden en haar eigen angstige natuur vroegen veel van Corrie. In 1977 trok het
gezin met de jongste vier kinderen naar Zuid Afrika, waar voor haar een tijd aanbrak van meer
ontspanning. Na 25 jaar keerden zij terug, nu naar Middelburg. Het geloof en de vrijgemaakte
kerk speelden een bepalende rol in Corries leven. Zij leefde met de verwachting dat haar Heer
en Heiland spoedig zou komen om alle dingen nieuw te maken: In Het Anker genoot zij, na
een lange periode van kerkelijke thuisloosheid, van de diensten. In de dankdienst klonk

2 Korintiérs 5: over de tent, als beeld voor het aardse leven in al zijn gebrokenheid, en over het
eeuwige huis dat God voor ons klaarmaakt. Met die belofte heeft Corrie geleefd, in die hoop is

ze gestorven. Moge de Heer haar kinderen en kleinkinderen troosten.

Ds. Leneke Marchand

Gijsberta Agnes Vonk

5 januari 1944 - 10 februari 2020

Maandag 10 februari is overleden Gijsberta Agnes Vonk in de leeftijd van 76 jaar. Zij was de laatste jaren van haar leven
ernstig ziek en woonde met verzorging in ‘Anna's Home' aan de Distelweide.

Muziek, de klarinet, was haar grote passie en zij speelde hierop in Forum Hadriani. Bij het afscheid in de aula aan de
Rodelaan klonk het klarinetconcert van Mozart. We hebben haar begraven in het graf van haar grootouders. De goede
God trooste haar broer, scheanzus en allen die haar missen.

Judy van Engeldorp Gastelaars
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‘Proef, en geniet
de goedheid
van de HEER,

gelukkig de mens
die bij Hem
schuilt.

e Proef de goedheid -

van de Heer

door dominee Leneke Marchand /

de buurtin
Wat gebeurt er als kerkleden de buurt in gaan om daar kennis te maken
met mensen? Gewoon eens een hand uit te steken: ‘Ik ben van de kérk, u
ook, zag ik! In januari namen we de proef op de som. Sommige deuren
bleven dicht, maar er ontstonden ook mooie ontmoetingen. ‘Wat Ialluk
dat je komt, ik waardeer het gebaar. Al doe ik er niet veel mee, het is voor
mij toch wel belangrijk lid te zijn.! En een ander: ‘De kerk? Ik wil wel, maar
ik heb het nu zo druk. Ik moet al zoveel. Later, als het wat rustiger iJ in
mijn leven...' |

|

|
ont-moeten |

Achteraf hadden we met de mensen die op pad waren geweest eenl'.l
gesprek over de opgedane ervaringen. ‘Zo zonde, zei iemand van héln,
‘dat sommigen zo'n perfectionistisch beeld hebben van kerk en geloi‘qf.
Alsof dat nog weer een extra activiteit is in je drukke leven. Ik vind hei‘-..
juist zo fijn dat ik daar mag komen zoals ik ben. Het gaat er niet om \

moeten, maar om ont-moeten. Ik ontmoet er God, ik hoor daar op de Eé{_]

of andere manier zijn stem tot me spreken. Het is voor mij een plaats van',

op adem komen en met God nieuwe richting vinden! Een ander haakte
aan: 'Voor mij is ook belangrijk dat ik er mensen ontmoet, dat ik bij de
gemeenschap daar hoor. Dat zou ik niet willen missen en dat gun ik
anderen ook.

zijn is belangrijker dan doen

Waar gaat het nu eigenlijk om in de kerk? Oppervlakkig beschouwd is het
een plaats waar allerlei activiteiten zich afspelen. Diensten, vergaderin-
gen, hulpacties, cursussen. Dat kom je ook in dit blad tegen. Als je al druk
bent, zou je daaruit kunnen concluderen: dat past niet in mijn volle
leven. Dat laat ik over aan mensen die er de tijd voor hebben. Maar onder
de oppervilakte van het kerk-zijn leeft iets anders. In alle dingen gaat het
ten diepste om het motto: zijn is belangrijker dan doen. De kerk wil een
plek zijn waar je niet perfect hoeft te zijn, waar je je niet groot hoeft te
houden. Waar je welkom bent. Waar je ook best achter een pilaar mag
zitten, of op de achterste rij, om stilletjes iets te proeven van Gods
goedheid.

God in de imperfecties

De naam van dit blad sluit daar bij aan. PROEF! Dat komt uit de Bijbel. In
psalm 34 vinden we een loflied dat David schreef, nadat hij in een
hachelijke situatie terecht was gekomen. Een situatie, waarin hij om zo te
zeggen, niet heel handig bezig was, maar waar hij toch doorheen is
gekomen. '‘De HEER heeft mij gehoord’ zingt hij dan. En verderop:

‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bijf Hern schuilt.!

In de ingewikkeldheden van het leven, in zijn eigen onhandige en verre
van perfecte bezig zijn, heeft David iets geproefd van Gods goedheid.
Van de God, die dichtbij gebroken mensen is. In deze tijd voor Pasen
wens ik dat iedereen toe, of het nu heel stil in je leven is, of juist
ontzettend druk. Proef en geniet de goedheid van de Heer!
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fekst: Marrit Buteijn

rover een boek
november

is uitgebracht:
ap met de vijf
en.

neke beleefde de
‘h-out van haar

er vanaf de zijlijn.
ie tijd studeerde
2 nog. Als kind kon
het wel heel
irritant vinden als op
sinterklaasavond
voor de zoveelste
keer de telefoon van haar vader ging. In haar studententijd
heeft ze niet zo beseft hoe het was.

Haar vader was juist altijd heel rustig en stabiel, maar na de
burn-out meer piekerig. Daar was ze onder de indruk van.
‘lk zag hoe mijn vader het echt niet meer kon. Hij had geen
energie meer om te preken.

'Het leven moet leuk zijn'

Als huisarts ziet Janneke bijna wekelijks wel iemand in de
praktijk met stressklachten of iemand die er even doorheen
zit. Volgens Janneke heeft dit onder andere te maken met
dat de maatschappij veel van ons vraagt en dat we het idee
hebben dat het leven altijd maar leuk moet zijn.
Voorbeelden van stressfactoren:

- Social media: je ziet foto's van mensen die gelukkiger
lijken dan jezelf en veel meer leuke dingen lijken te doen.
Je kunt angstig worden of stress krijgen om leuke dingen
mis te lopen.

- Veel keuzemogelijkheid: het leven is maakbaar, je kunt zelf
kiezen wat je wel en niet doet. 'Kies ik wel het beste? Of wat
is de beste keus?'

- Minder mindfull zijn dan vroeger: oftewel we zijn veel
minder bewust van de ervaring aan het genieten. 'We
voeren een telefoongesprek, zijn tegelijk onze tanden aan
het poetsen en de kleding van de kinderen uitzoeken,
vertelt de moeder van drie. 'We doen vaak meerdere
dingen tegelijk, in plaats van bewust te genieten van €én
ding!

- Het gevoel altijd gelukkig te moeten zijn: mensen lijken
tegenwoordig eerder van slag te zijn als ze zich een dag
niet gelukkig voelen. Ze worden somber en hebben
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Burn-out

Janneke het Lam, bijna 36 jaar, is huisarts, echtgenote, moeder van 3 kinderen en lid van de Oude Kerk. Haar
vader, Johan het Lam, is predikant en kreeg in 2010-2011 een burn-out. Janneke noemt zichzelf geen deskundige
op het gebied van een burn-out, maar heeft wel van heel dichtbij ervaren hoe het is om in een burn-out te raken.

gedachten als: 'het leven moet toch leuk zijn!’

Janneke benadrukt dat bovenstaande factoren stress
kunnen uitlokken, maar dat dit geen verklaringen voor een
burn-out zijn. Soms heeft ze het idee dat een diagnose
burn-out mogelijk weleens te snel wordt gegeven. 'Tijdelijk
minder gelukkig, gestresst of moe zijn, kan heel normaal
zijn, volgens de huisarts.

‘Het leven is niet altijd even leuk,
somberheid hoort daar ook weleens bij’

Uitlokkers voor een burn-out

Het is volgens de huisarts lastig te bepalen wie burn-out
raakt. Het hoeft niet zo te zijn dat mensen die burn-out
raken, zelf snel stress ervaren. Het kan zijn dat ze veel
dingen op zich nemen en alles laten binnenkomen. Bij haar
vader zag ze ook een bepaald patroon. 'Als dominee wilde
hij veel voor God doen. Hij vond het lastig om een grens te
houden, waardoor hij jarenlang grenzeloos heeft geleefd.
Daarnaast is hij Calvinistisch: hij was heel bewust bezig met
zijn tijd, die moest hij vooral nuttig besteden. Hij zei niet
snel nee en voelde niet dat hij moe was. Hij raakte
burn-out!

Het hoofd zit overvol

Janneke vervolgt: "Wanneer mensen burn-out raken, zitten
ze jarenlang op een hoog stressniveau. Dit doet wat met je
hormoonhuishouding en je brein. Het hoofd wordt overvol,
het filteren wil niet meer zo goed gaan, waardoor hoofd-
en bijzaken lastig te scheiden zijn. Daarnaast kost het veel
tijd om lichamelijk weer te herstellen!

‘Daar was ik wel echt van ontdaan: mijn vader kon echt
niet meer. Hij had geen energie meer om te preken.’

‘Burn-out is een bijzondere, ernstige vorm van overspanning waarbij
voldaan is aan de volgende drie criteria:

1. Er is sprake van overspanning.

2. De klachten zijn meer dan zes maanden geleden begonnen, waarbij
beperkingen in het functioneren korter aanwezig kunnen zijn.

3. Gevoelens van moeheid en vitputting staan sterk op de voorgrond.

Burn-out verschilt van overspanning door de langere klachtenduur en
het meer op de voorgrond staan van mentale moeheid (verminderde
werkgeheugencapaciteit en volgehouden aandacht) en ervaren
uitputting. Bron: NHG-standaard.




60 uur per week werken zonder klachten
‘lemand zou gerust 60-70 uur kunnen werken zonder
klachten te krijgen, vertelt Janneke. Het zit hem volgens de
huisarts vooral in voldoende rust pakken en zorgen voor
voldoende balans (bijvoorbeeld één dag in de week
helemaal niets doen). 'De één doet dit door te gaan
sporten en de ander door in de natuur lopen.

Daarnaast is het belangrijk dat je de dingen doet die je wilt
doen, dit heeft te maken met een stukje eigen regie
hebben: als jij het fijn en leuk vindt om 60-70 uur te
werken, dan hoeft er niks aan de hand te zijn.

Tot slot is het belangrijk om bewust te zijn van de dingen
die je doet en dat je grip op de zaken hebt, een stukje
controle. Het is belangrijk om ervoor te waken dat je nietin
een trein blijft zitten die door blijft denderen zonder dat je
het zelf wilt, vertelt Janneke.

Er bovenop komen

Zelf had ze het idee dat haar vader er wel weer bovenop
zou komen, hij had goede hulp. In verschillende fases liep
hij bij de: POH-ggz, psycholoog en een coach vanuit de
kerk en had hij een pastoor om mee te bidden. Volgens
Janneke kan het goed zijn om jezelf te onderzoeken:
‘waarom kan ik niet zo snel nee zeggen of trek ik mijzelf
alles aan?’ Een psycholoog zou hierbij kunnen helpen,
maar een bedrijfsarts zou ook een goede hulp kunnen zijn.

De grenzen opzoeken

Haar vader is er uiteindelijk weer bovenop gekomen,
ondanks dat hij soms zelf dacht er niet meer uit te komen.
Hij vond/vindt rust in Jezus en ging op zoek naar nieuwe
grenzen. 'En ook dat kan weer lastig zijn, zegt Janneke. ‘Er
kan een angst zijn om weer een burn-out te krijgen of een
angst om die angst’

Verder is het, volgens Janneke, een ontdekkingstocht om te
zoeken naar je grens. Het is volgens haar belangrijk om die
op te zoeken en er niet een meter vandaan te blijven.
‘Anders weet je nooit waar het eindigt. Het is goed om naar
je lichaam te luisteren, maar niet bang te zijn. Als je die
grens niet opzoekt, kun je nooit goed vrij meer leven. Je
kunt in een veilige hoek leven en je afvragen hoe erg dat is,
maar daar kom je niet mee verder. Krampachtig leven

maakt niet gelukkig.
Janneke met haar zus en vader
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Dingen doen waar je energie van krijgt
Janneke heeft zelf weleens een periode met veel drukte en
stress ervaren. Sindsdien is ze zich veel meer bewust van
wat ze allemaal doet en kiest. ‘Als ik ergens geen energie
van krijg, doe ik het niet (meer).! Ondanks haar drukke
leven heeft ze zelf een vaste sportavond en houdt zich daar
aan vast. Ze zorgt ervoor dat er oppas thuis is. Verder is het
volgens de huisarts goed om dingen te doen wat je leuk
vindt en energie uithaalt. 'Soms is het goed om de boel de
boel te laten en een dagje wat met vriendinnen te gaan |
doen! ‘Of je te richten op wat je aan het doen benten o
echt alleen dat even te doen! _
Haar vader is minder gaan werken en heeft blokkades in
zijn agenda. Daarnaast besteedt hij meer werk uit. Als
Johan nu een afspraak heeft in de avond, blokkeert hij
bewust ergens anders in zijn agenda een plek om te
compenseren, zodat de balans weer goed is. 'Soms kun
zelf vastzitten in je eigen denkwijze en kan het goed zijn
iemand met je meedenkt om oplossingen te bedenken!

Rust zoeken bij Jezus
Een eerste stap bij een burn-out is volgens Janneke dat je
het herkent en (met je werkgever) in gesprek gaat. Je moet’,
het op tafel durven leggen en met de billen bloot. Dat kan
soms best ingewikkeld zijn.! Janneke geeft aan dat het voor
iedereen die een burn-out heeft, goed is om op zoek te
gaan naar zijn of haar hulpbron. De hulpbron van haar
vader was dat hij rust vond/vindt in Jezus. 'Bij anderen is dit
misschien niet Jezus, maar iets anders dat verbondenheid
geeft of eerder heeft geholpen’

Janneke over 'Schaap met vijf poten':

‘Dit boek maakt andere boeken over een burn-out anders,
omdat het voor dominees veel herkenning kan geven. Als
dominee kun je het gevoel hebben dat je geen burn-out
mag hebben, want je bent een man/vrouw in het ambten
je doet het voor God. Grenzen aanhouden kan dan lastig
zijn. Het is een persoonlijk verhaal, waardoor het
kwetsbaarder is dan een wetenschappelijk boek en
makkelijk leesbaar. Hierdoor biedt het herkenning, troost en
bemoediging. Janneke en haar zus, een GZ-psycholoog,
reageren in het boek van hun vader na elk colomn vanuit
hun eigen vakgebied.

JOHAN HETLAM

MET.

POTEN

ERVARINGEN VAN EEN DOMINEE
MET EEN BURN-0UT
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T:(070) 752 03 63
E: wischormans@hotmail.com

Verhuur Jos Ploeg

zalen: T:(070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Wijkkas: MNL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. wijkkas Martinigemeente
Diaconie:  NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v. wijkdiaconie Martinigemeente

Een vernieuwe website

Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van onze
website. Als het goed is, is hij ergens in maart klaar. De
nieuwe website is, meer dan eerst, een actueel
communicatie-kanaal, in aanvulling op o.a. dit kerkblad.

De Veertigdagentijd is begonnen

Woensdags van 19.30-20.00 uur zijn er gebedsvieringen
samen met de pariochanen van de RK Martinuskerk.

In de Stille Week zijn er op maandag-, dinsdag- en
woensdagavond van 19.30-20.00 uur vieringen in het koor
van de kerk. Gemeenteleden gaan hierin voor.

Bij de diensten

In de Veertigdagentijd vervolgen we de lezing uit het boek
Exodus. Jezus noemde zelf de weg van het lijden die Hij
moest gaan zijn exodus (uitgang: Lucas 9: 31). Mooi om
dus juist deze gedeelten te lezen. Voor meer informatie
over de diensten, zie: www.oudekerkvoorburg.nl

Doopgedachtenis tijdens de Paaswake

Ock dit jaar houden we op Stille Zaterdag een Paaswake.
De donkere kerk licht op wanneer we de kaarsen aan
elkaar doorgeven. Rond de doopvont hernieuwen we onze
doopbeloften. Daarbij mag, wie dat wil, het water in de
doopvont aanraken. Vorig jaar riep dit vragen op: is hier
sprake van een soort herdoop? Dat is nadrukkelijk niet de
bedoeling; de doop is immers eenmalig. De doop-
gedachtenis en de fysieke beroering van het doopwater
bepalen ons erbij hoe we eens door het water van de doop
zijn getrokken om met Christus een nieuw leven te
beginnen als kinderen van de hemelse Vader.

Gemeentevergadering 22 maart

Zondag 22 maart is er van 11.30 - 12.45 uur een gemeente -
vergadering in de kerk. Eris oppas voor de kinderen.
Thema dit jaar: Het Heilig Avondmaal. Agenda:

- korte inleiding door een van de predikanten;

- onderling gesprek: wat betekent het HA voor onszelf;

- welke rol speelt de vormgeving daarbij;

- rondvraag; o.a. uw vragen aan de kerkenraad; geef deze
indien mogelijk van tevoren even door aan de scriba.
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Predikant in opleiding

Joas van der Schoot gaat in de avonddienst op zondag 5
april voor het eerst in onze gemeente voor. Een bijzonder
moment voor hem. Fijn als u daarbij aanwezig wilt zijn!
Joas leidt een Taizévesper. M.m.v. de Marianne Cantorij.

Huwelijksvoorbereidingscursus

Voor de bruidsparen die dit jaar gaan trouwen geeft ds.
Schormans in maart/april een huwelijksvoorbereidings-
cursus. We bespreken een boekje van Tim Keller over de
betekenis van het huwelijk. Informatie en aanmelden bij
ds. Schormans. Bent u wel ‘burgerlijk; maar niet ‘kerkelijk’
getrouwd en zou u dat toch wel willen, dan is het ook
mogelijk dat in een zondagmorgendienst te doen.

Hart- en zielzorg
Van Margriet van der Kooi (predikante in het Daan
Theeuwes centrum, voor jongeren met niet-aangeboren
hersenletsel) leerde ik laatst het mooie woord: hart-en
zielzorg. Als zij aan het werk is draagt ze een button waar
dat op staat. Zodat voor iedereen duidelijk is wat zij doet.
Mooi woord: hart- en zielzorg. Ook in onze gemeente is dat
een groot goed. We willen naar elkaars verhaal luisteren, in
naam van de Goede Herder. Dit geldt in het bijzonder voor
pastoraal bezoekmedewerkers, ouderlingen en predikan-
ten. In de wandelgangen hoorden we laatst dat het huis-
bezoek zou zijn afgeschaft. Klopt dat? Ja en nee. We kun-
nen inderdaad als pastoraal team, hoe graag we dat ook
zouden willen, niet meer adres aan adres al onze leden
opzoeken en in beeld houden. Meer dan vroeger zijn we
aangewezen op het meedenken en meewerken van de
hele gemeente. Dus als u, of iemand die u kent, in gesprek
wilt, iets op het hart heeft, voor een ingrijpende keuze of
gebeurtenis staat, wilt spreken over ziekte, ouderdom of
levenseinde, gebed wilt, kortom:in alle situaties waarin
hart-en zielzorg gewenst is, dan kunt u bij ons terecht. U
moet het alleen even aan de pastoraal assistent, ouderling
of predikant laten weten! We beseffen dat dit soms lastig
is. De meeste mensen trekken niet zo makkelijk aan de bel
als het om henzelf gaat. Voor een ander doe je zoiets
misschien makkelijker. We hopen dat u/jij toch uw
schroom overwint.

Het pastorale team




Wijkgemeente De Open Hof

Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:(070) 2128279

Verhuur

zalen: E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl
Wijkkas:  NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk
Diaconie: NL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie

website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf

E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070)2128279

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)

De Veertigdagentijd is begonnen. Samen met de
Koningskinderen buigen we ons over de Bergrede,
Matteds 5-7. 'Tussen hemel en aarde’ is het thema. Jezus
brengt hemel en aarde bij elkaar. Hij daagt ons uit om Hem
daarin te volgen. Dat gaat dwars tegen ons eigen gevoel
en onze eigen belangen in, zullen we ontdekken.

De Stille of Goede Week

Op 5 april, Palmzondag, maken de Koningskinderen
palmpaasstokken die ze ons laten zien in een vrolijke
optocht en daarna weggeven aan iemand die wel een
bemoediging kan gebruiken.

Witte Donderdag 9 april vieren we de Maaltijd van de Heer
in een grote kring.

Goede Vrijdag 10 april lezen we over de gevangenneming
en kruisiging van Jezus. Een verhaal vol intriges en verraad
en toch ook hoopvol. Dit verhaal wordt tot leven gebracht,
afgewisseld met nummers als ‘Mag ik dan bij jou; "Zo stil in
mij’ en songs uit Jesus Christ Superstar. Zoiets als The
Passion. Jongeren zorgen voor de muziek onder leiding
van Jeroen Bosman.

Op 11 april is het Stille Zaterdag. ‘De meest bijzondere
dienst van het jaar’ zei eens iemand. We lezen over
opstanding en nieuw leven. En we staan stil bij de doop. Je
wordt uitgenodigd om langs het doopvont te gaan en je
kunt een persoonlijke zegen ontvangen.

Zondag 12 april is het Paasmorgen. We vieren dat Jezus is
opgestaan uit de dood. De cantorij zingt onder andere het
prachtige lied ‘Dan zal ik leven! We lezen Johannes

20: 1-18. Bram Luteijn speelt trompet.

Ds. Jan en Els van der Wolf gaan samen voor.

Soepmaaltijden

In de Veertigdagentijd zijn er soepmaaltijden, samen met
de mensen van de Verrezen Christus Parochie uit
Voorburg-west. We eten, vieren liturgie en ontmoeten
elkaar. Het geld dat we uitsparen door soep te eten, is voor
een project van Unicef in Zuid-Soedan. Welkom!
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Aanmelden via de lijst achter in de kerk of bij
claartje@devrijeruimte.org. Data: 17 maart Koningkerk, 25
maart Verrezen Christus Kerk en 31 maart Koningkerk.

Stil worden bij het kruis

ledere donderdagochtend in de Veertigdagentijd is er van
9.30 - 10.00 uur een stiltemeditatie bij het kruis in de
Koningkerk onder leiding van ds. Els van der Wolf. De kerk
is open vanaf 9.15 uur. Data: 19 mrt, 26 mrt, 2 apren 9 apr.

Gemeentegesprek Heilig Avondmaal

Op 25 maart hebben we een gemeentegesprek over
liturgie. Dit keer gaat het over de viering van het
avondmaal. Onze cantororganist Andrew Wright zal ons
iets vertellen vanuit de muzikale tradities rond de Maaltijd
van de Heer. En we zullen met elkaar in gesprek gaan over
de vraag: wat betekent het Avondmaal voor jou? In de
Koningkerk, 19.45 uur koffie, 20.00 - 21.45 uur thema.

Paasviering ouderen

Op donderdag 2 april om 14.30 uur is de paasviering voor
ouderen in de Koningszaal. Er is volop ruimte voor
ontmoeting. En we staan stil bij kruis en opstanding van
Christus, aan de hand van het evangelie, liederen en
gebeden. Aanmelden op een lijst in de kerk of bij Rietje
Trapman, E: rtrapman@planet.nl of T: (070) 386 35 06.

Vakantie predikanten

Van 16 t/m 26 april hebben wij vakantie. Heeft u dringend
een predikant nodig, bel dan één van de voorzitters. Zij
weten wie beschikbaar zijn. Ria de Graaf, T: (070)387 54 44
is bereikbaar tot 22 april, Bruun Feijen, T: (070) 386 31 09
de hele periode. Overigens is ons huis in deze tijd gewoon
bewoond.

Een hartelijke groet,
ds. Jan en Els van der Wolf

De Open Hof



Elke 2e zondagavond van de maand is er een meditatief avondgebed met liederen uit Taizé in
de Koningkerk. Carolien Sleven is lid van de oecumenische werkgroep Taizé. Zij vertelde me

meer over de vieringen.
Tekst: Jeanette Verwoerd. Beeld: Hilbert van Essen

Het meditatief avondgebed is gebaseerd op de gebeden
zoals die drie keer per dag in de gemeenschap van Taizé
plaatsvinden. Yoor de vieringen wordt gebruik gemaakt
van het Bijbel leesrooster van Taizé. Daarnaast wordt er elke
viering een gedeelte gelezen van de jaarbrief 2020 Taizé
“Altijd op weg.... Maar nooit ontheemd "

In de Koningkerk komen de deelnemers samen rondom het
kruis dat achter in de kerkzaal staat. Bij binnenkomst is het
stil en de ruimte is verlicht met kaarslicht. Alles is erop
gericht om een omgeving te creéren waarin stilte kan
spreken. Deelnemers kunnen gaan zitten op een
gebedsbankje, een kleed of een stoel.

Stilte om te mediteren speelt een grote rol in dit
avondgebed. Stilte om tot rust te komen, na te denken over
de teksten of gewoon om stil te zijn.

Naast stilte is ook zingen een belangrijk element in deze
vieringen. 'Zing Christus tot de serene vreugde’, opperde
broeder Roger, de stichter van Taizé. Door samen te zingen
wordt tegelijkertijd een persoonlijke relatie met God en
een gemeenschap tussen ons geschapen. De Taizé-liederen

worden in verschillende talen gezongen en een aantal keer
herhaald. Juist de herhaling van de liederen maakt dat je
bewuster wordt van wat je zingt. De zang wordt begeleid
door een zanger met een gitaar.

Na afloop van het avondgebed is er onder het genot van
een kopje thee gelegenheid om met elkaar na te praten.
Volgens Carolien is dat een belangrijk onderdeel van kerk
zijn; met elkaar delen, elkaar inspireren en omzien naar
elkaar. Het is mooi om te horen van anderen dat ze de
kracht van stilte hebben ervaren en zo weer bemoedigd op
weg kunnen gaan. Voor Carolien is elke viering een
rustpunt. De liederen roepen vaak mooie herinneringen op
aan diensten in Taizé maar ook aan de internationale
ontmoeting van Taizeé in Rotterdam.

De eerstvolgende Taizéviering in de Koningkerk is

op 12 april, aanvang 19.30 uur.

Kijk voor meer informatie op www.taize.fr/nl of stuur een
e-mail naar taizevoorburg@gmail.com




Diaconie schenkt orgel
Woonzorgcentrum Vliethof

Tekst en beeld: Atte Roskam

Zaterdagmiddag 22 februari is in Woonzorgcentrum Vliethof het Kloppenburgorgel in
gebruik genomen met orgelspel van Louis Cosman. Met toestemming van de erfgenamen w
mm van de oorspronkelijke schenker - het orgel stond oorspronkelijk in de Johanneskapel van

mmm “l“ll W”” de Opstandingskerk - droeg Cor Hoek, voorzitter van de Diaconie van de Protestantse

Gemeente Voorburg, het orgel om niet in eigendom over aan het Woonzorgcentrum. De
||] L | 11”1 zaal zat helemaal vol met bewoners van Viiethof.

Voorafgaand aan de overdracht is het orgel op kosten van de Diaconie door Van den

' Heuvel Orgelbouw uit Dordrecht gereed gemaakt voor een tweede leven, nu in het in
september 2019 geopende en aan de Vliet gelegen Vliethof. Hier wonen circa 90 ouderen
met dementie.

Bij de verkoop van de grond waarop Vliethof is gebouwd kwam de Diaconie met de koper

overeen dat er in Vliethof, opvolger van het voormalige Rustoord, een ruimte opgenomen

zou worden waarin bewoners bij elkaar kunnen komen voor een kerkelijke viering. In die

ruimte staat nu het Kloppenburgorgel. Toen hij nog diaken was coérdineerde Louis
Cosman de verkoop van de grond terwijl hij als orgelkenner het contact onderhield met Van den Heuvel Orgelbouw.
Voortaan zal het orgel bespeeld worden bij de wekelijkse kerkelijke viering op vrijdagmiddag terwijl organisten die
meewerken aan Oude kerk Open gevraagd zal worden om het op andere momenten te bespelen.

Avontuurlijke motorreis
Kirgizié en Tadzjikistan

Paul Vlasman en Kees van de Kaay vertellen over hun avontuurlijke reis op de motor door Kirgizié en Tadzjikistan,
medio juli 2018. 3500 kilometer over wegen vol met gaten, keien, zand en gravel en temperaturen tot 45 graden.

=

Tekst: Atte Roskam. Beeld: Paul Vlasman en Kees van der Kaay Yy w" 2

High Tea, Koningkerk
zondag 15 maart, 14.00 uur
& {lezing start 15.00 uur)

Kirgizié en Tadzyk:stan liggenin Centraal Azlé en grenzen beide aan China. De reis begon in Osh, de 2de stad van Kirgizié, 3000 jaar oud
en liggend aan de oude Zijde Route. Het grootste deel van dit land heeft een prachtig berglandschap. Toerisme is er nog weinig.
Onderweg sliepen ze in guesthouses, Yurtkampen of bij de lokale bevolking thuis. Na Osh staken ze de grens over naar Tadzjikistan
met voornamelijk hooggebergte. De tocht ging over de Pamir Highway, ver boven de boomgrens. Het landschap is kaal en ruig en de
overnachtingsmegelijkheden zijn erg basic. De weg loopt langs de grens met Afghanistan door een van de ruigste en meest afgelegen
gebieden op aarde. Onderweg maakten ze kennis met de plaatselijke bevolking, die hen hielp bij motorpech.




iaconie
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Collectetoelichtingen

15 maart Paasgroeten
Met Pasen sturen we een
paasgroet aan gevangenen in
Nederland en Nederlandse
gevangenen in het buitenland.
De kaarten met als thema 'Sta
op’ zijn ontworpen door
gedetineerden. Post ontvangen
is een 'lichtpuntje’ voor
gevangenen. Er is iemand die
aan jou denkt.
{www.protestantsekerk.nl
/thema/paasgroetenactie).

22 maart Binnenlands Diaconaat

Het vakantiebureau organiseert geheel verzorgde ‘Vakanties
met Aandacht’ voor senioren die extra zorg nodig hebben.
In de week van 1-8 augustus heeft de Diaconie 10 kamers
gereserveerd in Vakantiehotel Nieuw Hydepark in Doorn,
inclusief vervoer. Gezinnen op bijstandsniveau (max. 100!)
kunnen genieten van een gratis vakantieweek in een RCN
Vakantiepark. U kunt zich voor beide vakanties opgeven bij
Cor Hoek T: (070} 415 11 15 of E: chhoek@ziggo.nl

29 maart Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun
geloof worden vervolgd (260 min!).

Zij brengt Bijbels en christelijke lectuur
naar landen die daarvoor gesloten zijn,
geeft training en verleent praktische hulp,

Openﬂuars zoals traumazeorg en noodhulp

(www.opendoors.nl).

5 april Jeugdwerk

Jong Protestant (JOP) ondersteunt
het plaatselijke jeugdwerk met
creatieve werkvormen Tijdens de
Veertigdagentijd kunnen kinderen
van 13-16 jaar met elkaar
nadenken over het getal ‘40’ en kinderen van 4-8 jaar
kunnen liefdesbloemen maken en zo met elkaar praten
over de liefde van Jezus (https://jop.nl).

9 april Ouderenwerk

De wijkdiaconie organiseert activiteiten voor oudere
gemeenteleden zoals bezoekwerk, bustochten en
ontmoetingsdagen, vakantiewerk, oogst- en paasgroeten.
Zo blijven onze oudere gemeenteleden in een levensfase
die vaak gepaard gaat met teruglopende gezondheid en
afnemende mobiliteit toch zo veel mogelijk betrokken bij
kerk en samenleving.
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12 april Voedselbank Stichting Buren
Wekelijks verspreidt de Voedselbank Stichting Buren

, 3 . gemiddeld 130 pakketten voor 400
Stic]'l.ﬂhg Buren personen die onvoldoende middelen
hebben om alles te kopen wat je
nodig hebt om te kunnen leven (www.stichtingburen.nl).

19 april Wijkdiaconie

De wijkdiaconie organiseert activiteiten voor oudere
gemeenteleden (zie 9 april), verleent financiéle hulp aan
individuen, verzorgt het het Heilig Avondmaal, ondersteunt
het werk van Kerk en Buurt en maakt het jaarlijkse uitje van
allochtone vrouwen naar de Kaag mogelijk.

26 april Pauluskerk

De Pauluskerk is een laagdrempelig diaconaal missionair
centrum midden in hartje Rotterdam. Het is een
geloofsgemeenschap die ook praktische hulp biedt door
open huis, nachtopvang, maatschappelijke en medische
hulp, juridisch spreekuur, kledingwinkel, fietsenwerkplaats,
lunchroom etc. waardoor de levenskracht van mensen
versterkt wordt (www.pauluskerkrotterdam.nl).

3 mei Financiéle nood

De diaconie ondersteunt mensen die in financiéle nood zijn
gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch
niet rondkomen. De steun betreft giften, meestal kleine
bedragen die toch het verschil maken en renteloze
leningen in situaties waarin mensen niet beschikken over
voldoende middelen om in €én keer aan hun
betalingsverplichting te voldoen. De leningen worden in
passende termijnen terugbetaald.

Opbrengst diaconale collecten

Advent 2019 Kerstdoos Koningkerk € 23045
31-dec-19 Diaconaal Quotum €115,05
05-jan-20 Wijkdiaconie £651,95
07-jan-20 Het Anker £€ 8,05
12-jan-20 Sociaal Fonds £543,02
12-jan-20 De Mantel €122,60
19-jan-20 Havenproject Rotterdam € 878,85
26-jan-20 De Hoop £618,70
02-feb-20 Financiéle Nood € 666,55
04-feb-20 Het Anker € 12,00
09-feb-20 De Mantel £€114,20
09-feb-20 Diaconaal Quotum £€632,71
16-feb-20 Mission Aviation Fellowship € 637,67
23-feb-20 Werelddiaconaat € 46447



Duo Duinenberg zet bekende gedichten op muziek

Muzikale rondreis door
Zuid-Afrika

Het conservatorium bracht ze bij elkaar. En in april gaan ze in Zuid-Afrika ‘on tour. Gelske van
der Duin zingt Zuid-Afrikaanse gedichten waarvoor Yolande van den Berg de muziek

componeerde.

Tekst: Margriet Zuidgeest; Beeld natuur: Koos van Niekerk; portret: Jos Wesdijk

Zaterdagmiddag 21 maart, Oude Kerk Voorburg
Inloop 15.00 uur, aanvang 15.30 uur
Toegang: € 7,50 (voorverkoop), € 10,- (zaal), scholieren € 2,50

‘Bij haar eindexamenuitvoering viel ze mij op, zegt pianiste
Yolande van den Berg over Gelske. ‘Zij zong toen een
Zuid-Afrikaans lied en ik kom zelf uit het midden van
Zuid-Afrika. Haar prachtige zang raakte me, maar ook haar
goede uitspraak van de taal!

Gelske lacht: Ik kom uit Friesland en daar heeft het
Zuid-Afrikaans eigenlijk wel iets van weg.

Gedichten op muziek

Het is een niet-alledaags concept: gedichten voorzien van
muziek en die ten gehore brengen. Maar in hoeverre
pasten Yolandes composities bij de stem van Gelske?

‘Dat is een beetje toeval. Ik heb ze geschreven voor een
alt-stem en die heeft Gelske. Bij elk gedicht ben ik gewoon
begonnen met akkoorden, ik scherp de klankkleuren ervan
aan, finetune ze en maak een concept. Maar eerlijk is
eerlijk: Gelske verlegt mijn grenzen. Met haar stembereik
en ideeén bij de compaositie maken we elk stuk wat
spannender, vertelt Yolande enthousiast.

Alin 2012 bracht Yolande de CD ‘Gedig vir jou' uit: met
muzikale poézie van bekende Zuid-Afrikaanse dichters. Dit

en ook een paar Hollandse succesnummers, zoals ‘Aan de
Amsterdamse Grachten' laat het duo horen op 21 maart.
En in april gaan ze dit programma zes keer opvoeren in
Zuid-Afrika.

vervolg op pag. 24

Muziek in de kerk



Muziek in de kerk

Horen, zien én proeven 3 S

Bijzonder is dat bij het muziekconcer ]  dus. Die ook in Zuid-Afrika door de maag gaat.
wordt uitgelicht: horen, zien ¢ oeven (6 e derde dimensie: proeven. Dus in de pauze zijn
te weten waar je naar luistert, leg ik per gez : Afrikaanse hapjes!

dicht - 27 in totaal - vooraf uit waar | - L

Yolande: ‘Ook vertonen we prachtige natuurfoto’s van van alle onkosten is de opbrengst van dit concert
fotograaf Koos van Niekerk! - bestemd voor de wijkkas van de wijkgemeente Martini.

Zo zal het woestijnbloemetje Nouroe Vygie te zien zijn, dat

voorbij komt in het gedicht 'Al sou’ De boodschap ervan Meer informatie en voorverkoop:

is: ‘Als dit bloemetje niet meer bloeit, zelfs dan nog houik  www.duoduinenberg.nl/concertagenda of

van je... duoduinenberg@gmail.nl

Algemene Kerkenraad (AK)

23 januari

Tijdens haar eerste vergadering van het nieuwe jaar heeft de AK de jaarrekening van 2018 '
en de begroting 2020 van het College van Diakenen en de begroting van het College van
Kerkrentmeesters vastgesteld. Wij voerden daarnaast een eerste discussie over hoe meer

'liggend geld' in 'levend geld' te veranderen, oftewel: hoe een goede balans te vinden in
omzichtig omgaan met ons vermogen in een krimpende kerk en actief investeren in de [

toekomst via kerkopbouw. Wordt vervolgd! Ook werd in eerste lezing een nieuwe
plaatselijke regeling besproken, aangepast aan de nieuwe Kerkorde. Beide onderwerpen
zullen in een later stadium met de gemeente worden afgestemd. Tenslotte bespraken wij

een voorstel dat dezer dagen in de Gemeenteraad wordt behandeld om kerken en andere
gebedshuizen aan te merken als potentiéle locaties voor het burgerlijk huwelijk. De PGV
zal haar kerken niet als zodanig aanmelden.

Carel de Villeneuve, voorzitter AK

A

Wijkkerkenraad De Open Hof

21 januari

Er komt een notitie over hoe jongeren meer te betrekken bij het (kerkelijk) vrijwilligerswerk en de kelderruimte wordt
samen met hen opgeknapt. Ds. Jan zal meer contact met jeugd en jongeren gaan hebben.

Op Goede Vrijdag wordt, met en door hen, een Passion-achtige activiteit georganiseerd.

Wim Keijzer vertelde over de (gratis) lunchconcerten. Er is een vaste kern van bezoekers, maar het aantal is niet echt
gegroeid in de jaren. Er komen diverse acties om de bekendheid te vergroten.

Een werkgroep gaat onderzoeken hoe de huurders van de zalen in de Koningkerk tegemoet kan worden gekomen en
hoe er verder verhuurd kan worden.

De diaconie meldt dat de opbrengst van de collecte Kinderen in de knel ruim € 4.000,- is.

Er is een campagne gestart om ideeén over de besteding van de opbrengst van Rustoord te genereren.

Richard de Bakker is bereid gevonden om voorzitter van de AK te worden.

Judith Nieuwenhuys, secretaris (informatie)
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Koningkerk, 12.00 uur

en verstillen.

Meer informatie: W: www.muziekindekoningkerk.nl F: muziekindekoningkerk.

Met Pasen in het vooruitzicht bent u van harte welkom voor een sfeervol passieconcert verzorgd
door de Voorburgse Oratorium Vereniging o.l.v. Takashi Mizumoto. Op het programma staan o.a.
delen uit de Matthaus Passion van Johann Sebastian Bach en de Messiah van Georg Friedrich Handel,
en Stabat Mater van Gounod. Voor informatie: www.vov-voorburg.nl.

Wie komt kan luisteren naar een concert met mooie passiemuziek, mediteren over het paasverhaal

Na het concert is er gelegenheid om met elkaar na te praten.
Bij de uitgang is er een vrijwillige inzameling.

Lunchconcert Koningkerk

Zondag 29 maart: passieconcert Voorburgse Oratorium Vereniging

de kerk

IN

L ]

k

Mag ik dan bij jou?

The Passion met jongeren

Het verhaal van de gevangenneming en kruisiging van
Jezus is vol met intriges en verraad. Toch is het ook een
hoopvol verhaal. Goede Vrijdag 10 april (Koningkerk: 19.30
uur) zal dit verhaal klinken afgewisseld met nummers als
‘Mag ik dan bij jou!’, "Zo stil in mij' van Dik Hout, maar ook

songs uit Jesus Christ Superstar. The Passion in de
Koningkerk dus.

Een gelegenheidsgroep (tot max. 35 jaar) o.l.v. van Jeroen
Bosman zorgt voor de muzikale invulling. Meedoen?
Aanmelden bij Janine Posthumus T: 06 51 71 95 30

E: jposthumus2015@gmail.com Repetities: zondag 22
maart, zaterdag 28 maart en zaterdag 4 april, van 19.00 -
20.30 uur in de Koningkerk. Vrijdag 10 april generale van
17.00 - 18.00 uur, met een gezamenlijke maaltijd.
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Muziek in de kerk

Orgelconcert Oude Kerk

Zaterdag 18 april, 20.00 uur
entree € 8,- inclusief drankje

Organisten zijn: Hans Houtman en Niels Jan van der Hoek. Er wordt
gelijktijdig gebruik gemaakt van beide orgels of orgel en vleugel of
guatre mains op het grote orgel.

Op het programma staan:
Jauchet dem Herrn van H. 5chiitz,
Concerto 6 van PA. Soler,
Concerto nr 2 H-Moll- G.F. Handel,

Niels-Jan van der Hoek (1974) is verbonden aan de Evangelisch
Lutherse Kerk te Rotterdam, en de PKN gemeente te Rhoon.
Momenteel studeert hij aan het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag voor Master Orgel en Klavecimbel bij Jos van de Kooy
en Fabio Bonizzoni.

Hans Houtman (1976) is als cantor-organist verbonden aan de
Oude of Martinikerk te Voorburg en is daar tevens dirigent van de
Marianne-cantorij.

In 2010 heeft hij samen met een paar vrienden de stichting Musica
Aeterna opgericht, waarvan hij artistiek leider is.

Passieconcerten Oude Kerk

Matthaus Passion

4 Ribattuta Musica

&% 10 april, 13.00 uur

Toegang: € 65,- (aan de zaal),

Online: (vanaf € 30,-) W: dematthauspassion.nl. E: info@dematthauspassion.nl. T: 06 29 25 72 42

Stabat Mater

" Barokensemble Concerto Valiante

28 maart, 20.00 uur

Toegang: € 21,- (aan de zaal)

Online: (€ 16,00, studenten en <12 jaar € 7,-).
W: concertovaliante@ziggo.nl. T: 06 23 86 70 50

= Kunst der passion

Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostra
27 maart, 20.15 uur

== Toegang: € 15, kinderen € 10,-

S8 Online: W: novasonantia.nl
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datum

15 mrt

Veertig-
dagentijd Il

22 mrt

Veertig-
dagentijd IV

29 mrt

Veertig-
dagentijd V

5 apr

Palmzondag

9 apr
witte
donderdag

10 apr
goede vrijdag

11 apr

stille zaterdag

12 apr

Pasen

19 apr

26 apr

3 mei

Kerkdiensten

Martinigemeente

(in de Oude Kerk)
10.00u ds. H.M. Marchand;

Exodus 6-7:7

19.00u ds. B. Lamain

10.00u ds. W.F. Schormans;
Exodus 7:7-28; tienerdienst
19.00u ds. E. van der Wolf-Kox
10.00u ds. A.M. Verbaan-Van den
Heuvel, Bennekom

19.00u ds. B. Plaisier, Rijswijk
10.00u ds. W.F. Schormans;

Exodus 11:1-10; tienerdienst

19.00u Joas van der Schoot; m.m.v.
Marianne Cantorij o.l.v. Hans Houtman;
liederen uit Taizé

19.30u ds. H.M. Marchand:
Exodus 12:1-28
Viering Heilig Avondmaal

19.30u ds. W.F. Schormans;
Exodus 12:29-42

21.30u ds. W.F. Schormans;
Exodus 13
Paasnachtwake

10.00u ds. H.M. Marchand;
Exodus 14 en Johannes 20
m.m.v. Mariannecantorij

10.00u ds. W.F. Schormans;
Exodus 15:22-16:27,; tienerdienst

19.00u ds. J. Henzen, Wateringen

10.00u ds. A. Sterrenburg

10.00u ds. H.M. Marchand;
Exodus 17:8-16; tienerdienst

19.00u ds. J. Maasland, Scheveningen

Elke zondag oppas en kinderkerk

De Open Hof

(in de Koningkerk)

10.00u ds. D. Stegeman, Den Haag, met
tolk gebarentaal; kinderoppas (0-4 jr), en
Koningskinderen (4-12 jr); parallel
kelderdienst voor 12 t/m 18 jaar

10.00u ds. J.T. van der Wolf;
Matteus 6:9-13; kinderoppas (04 jr), en
Koningskinderen (4-12 jr)

10.00u ds. E. van der Wolf-Kox en ds.
J.T. van der Wolf;
Matteus 7:24-8:1

10.00u ds. J.T.van der Wolf;

Matteds 21:1-9; met tolk gebarentaal;
kinderoppas (0-4 jr), en Koningskinderen
(4-12 jr) met Palmpaasstokken; parallel
kelderdienst voor 12 tm 18 jaar

19.30u ds. E. van der Wolf-Kox;
Viering Heilig Avondmaal

19.30u ds. J.T. van der Wolf;
Passion met jongeren

21.00u ds. J.T. van der Wolf;
doopgedachienis

10.00u ds. E. van der Wolf-Kox en ds.
J.T. van der Wolf, kinderoppas (0-4 jr),
en Koningskinderen (4-12 jr) m.m.v.
cantorij en Bram Luteijn (trompet)
19.30u Taizé avondgebed

10.00u ds. T.L. Hettema, Den Haag; met
tolk gebarentaal; kinderoppas (0-4 jr) , en
Koningskinderen (4-12 jr); parallel
kelderdienst voor 12 t/m 18 jaar

10.00u ds. B.M.H. van Drongelen,
Amstelveen; kinderoppas (0-4 jr) , en
Koningskinderen (4-12 jr)

10.00u ds. J.T. van der Wolf;
themadienst "levensvragen'; met tolk
gebarentaal; kinderoppas (0-4 jr) , en
Koningskinderen (4-12 jr); parallel
kelderdienst voor 12 m 18 jaar

Mantel

10.30u HA
ds. WF.
Schormans

11.15u
Dhr. G. Leurdijk

collecte

1 Paasgroeten
2 Kerk, algemeen

1 Binnenlands
Diaconaat

(Kerk in Actie)

2 Kerk, algemeen

1 Open Doors
2 Kerk, algemeen

1 Jeugdwerk (JOP)
2 Kerk, algemeen

Quderenwerk

1 Voedselbank
Stichting Buren
2 Kerk, algemeen

1 Wijkdiaconie
2 Kerk, algemeen

1 Missionair
2 Kerk, algemeen

1 Financiéle nood
2 Kerk, algemeen




KiK

i HERSCHEPPEN
I

Er zit een treurig muisje op de rand van Kikkers Ze had zacht hooi en pluis opgespaard voor haar nest.
bloembak. 'Wat krijgen we nou?' zegt Kik, 'De zon Toen heb ik het gepikt, voor mezelf. Straks, als Mimi's
schijnt, de kerk staat vol paasbloemen, en jij hebt kindjes geboren worden, hebben ze geen nest en
verdriet?' Muisje schudt haar hoofd en beeft: gaan ze dood. Door mijn SCHULD!' brult muisje, 'lk wil
'Het is zo erg. Z6 erg.' Kikker begrijpt dat het érgis. | onder een steen kruipen en NOOIT meer tevoorschijn
Maar wat? 'ls er iemand gewond?" - komen!". 'Dat helpt niet, zegt Kik, 'Je moet juist

'IK. Ik ben het', snikt muisje. 'lk ben STOUT, van tevoorschijn komen.' Muisje spitst haar oren.

binnen, en het komt niet meer goed.' Nu snapt Kik = 'En Mimi zeggen dat IK dat heb gedaan?'

het: muisje voelt zich schuldig over iets. Tja, dan zie 'Ja, zegt Kik, 'en dat je erge spijt hebt. Kun je Mimi

je de zon niet meer en voel je niks van Pasen. Kik helpen een nieuw nest te bouwen?’ Muisje voelt weer
neemt muisje mee voor een goed gesprek in de tuin. een beetje leven van binnen. Ja.’ Ze kijkt om zich heen.
'Fluister het maar', zegt Kik, 'Wat heb je gedaan?' ! Ze ziet grasjes en mosjes om een nest mee te maken.

Muisje mompelt dat ze een dief is. 'M-mijn vriendin | En zonlicht.
Mimi krijgt binnenkort jonkies.

Net als ik.

Pasen is een bli) feest. Want Jezus
was gestorven, maar Hij laat zich
zien in een nieuw licht. Hij leeft!
Wij weten nu dat God ons nooit kou
in de steek laat. beze puzzel laat je

oefenen met het koppelen van L

blije woorden aan treurige woorden.

Bij elke punt staan twee woorden. '

Trek rechte [[jnen van punt Naar punt,

van het treurige woord Naar ¢ vergeving
het bijpassende blije woord. /7

Tip: ze hebben dezelfde Kleur. r
Als je ze goed hebt, zie je een §
symbool voor licht! il B

Goede Vrijdag

Uit de Bijbel

Er zal alleen maar blijdschap zijn
en groot gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende st
en schenk haar bevolking vreugde.

Naar Jesqjq 6518



