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Dit is het kerkblad van de Oude Kerk en de Koningk
Wij vinden het fijn om dit kerstnummer ook
met buurtgenoten die geen lid zijn van onze
Kerst is immers voor iedereen!




Inhoud

Colofon

PROEF! is het kerkmagaZIN van de Protestantse
Gemeente Voorburg. Normale oplage: 2.000
exemplaren. Van dit Kerstnummer hebben we er

- 2.000 extra laten drukken en verspreid in Voorburg.

PROEF! verschijnt 8 x per jaar. Leden van de
Protestantse Gemeente Voorburg krijgen het blad
kosteloos in de bus. 1x per jaar vragen we een
vrijwillige bijdrage.

Kopij E: kerkbladredactie@protestantse-
gemeentevoorburg.nl. De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen te weigeren, in te korten en, zo
mogelijk in overleg, aan te passen. Foto's: minimale
resolutie 300 dpi (2550 x 1670 pixels voor AS).

Hoofdredactie:
Kees Koenen, Christine Evertse.

Hedactieleden: Dss. Jan en Els van der Wolf en
Leneke Marchand, Ankie Bronsveld, Henk Nauta,
Solange 't Zand, Marrit Salverda-Buteijn en Eva
Brussaard.

Fotografie: Mary Berkhout, Rob Zuierveld,
Arjan van Mourik, Jan van der Wolf.

Medewerkers: Jeanette Verwoerd, Margriet
Zuidgeest, Marianne de Nooij, Trijnke van Dijk.

Drukwerk: De Zalige Zalm.

Volgende editie:

verschijnt op 12 februari 2021.

Deadline kopij 25 januari 2021, 17.00 uur.

Kerkelijk bureau:
Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg, E:

kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl.

T: (070) 386 35 02. Bereikbaarheid: maandag en
donderdag van 09.00 - 12.00 uur (ook voor bezoek).

Collectebonnen:

Kaarten 20 x € 1,~. Bedrag inclusief portokosten
overmaken op: NLO7 RABO 0365 9005 16 t.n.v.
Protestantse Gemeente Voorburg owv.v.
collectebonnen (porto 1-3 kaarten € 0,91, 4-9
kaarten € 1,82, vanaf 10 kaarten € 2,73 ) of ophalen
tijdens openingstijden.

Bankrekeningen:
Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg
NL2Z7 INGB 0000 2619 19

Giften:

Kerkbalans NLO7 RABO 0373 7311 32
t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg
o.vv. gift of kerkbalans.

Werelddiakonaat: NL97 RABO 03 73 74 30 92
t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO.

Zending: NL96 INGB 0000 0018 81
t.n.v. ZWO Zending Prot. Gem. Voorburg.

PROEF! ook in de bus? Adreswijziging?

Opzegging?
Stuur dan uw adresgegevens naar: E:

kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl.

En verder...
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Kerstmis is een feest van delen. We delen graag ons kerstnummer van het
kerkblad met mensen in de buurt. Voelt u zich van harte uitgenodigd met ons
mee te vieren. Dat kan ook nog door de digitale Adventskalender te ontvangen,
stuur dan even een e-mailtje via de QR-code hieronder om de link te

ontvangen. Elke dag verschijnt er een
filmpje, waarin iemand vertelt wat hem of
haar hoop geeft op weg naar Kerst. In dit
blad alvast wat opwarmers op blz 7-12!

—

- -

Pre#tige kerstdagen!



In deze rubriek zoekt de redactie naar een antwoord op brandende vragen van gemeenteleden. In de kerk gebruiken we allerlei
rituelen, houden we ons aan bepaalde regels, maar waarom eigenlijk? Per keer geven we een uitleg van iets typisch kerkelijks als
'orgelspelen’ of meer bijzonder ‘oecumenische diensten' Dit kan algemeen voor beide wijken zijn, maar ook specifiek voor de
Martinigemeente of voor De Open Hof. Heb je een vraag waar je altijd al eens antwoord op had willen hebben? Stuur ‘m naar de

redactie kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl. We kijken ernaar uit!

Tekst: Margriet Zuidgeest

Dat kerst voor iedereen iets anders kan betekenen, is
natuurlijk duidelijk in onze samenleving. Genieten van
kaarsjes, kerstboom en cadeautjes, samen een mooie
maaltijd kokkerellen, of God loven omdat Hij zijn Zoon in
onze wereld geboren heeft laten worden. Maar het een
sluit het ander ook niet uit.

Twee predikanten van de Yoorburgse Oude Kerk en
Koningkerk laten in dit gesprek hun licht schijnen over
Kerstmis en de bijbehorende boodschap.

Vreugde, verleidingen, ellende

‘Ik geloof dat we altijd kerst kunnen vieren, zegt ds. Els van
der Wolf. ‘Ook nu met corona. Natuurlijk zouden we graag
met meer mensen bij elkaar zijn, maar de kern van het
kerstfeest hangt daar niet van af. God is bij ons komen
wonen, in onze buurt, in onze omstandigheden, door de
komst van Jezus Christus als een kind in een voerbak!

‘En daar ligt voor mij een relatie met de schepping, vult ds.
Giel Schormans aan. ‘Ook dat scheppingswonder gaat
onze verbeeldingskracht te boven. God is daarin zo groot.
En het mooie is aan de andere kant dat God zich dus ook -
wat we gedenken met Kerst - tot het kleinst mogelijke
terugbracht: een kleine, kwetsbare baby!

Dat God mens is geworden, is wat de kerk met Kerst viert.
En juist dat Hij echt mens was, is volgens ds. Schormans
belangrijk om je te realiseren.

‘Hij weet dus wat hetis om te dealen met eenzaamheid,
verleidingen en ellende. Niet bepaald een
beleefdheidsbezoekje hoor, dat op aarde zijn. Nee, Hij
kwam om onze hele last — ons falen, het tekortschieten, de

at is Kerstmis eigenlijk; kindje in de kribbe, vrede op aarde?

innen alle tumult is vrede
wel degelijk zichtbaar

uurlijk is het feestelijk: mooie kleren, lekker eten en gezelligheid horen bij Kerst, vinden ook predikanten Els
der Wolf-Kox en Giel Schormans (resp. Koningkerk en Oude Kerk). ‘Maar hoe mooi en krachtig is het om met
rst te gedenken dat God in onze buurt is komen wonen!

pijn die we elkaar en God aandoen - op zich te nemen en
ons daarvan vrij te maken. Het met Gods mededogen naar
jezelf en naar de ander kijken, dat is de kern van Kerst!

'In Zijn aanvaarding nodigt God
ons allemaal uit.

Van vuilnisman tot jurist

Maar wat kan iemand die niet- of minder kerkelijk is met
deze verlossende boodschap? Ds. Schormans: ‘Wij zijn
geschapen als relationele wezens. Mensen hebben een
gemeenschappelijk verlangen: betekenisvolle relaties. Een
relatie betekent: “jezelf geven”. Wij kunnen elkaar daarin
tijd, aandacht en liefde geven. Van geven worden we
allemaal rijker, of je nu gelovig bent of niet!

Ds. Van der Wolf: ‘Aanvaarding is daarin een sleutelwoord;
de ander aanvaarden en zelf aanvaard zijn. Met als
belangrijkste gegeven: er is iemand die ons allemaal
aanvaardt: God!

-_—




Beide voorgangers bevestigen dat vele niet-gelovigen ook
leven volgens deze principes van 'geven’ en 'aanvaarden.
Desondanks willen ze graag laten weten dat God in Zijn
aanvaarding iederéén uitnodigt, wie je ook bent.

‘Zo herbergt onze Koningkerk een divers gezelschap; van
vuilnisman tot jurist. leder mens is volwaardig deel van de
gemeenschap. Allemaal horen we hier dat God ons
liefheeft en dat ieder van ons iets te geven heeft in deze
wereld, zegt ds. Van der Wolf. ‘Kerst brengt heel
verschillende mensen samen; herders én wijzen lieten zich
raken door het kind in de kribbe!

Wat betekent ‘Kerstmis'?

Letterlijk: de Christus-mis, dus de viering in de
kerk van Christus’ geboorte. Tot in de 4e eeuw na
Christus werd de zon aanbeden tijdens de

(huidige) kerstdagen. Paus Julius Il stak daar een
stokje voor en stelde Kerstmis in — het vieren van
de geboorte van Jezus; een mooie koppeling dus
aan het feest van het Licht.

'‘Met Kerst zijn we wereldwijd met
elkaar verbonden'’

Vrede op aarde?

Dan die universele ‘kerstgedachte”: vrede op aarde. We
zingen erover, hopen erop en verlangen ernaar. Maar ja, de
praktische uitvoering van die vrede blijkt wat minder
universeel. Wat zegt ons dat?

Ds. Giel Schormans zegt enthousiast: 'Het mooie is dat
Kerst inderdaad over die hele aarde wordt gevierd.
Wereldwijd zijn we in die zin onderling verbonden. Hij

nuanceert: ‘Alleen is de belofte niet zozeer dat er vrede is.
Want die is er nog niet, die wordt wel beloofd. Wel is er
tussen God en de mensen met de komst van Jezus iets
fundamenteel veranderd. God biedt ons zijn vrede aan.
Dan kan ondanks tumult toch shalom voelbaar zijn;
harmonie, innerlijke vrede!

Op universele vrede hoopt elk mens, vervolgt ds.
Schormans. ‘Op de vaak gestelde vraag of God bestaat of
niet, draai ik het weleens om; als God niet zou bestaan,
waar zou dat verlangen naar vrede en gerechtigheid dan
vandaan komen? Leg me dat dan eens uit.

'‘Geniet van Kerst! Versier je huis en
besef ook: wat vieren we nu eigenlijk’

Vrede aan tafel

Nou zijn er genoeg mensen al blij met vrede op
microniveau, namelijk tijdens het kerstdiner met de familie.
Als dat allemaal door kan gaan natuurlijk...

Wat vinden de dominees eigenlijk van die ‘aardse’ focus op
eten, bij elkaar zijn en er mooi uitzien?

Ds. Els van der Wolf: ‘lk zou zeggen: geniet ervan! Het is
tenslotte een feest, dus kleed je gerust mooi aan en eet
lekker met elkaar. En tegelijkertijd kan het geen kwaad om
te beseffen: wat vieren we nu eigenlijk?’

Ds. Giel Schormans: 'Kerst is voor de meeste mensen een
familiefeest, dus doe gezellig samen de voorbereidingen,
maak iets van de aankleding. En misschien is het in deze
tijd een idee om iemand "buiten je comfortzone” aan tafel
te vragen. Het is denkbaar dat je juist dan God ontmoet!

‘Het met Gods mededogen naar jezelf
en naar de ander kijken,
dat is de kern van Kerst'

?

Waarom doen we d



Korte berichten

Kerk-app Martinigemeente
Alle relevante informatie over uw kerk op uw telefoon of
tablet

Voor jong en oud

Een mobiele app is hét communicatiemiddel van deze tijd.
De kerkapp helpt ons op de hoogte te blijven en elkaar en
andere leden van de gemeente gemakkelijk te vinden.

Onderling contact

In deze coronatijd zitten veel mensen alleen thuis. We
hopen dat deze app helpt om een ‘digitaal kopje koffie'
met elkaar te drinken of bijvoorbeeld lief en leed, maar
ook een hulpvraag, te delen.

Snel op de hoogte van nieuws

Belangrijk nieuws vanuit de kerkenraad, actuele informatie
uit groepen (bijvoorbeeld als een activiteit onverhoopt
niet doorgaat) of foto's van gemeenteactiviteiten kunnen
we via de app gemakkelijk delen.

Experiment

Daarom hebben we besloten om een jaar te
experimenteren met het gebruik van een kerkapp.

U kunt de app 'Martinigemeente Voorburg' downloaden
uit de Google Play Store of de App Store.

Dit kunt u met de app
De app vormt een veilige, besloten ruimte, waar alleen

Oproep

In en rond Bethlehem zijn er verschillende kerken. De
Palestijnse Christenen hebben het moeilijk, zoals elders in
deze PROEF! te lezen is in het interview met Jan van der
Kolk. Door de uitzichtloze situatie van de bezetting

Begroting

Als kerkelijke organisaties zijn het College van
Diakenen en het College van Kerkrentmeesters
verplicht ieder jaar een begroting op te stellen waarin
zij het financiéle plaatje vastleggen voor het komende
jaar. Deze beide begrotingen worden ter inzage gelegd
op het kerkelijk bureau en in beide kerken. Ook kunt u
een mail sturen aan:
kerkelijkbureauprotestantsdegemeentevoorburg.nl of
aan de penningmeesters: atteroskam@gmail.com (CvD)
en/of t.van.varik1@kpnplanet.nl (CvK), waarna wiju
een samenvatting toesturen.

De stukken liggen ter inzage in de periode van 6 t/m 23
december. In de nieuwsbrieven van beide gemeenten is
vanaf zondag 6 december deze mededeling

Onze eigen
Martinigemeente
Voorburg app

is er!

Met onze kerkapp blijft u op

de hoogte van het laatste kerknieuws,

kunt u de agenda met activiteiten bekijken
of iemand opzoeken in de gemeentegids.

Zook de app in de [EL2=]
Apple of Google play L g
store of gebruik [ Pu

de QR code «

Heefl u vragen over de app ol over installatie van de app,
stuur dan een berichi naar kerkappmartinigemeenie@gmail. com

leden van onze wijkgemeente toegang toe krijgen. Via de
app blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, kunt u
gemakkelijk geld geven aan de verschillende
collectedoelen, de agenda bekijken, berichten plaatsen of
iemand opzoeken in de gemeentegids! Omdat daar foto's
en functies bij staan weet u direct welk gezicht bij welke
naam en taak hoort.

We hopen dat de app mag bijdragen aan de opbouw van
onze gemeente. Instaleer de app en doe meel

trekken velen weg. Wie heeft interesse om contact te
onderhouden met een geloofsgemeenschap daar? Je kunt
je aanmelden bij de secretaris van de Algemene
Kerkenraad: scriba.voorburg@gmail.com

opgenomen en is afkondiging in de diensten gedaan op
6 en 13 december.

Voor de begroting van de kerkrentmeesters geldt dat
deze weer een fors negatief resulitaat laat zien in het jaar
2021. Een situatie die al sedert een aantal jaren aan de
gang is en daardoor de continuiteit van de kerk in
Voorburg bedreigt. Het is ook vanwege deze gedachte
dat de Algemene Kerkenraad een aantal commissies
heeft ingesteld die ons van advies kunnen dienen om
het tij te kunnen keren. Zie voor voortgang verder in dit
blad en communicatie via onze websites en
nieuwsbrieven vanuit de wijkkerkenraden.

Wij hopen en vertrouwen dat wij gezamenlijk die
inspanningen zullen verrichten die onze kerken nodig
hebben om de Woordverkondiging levend te houden.
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Verbinding

Annette Hendriks en Renie Luteijn
zijn docent godsdienstig vormingsonderwijs
(GVO) op twee Openbare Basisscholen in
Voorburg. Verbinding is de rode draad in hun
werk. ‘We proberen bij het vertellen van een
Bijbelverhaal steeds de verbinding te maken
met de eigen leefwereld van de kinderen. De
verbondenheid met de kinderen voelen wij

» met name bij de kerstvieringen’ Net als
voorgaande jaren %!(oning kerk twee keer
vullen met samen kinderen en hun ouders

W
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Tekst Marianne de Nooij
aar
n naar zijn persoonlijke beleving
past. Wil een burgemeester daal%
mz& burgemeester is erimmers voor alle } |
inwoners. Dat laatste is wat onze burgemeester ook graag

gezegd wil hebben. Toch durft hij een persoonlijke
gedachte wel aan. ‘Juist in de donkere dagen aan het einde ‘

Burgememer

van het jaar, is het licht betekenisvol. Niet alleen voor

christenen, iedereen kan het plaatsen. Het is heel mooi dat

zo twee werelden bij elkaar komen. Nu tegen het einde van 4
dit jaar zien we uit naar een beter jaar. Hoe mooi is het dat |
Kerst de betekenis heeft van licht en hoop! Hij maakt een
vergelijking met ruim 2000 jaar geleden. ‘Een volk heeft
eeuwenlang gewacht op de verlossing, de komst van de
Messias. Wij verlangen nu naar bevrijding van een crisis.
Verlangen en crises zijn er altijd al geweest. Nu proeven we
iets van dat eeuwige verlangen naar hoop en licht”
Burgemeester Tigelaar hoopt dat we iets proeven van die
strijd en dat verlangen. Juist nu kan Kerst een diepere
dimensie met zich mee brengen. Ik hoop dat het mensen
hoop geeft, door elkaar te bemoedigen! En al zal het
anders zijn dan andere jaren, hij hoopt dat alle mensen de
beleving en chap van Kerst met elkaar, blijven
vasthouden,

-

Tekst Marianne de Nooij

en andere familieleden is er dit jaar helaas niet
bij. Annette: Jezus keerde met zijn komst alles
op z'n kop. Dat bracht nieuwe wegen. Nu staat
ook alles op z'n kop. Ook dat brengt nieuwe
wegen met nieuwe kansen. Het zorgt dat je
anders gaat denken: wat is nu wezenlijk? En |
daar hebben we het ook met de kinderen A
over. Renie vult aan: ‘De versieringen van het
kerstverhaal ruimen we na afloop weer op,
maar het kerstverhaal zelf gaat met ons mee, .,
yant dat verhaal gaat door”.

A a. |



Jeanette Verwoerd

MNormaal gesproken werkt Jeanette als staf-en
beleidsmedewerker in het HMC ziekenhuis, maar nu
werkt ze ook als extra kracht op de Covid-afdeling. ‘Veel
medewerkers zijn nog niet hersteld van de eerste golf,
de reguliere zorg blijft zoveel mogelijk doorgaan en de
afdelingen lagen met het begin van 2e golf snel overvol.
Dat maakte dat ik weer in het wit ben gaan werken!

‘De kerstavond en de kerstmorgen horen voor mij wel
echt bij kerst. Het is dan ook heel feestelijk in de Oude
Kerk, met kaarsjes en licht. Het kerstverhaal is voor mij
een hoopvol verhaal. Elk kindje dat geboren wordt heeft
iets hoopvols, in welke omstandigheden het dan ook
wordt geboren. Met de gemeente houden we de hoop
levend. Onderschat niet wat we als gemeente voor
elkaar kunnen betekenen. Dat je elkaar tot steun kan zijn
en met elkaar kunt delen. Ik heb daar in het begin, toen
ik begon op de Covid-afdeling, veel steun aan gehad.
Dat je weet dat mensen aan je denkegemvoor je
bidden.

Jacqueline Bakker

Jacqueline (lid van De Open Hof) werkt als
geestelijk verzorger op Het Westerhonk in
Monster, een locatie van 's Heeren Loo. Het is
een instelling waar mensen met een
verstandelijke beperking en/of psychiatrische
problemen kunnen wonen met ondersteu-
ning. Er zijn dit jaar geen kerstvieringen in de
kerk aldaar. Over de voorgaande
kerstvieringen vertelt ze: 'Met Kerst is de kerk
nog voller dan anders. Het is dan de meest
diverse kerk die je kunt voorstellen! "Wat ik
mooi vind aan Kerst, en aan kerkdiensten in
het algemeen, is dat wanneer je samen zingt
en viert, de beperkingen van mensen
wegvallen. We zijn allen geschapen naar het
beeld van God. In de kerk draag je elkaar en
word je gedragen.

Maar ook bij hen zal Kerst dit jaar anders
gevierd worden dan anders. ‘Andere jaren is
er ook een kerstwandeling waarbij de bewo-
ners langs Bijbelse kersttaferelen komen, waar
ze chocolademelk krijgen en mee kunnen
zingen. Dat gaat dit jaar niet omdat het voor
de bewoners lastig is om 1,5 meter afstand te
houden. Voor hen is het leven op dit moment
gereduceerd tot wat zich in hun eigen
woning afspeelt, want ze kunnen niet meer
naar het gewone werk of de kerk!



Voor mij is Kerst...

Tekst Marrit Salverda-Buteijn

Robert Hoeksema, ergens in de 40 jaar. Woont sinds 5
jaarin Leidschendam, samen met zijn vrouw Marianne en
dochter Rosali.

Werkt bij een bank. Springt in zijn vrije tijd graag op de
racefiets.

Kerk: Gereformeerd opgevoed, maar gaandeweg is hij het
geloof steeds losser gaan beleven. Komt nog af en toe in de
Oude Kerk, mede omdat zijn vrouw er actief is. Hij voelt zich
er op zijn gemak.

Kerst: Geniet van de sfeer en het kerstverhaal spreekt hem
erg aan: ‘Het is voor mij een verhaal van de hoop, de hoop op
een betere wereld!

Daarnaast is het Kerstfeest voor hem ook een periode waarin
hij even helemaal los is van alle dagelijkse beslommeringen
en veel tijd aan zijn familie en zijn naasten kan besteden.

De mooiste herinnering: ‘Dat Marianne en ik 10 jaar geleden
verkering kregen.

Boodschap:

Let een beetje op elkaar!

Eva Wielenga, gaat richting de 40 jaar. Woont met
man en 2 kinderen in Voorburg. Woont hier rustig en fij
maar voelt zich meer Hagenaar dan Voorburger door
werk in het midden van het centrum van Den Haag.

Kerk: Franse Kerk, Voorburg.

Werk: Directeur bij Stichting de Haven. Christelijke

organisatie die mensen in de prostitutie helpt. Eva no
dit een donkere wereld, waar niemand enthousiast vo
kiest. Er wordt actief opgezocht in straten, clubs en int
om het licht te laten schijnen in een heel donkere werel
Zonder te oordelen, maar er simpelweg voor iemand te

Kerst: Is nieuw leven. Het staat voor licht in de duisternis e
uitzien naar de komst van Jezus. Dat de uitbuiting voor de
mensen in de prostitutie stopt. De Haven viert Kerst met de
vrouwen van de straat. Er is vaak geen geld om een ticket te
boeken naar hun land van herkomst en feest te vieren met
hun familie. De Haven probeert altijd een mooi feestje te
organiseren met gezelligheid en eten, waarbij 40 stemmen
door elkaar ‘Feliz Navidad' zingen. Dat kan dit jaar niet,
waardoor het iets anders gaat worden.

Boodschap: ‘Als het licht aangaat, zie je wat niet goed is.
Onrecht, uitbuiting, overconsumptie, het zwarte van de
prostitutie. Sluit je ogen er niet voor. Voorburg is een
welwarende gemeente, maar ook in Voorburg gebeurt
prostitutie en is er armoede. Je kunt op vele manieren in
positieve zin een steentje bijdragen. Geniet van Kerst, maar
heb oog voor de ander, en bid!

Het was lastig om een gaatje in de drukke agenda van Eva te
vinden. ‘Door corona worden prostituees stilgezet. Hierdoor is
er tijd voor reflectie en zijn er heel veel vrouwen die juist nu hulp
zoeken', zegt Eva. De Haven kent heel veel vrijwilligers.
Mochten lezers geinteresseerd zijn om te helpen,
bijvoorbeeld als maatje, mee de straat op of helpen met
taallessen, dan mag er zeker contact op worden genomen

met Eva.
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Kerk:

Ozair is opgegroeid zonder godsdienst. Gesprekken maakten hem
nieuwsgierig naar het Christelijk geloof. Hij ging op zoek en kwam een jaar
geleden bij de Oude Kerk. Doet voor de 2e keer de ABC cursus en doet
mee met de |eesclub.

Anna weet precies hoe het gaat in de kerk als dochter van een
domineesechtpaar. Is vaak verhuisd. Gaat regelmatig naar Crossroads,
volgens Anna meer evangelisch en met meer jongeren.
Toekomst:

Ozair wil naar een universiteit in de VS; politiek, filosofie of economie
studeren. Hij hoopt over 20 jaar meer kennis te hebben, meer ‘Uomo
universale’ te zijn. In een Amerikaanse gemeenschap, met een kerk en een
kleine school. Met of zonder kinderen. Wil leuke dingen doen en
vriendschappen opbouwen.

Anna is nog op zoek naar wat ze hierna wil gaan doen. Een tussenjaar op de
Evangelische Hogeschool of economie op de Erasmus Universiteit.
Hoopt over 20 jaar een fijn gezin en huis te hebben. Niet alleen gericht op
geld, maar juist op het collectieve. Vrijwilligerswerk doen.

Wil het geloof niet kwijt raken.

Ozair Hamid
17 jaar, examenjaar VWO




Kerst
Linde staat er met het gezin meer
bij stil wat er wordt gevierd. Is
voornamelijk met familie.

Anais: ‘Kerst vind ik leuker dan mijn eigen
verjaardag. Het is het leukste feest van het
hele jaar’ Moment van samenzijn met familie,
zo'n 20-30 man. Samen koken, film kijken,

kerstboom versieren, cadeautjes halen,
bidden en zingen. Er is een gevoel van
saamhorigheid, iedereen is welkom.




Muzie

Annet Weijermars
Voor Annet Weijermars, voorzitter van het Huygens
festival, start de kerstperiode met het ontsteken
van de lichtjes van de kerstboom voor de Oude
Kerk. ‘Het Huygens festival zorgt altijd voor een
aansluitend concertin de Oude Kerk. De boom zal
dit jaar ook wel komen, maar zonder mensen,
zonder het met elkaar kunnen zingen, zal het heel
anders zijn.! Normaal is de kerstperiode voor haar
een drukke tijd. Ik bezoek in de kerstperiode veel
concerten. Soms ga ik binnen 48 uur wel naar
zeven concerten. Ik luister dan voor of het wat is
voor het Huygens festival.

Annet vertelt dat ze zelf niet kerkelijk is: ‘Maar ik
onderschrijf het belang van de kerk; het
verbindende ervan, En ‘Wat Kerst doet is dat j

gaat reflecteren op wat belangrijk voor je is. Je
gaat niet de wereld verbeteren met Kerst, maar je

, zoekt juist het contact met je naasten. Je koestert

© wat je hebt!

i Verwachting

8 Emmelotte de Bakker
Emmelotte is tandarts, in verwachting en volgtin de
Oude Kerk de ABC-cursus. Niet alleen door corona
zal zij dit jaar Kerst anders gaan vieren. 'Door de
cursus ben ik me bewuster geworden van de
kerkelijke agenda: de verschillende speciale

periodes en feesten die er in een jaar in de kerk
gevierd worden. Ik sta bewuster stil bij de gelovige
kant van Kerst. Aan de ene kant ben ik dit jaar
minder met Kerst bezig, omdat we nog niet weten
hoe we het kunnen vieren en met hoeveel mensen.
Aan de andere kant ben ik er door de cursus juist
weer veel meer mee bezig!

Op de vraag ‘hoe kijk je na je eerste kindje naar de
geboorte van Jezus in het kerstverhaal, antwoordt
Emmelotte: ‘Nou, we hebben het kerstverhaal wel

geromantiseerd, dat denk ik wel. Als je het
vergelijkt met mijn bevalling. Het voelt heel
romantisch om je kindje in een kribbe in het stro te

leggen, maar het was natuurlijk pure noodzaak!



'En het
geschiedde in
die dagen...

'In die dagen’

Ds. Giel Schormans

Wie ons een jaar geleden had verteld dat met Kerst 2020 de |
meesten van ons niet naar de kerk zouden mogen komen en
dat we niet gezamenlijk uit volle borst zouden mogen zingen
die hadden we gewoon niet geloofd. Het blijft onwerkelijk en
toch is het zo: de meesten van ons zullen dit jaar achter een

scherm de diensten volgen en in kleine kring Kerst moeten |

vieren. |

Maar ook op deze manier kan het een feest worden. En .

misschien helpt het ons om dichter bij de kern te komen. Want"-l

veel drukte en feestgedruis valt ook weg. Het zal stiller zijn,
maar dat kan ook tot verstilling leiden, tot verwondering en
aanbidding.

Dat kleinschalige zit ook in het kerstevangelie. Aan de ene kant
is er de kosmische dimensie: de hemel opent zich en een
hemels loflied schalt over de aarde. Een loflied waarvan de
echo nog steeds de eeuwen doorgaat en in afgeladen kerken
op kerstavond en kerstmorgen zijn weerklank vindt. Beierende
klokken, afgeladen kerken en huiskamers, dat hoort bij Kerst.
Maar stilte ook, want het kerstevangelie is ook heel lokaal en
haast verrassend intiem. Het gaat over enkelingen die elkaar
opzoeken om hun vreugde te delen.

Lucas begint zijn verslag met: ‘En het geschiedde in die dagen’
Wat bedoelt hij met 'die dagen'? Je zou denken de dagen dat
Israel onvrij was en Augustus regeerde. Maar Lucas bedoelt
dat niet. Niet de onvrijheid stelt hij centraal, maar de vreugde
van een paar enkelingen. Een oude priester die met zijn vrouw
toch een kind zal krijgen. Een meisje dat de redder van de
wereld aan haar hart mag dragen. Twee nichten, Maria en
Elizabeth, die elkaar opzoeken. Het is allemaal niet massaal en
al helemaal niet opzienbarend voor de buitenwacht, maar daar
in die dagen en in het verborgene gebeurt het wezenlijke. God
is reddend aanwezig.

Lucas vertelt: onze dagen waren Gods dagen. En dat was niet
alleen toen zo. “lk ben bij jullie tot aan de voltooiing van deze
wereld” beloofde Jezus bij zijn hemelvaart.

De noodgedwongen kleinschaligheid van deze Kerst kan
ruimte bieden om tot de kern te komen. Aanbidding, vreugde,
hoop. Want Christus is gekomen! En het misschien ook eens
anders te doen. Nodig iemand of een paar mensen buiten je
'bubbel’ uit, een buur, een broeder of zuster uit de gemeente.
Waar twee of drie in zijn Naam samenzijn, daar is het
Christuskind. Dan worden het van 'die dagen’ die je je later
herinnert.

13



Neeltje Jonk - van Vliet

29 oktober 1924 - 23 oktober 2020

‘Op 29 oktober 2020 overleed Nel Jonk- van Vliet. Zij was 95
ar oud en woonde in De Panden. Nel werd geboren in
sburg. In 1950 trouwde zij met Henk Jonk. In 1957
uisden zij van Loosduinen naar Voorburg, naar de Von
saustraat. Sindsdien hoorden zij bij de Koningkerk. Nel
d moeder van vijf kinderen, kreeg klein- en
terkleinkinderen. In 1999 stierf Henk, thuis, na een

e periode van ziekte. Nel was tot op hoge leeftijd een
en veerkrachtige vrouw. Zij was tevreden en genoot
eine dingen. Tot de coronatijd aanbrak was zij een
elde kerkganger. Ook
ij mee met busreisjes 5 5

oof was belangrijk voor
‘Je hebt altijd in dat
2loof geleefd, * zei ze eens,
an wil je dat niet kwijt’

ok al zetten prominente
‘mensen vraagtekens bij dat
' geloof, zij koos ervoor om te
blijven vertrouwen op God,
ook voor na dit leven. De
laatste tijd was Nel
kwetsbaar. Een val werd
haar fataal. Na een bijeenkomst in besloten kring vend op
30 oktober de crematie plaats in crematorium Haagse
Duinen. Onze gedachten gaan uit naar de kinderen en
kleinkinderen en ieder die Nel missen zal.

Ds. Els van der Wolf-Kox

~ kinderen, klei

moeder, en een vrolijke en sterke vrouw.

Zelf had zij de Bijbeltekst op de rouwkaart gekozen: De Heer
is mijn Herder. Dat geloof kleurde haar leven en In dat
geloof is zij gestorven.

Vrijdag 31 oktober vond de afscheidsdienst plaats in de aula
van Westduin in Den Haag, waarna wij haar ten grave
hebben gedragen.

Wij wensen haar dochter Jacqueline, Marijke en Charles en
de andere broers en zussen sterkte en Gods liefdevolle
nabijheid.

Predikant in opleiding Joas van der Schoot

Johannes Mattheus
Derksen

18 februari 1923 - 30 oktober 2020

Op 30 oktober 2020 overleed Johannes Mattheus Derksen.
De heer Derksen was 97 jaar oud. Hij woonde aan de
Populierendreef, maarin 2018

was verhuizing naar T
woc-nzorgcentrum
Schildershoek in Den Haag
noodzakelijk. Joop Derksen
werd geboren in Den Haag. In
1950 trouwde hij met Maria
Kamp. Zij kregen drie dochters.
Joop was werkzaam bij de
Belastingdienst. In de kerk is hij
actief geweest in de commissie
van beheer en als diaken. De
heer Derksen maakte een
opgeruimde indruk. Hij liet
zich niet snel kennen in wat.
lmmecht bezighield. Hij was
‘echt een familiemens. Hij
genoot van het contact ma{

achterkle



Adriaan Bos

12 juni 1934 - 19 november 2020

Op 19 november overleed Adriaan Bos op de leeftijd van 86
jaar. Hij werd het laatste jaar verzorgd in Vliethof. Daarvoor
woonde hij samen met zijn vrouw Aleid aan de
Margrietlaan 10. Op 12 oktober vierden ze dat zij 60 jaar
getrouwd waren. Ad werkte bij Buitenlandse zaken, waar hij
zich wijdde aan het internationaal recht.

Hij zette zich in voor het zeerecht en de totstandkoming
van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het is mede
aan hem te danken dat het er gekomen is. Na zijn pensioen
kwam er meer tijd voor zijn kinderen en kleinkinderen. Hij
had veel interesse in hen. Ad was een diplomaat in hart en
nieren, een beminnelijk mens. Zo heeft hij zich cok ingezet
voor kerk als ouder-
ling en voorzitter,
Op vrijdag 26
november was er
een afscheidsdienst
in de Koningkerk. In
vele verhalen kwam
het beeld naar voren
van een rijk leven.
Ook klonken er
woorden uit
Romeinen 8; "Wie
hoopt er nog op wat
hij al kan zien? Maar
als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in
afwachting daarvan volharden' (Rom. 8: 24-25), We
herkenden er iets in van Ads leven. Hoe hij vanuit de hoop
zich volhardend inzette voor een rechtvaardiger wereld.
We leven mee met Aleid, kinderen en kleinkinderen en
iedereen die hem mist.

Ds. Jan van der Wolf

blijken. Tegelijkertijd riep ze veel genegenheid op en gaf
ook veel genegenheid. Als gemeente herinneren we ons
haar als de vrouw die vaak geheel in het wit gekleed de
diensten bezocht. Zo drukte ze uit dat ze door Gods liefde
een kind van het licht was. We hebben in een dienst in de
Oude Kerk gedankt voor het leven van An Mijdam. We _
vertrouwden haar toe aan die Visserman, Jezus Christus, dig .=
zijn voet zette op het donkere water van chaos en dood. -
Gedenken we in ons gebed haar kinderen Heleen,
Gert-Arie, Annet, de kleinkinderen, en ieder die An mist.

ij gedenken

Ds. Leneke Marchand

Johanna Catharina
Waljaard- Van Jole

26 mei 1923- 27 november 2020

Op 97-jarige leeftijd overleed

in Het Anker ons gemeentelid
Annie Waljaard. Annie werd in
een hecht katholiek gezin

geboren als oudste dochter.
ertus werd
ze twee kinderen. Annie was.
iemand die van gezelligheid
hield en bloeide in het midden
van haar gezin en

it haar schoonouders, die
uis woonden. Met
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Het Kerstverhaal uit Lucas 2

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners
van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrié. ledereen
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar
hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar
Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van
David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de
dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf
van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de
Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de
Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken
zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek
gewikkeld in een voederbak ligt! En plotseling voegde zich bij de
engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft'

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen
ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft
gemaakt’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en
het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden
ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden
verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De
herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat
ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd,
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden,
kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij
in de schoot van zijn moeder was ontvangen.



'Vandaag in Bethlehem'

We leven toe naar Kerst. We vieren dan de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem. Sinds de tijd van Jezus wonen
daar, in Palestijns gebied, Christenen. Jan van der Kolk vraagt onvermoeibaar aandacht voor hen. Wat beweegt hem?

Tekst en beeld: ds Jan van der Wolf

Hoe ben je betrokken geraakt bij de Palestijnse

Christenen?

Al vroeg in mijn leven ben ik aanraking gekomen met de
Joodse filosoof Martin Buber, Joodse leerhuizen en vragen
rond vrede en recht. Door mijn werk voor ICCO kwam ik in
aanraking met Palestijnen. Door ons verblijf in Kameroen
ben ik extra gevoelig gewerden voor uitsluiting. Tien jaar
geleden ben ik na het verschijnen van het Kairos-document
door de PKN (Protestantse Kerk in Nederland, red.) gevraagd
om aandacht in de kerken voor de Palestijnse Christenen te
vragen.

Hoe ziet Bethlehem er nu uit?

Evenals 2000 jaar terug is het een belegerde stad. Jezus was
er eigenlijk niet welkom en zijn ouders waren vluchtelingen.
Hij werd in de marge geboren als machteloze tegenover de
macht. Op de velden van Efratha is nu een grote illegale
nederzetting gebouwd. Maar er is vlakbij in Bethlehem ook
een rehabilitatiecentrum van de YMCA voor Palestijnse
jongeren die in een Israélische gevangenis hebben gezeten.

Palestijnse Christenen lijden onder bezetting,
maar wellicht ook onder hun eigen regime en

de Moslims. Hoe zit dat?

Ze zeggen: Wij lijden als alle Palestijnen onder de bezetting.
De verhouding met de Moslims is meestal goed. Maar ik
kom bij Palestijnen maar weinig enthousiasme tegen over
hun eigen regering.

In de kerk is veel loyaliteit voor het Joodse volk

en de staat Israél. Hoe ga je daarmee om?

Ik heb prachtige contacten met Joodse mensen, zowel in
Israél als in Nederland. Velen van hen hebben grote zorg
over de toekomst van de staat Israél, omdat deze gebouwd
is op macht en uitsluiting. Ik ben blij dat Joodse mensen na
de Tweede Wereldoorlog een veilige plek in Israél hebben
gevonden. Als ik bij de Klaagmuur orthodoxe Joden met
hun grote hoeden hun geloof zie belijden, ben ik oprecht
verheugd dat zij dat in alle vrijheid kunnen doen. Dat gun je
ieder mens. 18

Jouw inzet kan niet altijd op applaus rekenen.

Hoe houd je het vol?

Soms word ik boos en verdrietig. Ik praat er dan met mijn
vrouw over. Daarnaast troost de muziek van Bach mij. Ik
houd het vooral vol door mijn geloof. Door de aanvaarding
van de Eeuwige weet ik mij gedragen. Met 3 soorten kanker
- die op dit moment rustig zijn — is het een wonder dat ik
nog leef. Dat je dan iets doet met je leven is voor mij dan
ook voor de hand liggend.

Wat kunnen we als kerk doen?

Dat begint met een luisterhouding en niet met onze
oordelen en meningen. Wat hebben de Palestijnse
Christenen te zeggen over hun situatie? Wat zeggen zij over
wat wij kunnen doen? Het hoort bij de kerk om naar de
stem van de onderdrukten te horen, tenminste als we naar
de profeten luisteren. Uit liefde voor verdrukker en
verdrukte gaat het om de bevrijding van beiden. Alleen
verzet uit liefde is vruchtbaar. Dat betekent dus altijd
geweldloosheid. |k ken een jonge vrouw hier uit Voorburg
die in het vluchtelingenkamp Aida bij Bethlehem kinderen
met haar cello de schoonheid van muziek laat ervaren als
tegenwicht tegen geweld.

Moeten we als kerk wel aan politiek doen?
Zodra je opkomt voor mensen in een kwetsbare positie
kom je op politiek terrein. Dus ook als je je inzet voor
vluchtelingen of de bestrijding van armoede. Er zijn mensen
die tijdens een pelgrimage naar het Heilige land bewust
niet naar de Palestijnse gebieden gaan, omdat dat politiek
zou zijn. Maar ook als je de staat Israél steunt doe je aan
politiek. Je doet dus altijd aan politiek.

Wat geeft jou hoop?
Dat ondanks alles verreweg de meeste Palestijnen blijven
kiezen voor geweldloos verzet.

Jan van der Kolk (1945) is ouderling van De Open Hofen
voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van
Kerken in Nederland.




Actie
Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Van 16 tot 30 jan zamelen duizenden vrijwilligers geld in voor hun
plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier
van waarde. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiéle
bijdrage nodig van hun leden.

Hiermee betalen we 0.a. het onderhoud van het gebouw, de
medewerkers en missionaire en maatschappelijke projecten.

Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw
financiéle bijdrage?

Wij hebben uw bijdragen hard nodig! Onze gemeente komt
financieel in zwaar weer terecht. Over een jaar of acht zijn de
banktegoeden en beleggingen opgegaan aan de financiéle
tekorten van ieder jaar, Dit bedreigt het voortbestaan van de
kerkgebouwen en de geloofsviering! De Algemene Kerkenraad
heeft 3 werkgroepen ingesteld om met voorstellen te komen om
het tij te keren. Inmiddels lopen er al diverse kortetermijnacties om
inkomsten te verhogen en kosten te besparen.

De PGV heeft voor 2021 minimaal € 500.000,- nodig
om een plek te blijven waar iedereen terecht kan.

De fiscus betaalt mee

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Door drempels zijn giften in een jaar niet
volledig aftrekbaar. Echter: als u vastlegt dat u gedurende 5 jaar
een jaarlijks bedrag geeft zijn uw giften volledig aftrekbaar. U
ondertekent dan samen met de penningmeester van het college
van kerkrentmeesters en/of diaconie een formulier waarin u zich
verplicht om bijvoorbeeld uw vrijwillige bijdragen voor vijf jaar vast
te leggen.

Stuur een mail naar het kerkelijk bureau en wij beantwoorden uw
vragen en/of voorzien u van de juiste informatie.

De Algemene Kerkenraad doet een beroep op ieder om zijn of haar
bijdrage op tenminste het niveau van de afgelopen jaren te
handhaven of, zo mogelijk, te verhogen.

Samen kunnen we dit bedrag ophalen!
Hartelijk dank voor uw hulp.

Wilt u meer informatie over de actie Kerkbalans en een digitale
toezegging, kijk dan op onze website
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Werkgroep Kerkbalans 2021,
Sytse Jousma, Lea van Eerden en Jan Posthumus
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Kerst in de
Koningkerk

Ingrid Schaafsma
Beeld: Michel Groen

Wat herinner ik me van
de kerstdiensten in de
Koningkerk? Ik moet
denken aan de laatste
Kerst van 1992 waarin
mijn moeder, Klaske
Schaafsma, nog lee
Terwijl mijn broer en
met Kerst samen
lopend naar de kerk
gingen, zei hij tege
haar: ‘wat loop je moeilijk, wat heb je?’ Ze bleek
ernstig ziek en overleed vlak voor Kerst 1993. De
begrafenis was op de 24e december.
's Middags werden de klokken van de kerk
voor haar begrafenisdienst en 's avonds klonken

ze voor de kerstnachtdienst. Het was bijna
surrealistisch, een bevestiging dat geboorte en
sterven inderdaad heel dicht bij elkaar liggen.
Kerst was voor ons voorgoed veranderd.

Mijn vader, Rein Schaafsma, wilde op kerst-
ochtend wel graag naar de kerk en zo werd
besloten dat mijn broer en ik mijn zusje zouden
ophalen. Zij woonde in Bartiméus. Mijn
schoonzus zou dan samen met mijn vader naar
de kerk gaan. Toen we hem ophaalden deed hijin
tranen de deur open. Hij was keurig in paken er
draaide een kerstbandje met mooie muziek dat
elk jaar thuis werd opgezet met Kerst. Ondanks
dat het moeilijk voor hem was, voelde hij zich in
de dienst toch getroost. Er werd voor ons
gebeden en gezongen. Toen ‘Nu daagt het in het
Oosten' werd gezongen, hield hij het niet

droog.

Dit was immers ook gespeeld bij de begrafenis-
dienst, bij uitgeleide van de kist. Er volgden nog
vele kerstjaren, later samen met Truus Hortensius
uiteraard. Mijn vader zong mee met het
gelegenheidskoor en ze gingen naar de high tea,
kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst. We
vierden het ook samen met de familie en elk jaar
werden we herinnerd aan die ene Kerst waarop
alles veranderde. Dan zei mijn vader dat het ook
weer goed komt, want ‘nu daagt het in het
oosten’,

Fijne Kerst!




it Theo Nijenhuis Beeld Jan van der Wolf

ben je in De Open Hof gemeente terecht
omen?

8, mijn vrouw, en ik groeiden op In Den Haag-West in
0-er jaren. Wij werden gedoopt en trouwden in de
stduinkerk [1]. Na ons huwelijk kerkten we in de
kenboskerk [2]. Na een verhuizing naar Voorburg,
amsigtstraat, kerkten we in het kleine kerkje op de
Damlaan in Leidschendam [3], waar onze oudste zoon
werd gedoopt door dr. Vlijm. Toen volgden twee jaren in
Waldia, Ethiopié waar ik werkte in het ziekenhuis van de
Amerikaanse Lutherse Missie. In de Mekane Jesu kerk [4]
werden onze dochter en onze jongste zoon gedoopt door
onze buurman reverend Dennis Everson.

Terug in Nederland woonden we in Kijkduin en gingen naar
de Haagse Petrakerk [5]. daar stond toen ds. Brussaard, die
de houding van de kerk jegens homofiele kerkleden aan

de kaak stelde. In 1975 vestigden we ons in Voorburg en
kwamen achtereenvolgens terecht in de Opgangkerk [6],
de Fonteinkerk [7] en nu de Koningkerk [8].

Hier is een waarschuwing op zijn plaats: onbedoeld, maar
toch, laten wij een spoor van gesloten en merendeels ook
gesloopte kerkgebouwen na...

Wat doe je door de week?

Nu onze taakjes in de kerk stil liggen hebben we nog
enkele ouderen in kerk en familie die aandacht behoeven.
Die bezoeken wij onbekommerd en halen zo nodig hun
boodschappen. Verder wandelen we veel en fietsen, liefst
door bos en heide, soms met de camper. We sporten; dat
blijft nodig.

Waarom is de zondag anders voor jou?

Ik ervaar de zondag als een rustpunt, een herijking. Waar
zijn we in godsnaam mee bezig? Of: Waar zijn we in Gods
Naam mee bezig? Dat effect is niet elke zondag even sterk
aanwezig, maar het is goed stil te staan bij wezenlijke
vragen.
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'Het pepermuntje’

en leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We tonen
bondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze estafetterubriek

en doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer verbonden. Het Pepermuntje is de
maand in de Martini-gemeente, de keer erop in De Open Hof gemeente, en zo wisselt dat elkaar af.

Theo Nijenhuis

Met wie zou je een zondagmiddag willen

doorbrengen?
Met mijn dochter. Maar door de gevolgen van haar
depressie is dat nu niet mogelijk.

Welke figuur in de Bijbel inspireert jou het
meest?

Jezus.

Voor wie of wat zouden we eens (of meer)

moeten bidden?

Tja... Bidden is een devote bezigheid en het voelt goed,
maar als het daarbij blijft..... Om écht het verschil te maken
is het noodzakelijk dat we zelf uit onze stoel komen, actief
worden en iets van onszelf [op]geven. Zie maar.

Aan wie geef je het pepermuntje door?

Aan Ria Stoop (De Open Hof gemeente), een wijs en
bescheiden mens. In de eerste editie van het nieuwe jaar
gaat het pepermuntje naar Ruth Reijnders van de
Martinigemeente.



Waarom deed ik belijdenis?

Op 18 oktober deed Tinka de Reus in de Oude Kerk openbare belijdenis van haar geloof. Hier legt zij uit waarom.

Tekst Tinka de Reus Beeld Arjan van Mourik

Geliefde gemeenteleden,

Op zondag 18 oktober legde ik belijdenis van het geloof af
in de Oude Kerk. In dit stukje wil ik u graag nog iets
vertellen over de weg daarnaartoe en hoe ik het beleefd
heb. In de zomer van 2018 kwam ik voor het eerst in de
Oude Kerk. Op aanraden van mijn ouders, die ds.
Schormans en ds. Marchand kennen van hun tijd in
Friesland {mijn ouders wonen in Friesland), besloot ik eens
een kerkdienst hier te bezoeken. Ik herinner me dat ds.
Marchand in de preek iets zei over de seculiere
samenleving. Ik was het daar hartgrondig mee eens.
Sindsdien ben ik blijven komen. Het raakte me hoe
onvoorwaardelijk welkom ik was. Wat me naar de kerk trok
weet ik niet precies; ik vond gewoon dat er wel zinnige
dingen beweerd werden. Toen begin 2019 een geliefd
familielid zeer onverwachts en jong overleed, werd ik
gegrepen door de kracht van het evangelie. In de afgrond
van verdriet was Christus' troost en hoop zo tastbaar
aanwezig dat ik er niet langer omheen kon draaien met
mijn vrijzinnige ideetjes: God bestond en ik moest er iets
mee,

In de 20+ lunchkring en in gesprekken leerde ik veel.
Afgelopen seizoen heb ik ook de ABC-cursus gevolgd.
Door de kringen en door het koffiedrinken na de diensten
heb ik veel lieve mensen ontmoet en daardoor voel ik me
ook erg thuis in de gemeente van de Oude Kerk. Ik ga er
niet alleen heen voor de verkondiging, maar ook voor het
samenzijn met iedereen. Zoals ik tijdens de belijdenis-

dienst ook vertelde, voelt de kerk als een tweede thuis en
de gemeente als een tweede familie. Daar ben ik enorm
dankbaar voor en ik ben daarom ook blij dat ik nu iets
terug kan doen door mee te helpen met de tienerdienst en
een Bijbelkring te helpen organiseren.

Ik vond de belijdenisdienst heel bijzonder en de kerk zat
vol met mensen die mij lief zijn. Ook vanaf hier nog veel
dank voor alle lieve woorden, kaarten, boeken en
bloemen! Wat ik eerlijk gezegd wel lastig vind aan zo'n
gelegenheid is de hoeveelheid aandacht. Je wordt opeen
podium gezet en dat voelt misplaatst. Ik weet niet hoe ik
precies moet leven als christen, wat het goede is en wat
God van mij vraagt. Wat ik vertelde over de kracht van het
evangelie en de radicale keuze voor God die ik wil maken -
dat is niet mijn verdienste. Het was God zelf die mijn leven
door elkaar heeft geschud; ik was zelf niet eens op het idee
gekomen. Toch gaat er al snel veel aandacht naar mijn
persoon. In plaats van mij bedanken voor mijn verhaal
kunnen we beter God danken, ik ben immers ook maar een
klein mensje.

Als ik terugkijk over dit alles zie ik hoe God in mijn leven is
gekomen en alles in Zijn licht heeft geplaatst, alles kleur en
waarde heeft gegeven, hoe (familie)relaties zijn verdiept
en ik waardevolle nieuwe contacten heb gekregen; niet
alleen in de kerk maar ook door lid te worden van een
christelijke studentenvereniging. Christus bracht hoop en
dat heeft alles anders gemaakt. Dit wilde ik graag delen
met de gemeente en met mijn familie en daarom wilde ik
graag belijdenis doen. Tinka

Belijdenis



Wijkgemeente Martin

Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:
Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
T:(070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. WF. (Giel) Schormans
T:(070) 75203 63
E: wfschormans@hotmail.com

mm— ds. H.M. (Leneke) Marchand
T:(070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

e

Verhuur zalen:  Jos Ploeg, T: (070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com
Wijkkas: MNL98 INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente
Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiaconie Martinigemeente

Komt allen tezamen?

‘In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus
bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse
rijk laten tellen. {Lucas 2: 1, Bijbel in gewone taal). Ook in
onze dagen wordt er heel wat afgeteld. Dagelijks de
nieuwe cijfers van corona-besmettingen. Wie met Kerst
gasten aan tafel wil uitnedigen, moet op zijn of haar tellen
passen: niet meer dan X personen van buiten je bubbel. In
de kerk ontvangen we tot nu toe niet meer dan 30
kerkgangers per dienst. Al deze dingen roepen de neiging
in ons wakker, ons te beperken tot onze eigen kleine
veilige groep. Tegelijk beseffen we dat we als kerk en als
christenen geroepen zijn om juist nu hart, huis en kerk te
openen. Op kerstavond (en andere momenten) is de kerk
open, en zeker niet alleen voor de ‘vaste kerkgangers. Je
bent welkom, of je nu voor het eerst komt, een trouwe
‘kerstkerkganger’ of kind aan huis bent. Zie voor meer info
de kerkdienstenpagina 'ledere zondag.

Open kerk

De Oude Kerk is al in kerstsfeer, Vanaf 21 december zijn er
ook de foto's te zien, waarop de kinderen van de Qude Kerk
het kerstverhaal van de Italiaanse kunstenaar Giotto
verbeelden. Dagelijks van 11.45-13.00 uur kunt u
binnenkomen om een kaarsje aan te steken, een gebed op
te schrijven, de foto's te bekijken of in stilte plaats te
nemen. Om 12.00 uur is er een middaggebed.

De laatste zeven dagen voor het kerstfeest klinken daar de
O-antifonen. De O verwijst naar de beginletter van deze
antifonen. Ze roepen Jezus aan om te komen, In elke
O-antifoon wordt Jezus met een andere titel aangespro-
ken. Wijsheid (Sapientia), Adonai {Adonai), Tronk/Wortel
van Jesse (Radix Jesse), Sleutel van David (Clavis David),
Dageraad (Oriens), Koning der volkeren (Rex Gentium) en
Immanuel (Emmanuel). ‘Pure, oeroude beschrijvingen van
Jezus die ons als frisse zuurstof tegemoet waaien| schrijft
Esther Maria Magnis in haar boek O, dat over de antifonen
gaat. Wanneer je de diverse Latijnse namen voor Christus
in omgekeerde volgorde leest dan vormen de beginletters
een belofte: ERO CRAS, wat betekent: Morgen zal ik er zijn.
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Samen aftellen naar Kerst

Dat doen we samen met De Open Hof gemeente dit jaar,
door middel van een digitale adventskalender. Elke dag is
er een filmpje. U kunt nog aanhaken; zie de info elders in
dit blad. Mooi om zo met leden van beide kerken en min of
meer bekende Voorburgers naar Kerst toe te leven.

Hoe was het ook alweer:

Op moment van schrijven (30/11): elke zondag dienst om
9.30 en 11.00 uur - kinderdienst om 11.00 uur - maximaal
30 kerkgangers, op uitnodiging na eenmalig aanmelden
via de website - mondkapje bij binnenkomen en weggaan-
minicantorij zingt, gemeente (nog) niet - collecte via de
mand bij de uitgang of giraal - (nog) geen koffie, helaas...
meer info op de kerkdienstenpagina. Voor de meest actue-
le informatie zie de website, de kerkapp en de nieuwsbrief
{opgave bij scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com).

Ten slotte

Reeds daagt het in het costen/het licht schijnt overal
Hij komt de volken troosten/die eeuwig heersen zal.
{Liedboek 444: 5)

We wensen u een gezegend kerstfeest,
ds. Giel Schormans, ds. Leneke Marchand

Op 29/11 werd Mattias gedoopt, zoon van Gabriele di Meo en Elza van Dijk




Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl  website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 2128279

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:(070) 2128279

Verhuur zalen:
E: zalencentrum@koningkerkvoaorburg.nl

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
Wijkkas: NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk
Diaconie: MNL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie

/looie dingen

Wij ervaren deze tijd niet alleen als een tijd van
beperkingen, maar ook van mogelijkheden. Er is een stal
gebouwd in de tuin van de kerk. Die stal is een broedplaats
van nieuwe ideeén geworden. Ook verrassend is de
gezamenlijke digitale adventskalender. Aftellen naar kerst.
Elke dag een filmpje van iemand uit ons midden die deelt
wat hem of haar beweegt op weg naar Kerst. Vooral
bijzonder voor wie aan huis gebonden is en zo via internet
elke dag iemand ‘ontmoet!
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Tijn oM er weer eens te Zijn

Ik sprak afgelopen zondag iemand die al een tijdje niet
naar de kerk was geweest. Ze dacht: ‘Laten mensen die
alleen zijn maar eerst gaan. lk sta mijn plekje wel even af!
Maar nu was zij er weer. ‘Toch fijn om er weer eens te zijn'
zei ze. Nu de coronamaatregelen zo lang aanhouden,
nodigen we iedereen van harte uit om toch af en toe te
komen, mits de gezondheid het toelaat uiteraard. Wees in
elk geval welkom. Qok voor jou is er plek!

- y s 5.3 L
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Voor corona was er drie keer per jaar een
ontmoetingsmiddag in de kerk voor oudere
gemeenteleden. Deze middagen werden voorbereid door
een team van medewerkers, onder de bezielende leiding
van Lenie Vols, Wil Brauckman, Anja Meeuse en Rietje
Trapman. Lenie Vols heeft aangegeven een stapje terug te

willen doen. Op 23 november hebben we Lenie in een
gezellige vergadering - op anderhalve meter — bedankt
voor de aandacht en liefde waarmee zijn dit werk al die
jaren heeft gedaan. We zijn blij dat Carla Thé bereid is
gevonden haar op te volgen. We vinden het erg jammer
dat de middagen nu niet door kunnen gaan door corona.
We missen de contacten en de gezelligheid. We hopen dat
er in het nieuwe jaar nieuwe mogelijkheden komen.

de men<en thuis
e mensen tnuis

Bii
Heel veel kan er niet. Maar wat wel kan, is een beetje licht
brengen bij de mensen thuis. Dat gebeurt volop in deze
weken. En iedereen wordt er blij van, of je nu iets
wegbrengt of iets ontvangt. Er ontstaan ook weer nieuwe
contacten. Laten we blijven proberen aandacht te hebben
voor elkaar. Bel eens iemand op die je al een tijd niet
gezien hebt. Neem de tijd voor een praatje op anderhalve
meter. En laat het iemand weten, als je hulp nodig hebt of
behoefte aan een praatje, een gesprek.

.

lemand mailde ons het volgende:

Mogen we een beetje lijken op de figuren uit de kerststal:

Op Maria: ‘ja, ondanks alles

Op Jozef: trouw, ondanks alles

Op de engelen: zingen over vrede,
ondanks alles

Op de herders: hun schapen beschermen,
ondanks alles

Op de ezel: één en al oor, koppig,
ondanks alles

Op de os: voortrekker en spoortrekker,
ondanks alles

En heel veel op het kind: weerloze liefde,
omwille van alles!

Een hartelijke groet,
ds. Jan en Els van der Wolf-Kox




Berichten van de P

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een

greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

Ei- el

DAKROM,  ITOY
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Gratis kerst-cd met
liedjes van Stef Bos

Bestel ook dit jaar gratis de kerst-cd van
‘Daarom Kerst'l Dit jaar vindt u op de ¢d
twaalf liedjes van Stef Bos, die eerder
verschenen op het albumIn een ander
licht'en bij veel mensen een snaar raak-
ten. De liedjes gaan over twaalf Bijbelse
figuren, waaronder Ruth, Petrus en Lot.
Stef Bos brengt hun verhalen dichtbij,
waardoor het mensen worden van deze
tijd. Nieuwsgierig? Bestel de cd voor uzelf
of doe hem cadeau aan iemand anders.
>> daaromkerst.nl

Vindplaats van

geloof, hoop en liefde

f\ Protestantse
W Herk

graliskersted @

Geef licht aan vluchtelingen-
kinderen in Griekenland

Natte tenten, onveldoende
sanitair en te weinig eten. Zo
wachten duizenden bange
kinderen in Griekse vluchte-
lingenkampen op de winter
die komt. Ze zijn hier, soms
helemaal alleen, aangeko-
men vanuit het Midden-Qos-
ten, Azie en Afrika, op zoek
naar warmte en veiligheid. Is
dit de plek waar ze eindigen?
Kerken staan op omdat ze
geloven in een beter leven
voor deze kinderen. Juist met
acdvent leven we toe naar een
nieuw begin: de geboorte
van Jezus, zelf een viuchte-

lingenkind. In Hem gaf God
licht in het donker, en dat
geven wij door. We helpen
de kinderen met voedsel,
kleding en onderwijs en

we proberen hen op een
betere plek te krijgen. Ook
investeren we in de landen
van herkomst in een beter
leven voor kinderen. Kom
ook in actie en doe mee met
de kerstcampagne van Kerk
in Actie. Lees op de website
wat u kunt doen. Geef licht
aan vluchtelingenkinderen
in Griekenland!

>> kerkinactie.nl/kerst

Kerst met Petrus

In december vindt u op
petrus.protestantsekerk.nl

volop verhalen, meditaties en

muziek rond Kerst. Houd de
website in de gaten of abon-
neer u op de nieuwsbrief,

via petrus.protestantsekerk.
nl/nieuwsbrief. Dan krijgt u
wekelijks nieuwe inspiratie in
uw mailbox!

>> petrus.protestantsekerk.nl/
kerst




Collectebestemmingen

Bedankt voor uw bijdrage in tijden van corona!

Allereerst willen wij u bedanken voor de giften die u in plaats
van uw bijdrage aan de wekelijkse collecten stortte op de
rekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters.

Door corona is het voorlopig nog niet mogelijk om op de
gebruikelijke wijze kerkdiensten te organiseren en te
collecteren. Daarom zetten wij de alternatieve wijze van
collecteren via de giro door. De Diaconie blijft standaard

€ 600,- (ygemiddelde collecte-opbrengst) afdragen aan
externe doelen waarvoor gecollecteerd wordt. Voor de
periode 20 december 2020 t/m 14 februari 2021 gaat het om
een bedrag van € 2.400,- (Amnesty International, Stichting
Leergeld LV, De Hoop, Mission Aviation Fellowship) exclusief
de nog nader te bepalen afdracht aan Kerk in Actie voor
Kinderen in de Knel.

Ons verzoek aan u is daarom in plaats van elke zondag, in
één keer een bedrag te willen storten voor collecten in de
periode 20 december 2020 t/m 14 februari (9 zondagen)
onder vermelding van 'Collecten tijdens corona’

«Voor ‘Diaconale collecten’;

Diaconie Protestantse Gemeente

NL27 INGB 0000 2619 19;

«Voor ‘Collecten plaatselijke kerkelijke doeleinden’ :
Protestantse Gemeente Voorburg

NL87 ABNA 0516 6115 85.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Atte Roskam, Penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters

Opbrengst Diaconale collecten

In de periode 11 oktober t/m 26 november 2020 ontving de
Diaconie in het kader van de actie Collecteren tijdens Corona
op haar rekening een bedrag van € 4421 -,

Conform toezegging werd aan externe doelen uit het
collecterooster een standaard bedrag van € 600,- uitbetaald.
In deze periode waren dat ZWO (Werelddiaconaat en
MNajaarszending), Exodus en het Nederlands
Bijbelgenootschap. In totaal € 2.400,-.

Alle gevers hartelijk dank.
Atte Roskam, Penningmeester Diaconie

Giften wijkgemeente Martini
Ontvangen voor de wijkkas via Dirma Redelijkheid € 20,- (NN}
en via Judy van Engeldorp € 10,- (H).
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Collecterooster

De 2de collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke
doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

De 1ste collecte: is voor de diaconale collectedoelen:

20 december

Amnesty International; zij strijdt tegen schending van
mensenrechten o.a. door het schrijven van brieven.

24 en 25 december

Kinderen in de Knel; graag uw SPECIALE AANDACHT
hiervoor. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor vliuchte-
lingenkinderen in Griekenland. De Diaconie hoopt op uw
royale bijdrage zodat wij ook dit jaar weer ruim meer dan het
standaardbedrag van € 600,- per extern doel af kunnen dra-
gen. Vorig jaar droegen wij met elkaar ruim € 4.000,- af voor
de actie Kinderen in de Knel. Zie ook de pagina hiernaast.
27 december

Noodfonds Viuchtelingenwerk Leidschendam-‘\ioorbur@:
het Noodfonds steunt vluchtelingen financieel bij de :
opbouw van een nieuw leven in LV,

3 januari

Ouderenwerk: ontmoetingsmiddagen en bustachten voor de
senioren van onze kerk,

10 januari

Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg: financiéle steun als
bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden.

17 januari

Stichting Leergeld LV: schoolspullenpas, lidmaatschap
sportclub, nieuwe fiets als ouders niet kunnen betalen.

24 januari

GGZ De Hoop; zij helpt jong en oud bij psychiatrische- en
verslavingsproblemen en eetstoornissen.

31 januari

Financiéle Nood: een steuntje in de rug voor mensen die op
bijstandsniveau moeten leven.

7 februari

Diaconaal Quotum: de PKN steunt diaconaal werk door com-
municatie, fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
14 februari

Mission Aviation Fellowship (MAF): zij vliegt met hulpgoe-
deren en medische vluchten op afgelegen gebieden.

(a)}

c

O
)
o
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Opbrengst Diaconale collecten

In de periode 11 oktober t/m 29 november 2020 ontving de
Diaconie in het kader van de actie Collecteren tijdens corona
op haar rekening een bedrag van € 4.693-.

Conform toezegging werd aan externe doelen uit het
collecterooster een standaard bedrag van € 600,- uitbetaald.
In deze periode waren dat ZWO (Werelddiaconaat en Na-
jaarszending), Exodus en het Nederlands Bijbelgenootschap.
In totaal € 2.400,-. Alle gevers hartelijk dank.

Atte Roskam, Penningmeester Diaconie
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De restauratie van het J.F. Witte-orgel of Marianneorgel vordert gestaag. De werkzaamheden van het De Jongh
Schildersbedrijf zijn afgesloten. De frontpijpen van het orgel zijn weer teruggeplaatst en eind november werd de
steiger verwijderd. De restauratie nadert zijn voltooiing.

De restauratie
Orgeladviseur Dirk Bakker: 'Gelijktijdig met het
noodzakelijke groot onderhoud wordt het orgel zoveel
mogelijk teruggebracht in de staat van 1879, toen
orgelmaker Johan Frederik Witte een nieuw
orgel leverde. Dit wordt bereikt door een
nauwe samenwerking tussen de vakkundige
i orgelbouwers Martin Butter en Sander Booij
en de restauratiecommissie, waarin ook onze
organisten zitten (onder leiding van Fred
Verschoor).
In de tweede helft van de vorige eeuw zijn er
diverse aanpassingen uitgevoerd, die zowel
het aantal stemmen (registers) vergrootten
als het klankkarakter wijzigden.
Bakker: ‘'Daarmee werd het orgel meer
geschikt gemaakt voor een breder scala aan
muziek. De huidige aanpassingen vullen de
kwaliteit en het klankbeeld van 1879 aan. De
registers Mixtuur en Viola zijn gereconstrueerd en de
Cornet is nieuw gemaakt, naar voorbeeld van de originele

Cornet in het orgel van de Evangelisch
Lutherse Kerk te Utrecht (J.F. Witte 1880)!

Musicerende engelen

et veel zorg zijn de decoraties van het
orgel onder handen genomen. Er kwam
zelfs een meubelmaker aan te pas om
kleine onderdelen te repareren en
meterslange spleten, ontstaan door
gekrompen houtdelen, te dichten voor het
aflakken. De musicerende engelen, die het
orgel flankeren, staan er weer fris en
opgetogen bij.

In de zomermaanden werd de vrouw van Sander Booij
ernstig ziek. Een levertransplantatie zou haar leven moeten
redden. Helaas is ze na een zeer intensieve strijd op
31-jarige leeftijd overleden. Een zware klap voor Sander.
Het is volstrekt begrijpelijk dat dit grote verlies tot
vertraging heeft geleid.

We verwachten dat de restauratie van het Marianneorgel
midden januari 2021 afgerond wordt.

Financiéle steun gewenst!

De subsidieresultaten vallen wat tegen vanwege
corona. Daarom aan u de vraag om financiéle steun.
U kunt uw gift overmaken op NLO7 RABO 0373 7311
32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v.:
Steun voor orgelrestauratie Oude Kerk.

U kunt de orgelrestauratie ook steunen door kaarsen
(€ 6,- per stuk) met de afbeelding van de toren te
bestellen bij Frank Arons, E: farons@ziggo.nl, T: 06 22
76 22 80. Graag het bedrag overmaken naar de
Protestantse Gemeente Voorburg
Wervingscommissie NL48 INGB 0004 8307 26.
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Tekst: Rita Bakker

Wat is de geschiedenis?
Al vanaf 2010 wordt iedere maand een concert aangeboden
in de Koningkerk. In 2020 was het groot feest: het 100e
concert! Corona strooide roet in het eten, maar zodra het
kan pakken we de draad weer op.

Wat is de achterliggende visie?

We willen een gastvrije kerk zijn met lage drempels, waar
iedereen -ook mensen met een kleine beurs- kan genieten
van prachtige muziek.

Wat is de opzet?

Het concert duurt ongeveer een uur, de toegang is altijd
gratis en in normale tijden wordt een eenvoudige maaltijd
vooraf en een hapje en een drankje na afloop aangeboden.
Ook hieraan zijn geen kosten verbonden.

Hoe is dat financieel mogelijk?
Aan het eind van ieder concert wordt een collecte
gehouden. Ook wordt de mogelijkheid geboden een

™
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—Muziek in de Koningkerk

donatie over te maken op: Wijkkas Koningkerk, inzake
lunchconcerten, NL11 INGB 0008 7741 51. '

Waar kan ik informatie vinden?
De meest actuele informatie is te vinden op onze website
www.muziekindekoningkerk.nl. Via onze gelijknamige
facebookpagina geven we informatie over het
eerstvolgende concert. Ook staat in de week voor het
concert een bericht in Het Krantje.

Toekomstmuziek

De werkgroep ‘Muziek in de Koningkerk’ wenst u fijne
feestdagen, een gezond en voorspoedig 2021 en hoopt uin
2021 {weer) te kunnen verwelkomen bij onze concerten.

Foto

Boven v.L.n.r.: Theeo Nijenhuis, Andrew Wright, Relie de
Carpentier, Wim Keijzer, Thea Nijenhuis en Rita Bakker.
Onder v.l.n.r: Gert Jan van Steenbrugge, Ali Vermeulen, Toos
Smits en let de Lange
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We bouwen een kerststal

In de tuin van de Koningkerk bouwen we een kerststal. Een bijzonder project. Uit nood geboren, zou je kunnen

zeggen. En tegelijk een kadootje...

Tekst: Els van der Wolf-Kox Beeld: Jan en Els van der Wolf, Geurt Stellaerd

Lege handen

Ze stonden met lege handen, llona Silvius en Geurt
Stellaerd. De grote kerstmusical waarin llona zou zingen en
waarvoor Geurt de decors bouwt, ging niet door vanwege
corona. De kersttijd die anders helemaal in het teken van
de voorbereidingen zou staan, lag als een gapende leegte
voor hen. Totdat llona op burendag in de tuin van de
Koningkerk een optreden verzorgde en een idee kreeg...

Als we nu eens...

Als we nu eens iets met die tuin gaan doen met Kerst... De
kerktuin heeft unieke mogelijkheden. In coronatijd mag er
buiten meer dan binnen. Buiten ben je zichtbaar. Buiten
kun je laten zien wat er binnen leeft. De kerktuin heeft
geen drempel en geen deuren. Je kunt er zomaar even
langslopen. En dat doen ook veel mensen. De tramhalte
van lijn 2 ligt voor de deur. Als we nu eens een kerststal
gaan bouwen in de tuin...

We gaan bouwen!

llona betrekt Geurt bij haar plannen. Hij ziet het meteen
zitten. Vanuit zijn ervaring met het varend corso Westland,
maar ook als decorbouwer. Hun musical-compaan Roel
Schmitz wil ook wel meedoen. Ze zien het helemaal voor
zich en willen er graag hun vrije tijd aan geven. Hun
enthousiasme werkt aanstekelijk. Geurt maakt
bouwtekeningen en een begroting. Kerktuinman René
Horst haakt aan. Er komt groen licht vanuit de kerkenraad.
Vanuit de buurt is er belangstelling en een paar handige
en creatieve OpenHoffers doen mee. De appgroep bruist
van de ideeén. We gaan een stal bouwen! Met levensgrote
houten figuren erin: os en ezel, schaap, Jozef en Maria,

llona: ‘Nu er zoveel niet
doorgaat, vind ik het gaaf om
bezig te zijn met iets wat wél
kan. En dan buiten. Je hoopt
dat heel veel mensen zo iets
zien en meekrijgen van wat
Kerst is. Niet alleen
kerkgangers, maar iedereen
die hier langs komt.'

Geurt: Ik hou ervan om iets
voor iemand te doen. Ik ben
ook betrokken bij de
Zonnebloem, om diezelfde
reden. Je kunt wat voor een
ander betekenen. En stilzitten
is niks voor mij. Al die dingen
die niet doorgaan, daar baal ik
van. Die stal is een mooie klus.
En we doen het samen. Dat
maakt het nog mooier.

wijzen en herders. Voor het kindje Jezus wordt een pop
gebruikt. En op belangrijke momenten vervangen we de
poppen door echte mensen.

De kerk als timmerwerkplaats
Materialen worden aangeschaft of opgehaald. Alles zo
goedkoop mogelijk natuurlijk. En dan gaan we aan de slag,

op een druilerige
‘E- zaterdagochtend. Zagen,

schuren, meten, verven,
tekenen, lakken. [k moet
meteen aan Jozef de
timmerman denken als ik de
werkruimte binnenkom en
de geur van zaagsel opsnuif.
De sfeer is goed. Samen
klussen verbindt. En bij het
genot van een kopje koffie
ontstaat zomaar een mooi
gesprek...
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Wie komt er kijken?

Nu is een stal bouwen één ding. Maar je wilt ook dat er iets
te beleven is bij die stal. We nodigen basisschoolkinderen
uit. En ze komen, met hun eigen juf of meester. Om bij de
stal het kerstverhaal te horen. Ock de Koningskinderen
vieren daar Kerst. En natuurlijk is de stal op kerstavond
‘levend. ledereen kan komen kijken. Zo ontstaat
het idee om de stal te verbinden met de
kerstvieringen in de kerk. Als mensen nu eens
binnenkomen in de kerk, een korte viering
beleven en dan worden meegenomen naar de
stal, waar muziek gemaakt wordt en lichtjes
branden. En we doen zoveel vieringen als nodig
is, om iedereen mee te laten doen. Ook als je
maar 30 mensen mag ontvangen in een
kerkdienst. We worden er allemaal blij van. En dat
werkt aanstekelijk; iedereen die we vragen om mee te
helpen zegt ‘ja!
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Een kadootje

Ik ervaar dit proces als iets wat ons gegeven wordt, een
kadootje van hogerhand. We kunnen Kerst dit jaar niet op
de 'gewone’ manier vieren. Maar waar de
coronamaatregelen eerst een groot obstakel leken,
forceren ze juist ruimte voor iets nieuws, Net als in het
kerstevangelie. Eerst denk je: Hoe moet dat allemaal? Een
keizer die wil dat Maria hoogzwanger op reis gaat. Een
herberg waar geen plek voor ze is. Dit gaat helemaal mis!
Maar nee, Jezus wordt toch geboren. In de beschutting van
een stal, in de stad van koning David. Precies daar waar Hij
moet zijn. Zo is onze kerststal nu al meer dan een
‘noodoplossing! Ze voedt onze creativiteit. We gaan
naar buiten! ledere voorbijganger krijgt iets mee van
Kerst. De stal daagt uit tot anders vieren. Misschien
brengt die stal ons wel precies waar we moeten zijn:
buiten dichtbij mensen.

Weetje

De invoering van de kerststal wordt toegeschreven
aan Franciscus van Assisi. Hij liet in het jaar 1223 in
Greccio (Italié) een 'levende’ kerststal maken.
Daarmee begon een lange traditie, die ook allerlel
plaatselijke varianten kent.




PGV toekomstbestendig

In het vorige nummer van PROEF! stond een interview over de financiéle situatie van de Protestantse Gemeente
Voorburg (PGV). Kort gezegd kwam het erop neer: we hebben best wat vermogen, maar we geven ongeveer

G) bodem van onze spaarpot.

O ds. Jan van der Wolf, namens de stuurgroep

Uit de Stuurgr

Situatie vraagt om creativiteit

Dat is geen fijne boodschap. Temeer omdat er in beide
wijkgemeenten, ondanks deze coronacrisis, mooie
dingen gebeuren. Deze situatie vraagt om creativiteit,
Je wilt immers dat het goede van ons kerk-zijn bewaard
blijft, ook in de toekomst. Om hier over na te denken
hebben we drie werkgroepen gevormd. Elk met een
eigen aandachtsgebied:

1. Wat willen we zijn als kerk?

2. Infrastructuur en gebouwen

3. Inkomsten en kosten.

Grote bereidwilligheid

Uit beide wijkgemeenten zijn er mensen gevraagd om
mee te denken in deze werkgroepen. Het kostte niet
veel moeite om mensen hiervoor te vinden. Dat getuigt
van grote betrokkenheid bij onze kerk. De volgende
mensen doen mee in de verschillende werkgroepen:
Pieter van der Beek, René van der Duin, Albert van
Eerden, Jan Hendriks, Nicole van de Hoeve, Cor Jacobi,
Theo Kimmel, Kees Koenen, Adrignne van Mourik, Henk
Scheper, Ruth Reinders, Han de Ruiter, ds. Giel
Schormans, Theo Soeters, Fred Verschoor, Jeannette
Verwoerd, Matthijs Willemsen, ds. Els van der Wolf en
Arie-Jan van 't Zelfde. We zijn blij met zo'n divers
gezelschap van gemeenteleden die ieder hun eigen
expertise meenemen.

Analyses en scenario’s

De werkgroepen wordt gevraagd om analyses te doen
en scenario’s uit te werken, De bestaande
beleidsplannen dienen daarbij als startpunt. ledere
werkgroep heeft een eigen taakomschrijving. Deze
taakomschrijvingen zijn trouwens op te vragen bij de
scriba van de PGV Dick Smit
(scriba.voorburg@gmail.com). Het zijn drie aparte
werkgroepen, maar het is duidelijk dat uitkomsten van
de ene groep gevolgen kunnen hebben voor de
andere. Daarom zal er tussentijds overleg en
afstemming nodig zijn. Dat wordt best nog wel een
puzzel. Om dit alles te codrdineren is er een stuurgroep
in het leven geroepen. Deze bestaat uit de voorzitters
van de beide wijkgemeenten, Dirma Redelijkheid en
Bruun Feijen, de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters Maurits Assink en ds. Jan van der
Wolf {(waarnemend voorzitter AK). Door de
coronamaatregelen zijn we later begonnen dan we in
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00.000 euro per jaar meer uit dan er binnenkomt. Als we niets doen, bereiken we over een jaar of zeven de

eerste instantie hadden gewild. Maar intussen is erin
december in de Koningkerk een gezamenlijke
startavond gepland. In loop van het voorjaar hopen we
met resultaten te komen.

L

Geestelijk proces

Madenken over de toekomst van onze PGV vraagt om
nuchtere analyses en helder beleidsmatig nadenken.
Maar het is ook een geestelijk proces waarbij de
onderliggende vraag is: wat vraagt God, de Heer van de
kerk, van ons als PGV in deze tijd hier in Voorburg?
Daarom bidden we, met woorden Augustinus, om de
creativiteit van de Schepper Geest:

Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.
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Oude Kerk - Wijkgemeente Martini

Met Kerst naar de kerk

Op kerstavond is de Oude Kerk open van 16.00 tot 22.00
uur. Door de kerk is een looproute langs foto's waarop
de kinderen van de Qude Kerk het kerstverhaal van de
Italiaanse kunstenaar Giotto verbeelden.

Er zijn vijf korte vieringen van zo'n 25 minuten. Kaarten
hiervoor zijn tijdens de kerstavondopenstelling te
verkrijgen in de kerk. De Qude Kerk is sfeervol verlicht,
maar niet verwarmd, dus kleed je warm aan! We laten
maximaal 30 mensen tegelijk toe in de kerk. Het kan dus
zijn dat je even moet wachten voor je naar binnen kunt.

Voor de twee diensten op kerstmorgen worden
uitnodigingen (mail) verstuurd via Kerktijd.

Aanmelding kerkdiensten

Meld je eenmalig aan op de website voor de zondagse
diensten in de Oude Kerk. Na aanmelding ontvang je na
verloop van tijd per mail een uitnodiging voor een
bepaalde zondag en tijdstip (9.30 of 11.00 uur).

Hulp nodig of geen internet? Bel 06 27 33 89 02.

Kerkdienst thuis volgen?

Kijk op kerkdienstgemist.nl bij OQude Kerk Voorburg.
Zondag om 11.00 uur of later. De schriftlezing en preek
is ook te horen op Spotify (Oude Kerk Voorburg).

Blijf op de hoogte

Voor de meest actuele informatie zie de website, de
kerkapp en de nieuwsbrief (opgave bij
scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com)

Wie leidt de kerkdienst?

24 december kerstavond 17.00, 18.00, 19.00 uur met
minicantorij en klassieke kerstliederen; ds. Marchand
20.30 (livestream) en 22,00 uur met vrouwenkoor,
christmas carols: ds. Schormans

25 december kerstochtend 9.30, 11.00 uur met
minicantorij; ds. Marchand

20dec dr. B. de Leede, Amersfoort (4e Advent)
27 dec ds. Leneke Marchand
31 dec 19.00 ds. Giel Schormans (Qudejaarsavond)

3jan ds. J. Maasland, Scheveningen

10 jan ds. Leneke Marchand {Heilig Avondmaal)
17 jan ds. Giel Schormans (Heilig Avondmaal)
24 jan ds. Giel Schormans (Heilig Avondmaal)
31 jan PIO Joas van der Schoot, Gouda

7 feb ds. Leneke Marchand
14 feb ds. Schormans, ds. Marchand,

bevestiging ambtsdragers
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zondag!

Koningkerk - De Open Hof

En toch vieren we Kerst
Op kerstavond 24 december is er in de Koningkerk vanaf
16.00 uur ieder uur een korte kerstviering. Helemaal
coronaproof, met 30 mensen tegelijk. ledere viering
begint in de kerkzaal en eindigt buiten bij de kerststal. De
laatste viering is om 22.00 uur. Er is muziek en zang. Om
21.00 en 22.00 uur speelt de Open Hof band.

Op kerstmorgen zijn er twee sfeervolle vieringen (10.00
uur en 11.30 uur), in de kerkzaal, waaraan mezzosopraan
Rosina Fabius meewerkt. Zij zal onder andere uit de
Messiah zingen.

Ter wille van een strakke organisatie moet u zich tevoren
opgeven onder vermelding van het aantal personen en
het uur waarop u graag zou komen. Graag per e-mail
(kkhendriks@live.nl) of eventueel telefonisch (06 38 92 63
44), Dit alles zolang er plaatsruimte beschikbaar is
(maximaal 30 personen per dienst). De bevestiging geldt
als entreebewijs. We hopen heel veel mensen te
verwelkomen met kerst!

‘Gewone’ zondagen

ledere zondag is er een kerkdienst in de Koningkerk met
30 kerkgangers. Je kunt de dienst meebeleven:

[huis: Kijk op www.kerkomroep.nl bij Koningkerk
Voorburg, om 10.00 uur of op een later moment,

nde kerk: We werken met uitnodigingen. Wil je ook
uitgenodigd worden, stuur dan een mailtje naar
deopenhofkerkdiensten@gmail.com of bel met Bruun
Feijen, T: (070) 387 54 44. Er is oppas (kinderen t/m 4 jaar)
en iets te doen voor de Koningskinderen {4 t/m 12 jaar).

Blijf op de hoogte

ledere twee weken - en als het nodig is vaker - verschijnt
onze e-mail-nieuwsbrief met actuele mededelingen.
Aanmelden bij de predikanten. Er is ook een papieren
versie,

Kerkdiensten:

20 dec ds. Els van der Wolf-Kox
24 dec ds. Jan en Els van der Wolf
25 dec ds. Jan en Els van der Wolf
27 dec ds. Carel v.d. Meij, Naaldwijk
31 dec oudjaar; 19.00 gezamenlijke dienst Oude Kerk
3 jan ds. Els van der Wolf-Kox
10 jan ds. Jan van der Wolf
17 jan ds. Els van der Wolf-Kox
24 jan ds. Jan van der Wolf
31 jan ds. Giel Schormans
7 feb dr. G.C. van der Kamp te Delft
14 feb ds. Jan van der Wolf

Kerkdiensten



Het is bijna Kerstmis. De dominee heeft mevrouw
Ruitrok een taak gegeven. Ze gaat zorgen dat iedereen
zich met kerst welkom voelt. ‘De mensen hebben z6
lang gewacht op dit samenzijn,’ zegt de dominee, ‘dat
we ze extra warm gaan ontvangen!’ ‘Op véilige
afstand’, roept mevrouw Ruitrok. ‘Laat dat maar aan
mij over. Ik heb een subliém idee.'Een dag later stopt
er een vrachtwagen voor de kerk. Mevrouw Ruitrok
staat klaar met een legertje jonge vrijwilligers. De
laadbak gaat open. Er komen kerstbomen uit. Een,
twee, drie ... vierenveertig kerstbomen! ‘Kijk, jongens!’
roept ze, “We gaan ze door de héle kerk neerzetten,

zodat de mensen automatisch afstand houden. Je 4

kunt door de bomen heen met elkaar praten,
en het staat nog gezellig ook!’

Aanraakwoorden

Je kunt iemand welkom heten met woorden.
Maar vaak komt er een aanraking bij.
Wat voor aanrakingen bestaan er allemaal?
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Hoe welkom is de vreugdebrenger |

die over de bergen komt aangerend, 2,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, . =

die redding aankondigt en zegt: 'God is koning!
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#>; VERWELKOMEN @ KiK

De jongeren zetten de bomen neer en versieren ze.
‘Als dat geen warm welkom is!” jubelt mevrouw
Ruitrok. Kikker en de muizen zien door de bomen de
kerk niet meer. De dominee is in zijn nopjes en neuriet
‘Nu zijt wellekome’. Met kerst komen de eerste
mensen binnen. Ze lopen wijd om de bomen heen,
maar ze proberen ook elkaar te ontwijken.

‘Aul’ ‘Oeps!’ ‘Sorry!” hoor je overal. Algauw kan er
niemand meer bij. Dan roept iemand: ‘Laten we die
bomen wat opzij zetten!’. Na een half uur staan alle
kerstbomen buiten. En zitten de mensen binnen,
warm van het gesjouw. Er is plek genoeg. Mevrouw
Ruitrok kijkt beteuterd. ‘Nou ja,” zegt ze, ‘Het was toch
een warm welkom!’

De tekening helpt je om het woord te vinden.
Alles ingevuld? Dan lees je in de gekleurde vakjes
{misschien wel) het mooiste aanraakwoord.
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