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Inhoud

Colofon

PROEF! is het kerkmagaZIN van de Protestantse
Gemeente Voorburg. Oplage: 1.800 exemplaren.

PROEF! verschijnt 8 x per jaar. Leden van de
Protestantse Gemeente Voorburg krijgen het blad
kosteloos in de bus. 1x per jaar vragen we een
vrijwillige bijdrage.

Kopij E: kerkbladredactie@protestantse
gemeentevoorburg.nl. De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen te weigeren, in te korten en, zo
mogelijk in overleg, aan te passen. Foto's: minimale
resolutie 300 dpi (2550 x 1670 pixels voor A5S).

Hoofdredactie (a.i.):
Kees Koenen, Christine Evertse en Hilbert van Essen.

Hedactieleden: Dss. Els van der Wolf en Leneke
Marchand (om en om), Ankie Bronsveld, Henk
Mauta, Solange ‘t Zand en Marrit Buteijn.

Fotografie: Mary Berkhout, Rob Zuierveld,
Arjan van Mourik, Jan van der Wolf.

Medewerkers: Jeanette Verwoerd, Mariska Koning,
Margriet Zuidgeest, Marianne de Nooij, Trijnke van
Dijk.

Drukwerle: De Zalige Zalm.

Volgende editie:
verschijnt op 12 juni 2020.
Deadline kopij is 25 mei 17.00 uur.

Kerkelijk bureau:

Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg,

E: kerkelijkbureau@ protestantse gemeente
voorburg.nl. T: (070) 386 35 02. Bereikbaarheid:
maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur (ook
voor bezoek).

Collectebonnen:

Kaarten 20 x € 1,-. Bedrag inclusief portokosten
overmaken op: NLO7 RABO 0365 2005 16 t.n.v.
Protestantse Gemeente Voorburg o.wv.v.
collectebonnen (porto 1-3 kaarten € 0,91,

4-9 kaarten € 1,82, vanaf 10 kaarten € 2,73 ) of
ophalen tijdens openingstijden.

Bankrekeningen:
Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg
NL27 INGB 0000 2619 19.

Giften:

Kerkbalans NLO7 RABO 0373 7311 32 t.n.w.
Protestantse Gemeente Voorburg ow.v. gift of
kerkbalans.

Werelddiakonaat: NL97 RABO 03 73 74 30 92 t.n.v.
Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO.

Zending: NL96 INGE 0000 00 18 81 t.n.v. ZWO
Zending Prot. Gem. Voorburg.

PROEF! ook in de bus? Adreswijziging?
Opzegging?

Stuur dan uw bericht met adresgegevens naar:
E: kerkelijkbureau@protestantsegemeente
voorburg.nl.

En verder...
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"S8ankondigingen van evenementen. We
moeten elkaars directe nabijheid missen, maar
..&_hopen uin dit nummer op een andere manier
% troost en inspiratie te bieden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

. %HEt derde nummer van Proef!, zonder




Inspiratie online

Inspiratie Online

Op dit moment kunnen we als gemeente van Christus niet samenkomen, ook niet in kleine groepen. Als je nu toch

inspiratie op wilt doen? Dan is er gelukkig internet.

Tekst: Els van der Wolf

Elke dag een Bijbeltekst

Je hoeft niet zelf te gaan bladeren in de Bijbel. Het is fijn als
je kunt terugvallen op een leesrooster. Soms word je verrast
door een woord wat raakt aan datgene waar je mee bezig
bent. Als bemoediging of correctie. Er zijn allerlei apps die
je elke dag een Bijbeltekst aanreiken om over na te denken,
bij voorbeeld 'Bijbeltekst van de dag. Bij 'Dagelijks Woord'
kan je kiezen in welke vertaling je de tekst wilt lezen. De
app van Taizé biedt naast een Bijbeltekst iedere dag ook
een gedachte van frére Roger die overigens niets met het
Bijbelgedeelte te maken heeft.

Elke dag een korte preek

Er zijn ook apps die iedere dag een podcast bieden, een
geluidsopname van een minuut of 7. ‘Eerst dit’ is zo'n app.
Je hoort een Bijbelgedeelte, een korte preek en een gebed.
Verschillende predikanten werken hieraan mee. Juist de

toevoeging van een korte preek kan je houvast en richting
geven. Eerst dit is een initiatief van de EO en de IZB.

Elke dag een meditatief moment

Voor wie op een meditatieve manier Bijbel wil lezen, is de
app ‘Bidden onderweg. ledere dag is er een podcast van
ongeveer 10 minuten met daarin verstillende muziek, een
uitnodiging om tot stilte te komen, een Bijbelgedeelte,
enkele vragen om te overwegen en ruimte voor gebed.
Bidden Onderweg wordt verzorgd door de Jezuieten, een
Roomskatholieke kloosterorde, gesticht door Ignatius van
Loyola.

Spiritualiteit in tijden van corona

De website van de Protestantse Kerk Nederland
(www.pkn.nl) geeft allerlei suggesties voor inspiratie en
actie. Mooi om te zien wat mensen in andere gemeentes
beleven. De website van de Jezuieten in Nederland
(www.jezuieten.org) heeft ook een pagina vanwege corona.
In korte filmpjes zet Nicolaas Sintobin sj je aan het denken
over thema's als angst, geduld, gehoorzaamheid.

En als je het zingen in een volle kerk zo mist
Als je eens even lekker mee wilt zingen met een volle kerk,
ga dan naar de website van Nederland Zingt. Je kunt
zoeken op thema ('hoop in onzekerheid’ of 'bemoediging’)
of bundel. Ook Taizéliederen zijn volop te vinden op
internet (Youtube, Taizé). En terwijl je zo bij je eigen
computer - misschien met je oortjes in - naar de muziek
luistert, verlangen we naar de dag dat we weer samen
kunnen komen.



In gesprek met Jos Ploeg, koster van de Oude Kerk

‘Koster ben je
7 dagen per week’

Met 16 jaar Aegon, 14 jaar Mauritshuis en weer 16 jaar kosterschap, is Jos Ploeg trouw aan zijn werkgevers. ‘Dat ik
zo van mijn werk houd, is tegelijkertijd mijn valkuil. Want soms heeft hij het gevoel ‘altijd’ bereikbaar te moeten
zijn.

Tekst: Margriet Zuidgeest Beeld: Arjan van Mourik

Jos overhandigt de krant ‘Kerk in Den Haag; van 15 jaar aanwezigen fietsten er achteraan. Heel indrukwekkend:
geleden. 'Hier word ik ook geinterviewd, zegt hij lachend. Het kosterschap was niet iets wat Jos altijd al ambieerde. ‘lk
Een citaat: "Wat mij aantrok was het afwisselende karakter was ook graag orgelbouwer geworden. Dat had gekund,
van het werk! En dat vindt hij nog altijd. Jos: 'Elke dag is want ik heb bouwkunde gedaan, met als richting

anders. Mede omdat ik te maken heb met vele vrijwilligers, houtbewerking. Maar ach, als orgelliefhebber bezoek ik
huurders, monteurs en natuurlijk met onze predikanten. graag concerten. En dat is een prima vrijetijdsbesteding!’

Juichende gemeente

Voordat Jos in 2003 koster werd bij de
Fonteinkerk, was hij 14 jaar
depotbeheerder/technische dienst in het
Mauritshuis. ‘Inlijsten was een van mijn
taken. Ja, ook van het Meisje met de Parel
van Vermeer. En de meterslange, bijna 400
jaar oude Stier van Paulus Potter heb ik
helpen verhuizen; een heel getakel, en
daarna sjouwen langs een smalle trap.
Spannend, maar bijzonder!’

Jos heeft in de Fonteinkerk het aantal

Werk in de kerk

kerkbezoekers zien slinken. 'Helaas. Van een
‘juichende gemeente’ van ongeveer 300 man
in 2003 - de tijd van ds. Harry Smit - tot krap
60 bezoekers in 2013 En toen kwam Jos bij
de Oude Kerk, waar destijds ds. Adrie
Sterrenburg predikant was.

Door de jaren heen breidden Jos' taken uit.
‘Vroeger was het vooral een glaasje water
neerzetten en koffie schenken, maar nu gaat
dat dus veel verder. Ik heb er werkdagen bij
van 10 uur. Men verwacht eigenlijk dat je als
koster 7 dagen per week bereikbaar bent. Ik
houd van mijn werk, dus ik moet uitkijken
voor die valkuil!

Orgelliefhebber

Omdat op zijn vrije (vrijjdag vaak huwelijken
worden voltrokken, maakt Jos die zelden
mee, Uitvaarten des te meer. Zo'n 200 heeft
hij er wel gehad.

‘lk denk vaak terug aan die ene uitvaart van
een jonge jongen. De kerk puilde uit. Na de
dienst werd zijn kist achter een fiets vervoerd
naar de begraafplaats. Een paar honderd
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Het werk van Helma Aniceta als inval-geestelijk verzorger in De Mantel zit er op. Zij wenst u van harte goede vieringen toe
en fijne gesprekken met Nabor en Annet! Per 1 april zijn er twee nieuwe geestelijk verzorgers in De Mantel kemen

werken.

e

ziekenhuizen.

. 1awlki-Veefkind is opgegroeid in een domineesgezin in de Zaanstreek. Ze
studeerde Th eoiog|e Ervartngen aan het sterfbed van haar grootvader leidden ertoe dat zij
een 'reis richting de verpleging' maakte. Ze heeft ervaring in de (ook terminale) thuiszorg
en als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Ze komt graag naar uw levensverhalen
luisteren; naar wat u verdriet doet, wat u beweegt en bemoedigt of daar samen naar te

zoeken.

Wat betreft diensten in De Mantel kunt u het beste afgaan op de informatie in de

nieuwsbrief of informeren bij de receptie van De Mantel.

Graag wil ik via ons KerkmagaZIN iets van mij laten horen,
nu ik door de coronacrisis niet vaak meer in Voorburg
aanwezig ben. Zoals meer dingen is de stage die ik in de
wijkgemeente Martini volg min of meer stil komen te
liggen. Mijn plan was om in maart en april te beginnen met
het afleggen van pastorale bezoeken, maar dat is nu helaas
niet mogelijk en niet verstandig. In april is de avonddienst
die ik zou leiden komen te vervallen, net als de missionaire
activiteit die ik zou organiseren als onderdeel van een
groot missionair en beleidsmatig stageproject.

De Protestantse Theologische Universiteit, waar ik de
deeltijdopleiding tot gemeentepredikant volg, biedt nu
onderwijs op afstand aan en stelt zich gelukkig flexibel op
in het alternatief vormgeven van de stageopdracht. Ik zal
de komende weken daarom telefonisch verschillende
interviews afleggen met gemeenteleden en met ‘kritische
vrienden’ van de kerk in Voorburg. Dit vormt onderdeel
van een klein onderzoek dat ik ga doen naar de manier
waarop de wijkgemeente in deze uitzonderlijke tijd wegen
zoekt en vindt om toch te getuigen van onze Heer Jezus

oude voorburg.nl
De website van onze wijkgemeente is vernieuwd. Er is lang
en hard aan gewerkt door leden van onze gemeente:
Migquelle Bousema heeft de website ontworpen en
gebouwd, Arjan van Mourik verzorgde de prachtige foto’s,
Els Beimers en ds. Giel Schormans hebben het hele proces
‘gemanaged. Het resultaat is prachtig geworden.
Complimenten aan de bouwers!

De kerkenraad is heel blij dat de nieuwe website ‘staat’

[ jstraat is 24 jaar en woont in Rijswijk. Hij heeft Theologie en Pastoraal Werk
gestudeerd enisnu beag aan zijn Master Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is vanaf 1
april werkzaam als rooms-katholiek geestelijk verzorger in De Mantel. Hij zingt in een koor en heeft
orgelles. Naast de studies heeft hij veel stage-ervaringen opgedaan in parochies enin

Nabor is enthousiast aan de slag gegaan!

Christus. Zo blijf ik dus nog in de gemeente actief, maar
ben ik wel een stuk minder fysiek aanwezig.

Ik was tot nu toe sowieso nog niet heel erg breed zichtbaar
in de gemeente, omdat ik het eerste half jaar van mijn
stage vooral de nadruk heb gelegd op het groepswerk. De
komende maanden zal ik ook een aantal (extra) vieringen
en kerkdiensten gaan leiden (zondagen 24 mei en 7 juni),
in eerste instantie uiteraard alleen via de uitzendingen op
kerkomroep. Zo hoop ik toch nog een beetje in de Qude
Kerk aanwezig te kunnen zijn.

Hopelijk kunnen we elkaar
over niet al te lange tijd weer
persoonlijk ontmoeten. Voor
nu wens ik u en jullie Gods
zegen en een goede
gezondheid toe in deze
moeilijke tijd!

Hartelijk groet,
Joas van der Schoot,
Predikant in opleiding

omdat we juist nu veel via de website communiceren. Er
worden mededelingen geplaatst, de diensten zijn er mee
te beleven en u vindt er informatie over de aankomende
diensten. Updates voor de website, doorgeven van
informatie, mededelingen die er op moeten enz., kunnen
zoals ook voorheen het geval was doorgegeven worden
aan Judy van Engeldorp Gastelaars (mededelingen) of aan
Els Beimers (agenda}, maar ook via het contactformulier op
de website.
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aar waait de vlag van de officieele gebouwen

Nu durven allenl!!’

'De nationale herdenking op 4 mei en bevrijdingsdag op 5 mei zullen dit jaar geheel anders worden gehouden

dan normaal. Wij worden aan banden gelegd door de restricties in verband met de Corona-pandemie. We mogen

elkaar niet ontmoeten, moeten binnen blijven, kunnen onze gewone gang niet gaan! Werkers in de m
gezondheidszorg staan voor ongekende uitdagingen om de beste zorg te blijven bieden. Anderen vrezen voor m
hun werk of bedrijf. Door deze ervaren stress en onvrijheid komen de verhalen uit WO Il dichterbij dan anders... i —
Samengesteld door Christine Evertse, beeld: Pixabay 3
Wim Snieder (2 mei 1942) woonde in maart 1945 in het niet alleen aanvallen van de Engelse RAF, maar ook V-2's die
Bezuidenhout. 'lk was toen 3 jaar en heb niet veel de Duitsers s nachts lanceerden en voortijdig in Den Haag m
herinneringen aan die tijd. Wel weet ik dat als mijn moeder  neerstortten en enorme schade aanrichtten. Ook ons huis

bang was voor mogelijke bommen we samen op de wc werd getroffen. We konden door het schuin liggende m
gingen zitten. Drie dicht op elkaar staande muren en een plafond zomaar naar buiten kijken. Dat moet het einde zijn

deur vormden volgens haar een betere bescherming tegen  geweest van ons verblijf in Den Haag. Veilig wonen was in

bommen dan zomaar ergens onder de trap of onder een die buurt niet meer mogelijk en daarom vertrok ons gezin o
tafel te gaan zitten. Het was een angstige en onzekere tijd naar mijn tante in Voorburg in de Van Naeltwijckstraat.

waarvan ik me als kind weinig kan herinneren. Het waren {vervolg op pagina 8)

Fragmenten uit een ocorlogsdagboek
Anja Meeuse (geboren van der Mast) kreeg de beschikking over het dagboek dat haar familie bijhield tussen september
1944 en juni 1945.

Jacoba van der Mast-Broekmeijer en haar dochters Meta en Anneke woonden destijds in de Laan van Heldenburg,
met zoon Maks. Vader Pieter was in maart 44 door de Duitsers van zijn bed gelicht en

meegenomen. Hij vervalste voor het verzet levensmiddelenkaarten

en is waarschijnlijk verraden. NB. De spelling van de dagboek-
fragmenten is de originele! Moeder en dochters

schrijven afwisselend.
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1mei 1945

De geruchten nemen foe. Onze handen staan voor alles verkeerd, Je denkt maar aan één ding Veedelll Mussolini is forocht
gesteld door de Italianen zelf. De heeren in Duitschiand Zijn stervend of dood of weg. Alleen Himmiler doet het woord, Fr
wordf druk geconfereerd, over Zweden via Zwitserland en de Geallicorden, Berlijn is gevallen, bij hopen geven de
Duitschers zich over. Alleen de S.5. wil nog vechten. In ons land wordt niet hard meer gevochten. Alles is vol verwachfing.

Ooggetuigen

3 uur. &?ber liegtuigen. Wat een gegons in de lucht. Duizenden pakken worden er afgeworpen. Maar we kejigen nog niefs.
Het schijnt heel moeilijk te zijn alles rechtvaardig fe verdeolen want er zit velerlel in oon pak en het moet onder 3.000.000
menschen verdseld

i g i laatste stoen verdedigen.
i dant van de Duitschers in Den Faag wil de vesting Holland wiet overgeven. Hij zal het ot den
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Nederland is be

Maar de oorlog dreunt nog lang na. De familie van der Mast-Broekmeijer blijft in onzekerheid over hun man en vader.
Tot verin 1945 wa hoop dat hij de oorlog had overleefd en weer terug zou keren, maar hij blijkt uiteindelijk te zijn
omgekomen in 5at 1aUse

Het gezin van
‘Alles wat wij var
houden was de

boek met als titel 'De Rozenkrans' dat we later weer terug-

i CEN an _ ode Kruis).
kregen. Hoe toen verder? Er kwam een oplossing. We kregen Dat ga ulp aan oor gsgetro f

een aardig ingericht huis van een NSB-er in Voorburg zodat  kantoor voor Voorburg zat in de Fra <
we niet op straat stonden. Deze N5B-er heeft later nog een deur, met daarachter een trap, naast d
geprobeerd de meubels terug te krijgen.

Het is bij prober E\_“l evern., .
Zij zijn alles kw

egen die ik vol
daar als kind

) ekregen van




Erfstukken WO2

Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog vind je natuurlijk in vele musea. Andere herinneringen erf je van je
ouders. Hieronder 2 verhalen die horen bij evenzovele erfstukken.

Stempel op persoonsbewijs

Tekst en beeld: Hilbert van Essen

Van mijn vader erfde ik zijn persoonsbewijs uit de
Tweede Wereldoorlog. Hieronder zijn verhaal over het
stempel wat hij, gezien zijn situatie, nooit gekregen zou
hebben, echter...

‘Ik ben Piet van Essen, aan het begin van de oorlog 16 jaar.
Tijdens de oorlog ben ik tewerkgesteld in een fabriek in
Kassel, Duitsland. Op een nacht werd de fabriek
gebombardeerd en volledig verwoest. Dat was voor mijn
vriend Fedde en mij de kans om te ontsnappen en terug te
vluchten naar Nederland en naar onze geboortestad
Leeuwarden. Natuurlijk konden we niet terug naar ons
eigen huis en onze ouders maar moesten we onderduiken!

De overval
‘8 december 1944, Een groep Nederlandse verzetslieden
overvalt het huis van bewaring in Leeuwarden. Bij die
overval bevrijden zij op spectaculaire wijze
E E 51 gevangen verzetsstrijders. In 1962 is van
! deze grote verzetsdaad de film 'De overval’
E- - films in de Nederlandse cinema met circa
1.474.000 bezoekers.

Zoek op Youtube naar 'De overval' of scan de QR code.

gemaakt. Het is een van meest succesvolle

Het stempel

‘De dag na de overval moesten alle mannen naar Het
Zaailand (plein in Leeuwarden) komen en kregen een
stempel in hun persoonsbewijs. Maar daar kon ik natuurlijk
niet naartoe als onderduiker. Ik zou direct opgepakt
worden en naar Duitsland gestuurd worden. Wat moest ik

doen?

Echter omstreeks 11.00 uur ging de bel op mijn onderduik-
adres. Er stond iemand van het verzet voor de deur die op
elk persoonsbewijs het stempel ‘9 DEC. 1944’ zette.

2¢ Wereldoorlog

De glazen karaf

Tekst: Geertje van Essen, beeld Hilbert van Essen

Mijn moeder woonde op de
boerderij, tussen Zwolle en
Hasselt, aan de dijk. In de eerste
oorlogsjaren ging het
dagelijkse leven zoals ze het
gewend waren. Tweehonderd
meter achter de boerderij liep
het Zwartewater, daar lagen
twee schepen volgeladen met
munitie. Toen de geallieerden
in de lucht steeds meer de
overhand kregen namen ze
steeds vaker schepen ander
vuur waarvan ze aannamen dat
die door de bezetter gebruikt
werden. Men hield wel rekening
met een bombardement op de

munitieschepen, maar de boerderij verlaten deed je niet
9

zomaar. Mijn moeder: ‘Op de morgen van 28 april 1943
waren we boven, op onze slaapkamer, toen we een
ratelend geluid hoorden. De munitieschepen werden
gebombardeerd en ontploften. Door de luchtdruk werd
het dak van de boerderij opgelicht en verwoestte alles. Ik
kon zo uit bed op de dijk stappen! Er was veel verdrietin
het gezin, geen huis meer om in te wonen, broertje Jan
overleden, vader tijdelijk blind, gewonde gezinsleden, alles
kapot en vernietigd! Wonderlijk genoeg is alleen deze
glazen karaf onbeschadigd teruggevonden. De karaf is nog
steeds in de familie. Het kwetsbare van het E E
|
bombardement weer op te pakken.
Lees het volledige verhaal op: E. .

https://poldermastenbroek.nl/toen/verhaal/de-familie-neij
meijer-aan-de-hasselterdijk

glas staat voor al het geleden verdriet, de
heelheid voor de kracht om het leven na het



Interview

Zomerkamp GHZV

Reinout Salverda (26 jaar) en Thijmen de Ruijter (26 jaar) zijn beiden als kind jarenlang meegegaan op het
GHZV. Nu zijn ze zelf kampleiding en vertellen tijdens dit interview meer over hun ervaringen, de

voorbereidingen en de financiering voor dit zomerkamp.

Tekst: Marrit Buteijn

Corsprong

GHZV staat voor Gereformeerd Hervormd Zomerkamp
Voorburg. Het is gestart in 1982 en was oorspronkelijk
bedoeld voor kinderen waarvoor vakantie niet
vanzelfsprekend is. In de loop van de jaren is het zo
gegroeid dat iedereen welkom is, of je nu christen bent of
niet. Het kamp is gesplitst in twee groepen. De junioren: 8
tot en met 12 jaar en de senioren: 13 tot en met 17 jaar
oud.

Diakonie

'De diakonie geeft elk jaar een subsidie om het kamp
mogelijk te maken en om het kamp waar te kunnen
maken voor gezinnen die het niet zelf kunnen financieren.
De prijs voor een week kamp komt neer op € 125~

Door het geldbedrag van de diaconie kan het deze prijs
zijn, vertelt Thijmen.

Vroegah

Even terug in de jaren. Reinout en Thijmen gingen beiden
al van jongs af aan mee op kamp. Geen enkel jaar werd er
overgeslagen! Het was leuker dan op vakantie gaan naar
een ver land met je ouders. Thijmen is als kind 10 jaar lang
meegeweest en als leiding nu voor het 7e jaar. ‘Als het als
kind zo leuk is om mee te gaan, moet het als leiding net zo
leuk zijn, dacht Thijmen toen hij voor het eerst werd
meegevraagd als kampleiding nadat hij zelf 2 jaar niet
meer was mee geweest als kind. Het was niet nodig om er
voor een 2e keer over na te denken. Natuurlijk wilde hij
mee! Ook Reinout ging heel graag mee op kamp, 9 jaar
lang en nu als leiding 5 jaar. Het allerleukste van het hele
kamp als kind was volgens hem de toneelavond. ‘Dat was
lachen, gieren, brullen. Voor Thijmen was dit de spook-
tocht: 'in het pikkedonker door een verlaten bos lopen met
op elke hoek en bocht wel iets om van te schrikken!

otestantze Gemeente Voorburg

Cnderdes| van de P

Kampliefde

De kampliefde zat er al vroeg in en gaat nog steeds door,
maar wat maakt kamp nou zou leuk? ‘Door het
enthousiasme van de kinderen krijg je zo veel energie,
zegt Thijmen. Verder zou Thijmen zich niet kunnen
voorstellen om met een andere groep leiding op kamp te
gaan. 'Of het waren al vrienden of het zijn vrienden
geworden! Ook Reinout kan zich hierin vinden. ‘Daarnaast
vormt kamp een veilige omgeving voor de kinderen. Je
ziet dat kinderen onderling heel goed met elkaar omgaan,
er is bijna geen sociale drempel. Het is mooi om te zien
hoe kinderen deze week opblceien. In het begin
teruggetrokken, maar ze komen steeds losser. Vervolgens
zie je ze elk jaar terugkomen. Volgens Thijmen heeft dit te
maken met een bepaalde cultuur die er hangt bij kamp. Je
hoeft je niet beter, cooler of anders voor te doen dan je
bent, daar prikken de kinderen snel doorheen. Op kamp
kun je als het ware je masker afzetten en helemaal jezelf
zijn.

Bijbels thema

Die bepaalde cultuur kan volgens de jongens te maken
hebben met het Bijbels thema op kamp. Thijmen: 'Dat is
een soort catechisatie. Ze zijn samen bezig met
levensvragen, ze denken na over bepaalde onderwerpen
en kunnen vertellen waar ze mee zitten. Een groep bestaat
uit kinderen tussen de 13 en 17 jaar. Dit kan in het begin
weleens stroef verlopen, maar daarna merk je dat er
intiemere dingen worden gedeeld en dat juist het verschil
in leeftijd voor mooie open gesprekken kan zorgen.
Reinout: ‘Er wordt aan de hand van een Bijbelboek een
thema gekozen. Waarbij de kinderen hierover met elkaar
in gesprek gaan. Mogelijk doordat de kinderen elkaar in de
groep niet allemaal kennen, durven ze meer open te zijn.
Door deze gesprekken en het kamp krijgen ze meer
zelfkennis, inzicht en begrip voor elkaar. Het kan soms best
lastig zijn om zo'n gesprek te leiden, toch verlopen de
gespreken vaak goed. Voor inspiratie ben ik weleens bij de

dominee langs geweest.
Foto: Links Reinout, rechts Thijmen



Voorbereiding

‘Wat veel mensen niet weten, is dat we, nadat het kamp
afgelopen is, meteen al weer bezig zijn met de
voorbereidingen voor het volgende kampjaar. We
evalueren het kamp en wat we het jaar daarop anders
willen doen, vertelt Reinout. Thijmen vult aan: ‘Na een
week kamp ben je helemaal kapot. Je staat continu aan
en je hebt weinig slaap. Nadat we zaterdag van kamp
terugkomen, gaan we in de avond meteen metz'n
allen uit eten. Dat is heel erg vermoeiend maar wel een
goede manier om met alle leiding rustig te eten en het
kamp officieel af te sluiten. In september is er een
relinie met alle kinderen van het kamp en laten we
foto's en de kampfilm zien. In november volgt er een
leidingweekend waarin alle ideeén worden bedacht
voor het komend jaar.

De grootste uitdaging van het kamp vinden de mannen
het thema bedenken voor het kamp en nieuwe spellen
maken, Je wilt dat iedereen jouw spel het leukst vindt,
daar actief in meedoet en er nog lang over napraat en
denkt. Valt het niet zo in de smaak, dan baal je daar wel
van, maar dan weet je dat het volgend jaar anders
moet.

Vrienden voor het leven

Een vol programma zo'n kampweek en een flinke
voorbereiding. Het klinkt als een 40-urige werkweek.
‘Door een tijdsplanning te maken en door op de juiste
manier je agenda in te delen, lukt het goed om de
voorbereidingen voor het kamp te doen; zegt Reinout.
Je haalt vooral heel veel plezier uit het kamp, hetis een
heel erg leuke week, vertelt Thijmen.

‘Soms kamen kinderen alleen op kamp, ze ontmoeten
in die week zoveel nieuwe vrienden. Ook leren ze
omgaan met andere kinderen, meer over het Bijbels
thema. De kinderen zijn zonder hun ouders en daar
leren ze veel van, zegt Reinout. Thijmen: ‘Door zelf er
voor open te staan, ben je al snel op je gemak bij kamp
en maak je vrienden voor het leven!' Tja, daar is niets
aan gelogen als je Reinout en Thijmen samen ziet en de
pret die ze hebben bij de verhalen die naar boven
komen.
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PROEF!

Ingrid Schaafsma
Beeld: Michel Groen

Anderhalve meter

Sinds een aantal
weken denk ik in
anderhalve meter.
Waar ik ook ben of
wat ik ook zie,
anderhalve meter.

Ik kijk naar buiten en
zie een man met
twee honden
voorbijlopen. Houd
afstand, schiet er
door mijn hoofd. Op het portiek van mijn flat
tref ik de buurvrouw. 'Anderhalve meter' is het

eerste dat ze tegen me zegt. Daarna zegt ze
‘hallo. Ik stap op de fiets om boodschappen te
doen. Voor me treuzelt iemand. "Schiet eens op,
zo halen we de anderhalve meter niet. lk plaats
mijn fiets in de fietsenstalling bij de supermarkt
en verschuif mijn fiets voor de zekerheid ook
anderhalve meter. In de winkel wordt me nog
eens duidelijk gemaakt dat ik anderhalve meter
afstand moet houden, en of ik mijn handen
gewassen heb en bij thuiskomst ze weer wil
wassen. Bij de schappen staat iemand te
treuzelen. Ik wil een pakje thee. Ik wacht tot
degene voor me weg is zodat ik veilig op
anderhalve meter afstand blijf.

Ik zie een meneer met een rollator om zich heen
kijken. Hij zoekt iets. Ik kijk in zijn ogen en wens
hem goedemiddag. Hij lacht terug. "Weet u
waar de kaas ligt?, vraagt hij. Ua, hoor’ en ik wijs
hem de weg. Even is het weer normaal. Even
geen sociale afstand. lk zucht en reken mijn
boodschappen bij de kassa af.

Deze supermarkt heeft een speciale
bakkersafdeling en ik zie de lekkerste koekjes
liggen. Maar ook daar loop ik tegen een rood
meetlint aan. Van een afstand mag ik ernaar
kijken. Dan maar geen koekjes en driftig stap ik
op mijn fiets.

Bij het stoplicht komt er iemand achter mij
staan. 'Anderhalve meter, denk ik, en ik slik een
traan weg. lk kan dit niet! Voor geen anderhalve
meter!




Grietje Damming-Millenaar
9 januari 1933 - 11 maart 2020

Woensdag 11 maart is, na een periode van
afnemende gezondheid op 87-jarige leeftijd,
mevrouw Grietje Damming-Millenaar
overleden {Overburgkade 3 in Voorburg).
Grietje werd geboren in Voorburg. Ze
trouwde met Jan Damming, een Rijn- en
binnenvaartschipper en kreeg met hem drie
kinderen: Anke, Ria en Megteld. Een kind
kwam levenloos ter wereld, een verlies dat
haar diep raakte. Toen het varen stopte werd
Grietje actief in allerlei vrijwilligerswerk. Ze
was met hart en ziel verbonden aan de buurt
waarin ze woonde, aan Voorburg en aan de
Oude Kerk. Op latere leeftijd werd ze vrijwel
blind. Dat was moeilijk voor haar, maar met
de hoogtijddagen kwam ze toch in de kerk.

Elizabeth Don

23 juni 1929 - 28 februari 2020

Donderdag 28 februari is, 90 jaar oud, gestorven ons
gemeentelid Elizabeth Pieternella Don-Boone. Mevrouw
Don werd geboren op een landgoed in het Zeeuwse
Noordgouwe waar haar vader chauffeur was. Daar
ontstond een levenslange liefde voor de natuur. Met haar
man Willem en hun kinderen Peter en Anne-Marie woonde
ze lang in Middelburg. Elizabeth was iemand die liever
luisterde dan dat ze over zichzelf sprak. Ze zocht de stilte
en had een grote liefde voor woorden. Liederen,
gedichten, gebeden, ze knipte ze uit en bewaarde ze. Al
lezend vormde ze zich een bre_t;i_e-'enmuchtere kijk op de
wereld. Als tekst boven de rouwaankondiging koos.zij

de woorden uit het gedicht van Nijhoff: -

— zorg voor haar.en anderen. Piano spelen
" ~deed hij graag. In verpleeghuis Mariahoeve, in
het hospice waar zijn vrouw lag of in Het

Betrokken, strijdvaardig en zorgzaam, zo
herinneren haar kinderen haar. In de
rouwdienst klonken de woorden van psalm
138, haar trouwtekst: '‘De Here zal het voor
mij voleindigen. Die tekst is haar leven met
haar meegegaan. In dat geloofis ze
gestorven, verlangend naar God en hopend
op hereniging met haar man Jan. Op dinsdag
17 maart hebben we haar lichaam
toevertrouwd aan de aarde op de
begraafplaats aan de Rodelaan. We wensen
de familie en allen die Grietje missen van
harte Gods troostende nabijheid toe.

Ds. Giel Schormans

‘En wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

In een samenkomst gedachten we het leven van Elizabeth
Don, waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd op
de Oosterbegraafplaats. In het vertrouwen dat de ‘Stem uit
de oneindigheid; die zij in haar leven heeft gezocht, haar
roept tot onvergankelijk leven. Laten we in ons gebed
denken aan diegenen die Elizabeth Don missen.

Anker tijdens een dienst. Op vrijdag 3 april is
zijn lichaam te ruste gelegd aan de Rodelaan
in Voorburg. In de dienst stond Psalm 16:10
centraal ‘U laat Uw dienaar het graf niet zien;
U wijst mij de weg naar het leven’ Een tekst
die Jack zelf had uitgekozen. In dat geloof
leefde hij en is hij ook gestorven. Het geloof
dat zelfs de dood ons niet kan scheiden van
de liefde van Christus. Wij wensen zijn
kinderen Rob, Willem en Liesbeth, hun
gezinnen en allen die Jack missen Gods
troostende nabijheid toe.

Ds. Giel Schormans




Niet in het duiden,
maar in het klagen
ligt onze roeping.

Waarom? ...

doordominee Jan van der Wolf

Waarom overkomt ons deze coronacrisis? Het zijn onzekere tijden. |

We kunnen niet goed overzien wat deze situatie teweeg gaat _
brengen, ook op langere termijn. Dat maakt dat we behoefte {
hebben aan duiding.

|
Wake-up call? .'I
Wat betekent deze crisis? Kan je daar vanuit gelovig perspectief iets oLer
zeggen? Er zijn christenen die menen dat het een straf van God is. Nee
zeggen anderen, we straffen ons zelf: we hebben zelf dit oordeel over
ons heen getrokken. Anderen zien het als een wake-up call. Zij vinden
dat dit gebeuren laat zien dat we anders met elkaar en met de schepping

moeten omgaan. |

Het is onze roeping om te weeklagen
Ik merkte dat die vragen en overwegingen me ook bezig hielden. M.ah':lr.'I
het gaat er vanuit dat er voor alles wat er gebeurt een verklaring zou
moeten zijn. Maar is dat wel zo? Ik werd geraakt door de woorden van
de Engelse theoloog Tom Wright: 'Als christenen zijn we niet geroepen
om uit leggen wat er gebeurt en waarom. Sterker nog, het is juist onze
roeping om geén verklaring te geven. Maar in plaats daarvan te
weeklagen. Zoals de Geest in ons klaagt! Paulus heeft het over de Geest
die ons woont en die zucht met woordloze zuchten. (Romeinen 8:26)

Psalmen

In deze tijden gaan de Psalmen, waarin volop geklaagd wordt, opnieuw
tot ons spreken. Vaak wordt er 'Waarom' geroepen. Zoals in Psalm 10:
'Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood?' (Ps.
10:1) Je kunt ook denken aan Psalm 77; 'lk moet denken aan God en
zuchten! (Ps. 77:4) Of aan Psalm 88: 'Waarom, Heer, verstoot u mij?' (Ps.
88:15) In situaties van lijJden wordt vaak de waarom-vraag gesteld. Dit
waarom is meestal geen vraag naar een verklaring, maar een uiting van
pijn. En pijn vraagt niet om een redenering, maar om nabijheid. Geen
daarom, maar een arm om je heen.

Gebedsgemeenschap

Wat staat ons in deze crisis als kerk te doen? Ik denk dat we er niemand
mee dienen door verklaringen aan te dragen. Laat staan dat we weten
wat de juiste verklaring zou zijn. In deze tijd komt vooral naar voren dat
de kerk een gebedsgemeenschap is. Deze crisis raakt veel mensen, direct
en indirect. Er is de coronacrisis, maar er voltrekt zich ook een crisis in de
schaduw. Te denken valt aan vluchtelingen, daklozen, nodige
behandelingen die uitgesteld worden, eenzaamheid in verpleeghuizen.
Wat kunnen we beter doen dan zuchten, klagen en al de pijn voor God
brengen? We hoeven zelf niet direct getroffen zijn, maar kunnen dat
doen namens al die naamloze lijdenden. Tom Wright: 'Terwijl zo de Geest
in ons klaagt worden we - zelfs als we geisoleerd zijn - kleine
heiligdommen, waar de helende liefde van God kan wonen. Daaruit
kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan: nieuwe goede daden, nieuwe
wetenschappelijke inzichten en nieuwe hoop. Nieuwe wijsheid voor
onze leiders?'
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Geraakt



Morgengebed

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen.
Help mij te bidden

en mijn gedachten te richten op U,

ik kan het niet alleen.

In mij is duisternis, bij U is licht.

Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.

Ik ben bevreesd, bij U is hulp.

Ik ben onrustig, bij U is vrede.

In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet,

maar Gij kent mijn weg.

Dietrich Bonhoeffer
1906 - 1945

JIOM 13p UBA Uer :0304










Hoe meer ellende, hoe
meer vertrouwen

‘Elke morgen word ik precies om 3.59 uur wakker. Ik kniel neer en zeg tegen God: hier ben ik en U weet wat er
deze dag gaat gebeuren. Dat betekent niet dat ik geen problemen zal tegen komen, maar wel dat God nabij is.

Tekst en beeld: Jan van der Wolf

lk spreek met Anne-Marie. Zijis in 1969 geboren in Burundi
als derde kind uit een gezin van zeven. "We hadden het
goed thuis. Mijn vader had zelfs een auto. Dat was heel
bijzonder. Later verloor hij zijn baan en werd het allemaal
minder. We hoorden bij de Anglicaanse kerk, die vlak bij
ons huis stond. ledere morgen ging ik daar naar toe. In
Mederland mis ik die dagelijks gang naar de kerk. Geloof
was heel belangrijk bij ons. Een oom en een tante kwamen
elke avond om uit de Bijbel te lezen en samen te zingen!

'Onbegrijpelijk dat mensen elkaar
naar het leven staan'’

Vanwege de dreigende genocide vlucht Annemarie in 1999
samen met twee van haar kinderen naar Nederland. Haar
man Nestor volgt met hun oudste dochter 8 maanden
later. Het is voor haar onbegrijpelijk dat mensen elkaar
naar het leven staan, enkel alleen omdat zij tot een andere
stam behoren. ‘Mijn ouders hebben nocit tegen mij
gezegd tot welke stam ik behoorde. |k wist niet of ik Hutu
of Tutsi was. Later ontdekte ik dat pas. En ook dat mijn
beste vriendin tot de andere stam behoorde. De
problemen begonnen in 1993. In het begin dacht ik: dit
overleven we wel. Maar de dreiging kwam steeds
dichterbij en we moesten vertrekken. Mijn moeder bad of
er engelen op mijn pad gestrocid mochten worden. En die
engelen kwamen er! God zij dank! Mensen uit kerken die
ons hielpen!

‘De kern van mijn
geloof is hoop'

Familieleden van Annemarie werden vermoord. Hoe
verwerk je dat? ‘God heeft uiteraard de moorden niet
gepleegd. Maar God heeft gegeven en God heeft
genomen, dat is mijn houvast. In Nederland heb ik
meegemaakt dat iemand zijn partner verloor. Voor hem
was dat een reden om de kerk en God vaarwel te zeggen.
Daar begrijp ik niets van. Voor mij geldt: hoe meer ellende
ik meemaak, hoe meer ik vertrouw op God. Voor veel
westerse Christenen is dat andersom: hoe meer ellende,
hoe meer vragen en twijfels!
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Volgens Anne-Marie is het verschil tussen de
geloofsbeleving van westerse christenen en gelovigen uit
Afrika bijna niet in woorden uit te drukken. ‘Toch voel ik
mij enorm thuis in de kerk waar wij bij horen (wijk-
gemeente De Open Hof in Voorburg). Ik ben er diaken. Het
zingen en de preken raken me diep. De kerk is mijn familie.
De kern van mijn geloof is hoop. Ik heb veel meegemaakt
en dacht vaak: dit is einde, maar het was geen einde. Er is
altijd licht aan het einde. Deze hoop geeft mij vastigheid.
Door ellende kom je dichter bij God. Want elk moment kan
het einde zijn.

Drie belangrijke dingen in geloof

Als het avond werd in Burundi wist ik niet of ik het morgen
zou zien worden. Dat dreef mij in de armen van God. Drie
dingen zijn in het geloof voor mij belangrijk. In de eerste
plaats: accepteer de wil van God, ook al is dat niet je eigen
wil (Niet mijn wil, maar uw wil geschiede ...) Ten tweede:
bid elke dag, zoek elk moment de connectie met God en
ten derde: loof God elke dag. We zijn onderweg. Dat
betekent dat ik elk moment probeer te benutten. Elke dag
vraag ik aan God: waarom ben ik hier en wat verwacht U
van mij. Ik werk in een apotheek. En als ik zie hoeveel|
jonge mensen slaapmiddelen of antidepressiva nodig
hebben, dan bid ik: God help! Voor ons als Christenen is er
veel werk aan de winkel!

Wat betekent Pasen?

‘Vorig jaar werd ik niet zozeer door verrijzenis
geraakt maar door het lijden van Jezus. Ik heb
dorst, zei Jezus. Hij kreeg toen azijn. Dat maakte
ziin liiden nog erger. Het leek wel of ik deze
woorden voor het eerst hoorde. Als ik moet lijden,
dan denk ik: dit is niets in vergelijking met wat
Jezus heeft moeten doorstaan. De Opstanding is
alles, maar vooral een nieuwe kans. Elke dag kan
je zien als een opstandingsdag. Als ik wakker
word en ademhaal, dan besef ik: ik leef! Elke dag
is het opnieuw Pasen!

(dit artikel is overgenomen uit 'Kerk in Den Haag')

Interview



Wijkgemeente Martin

Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:
Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
T:(070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.ocudekerkvoorburg.nl

ds. W.F. (Giel) 5chormans
T:(070) 752 03 63
E: wfschormans@hotmail.com

ds. H.M. (Leneke) Marchand
T:(070) 752 03 63
W E: hmmarchand@hotmail.com

Verhuur Jos Ploeg

zalen: T:(070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com
Wijkkas: MNL98 INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente
Diaconie: ~ NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiaconie Martinigemeente

De lofzang gaande houden

Kerk-zijn in coronatijd: het vraagt om nieuwe wegen. De
zondagse diensten gingen en gaan door in een lege kerk.
Veel meer mensen dan anders kijken nu mee via
Kerkomroep of Kerkdienstgemist. We horen dat hetrust en
regelmaat geeft, dat je op die manier zondags met elkaar
verbonden kunt zijn. Daar komt bij dat velen juist nu ook
echt zitten te wachten op een Woord van troost, hoop en
richting. Als u zelf niet de mogelijkheid hebt om digitaal de
dienst mee te beleven, dan hopen we dat u in dat geval ‘in
uw binnenkamer’ een moment van gebed en Bijbellezing
houdt. De komende tijd zullen we in de diensten zo veel
mogelijk de lezingen uit Exodus volgen. Israél, verlost uit
de slavernij in ‘angstland; heeft nog een lange weg voor de
boeg. Op die weg naar een werkelijk bevrijd leven zijn er
geen garanties, behalve één. De HEER zegt: |k ben erbij.
Met Pinksteren vieren we, dat Hij een huwelijksverbond
sluit met zijn volk.

Oude Kerk Open in coronatijd

Belangrijk in deze tijd is de openstelling van de kerk voor
stilte en gebed, dagelijks tussen 11.00 en 13.00 uur (met
inachtneming van sociale distantie en hygiénevoor-
schriften). Mooi dat elke dag mensen de weg naar de kerk
weten te vinden! Er is gelegenheid een kaarsje aan te
steken of een voorbede op te schrijven. Om 12.00 uur, als
de klokken van de alle Voorburgse en Leidschendamse
kerken luiden, wordt in de Qude Kerk het Onze Vader
gebeden. Doet u dat ook op uw eigen plek, dan zijn we
met God en met elkaar verbonden.

Omzien naar elkaar

De ouderlingen hebben een telefooncirkel opgezet. Vindt u
het fijn om zo nu en dan gebeld te worden, of vindt u het
leuk om iemand anders op te vrolijken met een
telefoontje? Geef het door aan Els Schippers

E: elsschippers@hotmail.com of T: (070)386 65 98 ).
Praktische hulp nodig (boodschappen, of installeren
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Kerkomroep) of wil je graag iemand helpen? Laat het
weten aan diaken Cor Hoek E: chhoek@ziggo.nl of

T: (070) 415 11 15). Als pastoraal team richten we ons
gedurende deze crisis op telefonisch pastoraat. Mocht een
bezoek toch dringend gewenst zijn (in geval van ernstige
ziekte of naderend overlijden), geef het dan aan bij uw
wijkouderling of wijkpredikant.

Communicatie

Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen per e-mail of per
post, geef dat dan door aan onze scriba

E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com. Voor de meest
recente informatie raadplege men de prachtige
vernieuwde website, waar door Miguelle Bousema, Arjan
van Mourik en Els Beimers hard aan is gewerkt.

Een hartelijke groet,
ds. Leneke Marchand, ds. Giel Schormans




Wijkgemeente De Open Hof

Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl

ds. Els van der Walf - Kox

E: evanderwolfkox@gmail.com
T:(070) 2128279

website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds.
E: jtvanderwolf@gmail.com
1:(070) 2128279

Jan van der Wolf

Verhuur  Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)

zalen: E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg

Wijkkas: ~ NL30 INGB 0007 2358 74 t.n.v. wijkkas Koningkerk

Diaconie: NL95 INGB 0008 0343 72 t.n.v. Wijkdiaconie

God, onze website en als link bij de digitale nieuwsbrief.

geef me rust en vertrouwen,

opdat ik me niet mee laat slepen

door angst en paniek.

Geef me wijsheid,

opdat ik het goede doe

en het dwaze laat.

En geef me liefde,

opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens
en bereid ben te helpen waar nodig.

Dit gebed van Irene van der Meulen stond in een
nieuwsbrief van de PKN en past bij de ingewikkelde tijd
waarin we leven. Het coronavirus en de maatregelen
ertegen bepalen op dit moment (het is 6 april als we dit
schrijven) ons leven en ook de manier waarop we kerk zijn.
We kunnen niet samenkomen. Geen kerkdienst, geen
gespreksgroep, geen vergadering, geen activiteiten en
plannen. Maar wachten.... waken, bidden en het goede
doen.

Digitale nieuwsbrief

Via de e-mail sturen we iedere week een digitale
nieuwsbrief met 0.a. gegevens over de komende
kerkdiensten. Wil je die nieuwsbrief ook graag ontvangen,
meld je aan bij ons.

Thuis bidden

Om toch met elkaar verbonden te zijn in het geloof is er de
gebedsbrief. Een uitnodiging om iedere dag om 12.00 uur,
of op een andere tijdstip als dat je beter past, stil te
worden bij een Bijbelgedeelte en te bidden. Ock al zit je
dan in je eentje thuis, je weet dat er in allerlei andere
huizen ook mensen zijn die op dat moment bidden. Het
vraagt een lange adem om dit vol te houden. Soms spreekt
een Bijbelgedeelte je helemaal niet aan. Je hebt net een
intensief telefoongesprek achter de rug. Of je hebt teveel
onrust in je lijf om tot stilte te komen. Laat dat dan maar zo
zijn. Wees gewoon een moment stil. Bid het Onze Vader of
een gebed uit de gebedsbrief. De gebedsbrief vind je op
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Kerkomroepdiensten
ledere zondagmorgen zorgen we samen met twee technici
en onze cantororganist Andrew Wright voor een korte
kerkdienst zonder kerkgangers die wordt opgenomen via
Kerkomroep. Kerkomroep is een website en er is ook een
app van. Op zondagochtend is de dienst niet altijd direct
te beluisteren vanwege grote drukte. Later terugkijken, bij
voorbeeld op zondagavond, lukt meestal wel. De diensten
duren een klein halfuurtje en hebben een persoonlijke
sfeer. Je kunt bij Jan en
Els gebedspunten
aandragen. Ook op deze
manier blijven we
verbonden.

De Open Hof

Telefoonpastoraat
Als predikanten bellen we
geregeld met mensen.
Voelt u zich ook vrij om
ons te bellen als u eens even iets met ons wilt delen!

Persoonlijk

Op 25 maart overleed in Hoorn de vader van Els, Henk Kox,
79 jaar oud. We hebben heel veel lieve kaarten en mails
ontvangen en zelfs een tekening en een palmpaasstok.
Dankuwel daarvoor.

Tenslotte

We merken dat deze tijd door iedereen anders wordt
beleefd. In gezinnen met schoolgaande kinderen is het
pittig, vooral als ouders intensief werk hebben en als
kinderen zorg nodig hebben. Veel oudere mensen nemen
de situatie zoals die is en maken er samen met buren en
familie het beste van. Anderen hebben grote zorgen over
zieke en kwetsbare mensen, over hun baan of bedrijf en
over alles wat nog gaat komen. We bidden om het
vertrouwen dat we niet uit Gods hand vallen.



jaconie
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Diaconie helpt financieel,

maar geeft

ook advies

Het is van alle tijden, maar zeker in de huidige crisis kampen mensen met financiéle zorgen. Dankzij collectes
en giften kan de diaconie bijspringen. Voorzitter Cor Hoek: ‘We bekijken per situatie of iemand geholpen is

met een gift, een renteloze lening of misschien met een doorverwijzing.

Tekst: Margriet Zuidgeest, beeld: Arjan van Mourik

Natuurlijk heeft de diaconie niet iedereen in beeld die
financieel in zwaar weer zit. Daarvoor ligt het ook te
gevoelig. ‘Gelukkig krijgen we tips; Bel meneer X of gezin Y
eens. Die kunnen vast wat hulp gebruiken’. Dat kan
variéren van iemand die na een verhuizing hulp nodig
heeft voor z'n inrichting, tot een gezin dat even geholpen is
met boodschappencoupons van een supermarkt.

De diaconie helpt, maar er zijn ook
verschillende stichtingen met fondsen.
Soms is de deurwaarder al geweest...

En we hielpen ook eens iemand met een lening voor een
HTM-jaarabonnement. In de vakantieperiode geven we
enkele gezinnen met kinderen tot 16 jaar een vakantiegift,
en met kerst een extraatje voor mensen in de bijstand.
Maar ook verwijzen we mensen door, zegt Cor Hoek.

Dilemma

Hij doelt bijvoorbeeld op stichtingen die hun fondsen
inzetten waar het nodig is. ‘Als ons wordt gevraagd om een
computer voor een kind te betalen, dan verwijzen we naar
Stichting Leergeld. En voor andere vragen kan men naar

Enkele bijdragen* van de diaconie

= Individuele hulpverlening (inclusief seniorenvakantie-
week, GHZV-kamp, giften, renteloze leningen)

- Stichting Sociaal Fonds L-V

- Noodfonds Stichting Vluchteling

= Wereldhuis, STEK Den Haag opvang
ongedocumenteerden

* Ook individuele gemeenteleden dragen in bepaalde  situaties bij

Meer informatie bij Cor Hoek, E: chhoek@zigge.nl of
T:06-205052 84
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het gemeentelijk loket voor bijzondere bijstand!

Dat zowel de gemeente, fondsen als de diaconie kunnen
helpen in moeilijke omstandigheden, is belangrijk. Wel is er
een dilemma, volgens Cor. Je weet enerzijds niet wie wat
precies nodig heeft, en of ze je wel weten te vinden. En
anderzijds willen we voorkomen dat er een beroep op de
diaconie wordt gedaan als er bestaande regelingen zijn!

Schuldhulp

Bij schulden kan een schuldhulpmaatje (na verwijzing)
inzicht geven en orde scheppen in de financién. Zo kan een
ander telefoonabonnement of minder vaak naar de kapper
al een jaarlijkse besparing opleveren. In overleg met
schuldeisers wordt vaak erger voorkomen. Soms is de
deurwaarder al geweest. Een schuldhulpmaatje kan dan
nét een acute uitzetting voorkomen. Zij krijgen veel
vertrouwen. Toch zijn er situaties waarbij mensen in de
schuldhulpverlening komen. Heel moeilijk, maar vaak zijn

ze na drie jaar wel schuldenvrij...




Collectetoelichtingen

Uw bijdrage in tijden van Corona

Wij houden er rekening mee dat er door de Corona-crisis tot
1 juni geen 'normale’ kerkdiensten zullen zijn. Diaconie, de
doelen waar zij voor collecteert en de Kerkrentmeesters
missen daardoor aanzienlijke bijdragen terwijl de kosten
doorlopen. Desondanks heeft de Diaconie besloten om
vanaf 15 maart € 600,- (gemiddelde opbrengst collecten)
over te maken naar externe doelen®* waarvoor tot 1 juni
collecten staan gepland. Voor de periode 15 maart t/m 24
mei gaat het om een bedrag van € 3.000,- ( Binnenlands
Diaconaat PKN, Open Doors, Jeugdwerk PKN, Voedselbank
en Pauluskerk).

Ons verzoek aan u is daarom, en om praktische redenen, in
plaats van elke zondag, €én keer een bedrag te willen
storten voor collecten in de periode 15 maart t/m 24 mei
onder vermelding van 'Gift collecten tijdens CORONA!

Voor ‘Diaconale collecten”:
Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg
NL27 INGB 0000 2619 19.

Voor ‘Collecten plaatselijke kerkelijke doeleinden’:
Protestantse Gemeente Voorburg
NL87 ABNA 0516 6115 85.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Atte Roskam, Penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters
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Toelichtingen

De 1e collecte is altijd voor een diaconaal doel. De 2e
collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke doeleinden
zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

26 april Pauluskerk Rotterdam**
Komt op voor alle mensen in Rotterdam e.o. die het zonder
hulp niet redden.

3 mei Financiéle nood
Een steuntje in de rug voor mensen die op bijstandsniveau
moeten leven.

10 mei SIV
Betaalbare vakanties voor mensen met een lichamelijke
beperking woonachtig in Den Haag e.o.

17 mei Sociaal Fonds Leidschendam-Veorburg
Financiéle steun als bestaande voorzieningen geen
uitkomst bieden.

21 mei Algemene doeleinden
Alle diaconale onkosten waarvoor niet speciaal
gecollecteerd wordt, bijv.oorbeeld het kerkelijk bureau.

24 mei Vakantieweek ouderen
Een ontspannen week voor Voorburgse senioren in
vakantiehotel Nieuw Hydepark te Doorn.

Opbrengst diaconale collecten

01 mrt Voorjaarszending £57847
01 mrt 40-dagenproject Martini €168,90
03 mrt Het Anker (voorjaarszending) € 1035
08 mrt Missionair PKN €725,85
08 mrt 40-dagenproject Martini €27292
15 mrt Paasgroeten (alleen Martini) £€113,70
15 mrt 40-dagenproject Martini € 62,00
22 mrt Binnenlands Diaconaat € 600,00
29 mrt Open Doors £ 600,00

NB. Op 22 en 29 maart waren er geen collecten door
CORONA.

De Diaconie draagt gedurende de CORONA-periode
voor externe doelen € 600,- af.

jaconie
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Er was eens...

Het begon met een bericht dat Sanseveria na zoveel jaar
ging stoppen. Een hechte vriendinnenclub die al vele jaren
elke maand bij elkaar kwam met elke keer een ander
programma. Daar zijn veel jarenlange vriendschappen
ontstaan en daar is veel lief en leed gedeeld. Begrijpelijk
dat het na zoveel jaren te zwaar werd om te organiseren.
Maar wat jammer dat het ging stoppen!

Niet alleen voor de leden van Sanseveria was dit jammer,
ook een aantal gemeenteleden kon zich er niet zomaar bij
neerleggen. Zo ontstond het idee van een vervolgmiddag
in de vorm van een retinie.

Die middag werd een succes, met veel oud-5anseveria
leden maar ook met nieuwe gezichten. Tijdens deze
middag werd er geknutseld, de hersens werden gekraakt
met een Yoorburgse pubquiz en men kletste gezellig bij
onder het genot van een High Tea. De deelnemers
reageerden zonder uitzondering positief op deze
geanimeerde middag. Alle aanwezigen zagen graag een
vervolg.

Martina!l

En zo ontstond Martina, want deze naam werd aan de
nieuwe bijeenkomsten gegeven. Elke 3 maanden wordt er
een middag georganiseerd voor dames uit de gemeente en
andere belangstellende dames van 70 jaar en ouder.
Gezellig samenzijn en omzien naar elkaar is het doel van de
middagen. Elke middag heeft weer een andere invulling.
Een vast onderdeel van elke middag is de afsluiting met
een hapje en een drankje.

Een nieuwe bezoekster verwoordde het op de
volgende manier:

'Het was een vrolijke en gezellige middag waarin ik me zeer
welkom en opgenomen voelde.

Er was zoveel enthousiasme, zowel van de deelnemers als
van degenen die het hebben georganiseerd!'

...en ze gaat door!

De eerstvolgende bijeenkomst staat in de agenda voor
maandag 8 juni. of zoveel later als mogelijk. We sturen
vooraf een uitnodiging naar de deelneemsters van het
eerste uur. Kent u dames in uw omgeving die graag mee
willen doen? Zij zijn van harte welkom!

De organisatie van de middagen is in handen van Marjan
Adams, Irene Feenstra, Bep van Sloten, Mieke Plugge,
Hannie Keijzer, Loes van der Zalm en ondergetekende.
Wanneer u graag meer wilt weten neem dan contact met
een van ons op. We zorgen dan dat u t.z.t. een uitnodiging
krijgt. Welkom bij Martina!

Jeanette Verwoerd




In deze rubriek zoekt de redactie naar een antwoord op brandende vragen van gemeenteleden. In de kerk gebruiken we allerlei
rituelen, houden we ons aan bepaalde regels, maar waarom eigenlijk? Per keer geven we een uitleg van iets typisch kerkelijks als
'orgelspelen’ of meer bijzonder ‘oecumenische diensten. Dit kan algemeen voor beide wijken zijn, maar ook specifiek voor de
Martinigemeente of voor De Open Hof. Heb je een vraag waar je altijd al eens antwoord op had willen hebben? Stuur ‘m naar de
redactie kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl. We kijken ernaar uit!

Meeleven via kerkomroep

Door de coronacrisis kunnen kerkdiensten alleen 'bezocht' worden via internet. Daarom de vraag die deze keer
centraal staat 'Waarom zenden we kerkdiensten in beeld en geluid uit via Kerkomroep en wat is daar allemaal
voor nodig?’' Dat vroegen we aan de technici die elke zondag de apparatuur bedienen, aan de dominees en aa
'vaste' luisteraars.

Tekst en beeld: Hilbert van Essen, Henk Nauta, Louis Cosman en Hilda Kuiper

Feit

We zenden de zondagse diensten uit, om mensen die niet
(meer) in de gelegenheid zijn een kerkdienst bij te wonen,
de kans te geven de dienst toch te volgen. Ook voor
mensen die verder weg wonen, omdat ze op de een of
andere manier een band met Voorburg hebben. Soms,
bijvoorbeeld bij een begrafenis, is het door deze techniek
ook mogelijk dat verre familieleden, bijvoorbeeld aan de
andere kant van de wereld, de dankdienst live kunnen
volgen. Je zou kunnen zeggen: er zijn genoeg kerkdiensten
op de televisie. Waarom dan toch je plaatselijke dienst

uitzenden? Omdat wij geloven in de kracht van de
Er zijn gemeenteleden die al vroeg mee gaan kijken: ‘Wij

plaatselijke geloofsgemeenschap.

zorgen dat wij om 10 minuten voor de dienst verbonden
zijn om zo ook het orgelspel te horen en sluiten pas af als
na de dienst het orgel is uitgespeeld. Belangrijk voor ons is
daarbij dat we na de dienst de mensen uit de kerk zien gaan
en zo verbonden blijven met al degenen die wij kennen!
Dat het meebeleven van de kerkdienst ver gaat blijkt ook
wel uit deze reactie: ‘Zelfs bij een Avondmaalsdienst
beleven we deze mee zonder dan zelf brood en wijn te
ontvangen. Desgevraagd vieren wij soms het avondmaal
thuis, al of niet met leden die bij ons in de buurt wonen en
ook niet naar de kerk kunnen komen. Dit is dan een heel
bijzondere rijke belevenis.

\ ,..__f
Meekijken of meebeleven
Hoe ervaren gemeenteleden die thuis op de computer,
tablet of mobieltje naar de kerkdienst kijken dit?

Enkele reacties: ‘Doordat je beeld en geluid hebt heb je
zeker het gevoel dat je erbij hoort. Zo zijn we verbonden
met de gemeente waartoe ook wij behoren en kunnen zo
de kerkdienst ook meebeleven!

Dat wordt nog versterkt als de ouderling van dienst de
mensen die thuis de kerkdienst meebeleven welkom heet,

vooral als hij/zij dan ook nog recht in de ingezoomde Kerkwebradio

camera kijkt. 'We gaan er speciaal voor zitten, met liedboek Geen computer en wilt u wel meeluisteren met de
en Bijbel en orde van dienst, hoewel dit ook op het scherm kerkdienst? Neem dan contact op met:

wordt getoond, anderen steken ook de (huis-)paaskaars Han Bronsveld, T: (070) 390 82 76

aan: Jan van Spronsen, T: (070) 387 49 48
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Waarom doen we dit?

Totstandkoming uitzending
30 mensen/vrijwilligers zijn regelmatig bezig om de
uitzendingen via Kerkomroep mogelijk te maken. 2

‘gemeenteleden houden zich bezig met de kerkzenders. Zij
‘Zzorgen ervoor dat storingen opgelost worden. Op aanvraag

plaatsen zij kerkwebradio bij gemeenteleden thuis. 10

‘gemeenteleden zorgen bij toerbeurt voor het maken van
‘de presentatie aan de hand van de opgaven van de

dominee.
Techniek biedt een mooie manier
om thuis het Woord van God te horen,
te bidden en te zingen.
Zij zetten alle teksten en liederen in een PowerPoint-
presentatie (PPT) die zondags op de beamer te zien is.
Gemiddeld zijn zij daar 2 tot 3 uur mee bezig. Natuurlijk
kijkt de dominee of alles klopt. Uiteindelijk bekijkt een

‘eindredacteur of alles goed staat en voegt nagekomen

berichten nog in.

Elke zondag zijn 2 mensen van elke wijkgemeente nodig

voor het bedienen van beeld en geluid. "Wij beginnen
minstens een uur voor aanvang van de dienst met het
aanzetten en opstarten van alle apparatuur. We nemen de
te zingen liederen door, bespreken met de organist,
ouderling van dienst, mensen van de kindernevendienst en
de dominee de bijzonderheden van de dienst, bijvoorbeeld
de te projecteren afbeeldingen, video's of andere dingen.
We testen de geluidsinstallatie, projectie en de
videostreaming. Voordat de eerste mensen de kerk
binnenkomen willen wij alles klaar hebben om te
beginnen. En natuurlijk willen wij ook een lekker kopje
koffie!’

'Tijdens de dienst zorgen wij ervoor dat de mensen in de
kerkzaal mee kunnen zingen vanaf het projectiescherm, dat
de dominee te horen is (of juist niet). We zorgen ervoor dat
de schriftlezing te volgen is en dat de kerkgangers
ongestoord kunnen genieten van de klanken van het orgel.
Voor de mensen die de kerkdienst niet in de kerk kunnen
meebeleven zorgen we dat ze alles meekrijgen wat er

Opmerkelijke cijfers
1.400 (van de 1650) kerken zijn aangesloten bij Kerkomroep.
In de 2e helft van maart is het aantal kijkers gegroeid van 60.000 naar 165.000.
Daarnaast doen 15.000 mensen mee via de kabel en inbellen.

Internetadressen:
De Open Hof (Koningkerk) www.kerkomroep.nl/#/kerken/10027
Martinigemeente (Oude Kerk) www.kerkomroep.nl/#/kerken/10081
of via de kerkomroep app.

. .
De regietafel in de Koningkerk voor licht, geluid, beamer en videostreaming 13




Familie Telleman

Het is weer zondagochtend, toch een heel andere
zondagochtend dan we gewend zijn. Vandaag niet fietsen
van Nootdorp naar Voorburg langs het groen en de
watervogels. Marco is al vroeg in de weer met laptop en de
televisie. Terwijl ik nog even een mooie paardenstaart in
het haar van de meisjes aanbreng komt de gedachte op of
het oneerbiedig is om in je badjas met kop koffie in de
hand naar de online kerkdienst te kijken en luisteren. Ik
ruim de laatste spullen op van het onthijt. Er was geen
haast dit keer. Marco is inmiddels enthousiast en roept dat
alles klaar staat. De kinderen zijn altijd al blij als ze eindelijk
even televisie mogen kijken. Maar reageren nu wat
teleurgesteld omdat ze alleen een plaatje van het orgel
zien. Na wat uitleg van onze kant begrijpen ze dat de kerk
straks in beeld gaat komen. Marco vraagt me nog even de
koffie in te schenken zodat we ervoor kunnen gaan zitten.
Het voelt toch wat ongemakkelijk in badjas maar nu is het
te laat om nog even naar boven te lopen dus ik laat het zo.
We horen de woorden van de dominee waarbij we meer
dan eens stilstaan bij het gemis van de alledaagsheid van
het gewone leven. Waar we gedwongen worden echt
goed stil te staan bij het gemis van alles waar we naar
uitkeken. Via de whats- app voelen we ons nog wat
verbonden met andere kerkgangers. Berichten weliswaar
over niet kunnen entvangen van de dienst en zo, maar
toch, zelfs simpel gemopper van de ander raakt het
melanchoelische hart. [k stuur de foto van mijn gezin in de
gemoedelijkheid van de eigen woonkamer in de hoop dat
anderen volgen. Die anderen die je nu zo mist. Gelukkig
volgen al snel de foto's waardoor je weet dat we samen
naar dezelfde woorden luisteren en hetzelfde gebed delen,
op afstand, toch dichtbij.

Maryke en Ben Verkerke

Zondag 22 maart waren we via Kerkomroep verbonden
met de Koningkerk voor een korte viering door ds. Jan en
Els van der Wolf met pianobegeleiding van Andrew.

Het was fijn om naast de PKN-dienst ook een ‘eigen
kerkdienst’ te mogen meemaken met gebeden en een
preek over 1 Petrus 4: 7-11. Hoe we verbonden door het
geloof iets voor elkaar kunnen en mogen betekenen.
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Minie de Bruijn-Vrielink

Op zondagochtend een kerkdienst bijwonen is een goede

gewoonte en onmisbaar in je geloofsleven. Dat besef je

pas echt als het niet meer kan. Heel dankbaar ben ik voor
de moderne techniek, die het mogelijk maakt om thuis de
dienst mee te beleven. Hetis ook fijn om mee te zingen en
de preek nog eens te beluisteren.

Familie Slettenhaar

We wilden zondag graag de kerkdienst meemaken, de
keer ook om die routine vast te houden met onze klei
jongens. Helaas deed Kerkomroep het zondag bij ons
We hebben daarom samen via de NPO 'Verhalen uit de
Schatkist' gekeken, voor ons een mooie oplossing.

Familie Van 't Zelfde

Op tijd inloggen op Kerkomroep is ons nieuwe
zondagochtend ritueel. Want als de digitale kerk vol is,
achter het net. Fijn en belangrijk dat de diensten zo doadl

kunnen gaan! Maé geniet ondertussen van de kinderd
Maar we hopen jullie snel weer echt te zien in de kerk!

¥
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Ton en Sylvia Remmers

We waren op 22 maart zomaar in de Koningkerk waar we
onze pastores aantroffen en Andrew de holle ruimte vulde
met muziek. Het werd een bijzondere ervaring waarin de
ontmoeting heel persoonlijk werd en we ons verbonden
voelden met al onze fysiek afwezige medekerkgangers.
Dank voor deze mooie viering.

Will Merx

De wekker gaat niet af, de kerkdienst kan op elk moment via
de iPad gehoord worden. Tijdens het ontbijt whats- appen de
(kleinjkinderen er op los. Tot dat ene berichtje: 'Maurits (onze
schoonzoon) ligt ziek in bed'. In coronatijd schrik je daarvan.
Met deze gevoelens in m'n lijf had ik wel behoefte aan een
geestelijk woordje. Wat was het heerlijk om de vertrouwde
stemmen van Jan en Els te horen. De pianomuziek van
Andrew. Het gaf mij rust. Het was ontroerend mooi. Fijn dat
dit op deze manier kan. Dankjewel!




'Het pepermuntje’

en leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We tonen
rbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze estafetterubriek

len doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer verbonden. Het Pepermuntje is de

ne maand in de Martini-gemeente, de keer erop in De Open Hof gemeente, en zo wisselt dat elkaar af.

en beeld: Marijke Frieser-Kuiper

en je in de Martinigemeente terecht

en?

arijke Frieser-Kuiper. Voorheen kerkte ik in de Pax kerkgangers te ontmoeten. Ik hecht veel waarde aan de
gemeente. Toen er een nieuwe dominee werd zondagsrust.

2stigd kregen de diensten een andere stijl, waarin ik
isie van God niet herkende. Via een uitnodiging van
gemeentelid van de Opstandingskerk kwam ik daar

t. Toen de Opstandingskerk met de brengen?

Met wie zou je een zondagmiddag door willen

Wartinigemeente samen werd gevoegd ben ik daarinmee  Met mijn gezin en kleinkinderen. Heerlijk om te genieten
gegaan. En ik voel mij er thuis. van de buitenlucht of om familie te ontmoeten.

Wat doe je door de week? Welke figuur in de Bijbel inspireert jou het

3 Dagen in de week pas ik op mijn 4 kleinkinderen: Gideon — meest?
van 5, Boaz van 3, Zoé lynn van 3, en Fiora van 2 1/2 jaar. Mozes, die van God als opdracht kreeg een mopperend

2 Dagen werk ik bij ouderen als interieurverzorgsterenop  volk 40 jaar door de woestijn naar het beloofde land te
zaterdag doe ik vrijwilligerswerk. leiden en er zelf niet in mocht. Dit leert mij om geduldig te
zijn.

Waarom is de zondag anders voor jou?

Voor mij is de zondag anders dan alle andere dagen. Ten
eerste ga ik graag naar de kerk. Als ik niet naar de kerk ben
geweest dan heb ik een gevoel dat het geen zondag is
geweest. Daar kom ik tot rust na een drukke week. Ik vind
het fijn om gezangen en psalmen te zingen en andere Voor wie of wat zouden we eens (of meer)

moeten bidden?

Op dit moment voor de slachtoffers van het coronavirus. En
voor de ouderen die daar het vatbaarst voor zijn en
daardoor in een isolement komen. Voor Israél. En voor de
vluchtelingen.

Maar ik kan ook geinspireerd worden door een psalm of
een ander geestelijk lied dat zomaar een antwoord op mijn
vraag kan zijn.

Aan wie geef je het pepermuntje door? Waar

ken je haar of hem van?

Ik geef het pepermuntje door aan Judy Engeldorp
Gastelaars. |k ken haar van de Oude Kerk.
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Ook in deze coronatijd klinkt iedere zondag het evangelie in de Oude Kerk en de Koningkerk. Er is een preek, er
klinkt muziek, we bidden en we ontvangen de zegen. Helaas doen we dat - in elk geval tot 1 juni - zonder
kerkgangers in de kerk. Dat is echt een gemis. Geen ontmoeting, even een hand op je schouder. Niet samen
zingen.

Wel kan je de diensten van je vertrouwde kerk thuis meebeleven dankzij internet. Zo zijn we op zondag kerk in
deze tijd. We zien onder ogen dat we niet fysiek samen kunnen komen en dat betreuren we. Tegelijk mogen we
erop blijven vertrouwen dat onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk
van Zijn handen niet loslaat, maar trouw blijft tot in eeuwigheid.

Kerkdiensten Martiniwijkgemeente Kerkdiensten De Open Hof 5
-+

Elke zondag zenden we om 10.00 uur een kerkdienstuitvia  In de Koningkerk wordt iedere zondagmorgen rond 9.00 uur W

Kerkomroep.nl. Later kijken via Kerkdienstgemist.nl is ook een korte kerkdienst opgenomen. Er is een Bijbellezing en

mogelijk. Voorgangers zijn beurtelings dominee Marchand  een korte preek, er klinkt muziek en we nemen de ruimte w

en dominee Schormans. om te bidden. Ds. Jan en Els van der Wolf verzorgen deze %

Op Hemelvaartsdag, 21 mei, is er een gezamenlijke dienst diensten, samen met cantororganist Andrew Wright en de

met De Open Hof, waarin ds. Jan van der Wolf voorgaat, mensen van de techniek. Je kunt de dienst meebeleven of

samen met ds. Marchand. terugluisteren via Kerkomroep. Als er iets is waarvoor je wilt

Op 24 mei en 7 juni gaat onze predikant-in-opleiding Joas danken of bidden, geef dat dan door aan de predikanten. ¥

van der Schoot voor. Op onze wehsite en in de nieuwsbrief vind je specifieke

Voorafgaand aan elke dienst is er een kindermoment. Wil je  informatie per zondag.
de mail met daarin het materiaal van Biblebasics ontvangen

voor je kind(-eren), geef het dan door aan Femke ledere zondagmorgen is er zo'n dienst, behalve op 26 april.
(E: femkeverdoes@hotmail.com). Dan hebben we een zondag vrij en verwijzen we naar de
Heeft uiets om voor te bidden of te danken in de dienst? Martiniwijk.

Laat het weten via E: voorbedenmartini@gmail.com, ofaan  Op Hemelvaartsdag 21 mei is er een gezamenlijke dienst in
predikant of ouderling. Ook de voorbeden die bij de de Oude Kerk waarin ds. Jan van der Wolf en ds. Leneke
dagelijkse Open Kerk worden opgeschreven krijgen een Marchand samen voorgaan.

plaats in de dienst.
Voor meer specifieke en actuele informatie: kijk in de
nieuwsbrief of op de website.

Kerkomroep De Open Hof

Om het u gemakkelijk te maken (hopen we)

De 'postzegeltjes’ met blokjes die u hierboven ziet zijn
Kerkopmroep Kerkdienstgemist zogenaamde Quick Response-codes, kortweg
Martiniwijkgemeente Martiniwijkgemeente 'OR-codes'
Een QR-code is een soort streepjescode die u kunt
scannen met uw smartphone of tablet. Als u een
QR-code scant komt u meteen op de website waar de
code naar verwijst. Eigenlijk als een soort link. Zo kunt
u snel meedoen met onze kerkdiensten!

Om de QR-codes te kunnen gebruiken moet u eerst een
app installeren, bijvoorbeeld Quickmark QR Code
Reader; gratis beschikbaar voor iPhone/iPad, Android,
Windows Phone. Via uw smartphone of tablet start u de
app. Richt vervolgens de camera op de OR-code en
scan de code door op de cameraknop te drukken.
Probeer uw smartphone goed stil te houden en pas te
drukken als de OR-code goed zichtbaar is (de camera
moet scherpstellen op de QR-code). Nu verschijnt de
link waar de QR-code naar verwijst in uw scherm. Klik
op die link om direct naar de kerkdienst te gaan.




Twee muizenmeisjes hebben mot. Ze stompen naar
elkaar. Ze gaan op elkaars staart staan. Het is hele-
maal niet leuk. En Kikker moet het maar oplossen.
“Kik!” roept de een, “lk word gék van haar! Ze wil

de hele tijd de baas spelen.” De ander krijst: “Nee
Kik, zij is gemeen, ze doet nooit mee als ik iets leuks
wil spelen!” “Wat wilde je dan voor leuks spelen?”
vraagt Kik. “Gevangenisje!”, roept het bazige muisje,
“Dan mocht zij de gevangene zijn, en dan was ik

de bewaker en dan kwam ik haar water en brood
brengen.” Haar vriendinnetje ziet rood van woede.
“Jij bent altijd de baas. Gisteren speelden we circusje
en was ik de olifant, toen sloot je mij ook op. En toen
vergat je me eten te brengen! ’s Avonds heb je me
pas bevrijd! En je hebt geen sorry gezegd!”.

,. 4 VRIJHEID

KiK

Het bazige muisje heft haar pootjes boos ten hemel.
“Denk je dat circusolifanten het makkelijk hebben? Je
speelde gewoon niet mee!” Kik heeft genoeg gehoord.
“Muizenmeiden,” zegt hij, “spelen is alleen leuk als je
allebei vrij bent om op jouw manier mee te doen”.
“Gevangenisje!” roept het bazige muisje weer, “maar
dan was ik de gevangene en jij de bewaker.” Haar
vriendinnetje denkt na. “Goed, maar we gebruiken
niet het geldkistje zoals gisteren. Niets met een sleutel.
Een 6pen gevangenis.” Maar dat vinden ze allebei niks.
“Onbewoond eilandje?” zegt Kik voorzichtig.
“Onbewoond eilandje!!” Ze stuiven weg. Wat een
geweldig idee.

Uit de Bijbel

Broeders en zusters,

nu jullie in Jezus geloven, -
zijn jullie geroepen om vrij te zin. =
Misbruik die vrijheid niet om je eigen zin
te doen, maar zorg voor elkaar in liefde.

Dit zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de Galaten 513

Soms is de vrijheid een hagelwit blad
waarop je zelf een verhaal mag gaan schrijven.
Soms is de vrijheid een warm gevuld bad
waarin je je zorgeloos mag laten drijven.

Soms is de vrijheid een arote bak friet
omdat je geen zin hebt om spruitjes te koken.
Soms is de vrijheid een prachtig lied
wanneer een geliefde je hart heeft gebroken.

Soms is de vrijheid een goeie mop,
waarmee iemand jou weer weet op te beuren,
En soms een bevrijdende schouderklop,
de kracht die je krijgt voor wat méet gebeuren.




