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Toga met bef, lichte gebedsmantels met stola. Eris in Nederland grote verscheidenheid in wat protestantse
predikanten dragen tijdens de eredienst. De predikanten van onze wijkgemeentes zijn daar een goed voorbeeld
van. Zo dragen de dominees van de Koningkerk een albe en die van de Oude Kerk een toga. Wat zijn de
verschillen en wat willen ze met hun ambstgewaden zeggen?

Tekst: Eva Brussaard Beeld: Arjan van Mourik, Jan van der Wolf

In het Reformatorisch Dagblad stelde een hoogleraar
godgeleerheid eens dat het dragen van een toga op de
kansel een teken van hoogmoed is. Het dragen van de toga
zou volgens hem niets anders dan de academische
achtergrond van een predikant benadrukken, ofwel willen
verwijzen naar status! Zijn opiniestuk riep destijds veel
reacties op. Mensen voelden zich erdoor bespot. Feit is wel
dat de togadiscussie eens in de zoveel tijd weer ergens
opkomt en dat ook veel (gereformeerde) predikanten
ervoor kiezen om ‘gewoon’ in hun nette kleding te preken.

De zwarte toga met bef, zoals ds. Giel Schormans van de
Oude Kerk deze draagt, volgt de traditie die in de 19e eeuw
opkwam. Tot die tijd droegen veel dominees uit de
Hervormde kerk hun zondagse pak als ze voorgingen. Er
werd dan echt uitgepakt. Sommigen droegen een mantel
en bef, sommigen met fluwelen kuitbroeken, weer anderen
in combinatie met een bepoederde pruik. De reformatie
had alles wat maar leek op een priestergewaad afgeschaft,
omdat liturgische kleding niet nodig was om de Bijbel uit
te leggen. Begin 1820 kwam er weerstand tegen de mante|
en bef en gingen predikanten zich weer wat modieuzer
kleden. Toen de Nederlandse overheid in 1853 verbood om
ambtskleding buiten de kerkgebouwen te dragen (met het
idee om zo het aantal processies terug te dringen),
betekende dit ook de genadeslag voor de mantel en bef.

Een commissie van de Hervormde
synode uit 1854 adviseerde
predikanten daarom om toga’s te
gaan dragen met een witte bef en
baret, zoals hoogleraren en juristen
deze dragen. Dit paste bij het idee dat
de dominee niet als bemiddelaar
tussen mens en God optrad, maar als
iemand die namens de gemeente
voorging omdat hij in de Bijbelse
traditie was geschoold. Dominee Giel
Schormans bevestigt dat hij ook met
dat idee voor de zwarte toga kiest.
Leuk om te weten is dat onze
dominees van de Koningkerk samen
zijn begonnen in het zwart, vanuit de
Hervormde traditie waarin de toga de
vertrouwde kleding was van

dominees. Ds. Jan van der Wolf vertelt: ‘Na tien jaar ben ik
van kleur verschoten. Het zwarte gewaad dat verwijst naar

de academische achtergrond van predikanten voelde niet
langer comfortabel. Het klopte niet met het verhaal dat ik
wilde vertellen. Ik sta er niet omdat ik er voor geleerd heb,
maar omdat ik me geroepen voel’

» dss. Schormans en Marchand beide nog hun eerste toga
dragen en dat ze deze allebei van hun ouders hebben
gekregen toen ze begonnen als predikant?

- toga's tegenwoordig van een heel lichte wol worden
gemaakt? Hierdoor zijn ze in de zomer niet te warm.

- de naam toga afkomstig is van een Latijns woord dat
'bedekken' betekent?

- ds. Marchand het leuk vindt om haar haar toga te com-
bineren met hakken en corbellen, om subtiel te benadruk-
ken er ook als vrouwelijke predikant te willen staan?

- veel gemeenteleden zich pas realiseerden hoe hoog-
zwanger Els van der Wolf was toen ze met
zwangerschapsverlof ging? Dit viel niet zo op door de toga.



Ook ds. Leneke Marchand kiest voor de toga, maar draagt
deze in combinatie met een stola. Ds. Jan van der Wolf
grapt dat dit zoiets is als een brandweerman met een
politiepet op en ook zelf geeft ze toe dat het eigenlijk
twee tradities door elkaar zijn. De stola komt uit de
Rooms-Katholieke traditie en wordt in combinatie met
een albe
gedragen.
Eigenlijk zoals ds.
Jan van der Wolf
voorgaat, maar
dan zonder de
symbolische
priesterlijke
lading. Ds.
Marchand geeft
naast haar
voorkeur voor wat
kleur erin, de
liturgische
betekenis als
belangrijkste
reden voor haar
keuze. Ds.
Schormans noemt
zichzelf grappend
een purist, maar
geeft zijn lengte
ook als reden op.
‘Dan flappert er
nog meer om me
heen.

Ds. Els van der Wolf voelde om esthetische redenen lang
weinig voor het dragen van wit. Dit veranderde toen ze
een collega predikant met een regenboogstola zag
preken. De betekenis daarvan sprak haar erg aan. ‘De
regenboog verwijst naar die uit het verhaal van Noach,
naar God die een nieuw leven begint. Dit past mooi bij
het wit van een albe dat naar een doopskleed verwijst!
Het is, zo zegt ze, een mooie bijkomstigheid dat de
regenboog zowel een mooie kerkelijke als wereldse
betekenis heeft. ‘De regenboog wordt nu vaak
geassocieerd met de LHBTI-gemeenschap en geeft het

signaal dat iedereen erbij mag horen. De wereldse
betekenis opent vaak het gesprek met jongeren.

In 1983 is het processieverbod opgeheven, maar
inmiddels voelt het dragen van ambtskleding als iets dat
alleen bij de eredienst hoort. Daarover lijken onze
predikanten het eens. Het benadrukt dat ze op dat
moment daar in hun rol als voorganger staan. Ds. Els van
der Wolf draagt haar albe en stola daarnaast ook bij
schoolvieringen, voor de herkenbaarheid.

Beide dominae geven aan dat het ook makkelijk is om als
vrouw een ambtsgewaad aan te kunnen trekken. Je hebt
als vrouw immers geen ‘neutraal’ alternatief, zoals
mannelijke predikanten wel eens voor een net pak
kunnen kiezen;, zegt ds. Marchand. Desondanks is het ook
weer zo dat sinds de jaren 60, sinds vrouwen ook
toegelaten worden tot het ambt van predikant, er vaker
voor andere liturgische gewaden wordt gekozen dan de
toga. Zo maakte ook de witte albe pas in de jaren 60 haar
opkomst in de protestantse kerk. Veel vrouwelijke
predikanten in Nederland wilden niet mee gaan met de
‘traditie der vaderen’ De toga van ds. Marchand is bij het
aanmeten smaller gemaakt en heeft op de rug een
driehoek in plaats van een vierkant zoals mannelijke
predikanten hem vaker dragen. Toga Atelier Schout in
Rotterdam laat weten dat predikanten steeds vaker
kiezen voor een model met minder plooien en een gladde
mouw. Qok de donkerblauwe toga wordt steeds
populairder, omdat predikanten het zwart te somber
vinden.

Ds. Jan van der Wolf draagt sinds een jaar of vier ook wel
eens een blauw overhemd met een wit boordje (een
collaar) wanneer hij buiten de eredienst als predikant
ergens naartoe gaat. Hij legt uit: '‘Met deze kleding
herkennen mensen me als geestelijke, maar ben ik vrijer
dan met een albe. Ik draag hem daarom liever bij een
Top2000- dienst of naast de opblaaskerk. De collaar, of het
priesterboordje, komt ook uit de katholieke traditie, maar
in combinatie met de oecumenische kleur blauw komt ds.
Jan van der Wolf er wel mee weg...
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Soepmaaltijden in de lijdenstijd Samen een

Juist in deze Veertigdagentijd is het belangrijk om elkaar Paasboom
aandacht te geven, elkaars handen vast te houden. haken en breien
Op de woensdagen tijdens de lijdenstijd willen we soep
maken en deze met een gedicht, gebed of meditatie
rtonddelen aan ieder die met ons mee wil doen. We zoeken
mensen die willen helpen om soep te maken en mensen

In de tuin van de

Koningkerk bouwen we een Paasboom. Hij is kaal 'op weg
naar Pasen': er past bezinning. Tijdens de paasdagen komt
de boom tot leven. We vieren de overwinning op de dood
en het toekomstperspectief wat we daardoor hebben. Het
idee is om in onze tuin een 'enorme’ gehaakte en gebreide
Paasboom te maken.

willen helpen bij het ronddelen daarvan. Ook als u één
enkele keren kunt meedoen horen we het graag. De actie
p 24 februari, 3 maart, 10 maart, 17 maart en 24 maart.
dt u het fijn om op deze wijze deel te nemen aan de

d: laat het even weten!

dit alles kunt u zich aanmelden bij Jacques Merx:
erx@hotmail.com, T: (070) 386 06 74.

We hopen dat iedereen die kan haken of breien aan de slag
gaat en lapjes maakt van 14 bij 14 cm. Hoe meer, hoe beter.
In alle kleuren en van alle restjes wol die maar beschikbaar
zijn. Lapjes die klaar zijn kunt u inleveren bij de kerk, in
tassen aan de deur. We komen het materiaal ook graag
ophalen. Die lapjes naaien we aan elkaar tot één grote
versiering voor de Paasboom. Alternatieve ideeén altijd
welkom. Doel is een kleurrijke boom, waarvan we na Pasen
nog weken kunnen genieten.

e woensdag is er om 17.30 uur een online
dsmoment van leden van de oecumenische

groep met dss. Jan en Els van der Wolf. Live of later te
n via www.kerkomroep.nl bij Koningkerk Voorburg.

en soep eten doen we niet voor niets. Het goede doel is

Soepbus in Den Haag. Deze Soepbus is er voor mensen Wie graag willen haken of breien, maar

geen wol heeft.... Laat het weten. Dan
zorgen wij ervoor dat u een voorraadje
krijgt waarmee u aan de slag kunt.

die op straat leven. Zij kunnen er terecht voor soep, brood,
fruit, maar ook voor informatie of doorverwijzing naar de
Noodopvang. Tijdens de avondklok rijdt deze bus niet,

maar daarna zal hij er weer elke dag zijn.

U kunt u uw donatie overmaken: NL90 INGB 0000 0598 98
t.n.v. de Kessler Stichting o.v.v. Soepbus
vastenactie.

Op zaterdag 3 april tussen 15.00 en 17.00 uur zijn we bij de
kerk om ‘lapjes voor de boom' in ontvangst te nemen. Op
dat moment kunt u ook een kaarsje ontsteken. Maar liefst

. ) hebben we de ‘lapjes voor de Paasboom’ eerder.
Claartje van de Grinten, namens de

oecumenische werkgroep De Open Hof

) : llona Silvius, T: 06 47 55 37 64, E: ilonasilvius@gmail.com
en de Verrezen Christus Parochie

Jan Hendriks, T: 06 38 92 63 44, E: kkhendriks@live.nl

Oecumenische viering in de Veertigdagentijd  Oecumenische activiteiten in de

Aanvang 19.00 uur Veertigdagentijd

Sint Martinuskerk, Oosteinde Voorburg Aanvang 19.45 uur; tot 20.30 uur

Thema: Jezus volgen in Zijn lijden Sint Martinuskerk, Oosteinde Voorburg

24 feb Getsemane & de gevangenneming 24 feb Uitleg hongerdoek door diaken Pier Tolsma
03 mrt De verloochening van Petrus, voor de Raad 03 en 10 mrt Boekbespreking 'Alleen liefde heeft toekomst'
10 mrt Voor Pilatus & voor Herodes door pastor Van Eijk

17 mrt Voor Pilatus & naar het kruis geleid 17 mrt 'Het Kruis' door ds. Giel Schormans

24 mrt De kruisiging & het sterven van Jezus 24 mrt 'de Pesachmaaltijd' door Netty Dondorp

Het Martini Ensemble zoekt zangers

Het Martini Ensemble is een koor van 12 zangers onder leiding van Jeroen Bosman. We hebben nu plek voor twee
sopranen, een alt en een tenor. We repeteren om de week op zondagavond tussen 20.00 en 22.00 uur in De Voorhof van de
Oude Kerk. Houd je van zingen en heb je zangervaring? Kan je noten lezen en heb je mogelijkheden om thuis muziek te
studeren? Zin om mee te zingen? Neem dan contact op met Rita Bakker, E: rbakker201@gmail.com, T: 06 18 93 69 26. Zij is
lid van het Martini Ensemble en heet je alvast van harte welkom!

Bedankje

Rolf en ik waren aangenaam verrast door de kaart met felicitstiesdie wij ontvingen met felicitaties vanwege mijn intrede in
de protestantse gemeente 'De Lichtbron' van Wateringen-Kwintsheul-Wateringse Veld op 11 oktober 2020.

Heel hartelijk dank hiervoor. Het gevoel van verbondenheid blijft.

Vrede en alle goeds!

Mede namens Rolf, Marjan Zebregs



'Help ons het
goede te denken,
fe zeggen en te
doen'

Legpuzzel

als geestelijke oefening

door dominee Els van der Wolf-Kox

Ik ben in de ban van de legpuzzel. 's Avonds aan tafel. Je
kunt toch niet zoveel anders. Muziekje erbij. En af en toe is
er een huisgenoot die een helpende hand toesteekt. Het
kwam dan ook goed uit dat ik als bedankje voor vrijwilligers-
werk een legpuzzel van 1000 stukjes kreeg. Het is een

puzzel waar je blij van wordt. Hij is getekend door een cliént
van Philadelphia. De afbeelding bestaat uit smileys. Grote,
kleine, op zijn kop en door elkaar, in alle kleuren van de
regenboog, minstens honderd. En allemaal lachten ze me toe.
Niet alleen als ik met die puzzel bezig was, maar ook vliak
voordat ik mijn ogen sloot 's nachts.

Geraakt

Na een paar avonden stevig doorpuzzelen naderde de voltooiing.
Een spannend moment. Zouden we echt alle stukjes hebben? Ook
dat ene rode stukje met die grappige oogjes, daar vlakbij de rand?
Ik heb al zo vaak geprobeerd het te vinden. Heb ik het dan al die
keren over het hoofd gezien? En inderdaad... toen we het laatste
stukje aangelegd hadden, was nog steeds die ene plek leeg. Ik heb
gezocht naar het ontbrekende stukje. s Avonds laat. De volgende
ochtend. Ik heb zelfs voor het eerst van mijn leven een
stofzuigerzak binnenste buiten gekeerd. Kortom, die vrouw uit de
gelijkenis van de verloren drachme (Lucas 15: 8) was er niets bij.
Maar terwijl zij haar tiende drachme terugvond en al haar
vriendinnen het goede nieuws kon vertellen, bleef mijn
puzzelstukje onvindbaar. Ik voelde me nu een beetje treurig als ik
naar al die vrolijke gezichtjes keek.

En toen heb ik een besluit genomen. Als ik nu eens gewoon van die
puzzel blijf houden... Het is immers een geweldige puzzel. Omdat
een mooi mens ‘m heeft gemaakt. Omdat ie zo kleurrijk is. Omdat
ik er zoveel plezier aan heb beleefd. En ach, dat er één stukje
ontbreekt. Eigenlijk zie je het niet eens. En het hielp echt!

Ergens is het hele leven zo. Altijd ontbreekt er wel iets. In deze
coronatijd ervaar ik dat voortdurend. Mooie kerkdienst, maar
zoveel lege stoelen. Fijn om op bezoek te gaan, maar die ander
even vasthouden kan niet. Inspirerende digitale vergaderingen,
maar het blijft behelpen met zo'n scherm. Aan de legpuzzel die
gemeente van Christus heet, ontbreken er op dit moment stukjes,
meer dan één. Soms word ik daar triest van. En tegelijk beleef ik
veel vreugde aan die gedeeltes van de puzzel die kloppen en de
gezichten die ik wel zie, ook al is het online. Laten we maar gaan
houden van dat plaatje wat niet helemaal af is. En misschien wel
nooit af wordt. Zou dat het niet zijn wat God ons vraagt? Niet
verdoezelen wat er ontbreekt, maar er liefdevol naar kijken. Zo kijkt
Hij zelf immers ook, geloof ik. Dat ene puzzelstukje ben ik nog
steeds kwijt. Maar o wat hou ik van die puzzel!



In deze rubriek zoekt de redactie naar een antwoord op brandende vragen van gemeenteleden. In de kerk gebruiken we allerlei
rituelen, houden we ons aan bepaalde regels, maar waarom eigenlijk? Per keer geven we een uitleg van iets typisch kerkelijks als
'orgelspelen’ of meer bijzonder ‘oecumenische diensten' Dit kan algemeen voor beide wijken zijn, maar ook specifiek voor de
Martinigemeente of voor De Open Hof. Heb je een vraag waar je altijd al eens antwoord op had willen hebben? Stuur ‘m naar de

redactie kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl. We kijken ernaar uit!

Bij rooms-katholieke christenen zie je dat het meest. Een
zogenaamde crucifix, een kruisje met daarop de lijdende
Christus. Maar ook bij ons protestanten hangt er vaak een
in huis. Dat is meestal een leeg kruisje. Van oudsher
vanwege het beeldverbod, maar ook omdat daarmee een
ander accent wordt gelegd. Een crucifix bepaalt de kijker
bij het lijden van Jezus, een leeg kruis legt de nadruk op
Pasen: Jezus leeft. De foto's bij deze pagina zijn ingestuurd
door leden van onze Protestantse Gemeente, soms
vergezeld van bijzondere toelichtingen.

Een vreemd symbool

Het kruis is eigenlijk een wonderlijk symbool, want het
verwijst naar een executiemiddel dat in de zesde eeuw
door de Perzen werd uitgevonden. Omdat het een extreem
wrede doodstraf was, gebruikten de Romeinen het als
afschrikmiddel: weggelopen slaven en opstandelingen
werden op een openbare plaats gekruisigd. Het kruis was
daarmee voor het Joodse volk een symbool van onvrijheid
en onderdrukking. Van Godverlatenheid ook: voor Joden
gold dat wie aan een paal werd gehangen door God zelf

Het kruis:
een bekend symbool

bekendste symbool van het christelijk geloof is het kruis. Je ziet ze vaak: op of in kerken, langs de weg als je
het wandelen bent, op bergtoppen, maar ook vaak bij mensen thuis.

st: ds. Giel Schormans Beeld: de inzenders van foto's van het kruis in hun huis

was vervloekt. Met andere woorden: wie aan het kruis sterft,
die heeft het absolute dieptepunt van vernedering en
verstoting bereikt. Dieper kun je niet vallen.

Opstand tegen God

En daar is Jezus gekomen. En in Jezus is God zelf op die
allerlaagste plek gekomen, belijdt de kerk. Dat heeft in de
evangelién (de biografieén over Jezus) en in de brieven van
Paulus een dubbele spits. Want Jezus en God zijn volgens
de evangelién niet van elkaar los te zien, hoewel ze ook niet
met elkaar samenvallen. En precies daar begint het
gestamel over wat wij de Triniteit (drie-eenheid) noemen.
Wat aan het kruis gebeurt is een geheim dat in Ged
plaatsvindt. Het is een onderonsje in God zelf tussen God de
Zoon en God de Vader. Aan het kruis wordt God zelf
vermoord. Het toont een mensheid in opstand tegen haar
Schepper. Die zelf als God wil zijn. Het is de boom die zich
lossnijdt van haar wortel en daarmee haar eigen ondergang
tegemoet gaat. "“Weg met Hem, kruisig Hem.”




Kruis en duif, een voor velen zeer
herkenbaar beeld uit de
Opstandingskerk

Arjan en Adriénne van Mourik

Gemaakt in concentratiekamp Vught,
van de cockpit van een
oorlogsvliegtuig

Julie en Kees de Groot

lers kruis
fam. Dussel-Eernisse

Naast de uitgang en de toegang
van mijn flatwoning. Het herinnert
mij eraan dat je nooit zonder Hem
op pad gaat of thuis komt

Aad de Graaf

Mexicaans kruis
Julie en Kees de Groot

Een wel heel bijzonder kruis is de houten
'Palmpaasstok’ die ik kreeg van een
peuter bij de uitgang van onze kerk. Ze

zag me voor Jezus aan. Daarom kreeg ik

het, want ik zou gaan sterven. |k koester
dit 'kruis, omdat ik leven mag.

Ds. Adrie Sterrenburg

Een oproep in de
Martini Mannen -app
leidde tot
interessante
gedachtewisselingen
en leverde ook nog
fraaie foto's op.
Robbert, Giel, Xander,
Marten, Bas

Verschillende vensters op dezelfde tuin
Tegelijk is het kruis een teken van redding en de eeuwen
door hebben christenen troost geput uit het kruis. Omdat
het kruis vertelt dat God zelf uit de grootste misdaad in de
mensengeschiedenis iets goeds heeft doen voortkomen.
Ja dat Hij zelfs door middel van deze grootste misdaad de
wereld redt. De Bijbel en de traditie gebruiken
verschillende vensters om dezelfde tuin te beschrijven.

Eén zo'n venster is: 'de bedrieger bedrogen’ Met de dood
van Jezus denkt de duivel het leven zelf en de waarheid
eindelijk het zwijgen te hebben opgelegd. Maar het
tegendeel blijkt het geval. De Levende komt daardoor
juist in het dodenrijk om hen die daar zijn te bevrijden.
Met andere woorden: het Paasleven verslindt de dood.
Gods liefde verdrijft de haat, het donker slaat op de viucht
voor het Licht.

Een ander venster is dat van de vergeving en de
verzoening. Het kruis laat zien hoeveel vergeving kost. Je
kunt niet ‘zomaar' vergeven. Als je echt onrecht is
aangedaan, dan is dat een proces dat jaren kan duren.
Vergeven kan voelen als sterven, het doet veel pijn. Maar
het alternatief, wraak, vergelding is nog pijnlijker en lost
niets op. Als Jezus zegt dat Hij ‘moest sterven’ (Lucas 24),
dan laat Hij daarmee zien dat ook voor God vergeving
niet goedkoop is. Dat het Hem alles kost om de relatie
met ons te herstellen, maar dat Hij daartoe bereid is
geweest. Het kruis toont de diepte van Gods liefde. En die
liefde kan alleen ontvangen worden - niet gepakt of
gekocht of gestolen. Tegelijk vraagt dat ook een
wederkerigheid. Dat de mens als Gods partner bereid is
de Hem aangedane onrecht en pijn te erkennen en zijn
vergeving te aanvaarden.

En dat is het derde venster dat de Bijbel en de traditie op
het kruis openen. Het kruis roept op tot imitatie. Jezus
roept zijn volgelingen op achter Hem te komen en zelf
ook te vergeven, lief te hebben en hun kruis op zich te
nemen. Af te zien van wraak en zo de cyclus van geweld
te doorbreken. Want haat kan haat niet verdrijven. Alleen
de liefde kan dat. Donker kan het donker niet verdrijven.
Alleen het licht kan dat. Dat is een pijnlijk iets en tegelijk

de weg naar het leven.

veertigdagentijd




Ook in de kerk...

Na 'Werk in de Kerk' nu een serie artikelen over groepen die ook onze gebouwen gebruiken.

‘Samen musiceren
iIs een levensbehoefte’

Marijke studeerde koordirectie, schoolmuziek, orgel en kerkmuziek aan de conservatoria van Den Haag en
Rotterdam. Haar allereerste koor als dirigent was het kinderkoor in de Koningkerk. Sinds 1987 is zij dirigent van
het Voorburgs Vocaal Ensemble (VVE). Zij dirigeert ook twee dagkoren voor sopranen en alten: Dagkoor
Voorburg en Dagkoor Wassenaar. Verder is zij oprichter van en docent aan de Academy of Vocal Arts (ACVA), waar
zij kinderen en jongeren leert zingen en les geeft in alles wat met muziek te maken heeft.

Tekst: Marrit Salverda- Buteijn Beeld: Carla Kunst

‘Samen musiceren draagt bij aan zowel het lichamelijk als
geestelijk welzijn. Het geeft liefde en bloemen in plaats van
harde taal. Het is een levensbehoefte en levert een grote
bijdrage aan de ontwikkeling. Jong en oud worden met
elkaar verbonden. Daarnaast komt bij het samen
musiceren heel veel dingen kijken, je moet op elkaar
reageren tot in de kleinste details. Dat is geweldig om
samen mee te maken, er zitten zoveel verschillende
emoties in muziek.

Zingen achter de computer

Dat samen musiceren wordt nu, tijdens corona, wel heel erg
gemist. Alle koren zien reikhalzend uit naar het moment
dat het weer kan. 'Aan de kinderen van de ACVA geven we
gelukkig nog wel online les, zodat de ontwikkeling van de
kinderen niet stil komt te staan. Via de computer is samen
zingen lastig. Er is vertraging, maar er wordt zoveel
mogelijk geprobeerd er een weg in te vinden!

In 2020 was er sinds maart niet meer gezongen; voor de
ACVA verviel de geplande Matthdus Passion in de Nieuwe
Kerk. Voor het Voorburgs Vocaal Ensemble het concert in
de Abdijkerk in Den Haag. 'Heel jammer, omdat we de
prachtige cyclus ‘Lichtzeichen’ van Jirgen Golle zouden
hebben gezongen!

Muziek verbonden aan de kerk

'Kerk en muziek zijn met elkaar verbonden. Liturgie zonder
muziek is arm, het mist iets. Woorden kunnen niet altijd de
lading dekken, zoals muziek dat wel kan. Veel koormuziek
wortelt in liturgisch gebruik. Teksten die worden gezongen,
raken het hoofd en hart op een andere manier dan
gesproken woorden. ‘Tijdens de lockdown, bij mijn
wandelingen in de natuur, kwamen vaak de prachtige
teksten van de pas ingestudeerde liederen van Golle
boven. Zo kunnen liederen bij je blijven en een andere
dimensie geven aan wat we om ons heen zien, in het
‘gewone leven.

Zij vindt het dan ook een voorrecht om te mogen zingen in
kerken. ‘Die zijn als het ware voor het zingen gemaakt, de
akoestiek is daar veel beter dan in bijvoorbeeld een
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theater. De klank van spreken en zingen moest eeuwen
geleden al ver kunnen reiken. Ook is de bouw vaak zo dat er
zonder woorden iets 'hogers’ wordt geraakt, iets
onzegbaars.

Op de vraag of Marijke zelf ook gelovig is, geeft ze aan: Je
kunt veel bedenken bij het woord ‘geloof. |k zou heel
makkelijk ‘ja’ kunnen zeggen, maar het betekent iets
anders dan hoe ik vroeger ‘ja’ zei tegen het geloof! De
dirigente gelooft dat er meer is dat alles wat zichtbaar is en
dat er meer is dan toevalligheden. ‘Als je het maar ziet, zei
mijn moeder altijd. Verwondering en dankbaarheid zijn
voor mij twee belangrijke woorden!



Voorburgs Vocaal Ensemble

- Een kamerkoor met 29-30 leden:

sopranen, alten, tenoren, bassen van diverse
leeftijdsgroepen, de meesten met veel
koorervaring, maar ook minder ervaren zangers
zijn welkom voor een nieuwe uitdaging.

- Activiteiten: Doorgaans worden er zes optredens
per jaar verzorgd. Het koor treedt op in
concertseries en organiseert ook zelf concerten.
Daarnaast verlenen zij ook medewerking aan
kerkdiensten en treden zij af en toe op in
koorfestivals en tijdens buitenlandse reizen.

- Website:
https://www.voorburgsvocaalensemble.n|

» Normaal gesproken wordt er op woensdagavond
gerepeteerd in de Oude Kerk in Voorburg

Bij interesse om te zingen in het koor is enig
muzikaal niveau gewenst; nieuwe leden zingen
eerst voor. Mocht je zonder enige ervaring willen
zingen, dan is het Dagkoor Voorburg voor alle
dames toegankelijk (www.dagkoor.nl). En zie
www.acva.nl wanneer je als kind of jeugdige wilt
leren zingen.

Beeld: Eigen archief

) ! LR HHD

e
e 4

|

Samen delen

In het Voorburgs Vocaal Ensemble wordt al meer dan
30 jaar lief en leed met elkaar gedeeld. Je maakt en
deelt historie met elkaar en dat is heel bijzonder. Je
merkt de onderlinge band die mensen hebben door
het musiceren, je deelt iets wezenlijks. En dat gaat
veel verder dan alleen samen zingen. De ketting van
‘gewone’ wekelijkse repetities levert iets ongewoons
op: een onderlinge band én mooie concerten! Elk jaar
gaat het koor samen op studieweekend. Verder doen
ze weleens een uitwisseling met een ander
kamerkoor en gaan ze elke paar jaar op reis naar het
buitenland.

Mysterie van het hogere

Een mooi moment van het VVE is een koorreis naar
Bath. Daar mocht het koor een Evensong zingen in
een typisch Engelse, eeuwenoude ‘Cathedral, met
hoge glas-in-lood ramen. Het koor repeteerde vooraf
in de koorruimte, waar in de deur het jaartal 1545
stond gegrift. Je beseft dan meteen dat je in een heel
grote schakel van koren mag functioneren en de
lofzang gaande mag houden. Na afloop van de chant
zongen we de onberijmde psalm: ‘Glory to the Father,
and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the
beginning, is now and ever shall be, Word without
end.. Amen'. Op zo'n moment voelt het alsof je het
mysterie van het hogere iets dichter kunt naderen!

Ook in de kerk...




2021

Actle
Kerkbalans

Actie Kerkbalans was nog volop aan de gang toen deze
PROEF! verscheen. De eerste berichten van de ontvangen
digitale toezeggingen kwamen gestaag binnen.

Hartelijk dank daarvoor!

Als vervolg hebben onze “lopers” brieven in de bus gedaan
bij diegenen van wie we (nog) niet een reactie hadden
ontvangen bij het Kerkelijk Bureau. Ook hebben
vrijwilligers een aantal leden van onze kerkgemeenten
gebeld om ze te informeren over Actie Kerkbalans.

De Oude Kerk-podcast

Tekst: Eva Brussaard, Margriet Zuidgeest

De podcast van de Oude Kerk bestaat nu bijna een half jaar.
Heeft u hem al eens beluisterd? Of wilt u eerst meer

horen? Hieronder de eerste paar terugblikken na de eerste
vijfentwintig afleveringen.

Eva: 'Met veel plezier bewerk ik iedere zondag de
kerkdienst van de Oude Kerk tot een podcast van
ongeveer twintig minuten. Het idee hierachter is om het
voor anderen makkelijker te maken om een inspirerende
preek met schriftlezing terug te luisteren of om een preek
te vinden die uitleg kan geven bij een gelezen Bijbeltekst.
Wat ik doe? |k verbeter het geluid en knip de looppauzes,
versprekingen en kuchjes weg. Na deze achronologische
herbeleving van de zondagdienst luister ik zelf graag naar
de podcast als ik doordeweeks ga wandelen voor of na
een thuiswerkdag. Het is dan een fijne manier om los te
komen van werk en na te denken. De preek 'Vensters op
de werkelijkheid’ van ds. Schormans bij Daniél 6 was een
van de eerste die ik zo terugluisterde, over hoe je in je
gebed jouw leeuwen bij God mag brengen, hoe dat je
perspectief kan laten kantelen alsof er een raam open gaat
dat lucht geeft. Dat beeld sprak me erg aan!

Margriet: ‘Toen ik langdurig rugklachten had, maar moest
blijven bewegen, ging ik veel wandelen. Omdat dat paral-
lel liep met de pandemie, met dus beperkt kerkbezoek, lui-
sterde ik al lopend langs de Vliet naar de zondagse preken.
Heel handig: via Spotify (of www.kerkdienstgemist.nl) de
kerkdienst op m'n telefoon zoeken, oortjes in en gaan.
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Hoeveel?

Tijdens de actie hoorden wij regelmatig de vraag: hoeveel
moet ik dan geven?

Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Waar de één
weinig kan missen, wil de ander juist meer geven. Net als
vorig jaar biedt een richtlijn wellicht enig houvast om uw
bijdrage voor dit jaar te kunnen bepalen.

Richtlijn

Als richtbedrag adviseren wij voor volwassenen per
persoon 2 a 3 % van het netto-inkomen. Jongeren tot 18
jaar willen wij als gemeente vrijhouden.

Wij hopen dat het bovenstaande helpt bij het bepalen van
uw bijdrage. In alle gevallen geldt: elke bijdrage is
belangrijk en onmisbaar. Hartelijk dank!

Elke preek van onze predikanten geeft mij een
inzicht. Zo herinner ik me een preek waarin

ds. Giel uitlegde dat we allemaal onze rol heb-
ben in de samenleving. Wat voor werk je ook
doet, alles is van belang bij het gezamenlijk
laten functioneren van de maatschappij.
Geruststellend voor veel mensen, denk ik.

En zo was er de indrukwekkende verkondiging
‘Zelfs indien niet..." van ds. Leneke over
Nebukadnezar die drie mannen dwingt een
gouden beeld te aanbidden (Daniél 3). Ze
weigeren en riskeren de dood. 'Indien onze
God daartoe in staat is, zal Hij ons bevrijden.
[...] Maar, zelfs indien niet, dan buigen wij

nog niet voor uw beeld! Ze gaan het vuur in.
Voor mij getuigt dit ‘Zelfs indien niet’ van een
enorm geloof; trouw en vértrouwen, ook al laat Hij zich
misschien - ook in deze tijd — niet zien op het moment dat
je het hoopt of verwacht!

Het mooie van podcasts en Kerkdienstgemist is dat je
kerkdiensten uit elke kerk in het land kunt beluisteren,
waar je ook bent. Zo luister ik ook regelmatig met veel
plezier naar preken van ds. Peter Schormans, de vader van
onze predikant. Hij belicht zijn diepgaande vertrouwen in,
en oneindige barmhartigheid van God op een
inspirerende manier. Voor mij steeds weer het
(her)beluisteren waard. En dat allemaal dankzij de
introductie van deze podcasts.

Ook benieuwd geworden? U kunt de podcast
vinden op verschillende online audioplat-
forms onder de naam 'Oude Kerk Voorburg'



'Het pepermuntje’

Een leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We
tonen verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze
estafetterubriek willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer
verbonden. Het Pepermuntje is de ene maand in de Martini-gemeente, de keer erop in De Open Hof-gemeente, en

zo wisselt dat elkaar af.

Tekst: Ruth Reijnders Beeld: Eigen fotomateriaal

Hoe ben je in de Martinigemeente terecht

gekomen?

Ruim twee jaar geleden ben ik in Voorburg komen wonen
vanuit de studentenstad Leiden. Vroeger ben ik altijd in
een dorp opgegroeid. Daarom voelde het in Voorburg ook
als thuiskomen: de 'lusten’ van de grote stad, zoals in tien
minuten bij de stad kunnen zijn om te winkelen of een
terrasje te pakken, maar niet de 'lasten’, zoals de drukte en
slechte parkeermogelijkheden. Vanaf het begin dat ik in
Voorburg ben komen wonen ben ik naar de Oude Kerk
gegaan.

Wat doe je doordeweeks?

In het dagelijks leven werk ik als kandidaat-notaris op een
advocaten- en notariskantoor in Rotterdam. Inmiddels heb
ik de beroepsopleiding mogen afronden. Vaak wordt mij
de vraag gesteld waarom het kandidaat-notaris heet;

kandidaat-notaris blijf je heten zolang je geen notaris bent.

Waarom is de zondag anders voor jou en
wanneer is een zondag een fijne dag

geweest?

Voor mij is de zondag een dag die God speciaal heeft
gegeven om tot rust te komen. Het voelt voor mij altijd als
een dag waar ik over het algemeen in beginsel niets moet,
maar veel mogelijk is. Het is eigenlijk een cadeautje:
zondagochtend naar de kerk (en in deze tijd thuis
luisteren/kijken) en voor het overige tijd doorbrengen met
vrienden/familie, een lekkere wandeling maken, een mooi
boek lezen of soms heerlijk onderuit op de bank met een
kop koffie een serie kijken.

Een zondag maar eigenlijk ook een doordeweekse dag is
fijn wanneer ik ervaar dat God op die dag erbij is en me als
het ware aanraakt door een lied dat me te binnen schiet,
een mooi gesprek of een mooie preek (met een
vermanend woord of juist een bemoediging).

Met wie zou je een zondagmiddag door willen

brengen?

Een lastige vraag. Misschien Mark Rutte. Met name zou ik
hem dan willen vragen wat hem in het leven inspireert en
wat hem drijft.
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Welke figuur in de Bijbel inspireert jou het
meest?

Meerdere apostelen en profeten eigenlijk. Maar een
gedeelte uit de Bijbel dat mij altijd raakt is de 'geestelijke
strijd’ van Jezus in Getsemane. Het raakt me hoe Jezus in
alle eenzaamheid en verlatenheid de strijd voor ons
voerde en niet opgaf. Zijn emoties raken me, maar ook de
houding van de discipelen (waarvan ik me dan realiseer: zo
ben ik ook). Het perspectief dat in de hof van Eden weg
was, maar in de hof van Getsemane en later aan het kruis
van Golgotha terugkwam. Er kwam hoop, vergeving en
een mogelijkheid van een leven in de nabijheid van God.

Voor wie of wat zouden we eens (of meer)
moeten bidden?

Voor de mensen in onze directe omgeving, zoals een
vriend, vriendin, buurman of een collega, waarvan we
weten dat ze niet in God geloven. Bidden of God deze
mensen wil aanraken met Zijn Woord(en), Zijn liefde en
Geest en ons tot zegen wil laten zijn.

Aan wie geef je het pepermuntje door? Waar

ken je haar of hem van?

Het pepermuntje geef ik door aan Arielan van 't Zelfde.
ArieJan ken ik onder meer van een kring in de Oude Kerk.
In de volgende editie gaat het pepermuntje naar Ria Stoop
van De Open Hof.



Louise Oosterhout - van
Wijngaarden (Loucky)

26 maart 1939 - 29 november 2020

Zondag 29 november is op 81- jarige
leeftijd overleden ons gemeentelid
Loucky van Qosterhout - van
Wijngaarden, echtgenote van Bas van
Oosterhout (Broekslootkade 74 in
Voorburg). Loucky werd geboren in
Haarlem en verhuisde op haar 13e naar
den Haag waar ze Bas leerde kennen.
Afgelopen zomer vierden ze hun 60-jarig
huwelijk, Loucky genoot. Ze kwam graag
in de kerk. De laatste jaren bracht haar
gezondheid steeds meer beperkingen
met zich mee, na een kort ziekbed is ze
in ziekenhuis Westeinde overleden.
Loucky geloofde en ervoer dat God haar leven leidde en
dat gaf haar kracht en vertrouwen. We herinneren ons haar
als een betrokken, hartelijke, levenslustige vrouw die altijd
in was voor een praatje. Op zaterdag 5 december hebben
wij haar leven herdacht in de Oude Kerk, waarna haar
lichaam uit handen is gegeven om gecremeerd te worden.
Wij wensen haar man Bas, de kinderen Tom en Hans en
hun gezinnen en pleegdochter Lisette Smit van harte Gods
troostende nabijheid toe de komende tijd.

Ds. Giel Schormans

Gerritje op 't Hof -
Zonneveld (Gerry)

1 oktober 1929 - 16 december 2020

Op woensdag 16 december is op 91-jarige leeftijd
overleden ons gemeentelid mevrouw Gerry op 't Hof —
Zonneveld. Zij woonde aan de Populierendreef 790 in
Voorburg. Gerry Zonneveld werd geboren in Maasland. Ze
trouwde met Martin. Het echtpaar woonde in Terneuzen,
Rotterdam en ten slotte in Voorburg, waar zij lid werden
van de Opstandingskerk. Gerry heeft veel bezoekwerk
gedaan in de kerk. Ze was gastvrij en hield van samen i
~ Op woensdagmiddag 23 december is zij gec {

betrokken bij de

Ockenburgh in Den Haag. In
de gedachtenisdienst
voorafgaande lazen we over
Jezus die een maaltijd
aanrichtte voor 5000
mensen. In het geloof dat
God niet loslaat wat Hij in
het leven van Gerry
begonnen is, hebben wij
haar uit handen gegeven.
We wensen haar man
Martin en de kinderen
Martien, Henny en
Jacqueline Gods troostende
nabijheid toe. Martin is inmiddels verhuisd naar
Woonzorgcentrum Hanzeborg, Koningsbergenstraat 102a,
8232DC Lelystad.

Ds. Giel Schormans

Baartje Rog - Kuiper (Babs)

18 mei 1932 - 21 december 2020

| Op 21 december is op
88-jarige leeftijd overleden
ons gemeentelid Baartje
(Babs) Rog-Kuiper. Zij
woonde aan de
Martinuslaan 22 in
Voorburg. Babs werd
geboren in Scheveningen
als oudste dochter in een
gezin van vijf kinderen
waarvan twee jong
overleden. Toen zij vijf jaar
oud was overleed haar
vader op zee. Een moeilijke periode voor het gezin volgde.
Babs verhuisde voor haar huwelijk naar Zweden. Na een
echtscheiding hertrouwde zij met Ben Rog en verhuisde
naar Voorburg. Ben en Babs waren jarenlang actief
wdingskerk. Op dinsdag 28



Aad de Jonge

10 mei 1930 - 22 december 2020

Op dinsdag 22 december is in de leeftijd van 90 jaar
gestorven ons gemeentelid Aad de Jonge. Aad de Jonge
was een patriot in hart en nieren, trouw, precies en
toegewijd. Hij gaf zichzelf volledig in dienst van het
Nederlandse leger, waar hij uiteindelijk tot generaal
benoemd werd. Met zijn vrouw Leny en kinderen Ruud,
Elsenoor en Alexandre woonde hij 0.a. in Duitsland en
Frankrijk. Een groot verdriet in hun leven was het sterven op
jonge leeftijd van oudste zoon Peter. Na zijn pensionering
kwamen Leny en Aad de Jonge in Bezuidenhout wonen en
in die tijd vonden ze aansluiting bij de Oude Kerk. Vlak voor
Kerst gedachten we Aad de Jonge, in een dienst waarin
Jesaja 9 klonk: ‘Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven! Aan dat Kind van Bethlehem hebben we meneer
De Jonge toevertrouwd. Als laatste groet klonk The Last
Post. Gedenken we mevrouw De Jonge en de kinderen in
ons gebed.

Ds. Leneke Marchand

Geertje Landstra

31 oktober 1929 - 22 januari 2021

Op vrijdag 22 januari overleed
in het Hospice in Voorburg
Geertje Landstra. Geertje is 91
jaar oud geworden.
Sinds kort woonde ze in De
Mantel, daarvoor aan het
Balen van Andelplein. Geer
werd geboren in Gronin
Vanwege haar werk kwan
naar Voorburg. Ze was |
een huishoudschool, waa
kookles gaf en scheikunde.

Geertje was een echte Groningse. Direct om de omgang,
vaak met de nodige humor. Ze kon heel goed duidelijk
maken wat ze ergens van vond. Als je haar sprak begon
Ik word oud, ik zie
niemand meer ..." Maar als je dan verder met haar praatte
dan bleek dat ze heel veel contacten onderhield. Er was een
hele kring van neven, nichten, vrienden en buren die om
haar heen stonden en haar hielpen.

]

vaak met een 'mopperkwartiertje’

Geertje was zeer betrokken bij kerk. Tot op het laatst toe
volgde ze via haar tablet alles. Ze is notulist geweest van
verschillende kerkenraden. Ook was ze jarenlang
penningmeester van “Kerk en Buurt” en codrdinator van de
openbare eettafel. Maar ze vroeg zich af of ze wel geloofde,
maar ze zag Ged als een schaduw aan haar rechterhand.
Daarom lazen we in de afscheidsdienst op 28 januari in de
aula van de begraafplaats aan de Rode Laan Psalm 121. Ook
klonk het zesde couplet van het Wilhelmus: Mijn schild ende
betrouwen zijt Gij, o0 God mijn Heer. Woorden die ook de
rouwkaart staan. We leven mee met ieder die deze markante

_en.




DE VERLOOCHENING VAN PETRUS

Rembrandt van Rijn (1606 -1669)




Imposant schilderij

Dit imposante doek — het meet maar liefst 154 bij 169 cm - schilderde Rembrandt in 1660, een
kleine tien jaar voor zijn dood. Meteen valt de wijzende vinger van het dienstmeisje op. Het licht,
afkomstig van een kaars verborgen achter de hand van het meisje, schijnt op het gelaat van Petrus,
die in een wijde witte mantel gehuld is. Twee Romeinse soldaten zijn getuige van het gesprek
tussen Petrus en het dienstmeisje. De ene heeft zijn helm op zijn knie gezet om uit een kruik te
kunnen drinken. Hij onderbreekt deze handeling. Zijn aandacht wordt getrokken door wat hij
hoort. Links zien we de contouren van een andere soldaat.

Op de achtergrond, gehuld in het duister, is nog net Jezus te zien. Soldaten voeren Hem weg. Het is
duidelijk dat Rembrandt zich gebaseerd heeft op Lucas, immers alleen deze evangelist vermeldt dat
Jezus zich omdraait en Petrus aankijkt (vs. 61).

Twee gebeurtenissen

Rembrandt brengt op dit ene doek twee gebeurtenissen samen: de opmerking van het
dienstmeisje: 'Die man hoorde er ook bij!’ (vs. 56) en het moment dat Jezus Petrus aankijkt. Volgens
Lucas zit er minstens een uur tussen beide gebeurtenissen (vs. 59). Door het laten samenkomen van
deze twee momenten vergroot de schilder de dramatiek. Jezus wordt niet alleen weggevoerd, maar
ook nog eens in de steek gelaten, ondanks de eerder gedane belofte door Petrus (Lucas 22: 33).

Ik ken hem niet

De schilder heeft de personages zo weergeven alsof ze ‘bevroren’ zijn. De tijd staat stil. De
gelaatsuitdrukkingen spreken boekdelen. Ze geven aan dat ieder bij zichzelf te rade gaat: wat mag
dit alles betekenen? Dat geldt zeker voor Petrus. Wat zal hij zeggen? Zijn geweten spreekt, maar er
is ook een andere stem. De tweestrijd is zichtbaar. Dat maakt dat bij de toeschouwer ook de
bezinning op gang komt: wat zou ik zeggen? Petrus zegt uiteindelijk: 'lk ken hem niet eens. En
daarmee verloochent hij zijn Heer, maar ook zichzelf.

Jan van der Wolf
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Boekervaringen

OER

Naar aanleiding van een oproep in een vorige PROEF! gingen Bram
van Mannekes en Kees Koenen jr. onder leiding van Leneke
Marchand (wijkpredikant Martinigemeente) met elkaar in gesprek
over het boek 'OER. Bram is lid van de Martinigemeente. Hij is
scheikundig ingenieur en heeft o.a. bij Shell gewerkt. In zijn vorige
woonplaats Amsterdam was hij actief in de Oudekerkgemeente in
het centrum. Hij is al jaren betrokken bij de jongerenorganisatie
World Servants. Kees jr. is de zoon van hoofdredacteur Kees sr. van
PROEF!, Junior woont in Pijnacker en is meelevend lid van de
gemeente van de Dorpskerk. Hij is afgestudeerd op Blockchain en
Bitcoin en werkzaam in de IT, bij een Open Source softwarebedrijf.

Tekst: Jeanette Verwoerd Beeld: Bram van Mannekes en Kees Koenen jr.

Wat hebben jullie met het onderwerp 'Bijbel

en wetenschap'?

Bram: 'Vanuit mijn achtergrond ben ik geinteresseerd in de
ontstaansgeschiedenis van de wereld. |k leerde van een
predikant in mijn studententijd om de verhalen uit de
Bijbel in de context te plaatsen van de tijd waarin ze zijn
ontstaan. Daarbij is de vraag wat de betekenis van die
verhalen is voor de huidige tijd van belang. God houdt zich
met mensen bezig. In een kerkelijke gemeenschap ga je
samen op zoek naar de zeggingskracht van de Bijbel
vandaag de dag.

Het exact navolgen of geloven wat er concreet geschreven
staat, ligt Bram minder. ‘De Bijbelverhalen zijn juist
ingebed in de tijd waarin ze zijn ontstaan. Ik heb moeite
met een Godservaring waarin God een persoonlijke relatie
heeft met de gelovige. Dat God zich bezig zou houden met
een individu, dat levert in mijn beleving spanning op met
een wetenschappelijk wereldbeeld!

Toch is er voor Bram wel degelijk een verband tussen
geloof en wetenschap. Juist de huidige coronapandemie
leert ons dat niet alles te regelen is. We weten veel als
mensen, maar heel veel ook nog niet. Dat geldt ook voor
het ontstaan van de kosmos, Door dit besef ontstaat er
ruimte om na te denken over het mysterie en het
ontzagwekkende. Juist als het gaat over wat we niet
weten, merk ik verbinding met niet-gelovigen.

Kees herkent zich in het verhaal van Bram en vooral in de
aarzeling om de Bijbelverhalen concreet op te vatten. Kees:
'Mij boeien vooral de grote lijnen in de Bijbel. Het verhaal
van God en de mens die elkaar ontmoeten in een relatie
van vertrouwen waardoor er dingen tot bloei komen!
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Wat willen de schrijvers met dit boek en wat is

jou bij het lezen opgevallen?

Bram: 'lk vind de manier waarop het is beschreven knap.
God als schepper aan de ene kant, aan de andere kant de
proton die getuige is van wat er gebeurt en hierover
vertelt. De protonen en neutronen leveren commentaar op
wat er gebeurt. Het boek lijkt hiermee juist geschikt voor
jonge mensen, het geeft nieuwe woorden aan een oud
verhaal. Een verhaal wat verder van ons af is komen te
staan, maar in dit boek merk je: het is nog altijd actueel!

Kees: 'Door het lezen van OER ben ik me meer bewust
geworden van het snippertje tijd waarin wij als mens op
aarde bestaan. Dat maakt de vraag wat je doet met de
krachten die je in je hebt (bijvoorbeeld wilskracht,
doorzettingsvermogen, verbeeldingskracht en
overtuigingskracht) nog relevanter. In dit boek wordt de
Heilige Geest helper van God genoemd. Dat is soms lastig
te zien, maar juist aan deze Geest mag je vragen om te
helpen je krachten in te zetten om het goede te doen, te
focussen, vol te houden etc. Om zo in lijn te komen met
Gods bedoeling met de aarde en de mensen!

In dit boek is getracht het grote verhaal in
relatie te brengen met de wetenschap. Is dat
overtuigend gedaan?

Kees: 'lk vind dat zeker overtuigend. Bijbel en wetenschap
worden in dit boek als het ware aan elkaar ‘getrouwd, het
wordt één verhaal. Zeker het begin, het ontstaan van de
kosmos is mooi gedaan. In het middenstuk van het boek
wordt in een paar bladzijden de geschiedenis van het volk
Israél verteld. Dat voelt wat opgedrongen, daar zou je
meer tijd voor moeten nemen, Qok had ik wel wat meer



willen lezen over de evolutie van de mens. Met name de
evolutionaire stap die ons zo bijzonder maakt ten opzichte
van dieren (zelfbewustzijn) is een groot mysterie waarover
nog veel te ontdekken is.

In OER gaan theologie en bijbelwetenschap een gesprek
aan met met name de kosmologie, de wetenschap die het
ontstaan van het heelal bestudeert. Al doorpratend geven
Kees en Bram aan dat ze ook wel benieuwd zijn naar een
dergelijk gesprek met de nieuwste inzichten op het gebied
van de neurologie en de psychologie. Hoe breng je het
geloof in God, het bijbelse verhaal in verband met deze
wetenschapsvormen die enorm in ontwikkeling zijn?

Wie zou je het boek aanbevelen?

Bram: 'lk gaf het boek aan mijn kleindochter van 13 jaaren
ze heeft het met interesse gelezen. Het was een mooie
gespreksaanleiding over dit onderwerp. Ik hoop dat er
meer boeken verschijnen over dit soort onderwerpen en
zie dit boek als een aanzet tot meer. De taal van de Bijbel
komt meer van ons af te staan, juist ook van de jongere
generatie. Dit boek is meer hun taal en kan helpen om
dichter bij het geloof te komen!

Kees zou het boek graag geven aan iemand die een derde
dimensie toevoegt. Naast de wetenschapper en de
gelovige, misschien ook iemand die niet direct in God
gelooft, maar wel erkent dat er ‘'meer’is dan het zichtbare.
Noem het een 'iets-ist. Hij zou dan in gesprek willen gaan
over de manifestaties en de overeenkomsten met de
Godskracht.

Heeft het lezen van het boek iets met je geloof

gedaan?

Bram heeft vooral bevestiging ervaren van zijn geloof. Hij is
dankbaar voor dit boek, hoopt dat het een aanleiding is
om met elkaar in gesprek te gaan.

Kees: ‘OER geeft een prachtig beeld van een schepping
waarin alles precies op elkaar past. Door dat perfecte
ontwerp lijkt alles (een beetje als een Zwitsers zakhorloge)
‘automatisch’ te bewegen. Dat je als mens een bewustzijn
hebt, en heel bewust keuzes kunt maken, dat is een
wonder! In het grote geheel lijken we misschien
onbeduidend, maar juist die vrijheid heel bewust onze
aandacht te richten, geeft de mogelijkheid om echt iets te
veranderen in het hier en nu.

Doe mee met de digitale leeskring over OER!
Donderdag 11 maart, 25 maart, 8 april 20.00 uur
Leiding: ds. Giel Schormans, Bram van Mannekes
Maximaal 8 deelnemers

Opgave: bramvm4s@gmail.com

Corien Oranje, Cees Dekker, Gijsbert van den Brink
QER, het grote verhaal van 0 tat nu
Ark Media; 160 pagina's; € 14,99

Andries Knevel schreef over OER:

Oer begint met een fascinerende hervertelling van het
scheppingsverhaal. Proton, een minuscuul deeltje dat vlak
na de cerknal ontstaat en door de ruimte vliegt, neemt de
lezer mee op een duizelingwekkende reis door de tijd, van
cerknal tot de evolutie van het leven tot de dagen van
Jezus en het leven van nu. Proton maakt vol verwondering
mee hoe de Schepper de ruimte en tijd instelt, wetten in
gang zet, licht schept, geluid en kleur. Hoe Hij ervoor zorgt
dat de planeet aarde een veilig huis wordt voor de mens
en hoe bijzonder het is dat God zelf op een dag in de
persoon van Jezus zijn schepping instapt. Leest als een
spannende roman,

De drie auteurs vullen elkaar naadloos aan: Corien Oranje is

de verteller, Gijsbert van den Brink is theoloog en Cees
Dekker is wetenschapper. Samen vertellen zij het grote
verhaal van Gods schepping op een nieuwe, frisse manier,
die recht doet aan wetenschappelijke bevindingen én aan
de Bijbel.

Dit boek laat zien dat het aanvaarden van de evolutiethe-
orie op een natuurlijke manier kan samengaan met
geloven in de schepping door God en de opstanding van
Jezus, Het neemt de lezer mee door een tijd en ruimte die
nauwelijks te bevatten is en maakt een theorie die 14
miljard jaar omspant, inzichtelijk en leesbaar. Van harte
aanbevolen!
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Interview

'Kerst was het hoogtepunt'

Vier generaties Bleuland van Oordt in Voorburg

Het is een Voorburgs pareltje; het witte, 15e-eeuwse Huis

Middendorp aan het einde van de Kerkstraat, grenzend
aan de Vliet. Achter het Huis voorzag de voormalige
petroleumgasfabriek ooit heel Voorburg van gas en
licht. Vier generaties van de familie Bleuland van Oordt

woonden er. We spreken Annelies Rietema-Bleuland van

Oordt over Voorburg, de familie en de connectie met de
QOude Kerk.

Tekst: Margriet Zuidgeest Beeld: Arjan van Mourik

‘Mijn overgrootvader kwam naar Voorburg, kocht in 1864
Buitenplaats Middendorp - letterlijk: midden in het dorp -
en stichtte een petroleumgasfabriek. Niet alleen het hele
dorp werd ermee verlicht, maar ook bijvoorbeeld de
-Echeveningse vuurtoren, de Rotterdamse tram en, onder
dwang van de Duitsers in de corlog: de auto’s op gas! In
1913 stak de gemeente er een stokje voor en wilde de
rendabele klus graag zelf op zich nemen. Deze ‘gaskwestie’
werd tot aan de Hoge Raad uitgevochten. 'De gemeente
kreeg zijn gelijk. Met het gevolg dat aan het Gaslaantje aan
de overkant van de Vliet een gemeentelijke
steenkolengasfabriek verscheen!

Het is slechts één van de vele interessante anekdotes die
Annelies (1942) en haar man Ekke Rietema (voormalig
voorzitter van Stichting ‘Mooi Voorburg') met
enthousiasme, humor en een vleug nostalgie opdiepen uit
het familieverleden.

Gewaardeerde kunstenaars

Annelies vertelt dat de gememoreerde gasdiscussie
gevolgen had voor de familieband met de kerk. ‘Mijn
grootouders hadden oorspronkelijk een eigen bank in de
QOude Kerk. Maar toen de dominee bij deze ‘gaskwestie’ de
kant van de gemeente koos, trokken ze zich terug uit de
kerk!

Toch is ze als kleindochter wel deels met de Oude Kerk
opgegroeid — daarover straks meer. Eerst een terugblik naar
haar voorouders. ‘Mijn Zwitserse grootmoeder gaf als
16-jarige conversatieles Frans hier thuis, dus ook aan mijn
grootvader. Dat klikte en ze trouwden. Ze waren
Nederlands Hervormd, maar trouwden vanwege de breuk
met de kerk hier in dit huis.

Haar grootvader had nog herinneringen aan dorpsgenoot
prinses Marianne. 'Hij zag haar weleens uitrijden met de
koets. Ook vertelde hij dat de prinses destijds vanwege de
heersende armoede ervoor pleitte om alles lokaal te kopen
- eigenlijk dezelfde oproep als nu in coronatijd. Zelf nam ze
ook lokaal personeel aan. Zo was de overgrootvader van de
huidige bloemenwinkeleigenaar De Leeuw, vroeger
tuinman bij de prinses!

Twee van de zussen van grootvader Bleuland van Qordt
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waren Adriana (1862) en Johanna {1865); zeer
gewaardeerde kunstenaars die zelfs op de lof van Jozef
Israéls konden rekenen. Ze hielden atelier in hun woning,
Huis Middendorp.

Annelies toont een kunstwerk in de woonkamer. ‘Dit is 'De
Bellenblaas’ van Adriana - een pasteltekening waar in een
zeepbel een weerspiegeling van de raampjes hier in huis te
zien is. Die staat ook in de catalogus van de expositie over
de zussen die een paar jaar geleden in Museum
Swaensteijn werd georganiseerd!

Johanna was meer van de bloemen en beesten. ‘Niet voor
niets. Ze was enorm dol op dieren en richtte ook de
Voorburgse afdeling van de dierenbescherming op!

‘Net als tijdens de coronapandemie, riep prinses Marianne
ook al op om lokaal te kopen'




Kerst in de kerk Jakarta! Het echtpaar is zelf ook gewend om over de hele
Een generatie later, terug naar het geloof. wereld te wonen, ‘We zaten bijvoorbeeld een tijdje in

De moeder van Annelies vond het belangrijk dat de Brazilig, in Frankrijk en in Maleisié. Maar, Voorburg is en
kinderen ook godsdienstonderwijs kregen, maar liefst wat ~ Plijft echt wel ons thuis!

grondiger dan op hun Montessorischool. 'We waren geen
gemeentelid, maar gingen wel tussen ons 6e en 12e jaar
elke week naar de zondagschool waar we Bijbelverhalen
hoorden. Zo zal ik het spannende verhaal van Ruth nooit
vergeten. Dat werd zo mooi verteld!

Kerstmis in de Oude Kerk vond Annelies het hoogtepunt. Ik
herinner me 1954, met een gigantisch grote kerstboom. We
zaten als kinderen op die harde houten banken, met een
enigszins lekkend kerkdak, maar prachtig brandende
kaarsen, En kijk, dit bijbeltje kreeg ik toen, omdat ik 12 was
en afscheid nam!

MNaast de beleving binnen, speelde cok het aangezicht van
de kerk buiten een rol bij het gezin Bleuland van Qordt. 'We
speelden als kinderen altijd in de Kerkstraat met dus
uitzicht op de kerk. Maar dat zicht erop hadden we ook als
we terugreisden van onze familie in Zwitserland. Al van
verre zagen we vanuit de auto die vertrouwde, hoge smalle
kerktoren; altijd weer een warm welkom!’

Vijfde generatie

Annelies en Ekke Rietema-Bleuland van Qordt zijn dus de
vierde generatie bewoners van Huize Middendorp. En de
vijfde is komende. Annelies lacht blij: Ja, binnenkort komt
onze dochter en haar gezin hiernaast wonen, in de woning
die bij dit huis hoort dus. Heel fijn, want mijn zoon (nu
tijdelijk in Nederland vanwege corona) woont helemaal in

Dit bijbeltje kreeg ik bij mijn afscheid’

Interview



Muziek in de kerk

Marianne-orgel ‘als

De schoonmaakbeurt, een 40-jarige onderhoudsbeurt en het ‘Witten’ van het
Marianne-orgel in de Qude kerk is voltooid. Ook hebben orgelkas en balustrade een
zorgvuldige schilderbeurt gekregen, ‘Witten’ heeft in dit geval niets met verf te
maken. Het gaat hier om het terugbrengen naar een meer oorspronkelijke staat, zoals

bedoeld door de beroemde orgelbouwer Witte.

Tekst: Kees Koenen sr. Beeld: Arjan van Mourik

Was dat dan nodig? 'Als je een cultureel-historisch
monument wilt bewaren is authenticiteit erg belangrijk. En
die authenticiteit was in de jaren '60 en '70 enigszins
geweld aangedaan. Men heeft toen enige ‘b(ajrokken’
gemaakt door dit van huis uit romantische orgel aan te
passen aan de toenmalige smaak: meer ‘dun en pieperig’
dan 'breed romantisch) aldus Hans Houtman, eerste
organist. We realiseren ons dat de doorsnee kerkganger dit
verschil welicht als minder geprononceerd ervaart. Maar
toch viel het zondag 24 januari op dat het orgel anders,
harmonieuzer en kleurrijker klonk.

Statige dame met grandeur

Hans is erg enthousiast: ‘Ze klinkt als nieuw!’

'Z&'? Ja, het Marianne-orgel is een statige dame met
grandeur, een voornaam iemand. En téch ook elegant!’
aldus Hans. 'Het stof van 40 jaar is verwijderd. De pijpen
zijn weer schoon. En dat is vooral belangrijk voor de
‘kernspleet’ die het 'windblad’ vormt. Die spleet is bij de
kleine pijpen erg nauw, dus stof heeft daar veel invloed op.
De kernspleten van de baspijpen -zij 'dragen’ de
gemeentezang- waren vernauwd door het werken van het
hout. Nu, na de reparatie, spreken zij weer voluit’

Geen volumeknop, maar toch...

‘Veel (romantische) orgels hebben een ‘zwelkast: een hou-
ten doos om sommige pijpen heen, met jalouzieén die de
organist open of dicht kan zetten en in alle standen daar-
tussenin. Zo kan hij het
volume van deze pijpen
regelen. Maar mooier is het
om het volume te regelen
door pijpregisters bij of af te
schakelen. Witte had dit
principe al van huis uit in het
Marianne-orgel toegepast,
maar ditis nu verder
verbeterd zodat dit nog
geleidelijker kan. De organist
kan nu precies dat volume
kiezen dat goed past bij een
(hopelijk binnenkort weer)
volle kerk, maar ook bij een
legere kerk, een cantorij of
een solist!
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Gewetensvraag

De gewetensvraag kan in dit
interview niet uitblijven:
‘Piano of orgel?.

Hans: ‘Uiteindelijk toch orgel.
De piano is fantastisch, maar
het orgel presteert het om al
bij één toon sfeer te creéren.
De verschillende klankkleuren
en combinaties maken het

pijporgel zo boeiend. En daar
is juist ons Marianne-orgel
heel sterk in, met dank aan meester-orgelbouwer Witte!

Hartekreet

Of Hans nog een hartekreet
voor ons heeft. Hij hoeft niet
lang na te denken: ‘Dat er weer
meer interesse komt voar het
orgel en voor klassieke muziek
in het algemeen, die we met
concerten in de Oude Kerk
dichterbij willen brengen!

Naschrift: verreweg het grootste deel van de kosten van dit
alles is betaald uit subsidies en andere gelden die specifiek en
uitsiuitend voor dit doel waren en worden bestemd. Er resteert
nog een tekort dat wij met uw steun hopen in te vullen (red.).

Hans is het volmondig eens met
zijn beroemde collega wijlen
Klaas Jan Mulder, die zei:

‘Het Marianne-orgel is één van
de mooiste ‘kleinere’ orgels van
Nederland, vooral vanwege
haar klankkleur!

En ook met César Franck:
‘Mijn orgel is mijn orkest.

Waar staat het Marianne-orgel
in de ‘orgel-top-2000; klein én
groot? Hans: ‘Toch zeker bij de
eerste 100. Ja, er zijn
ontzettend veel pijporgels in
Nederland. ..




Stil moment van inkeer

Aart Verheul is 58 jaar, en zelf vindt hij dat best laat om te kiezen voor een leven met Christus. Sinds september
2020 gaat hij naar de wijkgemeente in de Christus Koningkerk, niet ver van zijn huis. In deze PROEF! doet Aart zijn

verhaal.

Tekst: Aart Verheul en Trijnke van Dijk beeld: Trijnke van Dijk

“Toen ik een aantal maanden geleden tot geloof kwam, was
dit nogal onverwacht. Een stil moment van inkeer dat zich
nog steeds verdiept. Al vrij snel daarna wilde ik contact
hebben met andere christenen, om dingen te delen en te
hespreken, om het ‘normaler’ te maken. Diezelfde zondag
ging ik naar een dienst in de Christus Koningkerk. [k werd
hartelijk ontvangen, onder andere door dominee Jan van
der Wolf, die altijd open bleek te staan voor een goed
gesprek. Ondanks de coronamaatregelen heb ik al
meerdere gemeenteleden leren kennen, bijvoorbeeld
tijdens een wandeling. Heel plezierig. We zijn verschillend
en ieder gelooft op een eigen manier, maar Christus
hebben we gemeen. Een ander soort contact met
christenen vind ik in theologische literatuur, een categorie
hoeken die voorheen geslaten voor me bleef!

'Het is een opluchting te begrijpen dat mijn leven niet om
mij draait, maar om wat God wil. Daar mag ik ook invulling
aan gaan geven. Niet leven vanuit mijn eigen drive om
dingen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, met alle

stress en negativiteit van dien, maar leven vanuit het
vertrouwen dat ik gezien en geholpen word. Dat is
behoaorlijk wennen, in positieve zin. Natuurlijk leef en denk
ik nog vaak voor mezelf, maar ik herken dit nu als enigszins
eenzame, verloren tijd. Al mijn gevoelens en gedachten
voor Hem neerleggen, ervaar ik als een groot goed. 1k
realiseer me hoezeer ik de Heer nodig heb en hoe
gebrekkig en duister ik als mens in elkaar zit!

‘Wanneer ik nu door de stad rijd, kan ik soms mijn blik
verbreden en de schoonheid zien in de veelheid van

gebouwen, bomen, mensen; Gods zegen over ons allemaal.

Het ontroert me dat Hij zo goed voor mij is en dat alles zo
anders in elkaar zit dan ik altijd dacht. Terwijl mij de
boodschap vanaf de kindertijd al werd verteld, dringt het
nu pas tot me door dat het evangelie waar is. De Bijbel is
niet alleen prachtig en leerzaam, maar gaat over de
ommekeer in de geschiedenis van de mensheid die
Christus heet!

Welkom in ons midden



Boekbespreking

Waar is God in de crisis?

en waar zijn wij?

De coronacrisis is net begonnen, april 2020, als Reinier Sonneveld dit boek schrijft: 'Waar is God in de crisis? en
waar zijn wij?' Midden in de actualiteit zoekt hij antwoord op deze vragen, aan de hand van de zeven
kruiswoorden van Jezus. De kruisiging zou je immers de grootste crisis kunnen noemen in de weg van Jezus,
Welk licht werpt dat op onze (corona)crisis? Een bijzonder boek voor deze Veertigdagentijd.

Tekst: Els van der Wolf-Kox Beeld: Linda Verholt

Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

Dat is het eerste kruiswoord dat in dit boek besproken
wordt. Een indringende uitroep van Jezus, een vraag die
schreeuwt om een antwoord. Maar dat antwoord is er
niet. Antwoord geven zou grootspraak zijn en miskent
het lijden van Jezus. Laat die vraag staan! Maar zie wel
dat er niet alleen wanhoop in is {'waarom hebt U mij
verlaten?’) maar ook hoop dat God toch luistert ('mijn
God, mijn God'). Sonneveld zegt: 'Jezus is halverwege.
Hij ervaart iets en bevraagt tegelijk zijn eigen ervaring.
Hij hangt ergens tussen hemel en aarde. Een positie die
we ook in de Psalmen tegenkomen. Jezus loopt niet
weg voor de pijn. Het is er, voluit. Naast de hoop op
God. Die twee, hoop en wanhoop, naast elkaar laten
staan, dat is cruciaal.

Kruiswoorden

Sonneveld is een denker. Hij houdt van argumenteren
en theologiseren, in rond Nederlands. Hij ‘beklopt’ ieder
kruiswoord. ‘lk heb dorst’ verbindt hij met de gedachte
dat God niet op afstand van de wereld is gebleven, maar
ons leven deelt, ook ons snakken en zuchten. En het
kruiswoord over het paradijs heeft voor hem alles met
hoop te maken.

Zeven kruiswoorden

= Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?
(Mt 27:47, Mc 15: 34)

« |k heb dorst! (Joh 19: 28)

= Vader, vergeef hen want ze weten niet wat ze doen.
(Lc 23 :34)

« Dat is je zoon. Dat is je moeder. (Joh 19: 26-27)

« Ik verzeker je: nog vandaag

zul je met mij in het paradijs zijn. (Lc 23: 43)

« Het is volbracht. (Joh 19: 30)

«Vader, in uw handen leg ik mijn geest. (Lc 23: 46)

Corona

Al lezend vergeet je soms dat het over corona gaat. Maar
Sonneveld vergeet het niet, Steeds komt deze vraag
terug: "Waar is God in de crisis?’ 'Dichter bij ons dan
wijzelf en alles, alles raakt hem, antwoordt hij in het
laatste hoofdstuk. Steeds maakt hij ook de vertaalslag:
"Waar ben ik in de crisis? Uiteindelijk stelt hij: Neem de
situatie nuchter als uitgangspunt en handel dan
liefdevol met alles wat je hebt. ‘Wees waar je kruis is en
neem het op!

Krachtige afbeeldingen

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Linda
Verholt maakte bij ieder hoofdstuk een illustratie. Zie
hiernaast. Het kruis staat steeds centraal. De
afbeeldingen zijn bijna abstract, met steeds een eigen
kleurgebruik. Hoe langer je ernaar kijkt, des te meer zie
je. Mij dagen ze uit om als beeldmeditatie te gebruiken.

Reinier Sonneveld (tekst) en Linda Verholt {illustraties)
‘Waar is God in de crisis/ En waar ben ik?'
uitg. Gideon, Vuurbaak en Buijten&5Schipperheijn, 2020



'Dit gun ik iedereen’

‘Ik was als het om de kerk gaat een consument, nu voel ik me veel meer betrokken.” Aan het woord is Nicole van de
Hoeve (1971). Zij is lid van De Open Hof en denkt mee in één van de werkgroepen die gevormd zijn voor het traject

‘PGV toekomstbestendig’

Tekst en beeld: ds. Jan van der Wolf

Blij dat ik mee mag doen

lk vond het heel leuk toen ik gevraagd werd, want als de
kerk een beroep op je doet moet je je verantwoordelijkheid
nemen. Maar ik dacht wel: deel me in bij de werkgroep
financién, want ik ben charity banker en juist daar zit mijn
expertise. Maar achteraf ben ik erg blij dat ik mag meedoen
met de werkgroep die nadenkt over de vraag: wat voor kerk
willen we zijn? Je kijkt dan veel breder vanuit een
helikopterview.

'Het is erger dan ik dacht’

Stil gezet worden richting Hem
De kerk is belangrijk voor me. De zondagse overdenkingen
vind ik heel sterk en inspirerend. Daar kom ik voor. Ook
geniet ik enorm van het piano- en orgelspel van Andrew
Wright. Maar het wezen van alles is de ontmoeting met
God. Dat ik stilgezet word richting Hem.

Al snel denken we dat het leven leuk moet zijn, maakbaar is
en in je straatje moet passen. De kerk staat daar haaks op.
Door na te denken over wat opgeefbaar is en wat niet word
je je ervan bewust dat alles z'n prijskaartje heeft. Je kunt de
kerk zien als menukaart. Maar elk gerecht heeft z'n prijs. Als
we dat inzichtelijk maken, kunnen we ook bewust kiezen
om ervoor te betalen of om het
achterwege te laten.

Met de ogen van een bankier

Als ik met de ogen van een bankier naar
onze Protestantse Gemeente Yoorburg kijk
dan zijn we best een gezegende kerk, We
bezitten kerkgebouwen en pastorieén,
maar we moeten veel beter op onze
portemonnee letten. Wat gaat er uit en wat
komt er binnen? Eerlijk gezegd ben ik best
geschrokken. Het probleem is veel groter
dan ik dacht. Als we niets doen, rijden we
op een ravijn af en belanden we over jaar
of acht in een faillissement. Het verkopen
van panden is geen structurele oplossing:
het levert slechts een enkel jaar uitstel op.
We zullen fundamenteler moeten
nadenken.
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Door mijn werk weet ik dat veel kerken met dezelfde

problemen zitten. Daarbij valt me op dat veel PKN kerken
moeite hebben om out-of-the-box te denken. Voor andere
stromingen lijkt dat gemakkelijker. '

'De kerk is als een menukaart.
Maar elk gerecht heeft z'n prijs'

Hier krijg ik energie van

Het meedoen met dit proces kost we me weinig, ondanks
dat ik heel druk ben door mijn werk. Het meedenken
brengt me juist veel: verbinding, begrip en nieuwe
inzichten. Ik ervaar deze situatie als een door elkaar
geschud worden. Uiteindelijk is dat heilzaam. Bovendien
heb ik de andere wijkgemeente en de mensen daar beter
leren kennen. Door het gezamenlijk nadenken valt het
wij-zij-denken weg. Ik zou alle gemeenteleden gunnen om
mee te denken. Want meedenken geeft betrokkenheid,
zaals ik dat bij mijzelf merk. Ask for money and you get
advice! En andersom is ook waar: ‘Ask for advice and you get
money’. We zouden nog veel meer mensen erbij moeten
vragen. 'Denk ook mee' zou ik tegen iedereen willen
roepen,

PGV toekomstbestendi g
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V tigd tijd
In de Veertigdagentijd zullen de diensten in de beide wijkgemeenten in het teken staan van het thema dat door

de Protestantse Kerk Nederland en Kerk in Actie wordt aangedragen: 'lk ben er voor jou, zeven keer
barmhartigheid' (Matteiis 25: 31-46). Vanwege het duidelijke diaconale karakter van dit thema hierbij een

toelichting op acties en activiteiten.

Tekst: Cor Hoek

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil
bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat
barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen
drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen
onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen
bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot
op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf
Jezus zijn leven en stond Hij op uit de dood. Daarmee liet
Hij ons zien: "Ik ben er voor jou!. Wij mogen er ook zijn
voor anderen.

Met een kalender op weg naar Pasen

De diaconie schaft veertigdagenkalenders aan en zal deze
verspreiden, Deze kalender neemt u mee op weg naar
Pasen. Voor iedere dag vindt u een Bijbeltekst, een vraag
om over na te denken, of een oproep om aan de slag te
gaan, afgewisseld met een vastentip, gedicht, lied. Zo
komt u iedere dag een stapje dichter bij het paasfeest. Ock
vindt u informatie over de zeven projecten waar we voor
gaan sparen.

Wingplasts wan
geiood, hoop en Leide

26

Wat gaan we doen?
In beide wijkgemeenten zijn groepjes aan de slag (geweest)
om allerlei activiteiten te ontwikkelen, zoals:

« Erediensten in beide kerken rond deze thema's. Ideeén
worden uitgewisseld, ondersteuning met beeld en korte
interviews bij elk thema.

» Voor de tieners wordt gezocht naar mogelijkheden voor
excursies naar diverse instellingen.

» Decumenische werkgroep Koningkerk/Verrezen
Christuskerk houdt wekelijks 'soep met brood -maaltijden’
met gebedsdiensten via Kerkomroep.

« Het middaggebed in de Oude Kerk zal vanaf woensdag 17
februari (Aswoensdag) dagelijks gerelateerd worden aan
het thema van de week.

.De Open Hof: iedere donderdagochtend kruismeditie, in
de kerk of via zoom.

+ In de Qude Kerk wordt een zgn. 'Hongerdoek' gemaakt
over de zeven werken van barmhartigheid. Rond de
Koningkerk wordt gewerkt aan een Paasboom.

+ De kinderdienst zal ook bij dit project worden betrokken
door uitwisseling van creatieve ideeén.

Sparen voor Kerk in Actie

Kerk in Actie heeft bij de zeven werken van barmhartigheid
zeven projecten in binnen- en buitenland uitgekozen om
aandacht voor te vragen. De 'gewone’ diaconale collecten
zijn deels ook voor deze doelen bestemd. Voor het
veertigdagenproject wordt gevraagd om een aanvullende
bijdrage. U kunt uw gift overmaken op rek. nr. NL 27 INGB
0000 2619 19 van Diaconie PGV, o.v.v. veertigdagenproject.

Via de kerkapp, zondags- en nieuwsbrieven en/of het
mailadresbestand zullen de wijkgemeenten u verder op de
hoogte stellen van de concrete uitwerkingen van deze
plannen.

Namens de diaconie van beide wijken: een gezegende tijd
op weg naar Pasen toegewenst,

Jan Hendriks, kkhendriks@live.nl en

Cor Hoek, chhoek@ziggo.nl



Collectebestemmingen

Opbrengst Diaconale projecten

Vanaf 30 november zijn de navolgende opbrengsten
binnengekomen:

Van 30 november t/m 31 december 2020: € 5.676,00.
Van 1 januari t/m 24 januari 2021: € 1.364,50.

Totaal 30 november 2020 t/m 24 januari 2021: € 7.030,08.

In deze periode droeg de Diaconie in totaal € 3.600,- af
waarvan € 1.800,- aan Kerk in Actie {vluchtelingenkinderen
Lesbos), Amnesty International (€ 600,-), Noodfonds
Vluchtelingenhulp Leidschendam-Voorburg (€ 600,-) en
Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg (€ 600,-).

Alle gulle gevers van harte bedankt voor uw bijdragen.

Collecteren in coronatijd

Helaas moeten we ervan uitgaan dat het ook in de
komende periode niet mogelijk zal zijn op de gebruikelijke
wijze kerkdiensten te organiseren en te collecteren. Het is
gebruikelijk om per viering 2 collecten te houden:

- een collecte voor diaconale doelen;

- een collecte voor plaatselijke kerkelijke doeleinden zoals
huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

De Diaceonie draagt de gemiddelde collecte-opbrengst af
aan de externe doelen waarvoor gecollecteerd wordt (op
dit moment standaard € 600,-). In de periode van 14
februari t/m 28 maart betreft het zes collectedoelen (zie
hiernaast) waarmee een totaalbedrag is gemoeid van

€ 3.600,-.

Ons verzoek aan u is om in plaats van elke zondag, in één
keer een bedrag te storten voor deze periode onder
vermelding van 'Collecten tijdens corona’ De navolgende
rekeningen zijn daartoe beschikbaar:

Voor diaconale collecten:

Diaconie Protestantse Gemeente

NL 27 INGB 0000 2619 19;

Voor ‘plaatselijke kerkelijke doeleinden'”:
Protestantse Gemeente Voorburg

NL 87 ABNA D516 6115 85,

Alvast onze dank voor uw medewerking
Jan Hendriks, Penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik,

Penningmeester Kerkrentmeesters

Collecterooster diaconie

De diaconale collectedoelen voor de komende weken zijn:

~hruari Mission Aviation Fellowship (MAF)
Deze organisatie vliegt met hulpgoederen en medische
vluchten op afgelegen gebieden, De MAF vliegt voor meer
dan 1.000 kerken en hulporganisaties in 30 landen.
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)1 februari Werelddiaconaat

Kerk in Actie vraagt aandacht voor kerken in Moldavié die
het jongeren uit de regio mogelijk maken om zieke en
hulpbehoevende ouderen te ondersteunen.

28 februart Missionair

De Protestantse Kerk in Nederland bestemt de middelen uit
deze collecte voor verschillende missionaire projecten. Het
thema is ‘'voor iedereen een kerk:

"maart Voorjaarszending (Bulgarije)

De ZWO-werkgroep ondersteunt Foka van de Beek met
zendingswerk in Bulgarije onder Bulgaren, Roma en
Moslims. Het project is onder meer gericht op vergroten
van theoretische bijbelkennis en theologische toerusting.

14 maart Binnenlands Diaconaat

Kerk in Actie begeleidt kerken in arme regio’s in Nederland
in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig
financieel.

21 maart Paasgroeten
Uw bijdrage maakt de Paasgroeten-actie voor
gedetineerden in binnen- en buitenland mogelijk.

28 maart Open Doors

Open Doors verspreidt Bijbels, verleent praktische hulp
zoals traumazorg en noodhulp en biedt hulp aan
vervolgde Christenen.

Ik ben er voor jou

Zeven keer barmhartigheid




Wijkgemeente Martin

Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:
Qude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
T: (070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. H.M. (Leneke) Marchand
T:(070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

ds. WF. (Giel) Schormans
T:(070) 752 03 63
E: wfschormans@hotmail.com

Verhuur zalen: Jos Ploeg, T: (070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com
Wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente
Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiaconie Martinigemeente

Een jaar corona

Als u dit leest, is het al bijna een jaar geleden dat op de
eerste corona-persconferentie de intelligente lockdown
werd afgekondigd. We wisten niet wat ons te wachten
stond. En dat is maar goed cok. We moesten het
uithouden in kwetsbaarheid, in voortdurende verandering,
in gemis. Volharden: een vaardigheid die wij westerse
mensen niet zo goed beheersen. En toch ben ik onder de
indruk van de trouw en moed van veel mensen die ik
spreek. 'Moed is angst, die in gebed is gebracht; las ik
laatst in mijn kerkenwerkagenda als inspirerende quote.
Geen goedkope quote, want het kan een taaie dagelijkse
strijd zijn om je angst en kwetsbaarheid werkelijk aan de
goede God over te geven en tot moed te laten omvormen.

Zorgzame kerk

Al langer zijn we bezig met het vormen van kleine wijkjes:
kerkleden, die bij elkaar in de buurt wonen, worden met
elkaar in contact gebracht. Het doel van de wijkjes is
sociaal: het stimuleren van onderlinge verbondenheid. In
de wijken van ouderling Els Schippers is hiermee een
begin gemaakt. Mocht u wonen in deze wijk en geen brief
hebben ontvangen, laat het dan weten aan Els
(elsschippers@hotmail.com). U bent van harte welkom om
aan te sluiten.

Gemeente-app

‘Door de gemeente-app voel ik me meer verbonden met
de gemeente, juist nu we elkaar nauwelijks kunnen zien,
vertelt iemand. Wat biedt de app: de nieuwste informatie ,
regelmatig een inspirerende tekst, een mooi beeld of stuk
muziek, oproepen voor hulp en nog meer. Er is de
mogelijkheid om te reageren. Via de app kun je makkelijk
in contact kemen met andere gemeenteleden van de
Martiniwijkgemeente. De gemeente-app heeft nuzo'n 180
deelnemers. Zij vormen een besloten gemeenschap. De
appis te vinden in de Appstore en Google Play store. Hulp
nodig bij het installeren van de app? Laat het weten aan
Marianne m_de_nooij@hotmail.com ,
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Afscheid Joas

In januari namen we afscheid van Joas van der Schoot, die
anderhalf jaar als predikant-in-opleiding in de
Martiniwijkgemeente meedraaide. Joas schrijft o.a.: 'lk heb
genoten van de gemeente. Wat hebben jullie in Voorburg
een mooie club mensen bij elkaar! ik vond het inspirerend
om te zien hoe soms heel verschillende mensen in en rond
de Oude Kerk samenkomen rondom het Evangelie en hoe
jullie met elkaar de weg van Jezus willen gaan. We wensen
Joas Gods zegen op zijn verdere weg in dienst van Gods
Koninkrijk.

Nieuwe en vertrekkende ambtsdragers

We zijn blij dat op 14 februari in het ambt van pastoraal
ouderling bevestigd zullen worden Irene Feenstra,
Jeanette Verwoerd en Reinout Salverda. We nemen
afscheid van Bep van Sloten als pastoraal ouderling en
Alewijn Schouten als kerkrentmeester. Zij stonden klaar en
hebben zich gegeven, steeds betrokken bij wat we als
geloofsgemeenschap nodig hadden, materieel en
geestelijk. Dat is iets om dankbaar voor te zijn!

Middaggebed

De kerk is op weekdagen open van 11.45 tot 13.00 uur.
Dagelijks om 12.00 uur is er een middaggebed dat via
livestream gevolgd kan warden, In de Veertigdagentijd
gaan de gebeden over de zeven werken van
barmhartigheid, ook wel de zeven liefdewerken genoemd.
Sinds Jezus ze gaf (Mattelis 25) zijn christenen erdoor
gevormd en geinspireerd (zie ook de kerkdienstenpagina).

Ten slotte
Heeft u behoefte aan een goed gesprek, laat het ons
weten!

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen
Zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
(Liedboek 650: 2)

Met hartelijke groet,
ds. Giel Schormans, ds. Leneke Marchand



Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl  website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 2128279

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:(070) 2128279

Verhuur zalen:
E: zalencentrum@koningkerkvoaorburg.nl

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
Wijkkas: NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk
Diaconie: MNL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie

We hebben een lange adem nodig als kerk in coronatijd.
Het blijft dubbel voelen. Soms ben je het zat. Steeds maar
die afstand. Alles onder voorbehoud. Praten via een
computerscherm. Wikken en wegen: wat doen we wel en
wat toch maar niet en hoe doen anderen het? Af en toe
zuchten we maar eens diep en zeggen we dat er niks aan is
zo. En tegelijk zijn we dankbaar dat we, weliswaar met
beperkingen, toch in vrijheid kerk mogen zijn. We genieten
van moaie initiatieven. En wat is het fijn dat zoveel mensen
gewoon hun taken doen en meer dan dat. We zijn
verwonderd dat de online diensten goed bekeken worden
en gewaardeerd, Het is een geschenk dat we kunnen
bidden, waar we ook zijn, en dat we verder mogen kijken
dan ons eigen leven. We zijn gezegend met het evangelie,
met God zelf. Wij merken dat we het alleen volhouden als
we zowel de klacht als de dankbaarheid de ruimte geven
en voor God brengen.

Steeds meer mensen doen mee met vergaderen en
ontmoeten via internet. We hebben als kerk een
professioneel Zoom-account, waarvan volop gebruik
wordt gemaakt. Je praat met elkaar, met een hele groep
mensen. Je ziet de gezichten en hebt contact met elkaar,
ook al zit je gewoon thuis aan tafel. Zo vergaderen we. Zo
wordt er een trouwdienst voorbereid. We doen zo de
bijbelkring en christelijke meditatie. Leuk om te zien dat er
iedere keer nieuwe mensen aansluiten. Soms met
knikkende knieén. Eén van de deelnemers gaat een
handleiding maken om dit nog soepeler te laten verlopen.
Mooi initiatief!

De Martiniwijkgemeente en De Open Hof gaan in de
Veertigdagentijd een bijzonder project doen over de zeven
werken van barmhartigheid. ‘Ik ben er voor jou’ heet het.

Jezus heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Zijn liefde ¢

ging tot het uiterste. Hij gaf zijn leven en Hij stond op uit
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de dood. De hoop die dat geeft, geven we door: door
barmhartig te zijn en goed te doen. Op allerlei manieren
gaan we hiermee bezig. Het belooft een combinatie van
bezinning, gebed, aandacht en actie te worden. We richten
ons op mensen die ons nodig hebben, ver over de grens
en om de hoek. Mooci om hierin samen op te trekken!

Op donderdag 18 februari beginnen de kruismeditaties
weer, ledere donderdagochtend in de Veertigdagentijd
van 9.30-10.00 uur een half uur meditatie, steeds bij een
kruiswoord van Jezus. Echt samenkomen in de kerk lijkt op
dit moment niet verstandig. Daarom doen we dit online,
Via Zoom. Het zal best een beetje onwennig zijn, maar de
ervaring leert dat je daar al doende wel aan went. Je volgt
de meditatie dus online thuis. Na de meditatie, om 10.00
uur, is er ruimte voor wie dat wil om na te praten. Wil je
meedoen, stuur dan een mailtje naar ds. Els. Dan leg ik je
precies uit hoe het werkt. Welkom! Ook als je geen kerklid
bent en/of geen ervaring hebt met meditatie.

Tijdens een gebedsviering voor eenheid van christenen
citeerde diaken Pier Tolsma van de RK-parochie uit een
brief van de paus uit april 2018. De paus zegt daarin dat er
vijf houdingen belangrijk zijn op onze weg van heiliging:
zachtmoedigheid, humor, beviogenheid, gemeenschapszin
en een geest van gebed.

Vijf goede woorden om mee op weg te zijn en te delen!

Een hartelijke groet,
ds. Jan en Els van der Wolf




. . _ eneen passende spreuk van Visje. De eerst
Vanaf nu: een ElGEN k'“der volgende JIJ! komt in de PROEF! editie voor Pasen!
L] L] '
en jongeren pag Ina. Wie zijn de mensen achter deze pagina?
“Voortaan vindt u op de achterkant van PROEF! niet meer de Diede Bal, Janine Posthumus, Ingvild Blikman en
kinderpagina van de uitgever, maar een EIGEN kinder- en Maaike Snoep: dank dat jullie in deze eerste fase al

jongerenpagina van De Open hof en Martinigemeente zo enthousiast hebben meegedacht en
samen: Kidsproef! en J1J! meegedaan om van een idee bij mij tot een echte
gezamenlijke pagina te komen! Dank ook aan
Leuk en ook spannend... Een pagina die toont hoe het Anne-Marie van der Velden, voor je enorme

§f’ﬁ[ﬁof ons verbindt en wat voor creatieve en enthousiaste  enthousiasme en talent voor tekenen & ontwerp
kinderen & jongeren wij in onze gemeentes hebben.
‘Waarbij we het plezier in geloven met anderen kunnenen  Meedoen of ideeén?

willen delen. Ben je 4 tot 12 jaar en wil je graag meehelpen aan
thejeugdwerkers en jeugdouderlingen hebben het plan  een Kidsproef, meld je dan aan!

.g@maakt en betrekken onze kinderen en jongeren bij de Ben je een jongere en heb je een idee? Laat het
uitWermg weten!

Ben je gemeentelid en wil je meedoen of heb je
Kidsproef! is voor alle kinderen die op de basisschool zitten, ook genoeg ideeén? We horen het graag; mail naar
leeftijd van ongeveer 4 tot 12 jaar, voor jullie, maar ook femkeverdoes@hotmail.com
doarjulhel Op deze pagina willen we het plezier, de
‘werhalen en activiteiten vanuit de Kinder(neven)dienst laten Namens alle betrokken gemeenteleden, wens ik u,
“zien. Knutsels, puzzels, moppen, liedjes, verhalen, maar ook jou en jullie veel plezier met de eerste Kidsproef!
een kijkje in de keuken’ Kidsproef! laat jullie ‘proeven’van  Lieve groet, Femke Verdoes-Heijnis
“het geloof, op een eigen manier, van en met elkaar!
" Ook voor de oudere jeugd willen we een eigen pagina: de
JIJT Een pagina die inspireert, zichtbaar maakt waar de jeugd Beeld, van boven naar beneden:
met elkaar over praat, maar vooral laat zien wat de jeugd Femke, Maaike, Anne-Marie, Ingvild
doet binnen onze gemeente, met veel foto’s, input van jou  (Diede en Janine volgen een andere keer)

Ke;rke:nraad

De ee rste ve rj da rd =l g van De doelstellingen van PROEF!, geformuleerd in 2019, zijn:

P Ro E F' Het uitbrengen fan een kleurrijk magazin voor de hele PGV,

. waardoor de wijkgemeenten elkaar beter leren kennen en dat
In de vergadering van 15 oktober heeft de Algemene ook een uitstraling naar buiten heeft. Graag willen we delen
Kerkenraad het kerkmagaZin PROEF! van de Protestantse wat voor goeds er allemaal gebeurt in de beide wijkgemeen-
Gemeente Voorburg geévalueerd. Daarbij waren aanwezig  ten, geinspireerd door het Goede Nieuws dat we gezien en
de hoofdredacteuren Kees Koenen en Christine Evertse. gekend zijn door God. Daarbij is gekozen voor acht nummers
De Kerkenraad concludeerde met veel genoegen dat de per jaar. Dat betekent dat actuele info eerder op websites en

doelstellingen, die bij de oprichting van Proef zijn geformu-  nieuwsbrieven te vinden is.

leerd, zijn gehaald. Zo zijn de kosten van het nieuwe blad

minder dan de totaalkosten van de drie afzonderlijke We hebben dus groen licht om door te gaan met PROEF!,
bladen. Ook de inhoudelijke doelstellingen zijn gehaald. De beide kerkenraden hebben tips aangereikt.

Natuurlijk zijn er nog verbeteringen denkbaar. En dat is niet Belangrijke daarvan stonden ook al op ons wensenlijstje:
onlogisch voor een blad dat nog zo kort bestaat, Maar toch  « structureel nieuwe gemeenteleden voorstellen;

feliciteert de Algemene Kerkenraad de redactie en alle - een 'eigen’ kinderpagina (i.o.m. Femke Verdoes-Heijnis);
medewerkers met het nieuwe blad. Er wordt veel tijd en » meer redactieleden uit De Open Hof;
aandacht aan besteed en dat is reden voor grote « het Kerstnummer ruim verspreiden in de stad.

dankbaarheid!
Drie van deze vier tips zijn nu gerealiseerd!

Dick 5mit, scriba Algemene Kerkenraad

Bottom line: de redactie ervoer veel waardering voor ons
aller inspanningen en resultaten, en support van onze
Opdrachtgever met een flink applaus als kers op de cake!

De redactie van PROEF!




De Veertigdagentijd, de tijd voor Pasen, is een periode van bezinning en inkeer. Je houdt je leven tegen het licht van de
liefde van Christus. Je wordt uitgedaagd om kritisch te kijken naar je leven, te breken met slechte gewoontes en met

Christus op te staan tot nieuw leven. Leven dat bloei geeft.

Zowel in de Martiniwijkgemeente als in De Open Hof staan we in deze tijd stil bij de zeven werken van barmhartigheid.
Dat zijn daden van liefde, geinspireerd door wat Jezus zegt in Mattels 25:35,36. Het gaat in de zes zondagen voor Pasen
over (1) zieken bezoeken, (2) dorstigen laven, (3) vreemdelingen onderdak bieden, (4) naakten kleden, (5) hongerigen te
eten geven en (6) gevangenen bezoeken. We verdiepen ons in het thema van die zondag aan de hand van een
Bijbelgedeelte. We gaan in gesprek met mensen die hulp ervaren hebben of zelf een ander helpen. We bidden. En we
staan stil bij verschillende projecten van Kerk in Actie, in Nederland, maar ook in Libanon, Moldavié en Zuid-Afrika.

Jezus zegt: ‘Alles was je gedaan hebt voor éen van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie
voor Mij gedaan. In onze omgang met kwetsbare mensen komen we Jezus zelf tegen.

Op moment van schrijven kunnen we nog niet voorzien,
wanneer we weer samen kunnen komen. Volg thuis de
kerkdienst (elke zondag 10.00 uur, achteraf kijken ook
mogelijk} via www.kerkdienstgemist.nl of

www .kerkomroep.nl. De meest actuele informatie krijgt u
via de nieuwsbrief, opgave bij Melinda Hartevelt
(scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com). Via de genoem-
de kanalen kunt u op weekdagen om 12.00 uur ook
meebidden met het middaggebed vanuit de Oude Kerk.

Palmpasen 2018 (beeld: Arjan van Mourik)

21 feb ds. Giel Schormans, 1e Veertigdagen

28 feb ds. B. Plaisier, Gouda, 2e Veertigdagen

7 mrt ds. Leneke Marchand, 3e Veertigdagen

14 mrt ds. Giel Schormans, 4e Veertigdagen

21 mrt ds. Leneke Marchand, 5e Veertigdagen

28 mrt ds. Giel Schaermans, Palm-en Passiezondag
1 apr 19.30 ds. Giel Schormans, Witte Donderdag, HA
2 apr 19.30 ds. Leneke Marchand, Goede Vrijdag

3 apr ds. Leneke Marchand, Paaswake

4 apr ds. Giel Schormans, Pasen

ledere zandag om 10.00 uur is er een kerkdienst in de
Koningkerk, die je thuis online kunt meebeleven, live of
op een later moment. We weten dat veel mensen dat
doen, Dus je bent in goed gezelschap als je met ons
meedoet. Kijk op www.kerkomroep.nl bij Koningkerk
Voorburg. Vanwege de lockdown ontvangen we op dit
moment helaas geen kerkgangers in de Koningkerk. We
hopen dat dat snel wel weer mogelijk wordt, Zie de
website en nieuwsbrief voor de actuele siuatie,

ledere twee weken verschijnt onze e-mail nieuwshbrief
met actuele mededelingen. Aanmelden bij de
predikanten. Er is ook een papieren versie. Ook op de
website vind je de laatste ontwikkelingen.

14 feb ds. Jan van der Wolf

21feb ds. Els van der Wolf-Kox, 1e Veertigdagen
28 feb ds. Jan van der Wolf, 2e Veertigdagen
7 mrt ds. Els van der Wolf-Kox, 3e Veertigdagen
14 mrt ds. Klaas Wigboldus, Den Haag,

4e Veertigdagen
21 mrt ds. Jan van der Wolf, 5e Veertigdagen
28 mrt ds. Els van der Wolf-Kox, 6e Veertigdagen

1 apr 19.30 Witte Donderdag, onder voorbehoud*

2 apr 19.30 dss. Jan en Els van der Wolf-Kox, Goede
Vrijdag

3apr Paaswake, onder voorbehoud*

4 apr dss. Jan en Els van der Wolf-Kox, Pasen

* Dienst onder voorbehoud. Hangt af van de corena-
maatregelen van dat moment.




Twee goudvissen
Het regent en twee goudvissen zitten in
hun kom naar buiten te kijken. Zegt de

ene vis: “Ben ik blij dat ik binnen zit!”,

Twee Slangen
Een slang zegt tegen een andere slang

"Zijn we giftig?" "Hoezo?", vraagt de
andere slang, "omdat ik net op mijn

tong heb gebeten".

Kleur alle kleuren van de
regenboog!

Pak een glas en vul dit met water.
Wacht op de zon....

Spel: lees de vraag en
zoek in de bijbel het juiste
antwoord erbij.

de regenboog

vindt!
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van N OaCh Hoeveel van elk dier had God
‘ aan Noach gevraagd aan

Veel plezier!

Hoeveel dagen was er vioed
@ op de aarde? I!

Genesis 7:24
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ciin en Evelen

boord mee te nemen?
peze s
Rozem?

Genesis 6:19

@ Hoe vaak stuurde Noach een vogel

om naar droog land zoeken?
Genesis 8:10 @

Hoeveel dagen en nachten

heeft het geregend?

Genesis 7:4
Hoeveel mensen waren er
gered door Noach en de Ark?

(

Lied 'Ken je dit verhaal?’'
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------ > Luister het complete lied op Youtube

de wereld werd een oceaan,
waarop de ark bleef drijven
slechts de dieren in de ark

die zouden overblijven

maar op een dag was het voorbij

het water ging verdwijnen
de wolken schoven weer opzij
de zon begon te schijnen
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