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Korte berichten

Restauratie carillon Oude Kerk vaste beiaardier, Gerda Peters, die tevens adviseert bij deze

De klokken van het carillon in de toren van de Qude Kerk restauratie.

worden gerestaureerd. Eind januari hebben medewerkers Ook het automatisch speelwerk wordt daarbij onder
van Koninklijke Eijsbouts het instrument gedemonteerd. handen genomen, zodat ook de komende jaren op vaste
In 1984 schonk de _ tijden toepasselijke melodieén klinken. Vroeger, toen de

mensen geen horloges hadden, was dat noodzakelijk, maar
nu is dat gewoon sfeervol.

Frans Mortelmans
Stichting een
carillon aan de
Voorburgse
gemeenschap. Een
carillon hangt in de
open lucht en staat
dus bloot aan de
invloeden van weer
en wind. Bovendien is ook het mechaniek, die de zware carillon met vijf kleine discantklokjes uit te breiden. De
klgpets in de klokken beweeqgt, aan slijtage onderhevig. gemeente ontvangt nu het benodigde bedrag voor de

'Het instrument was echt aan een grote revisie toe, zegt de  aanschaf van de 5 klokjes als gift van de Stichting Vrienden
van het Carillon Voorburg.

De burgerlijke gemeente Leidschendam-Voorburg (eigenaar
van het carillon) bekostigt onderhoud en restauratie.
Nadere informatie is te vinden op
oudekerkvoorburg.nl/carillon.

Uitbreiding carillon
De Stichting Vrienden van het Carillon had de wens om het

ﬁjide Kerk en Franse Kerk organiseren een paaswandeling

lﬁ het centrum van Voorburg kan je van 31 maart tot en met 5 april een paaswandeling lopen. Deze wordt georganiseerd
;lcmr de Oude Kerk en de Franse Kerk. Op deze manier willen ze mensen bekend maken met waar Pasen vandaan komt en
waarom het voor christenen een belangrijk feest is. Het is meer dan paaseitjes, de paashaas en een paar dagen vrij. Tegelijk
is de paaswandeling een leuke gezinsactiviteit.

Van 31 maart 8.00 uur tot en met 5 april 20.00 uur hangen op verschillende plekken in het centrum van Voorburg
QR-codes voor de ramen. Bij iedere QR-code krijg je een filmpje te zien over Pasen, met een verhaal, muziek of interessant
weetje, De wandeling duurt drie kwartier tot een uur, Loop jij ook mee?

Deelname is gratis. Wel moet je je aanmelden en een tijdslot invullen, Dat kan van 12 - 25 maart via:
paaswandeling2021@gmail.com.

Op 25, 26 of 27 maart moet je tussen 14.00 en 18.00 uur bij de Franse Kerk een tasje komen ophalen met daarin de
wandelroute en wat spulletjes die je nodig hebt. Adres is Franse Kerkstraat 24 te Voorburg.

Als iedereen zich aan het tijdslot houdt, alleen met het gezin wandelt en voldoende afstand houdt, dan is het helemaal
corona-proof.

TVG cursus Den Haag e.o. De cursus duurt drie jaar en wordt in Den Haag in de zalen
theologische vorming voor geinteresseerden van de Betlehemkerk gegeven. Elk cursusjaar omvat 29

Je zou wel eens meer willen weten over de Bijbel. Hoe zit die weken. Je tekent je per jaar in. Je kunt kiezen tussen de
Bijbel in elkaar en hoe zit het met het Oude en Nieuwe woensdagavond of de donderdagmiddag. Aan het eind van

Testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom  de cursus krijg je een certificaat.
zijn erin de loop van de tijd allerlei dogma’s ontstaan? Wat

betekent dat eigenlijk? Deze en nog veel meer vragen Een ontdekkingsreis door

komen aan de orde in de cursus Theologie voor de wereld van geloof en Bijbel'
geinteresseerden (TVG).

De cursus behandelt breed de verschillende aspecten van Nieuwsgierig? Dan is er dit jaar door de coronamaatregelen

de theologie zoals wereldgodsdiensten (Islam, Hindoeisme, ~ OP 2 momenten een digitale info.

Boeddhisme) en niet-westerse theologie, d.w.z. hoe kijken O maandagmiddag 26 april van 14.30-16.00 uur en op
mensen in Afrika, Latijns Amerika, Ethiopié, India en China maandagavond 10 mei van 19.30-21.00 uur kunnen we
vanuit hun eigen tradities aan tegen God en Jezus Christus.  hader kennismaken met een paar docenten en de vakken
Ook het Jodendom en Spiritualiteit zullen je vast inspireren.  die zij geven en is er ruimte om vragen te stellen.

Vragen rond kerk en samenleving komen ook aan de orde.  Als U mee wilt doen, geef u dan op bij de secretaris zodat u

We denken met elkaar na, onder leiding van deskundige op tijd de link krijgt om op het tijdstip van uw keuze in te
docenten, over godsdienst en de betekenis van het loggen.

(Christelijk) geloof. De docenten komen uit Den Haag en Of ga naar de website van de TVG Den Haag:

omstreken en hebben een verschillende achtergrond: www.tvgdenhaag.nl.

ledereen is welkom op de cursus ongeacht leeftijd, Mail of bel naar de secretaris: Annemarie van Duijn,
achtergrond, opleiding en wel of geen godsdienst of E: w.van.duyni@kpnplanet.nl; T: (071) 407 35 66.

geloof.



In de rubriek 'Welkom in ons midden' stellen we nieuwe gemeenteleden aan u voor

Even voorstellen

Tekst: Marianne de Nooij Beeld: eigen beeldmateriaal

Alfred van Mill-Didden
Al zijn hele leven woont Alfred van
Mill-Didden (60), getrouwd met Bart, in
& VMoorburg. Sinds anderhalf jaar kerkt hij
Ade Koningkerk. Van huis uit is Alfred
ms-katholiek. Hij kwam in contact
t een dominee toen zijn moeder in
ize Rustoord ging wonen. Alfred was
- aangenaam verrast door het prettige
wcontact met zowel zijn moeder als met
_hem. Uiteindelijk kwam hij v‘i;a_.
idominee bij dominee Jan van,
‘en daarmee ook de Koningkerk terecht.

| De maatschappelijke-betrokkenheid van
de kerk spreekt Alfred erg aan. ‘els
voorbeeld noemt hij de ‘soepmaaltijden
in lijdenstijd’ waarvan het goede doel
de Soepbus bij Den Haag Centraal is.
Ifred kent deze bus vanuit zljn werk als

o

-

Marloes en Maurits Hartman - Arkesteijn uit Voorburg

Marloes {37) en Maurits (38) zijn een jaar geleden betrokken geraakt bij
de Martinigemeente. Op zoek naar een kerk die bij hen past, kwamen
ze via via in aanraking met de Oude Kerk. Ze voelen zich heel welkom
en voor hun twee kinderen Lucas (4) en Nynke (bijna 2) is het heel fijn
dat er veel kinderen zijn. Wel was 2020 natuurlijk niet het meest
gemakkelijke jaar als ‘nieuwelingen’ in de kerk: ze hadden zo'n vijf keer
een dienst meegemaakt toen door corona alles heel anders werd.

Wat ze fijn vinden aan het lid zijn van een kerkgemeenschap is dat, juist
nu onze samenleving steeds meer individualiseert, de kerk een plek is
waar veel verschillende mensen bij elkaar komen. Ook vinden ze het
belangrijk om hun kinderen iets van het christelijk geloof mee te
geven. Het kerkbezoek betekent voor hen een moment van bezinning
en reflectie. Marloes is vroeger veel naar Taizé geweest. Nog steeds
doet ze de muzikale begeleiding (piano en zang) van de Taizévieringen
in de kerk uit haar jeugd in Schipluiden. Ze staat ervoor open om ook
voor de Oude Kerk iets te betekenen op muzikaal gebied.

In het dagelijks leven werkt Marloes als transitiemanager circulaire
economie bij de provincie Zuid-Holland en Maurits als
software-ontwikkelaar. Lucas gaat naar de Montessorischool.

5

Wolf

hoofdconducteur bij de Nederlandse
Spoorwegen.

Alfred doet graag mee met het digitaal
koffiedrinken na de dienst. Onlangs
vond hij tijdens zijn werk tijd om aan te
sluiten. Zijn verschijning in werkkleding
leverde natuurlijk verraste gezichten op.

De grote hobby van Alfred is

Inodal?.poor!Hij wil graag vande"

gelegenheid gebruik maken om.een
oproep te doen aan mensen die het
leuk te'vinden om te helpen bij het
afmonteren van trajecter. De‘spdllen
die daarvoor nodig zijng heeft Alfred al
in huis: Neem voor meer informatie
contact op met Alfred via
lordalfred@telfort.nl.

s‘ﬁl‘ -
Lk
4

-
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'Het pepermuntje’

elkaar af.

: Ria Stoop  Beeld: Jan van der Wolf

Hoe ben je in De Open Hof gemeente terecht

gekomen?

Opgegroeid in Indonesié en Nieuw-Guinea kwam ik met
mijn ouders en vier broers in september 1954 definitief
naar Nederland als klein meisje van bijna 11 jaar.

Na vele verhuizingen in Den Haag en omstreken, ook
kerkelijk, vonden mijn ouders een geschikt huis in de
vruchtenbuurt. Meestal kerkten we in de Petrakerk, soms in
het 2e VCL of in de Westduinkerk (dr. Vlijm!).

Tijdens mijn studie in Delft leerde ik Jan kennen. Jan was als
student ‘hervormd’ geworden en vroeg mij als
‘gereformeerd meisje’ voor de oecumenische commissie.
Zo begonnen onze oecumenische activiteiten onder
leiding van onvergetelijke studentenpastores!

MNa onze studietijd trouwden we en kwamen we in de
Bijlmermeer terecht, met een verlichte pionierskerk. In het
kerkkoor zongen we liederen van Huub Oosterhuis die wel
eens door de KRO-radio werden uitgezonden.

Het was dan ook behoorlijk wennen, toen we van
Amsterdam naar Voorburg verhuisden in de zomer van
1973,

Onze kerkelijke zoektocht begon heel grappig: toen we de
1e kerkdienst in de Opgangkerk bijwoonden, konden we
nog nét de zegen meekrijgen.... de dienst was om 09.00
uur begonnen in verband met de Tour de France!

Maar na de sluiting van de Opgangkerk gingen we meestal
naar de Fonteinkerk met z'n vele kinderen, en met een

Een leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We
tonen verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze
afetterubriek willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer
rbonden. 'Het pepermuntje' is de ene maand in de Martinigemeente, de keer erop in De Open Hof, en zo wisselt

open oog voor de V.C.parochie, de Eglise en interreligieuze
samenwerking. Echt iets voor mij, na mijn theologiestudie.
Na de sluiting van deze kerk verhuisde ik mee naar de
Koningkerk, waar ik nog een beetje meedraai in de
oecumenische werkgroep. Helaas zonder de goede ideeén
van ‘mijn maatje’ Jan, die in 2018 overleed.

Wat doe je door de week?

Wandelen, muziek maken (piano, koor via ‘zoom’),
contacten onderhouden met vriendinnen/vrienden en
familie, fietsen en lezen. De kerkelijke lees- en
gesprekskringen staan nog in de slaapstand.

Waarom is de zondag anders voor jou?

De zondag is voor mij een dag om even los te komen van de
waan van de dag, en boven het alledaagse uitgetild te
worden. Lekker de natuur in en luisteren naar een
kerkdienst. Op bezoek gaan of bezoek krijgen.

Wanneer is een zondag een fijne dag geweest?
Met wie zou je een zondagmiddag door willen
brengen?

Met mijn zoon, schoondochter en kleinkinderen, leuke
jongetjes van 6 en 4 jaar. Wij zien elkaar bijna elke week.

Welke figuur in de Bijbel inspireert jou het
meest?

In het ‘Oude’ Testament: Mozes, in het ‘Nieuwe" Jezus. Zij
wijzen mij een weg door de woestijn van het leven, in
verbinding met God en de wereld.

Voor wie of wat zouden we eens (of meer)

moeten bidden?

Misschien wel voor de Overheid. Om meer wijsheid,
rechtvaardigheid, barmhartigheid en openheid (geen
zwartgelakte bladzijden sturen).

Aan wie geef je het pepermuntje door? Waar

ken je haar of hem van?

Ik geef het pepermuntje door aan Aart Kooijman, een van
de gesprekspartners uit de gezellige leeskring van kritische
geesten onder leiding van Conny van Dijk. In de volgende
editie staat ArieJan van 't Zelfde van de Martinigemeente.



E— Sla de put maar

niet
doorspoelen
naar Pasen

over?

door ds. Leneke Marchand

Lekker ingestopt in haar dekbed luistert Josephine (4) naar het
Bijbelverhaal dat ik haar voorlees uit de kleuterbijbel van Anne de Viies.
Het gaat over Jozef en zijn grote broers. Josephine ligt ademloos te
luisteren, tot ik vertel van de zon, de maan en de sterren die voor Jozef
buigen. Opeens is er schrik: 'O nee, o nee, nu weet ik het weer! Straks
komt de put! Ik wil het niet horen!' Ik probeer het leed wat te verzachten:
‘Maar daarna komt Jozef in Egypte, en dan wordt hij koning!’ josepT’line:
‘Lees dat dan maar meteen mam, en sla die put over!’ l

Sla de put maar over. In de Stille Week staan we als geloofsgemeenschap
stil bij het lijden en sterven, de vernedering van Jezus Christus. Bij de put,
bij de donkere kanten van het leven. Wie als Jezus de weg van de Iiefde
gaat en in vertrouwen op God leeft, wordt geconfronteerd met
tegenkrachten. Rondom Jezus en op Golgotha zien we die in alle _
hevigheid aan het licht komen. Er is een schilderij van een onbekende
Vlaamse schilder waarop Jezus zijn kruis draagt, te midden van :
opgewonden, nieuwsgierige maar ook wegkijkende gezichten.

We zijn gewend, om dan naar ‘de anderen’ te wijzen, die op het verkeerde
spoor zitten. Als iedereen maar was zoals ik, dan zou het wel goed komen
met de wereld. Het verontrustende van de Stille Week is dat je opeens
jezelf ziet staan tussen die menigte. Gewone mensen zoals Pilatus en
Petrus spelen een dubieuze rol. Ze hebben een reputatie hoog te houden
of zijn bang om afgewezen te worden. Heel alledaagse zelfgerichtheid
kan beschadigend voor een ander, ja zelfs dodelijk zijn. Het valt niet mee
om in het zwarte gat van het menselijk hart te moeten kijken.

En toch wil ik hier niet weglopen of snel ‘doorspoelen’ naar Pasen. Op
Golgotha zie ik niet alleen de mens, mijzelf, die tegenvalt, maar nog veel
meer de Mens, Jezus Christus, die met mij mee valt. Ik zie hoe Hij te
midden van druk en leugens zich blijft overgeven aan de goedheid van
zijn Vader. Hij heeft die weg geopend zodat wij die ook kunnen gaan, met
Hem en door Hem. En er is meer. Na de opstanding hebben Jezus’
leerlingen beleden: Hij is mens, maar ook God. Juist bij het kruis mag ik
daarom verwachten dat ik God in het gezicht en in het hart zie. Hij slaat
niet terug als Hij geslagen wordt. Hij is grondeloze liefde en trouw, een en
al JA.

The other Gods were strong; but Thou wast weak;
They rode, but Thou didst stumble to a throne;

But to our wounds anly God's wounds speak;
And not a god has wounds, but Thou alone.

Edward Shillito, uit Jesus of the Scars'

Hij kan ons aan, zijn licht dooft niet in de zwarte gaten van deze wereld, in
de zwarte gaten van onze levens. Aan dat Licht van de verrezen Heer mag
ik me toevertrouwen, elke dag opnieuw. Om ondertussen dapper met
Hem weerstand te bieden aan alles wat tegen zijn goedheid ingaat.

Geraakt



In deze rubriek zoekt de redactie naar een antwoord op brandende vragen van gemeenteleden. In de kerk gebruiken we allerlei
rituelen, houden we ons aan bepaalde regels, maar waarom eigenlijk? Per keer geven we een uitleg van iets typisch kerkelijks als
'orgelspelen’ of meer bijzonder ‘oecumenische diensten' Dit kan algemeen voor beide wijken zijn, maar ook specifiek voor de
Martinigemeente of voor De Open Hof. Heb je een vraag waar je altijd al eens antwoord op had willen hebben? Stuur ‘m naar de
redactie kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl. We kijken ernaar uit!

De Heer is waarlijk
opgestaan!

t van deze diamant te belichten.

st: ds. Giel Schormans Beeld: Internet

Geen bewijs, wel aanwijzingen

Wetenschappelijk bewijs voor Pasen is er niet. ‘Daarom is
het ook geloof’ zegt de volkswijsheid. Dat suggereert dat
geloven begint, waar ons verstand eindigt. Maar dat gaat
te snel. Het paasgeloof is niet absurd. Er zijn wel degelijk
aanwijzingen voor de opstanding, ook al vormen die een
ondersteuning en niet de basis voor het geloof. De vier
biografen van Jezus spreken ieder over een leeg graf. Zijn
leerlingen getuigen dat Jezus aan hen verscheen. Waar de
meeste bewegingen na de dood van hun leider verzanden,
veranderen de discipelen van angsthazen in vastberaden
getuigen van Jezus' opstanding en zijn zij bereid voor die
waarheid te sterven. Tegen heftige verdrukking in groeit
de kerk tot op de dag van vandaag. En nog steeds, ook in
Voorburg, getuigen mensen: Jezus leeft. Hoe verklaar je
dat?

Beperkte bril

Daarbij komt: is ons rationeel-wetenschappelijke
wereldbeeld niet een beetje te beperkt? De werkelijkheid
is zoveel gelaagder en dieper dan wat we kunnen meten

Pasen vieren honderden miljoenen christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar waarom is het vandaag
ons van belang dat 2000 jaar geleden iemand herleefde? Wat vieren we nu eigenlijk? Een poging een enkel

en verklaren. Liefde is méér dan een chemisch hulpmiddel
in een evolutionair proces, de muziek van Bach méérdan
geluidsgolven met een bepaalde frequentie. De Schepper
is te groot om zich in een laboratoriumopstelling te laten
vangen. Het paasgeloof is een geheim. Het wordt geboren
in een ontmoeting met de Levende zelf. Je hart en je ogen
gaan ervoor open, zonder dat je precies weet hoe. Zoals
Johan Cruyff zei: Je gaat het pas zien, als je het door hebt.

Geen reanimatie maar transformatie

In de Bijbel staan meer verhalen over mensen die
terugkeerden uit de dood: Lazarus werd opgewekt, het
dochtertje van Jairus kwam weer tot leven. Bij die
dodenopwekkingen is er echter sprake van een terugkeer
naar het oude leven. Lazarus is later alsnog gestorven.

Jezus' opstanding is anders. Bij zijn opwekking uit de dood
is er geen sprake van terugkeer, maar van vooruitgang.

Geen reanimatie, maar transformatie. Jezus breekt door de
dood heen en staat aan de andere kant van de dood op als




eerste mens in Gods nieuwe wereld. En vanuit die totaal
andere werkelijkheid manifesteert Hij zich aan mensen. Als
de ‘nieuwe mens' zoekt Hij ons in deze 'oude wereld’ op.
Maar met oude ogen kan je dat nieuwe, kan je Hem niet
zien. Om die nieuwe wereld van God te zien moet jezelf ook
opnieuw geboren worden. Dat verklaart ook waarom Jezus
zich alleen kan laten zien aan mensen die daar open voor
staan, die daar de ogen voor hebben.

Maar wat is nu het belang?

Jezus betreedt dus als eerste een totaal nieuwe
bestaanswijze en baant daarmee een weg voor allen die
Hem willen volgen. Dat is trouwens geen vierbaansweg
(Mark Rutte zou het een ‘geitenpaadje’ noemen). Je moet
het zoeken en er zijn maar weinigen die die weg vinden.
Met Pasen vieren we dus niet dat er ooit iemand weer
levend werd, maar dat er een soort Big Bang heeft
plaatsgevonden. God is iets totaal nieuws begonnen:
wereld 2.0 komt er aan.

Rehabilitatie

En dus? Door Jezus op te wekken uit de dood rehabiliteert
God zijn Zoon. De opstanding onderstreept Jezus' gelijk. Hij
was geen romantische dwaas door op God te vertrouwen.
God is écht te vertrouwen.

Dat liefde sterker is dan de dood, dat vergeving de weg naar
het leven is, dat zelfverloochening de weg naar God is,
vanuit Pasen blijkt dat allemaal geen soft gepraat, maar
harde realiteit. Jezus' weg werkt. En wat deze wereld

‘verstandig' en 'realistisch' noemt, blijkt vanuit Pasen toch
niet zo slim.

Transitieproces
De opstanding van Jezus betekent ook dat God Jezus’ offer
aan het kruis voor onze zonden aanvaardt. De hemel en de
aarde zijn weer verzoend, de betrekkingen hersteld. Wie bij
Jezus hoort, krijgt een green card voor Gods nieuwe wereld
De emigratie daarheen vraagt wel wat voorbereiding. Het
leven op aarde verandert daarmee ook van karakter: het
krijgt voor wie gelooft trekken van een inburgeringscurs
Beter gezegd: een deradicaliserings-programma. We
moeten onze radix (wortel) doorsnijden. Niet meer
wortelen in ikke-ikke-ikke, maar in U, U alleen! Want het
douanepoortje van Gods rijk is te krap voor dikke ego's.

Hoop

Dat Jezus opstaat uit de dood geeft hoop. De dood heeft
niet het laatste woord. Ons lichaam is van waarde, het zal
opgewekt worden. Hoe we ons dat moeten voorstellen
blijft een geheim. Paulus spreekt over een ‘geestelijk
lichaam, een lichaam dat door Gods Geest zal worden
geleid (in plaats van door onze zondige verlangens). Wij
zullen ‘onszelf’ en toch totaal vernieuwd en anders zijn.
Zoals er een relatie is tussen een embryo en een
volwassene, zo zal er een relatie zijn tussen ons lichaam en
het opstandingslichaam, deze wereld en de nieuwe wereld.
Maar hoe we ons dat moeten denken blijft een geheim. Of
beter gezegd: een prachtige verrassing.




De redactie gebruikt deze rubriek om antwoord te geven op vragen van gemeenteleden en om rituelen en regels
van de kerk uit te leggen. Aan mij de vraag om deze keer iets te schrijven over kerk en geld. Daar kan je alle kanten
mee op. Heel even leek het me leuk om iets te gaan schrijven over aflaten en Maarten Luther, maar toen kwamen bij
mij vragen op als 'waarom geven we eigenlijk geld aan de kerk?'

Tekst: Eva Brussaard

Een aantal jaren geleden vond ik op de deurmat van mijn
studentenhuis een brief van de Leidse
Binnenstadsgemeente. Daarin werd gevraagd naar mijn
jaarlijkse bijdrage. Mijn eerste gedachte was: hoe weet de
PKN dat ik naar Leiden ben verhuisd? Daarnaast was ik ook
een beetje verbaasd: hoe konden ze van mij een bijdrage
verwachten terwijl ik nog nooit bij deze kerk een dienst had
bijgewoond? Een sportclub zou het niet durven te vragen.
Desondanks voelde deze vraag toch anders dan de
contributiebrief van een sportclub waar je nooit heen gaat.
Wat maakt het anders en waarom geven we als Christen
geld aan de kerk?

De kerk ontvangt geen subsidie zoals bijvoorbeeld een
culturele instelling deze kan ontvangen. Met andere
woorden, zij heeft geld nodig voor het onderhoud, het
aanstellen van predikanten, voor pastoraat en
maatschappelijke
projecten. Dat is van
alle tijden, maar
zeker niet de enige
reden waarom
tijdens de eredienst
wordt gecollecteerd.
Dat zou betekenen
dat we onze jaarlijkse
bijdrage aan de kerk
enkel als onkosten
zouden hoeven en
kunnen zien. lk weet
zeker dat voor veel
mensen ook het delen met de ander die hulp nodig heeft,
je naaste, een belangrijke(re) reden is. Zo las ik op EO
website het verhaal van een boekhouder die jarenlang de
financién van een predikant had gedaan. De betreffende
predikant wilde zo min mogelijk met geldzaken te maken
hebben, maar had als voorwaarde dat aan het begin van de
maand tien procent van zijn inkomen overgemaakt moest
worden naar de kerk en de door hem aangewezen goede
doelen. De boekhouder wierp op dat hij eerst de financiéle
maand moest doorkomen en dan pas zou moeten
weggeven wat hij overhield. De predikant vond precies het
tegenovergestelde. De vraag die hierachter schuilt is: geloof
je dat God genoeg geeft om te kunnen delen?
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Het geven van een tiende, zoals de predikant deed, is een

bekende Christelijke traditie. In het Oude Testament staan

verschillende instructies hierover. Israél kreeg van God de

opdracht het eerste en beste deel van de oogst aan God te

geven. In plaats van afwachten wat de oogst nog meer zou
gaan opleveren, werd hen gevraagd om op
God te vertrouwen opdat ze niet tekort

' zouden komen. De Israélieten moesten dan
ook als ze de ocogst naar de tempel brachten,
herdenken hoe God hen in het verleden ook
geholpen had (Deuteronomium 26: 1-10). De
opbrengst werd vervolgens gegeven aan de
priesters, de tempeldienst en de armen.

Google leert dat het geven van een tiende
- een gevoelig puntje is bij Christenen. Zo
vragen sommigen zich af wat het doel van
God is met het geven van tienden. Dragen we
nu niet ook bij aan het welzijn van de ander
via belastingen? Een ouder gemeentelid (ik vroeg hem of hij
van thuis uit had meegekregen om geld te geven aan de
kerk) vertelde me dat dit inderdaad zo was. Al kon hij zich
herinneren dat zijn moeder destijds op hoge poten naar
hun kerk in Scheveningen was gegaan toen het bericht
binnen kwam om voortaan een tiende te geven. 'Ze gaven
wat ze konden geven!

Nu moet natuurlijk niets, maar het idee van willen delen met
de ander heeft wel iets moois. Dat je wilt delen omdat je het
wilt kunnen missen voor de ander. Paulus zegt in 2 Korinthe
9: 7 tot de gemeente in Korinthe:



'Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, gaan geven. De kerkrentmeester van de Oude Kerk

niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een bevestigt deze trend. ‘Ondanks de krimp van de gemeente
blijmoedige gever lief' Een leeftijdsgenoot van mij uit de hebben we toch dezelfde opbrengst. De groep kleine e
kerk waarmee ik dit onderwerp besprak, herinnerde zich gevers wordt steeds kleiner, desondanks lopen de :;:
weer een ander verhaal, namelijk een preek over Sodom & inkomsten niet hard terug. De groep grote gevers is dus

Gomorra, In mijn herinnering gaat dat verhaal uit de Bijbel gegroeid!
over steden die God vernietigde omdat daar slechte dingen

gebeurden. Maar, zo vertelde hij, één van de zonden was Geven aan de kerk van morgen
zorgeloos leven. De mensen in Sodom en Gomorra leefden  Een ander gemeentelid vertelde me dat ze zich de laatste
in overdaad, maar hadden geen oog voor degenen onder tijd bewuster was geworden van de financiéle situatie van

wordt. Al zal het zo'n vaart niet lopen... eigen gebouw. We moesten het met elkaar doen als we een

nieuwe microfoon wilden. Hier in de Oude Kerk vaelt het
Goed nieuws alsof de kerk er al eeuwen staat en er nog eeuwen zal zijn!
In een onderzoek dat ik vond over generatieverschillen in Dat geldt voor mijzelf eigenlijk ook wel een beetje. Gek
geefgedrag las ik dat zowel de kerkelijke activiteit als het eigenlijk, want ik kan me de fusies van de kerken in onze
geefgedrag in Nederland afneemt. In de kerk zelf gebeurt gemeente nog goed herinneren. |k begrijp nu beter
echter het tegenovergestelde, daar blijken kerkelijk waarom voor mij geld geven aan de kerk en de diaconie
betrokkenen steeds vrijgeviger te worden. Dit anders voelt dan de kosten voor mijn sportabonnement.
heeft te maken met twee dingen, mensen die zich Het eerste is voor wat ik belangrijk vind, hoe ik wil dat de
minder maatschappelijk voelen verlaten vaker de kerk. wereld is en hoe ik in de wereld wil zijn. Het tweede meer
De ‘achterblijvers; zegt het onderzoek, zijn steeds meer een onkostenpost, een ruil.

Waarom doen we d

Kerkbalans stemt hoopvol

Eris op dit moment € 318.000,- aan toezeqggingen voor Kerkbalans binnen gekomen. Dat is meer dan vorig jaar om deze
tijd. Dat stemt ons dankbaar en hoopvol. Maar we zijn er nog niet. We hebben bijna het dubbele nodig. Dat is op korte
termijn niet reéel. Maar zou het lukken om dit jaar meer dan € 400.000,- te geven met elkaar?

Er gebeuren mooie dingen in beide wijkgemeenten. Er sluiten zich -ook in deze crisis!- mensen aan, Het evangelie
klinkt en komt op dit moment vooral digitaal onze huiskamers binnen. Dat is behelpen, maar velen laten weten
hierdoor geraakt te worden. Ook zien we op een creatieve manier naar elkaar om. Daarnaast is ook de diaconie volop
actief met acties in de samenleving. Om dit waardevolle blijvend mogelijk te maken is uw bijdrage nodig. Binnenkort
willen we meer inzichtelijk maken hoe groot de bijdrage per lid moet zijn om kerk te kunnen zijn. Maar schroom niet
om al eerder extra voor Kerkbalans te geven. De gegevens daarvoor kunt u vinden op
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

College van Kerkrentmeesters

2021

Geef vandaag St
voor de kerk Kerkbalans
van morgen




Henny Wolfert-Duifhuis

6 maart 1933 - 9 februari 2021

{ Op 9 februari overleed Henny
g Wolfert-Duifhuis. Zij is 87 jaar oud
geworden en woonde de laatste

Landscheiding in Den Haag.
Daarvoor woonde ze in de
Rusthoflaan, hier in Voorburg. Daar
heeft ze 60 jaar gewoond.

Henny was een echt buitenmens. Ze
genoot van wandelen, fietsen en van
haar tuin. De kerk was belangrijk, ze

was eerst betrokken bij de Opgang-
kerk en later bij de Fonteinkerk. Haar man Jan Wolfert aver-
leed in 1993, ze was toen 60 jaar oud.
Henny was niet zo'n prater. Over haar gevoel en geloof sprak
ze niet zo veel. Haar geloof uitte ze door te zingen. Ze stond
met een houding van dankbaarheid in het leven. De
afscheids- dienst in familiekring in de aula van de
begraafplaats aan de Rodelaan stond dan ook in het teken
van dankbaarheid. We lazen en overdachten prachtige
woorden uit Kolossenzen 2: 'Volg de weg van Christus Jezus,
nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld
en gegrondvest houd vast aan het geloof dat u geleerd is
en wees vervuld van dankbaarheid. (Kol. 2:6 en 7). We
leven mee met haar kinderen en kleinkinderen.

Ds. Jan van der Wolf

Immetje Drioel - Kamphuis

20 september 1924 - 22 februari 2021

Op 22 februari 2021 overleed Immetje
Drioel- Kamphuis. Immy Drioel was 96 jaar
oud en woonde in zorgcentrum Landschei-
ding in Den Haag. Zij was getrouwd met
Theo, die op 13 januari 1976 overleed.
Immy was moeder van een dochter Elly.
Later kwamen daar schoonzoon Bob en
klein- en achterkleinkinderen bij. In de kerk
kennen we Immy vooral als mede-oprich-

ter de Bijna-Nieuw-Winkel in de Koning-
kerk. Immy was doortastend en had
humor. De laatste tijd had zij veel pijn en beperkmg&n.
maart heeft de famllle in een beslmen bijeen Q:.,'
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Ernst August van Dura

25 juni 1941 - 28 februari 2021

Op zondag 28 februari
overleed in de leeftijd van 79
jaar Ernst August van Dura.
Na zijn verhuizing van Ned.
Indié naar Holland als
twaalfjarige ging hij deel
uitmaken van een
jongerengroep in de Indisch
protestantse Gemeente in
Den Haag. Hij was pienter en
vond gemakkelijk zijn weg
en tenslotte een baan In het
Medisch Biologisch
Laboratorium te Rijswijk. Hij
ging meeleven in de Oude
Kerk in Voorburg. Daar kerkte hij trouw en werd geliefd bij
jong en oud. In 2005 werd Ernst diaken. Hij had een

zorgzaam oog voor de gemeenteleden, maar zeker ook
daarbuiten als vrijwilliger in de gevangenis in Zoetermeer
en het Hospice in Voorburg.

In 2013 loopt hij bij een val een hersenbeschadiging op.
Voortaan zou Ernst aan rolstoel en bed gekluisterd zijn en
de mondelinge communicatie spaarzaam en uiterst
gebrekkig worden. Vanuit de gemeente bleef men hem
kaarten sturen en trouw bezoeken. Tijdens de dankdienst in
zijn geliefde Oude Kerk op maandag 8 maart zochten wij
troost bij woorden over het eeuwig huis. Op Westduin in
Den Haag is hij begraven. Hij mag nu verenigd zijn met
Christus, zijn grootste Vriend. De Heer zij broer Luud en
zwager Hans en de verdere familie troostrijk nabij.

Ds. Adrie Sterrenburg

Nesta van Wijlen

18 april 1926- 28 februari 2021

Op 28 februari is in de leeftijd van 94 jaar ontslapen ons
gemeentelid Ernesta Felevina van Wijlen. Mevrouw van
Wijlen (Nesta) groeide op in Nederlands Indié. Na de oorlog
kwam zi; met het gezin naar Nederland en woonde in de

'ﬂJﬂmhsstraat Mevrouw trok naar de Verenigde Staten enis
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werkzaam geweest. Eenmaal terug in Nederland
j veer in Voorburg terecht en woonde in Nieuw
1 de Sonnenburghlaan. Mevrouw Van Wijlen
_j d t‘m had gnede vrienden die altijd naar




Na 'Werk in de Kerk' nu een serie artikelen over groepen die ook onze gebouwen gebruiken

De PERKI gemeente

In deze editie de PERKI gemeenschap in Voorburg die gebruik maakt van de Koningkerk. PERKI Nederland staat
voor Persekutuan Kristen Indonesia en houdt kortgezegd in: Indonesische Christen Gemeenschap in Nederland,
die als doel heeft om christenen met een Indonesische achtergrond bijeen te brengen. De gemeenschap werd
opgericht in 1930 en is onderverdeeld over zes steden: Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Voorburg en
Zwolle. Ivan Watung, voorzitter van de gemeenschap in Voorburg vertelt er meer over.

Tekst: Marrit Salverda-Buteijn Beeld: eigen beeld

De grondslag van PERKI ligt bij een
Mederlandse dominee A.P. Lely
tijdens een Bijbelkring. De eerste vier
leden waren vier Javaanse mannen
en vrouwen die per fiets van Java
naar Nederland waren gekomen,
‘'gedreven door zin voor avontuur en
nieuwsgierigheid.

‘De eerste leden fietsen
van Java naar Nederland'’

Op dit moment heeft PERKI Nederland een officieel
samenwerkingsverband met de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) en de Verenigde Kerken in Indonesié (PGI).
Verder zijn er ook samenwerkingsverbanden met andere
organisaties.

Koningkerk

De gemeenschap in Voorburg bestaat uit circa 20 mensen
die bijeenkomen in de Koningkerk. lvan: ‘De diensten
worden geleid door zowel Nederlandse als Indonesische
dominees. Zo predikte in circa 1992 ds. Ida Pattinama bij de
PERKI gemeente in Voorburg. Zij was getrouwd met een
Nederlandse man. Daarvoor waren het voornamelijk
Nederlandse dominees. Ds. Jan van der Wolf gaat ook 1 of 2
keer per jaar bij ons voor. ' Veel van de leden van de PERKI
zijn aangesloten bij een Nederlands kerkgemeenschap. De
ouderlingen van de PERKI Voorburg worden bevestigd in
de Koningkerk. Zo zijn mevrouw Gerry Kereboen en Inne
Lawalata ook formeel in de Koningkerk kerkenraadslid.

Bijeenkomen als Indo’s

‘We vinden het belangrijk om samen te komen met
Indonesische mensen omdat we een cultuur zijn. Veel van
de mensen praten nog steeds Indonesisch. Ook wel
Nederlands, maar een Nederlandse preek is lastiger te
begrijpen. De diensten die we houden in de Koningkerk
zijn vaak tweetalig, omdat aangetrouwden ook meekomen.
En die verstaan geen Indonesisch! lvan vult aan dat er in
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Ds. Jan van der Wolf met leden van de PERKI gemeenschap

Indonesig, in Jakarta en Depok, twee Nederlandse
kerkgemeenschappen zijn die al 200 jaar bestaan.

Het grootse verschil tussen hun diensten en de diensten in
de Koningkerk is volgens lvan de tijdsduur. ‘Bij ons duurt
een dienst langer, zo'n anderhalf tot twee uur. We zingen
meer en er wordt drie keer uit de Bijbel gelezen. Daarnaast
is er een preek.

‘Online diensten zijn moeizaam bij onze doelgroep'

PERKI in coronatijd

De coronatijd is volgens lvan zwaar. ‘Vanaf maart 2020
hebben wij helemaal geen diensten gehad. 70% wil niet
komen omdat het voornamelijk gepensioneerde mensen
zijn en dus in een risicovollere leeftijd zitten. Online
diensten zijn moeizaam. Niet iedereen heeft een goede
internetverbinding en veel ouderen vinden het lastig om er
mee om te gaan. Via de hoofd PERKI in Amsterdam worden
er soms wel online diensten uitgezonden.

Ook in de kerk...






Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

uit: Gezang 78: 3 (Liedboek 1973)
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Interview

Gereformeerde Kerk te Voorburg werd gecrganiseerd.

Kindertransporten

De ‘kindertransporten’ brachten in de hongerwinter (1944/45) wel 50.000 kinderen uit het Westen naar het
Oosten en het Noorden van Nederland. De kerken hadden een centraal bureau (IKB) opgericht om deze
transporten te verzorgen. Ook uit Voorburg gingen er transporten, onder andere naar Friesland, waar kinderen in
gezinnen werden ondergebracht om aan te sterken.

In PROEF! van oktober 2020 deden we vanuit de Archiefcommissie een oproep om herinneringen en ervaringen te
delen. Mw. Trix Evers (De Open Hof) en mw. Tineke Verschoor-Wilts (Martinigemeente) meldden zich. Zij zijn als
kind in 1944/45 naar Ferwerd respectievelijk Wierum gebracht. Hieronder hun ervaringen.

Tekst Pé Wapenaar, Fransje de Jong Beeld: internet, Kees Koenen

Tineke Verschoor-Wilts, geboren in 1937

en nu lid van de Martinigemeente, vertelt:

In ons gezin was nog één meisje van mijn leeftijd en twee
oudere jongens. Onze huisarts, dokter De Vries, heeft
ervoor gezorgd dat ik mee kon met het kindertransport
naar Wierum dat in 1944 door de diakonie van de

Mijn vader bracht me naar een huis op de hoek van de Laan
van Middenburg, later ‘Het Kruispunt’ Vandaar vertrok ik in
een vrachtwagen met kinderen naar Friesland. Het was een
barre, maar ook spannende tocht. Het was al donker toen
onze vrachtwagen in Dokkum arriveerde. Ze brachten me
voor één nacht onder bij de schoenmaker. Daar kreeg ik
pannenkoeken te eten, oh heerlijkheid! Het waren weél
spekpannenkoeken en helaas vielen die niet zo goed.......
De volgende dag bracht men ons naar Wierum. Dat is zo
ongeveer het noordelijkste dorp van Friesland, tegen de
Waddenzee aan. Ik werd ondergebracht bij de slager. Daar
heb ik tot het einde van de oorlog een heerlijke tijd gehad.
De slager noemde ik ‘heit. Zijn vrouw was dan natuurlijk
‘mem_ In het gezin waren twee meisjes van mijn leeftijd en
twee oudere jongens.

Fransje de Jong en Pé Wapenaar vormen samen de actieve
Archiefcommissie van onze PGV. Zij borgen de neerslag van
het handelen’ (zie Archiefwet 1995, 5tb. 1995/276) van de PGV
en haar voorgangers voor komende generaties, maar ook voor
hen die de recente historie willen bestuderen en ‘het handelen
(van de PGV) reconstrueren.

Fransje doet dit al meer dan 20 jaar. Ze vindt het leuk om te
ordenen. Pé is ‘pas’ 15 jaar lid van de Archiefcommissie. Het
heeft hem geinspireerd om te zoeken naar de geschiedenis van
een kerkelijke gemeente of persoon. De oudere geschiedenis is
tot het jaar 1500 terug te vinden in het gemeentearchief. Dit
alles heeft geresulteerd in meerdere publicaties van zijn hand.
Fransje en P€ zijn het er volmondig over eens: het moeilijkste
van alles is te kiezen: wat bewaar je en wat gooi je weg.

Op school stond in het leslokaal een kachel te branden. Dat
vond ik heel bijzonder. Zoiets hadden ze niet op de
Emmaschool (nu Vijverhofschool)! Ook herinner ik me nog
heel goed dat het zooo koud was in Wierum, die winter.

Na de oorlog ben ik met mijn moeder nog eens terug ge-
gaan naar Wierum. Mijn moeder heeft de slager en zijn ge-
zin heel hartelijk bedankt voor hun liefdevolle opvang van
mij. Ze liet voor hen een tinnen theestel in Wierum achter.




Trix Evers, geboren in 1929 en nu lid van De

Open Hof, vertelt:

Het is oudejaarsdag 1944, Bij de Opgangkerk in de Laan van
Oostenburg staat een bus voor ons klaar. De chauffeur
brengt mij samen met een groep Voorburgse kinderen
naar Friesland om de hongerwinter te entvluchten. Ik was
toen 16 jaar. Ock een jonger broertje van mij ging mee.

De reis naar Friesland was lang. Onderweg werd de bus
door de Duitsers aangehouden. Niet zo erg, want voor ons
was het een plaspauze! Laat in de avond kwamen we aan in
Leeuwarden. Daar werden we ontvangen door gezinnen,
waar we een nacht mochten slapen. De volgende dag werd
ik door het gezin van schoenmaker Doornbos uit Ferwerd
opgehaald. Ze hadden drie jongens en een meisje. Ik heb
het daar goed naar mijn zin gehad. Mijn broertje werd
ondergebracht in het gezin van de kruidenier.

Enige dagen na aankomst bleek dat alle kinderen uit onze
bus schurft hadden gekregen. Waarschijnlijk door het stro
dat op de vloer lag. In de school, op luchtbedden,
behandelde men ons tegen de schurft. We werden voor
een nacht helemaal in de zalf gezet en de volgende
ochtend in een teil gewassen.

Ik hoefde in Ferwerd niet naar school, want ik zat in
WVoorburg al op de Mulo. Zo kon ik de vrouw des huizes wat
helpen in het huishouden.

Ik maakte onderdeel uit van het gezin van de schoenmaker
en trok op met de andere kinderen. Zondags gingen we
naar de kerk. 's Middags maakten we vaak een wandeling
over de dijk. De schoenmaker was een vrolijke man, die
grappige verhalen kon vertellen. Vaak zat ik bij hem als hij
aan het werk was. Hij heeft voor mij een paar schoenen
gemaakt, zodat ik met nieuwe schoenen als geschenk naar
Voorburg terug ging.

Ik vond het wel bijzonder dat ook in Ferwerd eten uit de
gaarkeuken gehaald moest worden. Blijkbaar had ook daar
niet iedereen voldoende eten.

Op 29 juni 1945 -de verjaardag van Prins Bernhard- zijn we
uit Ferwerd teruggegaan naar Voorburg. Vanaf Franeker
met een boot het lJsselmeer over naar Zaandam. Het was

een zonnige dag. Ik zat op het dek en genoot van de reis.
Mensen stonden op de oever en zwaaiden naar ons, In
Zaandam werden we ontvangen in de fabriek van Verkade.
Daar kregen we snoep. Vanuit Zaandam ging het met de
trein naar Den Haag. De volgende ochtend kwamen we om
08.00u aan in Voorburg.

Een jaar na mijn terugkeer in Voorburg ben ik met mijn
vriendin, Sjaan van Vark, nog een keer naar de familie
Doornbos geweest. We hebben toen in de bedstee
geslapen.

De familie is later naar Canada geémigreerd. We hielden
contact via briefwisseling,
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Met een oorkonde bedankte de Diaconie van de
Gereformeerde Kerk te Voorburg de Diaconie van de
Gereformeerde kerk te Wierum (Fr.).

Het College van kerkrentmeesters heeft onder meer als taak
*het beheer van de archieven van de gemeente“(ord.11-2-7-g.)
Het College heeft daarvoor een archiefbeheerder aangesteld:
Fransje de Jong. Zij en emeritus-predikant Pé Wapenaar
vormen samen de archiefcommissie van de PGV.

De archieven van de Hervormde Gemeente en de
Gereformeerde Kerk Voorburg tot en met 1999 zijn in bewaring
gegeven bij het Gemeentearchief.

Vanaf 2000 zijn de Hervormde en Gereformeerde archieven
samengevoegd. Het archief van de periode 2000 t/m 2009 is
ook klaar om aan het gemeentearchief overgedragen te
worden. Ruim 40 dozen. De overdracht geeft enige vertraging
omdat het gemeentearchief een bepaalde wijze van
registratie wenst, die afwijkt van de onze. We zijn inmiddels
klaar met de herregistratie en hopen dit archiefdeel spoedig te
kunnen overgedragen. Intussen zijn we bezig het archiefdeel
2010 t/m 2019 af te ronden. Ook ligt er nog een groot archief
van de verkoop van kerkgebouwen en van de grond van
Rustoord dat geordend en opgeruimd moet worden.

Interview



Barmhurtlg he‘id

Werken van
barmhartigheid

IIE had honger en jullie gaven mij te eten,

ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,

ik was naakt, en jullie kleedden mij.

Ik was ziek en jullie bezochten mij,

'Ilr. zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. (Matteiis 25: 35, 36)

In de weken voor Pasen verdiepten we ons in beide wijkgemeentes in de ‘werken van barmhartigheid’. Door de

‘eeuwen heen zijn die een inspiratiebron voor gelovigen geweest. Wie ze ter harte neemt, mag verwachten Jezus
zelf te ontmoeten. Op deze pagina’s brengen we gemeenteleden in beeld. Op allerlei verschillende manieren
krijgen Jezus’ woorden in hun levens concreet gestalte. Het mooie is: net als de mensen in de gelijkenis zijn ze zich

daar lang niet altijd bewust van.

Tekst: ds. Leneke Marchand en ds. Els van der Wolf Beeld: Els van der Wolf, Bep Beerbaum

Zieken bezoeken
Fatmata Conteh zegt: 'Toen ik zelf ziek was vond ik het ergste dat je
afhankelijk bent en moet wachten. Wat je dan nodig hebt, is iemand

die bij jou is. Je hand vasthoudt, je aanraakt. Je hoeft niks te zeggen.
Toen ik corona had vond ik het ook heel bijzonder om zoveel kaarten te
krijgen. Al die mensen denken aan mij. Ik ben niet alleen. |k werk in de
zorg, met mensen met dementie. Er wordt wel eens gezegd: ‘Het heeft
geen zin om daar naar toe te gaan. Ze begrijpt het toch niet! Maar dat is
helemaal fout!! Als ik tegen iemand met dementie zeg: ‘Uw dochter
komt vandaag’ begint ze helemaal te stralen en gaat ook de verzorging
makkelijker. Ik merk wel dat onze mensen onrustig worden als er van
alles aan ze gevraagd wordt, waar ze niet zo goed op kunnen reageren.
Beter gaat het als je je richt op het moment en niet teveel zegt. We
drinken nu samen een kopje thee. We zitten buiten op een bankje in de
zon. We zijn samen. Wat zieke mensen mij leren? Geduld, stil staan, reflecteren!

Vreemdelingen opnemen

Arif is een twintiger die een paar jaar geleden vanuit Afghanistan in
Nederland terecht kwam, Hij begon Nederlands te leren en kende hier
nog niemand. Op zoek naar een geloofsgemeenschap kwam hij in de
Oude Kerk terecht. ‘'lk kwam naast Ada te zitten. Bij de koffieochtend
leerde ik Edith kennen. |k voelde me in de kerk heel welkom. Dat zou in
een moskee misschien ook zo zijn, het heeft met geloof te maken. In een
werksituatie is het vaak anders. Dan word ik soms onderschat, of

| vanwege mijn taal niet serieus genomen. Edith van Kalsbeek: Ik zie Arif
een beetje als een pleegzoon. Met Kerst zijn we samen naar mijn zoon
geweest. Vanwege corona mocht er maar weinig bezoek worden
ontvangen. Arif hoort daar echt bij! Arif: ‘Ada, haar man Wim en Edith
hebben mij veel geholpen. Ik wil op eigen benen te staan en volg een
opleiding in de electrotechniek. Maar voor een nieuwkomer is het best
moeilijk om de weg te vinden in alle regels. Daarmee kan ik bij hen
terecht. Edith op haar beurt leert veel van Arif. Ze bewondert zijn moed,
zijn vrolijkheid en hartelijkheid. 'Hij doet het toch allemaal maar. Hij
moest viuchten omdat hij een Bijbel in zijn bezit had. Nu in Nederland is hij zo ver van zijn familie, dat moet heel kaal zijn!
Op de vraag waarom ze dit doet, heeft Edith eerst geen antwoord. Dan zegt ze: ‘Het is niets bijzonders, ik probeer gewoon
te leven zoals Jezus het van me vraagt. Ik wil een lichtje zijn. Arif lacht en steekt zijn duim op: ‘Dat ben je zeker!'
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Naakten kleden

Hongerigen voeden

Dat je te eten hebt, is niet vanzelfsprekend. De moestuin bij de Koning-
kerk begon als een project voor kinderen in de kerk en op school. Om te
ontdekken: als je goed zorgt voor de tuin, groeit er voedsel. Genoeg om
van te delen. Soms ligt er dan ook 'zomaar' sla, rabarber of pompoen op
de kerkgangers te wachten op zondagmorgen. Ook het maaltijdproject
van Kerk en Buurt heeft te maken met delen van voedsel. In buurtcen-
trum De Groene Loper wordt iedere woensdag gekookt. Vanuit de Ko-
ningkerk verspreiden vrijwilligers ruim 30 maaltijden. Ontvangers beta-
len een kleine vergoeding. Wil je een maaltijd ontvangen of vrijwilliger
worden? Neem contact op met Houw The (E: dhthe@xs4all.nl,

T:(070) 386 11 35). Liever zelf koken? Dat kan ook! Met de biclogische

2 groentepakketten van Stichting Lekker Nassh, samengesteld en afge-

nomen bij boeren uit de omgeving. Sinds kort is de Koningkerk afhaal-
punt hiervoor. We hopen dat dit gaat groeien. Ook een pakket afne-
men? Meld je bij Jan Hendriks (E: kkhendriks@live.nl, T: 06 38 92 63 4-’-1)_f
Al deze initiatieven helpen ons om bewust met voedsel om te gaan.

Frederiek Schormans (13 jaar): ‘Eerst kocht ik altijd mijn kleding bij grote
ketens, waar je weinig betaalt. Op een gegeven moment ben ik me meer
in de kledingindustrie gaan verdiepen. Ik ontdekte dat kleding vaak in
verre landen wordt gemaakt, door mensen die er veel te weinig mee
verdienen. Ook is de ‘fast-fashion' industrie slecht voor het milieu. De
productie kost heel veel water en het vervoer over de hele wereld geeft
vee| uitstoot. Daarom heb ik besloten om mijn kleding alleen nog maar
tweedehands te kopen, of het zelf te maken. Wat ik leuk vind aan het
kopen van tweedehandskleding? Het is de sport om iets vinden wat ik
mooi vind. Je moet er echt een 'visie' voor hebben. Daarnaast kan jein
tweedehands winkels ook veel uniekere dingen vinden dan bij grote
ketens. De dingen die je koopt gaan niet 'uit de mode) omdat ze nooit in
de mode waren. En dus heb je er langer plezier van! Of dat te maken
heeft met wat Jezus zegt, dat we de naakten moeten kleden? Zo heb ik er
eigenlijk nog nooit naar gekeken. Ja, misschien toch wel een klein beetje.
Want met mijn kleding probeer ik in praktijk te brengen, wat ik belangrijk
vind: een schonere aarde, een goed leven voor de mensen die kleding
maken, hergebruik, en voor jezelf niet steeds meer willen!

Gevangenen opzoeken

‘Een gevangene, gedetineerde, is een ‘gewoon’ medemens die een fout
beging en daarvoor boete doet: zijn vrijheid wordt flink beperkt! Dat
vertelt Wim Reinking. Hij werkte als arts in het JCvSZ, de plek waar uit
heel Nederland gedetineerden die te ziek zijn om in een gewone ‘gevan-
genis’ te verblijven naartoe gaan. Wim zegt: 'lk vond het de eerste keer
dat ik de instelling binnenkwam best spannend. Maar ik kwam dezelfde
mensen tegen als elders. Met hun goede en slechte eigenschappen. Eris
veel verveling en eenzaamheid bij zieke gedetineerden. Zij hebben im-
mers ook geen werk en weinig sport. Een gedetineerde mag 3 x per
week 10 minuten bellen en 1 uur per week bezoek ontvangen. Dat zijn
de schaarse leuke gebeurtenissen voor hen. Sommigen krijgen geen
bezoek. Gelukkig zijn er bezoek-vrijwilligers. Gedetineerden kijken erg
naar uit naar deze ontmoetingen. Er blijkt altijd gespreksstof te zijn, als je
als vrijwilliger een luisterend oor hebt. [k merkte dat gedetineerden mij
als arts vaak lange verhalen vertelden die er medisch gezien niet zo toe
deden. Blijkbaar wilden patiénten toch even wat kwijt of wat langer con-
tact. Tenslotte waren zij vele uren alleen op hun cel of op een afgesloten
zaal met kamergenoten, die zij zelf niet gekozen hadden!
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Wijkgemeente Martin

Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:
Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg

T: (070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. H.M. (Leneke) Marchand
T:(070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

Verhuur zalen:

ds. WF. (Giel) Schormans
T:(070) 752 03 63
E: wfschormans@hotmail.com

Jos Ploeg, T: (070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com
Wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente
Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiaconie Martinigemeente

Pasen: niets kan God stoppen

We leven toe naar het paasfeest, het hoogfeest van de kerk.
In de kerkdiensten staan we stil bij de zeven werken van
barmhartigheid uit Mattels 25, waar Jezus zegt: ‘lk was
hongerig en jullie gaven mij te eten / drinken / kleding /
onderdak / ziekenzorg / aandacht. Hij heeft het dan in de
eerste plaats over zijn leerlingen. lets daarvan zagen we op
televisie, in het verslag van het pauselijk bezoek aan Irak.
De kerk in Irak is de oudste ter wereld en heeft verschrikke-
lijk geleden onder het geweld van moslimextremisten.
Kloosters verwoest, dorpen verbrand en velen op de
vlucht. Wat mooi dat in Nederland een aantal van hen
onderdak vonden, eten en drinken kregen en kleedgeld.
Laten we vooral bidden voor onze vervolgde broeders en
zusters in het Midden Oosten. De coronamaatregelen zijn
vervelend, ook voor onze kerkelijke gemeenschap, maar
wat een voorrecht dat wij in vrede en vrijheid ons geloof
mogen belijden en ook Pasen mogen vieren. Gelukkig met
iets meer aanwezigen dan verleden jaar, toen de diensten
volledig online waren.

Activiteiten in coronatijd

Vrijwel alle activiteiten zijn momenteel online. De
bijbelstudie-avonden over het boek Handelingen zijn doar
veel mensen gevolgd en de serie is nog steeds via
kerkdienstgemist terug te kijken. Binnenkort begint de
pre-marriagecourse. Een voorbereidingscursus voor de
bruidsparen die dit jaar gaan trouwen of net getrouwd zijn.
Ook de leeskring over het boekje Oer, het grote verhaal van
nul tot nu is van start gegaan. In drie avonden bespreken
we dit boek. Diverse kringen komen ook nog steeds online
samen. Mooi om te zien dat het zo doorgaat, ook al is het
niet ideaal om via het beeldscherm te communiceren.
Zeker niet als je de hele dag al achter het scherm hebt
gezeten. We hopen dat u het volhoudt de diensten online
te blijven volgen. Dat gaat niet vanzelf horen we wel, de
fysieke diensten worden zeer gemist, Gelukkig gaan we
richting het voorjaar, en duurt het niet heel lang meer voor
wie dat wil gevaccineerd zal zijn. We bidden en hopen dat
er spoedig meer magelijk is.
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Kerk open

ledere dag is de kerk
open voor het
middaggebed. Weet u
daar welkom! Even in
de kerk zijn, meebidden
of gewoon in stilte even
zitten. Zoals u op de
foto ziet, wordt er met
regelmaat een ‘coffee
to go' geserveerd, de
mogelijkheid om een
kopje koffie mee te
nemen.

Giften

Ontvangen voor de wijkkas via Dirma Redelijkheid € 200,-
(NN), via Thilly Walvoort € 20,- (fam M.), via Judy van Engel-
dorp € 5- (mw. vG) en € 20,- (NN) en via Irene Feenstra
€40,- (NN} en € 50,- (NN). Verder is € 50,- (NN) entvangen
als collectegeld voor de kerk (PGV) via Dirma Redelijkheid.

Actuele informatie

Alle actuele informatie ontvangt u via de nieuwsbrief of is
te lezen in de kerk-app of op de website, Houdt u die
vooral in de gaten.

Ten slotte

'Gij ziet ons vechten met de macht
van dood en chaos, angst en nacht.
Gij komt ons reddend tegemoet

en treedt de golven met uw voet.
Lied 933: 1 Nieuwe Liedboek

Een gezegend en vreugdevol Paasfeest gewenst!
ds. Leneke Marchand
ds. Giel Schormans




Wijkgemeente De Open Hof

Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:(070) 2128279

Verhuur zalen:
E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
Wijkkas: NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk
Diaconie: NL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie

website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 21282 79

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)

‘Hoe gaat het eigenlijk in de kerk?’

Dat wordt me wel eens gevraagd. 'Het valt toch voor jullie
ook niet mee..." Ik word altijd wat ongemakkelijk van die
vraag, hoe meelevend die ook bedoeld is. Alsof de kerk het
persoonlijke project van ons als dominees is. Maar de kerk
is van de Heer. Het Griekse woord kuriake, waarvan 'kerk’ is
afgeleid, betekent: van de Heer. En de kerk dat zijn we
samen. Vandaag stel ik de vraag daarom aan jou als lezer.
Hoe het met de kerk gaat dat weet jij zelf het beste! Hoe
gaat het met jou en de kerk? Wat doet deze coronatijd met
je betrokkenheid? Misschien heeft het je denken en geloof
verdiept en ontdek je nu hoe belangrijk vertrouwen op God
voor je is. Misschien beleef je de kerkdiensten intenser, zelfs
als je ze thuis via Kerkomroep volgt. Misschien zoek je juist
nu het contact met mensen die je vanuit de kerk kent, je
‘kerkvrienden. Maar het kan ook dat het allemaal wat
verder weg is komen te staan. Als je niet zo handig bent
met internet... Als je kwetsbare gezondheid je aan huis
bindt... Of als het je eigenlijk niet zoveel meer zegt. Vooral
nu je de ontmoetingen en het onderlinge contact mist...
Wij weten eigenlijk niet hoe het met de kerk gaat. We
weten wel dat we bijzondere ontmoetingen hebben, online
en in het echt. Dat er volop wordt gepraat, gedeeld,
gebeden. Dat er plannen worden gemaakt, voortdurend
onder voorbehoud. Dat er elan is, ondanks alles. En we
weten, of eigenlijk moet ik zeggen we geloven, dat God
trouw is. Daar doen de maatregelen tegen corona niets aan
af. We hopen dat je wegen vindt om betrokken te blijven!
Dan gaat het goed met de kerk.

Online contact

Vergaderen, mediteren, een gespreksgroep, of zomaar een
gezellige quiz... Het gaat allemaal door, via internet, met
Zoom, of Teams of een ander programma. Het is een zegen
dat dat kan, hoewel er ook forse nadelen aan zitten. Als je
niet met internet uit de voeten kunt, kun je aan deze
dingen niet meedoen. Soms gaat er ook iets mis met de
techniek. Dan zit je ineens tegen een zwart scherm aan te
kijken en ben je alle contact kwijt. En het blijft jammer dat
je niet echt bij elkaar bent. Maar ik stel me wel eens voor
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dat deze crisis 30 jaar geleden zou zijn opgetreden. Dan
hadden we echt bijna niets gekund...

De Open Hof

Echte ontmoetingen

Gelukkig is het ook steeds meer mogelijk om elkaar in het
echt te ontmoeten. De vaccinaties gaan door. Daardoor is
één op één (of twee) bezoek wat minder spannend. En het
buitenseizoen komt er weer aan. Er is een gemeentekring
die af en toe wandelt, twee aan twee en na een half uur
even wisselen van gesprekspartner. De kerktuin is soms
open, voor de Paasboomlapjes en een praatje. De tieners
komen om de week buiten bij elkaar. De Koningskinderen
hebben iedere maand iets leuks: Palmpaasstokken maken
op Palmzondag en in april weer iets anders. En soms kom je
elkaar zomaar tegen op het KJplein.

Afscheid van een voorzitter

We vinden het heel jammer dat één van onze voorzitters,
Ria de Graaf, heeft moeten besluiten om niet ‘bij te
tekenen. Haar werk als schoolleider van een grote
basisschool is zo intensief geworden door de impact van
corona dat er geen ruimte overblijft voor deze taak. Wij
hebben daar alle begrip voor. Wij hadden in Ria een goede
co-voorzitter. Vriendelijk, duidelijk, zorgvuldig en attent.
We gaan haar missen in de kerkenraad, maar we zijn
dankbaar voor haar inzet de afgelopen jaren. En dat zij het
heeft aangedurfd: naast haar fulltime baan
verantwoordelijkheid dragen in de kerkenraad. Ria, heel
veel wijsheid en zegen bij je werk op school!

Ten slotte

De apostel Paulus zegt: Broeders en zusters, wees
standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor
het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw
inspanningen nooit tevergeefs zijn (1 Korintiérs 15: 58).

ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
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Digitaal koffiedrinken

Met elkaar koffiedrinken na een kerkdienst is een wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. Je zou het zelfs
kunnen zien als een onderdeel van de liturgie. Uiteraard gaat het niet om de koffie, maar om de ontmoeting.
Even van elkaar horen, hoe het is. Ook wordt er soms teruggeblikt op de kerkdienst, meestal gaat dat over de
preek. In deze tijd missen we dat. Daarom is er sinds enige maanden in De Open Hof ‘digitaal koffiedrinken’ Ook

de Martiniwijkgemeente is ermee begonnen.

Tekst: ds Jan van der Wolf

Hoe het werkt?

Op zondagmorgen om 11.15 uur zit ik klaar achter de
laptop. Ik heb voor dit tijdstip gekozen zodat de mensen
die daadwerkelijk naar de kerk zijn geweest ook kunnen
aanschuiven. Via de nieuwsbrief is er een datum (ongeveer
eens per maand) meegedeeld en ook een link. Door erop
te klikken komen de deelnemers in een zoom-sessie.
Meestal zijn dat er tussen 5 en de 15, Op het scherm
kunnen die elkaar allemaal zien en horen. Ook vanaf een
andere plek kun je meedoen. Eén van onze
gemeenteleden is conducteur. Hij in verscheen in zijn
uniform terwijl de trein zich ergens bij Eindhoven bevond.

Opmerkelijk persoonlijk
Om te voorkomen dat we door elkaar praten moet het
gesprek enigszins gestructureerd worden, Meestal doe ik
dat aan de hand van twee vragen. De eerste vraag is: wat
zou je willen vertellen over wat je bezighoudt? Deze ronde
levert vaak opmerkelijk veel persoonlijke verhalen op. ‘lk
heb gesolliciteerd en deze week heb ik een gesprek via
Zoom daarover' 'lk maak mij grote zorgen over mijn
moeder, want die heeft corona. De tweede vraag gaat over
de kerkdienst, Wat neem je mee uit deze viering?, is dan de
vraag. Ook met deze vraag maken we in eerste instantie
een ‘rondje! In januari waren er in de Koningkerk drie
kerkdiensten over eenzaamheid. Bij de laatste dienst was
er ook online koffiedrinken. Deelnemers vertelden
openhartig over eigen ervaringen van
eenzaamheid en alleen-zijn. Er ontstond
een intense gedachtewisseling over de
vraag in hoeverre geloof in God je
eenzaamheid zou kunnen ‘oplossen’. Niet
iedereen mengt zich in gelijke mate in zo'n
gesprek. Er zijn ook altijd 'luisteraars;
mensen die meedoen door te horen naar
wat anderen te melden hebben,
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En als corona voorbij is...

Deze digitale ontmoetingen beleef ik als zeer waardevol.
Want de gesprekken zijn vaak meer inhoudelijk dan bij het
koffiedrinken in de pre-corona-tijd. Er is dus blijkbaar
behoefte aan gesprekken met diepgang, ook bij de koffie
na de kerkdienst. Hoe kunnen we hieraan tegemoet
komen als we weer in levende lijve koffie met elkaar
drinken? Is het een goed idee om voor de mensen die
willen doorpraten een aparte ontmoetingsruimte te
organiseren? In ieder geval zal er structuur moeten zijn.
Een gespreksleider, die vragen aan orde stelt en de
aanwezigen uitnodigt daarop te reageren, helpt daarbij.
De vraag ‘wat neem je mee?' is belangrijk. Een vraag als
‘wat vond je ervan?’ levert een heel ander gesprek op. Je
loopt de kans op ‘reviews' van de dienst of van de
voorganger. Daar gaat het niet om, maar om een
ontmoeting vanuit wat je zojuist hebt ontvangen in de
dienst. Natuurlijk leeft deze behoefte niet bij iedereen. Ook
een gesprek over koetjes en kalfjes is wezenlijk voor de
onderlinge band.

Wil je een keer meedoen met ‘digitaal koffiedrinken’? Houd
de nieuwsbrieven van de Martiniwijkgemeente en De
Open Hof in de gaten. Maar we moeten eerlijk zijn, eris
ook een nadeel: je moet zelf voor de koffie zorgen.




Muziek in de kerk

Tekst: Rita Bakker Beeld: internet

Drie digitale lunchconcerten in de Koningkerk
In samenwerking met Jérn Boysen, docent aan het Utrechts conservatorium en leider van het Haagse Barokgezelschap
‘Musica Antica; klinkt er de komende maanden weer muziek in de Koningkerk.

De concerten worden georganiseerd op de zondagmorgen, zonder publiek en beginnen om 12.00 uur,
U kunt de concerten live volgen via www.kerkomroep.nl (vervolgens invullen ‘Koningkerk Voorburg' of eerst ‘Voorburg
en dan aanklikken Koningkerk). Na afloop van de concerten zijn ze ook te beluisteren via onze eigen website

www.muziekindekoningkerk.nl.

Zondag 28 maart

Passieconcert met Bach en Charpentier door Voci d 'Altrove en KirstConsort.

Zondag 25 april

Op het programma staat een compositie van 1.S. Bach, een arrangement van Clara Sawada van een werk van C.PE. Bach

en een muziekstuk van FJ. Haydn.

Zondag 30 mei
Andrew Wright verzorgt een pianoconcert.

Het Martini Ensemble heeft plek voor 2 sopranen, 1 alt en 1 tenor

Dat je in deze tijd van corona niet aan zingen denkt is heel
begrijpelijk. Maar...... ik kan me ook indenken dat je soms
al plannen maakt voor ‘straks’. Even er tussen uit? Weer
naar een museum gaan of iets anders? Of toch zin om weer
te gaan zingen?!! Weet dan dat bij het Martini
Ensemble de deur open staat voor meerdere
nieuwe leden: 2 sopranen, 1 alten 1 tenor.

« Het Martini Ensemble uit Voorburg is een koor
van 12 zangers onder leiding van Jeroen
Bosman. Met 3 zangers per stemsoort ben

je echt één van de 12 steunpilaren van het
koor.

» We hebben een breed repertoire. We zingen
muziek uit allerlei stijlperioden, in verschillende
talen en zowel wereldlijke als geestelijke muziek. Jeroen, de
dirigent, doet voorstellen voor muziekstukken en nodigt
ook regelmatig de koorleden uit om met voorstellen te
komen.

- We repeteren om de week op zondagavond tussen 20.00
en 22.00 uur in De Voorhof van de Oude Kerk in Voorburg.
Je bent dus niet elke week op zondagavond bezet.

- Met twee weken tussen de repetities is het wel de
bedoeling dat we thuis de noten instuderen. In de
repetities kunnen we dan op die basis verder werken. Het is

Evensong Oude Kerk

wel handig als je noten kunt lezen en thuis

mogelijkheden hebt om de muziek in te studeren. Voor wie
dat prettig vindt, verzorgt Jeroen ingespeelde opnamen
van de verschillende zangstemmen. Dat helpt weer bij het
oefenen,

sy jaar een Vesperdienst op in de Voorburgse Oude
* Kerk en gaven we af en toe een concert. De

. afgelopen tijd heeft het oefenen stilgelegen; nu
houden we via de app en de e-mail contact met
= elkaar. Jeroen gaat met een van zijn andere koren
oefenen via internet en misschien gaan we dat
daarna ook eens proberen. We'll see.

« Of en wanneer wij bij elkaar mogen komen om
te zingen, is nog even afwachten. In 2022 bestaat het
Martini Ensemble 30 jaar. Dat lustrum kan 'straks’ een
mooie mijlpaal zijn om met de nieuwe groep naar toe te
werken,

Welkom!

Heb je interesse en zou je een keer vrijblijvend willen
kennismaken en meezingen in een repetitie? Of heb je nog
vragen? Kom in actie en neem contact op met Rita Bakker.
E: rbakker201@gmail.com, T: 06-18 93 69 26 (cok
whatsapp). Zij is lid van het Martini Ensemble en heet je
alvast van harte welkom!

Na de Evensong van 14 maart staat de volgende uitzending gepland voor zaterdag 17 april 16.30 uur,

m.m.v, Capella Musica Aeterna, o.l.v. Hans Houtman,
23

« Totdat corona kwam luisterden we twee keer per

Muziek in de kerk



Phila Heeswijk

ew

Samen een wandeling maken en aandacht besteden aan alle bussen, treinen en vrachtwagens die je onderweg
tegenkomt, is niet direct datgene waaraan je denkt bij een Bijbelclub. Toch maakte ik het afgelopen week mee. Op

uitnodiging van Jaap Vijfvinkel ging ik mee wandelen met een bewoner van Phila Heeswijk.

Tekst: Jeanette Verwoerd Beeld: internet en J. Vijfvinkel

aconie-interv
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Bijbelclub

In het woonzorgcentrum Phila Heeswijk wonen, op 3 etages

van elk 9 woningen, mensen met een verstandelijke
beperking. Zo'n 6 jaar geleden kwam er een verzoek bij ds.
Els van der Wolf om catechese te verzorgen voor de
bewoners. En zo is de tweewekelijkse Bijbelclub, zoals het
door de deelnemers wordt genoemd, ontstaan. Naast ds.
Els van der Wolf zijn Quirine Feijen en Jaap Vijfvinkel bij
deze bijeenkomsten betrokken.

Op de vraag hoe zo'n bijeenkomst eruit ziet, vertelt Jaap
enthousiast: 'we zingen veel, er is aandacht voor elkaar,
iedereen kan zijn zegje doen en er is een Bijbelverhaal. Ook
bidden we samen en elke deelnemer draagt gebedspunten
aan'. De groep bestaat uit zo'n 10-14 deelnemers, allemaal
met een verschillende achtergrond en karakter.

Volgens Jaap is Kerst echt het hoogtepunt van het jaar: 'we
hebben dan een viering in de Oude Kerk, ds. Els is erbij in
haar toga en de familie van de deelnemers wordt
uitgenodigd. Een feestelijke viering, waaraan elke
deelnemer een bijdrage levert. Ze doen eigenlijk alles in de
viering zelf".

Karakters

De eigenheid van elke deelnemer is voor Jaap het mooie
van deze groep. Eén van de deelnemers noemt
bijvoorbeeld altijd de namen van medebewoners die zijn
overleden. Jaap: 'hij zet voor de Bijbelclub de foto's van hen
op de tafel met een rozenkrans en Mariabeeld. Voor hem is
het belangrijk dat we hen niet vergeten. Voor een andere
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deelnemer zijn de liedjes van meester Richard erg
belangrijk. Maar vooral belangrijk is dat het gezellig is en
dat de deelnemers er wat aan hebben, samen koffiedrinken
hoort er helemaal bij'. Jaap heeft ontdekt dat één van de
deelnemers een maand ouder is dan hijzelf.

Jaap: 'het klinkt misschien vreemd, maar dat schept een
soort band. Leven met een beperking had mij ook kunnen
overkomen, persoonlijke aandacht en iemand die met me
op wil trekken, zou ik dan fijn hebben gevonden. Elk mens
heeft hier behoefte aan'.

Wandelen

De coronamaatregelen hebben helaas veel impact op de
Bijbelclub. Jaap vertelt: 'we kunnen al lange tijd niet op
bezoek in Phila Heeswijk en geen Bijbelclub houden. We
hebben allemaal te maken met de gevolgen van de
maatregelen, maar je merkt dat dit voor de oudere
bewoners die met pensioen zijn extra ingrijpend is. Geen
dagbesteding of werk meer, geen bezoek mogelijk en
weinig activiteiten buitenshuis. Sinds kort gaan we daarom
elke donderdag wandelen met de deelnemers van de

Bijbelclub. Eén op €én, omdat een groepswandeling niet
mogelijk is door de maatregelen. Maar juist de één op één
wandeling maakt dat je meer persoonlijke aandacht kan
geven en de route en snelheid van de wandeling kan

afstemmen op de wensen van de deelnemer’.



Collecten en projecten

Collecten in de periode 26 maart - 14 mei

{7 zondagen, 1 extra collecte voor het Paasproject)

Ter vervanging van de gebruikelijke twee collecten tijdens
de zondagse vieringen is ons verzoek om uw collectegeld
voor deze periode in één bedrag te storten onder
vermelding van 'Collecten tijdens Corona’ Voor de
zogenaamde eerste - en tweede collecte zijn de
navolgende rekeningen beschikbaar:

- Voor Diaconale collecten:

Diaconie Protestantse Gemeente NL27 INGB 0000 2619 19;

» Voor 'plaatselijke kerkelijke doeleinden':

Protestantse Gemeente Voorburg NLB7 ABNA 0516 6115 85.

Alvast onze dank voor uw medewerking.
Jan Hendriks, Penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters

28 maart Open Doors en 5t. De Haven
Ondersteuning voor Christenen die om hun geloof worden
vervolgd (www.opendoors.nl) en een extra Paascollecte
bestemd voor de Stichting De Haven in Den Haag, als
bijdrage in de inrichting van een nieuwe huiskamer voor
het maatschappelijk werk onder prostituees, met onder
andere een uitstapprogramma.

4 april Jong Protestant
Ondersteuning van plaatselijk jeugdwerk in het hele land,
met creatieve werkvormen.

11 april Ouderenwerk

Ondersteuning oudere gemeenteleden met bezoekwerk,
bustochten, ontmoetingsdagen, vakantiewerk, ocogst- en
paasgroeten.

18 april Voedselbank, St. Buren

De voedselbank verzorgt voedselpakketten voor personen
die onvoldoende middelen hebben om alles te zelf te
kopen.

25 april Wijkdiaconie
Voor individuele steun, kerk & buurt, activiteiten voor cude-
ren, buurtorganisaties en andere plaatselijke activiteiten.

2 mei Financiéle Nood
Ondersteuning van mensen in financiéle nood met giften en
leningen.

9 mei Pauluskerk
Ondersteuning van een laagdrempelig diaconaal centrum in
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hartje Rotterdam met praktische hulp (nachtopvang, maat-
schappelijke/medische/juridische hulp, kledingwinkel e.d.).

Opbrengst Diaconale collecten

Sinds de vorige editie van PROEF! heeft de diaconie aan
collectegelden ontvangen (25 jan t/m 28 feb): € 3.044,-.
In deze periode droeg de diaconie in totaal € 2.408,- af:
Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg € 600,-,
Stichting Vrienden van De Hoop € 608,-, Mission Aviation
Fellowship € 600,- en Werelddiaconaat € 600,-.

Alle gulle gevers van harte bedankt voor uw bijdragen.

Maaltijdproject Kerk en Buurt

In samenwerking met het wijkcentrum worden vanuit de
Koningkerk wekelijks maaltijden gedistribueerd voor hen
die op grond van leeftijd of financiéle positie extra
aandacht kunnen gebruiken. Het betreft wekelijks ruim 30
maaltijden. Contactperscon: Houw The

(E: dhthe@xs4all.nl; T: (070) 386 11 35).

Biologische groentepakketten

De Koningkerk fungeert als afhaalpunt voor de Stichting
Lekker Nassth. Wekelijks wordt er door deze Stichting een
biologisch groentepakket samengesteld en afgenomen hij
lokale boeren. De stichting functioneert zonder
winstoogmerk.

Het groentepakket is divers van samenstelling en biedt
voldoende groenten voor een week voor 2 personen. De
kostprijs is € 12,50. We proberen als ‘groene’ kerk -ook voor
diaconale doeleinden- een distributiepunt op te starten.
Wie geinteresseerd is om (periodiek) een groentepakket af
te nemen, sturen we gaarne informatie over de inhoud van
het pakket toe. Contactpersoon: Jan Hendriks

(E: kkhendriks@live.nl; M: 06 38 92 63 44),

Jaarrekening 2020

De jaarrekening van de diaconie is in concept gereed. Vanaf
dinsdag 6 april ligt de jaarrekening ter inzage voor onze
gemeenteleden. Een exemplaar kunt u meenemen van
achterin de kerk of opvragen via het kerkelijk bureau.

In het volgende nummer van PROEF! besteden wij in
samenhang met de publicatie van het jaarverslag vanuit
het secretarieel jaaroverzicht aandacht aan de activiteiten
van de diaconie en het project voor 'nieuwe initiatieven.

Jan Hendriks, Penningmeester Diaconie

iaconie

D



Elan bij werken aan
PGV toekomstbestendig

n]ets doen, komen we binnen een jaar of acht in grote financiéle problemen. Begin oktober is hierover de gemeente
1_!}:&9:1 nieuwsbrief geinformeerd. In drie werkgroepen -samengesteld uit gemeenteleden van beide wijkgemeenten-
worden analyses gemaakt en verschillende scenario’s uitgewerkt. Onlangs was er een boeiende (digitale) ontmoeting

PGV toekomstbestendig

Dilemma’s

Groep 1, die zich bezighoudt met de vraag 'wat voor
im!i{ willen we zijn?, heeft vijf verschillende scenario's
_ti_ftgewerkt_ Deze scenario’s verhouden zich qua
‘kérk-zijn vooral met de bestaande vormen.
Bijeenkomen rond het Woord van God op een fysieke
plek wordt cruciaal geacht. Dat geeft direct een
dilemma. Gaan we uit van varianten op het bestaande
of slaan we nieuwe wegen in?

De groep financién (3) heeft interessant
vergelijkingsmateriaal boven tafel gehaald. Volgens
een zogenaamde ‘benchmark’ is de gemiddelde
bijdrage voor kerkbalans in de PGV 30 euro lager dan in de
rest van de PKN (140/170 euro). Ock geven we behoorlijk
meer uit aan ‘overige kosten: we zitten vergelijkenderwijs te
ruim in onze facilitaire jas. Wat er ook uit dit traject komt, we
zullen moeten gaan werken aan het financieel bewustzijn.
Hoe kunnen we het geefgedrag beinvloeden? Hier liggen
kansen! Deze vergelijking levert twee dilemma’s op. Door te
bezuinigen {wat nu al gebeurt!} en de inkomsten van
kerkbalans te vergroten (wat nu ook al gebeurt!) wordt het
begrotingskort minder groot. Daarmee 'kopen we tijd.
Gebruiken we die tijd of gaan we direct toekomstbestendige
keuzes maken? Als we facilitair op een te grote voet lijken te
leven, komen er wellicht meer taken bij vrijwilligers terecht.
Maar zijn die voldoende beschikbaar? Hoe gaan we daar mee
om?

De groep gebouwen (2] is tot de conclusie gekomen dat het
voor de lange termijn geen optie lijkt om op de huidige voet
verder te gaan. We lijken niet te ontkomen aan andere
beheersvormen (stichting?) en functieverbreding van onze
kerkgebouwen. Welke kansen geeft een samenwerking met
de diaconie?

Daarnaast is er ook gekeken naar het verlies per
wijkgemeente. Dan blijkt er een behoorlijke verschil te
bestaan tussen de Martiniwijkgemeente en De Open Hof
(verhouding 70%-30%). Dit is goed te verklaren vanuit de
(verhuur)mogelijkheden van het kerkgebouw en de relatief
hoge kosten die horen bij een monumentaal kerkgebouw.
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tussen de voorzitters en de stuurgroep om tussentijds uitkomsten te delen. Voorlopig zijn er meer vragen dan
antwoorden, meer dilemma’s dan oplossingen. Een aantal dilemma’s willen we graag met u delen.

Elan en liefde voor de kerk
Er klonk ook een hartenkreet: 'We moeten nog meer helder

krijgen wat voor kerk we willen zijn in de toekomst en van
daaruit keuzes maken. Kostenreductie alleen kan het

antwoord niet zijn.! Hopelijk kunnen we op korte termijn als
werkgroepen een keer fysiek bij elkaar komen om deze vraag
te bespreken. Waarbij we ons ook de geestelijke vraag stellen:
wat is onze roeping als PGV van Godswege voor de toekomst?

We staan voor een grote uitdaging. Wellicht moeten we
ingrijpende keuzes aan onze gemeenteleden voorleggen.
Maar gegeven de enthousiaste sfeer, het onderlinge
vertrouwen en de vele goede ideeén in de werkgroepen,
daarbij geinspireerd door Gods goede Geest, geloven we dat
we tot iets goeds zullen komen. Het raakt ons als stuurgroep
dat er in de werkgroepen zoveel elan en liefde voor de kerk
aanwezig is.

We zullen u blijven infomeren over deze reis naar de
toekamst. En zien uit naar het moment dat we elkaar als
gemeenteleden in levenden lijve kunnen ontmoeten rond dit
proces.

Stuurgroep PGV toekomstbestendig,

Bruun Feijen, Dirma Redelijkheid (wijkvoorzitters),

Maurits Assink (vz CvK), TeunisJan van Varik (penningm. CvK)
en ds. Jan van der Wolf (wnd vz AK)



ledere zondag!

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’
Het wordt Pasen. De afgelopen tijd hebben we ons beziggehouden met barmhartigheid. We zagen hoe Jezus barmhartig
is en spiegelden ons eigen leven daaraan. En nu gaan we Pasen vieren. Jezus leeft. Hij is opgestaan en wij mogen met
Hem opstaan. Het licht van Pasen schijnt en kleurt ook de zondagen na het paasfeest.

Oude Kerk, Martiniwijkgemeente Koningkerk, De Open Hof

Vieringen Goede Week Vieringen Goede Week

Omdat we door de maatregelen al heel lang het Avond- Het gaat ook dit jaar anders dan anders, vanwege de
maal niet hebben gevierd, gaan we dat doen in de Goede coronamaatregelen. Er zijn twee identieke

Week. Op maandag, dinsdag en woensdag om 19.00 uur is Passiediensten, één op Witte Donderdag en €én op

er een identieke Passievesper met Brood en Wijn. Deze Goede Vrijdag, beide van 19.30-20.15 uur. We vieren
diensten worden niet gestreamd en duren maximaal een geen Avondmaal. Het zijn bezinnende diensten. We
uur. Ook op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is er een komen samen en staan stil bij het lijden en sterven van
viering (om 19.00 uur vanwege de avondklok), met Jezus. Op Stille Zaterdag is er geen kerkdienst. Op
meditatie en Avondmaal, deze worden wel gestreamd. Op Paasmorgen zijn er twee kerkdiensten, één om 10.00
Stille Zaterdag is er geen viering. Op eerste Paasdag zijn er uur en €én om 11.30 uur. De diensten duren drie

twee diensten: een om 9.30 uur en een om 11.00 uur. Ock kwartier. Dat betekent dat we in de Goede Week veel
voor de diensten in de Goede Week kunt u worden mensen kunnen ontvangen maar dat er misschien niet
uitgenodigd door middel van het systeem van kerktijd.nl. voor iedereen plek is in de dienst naar keuze. Wij hopen
Kijk op de website van de Oude Kerk en houd de op begrip. Ons uitnodigteam doet er alles aan om de
nieuwsbrieven in de gaten voor informatie daarover! beschikbare plaatsen zo goed mogelijk te verdelen.

Uiteraard zijn de diensten ook online te volgen.
Kerkdienst meebeleven?

In de diensten ontvangen we op moment van schrijven 30 Kerkdienst meebeleven?

kerkgangers. We hopen vanaf Pasen de dubbele diensten Op dit moment nodigen we voor iedere kerkdienst 30
(9.30 en 11.00 uur) weer op te pakken. Geef eenmalig aan kerkgangers uit, naast de medewerkers en vier zangers.
dat u voor diensten uitgenodigd wilt worden als u dat nog Wil je ook uitgenodigd worden, meld dat dan bij

niet eerder had gedaan. Dit kan via de aanmeldknop op de deopenhofkerkdiensten@gmail.com of bel met Bruun
website van de Oude Kerk. U wordt per e-mail uitgenodigd Feijen, T: (070) 387 54 44 . Kinderoppas voor de kleintjes
voor een dienst; de uitnodiging kunt u dan vervolgens is op afroep, melden bij aanmelding. De

accepteren of afwijzen. Vragen over het aanmelden? Bel 06 Koningskinderen komen eens per maand bij elkaar, 28
27 33 89 02. De kinderdienst en creche starten wanneer maart en 24 april. Contactpersoon: Diede Bal,

ook de BSO's open gaan. Op dit moment is nog niet diedebal@gmail.com.

duidelijk wanneer dat is. De tieners komen weer samen, Je kunt ook thuis de dienst meebeleven, om 10.00 uur's
meer info hierover bij Maaike Snoep, E: maaikemartha@ morgens of op een later tijdstip. Kijk op

hotmail.com. Thuis de dienst meebeleven? Kijk op www.kerkomroep.nl bij Koningkerk Voorburg.

www .kerkdienstgemist.nl of op www.kerkomroep.nl.

Wie leidt de kerkdienst? Wie leidt de kerkdienst?

28 maart  ds. Leneke Marchand (Palmzondag) 28 maart  ds. Els van der Wolf-Kox, Palmzondag
29/30/31 maart, 19.00 uur ds. Giel Schormans/ds. Leneke 1 april 19.30 Passiedienst, ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Marchand (Passievespers met HA) 2 april 19.30 Passiedienst, ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
1 april 19.00 ds. Giel Schormans (Witte Donderd, HA) 4 april Pasen, ds. Jan en Els van der Wolf-Kox

2 april 19.00 ds. Leneke Marchand (Goede Vrijdag) 11 april ds. B. M. H. van Drongelen, Amstelveen

4 april ds. Giel Schormans (Pasen) 18 april ds. H. de Leede, Amersfoort

11 april ds. AM. Verbaan- van den Heuvel, Ermelo 25 april ds. Jan van der Wolf

18 april ds. Leneke Marchand 2 mei ds. Els van der Wolf-Kox

25 april ds. Giel Schormans 9 mei ds. Jan van der Wolf

2 mei ds. Leneke Marchand 13 mei gezamenlijke Hemelvaartsdienst

9 mei ds. Leneke Marchand in de Oude Kerk

13 mei ds. Sterrenburg, gez. Hemelvaartsdienst 16 mei ds. Els van der Wolf-Kox

16 mei ds. Jan van der Wolf
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Kerkdiensten



Als je de draad
kwijt bent,
vertrouw er dan
op dat God alle
touwtjes in
handen heeft




