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Urban knitting

ZANGFIET

Hier mag je officies!
(mee) zingen op de fiets!

Geen vreemde pauzes
meer in je liedje omdat
er iemand langs fietst!
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Verkiezing kerkblad van het jaar

PROEF! heeft reeds nu, na 1 jaar, meegedaan aan de
verkiezing voor 'Kerkblad
van het jaar’ vanuit uitgever
De Zalige Zalm. In deze

ms-Katholieke huize.
OEF! is gegindigd als
mmer 3. De jury bestond
theologen, waaronder
loge des vaderlands'
tine Leene, de eerste
welijke predikante van
ereformeerde Kerk
emaakt te Hattem. Het

e juryrapport vindt u hier: : 3
L‘ A

http si//www.youtube.com/watch?v=I91QvVo_g-w

Hierbij ook de QR-code (‘Quick Response
code’) naar de video over de prijs voor
PROEF!

Met de juiste app kunt u hem scannen met
uw telefoon. U krijgt dan direct de video te
zien. Voor als u dit nog nooit heeft gedaan zie
https://www.seniorweb.nl/tip/gr-code-scannen.

Enkele punten uit het juryrapport:

'Het is een kerkblad dat uit z'n voegen barst van de hoop.
Van begin tot eind brengt het in woord en beeld licht in de
duisternis’

'‘Daarnaast legt PROEF! op allerlei manieren verbinding:
tussen de leden van 2 wijkgemeentes onderling'

'Veel aandacht is er in het blad voor wat zich in de
samenleving, dichtbij en veraf, afspeelt’

‘Verbinding is er ook tussen de verschillende generaties. Op
een creatieve manier is ruimte gemaakt voor de ervaringen
van de jeugd in coronatijd’

"Tot slot waren we gecharmeerd van een originele, typisch
protestantse rubriek waarin je kunt kennismaken met een
gemeentelid: Het pepermuntje’

L]
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam Voorburg ""’\.J"’
De Vrouw en Geloof groep kon in 2021 nog niet bij elkaar komen. Of we in mei het seizoen kunnen afsluiten “‘ ;',
is nog onzeker. De kerngroep blijft natuurlijk optimistisch, maar moet ook de realiteit onder ogen zien.

Nu veel deelnemers van de kringen inmiddels gevaccineerd zijn, of dat binnenkort worden, zitten echte ontmoetingen er
over een poosje misschien weer in. Die mogelijkheid stemt tot grote vreugde en dankbaarheid, want wat wordt daarnaar
verlangd. Mocht het misschien toch mogelijk zijn op 19 mei een bijeenkomst te organiseren, dan krijgen de deelnemers
daarvan persoonlijk bericht in de vorm van een uitnodiging per e-mail of per post. Na aanmelding volgt dan nog een
bevestiging.

Als een bijeenkomst als groep voor de zomer niet mogelijk is, dan blijft gelukkig de mogelijkheid elkaar te bellen of te
schrijven. Hoewel dat altijd minder is dan een ochtend bij elkaar komen onder het genot van een kopje koffie of thee en
een goed gesprek. Houd moed, houd contact met elkaar en blijf hopen op betere tijden.

Namens de kerngroep van het Vrouwenwerk, Marianne Pompert en Plony Korving-Harteveld

toen de organisaties

De HGJB bestaat 110 jaar

Al 110 jaar zet de HGJB zich in voor jongeren en hun
gemeente. Dit jubileum wil de jeugdorganisatie niet
zomaar voorbij laten gaan. Daarom brengt de HGJB een
jubileummagazine uit met verhalen over de afgelopen
jaren, waaronder een interview met Adrian Roest (5ela) en
Tiemen Westerduin. Het magazine verschijnt eind april en
is gratis te bestellen op HGJB.nl/110.

Speciaal magazine #Daaromzijnwekerk

‘In 2020 raakte de kerk de vanzelfsprekendheid voorbij,
maar de maakbaarheid nog niet! Het was €én van de
stellingen die een predikant de GZB, HGJB en |ZB aanreikte

Samen geloven  ctartten met de campagne

in de kerk van nu #daaromzijnwekerk. In

deze bijzondere periode

zijn de drie bonden op
verschillende manieren bezig geweest met de vraag: wat is
nu de kern van kerk-zijn als het erop aankomt? In een
speciaal magazine hebben ze de gemaakte materialen voor
de campagne #daaromzijnwekerk verwerkt.
In het blad van de GZB, HGJB en IZB staan inspirerende
artikelen van diverse predikanten en reacties uit het land.
Bestel het magazine nu voor jezelf of om uit te delen op je
Bijbelkring of in de gemeente op: daaromzijnwekerk.nl
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'Het pepermuntje’

Een leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We

elkaar af.

: Arie-Jan van 't Zelfde Beeld: eigen foto

Arie-Jan van 't Zelfde : Martini Gemeente

Hoe ben je in de Martinigemeente terecht

gekomen?

Ik ben Arie-Jan van 't Zelfde en net 40 (ja, daar moet ik nog
wat aan wennen...}, vader van Maé (7 jaar) en al zo'n 16 jaar
samen met Trijnke. Wij zijn in 2006 in oud Rijswijk terecht
gekomen en vanaf april de eerste bewoners van de
Binckhorst (net Den Haag). Drie jaar geleden zijn we via
onze dochter in de Martinigemeente terecht gekomen. Zij
wilde een keer op zondag naar de kerk waar ze ook met
haar school — de Groenschool — voor vieringen naartoe
gaat. Deze eerste ontmoeting is zo goed bevallen dat we
eigenlijk niet meer zijn weggaan.

Wat doe je door de week?
Mijn werkdagen vullen zich met het wel en wee van de
Belastingdienst. Ik werk voor het Ministerie van Financién
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tonen verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze
tafetterubriek willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer
rbonden. 'Het pepermuntje’ is de ene maand in de Martinigemeente, de keer erop in De Open Hof, en zo wisselt

op de scheidslijn tussen beleidsmakers en de
Belastingdienst als grote uitvoeringsorganisatie. Een mooie
en intense omgeving waar ik probeer een bijdrage te
leveren aan een beter functionerende overheid.

Waarom is de zondag anders voor jou?

De zondag is voor mij steeds meer de dag om helemaal op
adem te komen. Op een goede zondag kijk je heel anders
tegen de wereld aan. Alleen al door letterlijk de ruimte van
de kerk in te stappen. Hopelijk mogen we snel weer iedere
zondag naar de kerk.

Wanneer is een zondag een fijne dag geweest?
Met wie zou je een zondagmiddag door willen
brengen?

Als ik m’'n Duits op het juiste niveau weet te krijgen wil ik
graag een zondagmiddag doorbrengen met Angela
Merkel. Als leider vind ik haar een heel boeiend persoon
waar veel van valt te leren, vooral als je te maken krijgt met
(morele) dilemma’s en ingewikkelde vraagstukken. Ik denk
dat pas na haar afscheid merkbaar wordt wat haar
leiderschapsstijl heeft betekend.

Welke figuur in de Bijbel inspireert jou het

meest?

De Bijbel staat vol inspirerende figuren, Jezus voorop.
Paulus vind ik steeds boeiender. Zijn energie en werkkracht
moet enorm zijn geweest. Maar vooral zijn denkkracht,
inzicht en doorvertaling van het evangelie vind ik heel
inspirerend.

Voor wie of wat zouden we eens (of meer)
moeten bidden?
Ik vind het belangrijk om te blijven bidden voor de kerk.

Voor inzicht, moed en lef om het goede te doen en trouw
te blijven aan het evangelie.

De volgende keer
In de volgende editie gaat het pepermuntje naar Aart
Kooijman van De Open Hof gemeente.



Geen kerk voorbij

Vrede-to-go

door ds. Jan van der Wolf /

Zorgvuldig

In de vakantie kan ik geen kerk voorbij lopen zonder er binnen
te gaan. Waarom eigenlijk? Wat zoek ik er? Tijdens een !
wandeling passeren we Holset. Een dorpje in de Limburgse
heuvels tussen Vaals en Vijlen. We zijn toe aan een koffie-to-go.
Tegenover de uitspanning bevindt zich een kerkje. De deur is
open en uiteraard ga ik naar binnen. Het zonlicht, schijnend
door de gebrandschilderde ramen, creéert kleurige moza’fé%lken
op de vloer. In een zijkapel staat een bos met zorgvuldig
geschikte bloemen. Er spreekt zorg uit. Uiteraard is er .
gelegenheid om een kaarsje aan te steken. |k loop naar voreb.
Vlak voor het liturgisch centrum, het ‘altaar’, staat een Iezena'alr.
Op een A4-tje, gestoken in een plastic hoesje, valtin \
gekalligrafreerde letters te lezen: \

De parochiegemeenschap heet U welkom.

Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie antmoedigd is.
Hier is geloof voor wie twijfelt

Hier ben je verwacht zoals je bent.
Want God heeft op jou gewacht.

Sta even stil,

bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem in het verleden van dit huis,

je eigen nieuwe begin.

Sluit even je ogen, word even stil.
Misschien hoor je de echo van Gods woord.

Ga even zitten,

hol ook hier jezelf niet voorbij.

Vouw je handen, open je hart.

Bid en als je dat niet kan,

ga dan toch naar je huis met onze groet:
‘Vrede en alle goeds!

Verklaring?

Vormen deze woorden een verklaring voor de
aantrekkingskracht die kerken en kapellen op mij uitoefenen? In
ieder geval werkte het Godshuis van Holset als een vrede-to-go.

f

-f.

Geraakt



Houd moed, heb lief

terugblikken op een jaar met gel.oof hoop en liefde

M\

Tekst: Eva Brussaard, Beeld: Eva Brussaard, Arjan & Adriénne van Mourik

‘Houd moed, heb lief. Een stil gesprek
ﬁt zouden zomaar woor- | Ik vind het een mooie, korte en

‘den uit de Bijbel kunnen krachtige tekst..
3Nog steeds is het belangrijk om

Zijn, maar ze komen uit
‘een gedicht van de zo iets positiefs naar buiten te

1 = i -
Bl:gaechtse dichter Ingmar laten zien. Je ziet en ontmoet
; minder mensen, maar wanneer je .

tze. Het gedicht zelf
ﬂ%gt de titel 'Gedicht hem ergens ziet hangen, geeft
%r op een bouwschut- dat een verbindend gevoel. Dan
' voelen de woorden als een stil

Een opsteker
‘De dochter van de overbuur-

man, dienstbaar als mantel-
zorger, vertelde dat ze kracht
haalt uit de tekst wanneer ze
langsloopt. Dat vond ik mooi
om te horen. Dat is ook de

ting’ en is geschreven om
'yxssanten een hart onder | 9esprek metde ander.
sﬂ riem te steken. De — Adriénne van Mourik
woorden ‘houd moed,
.;ﬁeb lief’ prijken tegen-
‘woordig op de zijgevel
_ 'van een huis op de Leid-
| sche Rijn in Utrecht, maar
) zijn een nieuw leven gaan
leiden op ansichtkaarten
Y en vlaggen in de campag-
j nes van verschillende

bedoeling van de poster, dat
hij werkt als een soort
opsteker. - Jolanda Groot

Protestantse gemeenten
in Nederland. Deze woor-
den, die los van elkaar zo
vaak in de Bijbel voorko-
men, passen dan ook bij
de christelijke levenshou-
ding van geloof, hoop en
liefde. Alweer een jaar ge-
leden, rond Pinksteren,
deelden vertegenwoor-
digers van de Oude Kerk
en de Franse Kerk ter be-
moediging aan zo'n 120
ondernemers in het Huy-
genskwartier pioenrozen
en kaarten uit. Gelijktijdig
ontstonden telefooncir-
kels, gingen er tekeningen
van de kinderen naar de
oudere gemeenteleden en
verspreidden de rode
kaarten zich door Voor-
burg. Na een jaar van
coronatesten, vacinaties

Een levensvisie
‘Ik heb leuke reacties gehad van
andere flatbewoners, al leken
sommige het toch een lastige
tekst te vinden. Ik ben een grote
optimist en ik ben er van
overtuigd dat je altijd moet
geloven dat het weer goed komt.

In de oorlog was dat iets waar je
Een reminder bij thuiskomst

'k vind het een mooie tekst. De

in moest blijven geloven en ook
in deze pandemie moet je erop
vertrouwen dat God helpt.

- Aad de Graaf

woorden roepen op om te geloven
dat het weer goed komt, zonder al
te evangeliserend te zijn. De poster
hangt op het raam vlakbij de
voordeur en is vooral goed te zien
voor bezoekers. ‘lk heb geen vragen
of reacties gehad van de mensen die
op bezoek kwamen. De tekst hangt
er misschien ook wel voor mezelf, als

en digitale kerkdiensten
zijn de bemoedigende
woorden nog steeds in
verschillende ramen te
vinden.

een soort reminder bij thuiskomst!
- Edith de Koning




Urban knitting

of 'wildbreien' is een vorm van tijdelijke street art waarbij personen lapjes in of aan elkaar haken, breien of naaien
en die vervolgens door de stad verspreiden. Het idee is om publieke objecten te versieren, personaliseren en
mooier te maken met de kleurrijke breiwerken. Dit jaar ook bij de Koningkerk.

Tekst: llona Silvius, Beeld: Jan van der Wolf

De Paasboom

Zoals velen van jullie weten ben ik vanaf het begin van de Hoeveel lapjes zijn het eigenlijk.......7
coronatijd bezig met de vraag: ‘Wat kunnen wij doenin de Raad het maar.......

kerk en daarbuiten om mensen te verbinden binnen alle Het antwoord mag in de brievenbus
beperkingen?’ Ik heb zelf veel behoefte aan deze van de kerktuin. Degene die er het
verbinding om energie op te bouwen die ik nodig heb in dichtst bij zit, krijgt een leuke

mijn soms pittige thuissituatie. attentie.

Sjaals voor het Leger des Heils

Na de kerststal had ik in Pijnacker de kerstboom gezien, die
ze daar met vereende krachten gemaakt hebben van
gehaakte en gebreide vierkantjes. Dit leek mij wel iets voor
Pasen. Het feest van opstanding. Eerst is de tuin leeg en
kaal en daar ontstaat door de inspanning van vele mensen
een mooie kleurrijke boom. Het was spannend. Hoeveel
mensen gaan er mee doen? Stel dat niemand meedoet.
Wat als er heel veel lapjes komen, krijgen we ze dan op tijd
aan elkaar? Wat doen we met de lapjes als de boom
afgebroken is?

In overleg met verschillende mensen uit onze gemeente,
kwamen we op de sjaals voor het Leger des Heils. Inmiddels
zouden het ook dekens voor een ander goed doel kunnen
worden.

Inktvlek

Het werkte als een inktvlek. Mensen zagen andere mensen
haken en breien en hele gezinnen deden mee. Ik vond lieve
briefjes van mensen uit de wijk, die het heel leuk vonden
om mee te doen. Er kwam een vraag of er misschien toch
weer een creaclub moet komen in de Koningkerk zoals

vroeger onder leiding van Ali Stolk. De Oude Kerk, verzorgingshuizen en vele andere mensen
haakten of breiden mee. |k had gelukkig inmiddels Anja
Meeuse die mij hielp met de uitvoering en het aan elkaar
naaien van de lapjes. Naast haar nog ontzettend veel
kanjers die zich hebben ingezet om de paasboom tot een
succes te maken.

Het 'klusteam'

Het opbouwen is gelukt met de hulp van Jan Hendriks en
de groep die inmiddels na het maken van de kerststal te
boek staat als 'het klusteam' Kortom: inspirerend,
opwekkend, maar vooral ook ontzettend gezellig.
Bedankt iedereen!

llona Silvius



Op zondag 23 mei vieren we Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Jezus is naar de hemel gegaan, maar Hij laat
ons niet alleen. Er komt van Godswege een andere Helper die altijd bij ons is: de Heilige Geest. Wie of wat is die
Geest? Hoe moet je je de Geest voorstellen? Met zeven beelden, uit de Bijbel, helpen we je een eindje op weg.

Tekst: ds. Els van der Wolf-Kox Beeld: ds. Jan van der Wolf

De kleur van Pinksteren is rood, de kleur van vuur. In
Handelingen 2 lezen we dat de leerlingen de Heilige Geest
krijgen. Ze zien iets dat op vuur lijkt, wat zich verdeelt in
vlammen en op iedereen neerkomt. Vuur is in de Bijbel
een teken van Gods aanwezigheid. Denk maar aan Mozes
die God ontmoet in bij de brandende braambos (Exodus
3:1-6). Vuur staat cok voor warmte en elan. ‘Laat uw
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door
de Geest en dien de Heer, zegt Paulus {(Romeinen 12:11).

wina

Bij de komst van de Heilige Geest is er niet alleen vuur,
maar ook ‘een vreemd geluid alsof het hard begon te
waaien, overal in het huis’ (Handelingen 2:2). De Geest laat
een frisse wind waaien in je huis, je leven, je kerk en zet
mensen in beweging, Wind is onzichtbaar, net als de
Heilige Geest. Maar je ziet wel wat de wind uitwerkt. Zo is
het ook met Gods Geest. Overal waar mensen God
liefhebben, Jezus navolgen, het goede doen, daar is de
Heilige Geest aan het werk.

A Jd
£

P o

De Geest is ook de adem van God. In de taal van de Bijbel
zijn adem en wind vertalingen van hetzelfde woord.
Adem heeft met levenskracht te maken. In het begin

maakt God de mens van aarde, blaast de adem in zijn
neus en dan gaat de mens leven (Genesis 2:7). De Heilige
Geest is de levensadem in ieder mens. Zo bezien is er
zonder Gods Geest geen leven mogelijk. We zien de

Geest als adem ook bij Jezus terug. Jezus is opgestaan en

opeens is Hij bij de leerlingen. Dan blaast Hij op hen en
zegt: ‘Nu hebben jullie de Heilige Geest gekregen’

(Johannes 20:22). Hier staat die Geest voor de bijzondere

verbinding van de leerlingen met Jezus.

10



Water

Een enkele keer in de Bijbel wordt de Heilige Geest met
water vergeleken. Water is verfrissend en brengt leven.
Jezus zegt: ‘Als je dorst hebt, kom dan bij Mij om te
drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het
hart van wie in Mij gelooft’ Met dat levende water bedoelt
Jezus de Heilige Geest, vertelt Johannes (Johannes
7:37-39). Water geeft groei en maakt het mogelijk dat er
vruchten groeien. Vrucht van de Geest: liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23).

Helper

De Heilige Geest is een kracht, maar heeft ook menselijke
trekken. De Geest is de plaatsvervanger voor Jezus zelf
(lohannes 14:25-26) en wordt ‘Trooster’ of (beter vertaald)
‘Helper; ‘Bijstand, genoemd. Wij kunnen altijd terugvallen
op de Heilige Geest. Die Geest herinnert ons aan wat Jezus
gezegd heeft en helpt ons om te begrijpen wat er in de
Bijbel staat. En de Geest wijst ons de weg bij de nieuwe
uitdagingen waar we voor staan. Voor ieder persoonlijk,
maar ook voor ons als gemeente.

11

Duif

De Geestis als een duif die neerdaalt uit de hemel. Na Jezus'

doop in de Jordaan, ging de hemel open en zag Jezus dat
de Geest van God naar hem toekwam in de vorm van een

duif. Gods stem klonk uit de hemel: ‘Hij alleen is mijn Zoon.

Mijn liefde voor Hem is groot” (Matteus 3:16-17). De duif
kennen we ook uit de ark van Noach, met een olijftak in
zijn snavel. Een teken van hoop: er kan weer iets groeien
op aarde. Deze duif staat voor nieuw leven en vrede.

NB: In het midden van het logo van de Protestantse Kerk in
Nederland (oranje cirkel op voorpagina PROEF!) zien

we ook een witte duif.

Olie

In de wereld van de Bijbel wordt olijfolie gebruikt als zeep
en medicijn. En koningen worden met geurige olie
gezalfd, als teken dat Gods Geest op hen rust. ‘Gezalfde,
dat is ook de betekenis van de naam 'Christus, in het
Hebreeuws ‘Messias! In de Rooms-Katholieke traditie
wordt gewijde zalfolie gebruikt om dopelingen en zieken
te zalven. Deze olie is symbool van de inwerking van de
Heilige Geest. Zoals zalfolie doordringtin je huid en de
geur ervan om je heen hangt, zo mag je doordrongen zijn
van de Heilige Geest.

-

Pinksteren



Evert Jan Dekker

21 september 1933 - 13 maart 2021

Op 13 maart is overleden in de
leeftijd van 87 jaar ons
gemeentelid Jan Dekker. Jan was
een geboren en getogen
Voorburger, die lang aan de
Parkweg bleef wonen, waar hij
voor zijn moeder zorgde. Hij
genoot van het leven, en deelde
dat op zijn eigen bescheiden en
hartelijke manier met de mensen
om hem heen. Tot op het laatst
legde hij contacten. Jan had een
hechte band met zijn broer en
zus, nichten en neven, die hem
tot het laatst trouw hebben
opgezocht in het verpleeghuis
waar hij woonde. Als gemeente
hebben we Jan leren kennen als
een vriendelijk en zachtmoedig

! mens, die zich inzette als
kerkvoogd. Jan stond aan de wieg
van de Open Kerk op zaterdag en

gebruikte zijn creatieve talent om verschillende ontwerpen
ten behoeve van de gemeente te maken. We herdachten we
Jan in een dienst in zijn geliefde Oude Kerk, waarin Psalm 23
centraal stond. Daarna is Jan ten grave gedragen op de
Oosterbegraafplaats. Laten we de neven en nichten en ieder
die Jan zal missen gedenken in onze gebeden.

Ds. Leneke Marchand

Arendje Korving-Fehling

16 juli 1925 - 14 maart 2021

Omringd door haar geliefden
overleed op 95-jarige leeftijd ons
gemeentelid Adrie Korving-Fehling.
Ze werd geboren in Scheveningen in
een groot gezin. Na haar huwelijk
kwam ze met haar man in Voorburg
wonen. Samen kregen zij vier
kinderen. Adrie kwam graag in de
kerk en zong nog lang in het koortje
van Het Anker. Adrie was een sterke,
liefdevolle vrouw, die voor je door
het vuur ging. Ze klaagdé niet en
wuifde bezorgdheid weg 'Hetgaat
wel over’ Haar trouw en 101@1}2&31
zullen haar kinderen, klem{underen
e achterkleinkinderen met zich' metdsqgen De rouwdienst
vond plaats. in besloten kring. batengqe*btdden nrm;mgsr
voorde familieen verdere nabeStemndé‘h =
Ds. Leneke Marehzmd L '. =

~ de woorden: Al verlaten mij vader en moeder, de HEER
~—neemt mij liefdevol aan (Psalm 27: 10). Dat bidden we voor

: .'35 Adne Sferrenburg, ds. Leneke Marchand

Arie Letsch

2 maart 1928 - 1 april 2021

Op 1 april is in de leeftijd van 93 jaar
overleden ons gemeentelid dhr. Arie
Letsch. Arie was een eigenzinnig en
karakteristiek mens. Hij groeide op
Scheveningen op en kende een jeugd met
gezelligheid, maar ook diepe armoede. Hij
worstelde zich er bovenuit en kreeg met
Lenie twee dochters: Marjan en Alinde.
Zijn leven ging over bergen en door dalen,
maar altijd kwam hij terug bij de zee, waar
hij op adem kwam. In de dankdienst
werden de verhalen gedeeld: van Arie als
ondernemer in een strandtent op Scheveningen, van de
mooie gezinsvakanties op de Veluwe met de kleinkinderen
erbij. Arie was geen kerkganger, maar wilde beslist een
kerkelijke uitvaart. Op zijn verzoek klonk tot slot het ‘U zij de
glorie’ Aan de verrezen Heer hebben we Hem toevertrouwd.
Moge God Marjan en Alinde, Lenie en de kleinkinderen nabij
Zijn.

Ds. Leneke Marchand

Franciscus
Cornelis
Kokshoorn

26 mei 1947 - 2 april 2021

Op Goede Vrijdag overleed in de
leeftijd van 73 jaar Franciscus
Cornelis Kokshoorn (Kerkstraat).
Wie hem niet persoonlijk kende,
kende hem van zijn kunstwerken.
Als gemeente herinneren we hem
ons als trouwe kerkganger die ons
een prachtig liturgisch meubilair
achterlaat. Frans, van
Rooms-katholieke huize, ging door
zijn huwelijk met Ineke meeleven
in de Oude Kerk. Het levensgeluk, dat hij met Ineke en zoon
Marijn deelde, werd wreed verstoord toen zij in 2009 ziek
‘werd en stierf. Dapper zette Frans het leven voort. Hij bleef
een productief beeldhouwer ondanks de broosheid van zijn
Ii_djaai'nj.-'Fovg;h_ij een herseninfarct kreeg waar hij van leek te
‘herstellen. Het mocht niet zo zijn. In een dankdienst in de
Oude Kerk gedachten we een bescheiden en beminnelijk
mens dieﬁjﬁ inspiratie, kracht en toevlucht vond in God.
‘Daarna werd Frans in een lange stoet ten grave gedfaigen op
‘de begraafplaats aan de Parkweg. Op de rouwkaart stonden

P

- Marijn.




Na 'Werk in de Kerk' nu een serie artikelen over groepen die ook onze gebouwen gebruiken

Gratis gewijd momentje

Op de morgen van Goede Vrijdag staan de deuren van de Koningkerk open. Niet voor een kerkdienst, die zal die
avond plaatsvinden. Het kerkgebouw dient die morgen als vaccinatielocatie.

Tekst en beeld: ds. Jan van der Wolf

Dichtbij
"Ik kwam bij de Koningkerk als priklocatie uit omdat ik het
kerkgebouw mijn leven lang ken. Als kind kwam ik er al
voor uitvoeringen van school! Aan het woord is dr. Just
Hofmans. 'lk ben al 16 jaar huisarts. De praktijk (Hofmans
Huisartsenzorg aan de Savallelaan) heb ik overgenomen
van mijn vader, die 31 jaar de praktijk had. We waren blij
dat we in de Koningkerk terecht konden. De patiénten
waren ook blij: oh, dat gebouw ken ik en het is het is
dichtbij.

Rustig zitten

'De mensen moeten na hun prik een kwartier wachten om
in de gaten te houden of er geen heftige allergische
reacties optreden. In de kerkzaal kunnen ze rustig zitten
met voldoende afstand. Ze worden ingeént met het
AstraZeneca vaccin. Over 11 weken krijgen ze een tweede
prik, ook in de Koningkerk. Vandaag zijn 63 en 64 jarigen,
die behoren tot de kwetsbare groep, aan de beurt. In deze
wijk wonen veel kwetsbare mensen: mensen met
overgewicht en in bepaalde etnische groepen is er veel
diabetes!

Happening

'De organisatie is extreem lastig. De levering van de vaccins
loopt grillig. De planning verandert per week, maar we
maken er een ‘happening’ van. lk vind het wel een mooi
idee dat het op Goede Vrijdag is. Want deze vaccinatie zou
het begin kunnen zijn van een bevrijding uit deze crisis.

Gratis

Er klinkt muziek in de kerkruimte. Ik hoor Crosby, Stills en
MNash. Mensen zitten rustig het kwartier uit. De één zit op
z'n telefoon te kijken, een ander is in gedachten
verzonken... 'lk ben lang niet in de kerk geweest, maar nu
krijg ik gratis een gewijd momentje op Goede Vrijdag.
Hopelijk krijgen we onze vrijheid terug ...

Ook in de kerk...



De Zaaier

Vincent van Gogh (1853-1989)
olieverf op doek, 32.5cm x40.3 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam



De Zaaier
tekst: ds. Jan van der Wolf

De schilder Vincent van Gogh is geintrigeerd door zaaiers. Meer dan 30 tekeningen en schilderijen maakt
hij over dit thema. Dit doek schildert hij in november 1888, anderhalf jaar voor zijn dood. Op het eerste
gezicht is het een alledaags tafereel. Maar door het kleurgebruik en de penseelvoering gaat er van het
schilderij een grote intensiteit uit.

Prominent is de boom, met bloeiende uitlopers. Achter de boom is een blauwe strook te zien. Is dat
water of een rivier? Verwijst dit naar Psalm 1? Naar de rechtvaardige die als een boom geplant is aan
waterstromen en die op zijn tijd vrucht geeft?

De zaaier heeft geen gezicht. Dat maakt dat je je afvraagt: wie is die zaaier? Het kan iedereen zijn. Als je
goed kijkt zie je het zaad. Het valt bijna weg tegen de achtergrond van de bontgekleurde akker.
Opvallend is de grote gele zon die achter de zaaier is geplaatst. Zo krijgt de zon de functie van een
stralenkrans, zoals je ook op iconen ziet. Zo'n nimbus vertelt dat we met een heilige te maken hebben.

Aanvankelijk wil Vincent predikant worden, net zoals zijn vader. Maar de studie theologie is niets voor
hem en als evangelist slaagt hij ook niet. Geleidelijk ontdekt hij zijn ware roeping. Hij wil tekenen en
schilderen om mensen te raken. In de omgang is Vincent van Gogh geen gemakkelijk mens. Maar hij wil
laten zien dat er binnen hem een vuur van mededogen smeult. Hij mislukt als predikant en evangelist.
Je zou bijna zeggen: God zij dank. Want hij spreekt miljoenen mensen aan met zijn schilderijen. Hij zaait
het Woord met zijn doeken, hij is een vruchtbare schilder. 'lk zou gewone mensen willen schilderen als
heiligen, ik zou mannen of vrouwen willen schilderen met iets eeuwigs, waarvan vroeger de nimbus het
symbool was! schrijft hij aan zijn broer Theo.

De vraagt blijft: wie is die zaaier? Heeft de schilder zichzelf erin gezien? Of verbeeldt het een gewoon
mens, die tegelijkertijd een heilige is? Of zien we Christus?



Interview

Een jaar corona

Wat heeft corona ons geleerd of te zeggen gehad? En wat is er in de kerk opgebloeid? Welke mooie dingen zijn er
te noemen en zijn er ook wijze lessen? Met deze vragen blikten ds. Leneke Marchand en ds. Els van der Wolf terug

op het afgelopen jaar.

Tekst: Jeanette Verwoerd Beeld: Jan van der Wolf en internet

Scherp aan de wind varen

Voor de beide wijkgemeenten waren de vragen en
beslissingen die op hen afkwamen een zoektocht. Aan de
ene kant gehoor geven aan de maatregelen die door de
overheid werden gesteld met tegelijk het besef dat het
geloof een heilig gebeuren is dat binnen een
gemeenschap wordt beleefd en gevierd. Met het niet
samen kunnen komen, komt de voortgang van het
kerkenwerk in het geding. Voor Leneke voelde het soms als
scherp aan de wind varen: 'Lastige vragen en dilemma’s
waarbij regelmatig na een besluit toch de twijfel weer
kwam. Hebben we er goed aan gedaan om de diensten
weer open te stellen voor 30 personen, bijvoorbeeld. Soms
moest je dan opnieuw samen in gesprek. Els: wat mij heeft
geholpen is dat de besluiten gezamenlijk met de
werkgroep werden genomen. Mensen die van mening
konden verschillen over een mogelijke oplossing, maar
een besluit werd gezamenlijk genomen en gedragen.

Initiatieven

In beide wijkgemeenten zijn er het afgelopen jaar mooie
initiatieven ontstaan, zoals de kerkapp, de dubbele
diensten, het middaggebed in de Oude Kerk waarbij een
groep gemeenteleden trouw en volhardend elke werkdag
aanwezig is in de kerk. Zoom koffie, de kerststal en de
oliebollen in de tuin van de Koningkerk waardoor er meer
contact met de buurt ontstond. Het is Els opgevallen dat er

binnen de kerk netwerken aanwezig zijn, bijvoorbeeld
gemeentekringen, die in coronatijd hebben geholpen om
naar elkaar om te zien. Leneke: 'Het lijkt alsof er meer
urgentie is ontstaan om na te denken over geloof, waar
leef ik voor en wat kan ik betekenen in de kerk, hoe houd
ik het vol om trouw te zijn in het gebed.

Onze eigen
Martinigemeente
Yoorburg app
De Kerk-app helpt om - er! '
contact te houden g o s

met elkaar

Spreken met 2 woorden

Bij al de dankbaarheid voor de mooie initiatieven klinkt ook
een zucht over de gevolgen die corona heeft voor de kerk
en voor de hele wereld. Leneke: 'k geloof dat het een
opdracht is om die nood van de wereld bij God te brengen,
om dat niet te verzwijgen. Els legt uit dat zij met 2
woorden wil spreken: ' Als eerste erkennen dat er lastige
situaties zijn, ook door corona. Dat kan grote impact
hebben op iemand en diegene verdient onze aandacht,
hulp en luisterend oor. Als tweede is het nodig dat we het
in het juiste perspectief zien: Jezus is op deze wereld
gekomen en dat geeft ons hoop, ook in coronatijd.

-
=
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Tieners in de kerktuin verkopen gebak voor studiekosten van een nichtje in Burundi




The
Marriage
Course

Het huwelijk. De meeste romantische films eindigen ermee. Na de nodige misverstanden en tegenslagen vallen

twee mensen elkaar in de armen en de kers op de taart is een groot huwelijksfeest. The End. En ze leefden nog

lang en gelukkig, denken we er dan bij... maar hoe doe je dat eigenlijk, lang en gelukkig samen leven?

Tekst: ds. Leneke Marchand

In de Oude Kerk hebben het afgelopen jaar een aantal
stellen de zegen ontvangen over hun huwelijk. Anderen
zullen de komende tijd trouwen. Als predikanten vroegen
we ons af wat we hen konden bieden, behalve een
kerkelijke huwelijksviering. Zo kwamen we op het spoor
van de Pre-Marriage Course (online) van Alpha Nederland.
De cursus is bedoeld om samen een goede basis op te
bouwen en een weg te vinden in het getrouwde leven.

Tien stellen schreven zich in, waarvan twee van 'buiten’ de
kring van de Oude Kerk. ledere avond begon gezamenlijk
via ZOOM. Vervolgens bekeek elk stel thuis de film van die
avond en ging daarover met zijn tweeén in gesprek. Om
22.00 uur sloten we weer samen af.

In de film gaan Nikki en Sila Lee op een onderhoudende,
inhoudelijke en humoristische manier in op het thema van
de avond. Tussendoor geven deskundigen uitleg en zie je
korte interviews met paren uit allerlei culturele
achtergronden. Een greep uit de vragen die aan de orde
komen: Hoe uit je je gevoelens naar elkaar? Hoe leer je
goed te luisteren? Welke verwachtingen heb je van elkaar?
Hoe houd je liefde levend?

Hoe vonden de deelnemers de
cursus? Dit zeggen Philip en llona:
‘De Pre-Marriage Course leek ons
een leuke manier om naar ons
huwelijk toe te leven. We zijn de
afgelopen tijd veel met de
praktische dingen bezig geweest,
zeker ook omdat door corona
dingen anders gingen dan we
hadden gepland. We moesten 5
avonden vrij plannen in onze
agenda om samen de cursus te
kunnen doen, alleen dat was al heel

goed. En we steken er ook echt wat van op. We dachten
dat we alles wel van elkaar wisten, we zijn al best lang
samen. Maar we ontdekken zeker nieuwe dingen over
elkaar!’

Emmelotte en Maikel vertellen: ‘Voor ons was de cursus het
hoogtepunt van de week, we keken er echt naar uit. Het is
een fijne vorm om je relatie en elkaar gestructureerde en
oprechte aandacht te geven. Een vak als psychologie krijg
je narmaal niet op school, mooi dat de kerk op deze
manier belangeloos ‘levenskunst’ aanbiedt. Dat is voor ons
ook echt kerk: een wervende gemeenschap, waarin het
gaat om oprechte intenties, waar je in gesprek bent over
het goede leven! Maikel: 'lk heb hem ook aanbevolen bij
collega’s trouwens! Het christelijk geloof klinkt in de Pre-
Marriage Course door op een open, niet geforceerde
manier. Ik denk dat ook mensen met afstand tot het geloof
hier de vruchten van kunnen plukken!

De Pre-Marriage Course van dit seizoen is afgelopen.
Belangstelling voor een eventuele volgende (Pre-)
Marriage Course? Laat het weten: ds. Leneke Marchand,
hmmarchand@hotmail.com

Cursus
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Reportage

Geen trouwdag zonder

" Op 12 februari 2021, midden in de lockdown, trouwen Judith de Bruijn en Vincent Vreeke, die betrokken zijn bij de
Koningkerk. Ze trouwen in het gemeentehuis én in de kerk. ‘Om even samen op een ochtend naar het
gemeentehuis te gaan en dan later wel eens een kerkdienst... dat was voor mij geen optie, vertelt Judith. Ik spreek

hen op een lenteavond in april.

Tekst: ds. Els van der Wolf Beeld: Tom Tomeij

Klavecimbelbouwer

Vincent en Judith komen elkaar in 2016 tegen op de
dating-app Tinder. Heel toevallig. Vincent zoekt een
vriendin op fietsafstand van zijn woning in
Garderen. Judith is met haar koor een weekendje
weg, op fietsafstand van Garderen. Ze laat haar
wﬁndinnen zien hoe Tinder werkt en komt het
profiel van Vincent tegen. Hij is klavecimbelbouwer
volgens zijn verhaaltje. Dat is leuke gespreksstof,
vindt Judith. Ze hebben een match. Alleen... Judith
woont niet op fietsafstand van Garderen, maar in
Voorburg. Toch ontstaat er iets moois tussen hen.
Ze herkennen elkaar ook in het geloof.

Herkenning in het geloof

Judith is opgegroeid in Nootdorp. Met haar ouders en broer
leeft zij mee in de Rooms-Katholieke parochie rond de H,
Bartholometiskerk. Vanaf haar 8e jaar zingt zij, eerst in het
kinderkoor, daarna in het jongerenkoor. Zo'n koor is veel
meer dan af en toe een uurtje zingen. Het is een
vriendengroep en een kerk in het klein. Het heeft Judith
betrokken gehouden bij de kerk in haar tienertijd. Nu zou
ze ook zonder koor blijven geloven. Vincent groeide op in
Barneveld, in een PKN-gezin. ‘Geloven hoort er bij ons thuis
gewoon bij, zegt hij. Om dan aarzelend toe te voegen, dat
het misschien ook wel is verdiept, toen hij als kind doodziek
is geweest en ze als gezin hebben ervaren dat God bij hen
was. Zowel voor Vincent als voor Judith is het geloof van
hun familie en achtergrond iets van henzelf geworden. En
nu gaan zij samen verder op deze weq.

Het beste van twee werelden

Vincent en Judith ervaren veel meer de overeenkomst
tussen de beide kerken waar ze uit komen, dan de
verschillen. Vincent waardeert in de Rooms-Katholieke kerk
de liturgische vormgeving en de mooie gewaden. Het raakt
hem dat het een kerk is met een rijke geschiedenis, een
wereldkerk ook. Waar hij moeilijk aan kan wennen, is dat de
meeste kerkgangers niet meezingen met de liederen die
het koor zingt. Judith leerde de Protestantse wereld kennen
toen hun jongerenkoor een dirigente kreeg van de ‘andere
kerk. Ze vertelt het met een glimlach. Als een echte
protestant maakte de nieuwe dirigente de koorleden
bewust van de rijkdom van hun eigen geloofstraditie.
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Judith leert anders luisteren naar de vertrouwde liturgische
teksten en herkent de kracht van de vaste formuleringen.
Maar het koor krijgt ook nieuw liedrepertoire, waaronder
Opwekking, en gaat ook in protestantse kerken zingen,
waaronder de Fonteinkerk in Voorburg. Judith vindt het
mooi dat de PKN wat meer met haar tijd meegaat en noemt
als voorbeeld dat er vrouwelijke voorgangers zijn. En zij
herkent in de structuur van protestantse kerkdiensten iets
van de liturgie zoals ze dat gewend is. Daar voelt zij zich bij
thuis.

Je komt naar de kerk om iets te brengen’

Gevulde koeken

Sinds Vincent in Voorburg woont, hoort hij bij de
Koningkerk en komen ze daar wel eens. Corona maakt de
kerkgang lastig. Ergens voel je je als nieuwkomer niet zo
gerechtigd om een plaats te reserveren, ook al weet je dat
je net zo welkom bent als iedereen. Op mijn vraag ‘wat vind
jein de kerk?' draait Judith het resoluut om. Ik kom niet
naar de kerk om iets te halen maar om iets te brengen. Mijn
gebed voor andere mensen bij voorbeeld! Op een zondag
in september kreeg dat brengen een bijzondere vertaling.
Er waren gevulde koeken voor gemeenteleden die door de
maatregelen thuis zitten, Dan vraag je je af: Ga ik er ook een
paar wegbrengen? Vincent en Judith trokken de stoute
schoenen aan en namen drie koeken mee. Bij één troffen ze
niemand thuis. Bij koek twee werden ze op afstand
gehouden uit angst voor corona. Maar de derde koek
bracht een mooie ontmoeting, zowel voor de ontvanger als
voor de gevers.,



We gaan trouwen

In 2019 vraagt Vincent Judith ten huwelijk. Ze zegt 'ja’ en er
worden plannen gemaakt. En dat is ingewikkeld vanwege
corona. Steeds maar het plaatje van je trouwdag aanpassen
aan corona is vervelend. Maar je trouwdag iedere keer
uitstellen doet ook pijn. Uiteindelijk kiezen ze ervoor om te
trouwen op 12-02-2021. Mits er 30 mensen mogen komen.
En dat mag... Judith weet dit steeds uit de eerste hand. Het
is immers haar werk om de coronawebsite van de
Rijksoverheid bij te houden. Corona geeft stress. Vooral
door de bijzondere inspanningen om ondanks corona de
mensen die bij hen horen zo goed mogelijk te betrekken bij
hun dag. Voor de daggasten, die uit het hele land komen, is
er een 'drive-through’ picknick op een parkeerplaats in de
buurt. Er wordt een livestream geregeld. Familie en
vrienden die niet kunnen komen, krijgen een feestpakketje
thuisbezorgd. De oecumenische kerkdienst wordt
voorbereid via ZOOM. Met de twee voorgangers. Diaken
Dick Vrijburg (NB Een RK diaken is een gewijde bedienaar,
bevoegd om o.a. te preken en huwelijken in te zegenen) zal
de liturgie dragen. Dominee Jan van der Wolf houdt de
preek. Het wordt een diepgaand gesprek over liefde, geloof
en de zin van het leven.

En danis het zover...

Na het officiéle jawoord in het gemeentehuis schrijdt de
bruid aan de arm van haar vader de Bartholomeiiskerk in
Nootdorp binnen. De bruidegom staat op haar te wachten.

‘Mu gaat het gebeuren’ voelt Judith. Trouwen, dat doe je

voor God, is de overtuiging van dit bruidspaar. Een kleine 30
kerkgangers zijn erbij, meer dan 200 anderen volgen het
online. Er is een uitgebreide liturgie. Enkele zangers uit het
koor zingen een grote variatie aan liederen: Opwekking,
Taizé, maar ook iets van Trijntje Oosterhuis en een Ave
Maria. De dirigente van het koor speelt op een kistorgel van
de firma Klop uit Garderen waar Vincent werkte. In de preek
gaat het over de onvoorwaardelijke liefde van God die
vooraf gaat aan onze liefde voor mensen. De geliefden
beloven elkaar trouw en ze ontvangen de zegen. Er wordt
ook communie gevierd en het bruidspaar gaat naar het
Maria-altaar voor een moment van toewijding. De
trouwringen worden gewijd met wijwater, tot schrik van de
neefjes van Vincent. 'Hij maakt de ringen nat!’ Maar de
diaken legt het duidelijk uit: ‘Regen is zegen!

Regen is zegen'

Terugblik

Vincent en Judith kijken dankbaar terug op hun
huwelijksdag. Ze hebben de dag intens beleefd, ondanks
de beperkingen. Geen huwelijksreis, maar wel thuis
genieten van alle lieve wensen en verrassingen die ze rond
hun trouwdag kregen. Op de kastdeur hangen nog steeds
heel veel kaarten. Ook &én van die mevrouw van de
gevulde koek!
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Wijkgemeente Martin

Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:
Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
T:(070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. WF. (Giel) Schormans
T:(070) 75203 63

ds. H.M. (Leneke) Marchand
. T:(070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

Verhuur zalen: Jos Ploeg, T: (070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com

Wijkkas: MLO9B INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente

Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiacanie Martinigemeente

Van feest naar feest Gouderak wonen en zullen daar ook kerkelijk gaan

In de week voor Pasen stonden dagelijks een aantal
gemeenteleden in de Herenstraat met een kruis met
daarop de vraag: wat betekent Pasen voor u? Het leidde tot
mooie gesprekken en goede ontmoetingen. Wie wilde kon
een kerkblad of een bemoedigende tekst meenemen. Na
de dienst op Pasen is het bloemenkruis weer aan de kerk
gehangen. We gaan op weq naar het feest van Hemelvaart
en Pinksteren.

Pinksternoveen

De negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren vormen
van oudsher een bijzondere tijd van aanhoudend gebed. In
het middaggebed (dagelijks om 12.00 in de Qude Kerk, ook
via kerkdienstgemist) bidden we deze dagen uit de
Psalmen, rond het thema ‘Uw Koninkrijk kome! Thuis kunt u
ook meedoen, doar dagelijks tien minuten te reserveren
om voor iemand of iets in het bijzonder te bidden. Houd
voor meer inspiratie de kerkapp in de gaten.

Huwelijksaankondigingen
De komende maanden zullen een aantal huwelijken
worden ingezegend in onze kerk.

Op vrijdag 4 juni zal het huwelijk van Jasmijn van Klaveren
en Jesper van den Berg worden bevestigd en ingezegend om
14.30 uur in de Oude Kerk. Ds. Sterrenburg leidt de dienst.
Jasmijn en Jesper wonen in Breda, waar ze lid zijn
geworden van de Markuskerk

Op 11 juni vragen Annelie van Varik en Ruben da Cruz Lopes
om een kerkelijke inzegening van hun huwelijk. Die vindt
om 12.30 uur plaats in de Oude Kerk. Voorganger is ds.
Marchand. Annelie en Ruben wonen in Ypenburg, Den
Haag.

Op 18 juni gaan Jaap den Engelsman en Evelien Hoogendijk
trouwen. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun
huwelijk zal plaatsvinden in de Oude Kerk om 15.30 uur.
Voorganger is ds. Schormans. Jaap en Evelien gaan in
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meeleven. Maar we zullen hen vast en zeker hier ook nog
wel zien.

We wensen Jasmijn & Jesper, Annelie & Ruben en Jaap &
Evelien van harte een feestelijke dag en een gezegend
leven samen toe! Felicitaties natuurlijk ook voor hun
families, in het bijzonder onze gemeenteleden Teunis Jan
en Nicolette van Varik, Jannie van der Heide en Fred en
Karin van Klaveren,

‘Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de

vreugde'

Op 26 april werd ons gemeentelid en voormalig
wijk-ouderling Bep van Sloten benoemd tot Officier in de
Orde van Oranje Nassau. Haar werkzaamheden en vele
vrijwilligersactiviteiten op plaatselijk, landelijk en
internationaal niveau vormen de aanleiding voor deze
bijzondere decoratie. Welverdiende en hartelijke felicitaties
voor Bep en het gezin Van Sloten!

Giften

Ontvangen voor de wijkkas via ds. Marchand € 50,- (mw.
dV), via ds. Schormans € 50,- (fam. 5.} en als collectegeld via
Kees Smit € 10,- (NN). Via Irene Feenstra 2x € 50,-en 1x €
20,- (NN} voor de kerk,

Ten slotte

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Lied 663:1

Een hartelijke groet!
ds. Giel Schormans, ds. Leneke Marchand




Wijkgemeente De Open Hof

Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl  website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 2128279

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:{070)2128279

Verhuur zalen:
E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
Wijkkas: NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk
Diaconie: NL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie

‘Ben jij al gevaccineerd?’

Langzamerhand zijn er steeds meer mensen gevaccineerd.
Quderen, maar ook mensen met een kwetsbare
gezondheid en werkers in de zorg. Hoewel er nog een
stevig pakket aan coronamaatregelen van kracht is, voelt
het toch alsof er iets meer kan. Wat dat gaat betekenen
voor kerkdiensten en andere activiteiten is nog
onduidelijk. We blijven zoeken naar wat wel mogelijk is!
Daarbij speelt ook de tuin een rol. Buiten kan er immers
meer! Zo zullen we ook buiten mediteren, met een
Emmaiiswandeling. Twee aan twee ga je op weg. Je praat,
je luistert en wie weet, hoor je in de stilte ook de stem van
de Derde... Het gaat niet om de kilometers maar om wie
{Wie) je onderweg ontmoet.

Bidden werlkt

De kerkdiensten op weg naar Pinksteren staan in het teken
van gebed. Zoals de leerlingen van Jezus biddend de
komst van de Geest verwachten. Hun wachtkamer is een
gebedskamer. Daarbij kun je ook denken aan het woord
van Jezus: 'Zal de Vader in de hemel niet de Heilige Geest
geven aan wie hem erom vragen?’ (Lucas 11:13) Maar het
gaat in de diensten niet om wat wetenswaardigheden over
bidden die je wel of niet interessant vindt. Het is niet alleen
nadenken over bidden, maar ook biddend bezig zijn. Zoals
Abraham Heshel, een Amerikaanse rabbijn van Poolse
komaf, schrijft: ‘Bidden is niet hetzelfde als denken. Voor de
denkende mens is God een object; voor de biddende mens is
Hij het subject. Wanneer we ons bewust warden van Zijn
tegenwoordigheid, streven we niet meer naar objectieve
kennis, maar naar een verdieping van de wederzijdse
verbondenheid van mens en God. Wat wij willen is niet Hem
kennen, maar door Hem gekend worden..." In deze serie
kerkdiensten, die we de titel 'Bidden werkt’ hebben
gegeven, gaat het over ‘aanbidding; ‘tot wie bidden wij;
‘vragen’ en over 'de kerk als huis van gebed!. Ooit zei een
jonge vrouw op bezoek in Taizé: ‘lk heb veel preken over
bidden gehoord. Je kunt zus doen, en zo doen .., Hier
zeggen ze helemaal niet hoe je het moet doen, ze laten je
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het gewoon doen! We hopen dat we nég meer ontdekken
dat bidden werkt. Nog een citaat van Heschel: ‘Van alles
wat we doen is bidden het minst nuttig; het minst werelds, het
minst praktisch. Daarom reinigt het gebed onze ziel!

Een verkeersbord met een knipoog

Onlangs kwamen we in Zoetermeer dit bord tegen. Wij
werden er heel vrolijk van, hoewel we nooit zingen op de
fiets. Het raakte aan ons verlangen om wél weer te mogen
zingen en de uitbundigheid te voelen die meekomt als je
lekker zingt met elkaar. Zoals wanneer je in een volle kerk
‘U zij de glorie’ zingt of op een feestje ‘Lang zal ze leven.
We zien ernaar uit! Het verkeershord leverde ook een leuk
gesprek op met twee wandelaars op het fietspad die alles
wisten van zeldzame vogels die daar nestelen, maar nog
nooit hadden gezien dat je hier zo mooi kunt zingen op de
fiets.

“}mﬁmﬂ&fdlETSPAD“, '

Geen vreemde pauzes
meer in je liedje omdat
eriemand langs fietst!

Bedankje

Een berichtje namens mw. Clasien Fafié, Wilgendreef 267:
'Hartelijk bedankt voor de lieve post die ik ontving toen ik
in Bergambacht revalideerde. Dat brengt Voorburg toch
een beetje dichterbij!

Een hartelijke groet voor u allen,
ds. Els en Jan van der Wolf-Kox

De Open Hof



Uit de kerkenraden

1e evaluatie werkgroepen 'PGV toekomstbestendig’

'Eerst kostenbeheersing,
dan kopen we wat tijd.

Na de startavond in december,
kwamen de werkgroepen van ‘PGV
toekomstbestendig’ op dinsdag 6
april bijeen. Het elkaar fysiek
ontmoeten was - naast het
bespreken van oplossingen voor het
financiéle probleem - ook een doel.
Stuurgroep-voorzitter Jan van der
Wolf belicht de avond tevreden. ‘Er
was enthousiasme, creativiteit en
draagvlak.

Tekst: Margriet Zuidgeest,
Beeld: Arjan van Mourik

Al een paar maanden zijn er drie werkgroepen aan de slag.
Het doel: een rooskleurige toekomst creéren voor de
Protestantse Gemeente Voorburg (PGV). ‘Elke groep heeft
een eigen focus, maar er was veel onderling contact,
omdat er natuurlijk overlap is in de doelstelling, zegt
voorzitter ds. Jan van der Wolf. Hij is opgetogen. ‘De
werkgroepen pitchten enthousiast hun bevindingen met
de belangrijkste ontdekking en de belangrijkste uitdaging.

Laten we per werkgroep eens kijken naar de besproken
scenario’s, samenhang, en suggesties.

Werkgroep 1: Wat willen we zijn als kerk?
Jan:‘Aan de orde kwamen: de overeenkomsten en
verschillen tussen de beide gemeenten, het belang van de

verkondiging van het Woord, en het samenkomen op een
fysieke plek!

Opvallend vond hij dat de 'klassieke kerk' het uitgangspunt
vormde, zonder geopperde nieuwe varianten.

‘Men was ervan overtuigd dat de samenwerking tussen
beide gemeenten kon worden bevorderd, evenals het
zoeken naar verbinding. Verbinding met God, met elkaar
en met de maatschappij. Want (alleen} met de combinatie
van die drie ben je een kerk.

Werkgroep 2: Infrastructuur en gebouwen
Deze werkgroep keek naar de twee gebouwen en hun
nevenfunctie. Daar kwamen de nodige verschillen naar
voren. ‘De Koningkerk kan heel rendabel zijn, als het gaat
om verhuur van de ruimte. Maar corona is in dat opzicht
echt een financiéle spelbreker, zegt Jan,

Voor de Oude Kerk blijken niet alleen de
opbrengsten minder, maar ock de kosten hoog.
‘Het is een monumentaal pand waarvan het
onderhoud niet te dragen is voor een kerkelijke
gemeente. Vanwege het karakter en de unieke
plaats die de kerk inneemt in het historische
centrum, klopt ook het hart van menig inwoner
voor dit markante gebouw. Dus de Voorburgse
maatschappij en/of betrokken stichtingen
kunnen wellicht een helpende hand bieden’



Hogere donaties via Kerkbalans
zou de PGV enorm helpen

Werkgroep 3: Financién

Een blik op de cijfers leerde de financiéle werkgroep dat het
tekort op de PGV-balans voor 30 procent bij De Open Hof
ligt, en voor 70 procent bij de Oude Kerk. Jan van der Wolf
vertelt dat er ook een vergelijking is gemaakt qua uitgaven
en inkomsten met ‘landelijk’ ‘Interessant, want dan blijkt
dat beide kerkgemeenten op te grote voet leven, Vooral in
de onderhoudssfeer — denk aan tuinonderhoud,
ramenreiniging. Ook krijgen we minder inkomsten uit
Kerkbalans (waar bijna alles van betaald moet worden!)
dan het landelijk gemiddelde. En dat is opvallend, want
Voorburg is een relatief vermogende plaats! Je zou dus De Kerkbalans - een soort sportabonnement
Natuurlijk zijn er al voorzetjes gedaan. Er valt sowieso wat
‘laaghangend fruit’ te plukken, door bijvoorbeeld het
genoemde tuinonderhoud zelf te doen. ‘We kunnen zo'n
€ 10.000 bezuinigen op divers onderhoud. Qok kan een
intensievere samenwerking tussen beide kerken geld
opleveren. Maar essentieel is dat de Kerkbalans hoger
uitpakt, want die moet 2/3e van onze inkomsten
garanderen, We zullen de gemeenteleden - dus lezers let
op! - ervan moeten overtuigen dat de bijdrage aan
Kerkbalans omhoog moet. Zie het als een sport- of
verenigingsabonnement. Kijk anders eens wat je daaraan
uitgeeft. Dat zou een streefbedrag kunnen zijn waardoor
we uit de problemen kunnen komen!

zeggen: het is tijd voor actie.

Jaen nee, zegt Jan van der Wolf. ‘We gaan direct aan de slag
met kostenbeheersing en het verhogen van de inkomsten.
Verder willen we eerst nadenken, en vooral: onze
gemeenteleden informeren en hierbij betrekken. Fysiek
nog niet helemaal mogelijk, virustechnisch gezien. Maar
toch. Dit proces zelf is namelijk zo waardevol, dat is mooi
om gemeentebreed te delen. Ook het feit dat we met De
Open Hof en de Qude Kerk samen over deze dingen
nadenken, is al winst!

Dat is natuurlijk mooi en aardig, maar we moeten winst ook
vertalen naar ‘uit de rode cijfers komen' toch? Ja klopt,
vindt Jan ook, ‘Want er gaat nu € 20.000,- per maand te
veel uit!

De dominee klinkt geestdriftig en enthousiast over het
proces tot nu toe. En dat waren de deelnemers ook. 'Het is
een positief traject met ook een geestelijke component.

., Hetis een uitdaging om daar een vorm voor te vinden.
Want het gaat er tenslotte om wat God ons vraagt als PGV.
Terwijl we de kosten gaan beheersen en daarmee tijd
‘kopen, is het tegelijkertijd belangrijk om
gebedsbijeenkomsten op te zetten, zodat we richting van
. God krijgen bij dit traject,
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iaconie
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'‘Oprechte aandacht'
als krachtig medicijn

'Diaconaat kan niet zonder menselijke ontmoeting. 'Naast iemand staan, investeren in relaties om juist daar God te
vinden. Vele honderden wijze lessen, suggesties en ideeén hebben via de vorig jaar uitgezette enquéte onder
gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Voorburg hun weg naar de diaconie gevonden.

De beoogde gemeenschappelijke zoektocht naar nieuwe diaconale initiatieven heeft zich door de pandemie langs
wel zeer onverwachte wegen voltrokken. Hoe zat het ook alweer? Waar staan we? Waar zijn we mee bezig en hoe
gaan we verder? Hoog tijd om de draad weer op te pakken.

Tekst: Jan Hendriks Beeld: Jan van der Wolf

Behoefte aan nieuw initiatief

'Wie inmiddels het jaarverslag van de diaconie heeft
bekeken zal het zijn opgevallen dat haar financiéle positie
de afgelopen jaren sterk is gewijzigd' zo legt Jan Hendriks
uit. Vermaogen in natura (grond) die vele tientallen jaren
‘om niet’ is ingezet voor het opzetten van verpleeghuizen is
omgezet naar liquide middelen.

'‘Deze middelen zijn beschikbaar voor een tweede diaconale
leven' aldus Hendriks. 'Voor investeringen in initiatieven die
passen in de tijd en aansluiten bij de plaatselijke kerk en
samenleving'.

Het vinden van de juiste invulling is een zoektocht die de
diaconie niet alleen kan en wil invullen. Juist deze invulling
doen we samen als Protestantse Gemeente Voorburg, in
onderling overleg en op basis van een vruchtbaar
theologisch fundament!

Een gemeenschappelijke zoektocht

Nog voor het uitbreken van de corona-pandemie is ds. W.F.
Schormans gevraagd naar zijn visie, heeft overleg met de
wijkkerkenraden van de Martini-gemeente en De Open Hof
plaatsgevonden en is een enquéte uitgezet onder de leden
van de Protestantse Gemeente Voorburg.

De response was overweldigend, omvatte eyeopeners en
was inspirerend bij nadere uitwerking en analyse. Meer dan
200 gemeenteleden gaven hun response op de enquéte.
'Gezien de kwaliteit hebben onze gemeenteleden er écht
zeer veel tijd ingestoken’

Verbinding tussen mensen sterker dan
eenzaamheid

Armoede, eenzaamheid, hulpverlening, ouderenwerk.
Bestaat er een topprioriteit voor de diaconie?

Niet direct. 'De rode draad vanuit de response op de
enquéte draait om relaties, verbinding' volgens Jan
Hendriks. 'Geld is volledig ondergeschikt! Voor de diaconie
draait het om 'naast mensen staan, een maatje zijn,
oprechte aandacht’
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De uitkomsten uit de enquéte zelf zijn overweldigend.
Opvallend is dat - al voor het uitbreken van de
corona-pandemie - de onderwerpen ‘tegengaan van
eenzaamheid’ en ‘bevorderen van verbinding tussen
mensen’ onder onze gemeenteleden bijzonder hoog
scoren. Vanuit dat perspectief ontstaat er een waar
‘spervuur’ aan ideeén en suggesties: ‘Samen werken, koken
en eten; ontmoeting en aandacht; een inloophuis, wijk-
werk, klussen, elkaar helpen en steunen; buurthuiscon-,
cepten, huiskamergedachten, de kerktuin als ankerpunt.

huiskamerproject.; binnnkort ook in Bovenveen

"Wat is onze gemeenschap rijk aan ideeén! Hier kun je niet
anders dan geinspireerd van raken!

Herstart en tussenrapportage

De schatkamer aan informatie, die inmiddels in dit project is
verzameld heeft haar weg gevonden naar een
tussenrapportage ‘Oprechte aandacht’ als krachtig medicijn
tegen Eenzaamheid. Zowel het jaarverslag van de diaconie
als genoemde rapportage zijn te raadplegen in de kerk en
op te vragen bij het kerkelijk bureau.

'Het wordt tijd dat we het overleg over de koers van de
diaconie weer op kunnen pakken’ Gelukkig gloort er — met
de toenemende vaccinatiegraad - hoop dat we weer
samen kunnen komen, bij kunnen praten en plannen
kunnen maken. Zodra onze wekelijkse vieringen weer als
vanouds kunnen worden opgestart is ook het moment
aangebroken om onze diaconale bezinning te vervolgen.
Het initiatief hiervoor komt vanuit de diaconie.



Tot die tijd staan we niet stil...

In de geest van de ontvangen informatie is de diaconie
voluit bezig met vervolgstappen. 'Vanuit verkennende
bezoeken aan de pioniersplek ‘Geloven in Moerwijk’ en de
‘Van Bosshardt-huiskamer’ van het Leger des Heils bouwen
we praktische informatie op over mogelijkheden tot het
leggen van relaties en verbinding met de wijk om je heen.

Het contact met het Leger des Heils heeft inmiddels geleid
tot een intentieovereenkomst om een plan uit te werken
voor een soort 'Van Bosshardt-huiskamer’ in Bovenveen,
waarin ook de kerktuin een rol zou kunnen spelen. 'Het is
allemaal nog niet concreet, maar een verkenning van de

mogelijkheden samen met een ervaren partner levert ons
veel inzichten op

Kleine dingen met grote impact

Fantastisch, dat je met zo weinig middelen zoiets leuks kunt
maken. Vele tientallen mensen hebben ervoor zitten breien
en het hoofd gebroken over de constructie, maar
uiteindelijk heb je ook wat. De gebreide Paasboom in de
tuin van de Koningkerk prijkt in volle glorie; zie het
uitgebreide artikel hierover op pagina 9.

Mochten er andere ideeén zijn om — ook in Corona-tijd —
verbindingen tot stand te brengen en samen te strijden
tegen eenzaamheid: de diaconie ondersteunt ze gaarne.

Collecten

Opbrengst Diaconale collecten
Sinds de vorige editie van PROEF! heeft de diaconie aan
collectegelden ontvangen:

Periode 1 maart — 15 april: € 5.493,25. De diaconie droeg in
totaal € 3.400,- af aan Voorjaarszending(€ 600,-),
Binnenlands Diaconaat (€ 600,-), Open Doors (£ 600,-),
Jeugdwerk PKN (€ 600,-) en Stichting De Haven (€ 1.000,-).

Alle gulle gevers van harte bedankt voor uw bijdragen.

Collecten in de periode 14 mei - 18 juni

(5 zondagen)

Ter vervanging van de gebruikelijke twee collecten tijdens
de zondagse vieringen is ons verzoek om uw collectegeld
voor deze periode in één bedrag te storten onder vermel-
ding van ‘Collecten tijdens corona’ Voor de zogenaamde 1e
en 2e collecte zijn de navolgende rekeningen beschikbaar:

- Voor Diaconale collecten:
Diaconie Protestantse Gemeente NL27 INGB 0000 2619 19:
- Voor ‘plaatselijke kerkelijke doeleinden':

Protestantse Gemeente Voorburg NL87 ABNA 0516 6115 85.

Alvast onze dank voor uw medewerking
Jan Hendriks, Penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters

Beschikbare

De jaarrekening van de diaconie is in concept gereed. Vanaf
dinsdag 6 april ligt de jaarrekening ter inzage voor onze
gemeenteleden. In samenhang hiermee ligt ook de
tussenrapportage van het project ‘nieuwe diaconale
initiatieven’ (Oprechte aandacht als krachtig medicijn tegen
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Collecterooster diaconie in één oogopslag
Overeenkomstig het vastgestelde collecterooster voorzien
wij de navolgende collectedoelen:

16 mei Financiéle Nood
Een steuntje in de rug voor mensen die op bijstandsniveau
moeten leven.

23 mei Pinksterzending
Steun in de rug voor het Egyptisch Bijbelgenootschap om
kinderen en ouders te laten lezen.

30 mei SIV

Betaalbare vakanties voor mensen met een lichamelijke
beperking woonachtig in Den Haag e.o.

6 juni Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg
Financiéle steun als bestaande voorzieningen geen
uitkomst bieden.

13 juni Vakantieweek Ouderen
Een ontspannen week voor Voorburgse senioren in
vakantiehotel Nieuw Hydepark te Doorn.

rapportages

Eenzaamheid) ter inzage. Beide rapportages kunnen
worden meegenomen van achteruit de kerk of opgevraagd
via het kerkelijk bureau.

In het volgende nummer van PROEF! besteden we aandacht
aan het secretarieel jaarverslag.

jaconie

D



Muziek in de kerk

Muziek in de kerk

Choral evensong
Op16 meiis er in de Oude Kerk om 19.00 uur weer een choral evensong, met medewerking van:
koor: Capella Musica Aeterna, Gorinchem; dirigent en pianist: Hans Houtman; liturg: ds. Adrie Sterrenburg.

Achtergrond
Een evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal gezongen door het koor en daarom choral
evensong genoemd. De dienst is vergelijkbaar met een Rooms-Katholieke of
Lutherse vesper en mag door leken worden geleid.

De orde van dienst ligt grotendeels vast en is te vinden in het Book of Common
Prayer (1548). Vaste onderdelen:

= de ‘preces’ zijn een aantal vaste verzen en 'responses’ antwoorden;

- een of meer psalmen die zingend worden gereciteerd;

- twee Bijbellezingen die worden afgesloten met de 'canticles’; respectievelijk het
Magnificat (lofzang van Maria) en het Nunc Dimittis (de lofzang van Simeon);

« de geloofshelijdenis;

« verschillende responses, gezongen en gereciteerde gebeden, waaronder het Onze
Vader en het gebed van de dag (collecta-gebed);

- een of twee anthems, uitgebreide toonzettingen van bijbelteksten;

= enkele hymns worden in de evensong in samenzang gezongen.

Voor al deze onderdelen kan het koor putten uit een rijke bibliotheek van Engelse
koormuziek uit vijf eeuwen.

Liefste liederen

Zondag 30 mei om 19.00 uur zullen leden van de Mariannecantorij geliefde
liederen zingen. Fluitist Kees Alers en Hans Houtman aan de piano begeleiden en
spelen ook samen. Algehele leiding: Hans Houtman. Dit muzikale uur wordt in elk
geval uitgezonden via internet via

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10081 of
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2008-Oude-Kerk-Voorburg/events

Koningkerk: digitaal lunchconcert

Het lunchconcert wordt op zondag 30 mei om 12.00 uur verzorgd door Andrew Wright.
Hij brengt een programma met muziek van bekende en minder bekende componisten:
naast Mozart (Sonata in Es k. 282) en Chopin (Barcarolle in F# op. 60) speelt hij ook het
stuk 'Mascarades' van Roel van Oosten.

Het concert vindt plaats zonder publiek. Het concert is te volgen via Kerkomroep en ook
via een link op de website www.muziekindekoningkerk.nl. Via deze website kunt u het
concert ook achteraf beluisteren.

Als alternatief voor de vrijwillige collecte kunt u iets overmaken naar: Wijkkas Koningkerk
inzake lunchconcerten NL11 INGB 0008 7741 51 o.v.v. concert 30 mei 2021. We zorgen
ervoor dat de bijdragen bij de musici terecht komen. Goed om te weten: onze concerten
hebben de ANBI-status.
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50 dagen na Pasen vieren we het pinksterfeest. Feest van de Geest, die Jezus het woord geeft tot op de dag van vandaag.

Feest van God, die mensen weet te bereiken, in elke tijd, op elke plaats, in elke taal, Vier het mee!

Eris elke zondag een dubbele dienst: een om 9.30 uur en
een om 11.00 uur. Per dienst nodigen we 30 mensen uit,
uitgezonderd mensen die meewerken. U geeft eenmalig
aan dat u voor diensten uitgenodigd wilt worden, Dit kan
via de aanmeldknop op de website van de Oude Kerk. U
wordt per e-mail uitgenodigd voor een dienst; de
uitnodiging kunt u dan vervolgens accepteren of afwijzen.
Vragen over het aanmelden? Bel 06 27 33 89 02. Wilt u
voor langere tijd niet uitgenodigd worden? Zet uw
account dan zo lang op inactief, dan komen anderen
eerder aan de beurt. Ook gasten en niet-leden zijn welkom
{op voorwaarde dat u niet elders een 'kerkelijk thuis' hebt):
wilt u wel een uitnodiging maar (nog) niet in het
aanmeldsysteem, geef dan een berichtje via het 06
nummer.

De kinderdienst en creche zijn op 25 april weer begonnen,
gelijk met de BSO’s. Op dit moment ontvangen we in de
kinderdienst de kinderen van ouders/opa's en oma's die
zelf een uitnodiging hebben voor de dienst van die
zondag. Als er meer mogelijk wordt, kunnen ook andere
kinderen bij de kinderdienst gebracht worden. Info bij
Femke Verdoes, E: femkeverdoes@hotmail.com. Ook de
tieners komen samen, meer info hierover bij Maaike
Snoep, E: maaikemartha@ hotmail.com.

Kijk op www kerkdienstgemist.nl of op
www.kerkomroep.nl. De online dienst wordt vanaf 11.00
uur uitgezonden en is ook later te bekijken. Schriftlezing
en preek zijn vanaf maandag te beluisteren op Spotify
(Oude Kerk Voorburg). Fijn voor in de auto of tijJdens een
wandeling.
16 mei ds. Jan van der Wolf

16 mei 19.00 uur Evensong ds. Adrie Sterrenburg

23 mei Pinksteren, ds. Leneke Marchand

30 mei ds. Giel Schormans

30 mei 19.00 uur Mijn liefste lied (muzikale viering met
verzoeknummers)

06 juni ds. Leneke Marchand
13 juni ds. Giel Schormans
20 juni ds. Leneke Marchand

Op dit moment nodigen we voor iedere kerkdienst 30
kerkgangers uit, naast de mensen die meewerken aan
de dienst. Er zijn maximaal vier zangers in de diensten.
Het is beperkt en tegelijk waardevol voor wie het
meemaken. Om echt in de kerk te zijn, een huis van
gebed. En om elkaar te ontmoeten, ook al is het op
afstand. Schroom niet je aan te melden als je eens een
kerkdienst wilt bijwonen. Ook als je eigenlijk niet zo'n
geregelde kerkganger bent. ledereen is welkom!

Wil je ook uitgenodigd worden, meld dat dan bij
deopenhofkerkdiensten@gmail.com of bel met Bruun
Feijen, T: (070) 387 54 44, Kinderoppas voor de kleintjes
is op afroep, melden bij aanmelding. De Koningskin-
deren komen eens per maand bij elkaar, 23 mei en 27
juni. Contactpersoon: Diede Bal, diedebal@gmail.com.

Je kunt ook thuis de dienst meebeleven, om 10.00 uur's
morgens of op een later tijdstip. Je bent niet de enige, al
voelt dat misschien wel zo. We horen geregeld iets terug
van mensen die online de kerkdiensten volgen.

Kijk op www.kerkomroep.nl bij Koningkerk Voorburg of

op Youtube, bij De Open Hof Voorburg.

In onze tweewekelijkse nieuwsbrief vind je info over de
inhoud van de kerkdiensten en meer. Gratis
abonnement via nieuwsbrief@deopenhofvoorburg.nl.

16 mei ds. Els van der Wolf-Kox
23 mei Pinksteren, ds. Jan en Els van der Wolf

30 mei oecumenische werkgroep

06 juni ds. Els van der Wolf-Kox

13 juni ds. Jan van der Wolf

20 juni ds. Els van der Wolf, Maaltijd van de Heer

27 juni

ds. Jan van der Wolf
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Pinksteren Simon,
Vlam Vuur Philipa en Anna beleefden iedere

Heilige Geest Trooster zondag de kinderdienst online. Op
Geluid Wind Nieuwe Energie welke bijzondere plek heb jij de
Oogsttijd kinderdienst gekeken?
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wialviL/am{mie|[n|ulO]G Maak net als Rebecca, Charlotte en

e Marlise een kampvuur. Steek het
aan. Voel de warmte. Lees het
APOSTELEN  DUIF GAVEN verhaal van Pinksteren en denk aan
GOD HEILIGEGEEST JEZUS de Heilige Geest.
PETRUS PINKSTEREN  TALEN
__» Rosali, die samen met haar mama de

VLAMMEN VUUR WINDVLAAG

pinksterpuzzel maakte.

e ikt
erape dat e
oAZe neq
ardny
Aoelen

vralan!

Ben je nieuwsgierig naar nog meer liedjes en verhalen over pinksteren? Kijk
op: facebook.com/KindernevendienstVoorburgGemeentedeOpenHof
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