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'‘Geloven' is een werkwoord
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PROEF! is het kerkmagaZIN van de Protestantse
Gemeente Voorburg. Oplage: 1.800 exemplaren.

PROEF! verschijnt 8 x per jaar. Leden van de Protestantse
‘Gemeente Voorburg krijgen het blad kosteloos in de bus.

1x per jaar vragen we een vrijwillige bijdrage.

Kopij

\E;ﬂkerkbIadredactie@protestantse— gemeentevoorburg.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te
‘weigeren, en, zo mogelijk in overleg, aan te passen.
‘Foto's: minimale resolutie 300 dpi (2550 x 1670 pixels

voar AS5).
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(070) 386 35 02. Bereikbaarheid: maandag en donderdag
van 09.00 - 12.00 uur {ook voor bezoek).

Collectebonnen:

Kaarten 20 x € 1,-. Bedrag inclusief portokosten
overmaken op: NLO7 RABO 0365 9005 16 t.n.v.
Protestantse Gemeente Vioorburg o.v.v. collectebonnen
(porto 1-3 kaarten € 0,91, 4-9 kaarten € 1,82, vanaf 10
kaarten € 2,73 ) of ophalen tijdens openingstijden.

Bankrekeningen:
Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg
NL27 INGB 0000 2619 19.
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Kerkbalans NLO7 RABO 0373 7311 32
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PROEF! ook in de bus? Adreswijziging?

Opzegging?

Stuur dan uw adresgegevens naar:

E: kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl.
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Stuur een selfie met kerk naar PROEF!

e zomer kunnen we hopelijk er weer op uit trekken.
dat te vieren hebben we iets bedacht. Stuur een seflie
jezelf of samen met je reisgenoten) met op de
ergrond een kerk naar PROEF! We maken van al die
dingen een mooie collage voor in ons kerkblad.
je foto naar:
bladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl.

acumenisch Vrouwenwerk

en afsluiting van het seizoen in mei was nog niet mogelijk. Daarom sloten we het seizoen af met 1 ;
en brief aan alle vrouwen. In de brief stonden we stil bij het verhaal over de wijnstok en de ranken
uit Johannes 15, waar Jezus zegt: 'Blijf in mij,dan blijf ik in jullie’ In deze prachtige metafoor van de

wijnstok vergelijkt Jezus zichzelf met de stam van de druivenboom. De levenssappen, Gods Geest of

de Bron van leven, van deze stam, de wijnstok, werken door in de takken of ranken via de stam en zo kunnen er druiven
groeien. De ranken moeten uiteraard in de wijnstok blijven, anders sterven ze af en komen er geen vruchten. Jezus
benadrukt in deze metafoor dus vooral het belang van het verbonden blijven met die stam, met Gods Geest of de Bron
van leven. In deze moeilijke tijd, deze coronatijd, kunnen we ons soms zo afgesneden voelen. Afgesneden van geliefden,
van vrienden, van onze geloofsgemeenschap. En soms ook afgesneden voelen van de Bron van ons leven, van God. Mag
het daarom een troostende en bemoedigende gedachte zijn dat, ook al voelen we ons soms verlaten, de verbinding met
de Bron van leven en liefde nooit afgesneden zal worden. We blijven verbonden met de Bron en daardoor ook met elkaar.
We blijven hoopvol en zien er naar uit om op woensdag 15 september een nieuw seizoen van het vrouwenwerk te starten
in de Kruisheuvelkerk. Weet je de komende periode gezegend met de zegen van de Eeuwige.

Met hoopvolle en liefdevolle groeten namens de kerngroep van het vrouwenwerk,

Marianne Pompert en Plony Korving.

De HGJB ontwikkelt Kinderbijbelklasmateriaal
Veel gemeenten zijn in de afgelopen jaren gestart met een
kinderbijbelklas. Hiervoor is bij de HGJB geen specifiek
materiaal beschikbaar. Diverse gemeenten klopten aan
met de vraag of de HGJB hiervoor materiaal kan
ontwikkelen. Mede daarom gaan we kant-en-klare
programma’s ontwikkelen voor kinderen van 6 t/m 10 jaar.
In de methode komen lessen over Bijbelse personen en
geschiedenissen, maar ook over Bijbelse kernwoorden.
Omdat de HGJB het zeer belangrijk vindt dat kinderen
ingroeien in de eredienst, komen er zogenaamde
ingroeilessen. Daarin worden kinderen vertrouwd gemaakt
met onderdelen van de kerkdienst. Deze maand start een
pilot; de eerste gemeenten gaan dan aan de slag met het
materiaal en leveren hun feedback hierop.

Ook meedoen met de pilot?
Meld je aan via HGJB.nl/kinderbijbelklas.

Voorleven-boeken
Elke fase van je kind heeft
uitdagingen voor de
(geloofs)opvoeding. Wil
jij daar handvatten bij krijgen? Bestel dan een van de
Voorleven-boeken. In deze serie biedt de HGJB handvatten
voor ouders om in gesprek te gaan met elkaar. Met
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adMen geioven

in de kerk van nu

concrete opdrachten en prikkelende gespreksvragen wordt
een open gesprek bevorderd, waarin ouders kunnen leren
van elkaar. Op die manier kun je elkaar bemoedigen,
vasthouden en helpen groeien in je taak als opvoeder.

Voorleven is een serie van vier delen voor ouders met
kinderen in verschillende leeftijdsfasen (0-3, 4-7, 8-11 en
12-16 jaar). Ontdek meer over de serie op
HGJB.nl/Voorleven.



Gezichten

achter de

redactie

In de rubriek 'Gezichten achter de redactie’ stellen de redactieleden achter PROEF! zich aan u voor. Achter de
schermen werken ze hard, maar wie zijn de gezichten achter deze mensen? In deze editie Marianne de Nooij,
één van de schrijvers van PROEF! én beheerder van de kerk-app van de Martinigemeente.

Tekst: Marrit Salverda- Buteijn Beeld: Marianne de Nooij

Marianne woont sinds 2015 met man en kind in
Leidschendam. Ze is werkzaam bij de Provincie
Zuid-Holland en houdt zich o.a. bezig met digitalisering.

Wellicht dat daarvandaan de interesse groeide voor een
kerkapp en ze er op die manier samen met Arjan van
Mourik betrokken raakte bij de uitrol ervan.

Martini kerkapp

‘De app kan door iedereen worden gebruikt die lid is van de
Martiniwijkgemeente, zowel jong als oud. Samen met Arjan
is er gekeken hoe de app onder de aandacht kon worden
gebracht en hoe mensen geholpen konden worden om het
op hun apparaat te installeren. ‘Je wilt mensen niet
uitsluiten, ook al is er veel informatie uit de nieuwsbrief te
halen. De app zorgt voor extraatjes, doordat berichtjes snel
geplaatst kunnen worden. Het is leuk om de mensen te
helpen met de app, maar in coronatijd een uitdaging om

op afstand iets op een smartphone of tablet uit te leggen/
Gewapend met spuitbusjes om de beeldschermen weer
schoon te maken, hielp Marianne de gemeenteleden uit de
voeten. De waardering die Marianne ervaart wanneer ze
mensen helpt, maakt het extra waardevol. Een leuk feitje:
de app wordt nu door zo’'n 200 mensen gebruikt van de
circa 1000 kerkleden.

Inmiddels een jaar verder nadat de app live ging, wordt er al
gekeken naar eventuele upgrades. ‘Zo wordt een 'like’
geven gemist, mensen kunnen nu alleen nog maar een
reactie geven. Verder hebben we nog geen inzichtin de
‘achterkant’ van de app: hoe vaak openen mensen de app,
welke berichten worden bekeken en hoe wordt de app
gewaardeerd?’ Dat zijn mooie vragen om mee bezig te zijn
en verder uit te rollen. Arjan en Marianne hebben hierover
contact met Donkey Mobile, de onwikkelaar van de
kerkapp.

Kerkblad

Marianne brainstormt mee over onderwerpen voor
artikelen voor PROEF! en ze schrijft ze zelf. Andere leden
zorgen voor het plaatsen en de lay-out van het blad. Toen
er een nieuw kerkblad kwam, leek het Marianne leuk om te
helpen. 'Het kerkblad vind ik belangrijk, het is gevarieerd.
Daarnaast ben ik op deze manier meer betrokken in wat er
gebeurt rondom de kerk! Voor werk is ze gewend om
beleidsstukken te schrijven, maar het schrijven voor een
kerkblad is toch een vak apart. ‘Een begin zoeken is soms
lastig, je moet begrijpelijk en boeiend schrijven en teveel
details weglaten, maar éénmaal begonnen met schrijven
lukt het wel. De strenge deadlines om artikelen in te
leveren kunnen lastig zijn. Wat haar doel is voor het blad?
‘Met z'n allen een mooi kerkblad maken, dat door veel
mensen wordt gelezen!’

Tot slot geeft Marianne aan: ‘Het is leuk om te horen wat
jullie van PROEF! vinden. Laat het weten als je een idee
hebt voor een bepaald onderwerp of zelf een stuk wilt
schrijven’

Redactieleden



'Het pepermuntje’

Een leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We
tonen verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze
stafetterubriek willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer
rerbonden. 'Het pepermuntje’ is de ene maand in de Martinigemeente, de keer erop in De Open Hof, en zo wisselt
elkaar af.

kst: Aart Kooijman Beeld: Jan van der Wolf

Waarom is de zondag anders vooru ?

Voor mij als gepensioneerde is de zondag al heel lang niet
meer - als hij dat ooit geweest is - de verplichte enige en
ook strenge rustdag van destijds. Toch is het geen dag als
alle andere! Gebleven is de sfeer van reflectie die ik op
zondagen sterker ervaar dan op andere dagen.

Wanneer is een zondag een fijne dag geweest?
De zondag kan om meerdere redenen een fijne dag zijn.
Kan door een aansprekende uitleg van de gelezen
Bijbeltekst, kan ook door voldoening over een wandeling
die gemaakt is of door bezoek van dan wel aan familie of
goede vrienden.

Met wie zou u een zondagmiddag door willen

brengen?

Als het mogelijk zou zijn, met iemand met wie ik een
probleem van lang geleden alsnog uit de wereld zou willen
helpen. Maar het is niet mogelijk, hij leeft niet meer.

Aart Kooijman; Wijkgemeente De Open Hof Welke figuur in de Bijbel inspireert u het

meest?
Hoe bent u in De Open Hof terecht gekomen?  Jezus.
lk ben geboren in 1927 en na 12 jaar openbaar onderwijs
ben ik in 1946, na de H.B.S., aan het werk gekomen bij een Voor wie of wat zouden we eens (of meer)
van onze Nederlandse scheepvaartmaatschappijen. Jaren
later en terug uit het Caraibisch gebied kon ik - na een jaar
Latijnse les op zaterdagmiddagen - nog rechten studeren.
In 1980 zijn mijn vrouw Riek en ik in Voorburg komen
wonen en kwamen wij in de Vaste Burchtkerk. Toen die
gesloten werd, werd het een poosje Oude Kerk.
Door een reis naar Israél met ds. Harry Smit in 2000
belandden we tot ons beider genoegen in de Fonteinkerk.
Toen ook die kerk afgestoten moest worden, werd het de
Open Hofgemeente.

moeten bidden?

Voor vrede, verdraagzaamheid en solidariteit tussen zo wel
personen, als tussen groepen, volken, naties en
continenten. In verband daarmee moet ik denken aan het
versje 'Kind'ren van één Vader zijn wij allemaal’ Op de radio
hoorden mijn broer en ik dit in de zondagsschool van de
V.P.R.O. Die letters stonden toen voor Vrijzinnig
Protestantse Radio Omroep met ds. Spelberg en
mejuffrouw dr. Nicolette Bruining.

De volgende keer

Ik geef het pepermuntje door aan Pieter van der Beek. lk
ken hem van een clubje waar hij en ik in schaken.

In de volgende editie van PROEF! staat Elly Lagendijk van de
Martiniwijkgemeente in Het pepermuntje.

Wat doet u door de week?

Zoals zo velen in mijn situatie, ik ben al een paar jaar
weduwnaar, heb ik de taak huis en huishouding op orde te
houden. Verder probeer ik beter te schaken en meer te
lezen en te bewegen.



Geloof
als heimwee

door ds. Giel S5chormans

Onder vreemden

Het speelt het liefste ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet, ‘
die overzee is in dat andere land.

Het woont bij vreemden en het went er niet. '
Zij fluisteren erover met elkaar. .
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar. |

En altijd denkt het dat hij komen zal: \
vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht —
en droomt van hem en roept hem in de nacht.

Ik wacht u, Vader van de overwal.
Ida Gerhardt

Aangrijpend beschrijft Gerhardt in dit gedicht het verlangen van
een kind naar zijn vader die in een ander land verblijft. Hoe lief zijn
pleegouders misschien ook zijn, het went er niet. De heimwee
hangt in zijn kleren en zijn haar. Het wil wellicht ook niet wennen.
Het speelt het liefste bij de rand van de diepe zee die het van zijn
vader scheidt. Zo houdt hij zijn verlangen levend: vandaag niet
meer, maar morgen...

In de laatste zin is er opeens sprake van een ‘Ik’ en 'Vader' met een
hoofdletter. Het is het 'ik' van de dichter die haar geloof beschrijft
als een rusteloos verlangen. Niet het ongerichte verlangen van de
zoeker, maar het heimwee van iemand die gevonden heeft, of
beter, gevonden is.

Gerhardt tekent hier een element van geloven dat we met name in
de psalmen tegenkomen. Geloof als heimwee, als een liefde die
pijn doet. Het verlangen van de pelgrim naar Jeruzalem, waar God
'Een Iiefd e die woont. De ervaring dat je niet meer helemaal in deze wereld past
sinds je Hem leerde kennen. Dat je je soms onbegrepen voelt, een
pij n d oet‘ eenling: ‘ze fluisteren erover met elkaar! In je hart een schreeuw
naar de levende God die je tegen alle tegenwerpingenin
verwacht. Over wie je droomt en naar wie je roept in de nacht.
Omdat je niet loskomt van Hem die sprak: 'lk kom tot jullie, Ik laat
jullie niet als wezen achter..
Hij die zo ver weg is en toch ook zo dichtbij en vertrouwd als een
geur in je kleren en je haar.

Ik wacht U Vader van de overwal. Maranatha, kom Here Jezus!
Kom spoedig!

Geraakt



Zo doen wij

Heilige huisjes en
thin places

U Sommige plaatsen worden als ‘heilig’ gezien. Of gevoeld. Voor de een is dat een kerk, en de ander vindt het
heiligdom in de natuur. Maar wat is heilig? En hoe ziet de Bijbel dat? Vragen, visies en overwegingen.

Tekst: Margriet Zuidgeest, ds. Leneke Marchand Beeld: Arjan van Mourik

Al een hele tijd moeten we het doen zonder de reguliere
fysieke kerkdienst. Gelukkig komt er steeds meer zicht op
een terugkeer naar normaal. Hoe belangrijk en ‘heilig’ is dat
kerkgebouw voor de geloofsbeleving?

Het braambos en de Sinai-top

Ds. Leneke Marchand: 'Protestanten hebben tijdens de
Reformatie behoorlijk radicaal afgerekend met bijna alles
wat heilig is. Heiligheid is een eigenschap van God, die
wordt overgedragen op de gelovigen, wanneer zij in geloof
het Woord aannemen. Een gemeenschap van gelovigen
kan je dus heilig noemen, maar een plaats of voorwerp
niet. Voor katholieken ligt dit iets anders.

Katholieke kerken zijn gewijd aan de eredienst, en kunnen
dus ook ontwijd worden door oneigenlijk gebruik. Daarbij
komt dat de eucharistie een belangrijke rol speelt. Een
online eredienst is voor katholieke gelovigen dan ook veel
moeilijker denkbaar, terwijl protestanten vooral op het
Woord, de boodschap en de kerkelijke gemeenschap zijn
gericht.

Voor beide geldt in zekere zin wat Erik Borgman, hoogleraar
publieke theologie, heeft gezegd: "Gelovigen wijden een
plaats door er te bidden, zo wordt de ruimte heilig”

Maar ja, wat is de missionaire zeggingskracht dan van een
gebouw, van een plaats? En wat maakt het heilig?

Dan rijst eerst de vraag: wat is heilig? Woordenboek van
Dale zegt: ‘zonder zonde, rein, volmaakt. Maar dat is dus
lastig om van een plek te zeggen. Volgens de Bijbel is het:
waar God zich openbaart; dus heilig omdat God verschijnt.
De nota ‘Een protestantse visie op het kerkgebouw' uit 2009
memoreert dat dergelijke plekken talrijk zijn in het Oude
Testament. Zoals: de plaatsen waar de aartsvaders hun
altaren oprichtten, het brandende braambos, de berg Sinai,
enzovoort. Tevens benoemen ze dat deze plekken later niet
per se vereerd worden (het braambos en de Sinai-top).

‘Heiligheid is een eigenschap van God’




Thin places

Andere kwestie, zelfde onderwerp: thin places. De term is
bedacht door Keltische Christenen die daarmee doelden
op locaties (of momenten) waar ‘de hemel dicht bij de
aarde komt' Oftewel: waar mensen God dicht{er)bij voelen.
Denk bijvoorbeeld aan bedevaartsoorten zoals Santiago de
Compostela. Vooral in lerland en Groot-Brittannié zijn
plaatsen tot thin places uitgeroepen.

Pastor en schrijver dr. Marc D. Roberts heeft zich erin
verdiept en biedt een kritische visie, die juist ervan uitgaat
dat God overal is. ‘But if God is everywhere, then perhaps
thin places are not places where God is nearer to us. We do
not find in Jesus the idea that certain particular places are
necessarily or essentially thin. Rather, any place of quiet
and distance from civilization can become a thin place, if
one goes there to spend an extended time with the Lord!
Vertaling: Maar als God overal is, dan zijn thin places niet de
plaatsen waar God dichterbij ons is. Bij Jezus vinden we
niet de gedachte dat bepaalde plaatsen noodzakelijk of
wezenlijk ‘dun’ zijn. Je kunt beter zeggen dat iedere plaats
waar rust heerst en afstand bestaat tot de beschaving, een
‘dunne plaats’ kan worden, wanneer je erheen gaat om tijd
met God door te brengen.

Roberts zegt dus eigenlijk: in de rust, weg van het rumoer,
kan elke plaats waar je tijd met God doorbrengt een thin
place worden.

En dat heeft volgens hem te maken met de Heilige Geest.
‘And the Spirit of God dwells in human beings, not in
sacred buildings or mystical places!

l l

‘Bovendien, voegt hij eraan toe, ‘als we ons realiseren dat de
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Heilige Geest in ons woont, kunnen we aannemen dat wij
geroepen zijn om zelf thin places te zijn, omdat God zijn
aanwezigheid bekend maakt door ons!

Elke plaats waar je
tijd met God doorbrengt,
kan een thin place worden

Openstelling en gebed

Terug naar onze kerk. Het is zonder meer duidelijk dat een
kerk, onze kerkgebouwen van toegevoegde waarde zijn bij
de geloofsbeleving. Waarom zouden we anders onze
kinderen eerbied bijbrengen; ze manen tot rustig zijn en er
bijvoorbeeld niet te rennen. En zelf in rust tot bezinning
komen - éven zonder telefoon — en ontvankelijk worden
voor God. Ds. Leneke Marchand: ‘En wat was (is!) het mooi
te horen dat de openstelling voor het middaggebed tijdens
de lockdown zo gewaardeerd werd. Je kunt een kaarsje
branden, het Onze Vader meebidden of er gewoon zijn.
Daarmee heeft de plek zelf een heilige functie. Maar,
besluit ds. Leneke: 'Zoals Roberts ook zei: Uiteindelijk kan
elke plaats een plaats van gebed zijn. Oock als je online de
dienst volgt, omdat je ziek of nog ongevaccineerd thuis zit,
God is er altijd bij. Overal!



Interview

‘Geloven is een

werkwoord’

Bep van Sloten, inmiddels 67 jaar en officieel met pensioen, is opgevoed met het motto: ‘geloven is een
werkwoord. Dat begon al van jongs af aan door o.a. zondagsschool te draaien, kinderkampen te leiden en hulp
te bieden aan haar vader, die onderwijzer was op een school in een achterstandswijk. Van zo'n doelgroep, met
een interessante achtergrond en met kinderen die net even ingewikkelder zijn dan andere, wordt Bep
enthousiast. ‘Die zorgen voor actie. Uiteindelijk rolden Bep en haar man Thom in de rol van pleeggezin.

Tekst: Marrit Salverda- Buteijn Beeld: eigen archief Bep

‘Dingen overkomen je; volgens Bep, die de opleiding NXX
volgde. Tegenwoordig te vergelijken met de opleiding
Sociale Pedagogische Hulpverlening (SPH). Ze hield er twee
aktes aan over: docent en jeugd hulpverlener. Na de
opleiding is ze les gaan geven aan het VMBO/MBO. Haar
droom was de zending in te gaan. Alles lag al klaar om naar
Zambia te gaan, uiteindelijk gooide haar gezondheid roet in
het eten. Ze bleef les geven in Nederland en zo werden zij
en haar man ‘automatisch’ een pleeggezin.

Pleegkind

Al voor haar trouwen had ze één leerling als pleegkind, die
wilde weglopen van huis en die wilde ik graag onderdak
geven!. Eén jaar nadat ze getrouwd waren, hadden ze al drie
kinderen in huis. ‘lk ben toen gestopt met werken, dit kon
omdat Thom altijd heeft gewerkt. We hebben het echt
samen moeten doen, zegt Bep. Pleegouders ben je
vrijwillig, maar je krijgt wel een vergoeding voor een kind.
Kinderen kwamen en gingen, ze waren een
crisisopvangadres. Thom en Bep kregen zelf ook drie
kinderen. ‘'Het was voor de kinderen niet altijd eenvoudig
met pleegkinderen in huis, maar ze zeggen ook dat ze er
veel van hebben geleerd.

Het doel: zorgen dat kinderen niet in een
groot kinderhuis opgroeien, maar in gezinnen

Het meest kostbare
Bep: ‘Pleegouderschap moet je echt leuk vinden. Je komt
kinderen vanuit allerlei achtergronden tegen waarvan je
veel leert. Zo kan het zijn dat ze uit een crisissituatie worden
gehaald of dat ze ernstig
getraumatiseerd zijn. Verder kom
je in aanraking met heel andere
milieus dan het jouwe en dat is
interessant. Officieel bleven de
pleegkinderen zo'n 3 maanden,
maar dat kon ook weleens langer
worden. ‘Vaak hoorde ik: ‘ik heb
zo'n bewondering dat jullie dit
doen' Ik vind het juist andersom:
de ouders geven mij het meest
kostbare wat ze hebben. En nu
hebben wij de taak om er tijdelijk
super goed voor te zorgen en van

te genieten. Het mooiste is als ze ook weer terug naar huis
konden gaan en dat je op de 18e verjaardag wordt
uitgenodigd en ziet dat het goed gaat’

De hele wereld over voor éénzelfde boodschap
Van vrijwilliger worden bij de Vereniging van Pleeggezinnen
in Nederland, naar afreizen naar Europese gebieden, naar
uiteindelijk o.a. Afrika, Azié en Latijns Amerika, is volgens
Bep eigenlijk vanzelf gegaan. Vrijwilligerswerk werd een
baan en nu is het weer terug als vrijwilligerswerk. Maar het
doel is hetzelfde: zorgen dat kinderen niet in een groot
kinderhuis opgroeien, maar in gezinnen. Het liefst bij hun
eigen familie, die daarbij gesteund wordt als het moeilijk is.
‘Die kindercentra zijn vaak veel te groot, wat zeker niet ten
goede komt aan de kinderen. Er is te weinig individuele
aandacht voor de kinderen en met een wisselende staf is er
geen constante volwassene waar je je aan kunt hechten en
die vol voor je gaat.

Met alle gevolgen van dien. Als je binnenkomt in dat soort
kinderhuizen, hangen die peuters meteen aan je broek.
'Schattig’ als ze zo klein zijn, maar op latere leeftijd kunnen
ze zich ook zo gaan gedragen. Zo kunnen ze eerder in het
verkeerde circuit terecht komen; bijvoorbeeld in foute
relaties, criminaliteit of de prostitutie. Leren wat 'houden
van' betekent doe je als je echt veilig kunt hechten. Daar
bovenop komen, gestuurd vanuit rijke landen als het onze,
in toenemende mate vrijwilligers langs in deze huizen die
enkele dagen tot weken voor hen zorgen en weer
verdwijnen. ‘Ga je dan als kind nog maar eens veilig voelen!

Foto: Bep in Namibié in gesprek met chief




Bep ging samen met
internationale colle-
ga's aan de slag en de
wereld over om het
beleid te veranderen
in en voor de wees-
huizen en om één-
' zelfde boodschap te
verkondigen: probe-
| ren om de kinderen in
pleeggezinnen te
= plaatsen of zorgen
| voor ondersteuning.
- Dit zodat de kinderen
terug naar huis gaan
of thuis kunnen blijven door lokaal hulp te organiseren,
zoals opvoedcursussen, thuiszorg, financiéle ondersteu-
ning. Bep: 'Stop met weer nieuwe kinderhuizen beginnen
en laat je kind niet als vrijwilliger voor 6 weken naar zo'n
huis gaan of ga als toerist niet op een ‘weeshuistour. Op
die manier houd je het kindertehuis in stand, ook door de
steun, cadeautjes en donaties. Een weeshuisdirecteur kan
gaan bedenken om de kinderen te gebruiken om geld
binnen te krijgen, bijvoorbeeld door ze te laten dansen
voor een groep toeristen. Denk goed na voordat je een
doel steunt, een foldertje kan er zo goed uit zien met
mooie kindjes erop. Organisaties als bijvoorbeeld Kerk in
Actie en Wilde Ganzen zijn gestopt met het steunen van
de bouw van kinderhuizen. Als zij projecten steunen weet
je dat je goed zit!

Stop met weer nieuwe kinderhuizen
beginnen en laat je kind niet als vrijwilliger
voor 6 weken naar zo'n huis gaan

Veilig thuiskomen

Bep kreeg van een collega de tekst: ‘De gelukkigste
mensen hebben niet van alles het beste, maar maken het
beste van wat ze hebben! Die hangt achter haar bureau.
Dat heeft ze ook gezien. Je komt op je reizen op zo veel
verschillende plekken. Van prachtige tempels, ressorten,
tot de armste mensen in sloppenwijken, waar de mensen
het meest gastvrij zijn. In 2016 was er een vreselijke
aardbeving in Nepal net toen Bep daar was. Ze zag de
paniek van de mensen, het glas vloog letterlijk om je oren.
Hele woonwijken lagen plat, overal tentjes. En juist de
gastvrijheid vond Bep dan zo bijzonder, iedereen deelt
alles. Bep kreeg als eerste te eten ondanks de chaos die er
heerste. Op de vraag of Bep niet eens bang is antwoordt
ze: 'lk reageer pas secundair, pas achteraf realiseer ik mij
meer wat ik heb doorgemaakt. Ik denk altijd: ik kem veilig
thuis, is het niet hier dan is het boven.

Ik denk altijd: ik kom veilig thuis,
is het niet hier dan is het boven
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Koninklijke onderscheiding

Tussen het werk in het buitenland door, waar Bep veel en
lang verbleef en o.a. veel trainingen gaf, was zij ook nog
ouderling voor de Oude Kerk. ‘lk zat in Namibié nog
mailtjes voor de kerk te beantwoorden”. In 2021 is Bep
gestopt als ouderling. Ze is 12,5 jaar wijkouderling
geweest en daarvoor al een keer 8 jaar jeugdouderling.
Ook heeft ze de tienercatechese gedraaid en was ze al jong
heel actief voor de kerk.

Als je iets doet voor een ander,
doe je het eigenlijk ook voor jezelf.
Je krijgt er veel voor terug

Het is niet te ontkennen dat Bep zich ontzettend hard heeft
ingezet als vrijwilliger en dit overigens nog steeds doet.
Dat is ook niet onopgemerkt gebleven bij anderen.
Afgelopen april ontving ze een Koninklijke onderscheiding
voor onder andere al het vrijwilligerswerk dat ze verrichtte.
‘Het kwam als een complete verassing, waarom krijg ik nou
een lintje? Dat is niet nodig. Bep kon wel heel erg
waarderen hoeveel tijJd mensen erin hebben gestopt om
haar voor te dragen en dat mensen om haar heen het haar
zo erg gunden. ‘Maar al die rangen en standen binnen de
Koninklijke onderscheiding, hoeven voor mij niet! Volgens
haar zijn er nog heel veel mensen die een lintje zouden
moeten ontvangen. Daarbij dit jaar Nettie en Leon
Blansjaar. Zij zijn pleegouders voor kinderen met een
beperking. Dat ben je niet voor een paar uur. Dat ben je
voor altijd en 24 uur per dag. Nettie is organist in De
Mantel en naast haar zit vaak een pleegkind. Goed dat
mensen als zij in het zonnetje zijn gezet en een lintje
kregen.

Foto: India werkbezoek, ontvangst voor kinderen

Als je iets doet voor een ander, doe je het eigenlijk cok voor
jezelf. Je krijgt er veel voor terug.’ Als ouderling hoorde Bep
vaak: ‘Dank u wel dat u komt, maar ik bedankte juist
diegene die de deur open deed en mij zijn of haar verhaal
toevertrouwde. Ik merkte dat aan het eind van een

gesprek we elkaar hadden geholpen en ik met veel
denkstof en dankbaarheid naar huis fietste!

Interview




Ina van der Blom-Moens

9 januari 1932 - 23 april 2021

Op 23 april overleed in de
leeftijd 89 jaar ons gemeentelid
Francina van der Blom-Moens.
Ina groeide op in Den Haag.
Samen met haar tweelingzus
gaf ze haar hart en ziel in de
bejaardenzorg. Na haar
huwelijk met Wim stopte ze
hiermee, maar zorgzaam bleef
ze altijd en velen heeft ze daar
goed mee gedaan. Wim en Ina
kregen twee dochters. Ina was
een liefdevolle, sterke en
zachtmoedige vrouw, die altijd het goede probeerde te zien

in mensen. Ze hield van zingen en heeft 0.a. in het Vaste
Burchtkoor lang haar plaats gehad. Trouw kwam ze met
Wim eerst in de Fonteinkerk, later in de Oude Kerk. In
dankbaarheid en in vertrouwen op haar Heiland is Ina het
einde van haar leven tegemoet gegaan. ‘Uw woord is een
lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, die tekst
wilde ze op de kaart hebben. De dankdienst vond plaats op
donderdag 29 april in de Oude Kerk. Laten we bidden voor
Wim, die zijn vrouw na een liefdevol huwelijk van 65 jaar
zeer zal missen. Ook denken we aan Marjan en Tineke, en
aan Ina haar tweelingzus Maat.

Ds. Leneke Marchand

Hendriek Sterken

20 oktober 1941 - 27 april 2021

Op 27 april overleed
Hendriek Sterken. Zij
is 79 jaar oud
geworden en de
laatste vier jaar
woonde ze in
Oldeslo in
Scheveningen.
Hendriek werd
geboren in
Nieuwleusen
Voor haar werk kwam ze naar Den Haag. Ze werkte v
Ministerie van Justitie bij de medische z0rg i
inrichtingen als hoofd van de Qﬁnunts%_raf L F
~een mensen mens. Ze onderhield veel co
mchten. Graag MMZ@EWW#"

vergaderingen waren bij haar thuis, er stonden altijd
roomsoezen op tafel. Het tekende haar gastvrijheid.

Graag bezocht ze de kerk om de gemeenschap te ervaren.
In de liederen vond ze houvast. Toen ze de diagnose ALS
kreeg liep ze daar niet voor weg, maar nam maatregelen.
Zo op het oog droeg zij deze ziekte blijmoedig. Op zaterdag
1 mei hebben we afscheid van haar genomen in
crematorium Meerbloemhof. Er werden gedeelten uit het
scheppingsverhaal uit Genesis Ten uit Psalm 139 gelezen.
We hebben haar toevertrouwd aan de Schepper, die haar
kende.

Ds. Jan van der Wolf

Nel den Heijer- van den
Boogaart

5 augustus 1926 - 12 mei 2021

Op 12 mei overleed
Pieternella den Heijer - van
den Boogaart. Zij was 94
jaar oud en woonde tot
begin vorig jaar in De
Panden. Nel werd geboren
in Den Haag. In 1953
trouwde zij met Johannes
den Heijer en kwamen zij
naar Voorburg. Zij kregen
een dochter Hanneke en
een zoon Rik. Hun huwelijk
hield geen stand. Nel ging
aan het werk in het
Diakonessenhuis als
afdelings-secretaresse.
Oorspronkelijk hoorde Nel
bij de Vaste Burchtkerk. Tot een paar jaar geleden was zij
een markante aanwezige bij de ouderenmiddagen in de
Koningkerk. Zij genoot volop van de liederen uit de
vieringen en van de gezellige sfeer. Bezoek bij haar thuis
hoefde voor haar niet zo. De laatste tijd van haar leven
woonde Nel in Zorgecentrum Bezuidenhout. Daarmee was zij
terug n,a,e buurt waar zij opgroeide. Na een kort ziekbed

3 ‘n heﬁ; hi}z}]n van twee van haar klemdnchters In
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Na ‘Werk in de Kerk' nu een serie artikelen over groepen die ook onze gebouwen gebruiken

Meer

dan

een distributiepunt

Het is woensdagmiddag even na drie uur. Bij de Koningkerk is het een komen en gaan van mensen. Onder de
overkapping staan twee tafels met etenspakketten. Tussen drie en vier worden ze opgehaald.

Tekst en beeld: ds Jan van der Wolf

Koken voor de Buurt

Het gaat om twee projecten. Het eerste heet 'Koken voor de
Buurt! In wijkcentrum De Groene Loper koken vrijwilligers
maaltijden. Coérdinator Houw The: ‘Het eten is bestemd
voor mensen die door corona wat angstig zijn en amper de
deur uit durven om boodschappen te doen. Het gaat om
ongeveer 40 maaltijden. Vandaag schaft de pot Rendang.
Sommige halen het eten zelf op, bij anderen wordt het

thuis bezorgd. De kosten zijn € 1,50 per maaltijd. Maar als
men het niet kan betalen is het gratis. Dat betekent dat er
geld bij moet. |k probeer daarvoor bij fondsen subsidie te
krijgen. Naast een maaltijd levert het ook contact op.

Jenneke: 'lk zet mij hiervoor in omdat het een
overzichtelijke taak is. Het is maar een uurtje in de week.
Bovendien is het een goed initiatief. Ik vind het belangrijk
dat mensen zich welkom en gezien voelen. Het gaat mij
meer om het contact dan het eten. Houw: ‘Onze 'klanten’
komen wij op het spoor via WOEJ, de cuderenconsulent,
het servicepunt van de gemeente en via de kerk. Mooi dat
onze kerk functioneert als uitdeelpunt.

Het gaat mij meer om het contact dan het eten

Lekker Nassuh

Op de tafel ernaast staan papieren tasjes met verse groente.

Dit is het distributiepunt van 'Lekker Nassuh! Een pakket
bestaat uit biologisch geteelde groente geleverd door
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boeren uit de regio. Zo'n pakket kost € 12,50 en bevat
genoeg groente voor twee personen voor een hele week.

de kerk...

De samenstelling is afhankelijk van het seizoen. Vandaag zit g s

er ook rabarber bij. Je kunt je per week inschrijven. Totaal
zijn er ongeveer 25 klanten die geregeld gebruik van deze
service. Het zijn mensen die het belangrijk vinden om
gezond te eten. Voor een deel bestaat de clientéle uit
kerkmensen, maar niet alleen. Er zijn ongeveer 8
vrijwilligers. Je doet met z'n tweeén dienst, zodat je één
middag per maand aan de beurt bent. Diaken Jan Hendriks
kwam op het idee om de Koningkerk als verdeelpunt in te
zetten. 'lk had een voedselstroom door de kerk heen als
beeld voor ogen. Het is mooi om ook het kerkgebouw door
week te gebruiken. Na verloop van tijd leer je je klanten
kennen! Ook bij hem gaat het om meer dan eten alleen.

Ook een kopje koffie?

Mensen komen in eerste instantie om hun eten op te halen.

Maar al snel ontstaat er een praatje. Zou het een idee zijn
om op die woensdagmiddag ook een kopje koffie te
schenken? Kunnen de predikanten een rol vervullen als
luisterend oor? In ieder geval is de Koningkerk meer dan
een distributiepunt.

Info en opgave voor ‘Lekker Nasstih' bij Jan Hendriks:
kkhendriks@live.nl, tel. 06 38 92 63 44.

Info en opgave ‘Koken voor de Buurt' bij Houw The:
dhthe@xs4all.nl, tel. (070) 386 11 35.

Ook



VOOR IEDER VAN ONS EEN PLAATS AAN DE TAFEL

e -,

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: fite
zij scheppen geluk! AT
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: v ki T
zij scheppen recht en geluk! oy

. agw

Lied 388 (vs. 1, 4, 5 en refrein)




Beeld: Jan van der Wolf
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Werken met God

de beelden van Frans Kokshoorn

Het werk van Frans Kokshoorn komt vaak tot leven wanneer de beschouwer het komische erin ontdekt, in relatie
met de ander. Zijn werk kun je daarom verschillende interpretaties geven en daar, zo vertelt dominee Sterrenburg,
had Frans ook geen problemen mee. Met het geloof als levenswijze haalde hij inspiratie uit de humor die hijzag in

het leven en de schepping.

Tekst: Eva Brussaard Beeld: Wim Bannink, Adrie Sterrenburg, Arjan van Mourik

Op 11 september 2016 was de vesper
op de zondagavond in de Oude Kerk
anders dan anders. Tussen de
kerkgangers en de stoelen stonden de
gipsen beelden van ons onlangs
overleden gemeentelid Frans
Kokshoorn. Het Bevroren Theater (2011),
zoals de beeldengroep heet, was
vreemd maar tegelijkertijd herkenbaar.
Als individuen leken ze daar met hun
eigen verhaal te zitten en te luisteren.
Door ze tussen de mensen neer te
zetten, in plaats van tegenover,
ontstond er een soort spanning. Niet
toevallig, Frans Kokhoorn speelt in zijn
werk vaak met de relatie tussen mens
en beeld. Dit doet hij door te spelen met ruimte, met licht,
maar vooral door gebruik te maken van het komische. Zijn
werk wordt vaak omschreven als figuratief abstract, maar
hijzelf emschreef het liever als ‘herkenbaar en met humor!

Geloof, humor en kunst

‘Religie, humor en kunst horen bij elkaar. Ze doen alle drie
hetzelfde: ze geven vorm aan het onuitspreekbare! Deze
uitspraak is van de cabaretier Herman Finkers, maar lijken
ook goed bij het werk en de persoon Frans Kokshoorn te

passen. Zo zegt hij in een interview met dominee Adrie
Sterrenburg het volgende: 'Als je naar kunst kijkt, is het een
verbeelding van ideeén en verhalen. lk denk dat ik dat niet
zonder het geloof kan. Het heeft invloed op mijn werk, de
verwevenheid van kunst en geloof. Daar (de kracht en de
inspiratie, red.) ben ik, als ik in mijn atelier aan een het werk
ben, veel mee bezig. De kracht en de inspiratie om te
kunnen creéren, dat haal ik dan toch uit het geloof. Het
geloof betekent voor mij zekerheid, het plezier in het leven,
het geloof is een leidraad die ik gebruik voor mijn leven!

Anonieme figuren in de publieke ruimte

Op het bronzen meubilair na, dat hij in opdracht en voor
de Oude Kerk heeft gemaakt, verwijst het werk van
Kokshoorn niet direct naar verhalen uit de Bijbel of
Christelijke symbaoliek. Zijn onderwerpen zijn meestal
de mens, huizen en steden. Frans:'lk maak een soort
schetsje in mijn hoofd en ga dat dan uitvoeren in was
(een beeld wordt eerst in was gemaakt, waarna een
bronsgieter er een mal van gips en siliconen mee maakt,
waar hij vervolgens het brons in giet, red.). Leuk vind ik
ook om bijvoorbeeld bankjes te maken met een figuur,
waar andere mensen dan naast gaan zitten. Dat er ook
echt gebruik van gemaakt wordt en het deel uitmaakt
van de openbare ruimte. Wat opvalt aan zijn menselijke
figuren is dat ze iets anoniems hebben,



Een goed voorbeeld hiervan is Singing in the Rain (1995) op
de Prins Bernhardlaan in Voorburg. Het toont een tengere
moeder met twee kleine kinderen, één voor- en één
achterop een fiets. Aan de parapluhoofden van de figuren
te zien, zwoegt de moeder zich met hen door regen en
wind. Het voorste kindje wijst naar de grond en is mogelijk
iets kwijtgeraakt, het achterste verstopt zich achter de rug
van haar moeder,

Tussen mens en humor

Het werk Singing in the Rain is niet per se zo komisch
doordat het zo'n herkenbaar tafereel is, maar doordat we in
ons verwachtingspatroon worden verrast door Frans'
parapluhoofdige figuren. Het onverwachtse maakt dat
je het werk beter wilt bekijken. Volgens de Franse
filosoof Henri Bergson bestaat er niets kamisch buiten
het eigenlijke menselijke. Dit houdt in dat we bij
voorbaat altijd lachen om mensen en/of wanneer iets
een gelijkenis vertoont met een mens. We lachen om
dieren wanneer het menselijk gedrag vertoont en het
komische effect van voorwerpen ontstaat door de
vorm die een mens eraan heeft gegeven. De mens is
dus altijd de bron van het komische. Frans’ werk Kerk op
stelten is bijvoorbeeld komisch door de vorm, de
onhandigheid en het plagerige van een kerk op
pootjes, en misschien wel het meest door de relatie tot
de ontvanger: dominee Sterrenburg.

Werken met God

Dominee Jaap van der Meent (hij was interim-
predikant van 2014-2017 in de Qude Kerk, red.) zei in
de vesperdienst het volgende over het Bevroren

Doopvont in de Oude Kerk

Theater: 'Door aan elk van de beelden een plaats te geven
in de kerk worden ze één van ons. Deel van de gemeente,
waarin diegenen die de gemeenschap vormen, eigenlijk
ook vreemden voor elkaar zijn. Een vervreemding die wordt
versterkt door de aanwezigheid van de beelden:

De dankdienst voor het leven van Frans Kokshoorn lijkt een
vreemde omkering van de vesperdienst van toen. Beelden
als troost in plaats van als middel voor vervreemding.
Tegenover familie en vrienden, de kerkgangers, staat de
rieten draagkist van de kunstenaar, te midden van

de werken die hij voor de kerk heeft gemaakt.

Kerk op stelten
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Inspiratie op internet

b Op internet is er veel inspirerends te vinden over kerk en geloof. Daarom enkele tips. Als je met een QR-scanner op
'je telefoon op de QR-codes richt, kom je vanzelf bij de filmpjes terecht.

Eksr ds. Jan van der Wolf Beeld: Internet

of

Hﬁksteren in Den Haag
d E-tﬂ*Pmksterfeest is ook het feest van de communicatie,
w men horen tot hun verbazing de leerlingen in hun eigen
. ,i.';preken 'De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar

O

h@’ﬁ@h het Pinksterevangelie,

: uitgesproken door bewoners van
m ;ﬁiﬁ‘!-bfstad in verschillende talen.
Ook in het plat Haags! DitﬂmDJE' is

Wat is een kerk?
In het traject PGV toekomstbestendig wordt intensief
nagedacht over de tokomst van onze kerk. Daarbij is ook
aan de orde: wat voor kerk willen we zijn? Voldoen de
huidige vormen of moeten we op zoek naar nieuwe
vormen van kerk-zijn? Op de
achtergrond speelt de vraag:
wanneer is er sprake van een kerk?
Want niet elke groep die samenkomt

fraai vormgegeven filmpje wordt op

Wij zijn geroepen de kerk te zjj_n_! een creatieve manier het wezen van
de kerk verbeeld.

En de wind steekt op

De Pinksterdienst van De Open Hof bewoog zich rondom
het gedicht 'En de wind steekt op’ van Willem Hussem. Dit
gedicht is te vinden op een zijmuur van een huis in de
Kaiserstraat in Leiden. De dichter dacht aan kunst toen hij

dit vers maakte. Het verwoordt
beeldend hoe dat gaat met
inspiratie. Daarom kun je in dit
gedicht ook het geheim van
Pinksteren ontwaren. Dit filmpje is
een animatie van het gedicht.

EN DE WIND STEEKT OP

Foka van de Beek
Tijdens de Pinksterdienst in de QOude Kerk was er een online
interview met Foka van de Beek in Bulgarije. Foka werkt
daar sinds juli 2019 als zendings-
werker. Op verzoek van de zgn.
Samaritaanse vrouwen rust zij
leiders van kleine huisgemeentes
toe. Ook vanuit onze Protestantse
Gemeente Voorburg wordt zij
ondersteund.




8 jaar politiek gevangene

In 2003 werden Jeannette Ntabareshya en Jean-Claude lyamuremye als vluchtelingen naar Nederland
uitgenodigd. Zij zijn afkomstig uit Rwanda, waar zij de verschrikkelijke genocide in 1994 ontvluchtten. Daarbij

kwamen minstens 800.000 mensen om het leven.

Tekst en beeld: Jan van der Kolk

De viucht

In 1994 is Jean-Claude tijdens de genocide in Rwanda
gevlucht. Na een vreselijke tocht van 7 maanden door
Congo is hij in Kinshasa aangekomen. In die periode zijn
volgens de VN minstens 200.000 mensen in Congo
slachtoffer geworden van de nieuwe president van
Rwanda, Paul Kagame. In Kinshasa leerden Jean-Claude en
Jeannette elkaar kennen. Zij had ook een vreselijke
vluchtreis gemaakt door Congo.

Nieuw bestaan in Voorburg
Het gezin bouwde een nieuw bestaan op in Voorburg. Hij
werd chauffeur en zij begon een opleiding voor
ziekenverzorging. Na een paar jaar kon Jeannette met de
kinderen zonder problemen naturaliseren. Zij waren
betrokken bij een Afrikaanse kerk in Den Haag, maar ook bij
de Koningkerk.

De Nederlandse autoriteiten wisten dat Jean-Claude kritisch
was over de nieuwe regering in Rwanda en vroegen aan die
regering of er mogelijk bezwaren waren tegen zijn
naturalisatie. Hij was immers een tegenstander van de
president. Niet lang daarna bleken drie anonieme getuigen
te zijn gevonden die hem beschuldigden van
betrokkenheid bij de vreselijke genocide. En vroeg Rwanda
om zijn uitlevering, hoewel Nederland geen
uitleveringsverdrag met Rwanda had.

Begin juli 2013, nu acht jaar geleden, werd Jean-Claude
lyamuremye in Voorburg gearresteerd, zijn
verblijfsvergunning ingetrokken en in voorarrest
geplaatst.

In die periode bezocht ik hem gedurende lange
tijd wekelijks in de gevangenis. Jaren van
rechtzaken volgden, de minister van justitie
wilde hem beslist uitleveren. Het was bekend
dat de rechtspraak in Rwanda niet op orde was.
Bovendien kan een veroordeling nooit gebeuren
op grond van anonieme getuigen. De Tweede
Kamer nam ook een motie aan tegen uitlevering.
Toch werd Jean Claude in november 2016,
samen met een andere Nederlandse Rwandees,
uitgeleverd.

In de gevangenis in Rwanda

Sinds november 2016 zit Jean-Claude (nu 45 jaar)
in voorarrest in Rwanda. Samen met de periode
in Nederland nu dus 8 jaar, zonder veroordeling.
Mensen uit de kerk hebben hem in Rwanda geregeld
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geschreven en via een zus contact gehouden. Sinds enige
tijd kan ik hem soms opbellen, meestal een keer per 3
weken. Hij spreekt dan graag Nederlands. Daarbij word ik,
sinds ik hem ken, steeds getroffen door zijn blijmoedige
karakter en zijn hoop op rechtvaardigheid, beide gevoed |
door een diep geloof. Dat geloof helpt hem ook om andere’
gevangenen tot steun te zijn. En het is belangrijk voor hem -
te weten dat onze kerkelijke gemeente voor hem bidt, aan
hem denkt, geregeld een kaars aansteekt. En dat wij hem ©

niet vergeten. |

Aan de telefoon zei hij tegen mij: 'tk wil jullie

allemaal uit het diepst van mijn hart danken dat "

S

3

jullie elke dag voor mij bidden en met mij de last

dragen van mijn gevangenschap. Ik kijk vaak
opnieuw naar de kaarten die ik kreeg.

Het is mogelijk, dat de rechtbank in Rwanda binnenkort een
vonnis velt, na 8 jaar voorarrest. Het is voor hem een
houvast te blijven hopen dat hij op een dag weer in ons
midden zal zijn en persoonlijk ons te danken voor onze
gebeden, kaarsen en kaartjes die hem gesterkt hebben.

Berichten kunnen naar Jean Claude gestuurd worden via
zijn zus, Valentine Shuli, B.P 7238, Kigali, Rwanda of via
valaurasi@yahoo.fr. Dat kan ook in het Nederlands.

De zonen van Jean- Claude in de Koningkerk, kerst 2019



Christelijke meditatie

Onze wereld is vol geluiden. En vol taal. Of je nu met elkaar praat, op internet zit, het nieuws volgt, of een boek
leest, het zijn allemaal woorden. Bij christelijke meditatie zoeken we de stilte om daarin God te ontmoeten.
Meestal mediteren we vanuit een Bijbelgedeelte. Hoe het precies is, laat zich moeilijk omschrijven. Je zou het

moeten ervaren...

m Tekst: ds. Els van der Wolf-Kox Beeld: Jan van der Wolf

smmm Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

)

Voor we echt beginnen, vertel ik iets over de meditatievorm
van die dag. Soms horen we een Bijbelgedeelte en kauwen
we daarop in vier stappen: lezing, meditatie, gebed, stilte
voor God. Soms verbeelden we ons dat we zelf deel zijn van
een Bijbelverhaal. We zijn er als het ware bij als Jezus
iemand aanraakt en beleven het mee. Soms bidden we
-fa;;l_[éen maar’ het Jezusgebed: 'Heer Jezus Christus, Zoon
van God, ontferm U over mij’ Of we mediteren bij een
icoon. Welke meditatievorm we ook kiezen, stilte is een
belangrijk onderdeel. Na de introductie gaan we naar de
meditatieplek, een andere hoek in de kerk, We steken een
kaars aan: '‘Geprezen zijt Gij God, U bent licht, in U is geen
spoor van duisternis’ (naar 1 Johannes 1:5). We gaan goed
zitten. "We zijn hier in de stilte van de kerk. Laat het ook van
binnen stil worden. Ik lees een Bijbelgedeelte en ik zeg:
‘Merk of er een woord of zin is die bijzonder tot je spreekt’
Of ik vraag: 'Hoe raakt dit je? Hoe spreekt God erin?’ En
verderop in de meditatie: 'Wat zou je in de stilte van dit
moment tegen God willen zeggen?’ Aan het eind klinkt een
lied uit Taizé en een zegenbede. Dan gaan we terug naar de
‘praathoek’ en is er ruimte om kort te delen wat je
ontvangen hebt.

Hoe ervaren deelnemers dit?

Stilte kan een verademing zijn, even weg van alle drukte.
Maar het is ook lastig. Juist als je stil wordt, komen je
zorgen en pijn aan de oppervlakte. Soms is dat heel

N Y‘“n :n \’/'
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confronterend en maakt het je onrustig. Mediteren is iets
wat je oefent. Je traint je geest om je aandacht te richten op
dat wat belangrijk is en om afleidende gedachtes te laten
voor wat ze zijn. Dat lukt de ene keer beter dan de andere.
Deelnemers waarderen het dat zij hun eigen weg kunnen
gaan met een Bijbelwoord. Niemand zegt hoe je het moet
zien, Als je stilstaat bij het woord van Jezus ‘lk heb dorst’ en
je beantwoordt voor jezelf de vraag ‘waar raakt dit woord
mij?’ dan komt zo'n tekst heel dicht bij jezelf. Tegelijkertijd
is de kracht van de meditatiebijeenkomsten dat je het
samen doet. Je helpt elkaar om de stilte vol te houden. En
je bent intens met elkaar verbonden in zo'n meditatie, ook
al praat je niet. Wanneer we na afloop met elkaar delen hoe
het iedereen vergaan is, treft me de vertrouwelijke sfeer.
Alles mag er zijn. Ook wat niet mooi of helpend was.
Ontroerend wat er gedeeld wordt, in alle nuchterheid.

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen

had tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luis-

teren. En in die stilte hoorde ik de stem van God
(Kierkegaard)

En in coronatijd?

We hebben de wekelijkse kruiswoordenmeditatie in de
Veertigdagentijd via Zoom gedaan. Je bent dan niet fysiek
bij elkaar, maar verbonden via een beeldscherm. Zo'n 15
mensen deden geregeld mee. Bij dit online mediteren mis
je de ruimte van de kerk. Je bent afhankelijk van techniek.
Hapert de techniek dan heb je niets meer. Maar het heeft
ook eigen mogelijkheden. Het is makkelijk te combineren
met thuiswerken. En je bent thuis, op je eigen vertrouwde
plek, dat kan extra veiligheid of vrijheid betekenen. Het was
een diepgaande weg, ondanks of misschien wel dankzij
Zoom.

Meedoen?

Misschien zou je ook wel eens zo'n bijeenkomst christelijke
meditatie willen meemaken. Het is eens per maand in de
Koningkerk, van 9.30-10.30 uur op donderdagochtend.
Welkom! Ook als je dit nog nooit gedaan hebt of zomaar
eens wilt kijken of het iets voor je is. Aanmelden is niet
nodig. Wil je op de hoogte blijven, stuur een mailtje naar
ds. Els. In augustus beginnen we weer.
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Voor wie? I
ander Een Emmaiiswandeling is geschikt voor iedereen, of je nu
~ rollen om. " 7 e meer, minder of niet kerkelijk betrokken of gelovig bent.
| L Het geeft de mogelijkheid om al wandelend in gesprek te
| ! Fluitenkruid komen over wat wezenlijk is. Je kunt je individueel
: : Op een woensdagavond in mei liepen we me't tien opgeven, maar ook als duo, wanneer je iemand in
| deelnemers een Emmaiiswandeling van ongéveer vijf gedachten hebt met wie je graag eens zo'n wandeling zou
kilometer in het Leidschendammerhout. Na een buiige dag ~ Willen maken. Ben je niet mobiel? Nodig iemand uit bij je
was het een onverwacht zonnige avond. Gouden thuis, of op een bankje in het park, en vraag de

avondlicht scheen op het uitbundig bloeiende fluitenkruid. ~ verdiepende vragen op via onderstaand mailadres.

Op de parkeerplaats lazen we een paar verzen uit Psalm 84.

De verdiepingsvragen die meegingen waren: Waar/bijwie =~ Meedoen?

ben jij thuis? ‘thuiskomen bij God'": wat betekent dat voor Meer weten of meedoen? Neem contact op met ds. Leneke
jou? Voor wie zou jij een thuis kunnen zijn? Marchand, E: hmmarchand@hotmail.com.

-



Wijkgemeente Martin

Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:
Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
T:(070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. WF. (Giel) Schormans
T:(070) 75203 63

ds. H.M. (Leneke) Marchand
. T:(070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

Verhuur zalen: Jos Ploeg, T: (070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com
Wijkkas: MLO9B INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente
Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiacanie Martinigemeente

100 namen in het middaggebed

20 juniis de internationale Vluchtelingendag. 44.000
mensen stierven tussen 2014 en 2020 aan de Eurapese
grenzen. Onder hen ook veel christenen, bijvoorbeeld uit
Nigeria, Eritrea en lran. Zoals we op Eeuwigheidszondag de
namen van overleden gemeenteleden voor God in
gedachtenis brengen, zullen we gedurende de maand juni
in het middaggebed elke dag zeven namen noemen van
mensen die op hun tocht naar asielaanvraag in Europa zijn
omgekomen. We doen dit samen met De Open Hof. De
namen van de honderd omgekomen viuchtelingen die we
noemen in de loop van de maand, zullen geschreven
worden op kleine monumentjes. Als een soort
‘Stolpersteine; struikelstenen, krijgen die tot 19 juni een
plaats in de kerktuinen van De Oude Kerk en De Open Hof.

Bij de diensten

De komende weken lezen we in de zondagse erediensten
het boek Ruth. Een prachtig Bijbelboek waarin beschreven
wordt hoe over het leven van gewone mensen met hun
wanhoop en hoop, verdriet en vreugde het licht van Gods
toekomst valt.

Heilig Avondmaal 13 en 20 juni

Op de zondagen 13 en 20 juni zullen we het Heilig
Avondmaal vieren in beide diensten. Dit doen we in een
kring. Na afloop van beide ochtenddiensten is er
gelegenheid om persoonlijke voorbede te ontvangen.

Gebedsbijeenkomsten toekomst PGV

Intensief wordt er nagedacht over de toekomst van onze
Protestantse Gemeente. Daarbij komen getallen, analyses
en scenario’s voorbij. Dat is noodzakelijk. Maar we zien het
ook als een geestelijk proces, waarbij we biddend onze weg
zoeken. Daarom is er elke derde woensdag van de maand
een gebedsbijeenkomst van 19.15 - 19.45 uur afwisselend
in de Koningkerk en in De Qude Kerk. Een halfuur van
gebed, een Bijbeltekst, een lied, stilte ....ledereen is
welkom, maar we denken uiteraard ook aan
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kerkenraadsleden en leden van werkgroepen. De eerste
keer is op 16 juni in de Koningkerk. De andere data zijn: 21
juli Oude Kerk, 18 augustus Koningkerk, 15 september
Oude Kerk, 20 oktober Koningkerk, 17 november Qude
Kerk en 15 december Koningkerk.

Versoepelingen

Als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, hebt u al
kunnen lezen dat er gelukkig ook in de kerk steeds meer
mogelijk is. We houden daarbij de adviezen van de
landelijke kerk nauwlettend in de gaten. In de twee
ochtenddiensten kunnen we inmiddels weer 60
kerkgangers ontvangen en ook door de week is er qua
kringwerk weer meer mogelijk. Via de nieuwsbrieven en de
kerkapp zullen eventuele verdere versoepelingen
gecommuniceerd worden.

Ten slotte

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,

dat wij samen lachend lopen,

in Uw grote bruiloftsstoet,

{Lied 793 Liedboek)

Een hartelijke groet!

Ds. Leneke Marchand
Ds. Giel Schormans



Wijkgemeente De Open Hof

Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:{070)2128279

ot

Verhuur zalen:
E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
Wijkkas: NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk
Diaconie: NL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie

website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T: (07012128279

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)

ZET HET BLAUW.
VAN DE ZEE =
TEGEN HET
BLAUW VAN DE
HEMEL VEEG
ER HET WIT:

VAN EEN ZEIL
INEN DE - e
WIND STEEKT OP .

En de wind steekt op...

De Pinksterdienst draaide om het bovenstaande gedicht. De
Heilige Geest is als de wind. Je ziet 'm niet, maar voelt wel
de kracht. Een bescheiden briesje, een duwtje in de rug.
Maar soms ook een heftige kracht die je een richting op
drijft die je zelf nooit gekozen zou hebben. De Geest is als
de wind. En het is aan ons om het zeil te hijsen en op de
kracht van de wind te gaan varen. Dat bijzondere
samenspel maakt dat we in beweging komen.

In de kerkenraad hebben we ons afgevraagd: waar zien wij
de wind van de Geest waaien? Bij wat er in de kerktuin
gebeurt: plantenverkoop, de lapjesboom, straks ook een
zomerterras. Dat de tieners steeds samen zijn gekomen in
coronatijd, de trouw van hen en hun begeleiders. Dat we
nadenken over een huiskamer in de kerk. Dat er op
woensdagmiddag iets moaois ontstaat bij de
maaltijdprojecten. Dat we de namen van omgekomen
vluchtelingen gaan noemen in gebed en ook buiten de
kerkmuren, En iemand noemde de mensen van 'The Tent of
Nations' bij Bethlehem, een Palestijns-christelijke
educatieve boerderij, die als motto heeft ‘wij weigeren
vijanden te zijn.! Er was brand gesticht op hun terrein, maar
zij willen het vuur van verwoesting omdopen tot het vuur
van Pinksteren. Allemaal situaties waarin mensen de zeilen
hijsen en de Geest waait.
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Hybride werken en hybride kerken?

Op m'n avondwandeling kwam ik (Els) een gemeentelid
tegen die ik in de kerk sinds corona niet tegenkom. Hij deed
z'n oortjes uit en we raakten aan de praat. Keurig op
anderhalve meter, constateerden we. Hij werkt thuis. Bij zijn
bedrijf wordt nagedacht over hybride werken. Hybride, dat
is het toverwoord voor de toekomst. We zijn in coronatijd
noodgedwongen thuis gaan werken. En dat was niet alleen
maar vervelend. Wat hebben we ontdekt? En hoe zouden
we verder willen? In zijn bedrijf zijn gesprekken gestart met
groepen werknemers om die vragen samen te verkennen.
De directie wil niet van bovenaf opleggen hoe het gaat
worden na corona, maar vraagt het aan de werkers zelf,

Ik zag onmiddellijk een verband met de kerk. Hoe zou het
met ons gaan na corona? Ook dat wordt niet hetzelfde als
het was voor die tijd. We spelen als predikanten met de
gedachte om in een grote happening weer te gaan starten
als dat mag. Je moet toch het vuurtje weer een beetje
opstoken, We hebben ook ideeén om met groepen mensen
in gesprek te gaan. Wat heb je ontdekt in de coronatijd? Wat
zou je beslist willen behouden? En hoe wil je verder,
persoonlijk? Maar ook: hoe zullen we kerk zijn? Wat heb je
nodig? Waar wil je je voor inzetten of aan meedoen? En de
term is er al: hybride kerken. Ik kan niet wachten....

Kerkdiensten over Ruth

De kerkdiensten van juni gaan over het Bijbelboek Ruth.
Prof. K.H. Miskotte schreef daarover in 1939 een boek: 'Het
gewone leven, in de spiegel van het boek Ruth! In het
gewone leven, bijna verborgen, openbaart God zich. Een
citaat, om te lezen en op te kauwen: ‘De hoofdkrachten van
het menschelijk leven komen in Ruth ter sprake, het
behandelt de grondwaarden van ons concrete bestaan:
honger en liefde, schuld en lot, arbeid en sociale
gerechtigheid, leiding en verwachting, en over het geheel is
uitgebreid de vrede van Hem, die eeuwig is ten troon
gezeten en die neerlaat in de kleinheid van het
menschenleven, opdat wij Hem zouden “grootmaken.

Een hartelijke groet!
Ds. Jan en Els van der Wolf-Kox

De Open Hof
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Op volle kracht; ‘Vooruit’

Traditioneel verschijnen er binnen de diaconie in deze periode van het jaar in verschillende vorm verslagen van
wat ‘geweest is": het financieel en secretarieel jaarverslag. Ook dit jaar weer op te vragen en te lezen.

Wat het meest opvalt is de ‘grondtoon’: de grote variéteit aan activiteiten die gestimuleerd worden in binnen-
en buitenland, de beperkingen van de corona-pandemie en de worsteling om alle ‘ballen’ zo goed mogelijk in
de lucht te houden. Rapportage als onderdeel van ‘geschiedschrijving van de diaconie in corona-tijd.

Tekst: Jan Hendriks

Worsteling langs ‘remfactoren’

Vergaderen: ‘doe maar online’; collecteren: 'kunt u
overmaken?’; Heilig Avoendmaal: ‘zichtbaar maken via
kerkomroep’; ontmoeting: ‘kan niet,
plantjes/kaarten/attenties rondbrengen dan maar’;
kerkelijke gemeenschap steunen: ‘attenties langsbrengen,
belcirkels, boodschappen doen, activiteiten in de tuin,
samen breien’

Matuurlijk! Met dit alles ging ons werk door. De diaconale
doelen kregen hun ‘gestandaardiseerde’ bijdrage. Invulling
is gegeven aan de toenemende vraag naar (individuele}
financiéle steun en naar de voedselbank. Internationaal
konden we de Samaritaanse vrouwen in Bulgarije,
JWSupport in Bangladesh en Docenten in Afrika blijven
steunen in hun soms noodzakelijkerwijs aangepaste
werkwijze: steun aan de allerarmsten in de vorm van
voedselpakketten.

En nu....de remmen los!

De tijd van ‘somberen’ hebben we achter ons. De
verwachtingen worden positiever en het heeft er alle schijn
van dat het corona-beest onder controle wordt gebracht.
De toenemende vaccinatiegraad zorgt er hopelijk voor dat
‘fysieke ontmoetingen’ weer normaal worden.

We hebben ervan geleerd: sommige initiatieven en
werkwijzen laten we niet meer los. We weten ook dat we
kwetsbaar zijn en daar moeten we wat mee.

Jaarthema: eenzaamheid

Als meest zwakke punt in onze lokale samenleving en in
onze eigen gemeenschap herkennen we het thema
eenzaamheid. Zodra de omstandigheden ook maar
enigszins gelegenheid geven, investeren we in ‘fysieke
ontmoeting'

Alle activiteiten die daarmee samenhangen, hebben de
hoogste prioriteit: gezamenlijke vieringen,
ontmoetingsmiddagen, uitstapjes voor senioren,
huiskamerprojecten in beide kerken. De diaconie zet er
graag haar capaciteit en middelen opin.
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Het zomerterras

In de tuin van de Koningkerk wordt de komende maanden
een wekelijks zomerterras geopend. Op woensdagmidda-

gen vanaf 15.00 uur is iedereen welkom voor een hapje en
een drankje (koffie, thee, fris). Hiermee ontstaat ook de uit-
valsbasis voor de distributie van maaltijden en biologische
voedselpakketten.

Vakantieweken

De senioren vakantieweek, het GHZV-zomerkamp en de
invalide-vakantieweek: het kan allemaal weer. Maak er
vooral gebruik van. Voor wie de weg niet weet: schiet even
een diaken aan. We regelen het graag.

De diaconie op cursus

Binnen de PKN bestaat een bijzonder inspirerende cursus
voor de diaconie. E-learning gevolgd door een slotbijeen-
komst. Alle diakenen doen mee. En de diaconie, dat zijn we
allemaal. Laat het even weten als je mee wilt doen.

Trouwens, niet alleen bij de cursus bent u welkom. Zowel in
de Martiniwijkgemeente als in De Open Hof kunnen we
versterking gebruiken. Van harte welkom.,

Samenwerking

De diaconie kent vele samenwerkingspartners, die we
koesteren. Om een vorm van diaconale huiskamer te ont-
wikkelen, zijn er gesprekken gaande met het Leger des
Heils. Onderzocht wordt of het concept van de Van Boss-
hardt-huiskamer hiervoor aanknopingspunten oplevert,

Financieel perspectief

De diaconie heeft gedurende een lange reeks van jaren
verpleeghuizen helpen opzetten door diaconale grond ‘om
niet' in erfpacht uit te geven. Inmiddels hebben we bericht
ontvangen dat — naast de eerdere grond van huize
Rustoord - ook de grond van Het Anker kan worden
verkocht. De middelen die beschikbaar komen zullen
diaconaal van een "tweede |leven’ worden voorzien.

De diaconie bereidt zich voluit voor op het nieuwe
perspectief dat ons geboden wordt. Doet u mee?
Op volle kracht; 'Vooruit’



Collecten

Opbrengst diaconale collecten

Sinds de vorige editie van PROEF! heeft de Diaconie in de periode 16 april - 31 mei een bedrag van € 4.596,- aan

collectegelden entvangen.

In deze periode is in totaal € 1.800,- afgedragen aan externe doelen {Jeugdwerk PKN, Voedselbank
Leidschendam-Voorburg en Pauluskerk Rotterdam). Aan de Stichting SIV (Samenwerkingsverband
InvalidenVakantieweken) werd de jaarlijkse bijdrage van € 1.500,- overgemaakt en in het kader van Noodhulp is aan de
Actie van Inlia ‘lk help de Karen’ een bedrag van € 500,- gedoneerd.

Alle gulle gevers van harte bedankt voor uw bijdragen.

Collecten in de periode 18 juni 2021 - 16 juli

(4 zondagen)

Ter vervanging van de gebruikelijke twee collecten tijdens
de zondagse vieringen is ons verzoek om uw collectegeld
voor deze periode in één bedrag te storten onder
vermelding van ‘Collecten tijdens Corona’ Voor de
zogenaamde 1e en 2e collecte zijn de navolgende
rekeningen beschikbaar:

- voor diaconale collecten:

Diaconie Protestantse Gemeente NL 27 INGB 0000 2619 19;

- voor ‘plaatselijke kerkelijke doeleinden”:

Protestantse Gemeente Voorburg NL 87 ABNA 0516 6115 85

Alvast onze dank voor uw medewerking.
Jan Hendriks, penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik, penningmeester Kerkrentmeesters
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Beschikbare rapportages

Naast de financiéle jaarrekening van de Diaconie en de
tussenrapportage vanuit het project ‘nieuwe diaconale
initiatieven’ (Oprechte aandacht als krachtig medicijn
tegen Eenzaamheid) is inmiddels het secretarieel
jaarverslag 2020 beschikbaar. Alle rapportages kunnen
worden meegenomen van achter uit de kerk dan wel
opgevraagd via het Kerkelijk Bureau.
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Collecterooster Diaconie in één oogopslag
Overeenkomstig het vastgestelde collecterooster worden
de navolgende collectedoelen voorzien:

20 juni Vrienden van AMCHA in Nederland

Psychosociale hulp voor inwoners van Isragél met
traumatische corlogservaringen uit de 2e Wereldoorlog.

27 juni Vakantiegiften
Voor volwassenen en kinderen die om financiéle redenen
niet op vakantie kunnen,

04 juli GHZV

De Diaconie betaalt de deelname aan het
GHZV-vakantiekamp voor kinderen wiens ouders dat niet
kunnen betalen.

11 juli Hospice Vliethuys

Een gastvrij verblijf voor mensen met een beperkte
levensverwachting voor wie verzorging thuis niet meer
mogelijk is.

iaconie

D



Muziek in de kerk

Muziek in de Koningkerk

Tekst en beeld: Wim Keijzer

Geschiedenis

Vanaf het moment dat in 1965 de eerste steen gelegd werd, klonk er muziek in de Koningkerk: de Matthes Passion en de
Messiah werden uitgevoerd door Laudate Dominum o.l.v. Jos van Veldhoven. Door de jaren heen hebben organisten

als Mar van der Schoor en Wim Loef het orgel bespeeld, Marijke van Klaveren zette haar eerste muzikale stappen op

de orgelbank naast Joh Aten en het Christus Koningkoor had er haar vaste thuishaven.

Lunchconcerten koster/beheerder Peter Kalkman, de muzikale
In de lijn van deze klankrijke geschiedenis zijn we in 2010 Schatkist en natuurlijk de website

met een klein clubje begonnen met de lunchconcerten, op www.muziekindekoningkerk.nl.
iedere laatste zondag van de maand van twaalf tot één,

bedoeld voor buurtbewoners en gemeenteleden. De Schatkist

toegang gratis, de drempel laag, de gastvrijheid hoog in De lunchconcerten komen onder de aandacht van een
hetvaandel. De kosten worden gedekt door donaties en breed publiek via berichten in PROEF!, de lokale pers en
een collecte na afloop. mond-tot-mondreclame. Musici melden zich

regelmatig zelf aan met het verzoek een
lunchconcert te mogen verzorgen. We
hebben zo een schatkist, waar alle

Programmering

Vanaf het begin is het gelukt iedere maand
een concert aan te bieden. Ensembles, aanbiedingen en mogelijkheden in bewaard
koren en solisten hebben hun weg
gevonden naar ons podium. De ene keer

betreft het een intiem strijkkwartet, de

worden.

Toekomstmuziek
andere keer een groots opgezet We zijn al weer druk bezig met de
Kerstconcert en in maart staat programmering van komend seizoen, ervan
Passiemuziek centraal (komend jaar het

VOV). Uiteraard heeft Andrew Wright in de

loop der jaren ook een stevig aandeel

uitgaande dat Covid verslagen is. Ook
broeden we in opdracht van de kerkenraad
met een groepje betrokkenen op de
gekregen in de programmering met zijn - ) mogelijkheden om koren en orkesten te
leerlingen en vrienden.  verleiden de kerkzaal te huren voor hun
eigen concerten of repetities.

We hebben een sterk verhaal: een prachtige zaal (misschien

De organisatie achter ‘Muziek in de
Koningkerk'

wel de mooiste concertzaal van Leidschendam-Voorburg),

e 5o een royaal podium, uitstekende akoestiek en een goede
De lunchconcertencommissie bestaat uit tien personen

: ; bereikbaarheid.
met ieder een heldere taak: de lunch vooraf, een hapje en i . : D
: 2 Vol overtuiging kunnen we zeggen: Er zit muziek in de
een drankje na afloop, de programmering, het contact met :
Koningkerk!

musici, de pr, de techniek, de financién, overleg met

|

Tekst: Rita Bakker

Digitaal lunchconcert

Zondag 20 juni kunt u om 12.00 uur luisteren naar een lunchconcert van Andrew Wright en zijn leerlingen. Andrew is
(interjnationaal pianist, cantor-organist van de Koningkerk en pianodocent
met een eigen piano-school. Het wordt een concert met twee piano’s: de
leerlingen zijn de solisten en Andrew speelt de begeleidende
orkestpartijen.

Het programma luidt als volgt: Mozart: Concerto no. 19 in F (1}, Grieg:
Concerto in A-minor en Rachmaninoff: Concerto no. 2. Voor de leerlingen is
het een goede gelegenheid om ervaring op te bouwen met optreden. Voor
u als publiek is dit concert een mooie kans om deze jonge pianisten te

horen spelen.
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De sabbath is een heiligdom in de tijd, schreef de
joodse denker Abraham Heschl. Een dag als een
geschenk, die ons ervoor bewaard kopje onder te gaan
in de sleur van de dagen. Zo is het ook met de zondag.
Wekelijks komen we met de gemeente samen, fysiek en
digitaal, om weer op God en zijn beloftes gericht te
raken. Om onze ziel te laten ademhalen en toegewijd
een nieuwe week in te kunnen. Of het nu in de kerk is,
in klein gezelschap, of thuis: zondag vieren is goud
waard.

Op dit moment nodigen we 60 gemeenteleden per
dienst uit. Er wordt gezongen door vier cantorijleden.
De kinderen komen nog niet in de kerk, maar gaan
direct naar hun eigen dienst in De Voorhof.
Contactpersoon is Gelske van der Duin
(fam.vanderduin@kpnplanet.nl). De tieners komen
twee zondagen per maand samen (Maaike:
maaikemartha@hotmail.com). Er is kinderoppas. Na de
dienst is er bij droog weer coffee-to-go op het
kerkplein. Wil je (weer) uitgenodigd worden voor de
diensten? Ga naar de website (oudekerkvoorburg.nl) en
druk op de knop 'aanmelding voor de kerkdiensten!,
dan wijst het zich vanzelf.

Voor vragen bel 06 27 33 89 02 (Mieke of Ruurd).
Tijdelijk niet uitgenodigd worden? Geef dataan in je
account, het geeft anderen de mogelijkheid te komen.

Elke zondag vanaf 11.00 uur is de dienst te volgen via
kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.

Geef je op voor de nieuwsbrief
(scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com) of installeer de
kerkapp (Oude Kerk Voorburg) via Google Play of Apple
Store.

20 juni ds. Leneke Marchand, Heilig Avondmaal

27 juni ds. Giel Schormans

4 juli ds. Giel Schormans

11 juli ds. Leneke Marchand

18 juli ds. Giel Schormans

25 juli ds. B.A. Venemans, Voorburg
1 aug ds. H. de Leede, Amersfoort
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ledere zondag komt de gemeente van Christus samen in
de kerk. Niet allemaal tegelijk helaas, maar daarom niet
minder waardevol. En iedere zondag volgen veel
mensen thuis de dienst, om 10.00 uur of op een rustig
moment later op de dag. Sommigen missen thuis de
ontmoeting met anderen, zeker nu we ook weer coffee
to go hebben. Anderen beleven de diensten thuis extra
intens. Je wordt niet afgeleid en het lijkt wel alsof het
speciaal voor jou is... Mooi dat deze 'noodoplossing’
meer is dan een noodoplossing. Tegelijk hopen we dat
ook de echte betrokkenheid blijft.

Op dit moment nodigen we zo'n 40 mensen uit per
kerkdienst. De dienst duurt ongeveer drie kwartier.
Samen zingen kan nog niet, wel zijn er enkele zangers.
En we houden nog steeds afstand en dragen bij
verplaatsing een mondkapje. Na afloop van de dienst is
er in de kerktuin coffee to go. Wil je (weer) uitgenodigd
worden, mail deopenhofkerkdiensten@gmail.com of
bel met Bruun Feijen, T: (070) 387 54 44. Kinderoppas
voor de kleintjes is op afroep, melden bij aanmelding.
De Koningskinderen komen eens per maand bij elkaar,
op 27 juni weer. Contactpersoon: Diede Bal,
diedebal@gmail.com. Tieners ontmoeten elkaar elke 1e
en 3e zondag van de maand in de tuin.

Kijk op www.kerkomroep.nl bij Keningkerk Voorburg of
op Youtube, bij De Open Hof Voorburg.

In onze tweewekelijkse nieuwsbrief per mail vind je info
over de inhoud van de kerkdiensten en meer. Gratis
abonnement via nieuwsbreif@deopenhofvoorburg.nl.
Er is ook een papieren versie beschikbaar,

20 juni ds. Els van der Wolf-Kox, Heilig Avondmaal

27 juni ds. Jan van der Wolf m.m.v. Open Hof Band
4 juli dr. B. Plaisier te Gouda

11 juli ds. A.J.G. Dronkert te Den Haag

18 juli ds. Leneke Marchand

25 juli ds. Els van der Wolf-Kox

1 aug ds. Jan van der Wolf



Barmhartigheid - Opdracht en geschenk

tekst: Mattelis 5:1-12

Lees de tekst / beluister de tekst
Barmhartigheid blijkt zowel een
opdracht als een geschenk te zijn

(vers 7). Wat komt eerst, denk jij?
@ En waarom?

‘Bakken maar....."
Als voor je nichtje in Burundi @
studeren niet vanzelfsprekend

is, dan stroop je de mouwen op
en ga je bakken! Niet alleen,
maar samen! Kerkgangers en
buurtbewaoners konden op
Paasmorgen bij de Open Hof de
heerlijkste baksels bewonderen
en sponsoren! Traditiegetrouw
een bakfeest voor het nichtje

van één van de jongeren! Een
geweldige bedrag van 750 euro
en een aanvulling vanuit de
Diaconie voor het collegegeld

van een jaar!

. JOUWTALENT IS EEN
]ggu;umum 60D
AN JOU, WAT JE
ERMEE DOETISEEN
QESCHENK VAN o4
AAN.GOD

A \ 11 |BAKT:
'\ e NOTENKOEKJES UIT HOOGLIED

‘Nardus en saffraan, kalmus en kaneel' (Hooglied 4:14)
Dit is een oud Egyptisch recept uit 1600 v Chr, ontdekt op een scherf.

Ba rmhartig Je hebt nodig:
bijv.naamw. 80 gr verse of gedroogde dadels of vijgen
UitspraaK: [barm'hartax] 1/4 - 1/2 kop water
met medelijden en liefde 1tl gemalen kaneel
VOORBEELDEN: 'een barmhartige 1/4 t| gemalen kardemom
God’, 20 gram gehakte walnoten
‘barmhartig reageren” 60 gram gehakte amandelen, honing
*op vergevende wijze begrip Zo maak je het:
tonend voor iemands moeilijkheden Mix de dadels met water tot een pasta in een blender of
*vol medelijden vb: zij was zo keukenmachine. Voeg de kruiden, de walnoten en 1/4 kop

barmhartig dat ze de bedelaargeld  amandelen toe; goed mengen. Maak balletjes, smeer ze in met
gaf honing en rol ze door de rest van de amandelen.

P

JIJ!uistert: Lauren Daigle — Hold on to me (youtube.com) '/




