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Oecumenisch vrouwenwerk

Dit is een initiatief van de gezamenlijke kerken in
Leidschendam, Leidschenveen en Voorburg. Doel: elkaar
ontmoeten. Na een periode van beperkingen wil de
kerngroep van het vrouwenwerk weer starten met de
Mrouw en Geloofochtenden. De eerste was op woensdag
15 september van 10.00-12.00 uur in de Kruisheuvelkerk.
startochtend voor alle kringen was helaas nog niet
elijk. We hopen een heel seizoen op alle derde
ensdagen van de maand samen te komen.

‘thema voor dit seizoen is Geloven zonder kerk.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 20 oktober
in de Haard (achter de Petrus en Pauluskerk), Molenpad 2a
in Leidschendam. De kleine kringen

Ll
gingen ondergronds door, aldus één van S 4 ,“’
de kringleidsters. Voorzichtig willen ook zij 'r?

starten in september of oktober, eventueel * s
in een andere samenstelling en met een aangepaste
frequentie. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met Plony Korving, E: p.korving@outlook.com of

T:06 10 29 27 26.

niorenvakantieweek 7 - 14 augustus

as een fijne week, begin augustus in Hydepark te

n. We hebben veel beleefd en gedaan: een

oconcert, een bustocht naar Wijk bij Duurstede, een

t met een fietstreintje door het prachtige

urgebied, porselein beschilderen, halskettingen

ken. We maakten heel gemakkelijk contact met elkaar

1 de sfeer was prima. De organisatie was in handen van
rijwilligers.

De zondagse kerkdienst ging over Joh. 5:1-15. Jezus zegt
tegen een zieke man: 'Als je gelooft: sta op, neem je bed op
en wandel! De man stond op en liep genezen weg.

Ik moest denken aan een TV-interview. Een man vertelde
dat hij op zijn 16e zonder rijbewijs in een auto met 2
leeftijdgenoten op pad ging. Ze kregen een ernstig
ongeluk. Zijn 2 vrienden vonden de dood. De dominee, die
hem in het ziekenhuis bezocht, bood aan om voor hem te
bidden. ‘Daar zie ik niets in| zei de man toen hij als 16-jarige
in het ziekenhuis lag. 'Maar als het dan moet, bid dan dat
die hevige pijn die ik dag en nacht voel iets mag
verminderen! De dominee bad met hem en de pijn
verdween helemaal. ‘Nu weet ik het; zei hij, ‘God bestaat, en

geen mens ter wereld kan mij overtuigen dat dat niet waar
is. Dit interview heeft grote indruk op me gemaakt.

Hydepark is een
mooi groot hotel. Er
zijn onder meer
zorg- vakanties voor
zelfred- zame
ouderen. Vrijwil-
ligers leveren de
zorg. Hydepark staat
in een prachtig
natuurgebied met
veel groen, zoals grasvelden, struiken en grote bomen.

De vrijwilligers hebben ons erg verwend. Ze deden alles
voor ons; je hoefde maar een ooglid op te tillen en ze waren
er. Heel, heel veel dank. Dit verwende mens dacht, weer
thuis: "Hoe zet je ook alweer een kop koffie? Ook voor de
mensen die in Voorburg alles voor ons hebben geregeld:
heel veel dank!

Mw. P.T. Okma-Keulen

Cursus theologie voor geinteresseerden (TVG)
Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en Bijbel

Heb je nou net als de kamerling uit het Bijbelverhaal in
Handelingen 8, dat als je de Bijbel leest, je net als hij met
vragen zit zoals wat wordt er nou precies bedoeld?

Zou je wel eens meer willen weten over de Bijbel. Hoe zit
die Bijbel in elkaar en hoe zit het met het Oude en Nieuwe
Testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom
zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma's ontstaan?
Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? Hoe zit
het met al die variaties in de liturgieén van de verschillende
kerken? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde
in de cursus Theologische vorming voor geinteresseerden.
De cursus behandelt breed de verschillende aspecten van

de theologie, zoals wereldgodsdiensten (Islam,
Hindoeisme, Boeddhisme).

‘Theologie’ wil zeggen dat we met elkaar onder leiding van
deskundige docenten nadenken over godsdienst en de
betekenis van het (Christelijk) geloof. Veel cursisten
hebben dit ervaren als een verrassende
ontdekkingsreis. ledereen is welkom op
de cursus ongeacht leeftijd, achtergrond,
opleiding wel of geen godsdienst of
geloof. De cursus duurt drie jaarenisn
de zalen van de Christus Triumfatorkerk
te Den Haag. Nieuwsgierig geworden? Mail of bel dan naar
de secretaris: Annemarie van Duijn:

E: wvan.duynl@kpnplanet.nl, T: (071) 407 35 66. Of ga naar
de website van de TVG Den Haag: www.tvgdenhaag.nl

‘Samen eten' in De Voorhof

In oktober hopen we weer te kunnen starten met ‘Samen eten’!

ledereen van binnen en buiten de kerkgemeenschap wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Vanaf 12 oktober heten we u elke 2e en 4e dinsdag van de maand weer graag welkom in De Voorhof (Herenstraat 77),
waar we voor maar € 8,-. een driegangen verrassingsmenu serveren. Inloop vanaf 17.15 uur.

Aanmelden kan t/m de zaterdag voor de maaltijd bij Janny van der Heide T: (070) 386 15 34, of

E: jannyvanderheide@versatel.nl



Eén grote familie
Y

'Het voelde weer als één grote familie op het GHZV-zomerkamp in Oosterhout’, aldus
Jeroen, Jip en Joris Posthumus. Dit jaar vond het zomerkamp voor de 40e keer plaats.
Hier hun verhaal, elk vanuit hun eigen rol: leiding senioren (Jeroen, Jip) en deelnemer

(Joris).

Tekst: Kees Koenen Beeld: Fonger Wiersma

v.l.n.r: Jeroen, Joris, Jip

Jeroen: leider senioren; 46 jaar Joris: deelnemer; 17 jaar

Ik vind het ontzettend leuk om met jongeren te werken', Wat zijn drie trefwoorden voor het zomerkamp? Joris:

aldus Jeroen. 'Helemaal als je hen een mix van lol hebben ‘vrienden, gezelligheid en actie! Joris is nu 8x mee geweest
en zingeving mag bieden. En dat is de formule van ons met het zomerkamp. Hij heeft er zijn beste vrienden leren
zomerkamp. Jeroen Posthumus gaf dit jaar voor de 10e kennen en komt elke keer weer terug met nieuwe vrienden.

‘lk verveel me geen moment: levend stratego,
flessenvoetbal, bosspellen en goede, diepgaande

Zomerkamp

gesprekken.! Zijn er dan helemaal geen minder leuke
dingen? Joris: ‘Uh... met corvee het sanitair schoonmaken
als we de dag ervoor chili con carne hebben gegeten...

keer leiding aan de ‘senioren’ {13 t/m 17 jaar). ‘Elke dag is er
een uur ‘BT": Bijbels Thema. In groepjes van 7 jongeren
bespreken we een Bijbelverhaal en ‘'verpakken' we de
thema's in alledaagse dingen van ons leven anno nu. Zo
gaat het in het verhaal over David en Absalom over jaloezie,
verraad en bondgenootschap; zaken die we in ons leven
ook tegenkomen. De jongeren zijn heel betrokken, ook zij
die niet actief bij een kerkgemeente zijn aangesloten. Voor
die laatste groep is de BT een rustpunt. Het is iets dat ze
normaal nooit meemaken. Het is verrassend om te zien hoe
leuk zij op de BT reageren. Na het eten zingen we uit het
kampliedboek ‘Come let us sing. De sfeer is heel relaxed.
Eris een goede chemie tussen deelnemers en leiding. Veel
leiding is vroeger vaak mee geweest als deelnemer. Sommi-
ge leiders zijn didactisch geschoold. Voor velen is het
zomerkamp een bron van vriendschappen voor het leven,

Jip: leidster senioren; 20 jaar

‘lk ben 8x als deelnemer aan het zomerkamp mee geweest

en deze keer voor het eerst als leiding. En dat was leuker GHZV-zomerkamp 2021 - facts & figures
dan verwacht!' Jip karakteriseert het zomerkamp met de Van 14 t/m 21 augustus 2021

woorden 'kampgevoel; ‘gezelligheid’ en ‘goede sfeer’ 'Van Locatie: Oosterhout

de 56 senioren ken ik er 10 van onze kerk. Ook de anderen Aantal deelnemers: 90 (normaal 80)

doen goed mee met de zingevings-activiteiten. Ze raken waarvan senioren (13 t/m 17 jaar): 56
geinteresseerd! ‘Er is ook veel ontspanning: bosspellen, en junioren (8 t/m 12 jaar): 34
avondwandelingen en liedjes zingen na het eten. Leiding: 22, waarvan 5 voor de keuken

Of Jip nog een boodschap heeft voor de jonge lezertjes van = Activiteiten: sportdag, spooktocht, jubileumdag met
PROEF!? Ik heb nog geen kind ontmoet dat niet mee wil op ~ luchtkussens en waterglijbanen, veel sport en spel in en om
zomerkamp. Wil je meedoen en je aansluiten bij een hechte = het bos

vriendengroep? Dan is het zomerkamp jouw ding!



'Het pepermuntje’

en leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We
tonen verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze

estafetterubriek willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer
rerbonden. 'Het pepermuntje’ is de ene maand in de Martinigemeente, de keer erop in de Open Hof, en zo wisselt

elkaar af.

lekst: Fieter van der Beek Beeld: eigen foto

Pieter van der Beek
[De Open Hof

Hoe bent u in De Open Hof terecht gekomen?
Mijn naam is Pieter van der Beek, ik ben getrouwd met
Marina en wij wonen sinds 1988 in Voorburg. Wij zijn met
de fusie vanuit de Fonteinkerk in De Open Hof terecht
gekomen. In de Fonteinkerk kwamen we met twee
kinderen. Onze derde is in Voorburg geboren en gedoopt
door ds. Van den Beukel. Later maakten we een boeiende
tijd mee met ds. Harry Smit, met wie ik overigens ook nog
eens een wedstrijd van Feyenoord heb bezocht.
Inmiddels is de verbouwing van ons nieuwe huis in Doorn
in volle gang en daar hopen we in september te gaan
wonen. Ik neem hierbij dus tegelijk afscheid van veel
mensen in Voorburg die ik in de loop van de tijd heb leren
kennen.

Ik heb meer dan 20 jaar gezongen in het Martini Ensemble
van Jeroen Bosman en daardoor kwam ik regelmatig in
ook andere kerken.

Wat doet u door de week?

Sinds het begin van mijn pensioen als belastingadviseur in
2013 vul ik mijn dagen met allerlei bezigheden, waaronder
schaken (o0.a. met Aart Kooijman) en sporten (in de winter
o.a. schaatstraining met Bruun Feijen).

Ook heb ik een tijd een paar Syrische migranten geholpen

met de Nederlandse taal. Verder viel er altijd wel wat te
klussen op de volkstuin die wij tot dit voorjaar hebben
gehad en dat deed ik vaak samen met Jan van Spronsen.
Veel contacten dus via de kerk.

Waarom is de zondag anders vooru ?

Dat de zondag een 'rustdag' is zit er bij mij nog altijd in, al
verschilt de invulling wel van vroeger. Dat die dag 'anders’
is wil ik graag zo houden, een dag van rust en bezinning,
met in ieder geval een flinke wandeling.

Wanneer is een zondag een fijne dag geweest?
Het is een fijne dag geweest als ik dat 'anders’' op zondag
heb ervaren.

Met wie zou u een zondagmiddag door willen
brengen?

Oud-president Obama, ik las zijn biografie en hij maakt
grote indruk op mij. lemand die zoekend en met vallen en
opstaan zijn weg gaat en in de politieke doolhof zo goed
modgelijk op zijn doel af blijft gaan.

Welke figuur in de Bijbel inspireert u het
meest?

David, met zijn zwakke en sterke kanten, er gaat veel fout
en ook veel goed, hij inspireert mij om mijn best te doen
van iedere dag iets te maken.

Voor wie of wat zouden we eens (of meer)

moeten bidden?

Voor hen die een positieve invloed (zouden) kunnen
uitoefenen in de vele conflicten op de wereld.

De volgende keer

Ik geef het pepermuntje door aan Kees van Aalst van De
Open Hof, die ik al heel lang ken vanuit de Fonteinkerk.

In de volgende editie van PROEF! staat Effie Andree Wiltens
van de Martinigemeente in het pepermuntje.



Van U is de
toekomst

door ds. Leneke Marchand !

Scheveningen, een mooie zondagmiddag half juli. Ik lig op een handcli:c-ek,
hoor de zee en kinderstemmen, doe even mijn ogen dicht, slaap al bijlna.
Dan waaien flarden van een gesprek me tegemoet. ‘Watersnood in |'I
Duitsland, hitte in Canada, ja en ook nog een sprinkhanenplaagin |
Oost-Afrika...dat is toch echt oudtestamentisch!’ Van achter mijn |
zonnebril gluur ik even naar achteren. Het zijn twee surfers, een biertje in
de hand. De rest van hun gesprek ontgaat me helaas. {

Mijn eigen gedachten gaan verder. De pandemie voeg ik nog toe aa}p mijn
lijstjie met plagen. De stijgende zeespiegel, uitstervende insekten. De
dolgedraaide huizenmarkt, zou dat er ook een zijn? Ik probeer mijn |
gedachten gauw te stoppen. Apocalyptisch is het. Een oude meneer, Lt;iie
dankbaar al zijn zegeningen telde, sloot af met de verzuchting: 'Maar Ppijn
kleinkinderen, wat gaan die voor toekomst tegemoet?’ Om nog maar niet
te spreken over al die (niet-westerse) mensen en schepselen die nu al \
dagelijks te maken hebben met verdroging, extreem weer en dergelijke."'-.\t

In de krant zegt een moeder van jonge kinderen dat ze diep ongelukkig
wordt van alle gebeurtenissen die voortkomen uit de opwarming van de
aarde. 'Er zijn dagen dat ik er vreselijk somber en moedeloos van word en
altijd sluimert er een gevoel van chronische stress, zegt zij. Ecodepressie
wordt dat genoemd.

Hoe kun je hier als gelovige in staan? "Van U is de toekomst, dat is het
hoopvolle jaarthema dat de Protestantse Kerk Nederland heeft gekozen.
‘Kome wat komt' voegt de oorspronkelijke tekst van Huub Oosterhuis er
nog aan toe. Dat is nogal wat.

Voor sommigen is het duidelijk: dit zijn de tekenen der tijden.
Barensweeen zijn het, deze rampen, maar op de pijn zal groot geluk
volgen: de komst van de Heer en met Hem een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Zelf zie ik daar ook naar uit,
al is het een hoop, die soms zwaar op de proef wordt gesteld.

Daar komt nog iets bij. Hoop zonder daadwerkelijke gehoorzaamheid is
een goedkoop zoethoudertje. De bijbelse profeten, en niet te vergeten
Jezus Christus zelf, spraken van dat nieuwe Jeruzalem, waar de
vernederde verhoogd wordt en elk bedreigd schepsel Gods lof zingt.
Maar zij hadden het ook over ommekeer, over offerbereidheid. Zorg, dat
je in heel je leven, tot in de kleinste details, de wil van God zoekt. Of het
nu gaat om vakantie, koopgedrag, seksualiteit of
arbeidsomstandigheden.

‘Leer ons voor overdaad ons wachten, dat we ons gedragen zoals ‘'t
behoort’ baden mijn opa en oma dagelijks bij het eten. Daar schuilt veel
wijsheid in. Een andere, niet-consumentistische levensstijl en wetgeving
is nodig. Niet in de eerste plaats om de aarde te redden, want die ligtin
Gods hand. Maar uit ontzag en eerbied, voor de Schepper en zijn
schepselen, mens en dier, plant, water, lucht.
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Boek 'Tadese - Eritrese nieuwkomers verdienen onze warme steun’

rsteunen.

Margriet Zuidgeest Beeld: Time Kouwenhoven

t Marseille zet zich al
in voor vluchtelingen. Na
eerdere boeken op het
d van persoonlijke
ikkeling en
erbetrokkenheid,
liceert ze nu het boek
ese - Eritrese nieuwkomers
rdienen onze warme steun’
n 2017 startte ik het ]
choolmaatjesproject voor
mensen met een
vluchtelingenachtergrond, wat
leidde tot een samenwerking
met de Eritrese cultuurtolk
Tadese Asghdom (nu 68 jaar).
Ik wilde hem graag beter leren
kennen en toen heeft hij mij
gevraagd een boek over hem
te schrijven, Dat leidde tot een
grote verdieping in ons
contact. Zijn boeiende
levensgeschiedenis omvatte
bijvoorbeeld zijn
onbekommerde jeugd in
Eritrea, zijn gevangenschap ;
met wrede martelingen - vanwege zijn strijd voor
Eritrea — en natuurlijk zijn vlucht naar Nederland, in 1977.
Tadese hoopt met het boek meer begrip en ondersteuning
voor andere Eritrese nieuwkomers te realiseren. Een mooi
en belangrijk doel, vind ik ook. Niet alleen vanuit mijn
functie als codrdinator van schoolmaatjesprojecten, maar
vooral als medemens!

Sara kwam drie keer te laat! Mijn irritatie verdween toen
ik begreep waarom zij vanuit haar cultuur geen andere
keuze had

Cultuurverschillen

Harriet vertelt dat de cultuur van Eritreeérs enorm verschilt
met de Nederlandse. Als die verschillen duidelijker worden,
is er meer kans op wederzijds begrip zegt ze en ze geeft
een paar voorbeelden. ‘Nederlanders zijn heel direct. Maar
ik heb ervaren dat Eritrese mensen die iets niet willen,

Warm contact
Is een sleutel tot succes

it Eritrea gevluchte Tadese vroeg aan Harriet Marseille (60) uit Leidschendam om een boek over hem te
ijven. ‘Het doel was niet zijn levensverhaal te vertellen, maar om lezers te stimuleren meer Eritrese mensen te

liever geen 'nee' zeggen, maar
‘dan bijvoorbeeld een tijdje
onbereikbaar zijn. Gewoon om
ij niet te hoeven

eurstellen. Daar kunnen wij
ns weinig bij voorstellen!

ok het belang van op tijd
men is voor veel Eritreeérs
tig. Harriet: ‘Zo maakte ik
zelf mee dat Sara, een
personage uit het boek, maar
liefst voor de derde keer te laat
am. lk was daar geirriteerd
er. Tot bleek dat haar
urvrouw om hulp had
jevraagd. En in de Eritrese
ultuur is het gangbaar dat je
degene helpt die het op dat
oment vraagt - of je nu
s|ders een afspraak hebt of
iet. Toen ik dat hoorde,
egreep ik haar. En kon ik
uitleggen dat het voor
Nederlanders echt anders
werkt, zeker in zakelijk opzicht!

Tadese heeft zijn leven gegeven voor de vrijheid. Met
hoogstens wat geld om van te eten

Meer verbinding

Logisch dus dat er ondersteuning en begeleiding voor deze
nieuwkomers nodig is, zodat ze mee kunnen leren draaien
in onze maatschappij. 'Wat hen steunt is onze 'autoriteit’ te
laten zien vanuit behulpzaamheid, omdat ze vaak nog niet
weten wat ze nodig hebben. Door te zeggen: 'dit moet je
op die manier doen' kunnen ze even vooruit. Daarmee
vervullen wij in feite een dienende rol, mits we die
autoriteit afbouwen tot ze bepaalde dingen zelf kunnen!
In het boek volgt de lezer een aantal mensen bij wie die
verandering langzaam maar zeker tot stand komt, dankzij
hun contacten met Nederlanders. Harriet pleit dan ook
voor meer verbinding met de Eritreeérs en andere
nieuwkomers.



Tadese aan het woord:

‘lk ben in de jaren zeventig naar .
Nederland gekomen, als een van

rview

omers ben pen die
f 2014 in grote aantallen naar

de schrijven, want mensen

Inte

llen nieuwkomers graag beter
2grijpen. Nu kunnen ze ook lezen
waarom het zo belangrijk is dat we
een warme band met hen
opbouwen. En dat is mijn doel’

Gewoon een praatje

Maar hoe moet zo'n contact tot stand komen?

De bibliotheek en scholen weten vaak wel de wegen.
Maar een praatje in de supermarkt helpt al. En je TADESE
hoeft echt niet meteen vrijwilliger te worden, het
gaat vooral om gewone contactmomenten. Zelf merk
ik dat je de kleding en haardracht gaat herkennen.
Als ik dan vraag of iemand misschien uit Eritrea komt,
is diegene vaak aangenaam verrast!’

En dat is waar Tadese naar streeft: verbinding,
contact. ‘Hij heeft zijn leven gegeven voor een vrij
Eritrea. Lang kreeqg hij alleen maar een vergoeding
om te eten, zonder enig inkomen. Maar het draait bij
hem niet om geld of materie. Het warme contact, dat
ziet hij als de sleutel tot succes!’

Het boek ‘Tadese - Eritrese nieuwkomers verdienen onze
warme steun’is half september 2021 uitgekomen en
wordt uitgegeven door Lelievita. Zie
www.schoolmaatjesons.nl (onder ‘ervaringen’).

Prijs: € 12,- excl. verzendkosten (en in de
introductieperiode € 7,- bij bestelling vanaf 15 o IMIHJ“I
exemplaren) . Lelievita R
Bestellen: Harriet@lelievita.nl




En... wilde je eigenlijk wel echt onvindbaar zijn?

) gebouwd.

t: Bram Luteijn Beeld: internet

leiende maskers...

we verkering kregen begon onze zoektocht naar de
. De ander waar we alles van wilden weten. Maar

aal getrouwd begonnen we soms weer met

ppertje spelen. Alleen was het toen geen spel meer.
wam voor dat we elkaar moeilijk konden vinden en
elf zo goed verstopten achter onze maskers, dat we
niet eens bewust waren dat we dat deden. Nou ja we
hadden natuurlijk ook onze kwaliteiten, die mochten volop
in het licht staan. En toch. Achter al die mooie kwaliteiten
leeft soms iemand die eenzaam is en verlangt naar
verbinding, maar zich niet zomaar durft te laten vinden.

Renie

Ik, Renie, had een parttime baan, deed vrijwilligerswerk in de
kerk, was actief op de school van onze kinderen, we hadden
ouders die veel van mijn energie vergden en we gingen
regelmatig op vakantie waar we van alles deden. Ik stuurde
kaartjes, organiseerde de feestjes, pleegde de telefoontjes en
regelde alles in en buiten ons huis. Daar haalde ik eigenwaarde
uit. Maar soms voelde ik me alleen en onbegrepen en
verlangde naar meer verbinding.

Bram

Ik, Bram, was druk met mijn baan. Ik liep in die tijd marathons
waarvoor ik veel moest trainen. Alles liep vanzelf, dacht ik.
Renie regelde veel dingen en maakte wekelijks een
klussenlijstje. Ik voerde het uit. Voor mij was dat prima. Dat
Renie moeite had met deze verdeling had ik niet door. Toch
ervoer ik af en toe afstand. Op een van die momenten stelde
Renie voor om een weekend van Marriage Encounter te
volgen!

Herkenning

Nou, wij gingen dus naar het weekend (dat was in het jaar
2000) en hadden geen idee wat we konden verwachten.

Er waren stellen die vertelden over hun moeite om elkaar te
vinden. We herkenden veel en schreven elkaar. Zo lieten we
ons voorzichtig vinden.

We zijn niet altijd makkelijk te vinden. Voelen ons
schijnbaar veilig in onze verstopplaatsen. Maar we hebben
onze zoekmethodes wat verfijnd en dagen elkaar wat meer
uit. Een mooi spel, niet altijd makkelijk, maar steeds
uitdagend.
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Geef je relatie voorrang

Speelden jullie ook verstoppertje toen je jong was? Hoe spannend om ontdekt te worden.

erstoppen hebben we ons aardig eigen gemaakt. We hebben onze eigen verstopplaatsen en onze maskers

Een positieve boost

Geef je relatie voorrang. Het weekend heeft ons een
positieve boost gegeven.

Er zijn 5 stellen in onze gemeente die jullie zijn voorgegaan,
zonder uitzondering vonden zij dit verdiepend voor hun
relatie.

En ook jullie kunnen de uitdaging aangaan. Van 1 tot 3
oktober is er weer een heel weekend waar jullie op
ontdekkingstocht kunnen naar jezelf en elkaar.

Online workshop

Er is binnenkort een digitale workshop waaraan iedereen
kan deelnemen: 5 november van 20.00 tot 22.00 uur.
Thema: 'Van stoeien naar groeien', door 2 koppels die
verbonden zijn aan Marriage Encounter. Inhoud:

Heb jij dat ook wel eens? Je houdt van elkaar en toch sta je
soms opeens tegenover elkaar. Stom! Vind je ook niet?
Hoe komt het? Waar heeft het mee te maken? Wat doe je
eraan?

Twee koppels lazen het boek van Sue Johnson ‘Houd me
vast’' en nemen je mee in hun persoonlijke verhaal.

Het is een actief programma waarin je niet alleen luistert en
kijkt maar ook thuis met elkaar in gesprek gaat.
Aanmelding: marriageencounter.nl/relatieworkshop/

Meer informatie kun je vinden op de site van Marriage
Encounter: ontdekjelief.nl of
bel met het secretariaat: 06-38085701.




In memoriam

Johanna Wilhelmina Amalia
Wiekamp - Kimpel

5 oktober 1933 -29 juli 2021

Op donderdag 29 juli
overleed Johanna
Wilhelmina Amalia
Wiekamp - Kimpel. Ze is
87 jaar oud geworden.
Annie Wiekamp woonde
de laatste vijf jaar in Den
Haag aan de Kanaalweg.
Daarvoor heeft ze 50 jaar
aan de Hofwijckstraat hier
in Voorburg gewoond.
Annie was een lieve en
zorgzame vrouw die veel
belangstelling had voor
anderen.

Geloof en kerk waren belangrijk voor haar. Ze was betrokken
bij de Oude Kerk, ze was acht jaar diaken, ze zong in de
cantorij, ook was ze 27 jaar vrijwilliger in Rustoord. In 1979,
ze was toen nog maar 45 jaar, overleed tot haar grote
verdriet haar man p. Ze bleef achter met drie
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Met pen

Dank Jos!

Achttien jaar heeft Jos Ploeg rustig en bekwaam de Protestantse Gemeente Voorburg als koster gediend. Eerst in
de Fonteinkerk en vanaf 2013 in de Oude Kerk. Op 1 oktober zal hij met welverdiend vervroegd pensioen gaan.
Het afscheid zal in en rond de dienst van 12 september plaatsvinden. Jos, bedankt!

Tekst: Marrit Salverda-Buteijn Beeld: Adrie Sterrenburg

Dat Jos het vak van dorpelwachter koos,

was wat mij betreft zeker in de roos.

Hij volgde mijn instructies vlekkeloos:

de randvoorwaarden voor een goed verloop

van trouwerij, uitvaart, avondmaal en doop.

Ik voeg mij daarom graag bij het koor

van allen die uiten hun dank daarvoor.

Ik weet niet wat Jos nu met zijn tijd gaat doen;

maar hoop: voluit genieten van 't vervroegd pensioen.
ds. Adrie Sterrenburg

Als Jos je mag

Begint hij steevast met een lach

Maar altijd zegt hij met een sneer

'Oh nee toch, oh ben jij het weer'

Na zes jaar was ik eraan gewend

Jos bedankt, je bent een bijzonder unieke vent
Henk Noort - Beheeder de Fanteinkerk

Mijn eerste herinnering aan Jos begint in de Fonteinkerk,
waar ik regelmatig kwam voor vergaderingen van het
GHZV kamp waar ik leiding was en waar Jos, toen al, de
koffie verzorgde. Daarna kwamen de kopjes koffie in De
Voorhof, waar Jos en ik allebei op zondagochtend druk in
de weer waren met onze eigen voorbereidingen. Maar er
was ook altijd afstemming, even cogcontact, een glimlach
en een goedemorgen... ‘wat we zouden doen die zondag
met de kinderen. ‘Hopelijk niets met glitters of verf’ zal Jos
vaak hebben gedacht. Jos en ik maakten regelmatig weer
nieuwe afspraken om het opruimen beter te laten verlopen,
maar het zand en de glitters bleven. Met een vieugje
scherpe humor wist Jos mij altijd even te laten weten wat
hij er ‘'echt’ van vond en konden we er samen om lachen,
om vervolgens met de leiding De Voorhof weer spik en
span achter te laten (zo goed als we konden).

Dank lieve Jos voor al je geduld en flexibiliteit met onze
glitters, verfspetters, natte kwasten en zandkorrels, die
regelmatig overal en nergens in De Voorhof hebben
gelegen. En natuurlijk iedere zondag weer de limonade
met koekjes!

Ik wens je een creatief en kleurrijk pensioen, dat is je van
harte gegund!

Femke Verdoes-Heijnis
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Foto: De wisseling van de wacht tussen koster mw. Tine Kleijn
en Jos Ploeg

Ha Jos,

Hartelijke dank voor de mooie jaren dat we hebben
samengewerkt. Dank ook voor de leuke gesprekken die we
hadden. Ik zal je gaan missen. Alle goeds toegewenst en
geniet van je pensiocen!

Hartelijke groet,

Hans Houtman

Toen ik werd gevraagd om iets over Jos te vertellen, wilde ik
dat direct graag doen. Jos leerde ik kennen toen een
klusteam werd opgestart, wij hadden hem onder andere
nodig voor sleuteladvies, het bestellen van de materialen
die nodig waren enzovoorts enzovoorts. Je kan, naast
koster, gerust spreken over een manager. Jos is van alle
markten thuis! Hij kwam altijd op tijd op onze afspraken en
de koffie stond klaar met wat lekkers, wat erg belangrijk is
wanneer je aan het werk bent. Jos heeft de knoop
doorgehakt en gaat ons verlaten, zodat hij kan gaan
genieten van de rust en vrijheid. Het niets moeten en alles
mogen. Wakker worden zonder wekker. Hij heeft nu alle tijd
om met de kat op schoot te zitten en dit nog eens te lezen.
Jos bedankt voor de fijne en gezellige tijd. Wij gaan je
missen.

Het kiustearn, Henk Kranenburg



Wie is die man?

Wie is die man, die in zijn periode in het Mauritshuis ‘de stier
van Potter’ heeft verhuisd?

Wie is die man, die de zwaluwstaarten sneed van de
windladen van het huisorgel van Ben van Oosten?

Wie is die man, die 300 papieren duifjes hielp ophangen in
de Oude Kerk?

Wie is die man, die -meestal achter de schermen van de
kerk- zorgde dat de erediensten soepel en met gepaste
eerbied konden verlopen?

Dat kan er maar een zijn: Jos Ploeg. Of 'koster Jos, zoals hij
zich graag liet noemen als hij dienst had. Dienst of geen
dienst, voor mij is hij 'koster Jos’ Toch schuilt er meer achter
deze ingetogen man...

De stier

Een stuk van grote cultuurhistorische waarde verhuizen is
geen sinecure. En zeker als dat een schilderij is uit 1647,
met als kloeke afmetingen: 2,36m x 3,39m en een
verzekerde waarde van vele miljoenen. De verhuizing van
dit werk is één van de hoogtepunten uit de loopbaan van
Jos, zo zag ik aan de lichtjes in zijn ogen, toen hij erover
vertelde. Vraagt u hem zelf naar de verdere details.

De zwaluwstaarten

Jos is opgeleid tot meubelmaker. En u weet: de aannemer
denkt in centimeters, de timmerman in millimeters en de
meubelmaker in tienden van millimeters. En dat laatste,
daar komt het op aan als er degelijke zwaluwstaartverbin-
dingen moeten komen. Zo ook bij het grote huisorgel van
de bekende organist Ben van Oosten. En laat Jos nu de
buurman zijn van Ben. Zo kwamen de ambachtelijk
gesneden zwaluwstaarten van Jos terecht in het huisorgel

van Ben.
Hiernaast
een

. afbeelding
| . van dit fraaie
\ \ orgel.
| i
il l T

De duifjes

Pinksteren 2020. Tientallen Martini-gemeenteleden hebben
papieren duifjes gevouwen. Het idee is om die 300 duifjes
aan hoepels te hangen, hoog in het koor van de Oude Kerk.

Jos klimt de trappen op achter het orgel, hoger en hoger...
Hij gaat een klein deurtje door en staat dan op een smal
houten looppad, slechts 2 planken breed. Dat looppad ligt
in de kapconstructie, tussen het groene plafond en het dak
van de kerk. Het is nog een hele tocht over het schamel
verlichte pad, van de toren naar het koor. Onderweg kom je
de haspels tegen waar de
lampen aan hangen. Je
steekt het ‘pleintje’ over ter
hoogte van de zijbeuken,
en dan sta je hoog boven
het koor.

Jos vindt een geschikt
gaatje in het houten
plafond en laat daardoor
een touw naar beneden. Ik
knoop de hoepels eraan en
Jos haalt het touw op. 300
duifjes stijgen op als één
wolk. Een prachtig
gezicht...

Met pensioen




Inspiratie op internet

. Opinternetis veel inspirerends te vinden. Daarom enkele tips. Als je met een QR-scanner op je telefoon op de

Inspiratie

" QR-codes richt en klikt kom je vanzelf bij de filmpjes terecht.

Tekst: ds. Jan van der Wolf

Vluchtelingen
Wereldwijd zijn er meer dan 82 miljoen mensen op de
'v] tht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van
huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de
-;Mianden. Soms trekken ze verder,
;apgkoek naar een veilige plek en een
‘betere toekomst. Overal bieden
kerken hulp aan deze mensen in
‘nood. Ook in Nederland. Wat doet
onze Protestantse kerk, als het gaat
‘om invioed op het beleid en opvang?

Wereldwijd tijn wele miljoenen mensen op de

N wlucht: 1 op de 100 mensen ks viuchteling! Door
rampén en oorlogen fHjn e verdreven van huld
on haard

Fonteinkerk in beeld

Wijnand Krabman en Rene Marquard
van omroep Midvliet maakten een
reportage over de Fonteinkerk. Er
komen ook voormalige
Fonteinkerkers aan het woord. Wie
dat zijn? Kijk zelf!

'Houd dan de lofzang

gaande’

Wat is het wezen van de eredienst?
Hoe zit het met de verschillende
stijlen van liturgie? Professor Marcel
Barnard geeft, onder de titel '"Houd
de lofzang gaande, een online
college waarin deze vragen aan de
orde komen.

'God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op
U’

Bonhoeffer schreef in de gevangenis
gebeden voor zijn medegevangen.
Van een morgengebed is in Taize
een lied gemaakt. Hier een
uitvoering in het Nederlands. 'God,
geef dat mijn gedachten gericht

zijn op U. Bij U is het licht, U vergeet
mij niet. Bij U vind ik hulp, ja bij U
vind ik geduld. Van uw wegen heb
ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij.
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Zomerterras

In de maanden juli en augustus was er op elke woensdagmiddag van 15:00 tot 16:30 uur een
zomerterras ingericht in de tuin van de Koningkerk. Hoe is het ontstaan en wie komen daar?

Tekst en beeld: Jan van der Wolf

Niks om handen

"Veel mensen hebben in de zomervakantie niks om handen.

Er is een gat, want activiteiten beginnen pas in september
weer. |k spreek met llona Silvius. Zij is diaken van De Open
Hof en initiatiefneemster van het zomerterras. ‘lk woon in
Leidschendam en ik zag dat ze bij de Kruisheuvelkerk ook
een zomerterras hadden. Ik dacht: waarom niet bij de
Koningkerk? Elke middag kemen er za'n 15 tot 20 mensen.
Dus het loopt wel. Er komen mensen uit de buurt, van de
kerk en van Middin! In de buurt van de Koningkerk zijn 23
appartementen voor mensen met een verstandelijk
beperking. Zij worden door Middin begeleid.

Dat unheimische gevoel is er niet meer

Niet alleen voor en door de kerk

Het zomerterras wordt niet alleen door de kerk
georganiseerd. Qok Fenomeen Bovenveen doet mee.
Nicolette, voorzitter van Fenomeen Bovenveen vertelt: 'wij
willen als organisatie werken aan meer samenhang in de
buurt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je samenwerkt
met andere organisaties uit de wijk, zoals de kerk. De kerk
heeft een groot bereik en ... een gebouw! Heel fijn dat we
geregeld gebruik kunnen maken van een zaaltje.
Buurtgenoten die al tientallen jaren viakbij de kerk wonen
zien nu ineens de kerk van binnen. Hoe leuk is dat! Zelf ben
ik hierin gestapt omdat ik mij niet veilig voelde in de wijk.
Als ik 's avonds over straat liep daar bij de buurtwinkel
kreeq ik een onbehaaglijk gevoel. Ik dacht: als ik dat zo
ervaar, dan geldt dat ook voor andere mensen. Intussen is
dat unheimische gevoel er niet meer, Of dat komt omdat
het ‘objectief’ veranderd is weet ik niet. In ieder geval ken ik
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meer mensen en op straat word ik vaker begroet. Ik voel rﬁ?ﬁ ;
duidelijk beter in de buurt. Dit werk heeft mij de | :
moageliikheid gegeven om dingen te veranderen. Vanaf het. :
beqin is de samenwerking met de kerk heel prettig Q
verlopen. Je draagt hetzelfde uit, alleen vanuit een andere .

{gelnofsjovertuigina. Ik ben heel katholiek opgevoed. Nu | f
ben ik overtuigd Moslim, niet zo heel streng hoor. Maar | v

door het respect over en weer is dat geen enkel probleem.‘:

Kennen en gekend worden

Deze woensdagmiddag is de lucht betrokken. Ook regent
het af en toe. De speciaal aangeschafte parasols zijn niet
nodig. Het zomerterras is neergestreken in de koffieruimte
bij de ingang van de kerk. Edward is via zijn partner
geattendeerd op het zomerterras. Hij komt vooral om zijn
oude buurman Jaap te ontmoeten. Jaap heeft af toe hulp
nodig. Edward helpt hem dan graag. Ook spreek ik met
Marcel. Hij wil als vrijwilliger van Fenomeen Bovenveen
graag met mensen kennis maken. ‘Kennen en gekend
worden, daar gaat het toch om?’




Wijkgemeente Martini

Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
T: (070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. W.F. (Giel) Schormans
T: (070) 752 03 63
E: wischormans@hotmail.com

e ds. H.M. (Leneke) Marchand
T:(070) 75203 63
E: hmmarchand@hotmail.com

Verhuur zalen:  Ulrick 't Zand, T: 06 - 55 10 59 91 E: ulrick.zand@gmail.com;

Dirma Redelijkheid, T: 06 - 17 04 21 80 E: dirmaredelijkheid@xs4all.nl

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com
Wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente
Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiaconie Martinigemeente

Wijkgemeente Martini

Startzondag 19 september: 'Goed je te zien!'
Zondag 19 september trappen we het nieuwe kerkelijke
seizoen af met een feestelijke startzondag. Nu veel
coronabeperkingen zijn opgeheven (en we bidden dat dit
zo blijft) is er gelukkig weer meer gelegenheid elkaar te
ontmoeten. Dit jaar is het motto van de startzondag
daarom: ‘Goed u/jou weer te zien. Zie de website of de
nieuwsbrief voor meer details en aanmelding.

Nieuw kerkelijk seizoen

Een dezer dagen zal de (digitale) activiteitengids gepubli-
ceerd worden: houd de website en de nieuwsbrief in de
gaten. Er zal ook een aantal exemplaren in de kerk liggen.
Op diverse manieren is het mogelijk dit seizoen elkaar te
ontmoeten: samen iets doen (bijv. tuinieren, koffieschen-
ken, maaltijdproject), elkaar ontmoeten (Martina, koffie
-op-maandag, diverse lunches}), samen leren en toegerust
worden (bijvoorbeeld de ABC-cursus, kringen en leerhui-
zen). Nieuw dit jaar: een leeskring over ‘gelukkig zijn
/worden’. We willen u aanmoedigen u ergens bij aan te
sluiten of voor op te geven. Op de website en in de activi-
teitengids leest u hoe dat kan. Nog niet alle activiteiten
staan in de activiteitengids, houd daarom de website en
nieuwsbrief in de gaten. Het landelijke jaarthema is: van U
is de toekomst. Daar zullen we in de loop van dit seizoen en
ook in de dienst op startzondag bij stilstaan.

KPV ds. Leneke Marchand

De leergang Klinisch Pastorale Vorming, die ik afgelopen
jaar had zullen doen, gaat nu eindelijk beginnen. Ik zie er
naar uit om met collega’s grondig te gaan leren en
reflecteren over ambt, pastoraat, kerk en mijn eigen plaats
daarin. Het eerste studieblok (van de vijf) is van 6 t/m 22
september, steeds de maandag tot en met de woensdag.
De resterende dagen van de week zijn gereserveerd voor
het maken van opdrachten, verslagen en het lezen van
literatuur. Het volgende blok van 3 weken vindt plaats in
november. Het betekent dat ik in die weken een aantal van
mijn taken in de gemeente laat liggen of er op een wat
lager pitje bij betrokken ben. Als het gaat om crisis en
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overlijden kunt u op de dagen van mijn afwezigheid
contact zoeken met mijn man ds. Giel Schormans.

Dag koster Jos

Zondag 12 september hebben we in de morgendienst
afscheid genomen van onze koster Jos Ploeg. Achttien jaar
heeft hij de Protestantse Gemeente Voorburg als koster
gediend. Eerst in de Fonteinkerk en vanaf 2013 in de Oude
Kerk. ‘Een sterke vrouw wie zal haar vinden, zij is meer
waard dan edelstenen’ zo verzucht de Spreukendichter.
‘Een goede koster, wie zal hem vinden?’ geldt evenzeer. In
Jos Ploeg hebben we zo'n koster ontmoet. Dat is meer
waard dan edelstenen. Koster-zijn is een vak: hoe beter een
koster zijn werk verricht, hoe minder je ervan merkt. Jos
heeft rustig en bekwaam, bescheiden, met een oplettend
oog en een luisterend oor, maar ook met zijn subtiele
humor onze gemeente(n) gediend. Het leven van een
koster gaat niet altijd over rozen. Jos moest wel eens
zuchten. Maar hij schudde dan maar zijn hoofd en ging
weer door. Jos, dank voor alles wat je hebt gedaan en
betekend. Het ga je goed! Ga met God en kom nog eens
een kop koffie drinken.

Terugblik doop

Op zondag 29 augustus werd in een feestelijke dienst de
doop bediend aan Yannick Hoek, Livia Colijn en Hugo Ruhl.
Zij werden, zoals de blinde man in de evangelielezing,
‘apart genomen’ door Jezus Christus om voortaan in zijn
buurt te zijn, en te leren zien met hun hart.

Gedachtenis overledenen: 31 oktober

Het duurt nog even, maar we noemen het toch alvast. Op
zondagmiddag 31 oktober zal de kerk open zijn om
gestorven geliefden gemeenschappelijk te gedenken. Voor
iedereen, kerkelijk, gelovig of niet. Een paar weken later (21
november) noemen we in de eredienst de namen van de
gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Een hartelijke groet van uw predikanten!



Wijkgemeente De Open Hof

Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl  website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 2128279

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:(070) 2128279

Verhuur zalen:
E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
Wijkkas: NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk
Diaconie: NL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie

Hoopvol Lessen van corona

Wat is het fijn om weer met zo'n 100 mensen samen te
komen in de kerkdiensten. Het voelt nog een beetje
spannend om ervan uit te gaan dat binnenkort alles weer
mag. Maar we willen wel gaan vieren dat we weer mogen
zingen en dat er muziek in de kerk zit. Hoe en wanneer, daar
denken we nog over na.

Van U is de toekomst
Als we iets geleerd hebben in de coronatijd, dan is het wel
dat het leven niet zo maakbaar is als wij wel eens denken.
Wij hebben de toekomst niet in de hand, hoe verstandig we
ook onze plannen maken en hoe hard we ook ons best
doen. 'Van U is de toekomst' is het jaarthema van de
landelijke Protestantse Kerk Nederland. Scriba ds. René de
Reuver zegt daarover: 'Ons voortbestaan, als individu, als
kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af.
Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het
ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons
in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de
wijsheid om te
accepteren wat
i we nu niet
kunnen
veranderen én
het vertrouwen
dat eens alles
goed zal komen!
‘Van U is de
toekomst’ is ook
: het thema voor
¥ de startzondag
op 26
september.
Voor ouders en
jonge kinderen
is er die dag een
gezellige en
R inhoudelijke
# ontmoeting.
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De komende tijd gaan we met groepen mensen in gesprek
met de vraag: wat heb je geleerd in deze coronatijd? Voor
jezelf, persoanlijk. In de omgang met je werk en je familie
en vrienden. Maar ook op het gebied van geloof. Wat geeft
je houvast? Wat is minder belangrijk gebleken? En hoe hou
je vast wat je waardevol vond? Deze gesprekken bieden
persoonlijk bezinning en vorming. En ze zullen ons ook
helpen om als kerk de goede dingen te doen de komende
tijd. Wat hebben we echt nodig? En wat kunnen we wel
missen?

Bijbel, Bonhoeffer en meditatie

De maandelijkse bijeenkomsten christelijke meditatie zijn
gestart. Donderdagochtend van 9.30-10.30 uur in de
Koningkerk. Volgende bijeenkomsten: 7 okt en 11 now.
Welkom! Ock om dit zomaar eens te ervaren of als vast
moment van stilte en gebed. Begeleiding: ds. Els van der
Wolf.

De maandelijkse ochtendbijbelkring begint op 22 sept.
Woensdagochtend, van 10.00-11.30 uur. We verdiepen ons
in de bergrede, Matteis 5-7. Welkom! Je hoeft je niet van
tevoren aan te melden. Begeleiding: ds. Els van der Wolf.
De uitgestelde leerhuisavonden over Bonhoeffer van ds. Jan
van der Wolf zullen herstart worden. Deelnemers
ontvangen daarover bericht. Ook de 20-plusgroep gaat
weer beginnen.

Een gebed uit Taizé

Heilige Geest, die de wereld vult,
U voegt aan onze

menselijke broosheid

de waarden van het evangelie toe:
goedheid van het hart, vergeving
en mededogen.

Een hartelijke groet,
Ds. Jan en Els van der Wolf-Kox



iaconie
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42 x blij met Vakantietas

‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ (Handelingen 20: 35, NBV). Dit ervoeren veel gemeenteleden van De
Open Hof en de Martinigemeente op een bijzondere manier. Ze vulden vadr de vakantie linnen rugtassen met
speelgoed en tegoedbonnen voor kinderen die wel wat extra’s kunnen gebruiken in de lange zomervakantie.
Ook droegen mensen uit onze wijkgemeenten financieel bij, zodat de projectgroep toegangskaarten voor

zwembaden en pretparken kon kopen.

Tekst: Cor Hoek Beeld: Arjan van Mourik

De Actie Vakantietas

De ‘Actie Vakantietas' is een initiatief van Kerk in
Actie. Atte Roskam heeft namens de diaconie dit
initiatief overgenomen en geintroduceerd in de
PGV. Een projectgroep van enthousiaste
{dames)diakenen uit beide wijkgemeenten is er
met hem mee aan de slag gegaan.

Ze hebben plannen ontwikkeld om de tassen vol te
krijgen met leuke vakantiespullen. Ze hebben
mede-gemeenteleden enthousiast gemaakt en
gemobiliseerd. Ze hebben bedrijven bezocht en
interessante kortingen mogen ontvangen.

Het resultaat was indrukwekkend: de PGV mocht 42
kinderen blij maken met vakantiespullen. Het was
hartverwarmend om alle tassen bij elkaar te zien,
rijk gevuld met liefde voor de jeugdige stadsge-
noot, Veel tassen gaven iets van hun inhoud prijs:
er staken badmintonrackets en 'supersoakers’ uit of
er hingen netjes met strandballen aan.

Wat we hebben geleerd in dit leuke project:

« ook in Voorburg zijn er kinderen die het niet breed hebben;
- gemeenteleden reageren enthousiast op zo'n hulpvraag

door tasjes te vullen en /of een gift over te maken;
» vele handen maken licht werk;

« het is prima samenwerken met de Voedselbank en vele sponsoren;

» Geven maakt gelukkiger dan ontvangen!

Naeen laatste check
\«.kunnen de tassen
de detr bit!

[ =

Wat heeftu
zoalin zo'n
tas gestopt?
knutselspullen
stripboeken
spelletjes
bioscoopbon
bal
zonnebrand
waterpistool
make-up set
haarspulletjes
petje
zonnebril
badmintonset
kaartje voor
-Monkeytown
-Drievliet
-zwembad
bioscoopbon
bon voor ijsje
kleurpotloden

Elke Vakantietas...

Elke tas was gevuld voor een specifieke jongen of
meisje, rekening houdend met de leeftijd en met
de gezinssituatie. Je mag broertjes en zusjes uit
eenzelfde gezin immers niet missen! Hoe we aan
die gegevens kwamen? De Voedselbank reikte -in
een privacybestendige vorm- de gegevens van de
meeste kinderen uit haar netwerk aan: de diaconie
vulde aan met kinderen uit onze eigen gemeente.
De samenwerking met de vrijwilligers van de
VYoedselbank was hartverwarmend. Zij verzorgden
de distributie van de meeste tassen.

En inderdaad:
'Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’!

Dank aan de volgende instanties voor

hun medewerking en/of kortingen:
Familiepark Drievliet

Monkeytown

lJssalon Zinn

Zwembad De Fluit

Voedselbank Leidschendam-Voorburg



Collecten

Opbrengst diaconale collecten

Sinds de vorige editie van PROEF! heeft de diaconie in de periode 26 juni tot en met 31 augustus een bedrag van

€ 6.919,27 aan collectegelden ontvangen.

In deze periode droeg de diaconie in totaal € 4.075,82 af. De afrdrachten waren bestemd voor Stichting Jarige Job, Call of
Africa Foundation Trust, Pinkstercollecte (KIA), Vrienden van AMCHA, Hospice Voorburg-Rijswijk, Vliet & Burg, De Herberg,
Zomerzending (KIA) en Kerk en Aardbeving Groningen.

Alle gulle gevers van harte bedankt voor uw bijdragen.

Diaconie

Collecten in de periode Collecterooster diaconie in één oogopslag
17 5eptember - 29 oktober (6 zondagen] Overeenkomstig het vastgestelde collecterooster worden
Ter vervanging van de gebruikelijke twee collecten tijdens de navolgende collectedoelen voorzien:

de zondagse vieringen is ons verzoek om uw collectegeld

voor deze periode in één bedrag te storten onder 19 september Noodfonds Viuchtelingenhulp
vermelding van ‘Collecten tijdens Corona. Voor de Leidschendam-voorburg

zogenaamde eerste en tweede collecte zijn de navolgende Viuchtelingen krijgen ondersteuning bij onderwijs en
rekeningen beschikbaar: taallessen. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op

het Noodfonds voor kosten zoals medische hulp en
- Voor Diaconale collecten: gezinshereniging.

Diaconie Protestantse Gemeente NL 27 INGB 0000 2619 19;
« Voor ‘plaatselijke kerkelijke doeleinden':

26 september Vredesweek
Protestantse Gemeente Voorburg NL 87 ABNA 0516 6115 85.

Praktische hulp voor vluchtelingen en vredesactivisten in
oorlogsgebieden.

Alvast onze dank voor uw medewerking
Jan Hendriks, Penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters

03 oktober Kerk en Israél

Ondersteuning gesprek plaatselijke gemeenten over de
relatie Kerk en Israél.

10 oktober Jong Protestant

Jong Protestant (JOP) ondersteunt het plaatselijke
jeugdwerk met creatieve werkvormen.

17 oktober Werelddiaconaat
De opbrengst is bestemd voor projecten van de
plaatselijke werkgroep ZWO.

24 oktober Viuchtlingenwerk Nederland

Behartiging belangen vluchtelingen en asielzoekers
vanaf aankomst tot integratie.
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Muziek in de kerk

Vrijwilligers gezocht (m/v)

Vanaf komend seizoen zal de Koningkerk regelmatig
gebruikt worden voor concerten. Koren en orkesten zijn
aangeschreven om gebruik te maken van ‘misschien wel
de mooiste concertzaal van Leidschendam-Voorburg.

De reacties zijn erg enthousiast. Er zijn al afspraken voor 12
november en 3 december alsmede in maart 3
orkestrepetities.

We zijn erg blij met de toenemende belangstelling voor de
Koningkerk als concertzaal, maar het werk dat hierbij komt
kijken mag niet ten koste gaan van het reguliere

werk voor onze koster Peter Kalkman. Daarom vragen we

Lunchconcerten in Koningkerk weer van start

jullie medewerking bij het volgende plan.

Er wordt een groep vrijwilligers (m/v) gevormd, die hooguit
één keer per seizoen (herfst/winter/lente) mee willen
werken bij een concert of evenement, dus maximaal per
persoon 3x per jaar. Hetzelfde geldt voor een groep
vrijwilligers die de 'hand-en spandienstenclub’ wordt
genoemd en gevraagd wordt te helpen bij de inrichting
van de zaal, eventueel op- en afbouw van het podium en
wat er verder nodig is. Voor meer informatie en/of
aanmelding kun je terecht bij Wim Keijzer,
keijzerwim@gmail.com of (070) 319 19 38.

De spelregels zijn: de aanvangstijd is telkens om 12.00 uur en de toegang is gratis. Max. 100 bezoekers, aanmelden via
www.muziekindekoningkerk.nl, de aanmelding geldt alleen voor het eerstvolgende concert, via de website
www.muziekindekoningkerk.nl kunt u het concert zowel live volgen als achteraf beluisteren.

Het nieuwe seizoen van de lunchconcerten begint met een feest: eind september is Andrew Wright 10 jaar als

Muziek in de kerk

cantor-organist aan de Koningkerk verbonden!

Zondag 26 september pianorecital
Andrew Wright

'Bal masqué’

Op 26 september kunnen we in
een pianorecital luisteren naar
Andrew in een programma
genaamd 'Bal masqué’ Naast de
'Suite Bergamasque' van Claude
Debussy en 'Carnaval op. 9' van
Robert Schumann beleeft die
ochtend het stuk 'Mascarades'
van Roel van Oosten zijn

premiére.
Zowbng 26 mptember 2021 © R' JJ
18.00 war .
Onde Kerk i Voorberg o\
- LA
"Pralmenvesper
et poafusn vare J.F. Saweefiocck

weme.v. Sweslieck Expembie ./Q

A .,::f:ﬁ“ ./7;
Orgenist: Bews 3
; j“ f. ./\ r

Liturg: d&s. Adrie Sm&y
o . Mrtw&hffrsngﬂ!ﬂuai

Rierknmrcag of Kurkdenst - ey, 22

Zondag 31 oktober Duo Duinenberg
'Een musikale reis' Afrikaanse poéziein

liedvorm

Yolande van de Berg (piano} en
Gelske van der Duin (zang).
Gelske is voor velen onder ons
geen onbekende. Yolande
komt van oorsprong uit
Zuid-Afrika. Zij was
register-accountant, maar

koos later voor de muziek. Zij is ook componist en heeft
een aantal Zuid-Afrikaanse gedichten op muziek gezet. In
dit lunchconcert nemen Yolande en Gelske ons mee op

reis door Zuid-Afrika. Met natuurfoto's van fotograaf Koos
van Niekerk op de beamer wordt de zeggingskracht van
de liederen nog sterker en beleven we de reis door
Zuid-Afrika nog intenser! Zie ook www.duinenberg.nl

"0 praive God
e Iodp Feoliveess
wwemey:
jr - M«r&me Castory
L‘\o olv. Hams Hostman
’( Litarg: . Giel Schormans
Zowdag 10 oktober 2021
19.00 aur, Oude Kerk Voorbary.
Ook te volgen of tereg te Rijern via

Kerkomroep of Kerkdieoat—gamist



ledere

zondag!

Oude Kerk, Martiniwijkgemeente

De kerkdiensten

19 sep ds. Giel Schormans, startzondag

26 sep Joas van der Schoot, Gouda

3 okt ds. Giel Schormans, Israélzondag,
viering Heilig Avondmaal

10 okt ds. Leneke Marchand, Kerkproeverij

17 okt ds. Giel Schormans, met als gast
Foka van de Beek (Burgas, Bulgarije)

24 okt ds. Jan van der Wolf

31 okt ds. Leneke Marchand

7 nov ds. Giel 5chormans, oogstdienst

Voor de inhoud van de kerkdiensten en de actuele
situatie m.b.t. coronamaatregelen, zie nieuwsbrief of
kerkapp. Hieronder een aantal praktische gegevens:

Kerkdienst meebeleven in de kerk

Aantal kerkgangers (d.d. 29/8): 120 0p 1,5 meter
Tijdstip: in september 10.00 uur, daarna naar bevind
van zaken

Creche 0-4 jaar: elke zondag (info bij Suzanne,

E: Vandermeer.suzanne@gmail.com)

Kinderdienst 4-12 jaar: elke zondag. De kinderen
beginnen in de kerk en gaan dan naar De Voorhof. (info
bij Gelske, E: fam.vanderduin@kpnplanet.nf}
Tienerdienst: twee keer per maand. (info bij Maaike,

E: maaikemartha@hotmail.com)

Aanmelding kerkdiensten: meld je eenmalig aan op de
website (oudekerkvoorburg.nl) en druk op de knop
‘aanmelding kerkdiensten’, dan wijst het zich vanzelf.
Wacht daarna tot je een uitnodiging krijgt voor een
specifieke dienst, die je kunt aannemen of afslaan. Voor
eenmalige gasten en mensen zonder kerkelijk thuis
houden we plaatsen vrijin de kerk.

Hulp bij aanmelding kerkdiensten: bel Mieke of Ruurd
op 0627 338902.

Kerkdienst meebeleven thuis

Tijdstip: elke zondag om 10.00 uur of indien gewenst
later.

Website: kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.

Meer weten?

Nieuwsbrief: geef je op bij
scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com

Kerkapp: installeer de app (Oude Kerk Voorburg) via
Google Play of Apple Store.

Koningkerk, De Open Hof

De kerkdiensten

19 sep dr. Theo Hettema te Den Haag
26 sep ds. Jan en Els van der Wolf-Kox, startzondag
3 okt ds. Jan van der Wolf
10 okt ds. Els van der Wolf-Kox
17 okt ds. Jan van der Wolf, met als gast
Foka van de Beek (Burgas, Bulgarije)
24 okt oecumenische werkgroep
met ds. Els van der Wolf-Kox
let op: dienst in Verrezen Christus Kerk
31 okt ds. Giel Schormans
7 nov ds. A. Buizer-Tchiengang te Leeuwarden

Voor de inhoud van de kerkdiensten en de actuele
situatie m.b.t. coronamaatregelen, zie nieuwsbrief en
website. Hieronder een aantal praktische gegevens:

Kerkdienst meebeleven in de kerk

Aantal kerkgangers (d.d. 29/8): 110 op 1,5 meter
Tijdstip: 10.00 uur

Kinderoppas 0-4 jaar: op afroep, doorgeven bij
aanmelding

Koningskinderen: info bij Diede, diedebal@gmail.com
Tienerdienst: twee keer per maand, info bij Ingvild,

E: familieblikman@gmail.com

Koffiedrinken: buiten (ook overdekt), na de dienst
Aanmelding kerkdiensten: eenmalig door een mailtje
naar deopenhofkerkdiensten@gmail.com of bel Bruun
Feijen, T: (070) 387 54 44. Daarna word je geregeld
uitgenodigd. Voor eenmalige gasten en mensen zonder
kerkelijk thuis houden we plaatsen vrij in de kerk.

Kerkdienst meebeleven thuis

Tijdstip: elke zondag om 10.00 uur of op een later
moment naar keuze

Via: www.kerkomroep.nl bij Koningkerk Voorburg
of op Youtube bij De Open Hof Voorburg

Meer weten?
Digitale nieuwsbrief: gratis, verschijnt elke twee weken,
meld je aan via nieuwsbrief@deopenhofvoorburg.nl. Er
is ook een papieren versie.
Info bij de predikanten.
Website:
www.deopenhofvoorburg.nl
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Kerkdiensten



Was zo klaar met
online, nu lekker ‘live’

in de kerktuin als afsluiting
van het seizoen!

Waar wiendychap en (iejde gijh daar iy Cod.
lie andery dan Jegud maakt ony ééin?
Hij deelt van gijn Geest over kerkomuren heen.
Door wriendschap en (egde bouwt Jeguh gijn kerk

Wat een relaxte bijeenkomst

BBQen @

Super gezellig dat we
zo met elkaar kunnen
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