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Vers van de pers

'Een sterke vrouw'

In coronatijd heeft de voormalige Voorburgse wijkpredikant Harry Smit een boek geschreven.
Op 1 november gaat hij voor in de Koningkerk en neemt hij exemplaren mee voor mensen die interesse hebben.

Een echtgenote die zich verkleedt als prostituee voor haar
man? Een vrouw die geen kinderen meer wil baren? Een
buitenlandse koningin die besluit Jodin te worden? Een
feministe uit de derde eeuw van onze jaartelling? Een vrouw
die het kan laten regenen? Een moeder die voor haar ogen
haar zonen vermoord ziet worden? Een dure callgirl die
besluit Thora te gaan studeren? Een vrouw van een geleerde
rabbi die haar man corrigeert? Een dochter van een
steenrijke man die stickem de ongeletterde schaapsherder

van haar vader huwt?

‘17 portretten van vrouwen uit
de Talmoedische Literatuurin
Coronatijd'

Al lezend in de Talmoed val je
van de ene verbazing in de
andere. De verhalen zijn
buitengewoon onderhoudend,
spannend, dramatisch en soms
hilarisch en zeer vermakelijk.
Meer dan de moeite waard om
ze uitgebreid door te vertellen
voor een breed publiek. Zo
ontstonden er in coronatijd
portretten van 17 vrouwen uit
de Talmoedische Literatuur. Elk
met een eigen gezicht en vaak
verrassend sterk ten opzichte

van de rabbijnse mannenwereld.

Het boek laat met feiten zien dat
er structureel anders over de
positie van de vrouw kan
worden gedacht en geeft
daarom veel stof tot bezinning.

Elke zaak wordt in de Talmoed van alle kanten bekeken. Over
vrijwel elk thema bestaan meerdere visies. En die visies zijn
keurig naast elkaar blijven staan. In de Talmoed vind je vaak
de richtlijn die de meerderheid van de geleerde rabbi’s
voorschrijft, maar het minderheidsstandpunt wordt ook
uitgebreid beschreven. Het leven kent zo een permanente
dialoog. Verscheidenheid is een groot goed en het is
belangrijk te leren leven met verschillen van visie en inzicht,
juist ook in onze heterogene samenleving vandaag. De

bijzondere levensverhalen van deze vrouwen zijn daar een

‘Een Sterke Vrouw'

7'N NWX

Portretten van Vrouwen in de Talmoed

Harry Smit

Rond 1 oktober is dit boek in de boekhandel verkrijgbaar.
U kunt echter ook een gesigneerd exemplaar bestellen bij Harry Smit; E: harrysmit1954@gmail.com.

* paperback
*200 pagina’s

* Prijs € 17,50 zonder verzendkosten

*ISBN/EAN: 978-94-93175-27-3

prachtig voorbeeld van.

Drs. Harry Smit (1954) is theoloog
en heeft een joodse moeder en
een christelijke vader.

‘Dit boek is een opening naar begrip
van soms ingewikkelde Talmoed
teksten. De auteur brengt met dit
schrijven de vrouwen in de Talmoed
op een bijzondere wijze verrassend
tot leven’—

Luuc Smit, Chazzan Synagoge
Middelburg

‘Deze bundeling ontroerende,
vermakelijke en tot denken
aanzettende verhalen, verdienen
een ereplaats op ieders nachtkastje.
— Judith, dochter van Harry



We moeten helemaal niets

—. door ds. Leneke Marchand

Naar zeer stille
wateren

Jeugdig enthousiasme

In mijn studententijd was er een hoogleraar die regelmatig de
vergaderingen bijwoonde waarin wij het preken oefenden.
Gebruikten we in ons jeugdig enthousiasme het woord ‘moeten; dan
reageerde hij als door een wesp gestoken. "We moeten helemaal niets!
We leven van Gods genade. Het is volbracht! Na een poosje leerde je
het wel af om het gewraakte woord in de mend te nemen.

Alomtegenwoordig?

Het duurt echter een leven lang om deze verlossende waarheid in hart
en levenshouding te laten doordringen. Als idealistische student vond
ik dat de gemeente van alles moest. Als beginnend predikant liep ik
vervolgens aan tegen de hoge eisen die de gemeente aan me stelde
(of legde ik ze mezelf op?): alomtegenwoordig, alwetend en
inspirerend te zijn. Eigenschappen die van oudsher alleen
toegeschreven worden aan de Heer zelf. Gemeenteleden op hun
beurt staan ook vaak onder grote druk en lopen de kans uitgeput te
raken: door een werkgever die onredelijke eisen stelt, door
baanonzekerheid, door de combinatie van werk en gezin. Door de
mythe van de maakbaarheid: dat je alles kunt en moet beheersen.
Tijdens de lockdown leek het even of we tot onszelf kwamen. 'Er valt
stress weg, ik kom weer tot de kern' hoorde ik drukke leeftijdgenoten
zeggen. Maar het is de vraag of we ook echt en blijvend ‘ge-reset’ zijn.

Je stinkende best

Als kerk geloven en belijden we dat alleen Jezus Christus bevrijdt van
de lasten die we onszelf opleggen of die een ander ons oplegt. Zijn
last is licht en zijn juk is zacht. De week begint met een dag waarop we
ons door Hem laten voeden en verfrissen. Dat is geen welverdiende
rust aan het eind van een week hard werken, maar een volslagen
verrassing die voorafgaat aan alles wat wij doen en zijn. Genade, dat is
niet je stinkende best doen en dan kunnen rekenen op Gods applaus.
En als het eventjes niet goed gaat maar moet hopen dat Hij het
repareert. Het is de ongelooflijke trouw en goedheid van Zijn kant
waarin ons wiebelige leven is geplant. Het komt er op aan daar je
wortels naar uit te strekken. Biddend, zingend, luisterend naar het
Woord, proevend van brood en wijn. Dat is de burnout preventie waar
ik het van verwacht.

Overvloed van genade

Dat heeft alles met identiteit te maken. Wie je bent wordt niet bepaald
door prestaties, door lifestyle. Als christen zal je leven een reflectie
zijn, een weerspiegeling van Jezus Christus. Je leert af naar je navel te
staren en raakt verbonden met Hem. Zo kom je echt tot jezelf. Of je
dan ook in balans komt? Dat klinkt mij wat saai in de oren. Ik zie twee
zorgvuldig afgewogen weegschalen voor me, waarin de lasten en de
lusten van het leven elkaar in evenwicht houden. Liever zou ik in
gesprek gaan, over hoe wij praktisch kunnen leven vanuit de
overvloed van genade die ons draagt en omgeeft. Welke ‘wrede
heren’ putten ons eigenlijk uit? Hoe kunnen wij ons door Hem aan
‘zeer stille wateren’ laten leiden?
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Wat: ABC-cursus, kennismakingscursus christelijk geloof, gebaseerd op

het boek 'Hoopvol leven' van Gert Jan Roest

Voor wie: voor wie nieuwsgierig is naar christelijk geloven

Door wie: ds. Leneke Marchand, vanuit de protestantse gemeente rond de

Qude Kerk

Waar: De Voorhof, naast de Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg
Wanneer en hoe laat: Bx op dinsdagavond van 20.00 - 21.30 uur, vanaf 22

september

Meer informatie en opgave: ds. Leneke Marchand (hmmarchand@hotmail.com)
Kan je niet op dinsdag, maar heb je wel belangstelling? We horen graag van je!

En g I

in de kerk van nu

Ben jij tienerleider, jeugdouderling, kinderwerker of
catecheet? En kan je wel wat tips gebruiken voor jouw
jeugdwerk? Meld je dan nu gratis aan voor de tiplijn van de
HGJB. Vanaf september ontvang je eens in de twee weken
een kort WhatsApp-bericht met professionele
jeugdwerktips. Meld je aan op HGJB.nl/inspiratie

De HGJB zet zich in om jongeren van de gemeente bij

Ruim 21 jaar geleden is het Oecumenisch Vrouwenwerk
gestart in Leidschendam en Voorburg. Helaas stopte dat in
maart van dit jaar door de coronauitbraak.

De kerngroep maakt een plan van aanpak en degenen die
zich hebben aangemeld, ontvangen nog nader bericht.
Woensdag 16 september van 10.00 - 12.00 uur in de
Kruisheuvelkerk is de eerste bijeenkomst, voorbereid door
de kerngroep.

Woensdag 14 oktober is de Vrouw en Geloofgroep van
10.00 - 12.00 uur welkom in de Haard achter de Petrus en
Pauluskerk. Joke Tupan-Kaiser hoopt dan de inleidster te

Op 13 oktober is er een contactbijeenkomst in de
Kruisheuvelkerk te Leidschendam, aanvang 14.00 uur.
Mw. Jannie van Rijn geeft een lezing over 'het leven van

HOOPVOL

Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van
God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze
om de volgende onderwerpen mee te nemen in het
gebed:

- gebed voor genoeg vrijwilligers,

- gebed voor kinderen, tieners, jongeren die de overstap
hebben gemaakt naar een andere klas, school of niveau.

Voor leidinggevenden in het jeugdwerk, ambtsdragers en
catecheten biedt de HGJB verschillende cursussen en
toerustingsavonden aan. Bekijk de mogelijkheden op
HGJB.nl/training-en-toerusting.

Voor vragen, neem contact op met Alice de Graaf,
Communicatie HGJB, T: (030) 228 54 02, E:adgraaf@hgjb.nl

zijn. De ondertitel die ochtend is 'Moeders.

7 Je krijgt een bevestiging met de
benodigde informatie, niet eerder komen dan de afgesproken
tijd en bij klachten niet komen.

Op tijd aanmelden, zodat de kerngroep daarna nog plannen
kan maken en bevestigingen kan sturen.

Namens de kerngroep,

Marianne Pompert T: 06 28 1497 19

E: pompertmarianne@gmail.com

Plony Korving-Harteveld T: 06 10 29 27 26

E: p.korving@outlook.com

evangeliste/verzetsstrijdster Corrie ten Boom'.
U bent allen hartelijk welkom,
J. Carton



'Het pepermuntje’

Een leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We tonen

verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze estafetterubriek
willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer verbonden. Het Pepermuntje is de
ene maand in de Martini-gemeente, de keer erop in De Open Hof gemeente en zo wisselt dat elkaar af.

Tekst: Geert Hesse Beeld: Jan van der Wolf

Hoe ben je in wijkgemeente De Open Hof

terechtgekomen?

Voor mij geldt eigenlijk 'hoe ben je in de Koningkerk / De
Open hof teruggekomen!, Ik ben Geert Hesse en zo'n
kleine 80 jaar geleden geboren in Wildervank in
Oost-Groningen. Ik ben bij het Kadaster opgeleid tot
Landmeetkundige. Vroeger was er voor gemeenteambte-
naren een regel dat je moest wonen in de gemeente waar
je werkte. Toen ik dus gevraagd werd als landmeetkundige
in de gemeente Voorburg kreeg ik daar al vrij snel een
woning toegewezen, in de Marie Hoffmanlaan. We gingen
kerken in de Koningkerk. Toen we verhuisden naar de
Okerhof in de kleurenbuurt behoorden we bij de Opstan-
dingskerk en, na sluiting daarvan, bij de Fonteinkerk. Maar
ja, die ging ook dicht, en zo kwamen we weer terug op de
oude stek in de Koningkerk, nu genaamd De Open Hof.

Wat doe je door de week?

In de Fonteinkerk heb ik diverse taken gehad zoals
beheerder, ouderling en diaken. Al kort na de samen-
voeging van Fonteinkerk en Koningkerk ben ik gestopt als
diaken en probeer nu nog via de collectes wat geld voor de
diakenen te verzamelen. Eens in de drie weken ben ik
inzetbaar op het kerkelijk bureau voor het afdrukken van de
orde van dienst, nieuwshbrieven en overige berichten die op
papier bij de kerkleden worden bezorgd. Een leuke
bezigheid vind ik om de maandelijkse brieven van Amnesty
International met vulpen en uiteraard met de hand te
schrijven en te versturen. Ock hebben we een hondje en
die moet regelmatig uitgelaten worden. Mijn vrouw en ik
houden van fietsen en wandelen. Dus komen we
regelmatig kerkleden tegen in Meijendel of Vlietlanden.

Waarom is de zondag anders voor jou?

Tot voor kort gingen Nelly en ik vrijwel elke zondag naar de
Koningkerk. Het gezamenlijk bijwonen van een kerkdienst
en later het koffiedrinken vinden we een belangrijke
gebeurtenis. Je hoort dan van mensen het lief en leed en
wat er allemaal speelt in onze Voorburgse samenleving. De
laatste maanden kijken we op de computer naar de dienst,
Best goed te doen en de koffie hebben we meteen tijdens
de dienst. Maar het haalt het niet bij een dienst in de kerk
zelf en de gesprekken met mede kerkgangers missen we
zeker.

Met wie zou je een zondagmiddag door willes
brengen?

Nu we zelf minder varen, zou ik wel een zondagmiddag
prinses Beatrix willen varen op De Groene Draeck vanui
Muiden op het Markermeer. En ofschoon ik weinig alco
drink zou ik met haar wel een Oranjebittertje willen
proberen.

Welke figuur in de Bijbel inspireert jou het
meest?

Naast Jezus en de discipelen zijn er meerdere personen die.
tot nadenken stemmen. Toch komt bij mij vaak de naam van
Centurion Julius in gedachten. Hij was met zijn
legeronderdeel de bewaker van Paulus op zijn reis naar
Rome. Er staat dat hij een vriendelijke man was die
persoonlijk veel gezag had over zijn ondergeschikten.
Ofschoon hij niet gelovig was in de zin der Joden
vertrouwde hij wel op de woorden en aanwijzingen van
Paulus toen die sprak dat ze ondanks de schipbreuk alle
gered zouden worden. Ook later in Rome bleef Julius op
Paulus gesteld en verleende hem veel vrijheden.

Voor wie of wat zouden we eens (of meer)

moeten bidden?

Als ik zo kijk wat er allemaal gaande is in deze wereld kan je
wel blijven bidden. Voor het milieu, tegen onderdrukking in
zowel arme als ook rijke landen, voor viuchtelingen en de
manier waarop wij met dieren omgaan. |k wil bidden dat er
bekwame (wereld)leiders mogen opstaan die de wereld
vooruit helpen. Qok in plaatselijke situaties en binnen
allerlei organisaties.

Aan wie geef je het
pepermuntje door?
Waar ken je haar of
hem van?

Ik geef het pepermuntje
door aan Theo Nijenhuis,
die ik van de Fonteinkerk
kende.

In de volgende PROEF!
vindt u het verhaal van Ap
Gijsbers van de
Martinigemeente.




In deze rubriek zoekt de redactie naar een antwoord op brandende vragen van gemeenteleden. In de kerk gebruiken we allerlei
1 rituelen, houden we ons aan bepaalde regels, maar waarom eigenlijk? Per keer geven we een uitleg van iets typisch kerkelijks als
| 'orgelspelen’ of meer bijzonder 'oecumenische diensten’ Dit kan algemeen voor beide wijken zijn, maar ook specifiek voor de

.| Martinigemeente of voor De Open Hof. Heb je een vraag waar je altijd al eens antwoord op had willen hebben? Stuur ‘m naar de
|, redactie kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl. We kijken ernaar uit!

.\ Het Heilig Avondmaal

Als kind vond ik de viering van het Heilig Avondmaal iets griezeligs hebben. De woorden van de dominee, die zei
dat het brood als het lichaam van Christus was en het druivensap het bloed, nam ik erg letterlijk. Angstig keek ik

1aar het vierkante stukje brood dat in mijn hand was gelegd. Mijn fantasie deed haar best het brood in menselijk
efsel te transformeren. Inmiddels begrijp ik het symbolische karakter van de handeling gelukkig wat beter en

op ik u het antwoord te geven op de vraag: waarom vieren we het Heilig Avondmaal?

Tekst: Eva Brussaard Beeld: Arjan van Mourik

-ﬁ;besachmaaltijd het verhaal van Paulus, door Lucas opgeschreven in
Viak voor zijn gevangenneming en sterven vierde Jezus de Handelingen 27. Paulus is gevangengenomen en aan
pesachmaaltijd met zijn leerlingen. Tijdens deze maaltijd boord van een schip dat lijkt te gaan zinken. Er heerst
herdenken Joden de bevrijding van het volk Israél uit chaos. Paulus benadrukt dat iedereen op het schip moet

pte, waar zij slaven waren. Pesach is daarmee het blijven en hij spoort aan tot het eten van brood. Voor de

g?:gjangﬂjkste Joodse feest. Er wordt dan met wijn ogen van iedereen, zo schrijft Lucas, dankt hij God, breekt
teruggedacht aan de nacht waarin het bloed van een lam het brood en deelt het uit. Het breken van het brood heeft
" als een teken langs de deurposten werd aangebracht. Door onmiddellijk effect, de mensen aan boord knappen ervan
“ dit teken bleven de eerstgeboren zonen en dieren van de op en hervatten moed. Ook in dit verhaal werkt het breken
~ lsraélieten leven, terwijl die van de Egyptenaren stierven van brood als een teken en wordt herkend als de belofte
, {(Exodus 12). Met het brood wordt teruggedacht aan de aan redding.
y ongezuurde broden, de matses, die tijdens de viucht
werden meegenomen. Verder heb je ook het verhaal van de Emmalisgangers, het

verhaal van kort na Zijn opstanding. Kleopas en zijn vriend
herkennen Jezus pas bij de maaltijd, wanneer Hij God
dankt, het brood breekt en uitdeelt. Ook beschrijft Lucas
het verhaal van de maaltijd van minstens 5000 gasten,
waarin Jezus het brood brak en uitdeelde waardoor

De laatste avond

Dat Jezus wijn en brood gebruikte om God op deze avond
en in zijn gebed te danken was dus niet toevallig. Wel
geeft Hij met zijn woorden een nieuwe betekenis aan deze
tekenen. Zo nam Hij de beker met wijn en sprak: ‘Drink
allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,
dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’
{...) (Mattéus 26: 28). In de context van Pesach zijn die
woorden veelzeggend. Zo was het gebruik om jaarlijks met
Pesach een lam te offeren om daarmee de zonden de
vergeven. Hoewel de aanwezigheid van het lam in dit
verhaal lijkt te ontbreken, verwijst Jezus met de wijn naar
het offer dat Hij zal brengen om daarmee de relatie tussen
God en de mensen volledig te herstellen. Foto: Avondmaalviering in de Oude Kerk samen met
Bij het breken van het brood sprak Hij de woorden: ‘Dit is Christ the King Church Choir uit Kampala {(Qeganda)
mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw om mij
te gedenken. (1 Korintiérs 11: 23, 24). Met deze woorden
spreekt Jezus al over zijn afscheid en de belofte van de
Heilige Geest. Nog voordat er iets zichtbaar was van de
toekomst, sluit Jezus een nieuw verbond tussen God en
de mensen. Bovendien ligt in Zijn woorden de opdracht
besloten om hem en zijn offer te gedenken met brood en
wijn wanneer we samen komen.

iedereen genoeg had. Het lijkt alsof Lucas ons met deze
verhalen aan meer wil laten denken dan aan verschillende
maaltijden op zichzelf. Hij wil dat we denken aan de
momenten waarop Jezus iets van zichzelf liet zien. Het lijkt
overigens ook veelzeggend dat Jezus tijdens het laatste
avondmaal niet zegt 'Denk aan mij wanneer jullie
samenkomen’ of ‘Kijk naar dit brood’ Het is dus belangrijk
dat we het brood en de wij echt tot ons nemen, want zo
komt hij in ons.

Avondmaal op zee
Het breken van het brood en het delen ervan komt op
meerde plaatsen terug in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan




Bij ons in de kerk

Rowan Williams wijst in Leven als Christen (2014) op de
transformerende kracht van het avondmaal. De viering
heeft, zo schrijft hij, de kracht om mensen binnen te
sluiten, ook degenen die je zelf niet zou kiezen. We zijn
allemaal te gast aan Zijn tafel en daar door Hem gewenst.
Ofwel, het verandert de manier waarop we naar elkaar
kijken. Daarmee heeft de viering dus ook een
verbindende functie.

Brood en wijn zijn elementen (de sacramenten), die bij elke
avondmaalsviering terugkomen. Wel zijn er tussen kerken
verschillen. Zo wordt in vergelijking met de
rooms-katholieke eucharistie bij protestante gemeenten
het symbolische karakter van het avondmaal benadrukt.
Daarbinnen zijn er weer gemeenten waar kinderen nog
niet aan het avondmaal meedoen of is het avondmaal
alleen voor de mensen die belijdenis hebben gedaan. In
sommige gemeenten wordt het avondmaal zittend aan
lange tafels gevierd of wordt het brood en de wijn tussen
de stoelenrijen aan elkaar doorgegeven.

MNu in deze tijd vieren we de Maaltijd van de Heer weer met
elkaar, maar op anderhalve meter afstand. In de Oude Kerk
gebeurt dit in een grote kring. Waar gemeenteleden eerder
de sacramenten om de beurt tot zich namen, gebeurt dit
nu door iedereen tegelijk. In de Koningkerk is die viering
naar het einde van de dienst verplaatst. Voor het naar
buitengaan, viert men lopend het avondmaal. Je kunt
zeggen, waar het avondmaal soms een stille en plechtige
aangelegenheid kon zijn, lijkt deze nu in haar
onwennigheid en gezamenlijkheid ook iets vrolijks te
hebben teruggekregen.

Dus waarom?

Met het Heilig Avondmaal gedenken we het kruisoffer en
vieren we tegelijk de verbondenheid met elkaar, als
gemeente van Jezus Christus. Het avondmaal heeft daarom
ook iets vreugdevols, omdat we via de sacramenten geloof,
hoop en liefde ontvangen; de redding en de verzoening.
Via het brood en de wijn zoekt Hij ons en komt Hij in ons.

Leestip: In het boek Wie Mij eet... Er zit meer in brood en
wijn - Sleutels naar al onze rijkdommen in Jezus (2017) geeft
godsdienstleraar en columnist Ignace Demaerel
verschillende invalshoeken, die men bij de viering van het
Heilig Avondmaal kan gebruiken. Daarnaast is het boek
een pleidooi om bewuster en vreugdevoller om te gaan
met de viering van het Heilig Avondmaal (€ 20,49).
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Interview

Black Lives Matter

Naar een kerk waarin iedereen zich welkom voelt

De dood van George Floyd ontketende een wereldwijde protestbeweging tegen discriminatie. leder mens is

geschapen naar Gods beeld. Maar leven we ook altijd zo?

Ulrick, financieel adviseur, en Solange, werkzaam bij de overheid, hebben twee volwassen kinderen. Ze waren
eerst bij de Opstandingskerk betrokken, nu bij de Martiniwijkgemeente. Ulrick helpt als koster, Solange met

KerkmagaZIN PROEF!

Interview: ds. Giel 5chormans, ds. Leneke Marchand Tekst: ds. Leneke Marchand Foto: Arjan van Mourik

Hoe hebben jullie de zaak Floyd en BLM
ervaren?

Ulrick: 'George Floyd, die klem in zijn nek... dat maakte
indruk.

Solange: 'Het machtsvertoon is niet nieuw. De
massacommunicatie wekte de mensen: je kunt een groep
niet zo behandelen. Ook al is Nederland niet de V5, toch
heeft zich in Den Haag zoiets afgespeeld: Mitch Henriquez
stierf na een nekklem. En we zien etnisch profileren. De
politie hield rapper Tyfoon aan toen hij in een dure auto
reed!

Ulrick: 'Wij merken dat men soms met twee maten meet. Ik
werd vaak niet toegelaten in een dancing. ‘Clubavond’ zei
men dan, maar je voelde dat er meer was. Zwarten moeten
zichzelf vaker bewijzen.

lemand probeert te praten als een Surinamer. 'Doe niet zo
gevoelig, wij pesten ook mensen met dialect’ zeggen ze.
Maar een grap over een Limburger is niet etnisch
gerelateerd. Creolen, Hindoestanen etcetera, in Suriname
maken ook grappen over elkaar. Maar dat ervaren we
anders. Hier speelt de machtsfactor mee: de witte wereld
heeft de rest overheerst!

Solange: 'De politie hield onze zoon (toen 14) aan. ‘Hoe kom
je aan die mooie fiets? Mag ik je identiteitsbewijs zien?’
Maar als hij boos zou zijn geworden, was hij meegenomen.
Dus: slikken en beleefd blijven.

Toen hij later uitging, was ik bang. Statistisch gezien zijn
zwarte mannen het vaakst slachtoffer van geweld...

Wat is je eigen achtergrond?

Ulrick: ‘Alle 9 kinderen uit ons rooms-katholieke Surinaamse
gezin zijn gedoopt en hebben communie gedaan. Solange:
ik kom van de Antillen; ben daar hervormd gedoopt en
ging naar de zondagsschool. Na een periode van meer
afstand spraken we een ouderling van de Opstandingskerk.
Onze kinderen zijn toen gedoopt. We zijn actief geworden
in de kerk. We maakten vrienden in een jonge
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gezinnenkring en een bijbelkring. We kozen een kerk in de
buurt; niet zo nodig een zwarte of meer gekleurde kerk.
Men verwelkomde ons -als eerste donkere gezin- hartelijk.
Je keek niet zwart wit, we werden deel van de
gemeenschap. En zo is het nu nog steeds!

Solange: ‘Vrienden en familie vroegen: "Vinden jullie dat niet
moeilijk, als enige zwarten?’ Maar ik zie geen drempels. Het
gaat er om hoe mensen je bejegenen, en dat was enis
goed.

Veel mensen denken bij zwarte kerken aan levendige
interactie en beweging. Maar in de Evangelische
Broedergemeente (EBG) met veel Surinamers, vind je meer
rust en ingetogenheid. Wij zoeken dat zelf ook en vinden
het in de Oude Kerk!

In hoeverre was de slavernij een thema in jullie
opvoeding en scholing?

Solange: ‘Veel Antillianen zeggen: daar heb ik niets mee te
maken. Maar voor mij is het geen dicht boek. De afschaffing
van de slavernij die op Ketikoti wordt gevierd (zie kader), is
eigenlijk nog maar kort geleden: mijn overgrootmoeder
was de dochter van een vrijgemaakte slavin!

Ulrick: ‘In Suriname had het slavernijverleden iets van een
taboe, een pijnpunt. Gelukkig is er nu meer openheid, ook
onder invlioed van Black Lives Matter!

Solange: Je moet het verleden onder ogen zien. Erover in
gesprek!

Ulrick: 'Zo'n standbeeld van Columbus kun je niet
wegpoetsen en omhalen. Maar je kunt er wel bij vertellen
wat de goede en kwade kanten zijn!

Solange: ‘Fijn dat die bezinning nu wereldwijd op gang
komtin en ook buiten de zwarte gemeenschap, maar de
tegenstellingen mogen niet toenemen. Ulrick: Het moet
gaan over gelijkwaardigheid, niet over racisme!



Doen we elkaar in de kerk ook pijn, uit onkunde,
misplaatste humor of lompheid?

Solange: 'We zijn altijd heel hartelijk bejegend. Maar er
gebeurt wel eens iets. Van een gemeentezondag van de
OPK sprak de gespreksleider allen aan met ‘broeders en
zusters. lemand zei toen tegen mij: Jij kunt mijn zuster
toch niet zijn?’ Ik was met stomheid geslagen!

Tegenwoordig zeg ik er wel iets van als iemand iets doet
wat ik niet leuk vind. En dat doe ik ter plekke. Soms vind ik
dat moeilijk, want op dat moment moet je even je tanden
laten zien. Maar die confrontatie, die pijn, zit dan aan beide
zijden!

Ulrick: Je kunt zeggen: ‘lk vind dit niet prettig, je maakt een
waarde-ocordeel dat niet bij mij past! Goed om zoiets te
zeggen, maar vergeet niet die lach. Daarmee laat je zien: ik
zeg hier iets wat belangrijk is, maar we zijn wel verbonden!’
Niet te bang zijn voor wrijving dus. En we steunen elkaar
als je iemand aanspreekt op zijn gedrag of woorden.

Wat maakt de kerk voor jullie tot een veilige
plek?

Solange: 'Dat je je in de kerk niet anders hoeft voor te doen.

Dat je gezien wordt. Aangesproken. lk doe dat zelf nu ook,
als iemand nieuw in de kerk komt.

In de Opstandingskerk merkten we na onze komst dat de
kinderdienst diversiteit ging aanbrengen. Op plaatjes die
men toonde was dan ook een donker kindje te zien. Ze
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dachten: we kunnen nu niet alleen witte koppies laten zien.
Dat was heel warm, je voelde: mensen tellen jou, mensen

Zien jou.
Solange waardeerde de opmerking van Leneke laatst in het
gebed, over Keti koti. Dat zet mensen aan het denken!

Interview

Keti koti ('Ketenen Gebroken') is een jaarlijks
terugkerende Surinaamse feest- en gedenkdag van de
afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. 45.000
Afrikaanse slaven kwamen vrij. Creolen of
Afro-Surinamers, maar ook Afro-Antillianen in
Nederland vieren het einde van de slavernij in de kerk,
vooral in Amsterdam (Qosterpark) en Rotterdam.
Foto: Afrika-Museumn
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Ulrick: ‘De Martinigemeente is nu eenmaal wit; dat
weerspiegelt ook de bevolking in dit deel van
VVoorburg. Afgelopen jaar was er een koor uit Oeganda
op bezoek, dan is er contact en belangstelling.
Moeten we vaker doen! Bijvoorbeeld op een
gemeentezondag een migrantenkerk bezoeken!

Solange: 'Ock zonder stelling te nemen is het noemen
van Black Lives Matter in de kerk een erkenning. Op
mijn werk heeft niemand gevraagd: J6h, Solange, hoe
vond jij dat nou, die beelden van Floyd, wat vreselijk.
Die stilte voelt als een ontkenning. En als je er zelf over
begint, kijkt men je aan van: ‘Dit is een beetje eng. Of
iemand zegt: ‘All lives matter’ Ja, denk ik dan, dan heb
je het niet begrepen. Want het zijn nu juist die black
lives die geen leven hebben. Mijn sportvriendin
reageerde anders: 'k heb er nooit bij stil gestaan, wat
er gaande is met jullie als zwarte mensen, dat het zo
ver kan gaan.”

'Ga met God en hij zal met je zijn'

Is er een Bijbelverhaal of een lied, dat jullie hierin
inspireert?

Ulrick: ‘Het verhaal van Noach, vooral nu met corona.
In die tijd dreigde de aarde te vergaan. lk denk dan: als
het echt spannend wordt, wie en wat nemen we mee,
voor wie staat de deur open? Als lied kies ik 'Ga met
God en Hij zal met je zijn’ Daarin hoor ik een
bekrachtiging: waar je ook gaat, lk ben met je!

'De trouw van God gaat daar bovenuit!"

Solange: 'Het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Toen
de Heer haar aansprak bij de put was ze verbaasd; ze
had nooit kunnen bevroeden dat iemand van het

joodse volk contact zocht. Ze gaat in op Jezus'
uitnodiging, geeft Hem water en wordt Zijn volgeling.
Als lied kies ik ‘Groot is uw trouw’ Soms ben je
moedeloos, je doet het ook niet altijd goed. De trouw
van God gaat daar bovenuit!’

Anders Denken

Ingrid Schaafsma
Beeld: Michel Groen

Toen ik in het eerste
jaar van mijn studie
Duits een opdracht
kreeg om een
gedicht uit te
leggen in het Duits,
vond ik dit een
leuke opdracht.
Eerst het gedicht
lezen en dan wat
steekwoorden
opschrijven en later
uitwerken in een verslag. Tijdens de bespreking
in de groep bekroop mij een angstig gevoel.
Om de beurt las een student voor wat hij of zij
had geschreven.

Wat hadden zij toch in dat gedicht gezien dat ik
niet had ontdekt? Was dit wel hetzelfde
gedicht? Ze vertelden over politiek en ocorlog.
Ik werd onrustig en was pas als laatste aan de
beurt. 'Eh, nou, ik heb iets heel anders|, begon
ik. Ik vertelde over een persoon die heimwee
had, het zwaar had, misschien zelfs wel
depressief? |k werd onderbroken door een
medestudent die wij Hans Discussie noemden
{omdat hij het altijd over politiek had): 'dit gaat
nergens over, dit kan gewoon niet, ging hij
tekeer. Zou dit mijn eerste onvoldoende
worden? dacht ik.

De hoofddocent stond op. Hij was een rustige
man die weinig zei en niet snel boos werd. Hij
rechtte zijn rug en met duidelijke stem zei hij:
‘Zij ziet dit, zij haalt dit eruit. Dit was de
opdracht. Het achterliggende doel is dat jullie
Duits lezen en oefenen in praten met elkaar.
Het is uniek dat zij anders kijkt, anders denkt.
Ik was gered door deze man. Een last viel van
mijn schouders.

Het is oké om de dingen net een beetje anders
te zien, vanuit een ander perspectief. Ik merk
het in de huidige tijd toch ook wel. Wanneer je
volgt wat de rest zegt is het oké, maar bij een
kritische vraag of opmerking wordt je vaak
weggezet als gekkie. Dan maar een gekkie.
Anders denken is oké. Trouwens, ik kreeg een
dikke voldoende.




Sandwichgroep

Tekst: Jeanette Verwoerd Beeld: Bep van Sloten

Stel je eens voor: je nodigt een groep met mensen uit die
niet piepjong maar zeker nag niet stokoud zijn, met diverse
achtergronden, verschillende meningen en overtuigingen,
uiteenlopende interesses en hobby’s..... Grote kans dat er
dan zoiets ontstaat als de 'Sandwichgroep!

Hoe het begon....

Binnen de Martiniwijkgemeente bestaan er diverse
groepen, zoals lunchgroep 20+, jonge ouders e.d. Een
groep voor mensen tussen ongeveer 35 en 65 jaar was er
nog niet en hier bleek wel belangstelling voor te zijn.
Hannie Keijzer en Bep van Sloten namen het initiatief om
voor deze groep iets te organiseren. Er volgde een
uitnodigingsmail en via via haakte er nog een aantal
mensen aan. Op de geplande datum zorgden we voor een
heerlijke maaltijd in een gezellige sfeer. De groep omvatte
zo'n 15 personen die elkaar niet allemaal even goed
kenden. Na een rondje voorstellen kwamen de gesprekken
vervolgens vanzelf op gang. De eerste avond viel in de
smaak en er werd een volgende datum gepland.

Serieus en luchtig

De deelnemers van de groep zijn divers, de leeftijden lopen
uiteen, maar iedereen is in voor een goed gesprek en
gezelligheid. Zo'n gesprek kan bijvoorbeeld bestaan uit
napraten over de preek of sparren over dingen die je
bezighouden. Soms gebeurt dit in de hele groep, maar ook
in een gesprek met je buurman of -vrouw. Dat wil overigens
niet zeggen dat het alleen maar over heel serieuze dingen
gaat; de luchtige onderwerpen en het lekkere eten en
drinken zijn minstens zo belangrijk.

De dag die we afspreken is wisselend. Het kan op een
doordeweekse avond zijn, of op zondag na de
ochtenddienst. Tot nu toe hebben we steeds aan het einde
van een bijeenkomst een vervolgdatum afgesproken.

Tenslotte...

Op de foto is te zien wie er zoal deel- nemen aan de
sandwichgroep. Neem vooral contact met een van hen op
als je belangstelling hebt om mee te doen.

Sandwichgroepers aan het woord:

roepen

‘Meedoen met de sandwichgroep is een manier om makkelijker 0
mensen te leren kennen binnen de kerk. Je herkent elkaar nu

ook buiten de kerk. Het is een goede manier om wat meer in te
burgeren in de kerk en in Voorburg.

'Wat opvalt is dat er een open ongedwongen sfeer is. ledereen
kan zeggen hae hij of zij ergens over denkt; verschillende
meningen of opvattingen mogen er zijn. Bijzonder om te
ervaren dat je door naar elkaar te luisteren en je in de
opvatting van de ander te verdiepen je van elkaar kunt leren.

'De veelkleurigheid van deze groep is misschien ook wel een
afspiegeling van onze wijkgemeente. We zijn niet allemaal
hetzelfde, maar omzien naar elkaar en meeleven met elkaar is
een belangrijk onderdeel van geloven.

‘Eigenlijk zijn er elke bijeenkomst weer boeiende onderwerpen
en is er voldoende gespreksstof. Gaaf dat dit kan en dat het
vooral ook gewoon gezellig is!
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Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.

~ Ga met God en Hij zal met je zijn.

Lied 416 vers 1



In memoriam

Gerrit Vrolijk

14 januari 1938 - 18 juli 2020

Gerrit Vrolijk woonde zijn hele leven in de
Heeswijkstraat te Voorburg. Na zijn diensttijd
is hij in navelging van zijn vader voor zichzelf
begonnen als melkboer. Als zodanig was hij
een bekende verschijning in Voorburg. Met
zijn 55e ging hij met pre-pensioen. 13 jaar

' )| geleden kreeg hij longkanker, maar

l| overleefde dat. Toen recent de longkanker

4 terugkwam werd Gerrit opgenomen in het
hospice, waar hij zaterdag 18 juli op 82-

jarige leeftijd is overleden. Gerrit was een ‘anonieme
gelovige”: hij sprak er nooit over en kwam - tot zijn eigen
spijt - ook niet in de kerk. De laatste drie jaar ging de Bijbel
nog meer voor hem leven. Toen ik kennis met hem maakte
in het hospice getuigde Gerrit van de hoop op het eeuwige
leven en zijn geloof in Jezus Christus, in wie wij de
verzoening hebben met God de Vader. Kort nadat hij de
zegen ontving is hij in vrede gestorven. Donderdag 23 juli is
hij begraven op de Oosterbegraafplaats. Centraal stond het
woord uit Psalm 23: 'mij ontbreekt niets. We wensen zijn
vrouw Ria en de kinderen Astrid en Gert-Jan en hun
geliefden Gods troostende nabijheid toe nu zij hun
liefhebbende, vrolijke en zorgzame vader en echtgenoot
moeten missen.

ds. Giel Schormans

Filippus (Flip) Verschoor

12 oktober 1933 - 26 juni 2020

Op vrijdag 26 juni overleed thuis in de
leeftijd van 86 jaar ons gemeentelid Flip
Verschoor. Flip werd geboren in voormalig
Nedefiands lndi'é in Batam Tajde 3

Nederland. Over dem
maar de sporen ervan waren voe
trouy ij met Tineke Wilts, zij krege

- kind - Flip was de rustige stuten s
en kinderen. Daama,ast zette h;j

Flip en Tineke zijn geweest: ‘De Heer zal uw uitgang en uw
ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. In het
vertrouwen dat Flip is ingegaan tot de nabijheid van zijn
Heer, bidden we voor Tineke, Anne Mirjam, Fred, Peter Paul
en Reginald en allen die Flip zullen missen om troost en
kracht.

ds. Leneke Marchand

Jan Zonneveld

7 oktober 1939 - 26 juli 2020

Op zondag 26 juli overleed Jan Zonneveld.
Hij was 80 jaar oud en woonde met zijn
vrouw Truus aan de Van Naeltwijckstraat 81
in Voorburg. Jan werd geboren als zesde
kind in het gezin Zonneveld, op een
boerderij in Voorburg-west. In 1964 trouwde
hij met Truus Ambachtsheer. Jan werkte bij
PTT post. Via via bemachtigden ze een benedenwoning aan

de Van Naeltwijckstraat. Zij kregen een dochter Miranda en
een zoon Constant. De familie leefde mee in de Vaste
Burcht Kerk. Toen hij 40 jaar was, kreeg Jan een hartinfarct.
Op zijn 56e ging hij met de YUT. Jan had droge humer en
hield van lezen en documentaires kijken. De laatste jaren
leed hij aan dementie en werd Truus meer en meer
mantelzorger. Jan overleed onverwachts, thuis in zijn bed.
Op 1 augustus was de crematie in Eikelenburg Rijswijk. In
de afscheidsdienst hebben we geluisterd naar ‘Vaste Rots
van mijn behoud’ en gelezen uit Psalm 62 over de HEER die
een rots en een schuilplaats is. Onze gedachten en gebeden
gaan uit naar Truus, Miranda en Constant en ieder die Jan
zal missen.

ds. Els van der Wolf-Kox

Henriétte Elisabeth Agnes
/an Bijnen-Emanuels




Nederland kwam:. Zij kregen 3 kinderen.

Toen zij in Voorburg kwamen kerkten zij in de Vaste
Burchtkerk. Daar is zij ook diaken geweest. Later werd zij lid
In de Opstandingskerk, waar ze deel uitmaakte van de
bijbelkring en de gebedsgroep. Lang kon zij blijven wonen
op de Kersengaarde. De laatste 212 jaar woonde ze in NEBO.
Daar kon ze tot haar vreugde weer de kerkdienst bijwonen
en werd ze lid van een gespreksgroep.

Geestelijk verzorger Barbara Zwaan leidde de crematie-
plechtigheid. We lazen Psalm 23 en luisterden naar ‘Abide
with me, Blijf mij nabij, het lied dat haar moeder altijd
neuriede als ze het moeilijk had.

Een markante, liefdevolle en gelovige vrouw is van ons
heengegaan.

Wij wensen haar familie sterkte en Gods nabijheid.

Judy van Engeldorp Gastelaars

Izak Willemsen

10 april 1942 - 9 juli 2020

Op donderdag 9 juli overleed onverwachts |zak Willemsen.
Jacques of les, zoals hij ook wel genoemd werd, is 78 jaar
oud geworden. Hij woonde vlakbij de Koningkerk, aan de
Koningin Julianalaan 53. Jacques, zoals wij hem in de kerk
kenden, was een echte levensgenieter. Hij had iets van een
‘dandy’ hij hield van mooie kleren en reed in een witte
cabriolet. Hij had veel vrienden.

Elke dag ging hij uit eten. Hij
was gul en vaak nodigde hij
daarbij mensen uit. Hij
voelde zich betrokken bij zijn
Foster Parents Plan kinderen
in Egypte. Geregeld zocht hij
ze op. In zijn werkzame leven
~ was hij verzekeringsagent.

In de kerk kende we hem als
pianist bij het kerstdiner.
Ook was hij lid van het
Christelijk Residentie
Mannenkoor. Daar uitte hij
zijn geloof. Als hij nietop
~ vakantie was bezocht hij graag de kerkdiensten en
- reageerde na afloop bijna altijd enthousiast. Op don
~ 16juliwaserin de Koningkerk een afscheid
~ lazenuitPsalm139. - =

Margaretha van
Dijk-Siebenga

2 mei 1935 - 9 augustus 2020

Op zondag 9 augustus overleed Gré van
Dijk-Siebenga. Zij was 85 jaar oud en
woonde sinds kort in Het Anker. Gré werd
geboren in Scheveningen, als negende
kind in een gezin van twaalf. In 1956 trouwde zij met Cor
van Dijk. Meer dan 25 jaar hadden zij een drogisterij aan de
Prinses Mariannelaan. Zij kregen vier kinderen: Carin, Erica,
Erwin en Olga. De familie leefde mee in de Fonteinkerk,
waar Gré ook diaken is geweest. Na een periode in Utrecht
verhuisden zij naar Leidschendam. Cor overleed in 2000 na
jaren van ziekte. Gré was een krachtige en positieve vrouw.
Zij genoot van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Het laatste halfjaar van haar leven is getekend door opera-
ties en complicaties. Zij vertrouwde in alles op God. ‘Er is
een God die hoort’ was een lied dat dat vertrouwen ver-
woordde. Op 14 augustus is zij begraven op Noorthey in
Leidschendam. Daarvoor was er een kerkdienst in de Ko-
ningkerk, vol herinneringen en liederen van geloof. Bij de
klanken van ‘lk zie een poort wijd open staan’ hebben we
haar uitgeleide gedaan. Onze gedachten en gebeden gaan
uit naar kinderen en kleinkinderen, ieder die haar mist.

ds. Els van der Wolf-Kox

Grietje Lammers-
van Dijk

8 september 1928 - 13 juli 2020

Op maandag 13 juli overleed Grietje
Lammers-van Dijk.

Ze woonde Nic. Beetslaan 260 en is 91 jaar
oud geworden. Al enige tijd had zij de
verder te leven. To
zij de laats : wakt
raakt




Wijkgemeente Martini

Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:
Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg

T: (070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. H.M. (Leneke) Marchand
T:(070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

Verhuur zalen:

ds. WF. (Giel) Schormans
T:(070) 752 03 63
E: wfschormans@hotmail.com

Jos Ploeg, T: (070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com
Wijkkas: MNL98 INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente
Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiaconie Martinigemeente

Winterprogramma en cursussen

Dit jaar is alles vanwege corona wat anders.

Tijdens de lockdown hebben we gemerkt hoe belangrijk
een structuur van kleine netwerken binnen de gemeente is.
Omdat we niet weten hoe het coronavirus zich ontwikkelt,
willen we de komende tijd daaraan werken. De ouderlin-
gen zullen kemen met een plan voor kleine groepen die
sociaal op elkaar betrokken zijn. Ook via het kringwerk
willen we netwerkvorming bevorderen. Daarnaast vindt de
kerkenraad het, ook met het oog op de toekomst en de
geestelijke groei van de gemeente, belangrijk dat er in de
gemeente een zelfstandig draaiend kringwerk is.

Als predikanten zullen we ons daarom wat betreft vorming
en toerusting met name toeleggen op het toerusten van
kringleiders en op ‘onderwijs’: de ABC cursus, en het
leerhuis. Komend seizoen zijn er in hoofdlijnen 3
mogelijkheden om samen te leren.

De ABC cursus: Een kennismakingscursus met het
christelijk geloof, Voor wie nieuwsgierig is naar de weg van
en met Jezus, maar ook voor wie zijn kennis en betrokken-
heid wil opfrissen. Zie de de aankondiging elders in dit
blad.

De kringen: Dit zijn kleine groepen (max. 8 deelnemers),
met een drievoudige focus: gemeenschap, geloofsgroei
{samen Bijbellezen aan de hand van aangereikt materiaal)
en praktijk (wat wordt er van ons gevraagd, betrokkenheid
op het concrete leven). De kringleiders worden toegerust
door de predikanten. In de kring heeft iedereen zijn of haar
eigen rol: gastheer, etc. De kringen komen bij mensen thuis
samen, eenmaal per 3 weken. Meer info en opgave: ds.
Leneke Marchand

Bijbellezen in de herfst (oktober/november):
Ochtend. Een keer in de twee weken op dinsdagmorgen van
10.30-11.45 uur in de Qude Kerk (aansluitend gelegenheid
het middaggebed bij te wonen). Opening - 3 kwartier
inleiding - gelegenheid tot vragen en gesprek. Meer info,
leiding en opgave: ds. Giel Schormans.
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Avond: Een keer in de twee weken op woensdagavond van
20.00 - 21.15 uur in de Qude Kerk of grote zaal De Voorhof.
Opening - 3 kwartier inleiding - gelegenheid tot vragen en
gesprek. Meer info, leiding en opgave: ds. Giel Schormans
(E: wischormans@hotmail.com).

In de nieuwsbrief van september meer inhoudelijke
informatie over het komende seizoen.

Doop

Op 20 september om 17.00 uur zal in een cecumenische
viering in de Oude Kerk de Heilige Doop worden bediend
aan Thom van Aken, zoon van Krijn en Daniélle van Aken
en broertje van Bram. Vader Krijn is geboren en getogen in
de rooms-katholieke traditie, moeder Daniélle is protestant
van huis uit. Samen zijn ze betrokken bij de
jonge-ouder-lunchgroep in de Martiniwijkgemeente.
Voorgangers in de dienst zijn pastoor Wim Bakker van de
Trinitasparochie en ds. Leneke Marchand

Terugblik

De zomerperiode ligt achter ons. Ontroerend was het om in
juli met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren, wat was dat
lang geleden. We kregen veel positieve reacties op de
vorm: het vieren in de kring. Heerlijk ook om weer in de
kerk te kunnen zingen, ook al is het tot nog toe alleen het
slotlied. Als we dit schrijven is het hoogzomer, we weten
niet hoe in september de situatie zal zijn. In september
vergaderen we als kerkenraad en kijken we vooruit naar de
winterperiode: de organisatie van de kerkdiensten, de
nadere invulling van het kringwerk, eventuele vormgeving
van de startzondag etc. Houd de nieuwsbrief in de gaten,

Ten slotte:
Een hartelijke groet van uw predikanten!

Als Gij niet zijt de grond waarop ik sta

de bron waaruit ik put de einder waarheen ik ga -
als Gij niet zijt waar blijf ik dan

in tijd en eeuwigheid?

Lied 926




Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:(070) 2128279

Verhuur zalen:
E: zalencentrum@koningkerkvoaorburg.nl

website: www.deopenhofvoorburg.n!

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 2128279

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
Wijkkas: NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk
Diaconie: MNL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie

'Op zoek naar vertrouwen' is ons thema dit jaar. Vertrouwen
is een vraag in onze samenleving, zeker in coronatijd. In de
kerk leven we te midden van alle vragen en onzekerheid in
vertrouwen, Dat vertrouwen willen we voeden.
Vertrouwen op God. Dat is de kern van de zondagse
diensten. Dat beleef je in de kerkzaal, maar zeker ook thuis
horen we terug. Bemoedigend en verrassend dat dit zo
werkt! We mogen ook vertrouwen in de kracht die we
ontvangen als gemeente, Niet alleen op zondag. Ook door
de week. Aandacht. Even een telefoontje of kaartje of een
diaconale cadeaucheque. En gelukkig voorzichtig weer
wat bezoek, al is het op anderhalve meter. Vertrouwen
versterk je ook door een open houding naar ieder mens
die op je weg komt, ook als hij of zij anders is dan jijzelf.
Het is een kracht om zo als kerk present te zijn. Vertrouwen
groeit door dingen die zomaar ontstaan en waar je plezier
in hebt. Creativiteit wekt vertrouwen!

‘Op zoek naar vertrouwen’ is niet een agenda of een
jaarplan met items die je af kunt vinken. Het is een
levenshouding, ook in de ingewikkelde tijd van corona.
Plannen maken is lastig, maar zoeken naar vertrouwen kan
altijd en is steeds weer nodig. Vandaar dit thema.

Wat as=an wa dAonan? En haa?
dl gac 1 iy ¢ Oa

We gaan door met de kerkdiensten, pastoraat, Bonhoeffer,
christelijke meditatie en wellicht de ochtendbijbelkring. En
verder werken we met deze 4 trefwoorden:

I.Popup

lemand heeft een idee en dat gaan we doen. Smaakt het

naar meer, dan doen we nog eens. Bij voorbeeld: koffie
met thema, doordeweek, in de kerk.

2. Kleinschalig

‘Kleinschalig' is een sleutelwoord de komende tijd.
Gemeentekringen van 6 personen die 6 keer bij elkaar
komen. Als het kan en mag thuis, anders in de kerk. Of dik
ingepakt in een tuin....

3. Ruimte van de kerk

We zijn gezegend met een royaal kerkgebouw. Ruimte
genoeg voor een lezing, een concert of gesprek in een
groep, ook op anderhalve meter.

4, Online

Er kan meer online dan we nu doen. Een lezing uitzenden
of thuis een film bekijken en er dan over chatten. Zo
verbind je de gemeente thuis en in de kerkzaal.

Er zijn weer ouders met jonge kinderen. In overleg met hen
gaan we iets starten waarbij ouder en kind samen bezig
zijn met geloof. Misschien kerk op schoot, of kliederkerk of
nog iets anders. Het wordt vast iets moois.

Ean anahad uit Tairéd vonr anda o
. R i LIk TEHIALS VWV VIINGEE WSS e e

Heilige Geest,

stel ons open voor het vertrouwen

en voor de eenvoud van het hart,

opdat we onszelf vergeten en ons verlaten op U.

ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
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Crisisopvan
Vliet & Burg

Vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Voorburg wordt jaarlijks met dankdag een fruitmand bezorgd
bij Vliet & Burgh en wordt er jaarlijks voor gecollecteerd. Daarnaast komen de kosten van deelname aan het
GHZV-zomerkamp van de kinderen die in Vliet & Burgh wonen voor rekening van de diaconie. Met dankdag in het
vooruitzicht een goede aanleiding om Vliet & Burgh extra onder de aandacht te brengen. Wat gebeurt daar

eigenlijk?
Tekst: Jeanette Verwoerd Beeld: Leger des Heils

Via de telefoon sprak ik met Yolanda Hoefman,
afdelingsmanager Jeugd bij het Leger des Heils. Zij kon me
meer vertellen over de zorg en de locatie Vliet & Burgh.

Toen de eigenaar van het pand van Vliet & Burgh in 1953
overleed, hebben zijn nabestaanden besloten de woning
te verkopen voor fl. 1,- aan het Leger des Heils met de
bedoeling dat er opvang voor kinderen plaats zou gaan
vinden. En zo is het gegaan: sinds die tijd is dit huis voor
veel kinderen een plek geworden waar zij worden
opgevangen.

Opvang van kinderen
Op Vliet &
Burgh wordt
crisisopvang
geboden aan
kinderen van
6tot 12 jaar
voor wie thuis
wonen door
verschillende
oorzaken niet
mogelijk is.
Vliet & Burgh
is bedoeld als
tijdelijke
opvang (voor
6-8 weken).
Tijdens deze
periode wordt
er gekeken of
terugkeer
naar huis
mogelijk is of
wordt een andere opvangplek gezocht, bijvoorbeeld een
gezinshuis.

In de crisisopvang wordt een plek gecreéerd waar
veiligheid en structuur aanwezig is. De bedoeling is dat
kinderen hier zo kort mogelijk verblijven. Helaas is dit niet
voor alle kinderen mogelijk en zijn er kinderen die
maanden, soms zelfs langer dan een jaar op Vliet & Burgh
weonen. Juist die kinderen hebben behoefte aan een thuis.
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De dynamiek van crisisopvang en het creéren van een
thuisgevoel is niet goed te combineren. Als Leger des Heils
hopen we een aparte groep te kunnen starten op Vliet &
Burgh voor de kinderen met langer verblijf.

Helpen wie geen helper heeft

Volgens Yolanda is het hartverwarmend om te zien dat Vliet
& Burgh een goed alternatief is als opvang nodig is.
Kinderen ervaren een warme plek, de woning en de

groene omgeving draagt daar zeker aan bij. Ook de
mensen die er werken zetten zich vol overgave in. Helpen
wie geen helper heeft, is €én van de uitgangspunten
binnen het Leger des Heils, daar wordt binnen Vliet &

Burgh met hart en ziel praktische invulling aan gegeven.

Dappere keus

Een andere groep die op Vliet & Burgh verblijft zijn de
tienermoeders, zij kloppen tijdens of na de zwangerschap
aan voor hulp. Yolanda legt uit dat ze liever niet spreekt
over tienermoeders, maar over jonge moeders.
Tienermoeder heeft een negatieve klank terwijl het juist
jonge meiden zijn die de dappere keus hebben gemaakt
om de zwangerschap uit te dragen en hun kindje zelf op te
voeden. Die meiden verdienen alle steun. In de eerste
periode is de aandacht gericht op een veilige hechting met
hun kind, een ritme opbouwen en het vertrouwen krijgen
dat ze een goede moeder zijn. Daarna komt het volgen van
een opleiding of het zoeken naar een baan, opbouwen van
een sociaal netwerk en het vinden van woonruimte.
Yolanda vertelt dat het zo prachtig is dat juist deze jonge
moeders elkaar tot steun zijn. De een geeft tips over het
bijhouden van financién aan de ander die dat lastig vindt
en krijgt tips terug over bijvoorbeeld de huishoudelijke
klussen.

Meeleven en meebidden

Op mijn vraag wat Yolanda verder nog gezegd wil hebben,
laat ze weten dat de contacten met Voorburg en de
kerkelijke gemeente belangrijk zijn. Soms voor praktische
tips, bijvoorbeeld als er een sportclub wordt gezocht voor
een van de kinderen. Maar juist met de kerkelijke
gemeente het meeleven en meebidden met elkaar. Hoe
mooi is het om te weten dat binnen de kerk wordt
omgezien naar deze inwoners van Voorburg.



Collectetoelichtingen

Bedankt voor uw bijdrage in tijden van
coronal

Allereerst willen wij u bedanken voor de giften die uin
plaats van uw bijdrage aan de wekelijkse collecten stortte
op de rekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters.

Door corona is het voorlopig nog niet mogelijk om op de
gebruikelijke wijze kerkdiensten te organiseren en te
collecteren. Daarom zetten wij de alternatieve wijze van
collecteren via de giro door. De Diaconie blijft standaard
€ 600,- (gemiddelde collecte-opbrengst) afdragen aan
externe doelen waarvoor gecollecteerd wordt. Voor de
periode 13 september t/m 8 november gaat het om een
bedrag van € 4.200,- (Jeugdwerk PKN-JOP,
Vluchtelingenwerk Nederland, Vredesweek, Kerk en Israél,
Werelddiaconaat, Najaarszending en Exodus).

Ons verzoek aan u is daarom in plaats van elke zondag, in

één keer een bedrag te willen storten voor collecten in de
periode 13 september t/m 1 november 2020 (8 zondagen)
onder vermelding van 'Gift collecten tijdens corona';

« Voor 'Diaconale collecten”;

Diaconie Protestantse Gemeente

NL27 INGB 0000 2619 19;

« Voor 'Collecten plaatselijke kerkelijke doeleinden”:
Protestantse Gemeente Voorburg

NL87 ABNA 0516 6115 85.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Atte Roskam, Penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters

Opbrengst Diaconale collecten

In de periode 29 juni t/m 21 augustus ontving de Diaconie
in het kader van de actie Collecteren tijdens Corona op
haar rekening een bedrag van € 6467,-.

Confarm toezegging werd aan externe doelen uit het
collecterooster een standaard bedrag van € 600,
uithbetaald. In deze periode waren dat Vliet en Burgh,
Pastoraal centrum De Herberg, Kerk in Actie (Zending) en
De Regenboog. In totaal € 2.400,-.

Alle gevers hartelijk dank.

Atte Roskam, Penningmeester Diaconie
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Collecterooster
2de Collecte, alle data: plaatselijke kerkelijke doeleinden
zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

1ste Collecte: diaconale collectedoelen:

13 september

Jeugdwerk (JOP) PKN

Kinderen, ouders, opa's en oma’s lezen in de kliederkerk
samen bijbelverhalen.

20 september

Vluchtelingenwerk Nederland

Behartiging belangen viuchtelingen en asielzoekers vanaf
aankomst tot integratie.

27 september

Vredesweek

Praktische hulp voor viuchtelingen en vredesactivisten in
oorlogsgebieden

4 oktober

Kerk en Israél

Ondersteuning gesprek plaatselijke gemeenten over de
relatie Kerk en Israél

11 oktober

Algemene doeleinden

Diaconale onkosten waarvoor niet speciaal gecollecteerd
wordt, bijv. kerkelijk bureau

18 oktober

Werelddiaconaat

De opbrengst is bestemd voor projecten van de plaatselijke
werkgroep ZWO

25 oktober

Wijkdiaconie

Middagen en bustocht senioren, individuele hulpverlening,
avondmaal, kerk en buurt,

1 november

Najaarszending

De opbrengst is bestemd voor ondersteuning Fenna v.d
Beek (Bulgarijeproject)

8 november

Exodus

Exodus ondersteunt gevangenen bij de integratie in de
samenleving na hun vrijlating

ijaconie
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Muziek in de kerk

Muziek in de kerk
in het najaar

Dit jaar vieren de lunchconcerten in de Koningkerk hun 10-jarig jubileum. Wat een mooi feestelijk jubileumjaar
had moeten worden, is na het feestelijke jubileumconcert in februari door COVID-19 uitgemond in een lange

‘radiostiltel

Vanaf eind september pakken we de draad weer op. Omdat de concerten coronaproof zullen zijn, zijn ze gepland
op de laatste zondag van de maand om 19.30 uur, dus zonder lunch vooraf en hapje en drankje na afloop. Zodra
het weer kan, gaan we weer terug naar de zondagmiddag met alles erop en eraan.

Tekst: Rita Bakker

Graag van tevoren aanmelden. Dit kan als volgt:
» via een intekenlijst in de Koningkerk of

27 september
Andrew Wright, piano,

en Michal Buczkovski, = via www.muziekindekoningkerk.nl

ool De toegang is gratis. Het concert duurt ongeveer
Zij zouden een een uur zonder pauze.

concertreis gemaakt
hebben naar
Zuid-Afrika en
Australié als corona er
niet geweest was.

Op het programma
staat 0.a. de prachtige

vioolsonate van Cesar Franck.

Na het concert staat bij de uitgang een collectemandje
voor degenen die een vrijwillige bijdrage willen geven. Een
andere mogelijkheid is een donatie overmaken naar NL11
INGB 0008 7741 51 t.n.v. Wijkkas Koningkerk, inzake
lunchconcerten. Uw steun wordt zeer op prijs gesteld, en
goed om te weten: onze lunchconcerten hebben de
ANBI-status!

Toekomstmuziek
25 oktober Duo Duinenberg ‘Een musikale reis.
Zuid-Afrikaanse poézie in liedvorm.

Yolanda van de Berg (piano) en Gelske van der Duin (zang)
brengen samen een programma van Zuid-Afrikaanse
gedichten op muziek gezet door Yolanda (Zuid-Afrikaanse
van geboorte) en gezongen door Gelske. Op de beamer
aangevuld met natuurfoto’s van Zuid-Afrika.

Aanmelden kan vanaf 28 september. Als u alvast een
voorproefje wilt: www.duinenberg.nl.

S
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29 november Joseph Puglia ((alt}viool) en

Andrew Wright (orgel/piano)

Dit concert staat geheel in het teken van de componist
1.5, Bach. Aanmelden kan vanaf 26 oktober.

ledereen is van harte welkom!
Alle concerten warden op internet via 'Kerkomroep'
uitgezonden en kunnen ook later alsnog bekeken worden.

Liefste lied

Welk lied is speciaal voor u?
Op zondagavond 77 oktober om 19.00 uur willen we op kerkomroep.nl en op kerkdienstgemist.nl vanuit de Oude Kerk een

concertje geven van liederen die u graag hoort. E-mail ons uw lievelingslied en vertel waarom u dit koos, welke
herinnering het bij u oproept.

Een mini-cantorij zal ze zingen, met medewerking van Kees Alers, fluitist, en Hans Houtman, algehele leiding.
Verzoeknummers met toelichting uiterlijk maandag 5 oktober e-mailen naar hanshoutman76@icloud.com

22



Geboren en getogen in Haarlem hoorde Gerda Peters het carillon al spelen toen ze nog in de buik van haar moeder
zat. Vanaf haar tienerleeftijd wilde ze graag beiaard leren spelen. Via een lange omweg is ze er uiteindelijk geko-
men. Zo is ze eerst voor orgel, kerkmuziek en piano afgestudeerd. 35 jaar lang is ze organist en docent orgel
geweest. Toch bleef de beiaard knagen. In 2000 dacht ze: ‘het is nu of nooit’ Ze begon aan haar 4e studie: 'Master
of music in carillon' dat is ze nu full-time. Muzikant in hart & nieren en de vaste beiaardier van de Oude Kerk in
Voorburg!

Tekst: Marrit Buteijn Beeld: Wang Choy en Jan van der Wolf

‘Carillon is het internationale woord, het Engelse en Franse  Gerda gaat even terug in de tijd. Ze vertelt vol

lijken erop. Beiaard is mooi Nederlands, het klinkt enthousiasme dat het carillon het eerste massamedium L
puriteinser. Voorburg heeft een prachtig carillon. Het was: het gaf verbinding. Verspreidt nieuws zich

bestaat uit 38 klokken opgebouwd uit 5 reeds aanwezige tegenwoordig snel via social media, vroeger hadden

klokken. Waaronder 1 klok uit de 18e eeuw. 3 klokken van klokken die functie. Zo had je een brandklok, een klok voor

de 5 zijn geschonken door omwonenden van de toreninde  geboorte of sterfgeval en zelfs een klok om te laten weten
jaren 60. In die tijd wilde men een kleine voorslag (een kort  dat het tijd was voor de pap. ‘En in heel de wereld is er geen

melodietje voordat het uurslag komt). In de jaren 80 heeft carillon gelijk. Ock de plek verschilt: de eén in een toren,

de Stichting Frans Mortelmans 33 andere klokken klein of groot, de ander open. De één zachter dan de ander.
geschonken waarop de namen staan van buitenplaatsen Je kunt het instrument daardoor nergens hetzelfde

van Voorburg en Leidschendam. leder uur klinkt er een bespelen!

melodie en ieder kwartier gaan de 4 klokken. De klokken ‘In Haarlem blijft de traditie om van 21.00-21.30 uur de
hebben klepels en hamers. De beiaardier bespeelt de Damiaatjes te laten tingelen: ‘pingpangpang

klepels. De hamers gaan met de automatische bespeling! pingpangpang. In de Middeleeuwen was dit het signaal dat

de stadspoort ging sluiten.

Gerda speelt naast in Voorburg ook in Almere en Beverwijk. J
Ze speelt een uur per bespeling. ‘Met alles voorbereiden en  ‘Ook nu blijven klokken nog verbinding geven. Ze kunnen

hetinstuderen ben ik uren/dagen bezig. In de keuze van klinken bij feesten, het kan vrolijk zijn. Tegenwoordig
het repertoire ben ik helemaal vrij. Geen week wordt gebruikt de beiaardier niet alleen muziek uit de tijd van
hetzelfde gespeeld. Veel muziek arrangeer ik zelf en toen, maar juist ook hedendaagse muziek.

uiteraard pas ik het repertoire aan de actualiteit aan. Zowas  Die verbindende functie kwam juist weer heel erg naar
er dit jaar in het kader van 75 jaar Bevrijding een landelijke voren tijdens de coronatijd. ‘Muziek verbindt, geeft
beiaardestafette die langs de verschillende bevrijde steden  vrolijkheid en biedt troost. Juist in verwarrende tijden

trok. Daarnaast is er ook altijd aandacht wanneer er een waarin alles op zijn kop lijkt te staan.

popzanger overlijdt of bij andere belangrijke ‘In coronatijd was er veel media-aandacht voor het carillon;
gebeurtenissen, vertelt Gerda. Gerda vertelt verder: 'Het is vertelt Gerda. 'Er waren veel verzoekprogramma’s.

een mooi vak, maar wel een zwaar vak. Je moet er hard Bijvoorbeeld voor mensen in zorgcenta, zowel personeel en
voor werken. Je bent er altijd mee bezig, het gaat altijd bewoners als familie en vrienden. Men kon

door. Maar, het is het meer dan waard!’ verzoeknummers

aanvragen. Hierdoor was er
een lijntje tussen de
binnen- en de
buitenwereld. Geen concert
kon meer doorgang vinden,
maar de beiaardier mocht
wel spelen. Je kunt op die
manier een positieve
bijdrage leveren aan de
maatschappij en dan doe je
dat. We kregen veel mooie
reacties. Muziek geeft
verbinding,. Wat zou een
wereld zonder muziek zijn?’
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Geweldige week

GHZV kon ook dit jaar, ondanks de corona,
doorgang vinden. GHZV staat voor Gereformeerd
Hervormd Zomerkamp Voorburg. Volgens de
leiding: 'Het was weer een geweldige week om op
terug te kijken. De junioren hebben het mysterie
rondom de troonopvolger van het land Akward
opgelost. De special activity van de senioren
bestond uit een aantal expeditie
Robinson-achtige spellen. Verder werden er bij
zowel de junioren als senioren veel bosspellen
gespeeld, gesport en was de spooktocht weer erg
spannend!'

teiten

ivi

Act

Geloof, hoop & liefde

Het Bijbels thema dit jaar bestond uit de thema's geloof,
hoop en liefde. Tijdens de kampdienst werd het verhaal
van Mozes (exodus uit Egypte) verteld. Hierin vertaalden
we geloof, hoop en liefde naar het dagelijkse leven.
Geloof hebben we in elkaar binnen het GHZV, hoop
geeft het verlangen dat alles goed komt en liefde
verbindt zodat we samen één zijn en toch onszelf mogen
zijn.




artinigemeente

Thema: de activiteiten in het nieuwe seizoen.

pel: kick-off van de activiteiten; samenzijn en elkaar (nog
s) beter leren kennen.

selgroep: alle leden van de Martinigemeente.

Na de kerkdienst: OF Martini-escaperoom
ms van 5 mensen gaan 10 plekken in en rond de kerk
1gs en krijgen daar vragen of kleine puzzels. 10 goede
woorden vormen samen de oplossing.

e zorgen dat de samenstelling van de teams van 5 voor
escaperooms zeer gevarieerd is.

vragen in de escaperooms zijn gericht op plekken en
activiteiten van en in onze gemeente (bijvoorbeeld
“muziek, kosterschap, cantorij, wat gebeurt er in de
consistorie, liturgisch meubilair, video-regie, over ons

' gebouw bij standbeeld Marianne, kinderdenst, créche,
samen eten).

Na de kerkdienst: OF Emmaiiswandeling:
Groepen van 12 mensen maken een stadswandeling en
voeren onderweg twee-aan-twee ( ‘nieuw in onze
gemeente’/ ‘al heel lang in onze gemeente’) een
(inhoudelijke) opdracht uit. De vragen tijdens de
Emmatswandeling zijn (bijvoorbeeld) gericht op
gemeente-zijn.

Lunch in de open lucht rond de kerk

met muziek op het open podium door (amateur)artiesten
uit ons midden en de prijsuitreiking van de escaperoom.
We zorgen voor voldoende (corona-proof) zitplaatsen voor
de ouderen.

Vooraf per e-mail of telefoon aanmelden bij Bep,

E: bepvansloten@ziggo.nl of T: 06 46 00 47 74, met keuze
escaperoom of Emmauswandeling. Bij overtekening
herhaling op zondag 27 september. Programma onder
voorbehoud van strakkere coronamaatregelen.

U kunt ter plekke bijdragen in de kosten in de vorm van
geld of collectebonnen.

De voorbereidingsgroep: Betty Telleman, Erna Arons,
Irma Nieuwenhuis, Jolanda Groot, Laura Roek, Kees Koenen.

Giften Martinigemeente

Ontvangen via Thilly Walvoort € 250,- (NN) voor de
nieuwe stoelen in de kerk.

Voor de wijkkas ontvangen via lrene Feenstra € 50,- (NN)
en via Judy van Engeldorp Gastelaars € 10,- (fam. H).
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20 september Startzondag

De Open Hof

‘Op zoek naar vertrouwen’

Dat is de insteek waarmee we dit jaar ingaan. Vertrouwen
op God, vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de toekomst.
Of je nu naar de Koningkerk komt of thuis de dienst volgt,
samen ontdekken we hoe God de bron van ons
vertrouwen is. Dat is de rode draad in alles wat we doen.

Ongehinderd

Op startzondag gaan ds. Jan en Els samen voor. We
beé&indigen onze zomerserie en lezen het slot van
Handelingen. 'Ongehinderd en vrijmoedig' vertelt Paulus
over Jezus en over Gods koninkrijk. Waar haalt Paulus die
vrijheid vandaan, ondanks zijn omstandigheden? De
kerkdienst zal een creatief tintje hebben

Coffee to go en verder

Er is iets lekkers bij de ‘coffee to go! Je kunt zien waar je de
komende tijd aan mee kunt doen. Je kunt je aanmelden. En
eris iets om te delen.




ledere zondag!

Oude Kerk

Martiniwijkgemeente

Welkom in de kerk!

met maximaal 100 mensen, vanwege de 1,5 meter
regel. Er is créche, kinderdienst en eens per 2 weken
tienerdienst. De drempel is zo laag mogelijk.
Aanmelden (niet verplicht, maar nodig om zeker te zijn
van een plek) uiterlijk vrijdags 18.00 uur via de
aanmeldknop op de website
https://oudekerkvoorburg.nl, via e-mail

E: kerkdienstoudekerk@gmail.com) of telefonisch via
Bep van Sloten T: (070) 395 21 83.

Zingen

We bouwen het zingen rustig op: vooralsnog alleen het
slotlied. Volgens het rekenmodel dat door de landelijke
kerk is aangereikt, hebben we kunnen vaststellen dat er
in de Oude Kerk weer veilig gezongen kan worden. We
bouwen het zingen rustig op en inmiddels zingen we
weer wekelijks met elkaar het slotlied. Meer weten? Zie
https:/feerstehulpbijventilatie.n|

Blijf op de hoogte

Ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de kerk-
diensten. Via de nieuwsbrief houden we u op de
hoogte. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan bij Melin-
da Hartevelt E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com

Kerkdienst thuis volgen?

Kijk op kerkdienstgemist.nl bij Oude Kerk Voorburg. Of
op kerkomroep.nl bij Voorburg, Oude Kerk. Zondag om
10.00 uur of later. Hier is dagelijks om 12.00 uur ook het
middaggebed te volgen.

Wie leidt de kerkdienst?

13 sep ds. Giel Schormans

20 sep 10,00 uur ds. Leneke Marchand
20 sep 17.00 uur pastoor Wim Bakker,
ds. Leneke Marchand, doop Thom
Luuk van Aken, zoon van Danielle en
Krijn en broertje van Bram

27 sep PIO Joas van der Schoot,
04 okt ds. Leneke Marchand

11 okt ds. Giel Schormans

18 okt ds. Leneke Marchand

25 okt ds. Els van der Wolf-Kox
01 nov ds. Leneke Marchand

<- Anna Vink volgt geboeid de dienst

Koningkerk

Wijkgemeente De Open Hof

Op zoek naar vertrouwen

Zondagse diensten zijn ‘oefenplaats van vertrouwen.
Ruimte om bezig te zijn met woorden van God, te
danken en bidden, elkaar te ontmoeten en zo je
vertrouwen te voeden. Zowel in de kerkzaal als thuis bij
Kerkomroep. De kerkdiensten duren ongeveer 50
minuten. We houden in de kerkzaal anderhalve meter
afstand. Samen zingen doen we nog niet, wel zijn er
voorzangers. Na de dienst is er buiten 'coffee to go'.

Welkom in de kerk

Fijn als je erbij wilt zijn! Er is ruimte voor zo'n 100
kerkgangers. Om de beschikbare ruimte eerlijk te
verdelen, werken we met uitnodigingen. Wil je naar de
kerkdienst komen, stuur dan een mailtje naar
deopenhofkerkdiensten@gmail.com of bel met Bruun
Feijen, T: {070) 387 54 44_Er is oppas (kinderen t/m 4
jaar) en iets te doen voor de Koningskinderen (4 t/m 12
jaar).

Kerkdienst thuis volgen
Kijk op www.kerkomroep.nl bij Koningkerk Voorburg.
Direct om 10.00 uur (ook via Youtube) of later.

Blijf op de hoogte

ledere 2 weken verschijnt onze e-mail-nieuwsbrief met
actuele mededelingen. Er is ook een papieren versie,
Aanmelden bij de predikanten. Kijk ook op onze
website.

Wie leidt de kerkdienst?

13 sep ds. Els van der Wolf-Kox
20 sep ds. Jan en Els van der Wolf
27 sep mw. Ria Keijzer-Meeuwse
04 okt ds. Jan van der Wolf

11 okt ds. Els van der Wolf-Kox
18 okt ds. Els van der Wolf-Kox
25 okt ds. Jan van der Wolf

01 nov ds. Harry Smit uit Burgh
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Kerkdiensten



9c VERZOENEN 2 KIiK

In de kerk van Kik zijn twee groepen mensen het ‘le moet wel een beetje moéite doen, veilig!’ zegt
oneens. Het gaat over de vredeswens. De afstanders  mevrouw Bontje. Je moet véilig afstand houden!’ zegt
willen met hun ogen dicht alleen bidden om vrede. Teun. Wensen! Afstand! zo kibbelen ze door.

De wensers willen elkaar aanraken en de vrede ‘Laten we de voorzitter en de dominee erbij halen!’
toewensen. Het wordt een grote ruzie. Mevrouw Kik en de muizen weten niet wie er gelijk heeft. Ze
Bontje, de kosteres, hoort bij de wensers. Teun de gaan het zelf uitproberen. Twee muizen omklemmen
tuinman hoort bij de afstanders. elkaar stevig en roepen ‘Vredevredevrede, lieve vriend!’
‘We kunnen elkaar toch bij de mouwen pakken en Twee anderen staan met hun rug naar elkaar toe en
elkaar de vrede van Christus toewensen?’ zegt fluisteren ‘Vrede voor iedereen’. Ze besluiten te zoeken
mevrouw Bontje en ze wil het bij Teun voordoen, naar iets ertussenin.

maar die stapt geschrokken achteruit. “We moeten _ _
aan de vrede van Christus dénken en erom bidden!”  In de keuken maakt mevrouw Bontje het gezellig

zegt hij. Mevrouw Bontje is verontwaardigd. ‘Als je ~ voor de voorzitter en de dominee. Ze noemen het
alleen maar naast elkaar zit met je ogen dicht is anderhalf kopje koffie". In de tuin staat Teun. ___,
vrede niet moeilijk!’ zegt ze. Maar Teun roept:  * ¢  Zoinzijn eentje is hij altijd het gelukkigst. :

‘Als je dichtbij komt is vrede gevaarlijk!’

Een vredeswens zit in je hart, ¢ Een vredeswens kan wandelen, v bie hoop is ook besmettelijk,

€N Komt door Jou Naar buiten hij brengt geduld en hoop, die mdgen we verspreiden!

in al je daden, horen, zien, ¥ ¢n daarmee help je anderen ’ beel vrede G, opzettelijk,

in liefde, niet te stuiten. » uit de put en uit de knoop! <« . 0p weg Naar betere tijden!
i

P

Uit de Bijbel

Vergeef je Naaste z{jn onrecht:

dan worden, wanneer je erom bidt,
Jouw eigen zonden kwijtgescholden.
Kan een mens die tegenover

een medemens woedend blijft,

bij de Heer vrede komen vragen? =

Naar Sirach, 28,2-3



