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Protestantse Gemeente Voorburg krijgen het blad
kosteloos in de bus. 1x per jaar vragen we een
vrijwillige bijdrage.

Kopij E: kerkbladredactie@protestantse-
gemeentevoorburg.nl. De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen te weigeren, in te korten en, zo
mogelijk in overleg, aan te passen. Foto's: minimale
resolutie 300 dpi (2550 x 1670 pixels voor A5).
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Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg, E:
kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl.
T:(070) 386 35 02. Bereikbaarheid: maandag en
donderdag van 09.00 - 12.00 uur (ook voor bezoek).

Collectebonnen:

Kaarten 20 x € 1,-. Bedrag inclusief portokosten
overmaken op: NLO7 RABO 0365 9005 16 t.n.v.
Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v.
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PROEF! ook in de bus? Adreswijziging?
Opzegging?

Stuur dan uw adresgegevens naar: E:
kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl.

En verder...
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Vﬂorpagina (beeld Arjan van Mourik)

Eeuwigheidszondag

15 Jaar PGV
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Schoolmaatjes
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Wijknieuws Martini
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ledere zondag zijn we open! Kunnen we doorde verscherpte
corona-n#éa_tre’t_’jeien niet in het gebouw aanwezig zijn, vind ons dan op
www.kerkomroep.nl via Spotify (Martinigemeente) of Youtube (De Open
Hof). We geloven dat God ons vertrouwen in betere tijden
wil voeden, :
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Waarom doen we d

In deze rubriek zoekt de redactie naar een antwoord op brandende vragen van gemeenteleden. In de kerk gebruiken we allerlei
rituelen, houden we ons aan bepaalde regels, maar waarom eigenlijk? Per keer geven we een uitleg van iets typisch kerkelijks als
'orgelspelen’ of meer bijzonder ‘oecumenische diensten. Dit kan algemeen voor beide wijken zijn, maar ook specifiek voor de
Martinigemeente of voar De Open Hof. Heb je een vraag waar je altijd al eens antwoord op had willen hebben? Stuur ‘m naar de
redactie kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl. We kijken ernaar uit!

Eeuwigheidszondag

Het kerkelijk jaar, dat begonnen is met de Eerste Advent, eindigt dit jaar op zondag 22 november. De laatste
zondag van het kerkelijk jaar noemen we Eeuwigheidszondag. Op deze zondag herdenken we in de Oude Kerk en
in de Koningkerk de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens de dienst worden de namen
van overleden gemeenteleden opgelezen. We nodigen Nabestaanden worden speciaal uitgenodigd om de

kerkdienst bij te wonen.

Tekst: Marianne de Nooij Beeld: Jan van der Wolf en Arjan van Mourik

Verschillende manieren van herdenken
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In de Oude Kerk kunnen zij tijdens de dienst een kaars
aansteken voor hun overleden geliefde. Aan de kaars
hangt een kaartje met de naam van de overledene. De
kaars wordt aangestoken aan de Paaskaars, omdat wij
geloven dat de gestorvene leeft in het licht van de Heer.
Als alle kaarsen zijn aangestoken, wordt er nog een kaars
aangestoken voor allen wier namen niet genoemd zijn. De
aanwezigen worden uitgenodigd op dat moment hardop
of in stilte iemand te noemen met wie zij verbonden
waren. Soms gaat het om geliefden die geen gemeentelid
waren. Soms noemt iemand een geliefde, die al langer
geleden is overleden, of een kindje, dat te vroeg en
levenloos geboren werd.

Dominee Els van der Wolf vertelt over Eeuwigheidszondag
in de Koningkerk: "We zingen staand ‘Onze namen staan
geschreven in de holte van uw hand! Er liggen witte rozen
klaar. Uit het gedenkboek lezen we de namen voor van de
overleden gemeenteleden. Bij iedere naam die we

noemen wordt een roos in een vaas gezet. De laatste roos is
voor wie niet bij name genoemd worden, maar aan wie we
wel moeten denken. Daarna klinkt het Taizélied ‘Als alles
duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft! Tijdens dat lied mag ieder die dat wil vooraan een
lichtje aansteken voor een gestorven geliefde. Al die

lichtjes branden de hele dienst op de trap voor het
liturgisch centrum. Daarna bidden we en gaat de Bijbel
open, voor een woord van hoop en nieuw leven. Na de
dienst gaan de witte rozen -met een kaartje met de naam
en een passende tekst- mee met families. Soms worden ze
op het graf gelegd!

De kerkelijke kleur is wit

Over Eeuwigheidszondag in de Oude Kerk vertelt dominee
Leneke Marchand: ‘Tijdens de Eeuwigheidszondag denken
we niet alleen aan wie er niet meer is, maar we kijken ook
naar de toekomst. Het is een dienst waar plaats is voor
verdriet, maar het is geen terurige dienst.



Het gaat over hoop, over liefde ook. De kerkelijke kleur is
deze zondag wit, als teken van een nieuw begin, van het
licht.

We zijn samen in de verbondenheid van Gods liefde door
de tijden heen. Het noemen van de naam is voor
nabestaanden belangrijk. In die hele grote gemeenschap
van de kerk noemen we de namen en blijven die noemen.
Omgeven door de mensen die ons zijn voorgegaan. Dat is
in de Oude Kerk bijna tastbaar.

De dienst wordt heel zorgvuldig, met tederheid zelfs,
voorbereid. Het is ook wel spannend. We willen rechtdoen
aan de gevoeligheid.

Gewaardeerde dienst

In beide kerken merken ze dat genodigden deze diensten
zeer waarderen. Het is voor hen een aanleiding om elkaar
op te zoeken en samen naar de dienst te komen. Ook wie
geen geregelde kerkganger is wordt geraakt door de
warmte, zorgvuldigheid, het gebed, de liederen en de
woorden van hoop en troost.

Dat de invulling van Eeuwigheidszondag dit jaar anders
dan anders zal zijn, staat wel vast. Het is bij het schrijven
van dit artikel echter nog niet bekend hoe diensten
vormgegeven zullen worden.

‘Onze namen staan geschreven’
Tekst: Alfred C. Bronswijk Melodie: LvK Gez. 273

Onze namen staan geschreven
In de holte van Uw hand
Als een teken dat ons leven

In U, Heer, is ingeplant
Steeds als Gij uw handen opent
Zien uw ogen ons weer aan

En gedenkt Gij uw belofte:
Een volkomen nieuw bestaan.

Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag

Onze namen open bloeien

Op uw goddelijk gezag

Dan gebeurt wat wij nu dromen
Dat wij in Uw louter licht

Tot U nader mogen kemen
Aangezicht tot aangezicht

Heer, herinner U de namen
een lied bij de gedachtenis van de overledenen
Tekst: Kees van der Zwaard Melodie: LvK, Gez. 273

1 Heer, herinner U de namen, ieder die gestorven is.

Zie ons aan zoals wij kwamen uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen, dat de dood ons huis
verwart.

3 Uit het duister van de dalen zoeken wij uw nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen, niet verzanden in
verdriet.

U bent onze hoop voor ogen, spreek een woord: je bent
bemind,

zoals Jezus werd bewogen met ontferming voor een kind.

4 God, gedenk de vele aardse tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze in uw kruik van troost en
borg;

en ontvang de levensparels, die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden en gebruiken voor uw stad.

Waarom doen we dit?




den, gerealiseerd en bereikt.

s. Adrie Sterrenburg

nheid geroepen

fusie tot Protestantse gemeente te Voorburg ging
men op Weg over in een samengaan van

rmeerden en hervormden. Van toen af aan deelden
zorg en verantwoordelijkheid voor en met elkaar.
eheim waardoor dit volgens mij kon, was het besluit
Is gereformeerde KAZ (Kerkenraad Algemene Zaken)
ervormde CK (Centrale Kerkenraad) samen te
gaderen. Daardoor groeide het
ederzijdse vertrouwen en hadden we
op het moment van de fusie (oktober
2005) op bestuursniveau nauwelijks
geheimen meer voor elkaar. We zagen
wel dat we er, gezien de terugloop in
het aantal leden, min of meer toe
gedwongen waren de krachten te
bundelen.

Ging het dan niet van harte? Er was een
groeiend deel van de leden dat vond
dat het tijd werd. Was het verschil
tussen gereformeerd en hervormd nog
wel uit te leggen? Zij juichten elke stap
naar eenheid toe. Waren we er ook niet
toe geroepen om de eenheid te zoeken
als broeders en zusters in het geloof!
Bovendien kwam in 2004 de Protestantse Kerk in
Nederland tot stand. De stap om samen Protestantse
Gemeente te worden, kreeg daarmee een geweldige
impuls.

15 jaar PGV, een blik
terug en vooruit

ar PGV! Moet je daar wel bij stilstaan? Rijt je er geen wonden mee open? lk weet het, ik zat er
iddenin, in dat proces van fusies en kerksluitingen dat ook in die 15 jaar niet te stoppen
aar je kunt op verschillende manieren terugkijken. Ik wil met u vooral letten op wat er is

De Geest onder ons aan het werk!

De PGV werd een feit. Voor gemeentezijn met nieuw elan
was nauwelijks ruimte, omdat de zorgen te groot waren. De
richting moest worden bepaald naar een toekomst
bestendige kerk. De afgelopen 15 jaar moest er daartoe
veel worden ingeleverd, maar veel bleef ook behouden.
Het aantal kerkgebouwen is verminderd tot twee, maar
gevierd is er en wordt er.

Er is niet alleen terugloop, ook nieuwe aanwas.
Nog altijd worden nieuwe mensen geraakt door
de boodschap die in onze kerken wordt
gebracht. Mensen komen er openlijk voor uit, dat
zij geloven en bij de kerk willen horen. Er worden
kinderen en volwassenen gedoopt, huwelijken
ingezegend. Mensen worden getroost en
bemoedigd in droeve tijden. Nee, het gaat
daarbij niet om grote getallen. Maar
veronachtzaam dit niet! Het betekent, dat de
Geest aan het werk is en God ons niet verlaten
heeft. Natuurlijk zijn we erop gericht zoveel
mogelijk mensen te bereiken en is voldoende
aanwas nodig om het als kerk alhier vol te
kunnen houden. Maar de Geest maakt vrij, ook
van de kramp van het ‘moeten. We moeten helemaal niets
(lees de overweging in de vorige PROEF! met die titel nog
eens!).

De kerk van de toekomst

Er kwam energie vrij voor nieuwe initiatieven om
zichtbaarder in de samenleving present te zijn. Dit blad is
er een voorbeeld van, en onze aanwezigheid op het
cultureel festival, en hoe we ons gezamenlijk profileren in
artikelen in Het Krantje en op de website.

Of er over 15 jaar nog een PGV is? Belangrijker is de vraag of
er dan nog geloof is! Daarom gaat het erom, dat we trouw
blijven aan het Woord. Dat we de Bijbel blijven openslaan
(onze schat!) en blijven bidden en dat we gericht zijn — niet
op het overleven van onszelf zozeer, maar - op dat van de
ander, gelovig én ongelovig.

Er is geloof in Voorburg! De Geest werkt! Daarom ‘Houd
moed, heb liefl’ Dat mogen we zeggen tegen de wereld en
tegen elkaar.



OER is een meeslepende vertelling die op een nieuwe manier een verbinding legt tussen
Gods grote verhaal in de Bijbel en de hedendaagse inzichten vanuit de wetenschap. Het
verhaal wordt verteld door Proton, een minuscuul deeltje dat vlak na de oerknal ontstaat
en de ruimte invliegt. Proton neemt je mee op een duizelingwekkende reis door de tijd.

Oer verscheen in 2020 en telt 160 pagina’s. Auteurs zijn Corien Oranje
(kinderboekenschrijfster), Cees Dekker (hoogleraar nanobiologie, TU Delft) en Gijsbert

van den Brink (hoogleraar theologie, VU)

De redactie van PROEF is voor een interview op zoek naar mensen, die dit boek willen
lezen. Ben je geinteresseerd in de verhouding tussen (scheppings)geloof en
(natuur)wetenschap? Benieuwd naar dit boek, en bereid om er over in gesprek te gaan?
Mail naar de redactie (kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl). Uit de
inzenders kiezen we er twee die het boek thuis krijgen. In een volgend nummer

verschijnt een interview met hen.

In het archief van de Gereformeerde Kerk van Voorburg
bevindt zich een corkonde waarin onze Diaconie de
Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Wierum (Friesland)
bedankt voor het opvangen van kinderen uit Voorburg in
de winter van 1944/45 “ teneinde hen voor dreigende
ondervoeding te behoeden”.

De Historische Vereniging te Wierum probeert in de
afgelopen jaren de namen van in het dorp opgevangen
kinderen en andere personen alsmede de adressen waar
zij onderdak hebben gevonden, te verzamelen

Aan ons als archiefcommissie is vanuit Wierum de vraag
gesteld of wij in ons archief over deze hulpverlening

Woat
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Als de coronamaatregelen het toelaten komt de Vrouw en
geloofgroep woensdag 18 november tussen 10.00 en 12.00
uur bij elkaar in de Hoeksteen op de Rozenboomlaan 119 in
Voorburg en woensdag 16 december in de Dorpskerk,
Damhouderstraat 2a in Leidschendam. Deze plannen zijn

De 45e Kerstconferentie, met het thema ‘Over hoop! is een
speciale editie. In plaats van vier volle dagen met
overnachtingen, komen de jongeren dit jaar bij elkaar op
twee dagen: 28 en 29 december. Samen gaan ze Ged
ontmoeten, andere christelijke jongeren spreken en worden
ze bemoedigd in hun geloof. Jongeren tussen de 16 en 26
jaar zijn welkom. Locatie: de Midden Nederland Hallen in
Barneveld. Tijdens de conferentie zijn er inspirerende
sprekers, boeiende workshops en is er natuurlijk ook ruimte
voor ontspanning. Kijk voor meer informatie op
HGJB.nl/Kerstconferentie.

gegevens kunnen vinden.

Het zou heel goed kunnen zijn dat sommigen van u door
verhalen van ouders en grootouders herinneringen
hebben aan de reis naar en het verblijf in Wierum.
Misschien zijn er nog ouderen die dit zelf meegemaakt
hebben. Als u daarover iets weet te vertellen, laat het ons
even weten,

Bij voorbaat dank.

Fransje de Jong-van Elven, T: (070) 386 52 84,
E: fransje.van.elven@kpnmail.nl
Pé Wapenaar, T: (070) 369 15 50, E: wapenaar@freeler.nl

uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen met
betrekking tot het virus. De vrouwen krijgen een
uitnodiging en na aanmelding ontvangen degenen die
kunnen komen een bevestigingsbrief met richtlijnen. Het is
goed om deze geplande bijeenkomsten aan te kondigen
zodat eventuele belangstellenden alsnog contact kunnen
opnemen met Marianne Pompert,

E: pompertmarianne@gmail.com, T: 06 28 14 97 19 of Plony
Korving, E: p.korving@outlook.com, T: 06 10 29 27 26

n de kerk van nu

Dit seizoen viert de HGIB haar 110-jarig jubileum. De
organisatie is dankbaar voor een lange periode waarin zij
van betekenis mocht zijn voor jongeren en gemeenten.
Daarom staat de HGJB het komende jaar op verschillende
manieren stil bij dit jubileum.

Zo brengt de organisatie een jubileummagazine uit met
inspirerende verhalen over het werk van de HGJB door de
jaren heen. Hiervoor zoeken ze nog mooie en/of
inspirerende verhalen. Ken of ben jij iemand met zo'n
verhaal? Stuur dan een mail naar info@hgjb.nl.



Interview

Het succes van het
schoolmaatjesproject

Drie jaar geleden startte Harriet Marseille het project Schoolmaatjes ONS in Leidschendam-Voorburg en
inmiddels is het project een landelijk succes. Schoolmaatjes Ons (bruggenbouwers tussen Ouders van
Nieuwkomerskinderen en School) wil de communicatie en samenwerking tussen nieuwkomers en de school van
hun kinderen verbeteren, door middel van de inzet van vrijwilligers. Een interview met Harriet over haar project
en wat een vrijwilliger voor deze gezinnen kan betekenen.

Tekst: Eva Brussaard ~ Beeld: Peter van Dolen  Op de foto: Christine Lommerse, schoolmaatje bij het gezin Koja.

Harriet Marseille is een Leidschendamse en voor

sommigen een bekende uit het Martinikoor. Via via kwam
haar oproep voor vrijwilligers bij de redactie terecht en wij
waren wel benieuwd. Wat is het verhaal achter dit project?

Het Ontstaan

Harriet: 'Het project is
ontstaan vanuit een vraag van
de Gemeente
Leidschendam-Voorburg. Ze
dachten aan mij vanwege mijn
kennis op het gebied van
‘ouderbetrokkenheid’ en het
vluchtelingwerk dat ik had
gedaan. Ouderbetrokkenheid
gaat over hoe ouders en een
school op een gelijkwaardige
en goede manier met elkaar
om kunnen gaan. Omdat
scholen niet de tijd hebben die soms nodig is voor een
goede communicatie met statushouders kwam ik op deze
aanpak met vrijwilligers. Na Leidschendam-Voorburg is het
project nu ook uitgerold in Den Haag, Lansingerland en
Amsterdam. Scholen die bij ons meedoen zijn onder
andere de Driemaster, de Springplank en de Parachute.

Communiceren met weinig woorden

‘Ik leer de vrijwilligers in de trainingen hoe je kunt
communiceren zonder dat je veel woorden tot je
beschikking hebt. Je kunt soms niet veel aan een ander
leren maar je kunt je wel openstellen voor contact, door
bijvoorbeeld samen een liedje te zingen. We maken wel
gebruik van cultuurtolken die ons helpen in de
communicatie met gezinnen die nauwelijks Nederlands
spreken!

Het schoolmaatje en de school

Doordat het maatje het gezin goed kent en ze wat beter
begrijpt, kan deze het gezin en de school helpen bij
oudergesprekken. Ook kan deze thuis aan de slag met de
dingen die zich op school voordoen en dit uitleggen aan

de ouders. Voorbeeld: als op school besproken is dat een
kind moeite heeft met het uiten van emoties, kan het zijn
dat de moeder niet weet wat emoties zijn. Je kunt dit dan
laten zien. Belangrijk voor het project is dat het op een basis
van gelijkwaardigheid gebeurt. Het maatje wordt niet de
betere ouder en neemt ook
niet die rol op zich.

Werken met vrijwilligers
‘Je zou willen dat er een
buurman of buurvrouw is die
op zo'n gezin afstapt. Dit
gebeurt helaas vaak niet. Toch
is het niet zo dat het werk
beter door een professional
kan worden gedaan. Het is juist
die vertrouwensband die zo
belangrijk is. Het is iets dat tijd
kost. Ik zoek daarom cok
mensen die zich minstens een jaar willen binden aan zo'n
familie. Wat ik zie bij de vrijwilligers is de intrinsieke
motivatie om de wereld wat makkelijker te maken voor
deze nieuwkomers, om drempels weg te nemen.

En dan komt corona...

Door samen te werken met scholen wisten we wat de school
van de kinderen verwachtte qua thuiswerken en konden we
ze helpen. Maar we zijn in deze periode ook met andere
dingen bezig geweest, want we merkten dat sommige
ouders best angstig waren. Ze durfden soms helemaal niet
naar buiten. De informatie die ze kregen over corona kregen
ze uit het buitenland waar het soms nog een graadje erger
was. We konden ze dan uitleggen dat kinderen wel in de
speeltuin mochten spelen. Zelf heb ik destijds voorgesteld
om samen met de ouders en de kinderen op berenjacht te
gaan. Op zo'n moment kan je laten zien wat veilig is en wat
anderhalve meter afstand betekent.

Enthousiast geworden? Kijk voor meer informatie op
www.schoolmaatjesons.nl of mail naar
harrietmarseille@schoolmaatjesons.nl.



Huwelijk Reinout Salverda en Marrit Buteijn

Aan een bar in Den Haag sprong de vonk over tussen
Marrit en Reinout. Nadat een vriend van Reinout op
onbeholpen manier toenadering tot haar zocht, bleek
Reinout wel in staat een goed gesprek te voeren en wel
op zo'n manier dat bij Marrit iets ging kriebelen.
Eenmaal buiten het feestgedruis bleven ze tot diep in
de nacht met elkaar in gesprek, waarbij ze tot hun ver-
rassing ontdekten dat voor hen beiden geloof en kerk
een belangrijke rol in hun leven speelt. Dat is wat Marrit
in Reinout nog steeds mooi vindt: zijn oprechte interes-
se en open houding. Reinout geniet van Marrits humor
en koersvastheid. Marrit is werkzaam als diétist in het
Maasstad Ziekenhuis, Reinout is bijna afgestudeerd van
zijn master Rechtsgeleerdheid en werkzaam bij een
advocatenkantoor. Gaandeweg zijn ze verder naar
elkaar toegegroeid, ook wat betreft geloof. Marrit is
opgegroeid in een PKN gemeente in Middelburg,
Reinout is van jongs af aan kind aan huis in de
Opstandingskerk. Nu voelen ze zich samen thuis in
onze gemeente en nemen ze deel aan de 20+ kring.
Marrit is daarbij ook nog redactielid van PROEF!L. Op 4
september was het zover. Op een stralende vrijdag
kwam het bruidspaar aan bij de kerk, omgeven door
familie en vrienden. Helaas een beperkt aantal, maar
daarom niet minder feestelijk. De vader van Marrit
bracht zijn dochter de kerk binnen. Leandra, de zus van
Reinout, las de trouwtekst voor. Spreuken 3:3 stond
centraal: ‘Dat liefde en trouw u niet verlaten!.

Ds. Giel Schormans Beeld: Jan Buteijn

Afstand

Ingrid Schaafsma
Beeld: Michel Groen

Hoewel ik me keurig
aan de regels houd,
vind ik het toch
moeilijk om afstand
van mensen te
houden. Even
iemand de hand
schudden of een
bekende omhelzen,
is niet meer
vanzelfsprekend. Ik
vroeg me af of het
wel eens eerder voorgekomen is, dat mensen
verplicht werden om afstand van elkaar te
nemen? Toevallig hoorde ik op de radio een
gesprek met een medisch historicus waarin dit
besproken werd. Het blijkt niet uniek te zijn.

Aan het eind van de 18e eeuw heerste de
pokkenepidemie. Men wist toen nog weinig
van deze ziekte en het trof vooral kinderen.

In Engeland was er een arts, John Haygarth, die
iets ontdekte. Hij volgde een gezin met 4 kleine
kinderen die verhuisden van het platteland
naar de stad. In de stad leefden de mensen
dichter op elkaar en daar was de epidemie ook
heviger. De 4 kinderen liepen in een steeg waar
een baby was met de pokken. Eénvande
kinderen ging kijken bij de baby en een paar
dagen later kreeg dat kind de pokken. De
andere kinderen mankeerden niets.

De arts berekende dat het kind 18 inches
(=48cm) in de buurt van de baby moest zijn
geweest en hij stelde voor dat iedereen
voortaan 18 inches van elkaar afstand zou
moeten nemen. De regering nam dit over,
naast andere maatregelen als bron en contact
onderzoek en quarantaine van een heel gezin
bij één zieke.

Komt het u al bekend voor? Veelal trof het arme
gezinnen in de steden, dicht op elkaar levend,
die nu gedwongen werden om thuis te blijven.
Een voorziening als bijstand was er toen nog
niet. De meeste mensen leefden van een
dagloon. Uiteindelijk ging men toch weer naar
buiten. Of daar ook sancties op stonden, vertelt
het verhaal niet. Dat ben ik nog aan het
onderzoeken.

Column




'Het pepermuntje’

Een leuke ‘oud-Hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We tonen
verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze estafetterubriek

illen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer verbonden. Het Pepermuntje is de

ene maand in de Martinigemeente, de keer erop in De Open Hof gemeente, en zo wisselt dat elkaar af.

Tekst: Ap Gijsbers (geschreven op 20julijl) Beeld: eigen materiaal

e bent u in de Martinigemeente

cht gekomen?

8 mei 1956 betrokken mijn vrouw en ik, Ap
ers, met 3 kinderen (Carolien, Joke, Wim)
emerstraat 15 in Voorburg. We kwamen
princhem, waar ik inspecteur van

stingen was. lk was benoemd op een
ressante plaats op het nieuwgevormde
listerie van Maatschappelijk Werk. Tot mijn
ensioen, 37 jaar lang, ben ik aan dat
pinisterie verbonden gebleven, waarvan 17
als plaatsvervangend directeur-generaal
Maatschappelijke Ontwikkeling en 5 jaar
als directeur-generaal Welzijn. In Voorburg
werden nog 2 kinderen geboren, Els en Kees.
Als bewoners van de Cremerstraat waren wij op de Oude
Kerk aangewezen en zijn daar als gezin altijd blijven
kerken. Ik was o.a. 14 jaar ouderling/voorzitter van de kerk
in Voorburg en Els is samen met haar man Ronald
Schippers ook nu zeer actief in de Oude Kerk.

Wat doet u door de week?

Datis een heel bijzondere vraag. Gezien mijn leeftijd van
98 jaar beperk ik mij tot de dingen die ik aankan en die ik
nog heel leuk vind. Dagelijks wil ik nog graag wandelen,
maak de puzzels uit de krant en 's avonds kijk ik vaak naar
de TV om goed op de hoogte te blijven. Ik heb al 28 jaar
een hulp op de maandag die al het huishoudelijk werk
doet, dus daar hoef ik mij niet druk om te maken.

Waarom is de zondag anders voor u?
Sinds ik belijdenis heb gedaan — en dat is nu zeker al een

tijd geleden - ga ik iedere zondag naar de
kerk. Een zondag zonder kerkgang was
voor mij ondenkbaar. Maar dat is nu
anders. Vanaf het begin van de
coronaziekte kijk ik iedere dag om 12 uur
naar de kerk (het middaggebed) en iedere
zondag naar de kerkdienst op
kerkomroep.nl.

Met wie zou u een zondagmiddag
door willen brengen?

Daar heb ik niet gelijk een antwoord op.
Door de coronaziekte kan ik die niet met
iemand doorbrengen.

Welke figuur in de Bijbel inspireert u het
meest?

Veel personen uit de Bijbel inspireren me, maar voor mij is
de belangrijkste Abraham, die wandelt met God, en naar
wie ik genoemd ben.

Voor wie of wat zouden we eens (of meer)

moeten bidden?
Dat is niet in een of twee zinnen te omschrijven, want er is
zoveel leed en ellende in de wereld. Belangrijk is dat wij

bidden. Ook op persoonlijk vlak heb ik veel gebeden, voor
de dingen die je overkomen en niet in eigen hand hebt.

Wie krijgt volgende keer het pepermuntje?
In editie 8, het Kerstnummer van PROEF!, is de beurt aan
Theo Nijenhuis van De Open Hof. In de eerste editie van
het nieuwe jaar geef ik het pepermuntje door aan Ruth
Reijnders van de Martinigemeente.

De Oude Kerk op Spotify

Wist u dat u de zondagse Bijbellezing en preek in de Oude Kerk ook als podcast kunt
terugluisteren? Sinds september staat de Oude Kerk als ‘artiest’ met haar podcast op
zeven verschillende online platforms, waaronder Spotify en ltunes.

Nog leuker is natuurlijk dat u kunt zoeken op thema of op Bijbeltekst. Op die manier
kun u de preek of tekst vinden die aansluit bij wat u op dat moment bezighoudt.
Op de platforms kunt u de podcast vinden onder de naam: Oude Kerk Voorburg.

Oude Kerk
Voorburg

wijkgemeente Martini
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'Liever
overgeleverd aan
het oordeel van
God.

Grapperhaus en genade

door dominee Jan van der Wolf

Genade in de Tweede Kamer

Onlangs viel in de Tweede Kamer het woord genade. Premier
Rutte hield tijdens het debat over de bruiloft van minister
Grapperhaus een pleidooi voor genade en mildheid. Ik vond het
opvallend dat tijdens een politiek debat de premier zijn
toevlucht nam tot een kernwoord uit het Christelijke geloc_rff. Het
zal ongetwijfeld te maken met de christelijke achtergrond van
onze eerste minister. De kleine Mark ging immers als kleuter
geregeld met zijn vader naar de Badkapel, de kerk waar zijn
grootvader ouderling was. Maar volgens mij was er meer aan de
hand dan terugvallen op vertrouwde begrippen als het erom
spant. \

Genadeloze afrekencultuur ,
Mensen maken fouten, ministers dus ook. Hoe reageren we d:‘a\_n?
Uit veel krantenkoppen spreekt een genadeloze afrekencultuur.
Zonder gedegen onderzoek worden mensen aan de publieke
schandpaal genageld. Ock in de politiek worden er harde
oordelen geveld. Ik weet het, deze oordelen komen vaak voort
uit scoringsdrift voor de eigen achterban. Begrijp me goed, het
is me nu niet te doen om de politieke afweging of een minister
na dergelijke fouten nog geloofwaardig is om op zijn positie te
blijven. Maar ik vond het tekenend dat Mark Rutte ineens op
gelovig jargon overging en de genade ter sprake bracht. Zou hij
aan hebben gevoeld dat wij niet zonder kunnen?

Overgeleverd aan het oordeel van mensen

Sinds wij massaal niet meer in God geloven en Zijn oordeel zijn
we overgeleverd aan het oordeel van mensen. De vraag is: wat
is erger? De vraag stellen is hem beantwoorden. Het oordeel
van ons mensen is vaak doortrokken van egoisme,
scoringsdrang en onzekerheid. Ons oordeel over de ander zegt
vaak meer over onszelf dan over de ander. Dan ben ik liever
overgeleverd aan het oordeel van God. Die mij doorgrondt en
kent. Die rechtvaardig is én genadig. Het wordt tijd dat we in de
kerk ‘zware’ woorden als zonde, genade, oordeel en vergeving
weer opnieuw gaan spellen. Volgens mij is dat bevrijdend en
heilzaam.

Tuintje van genade

Ik droom, naar een beeld van Henri Nouwen, van een kerk als
van een ‘tuintje van genade’ Waarin je niet afgerekend wordt,
maar uitgedaagd om na een ‘Grapperhausje’ opnieuw het
goede te doen. Geen goedkope genade, die alles bij het oude
laat. Maar genade als transformerende kracht. Overgeleverd
aan het cordeel én genade van God hoeven wij “niet uit elkaars
genade te vallen” (Qosterhuis).
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Catharina Johanna Clara
Cosman-Potuyt

1 augustus 1938 - 14 september 2020

Op maandag 14 september is op
82-jarige leeftijd overleden ons
gemeentelid Catharina Johanna
Clara Cosman-Potuyt,
Noteboompark 67 in Voorburg.
Ineke had een groot hart voor
anderen. Zij straalde liefde en
geloof uit en heeft als pastoraal
medewerker in onze gemeente
voor veel mensen veel
betekend. Ze maakte deel uit
van de gebedsgroep die op
gmorgen bidt voor een zegen over de dienst. Ook
zich zeer verbonden met Israél en het Joodse volk.
tste 5 jaar waren heel moeilijk door moeilijk
indelbare lichamelijke klachten. Haar wereld werd

=ds kleiner. Ineke zelf bleef als altijd dankbaar en
gewekt. Na haar 82e verjaardag begin augustus ging

ar toestand snel achteruit. Maandag 14 september heeft
ze vredig dit leven verlaten. Op dinsdag 22 september heb-
ben wij haar ten grave gedragen op de begraafplaats aan
de Parkweg. Voorafgaand daaraan werd het evangelie ver-
kondigd vanuit Romeinen 8, waar Paulus spreekt over het
zuchten van de Geest en geloven als meezuchten met hen
die pijn hebben. We wensen haar man Louis, haar kinderen
Mario en Ludi en hun geliefden en ieder die Ineke Cosman
zal missen van harte Gods troostende nabijheid toe.

Ds. Giel Schormans

John Paul

22 februari 1929 - 20 september 2020

Op zondag 20 september overleed ons
‘gemeente ian ul in de leeftijd van

aan de diensten beleefde. Op de kaart staat geschreven:
John heeft 's Vaders Zoon aan boord en 't veilig strand
voor oog. In die hoop is hij gestorven en hebben we hem
na een dankdienst ten grave gedragen. Laten we bidden
voor zijn dochters Marjolein en Marian en allen die John
zullen missen.

Ds. Leneke Marchand

Gerry Johanna Elisabeth
Salzmann-Maltha

10 oktober 1928 - 22 september 2020

Mevrouw Salzmann woonde sinds eind vorig jaar - vanwe-
ge dementie - samen met haar man in zorgcentrum De
Mantel. Daarvoor woonden zij aan de Frans Mortelmans-
straat. Zij waren 62 jaar getrouwd. Zij was een liefdevolle
en zorgzame vrouw die heel veel van muziek hield, ze
speelde piano en heeft gezongen in koren, waaronder de
Voorburgse Oratorium Vereniging. Wij bidden voor haar
man die intens verdrietig is om haar heengaan.

Judy van Engeldorp Gastelaars

Henny van Eeden-Beije

27 september 1951- 26 september 2020

Op zaterdag 26 september, een dag voor haar verjaardag,
stierf heel plotseling Henny van Eeden-Beije. Henny was de
vrouw van onze organist Gerrit van Eeden. Zij groeide op in
Voorburg als oudste van 4 in een gereformeerd gezin. Na
haar huwelijk met Gerrit verhuisden zij naar Zoetermeer,
waar ze twee kinderen kregen, Miranda en Martijn. Vele
jaren waren G_egrit en Henny met hun gezin verbonden aan
de Opstandit'egskerk. waar Gerrit organist was en Henny
onder andere zong in de cantorij. Afgelopen winter nam
Henny afscheid van de Mariannecantorij om op te kunnen
gaan passen op haar eerste kleinkind Thomas. Henny had
een groot hart voor kinderen en heeft lang als
kinderleidster gewerkt. Ze ken goed naaien en toonde
yar liefde voor mensen op allerlei praktische manieren.
ijd bracht ze door met haar dochter Miranda, die in.
nsvervangend tehuis woont. We , . -

v enny in een dienst




Anna Carolina Wilhelmina
Frederika Vink-Giebel

16 maart 1914 - 30 september 2020

Woensdag 30 september is op 106-jarige leeftijd
overleden mevrouw Annie Vink-Giebel. Annie Giebel
werd in 1914 geboren in Den Haag in een gezin met
twee kinderen. Zij volgde na de middelbare school een
opleiding tot coupeuse. Indiégangers op verlof lieten
zich door haar in nieuwe kleding steken. Ze huwde na
WOIl met Wim Vink. Het echtpaar Vink kreeg geen
kinderen. Hun huis was een gastvrije plek en zoete
inval voor neven, nichten en andere gasten. 30 jaar
geleden overleed haar man na een ziekbed. 4 jaar
geleden kwam mevrouw Vink in de Mantel wonen en
werd ze lid van onze gemeente. Ze bleef ondanks haar
hoge leeftijd betrokken op anderen en tot de laatste
dag scherp en levenslustig. Het geloof in Jezus Christus
gaf haar een aanstekelijke vreugde en vertrouwen. Op
maandag 5 september is zij in besloten kring begraven
op Oud Eik en Duinen in Den Haag. Voorafgaand
gedachten wij haar leven in het licht van Psalm 32:8 'lk
geef je raad, mijn oog is op je. Wij wensen haar neven

en nichten en allen die haar missen Gods nabijheid toe.

Ds: Giel Schormans

Kerken open
om te gedenken

Rond Allerheiligen en Allerzielen, 1 en 2 november, wordt
overal ter wereld aan overleden dierbaren gedacht. Veel
protestantse kerken kennen Eeuwigheidszondag, eind
november.

Dit jaar kunnen die momenten van gedenken niet of maar
zeer beperkt doorgaan. Tegelijk is de behoefte om
gestorven geliefden gemeenschappelijk te herdenken
misschien wel groter dan ooit. Daarom openen onze
kerken op zondagmiddag hun deuren. De Qude Kerk op 1
november en de Koningkerk op 22 november.

Je kunt zomaar even binnenlopen. Ook als je eigenlijk
nooit in de kerk komt. Er is ruimte om een kaarsje aan te
steken, een naam op te schrijven, een gebed achter te
laten. Je kunt met een dominee of iemand anders van de
kerk praten, gewoon even stil zijn, wat je wilt. Ook kun je
een liturgisch moment of een korte meditatieve viering
meemaken. Welkom!

Wij gedenken

Zondag 1 november Oude Kerk, 15.00-18.00 uur
kort liturgisch moment 16.00 uur, 17.00 uur en 18.00 uur

Zondag 22 november Koningkerk, 15.00-18.00
korte meditatieve viering 17.00 uur

Alles wat we zien
zal voorbijgaan
wij zullen voorbijgaan
de een gaat voor de ander
zelden samen.
Alles wat we zien
zal voorbijgaan
maar 't Licht
dat blijft
en in dat Licht
Wij.

Marinus van den Berg



JIOM Jap ueA uer :alyeibojo4



Dit is een tijd van kleurenpracht

Dit is een tijd van kleurenpracht
nu na de zomer 't najaar wacht.

Al wat er groeide in de tijd

heeft God tot nieuwe oogst bereid.

Nu komt de herfst, verstilt het al,
maar vruchten zijn er zonder tal.
Zo geeft Gij ons in overvloed
uw liefde die ons leven doet.

Mogen wij rijk, gezegend zijn
door al Gods gaven groot en klein.
Leven wij zo met dankbaarheid,
de weg die naar de vrede leidt.

Veelkeurig is de liefde Gods,
zo stoer en stevig als een rots.
Om op te bouwen ons bestaan
raakt Gij ons met genade aan.

Tekst: Harry Tacken,
kan gezongen worden op de melodie van LB 834



Interview

Error in m'n hoofd

Hoe denken tieners over Black Lives Matter (BLM)? |k vroeg het op een zondagmorgen aan vier jongeren uit de

tienerdiensten van De Open Hof.

Tekst: Els van der Wolf-Kox Beeld: Jan van der Wolf en Naomi

Even voorstellen:

Kevin, 18 jaar
student biofarmaceutische
wetenschap

Joris, 16 jaar
mbo intern. marketing,
communic. /evenementen

Black Lives Matter?

'Goed dat hiervoor aandacht is!' Daarover zijn ze het eens.
Kevin is onder de indruk van de protesten van BLM. Zovee|
verschillende mensen die overal vandaan komen en samen
protesteren tegen racisme! Niet alleen mensen die
slachtoffer zijn, maar ook anderen. ‘lk was echt trots.

Hij heeft er achteraf spijt van dat hij zelf niet naar het
Malieveld is gegaan. De volgende keer doet hij zeker mee.,
Joris vindt het belangrijk dat influencers, mensen met
100.000 of meer volgers op internet, hun positie gebruiken
om aandacht te vragen voor racisme. Als zij op hun
Instagram-account protesteren tegen racisme trekt dat
aandacht. 'Het roept ook wel heftige tegenreacties op, ziet
Joris. Kelly vindt de aandacht voor BLM goed, maar niet dat
sommigen de boel vernielen of winkels plunderen. Naomi
baalt ervan dat de coronamaatregelen de aandacht van
BLM wegnamen. Het ging niet meer over racisme, maar
over corona-proof protesteren. Racisme verdient de volle
aandacht. Ook vindt zij het belangrijk dat mensen die
racisme ervaren zelf meepraten. Voor haar geen panels van
(witte) deskundigen!

Jij moet de verstandigste zijn

Heb je ervaring met racisme? Kevin haalt zijn schouders op.

Ik heb het nooit direct meegemaakt. En dan begint hij te
vertellen. Soms geloven mensen niet dat hij vwo gedaan
heeft en nu studeert. Als er ergens een controle is, wordt
hij er altijd uitgepikt. Hij heeft ook wel eens meegemaakt
dat hij in de bibliotheek was en een paar jongens waren

Kelly, 14 jaar
havo

Maomi, 18 jaar
mbo onderwijsassistent

aan het klieren en werden weggestuurd. Kevin moest cok
vertrekken, hoewel hij niets met die jongens te maken had.
Maar ja, hij zag er hetzelfde uit als zij... Hoe voelt het om
ten onrechte weggestuurd te worden? Was je niet heel
boos? Ja, hij was boos, Maar Kevin heeft geleerd dat je
beter geen herrie kan schoppen, dan krijg je nog de schuld
ook. Het is verstandiger om het maar van je af te laten
glijden. Het helpt hem op zo'n moment dat hij van zichzelf
weet: ‘lk sta in m'n recht! 'Dat heeft mijn moeder me
geleerd: vertrouw op jezelf. Jij weet zelf hoe het zit!

'k was trots: al die verschillende mensen
samen tegen racisme!'

‘Jij weet dat niet’

Ook Naomi begint met zeggen dat zij niet echt belemmerd
wordt in wat zij wil. 'Maar er was laatst wel een man in de
winkel waar ik werk die niet door mij geholpen wilde
worden. Jij weet dat niet, zei hij. Ik vraag het wel aan dat
andere meisje. Dat andere meisje was net nieuw! Ik was
haar aan het inwerken! Hoe reageer je dan? ‘Eerst ben ik in
shock. Dan denk ik: Jij weet niet beter. Erop ingaan helpt
meestal niet. Eigenlijk zou ik willen zeggen: Bent u niet
goed bij uw hoofd? Heeft u wel door wat u zegt? Begrijpt u
wat voor effect dat op mij heeft? Ik heb dit wel aan m'n
baas en m'n collega’s verteld. Die vinden het ook raar van
zo'n man. Dat helpt wel, dat anderen het ook niet gewoon
vinden dat iemand zulke dingen zegt!



Confronteren?

Een andere vervelende situatie. Een vriendin post op
haar eigen timeline een racistisch filmpje. Hoe
reageer je? Naomi koos ervoor het te negeren. Een
andere vriendin ging wel het gesprek aan. Waarop
degene die het filmpje postte zegt: 'lk heb een
donkere vriend, dus ik mag dit zeggen! Bij Naomi
verschijnt er dan levensgroot ‘ERROR’ in haar hoofd.
Kortsluiting. ‘Dus omdat jij een donkere vriend hebt,
mag jij een racistisch filmpje delen?!’ Einde contact.
Kelly en Joris vinden het schokkend dat zulke dingen

En Zwarte Piet?
Nu wil ik het weten ook. Hoe denken deze jongeren
over Zwarte Piet? De tijd dat ze echt Sinterklaas
vierden, ligt niet zo ver achter ze. Maar ze zijn ook
gevoelig voor wat dat feest oproept. Kevin vertelt
dat hij het altijd een ongemakkelijk feest heeft
gevonden. Dat er dan kinderen tegen hem zeiden:
Jij hoeft niet geschminkt te worden...! Naomi
vierde als kind vrolijk Sinterklaas. Een keer zei een
buurmeisje tegen haar: ‘Ben jij Zwarte Piet? De
buurvrouw zei toen tegen haar dochter dat ze
‘Sorry’ moest zeggen tegen Naomi. Kelly vond het
een leuk feest en denkt dat het net zo leuk kan zijn
als Zwarte Piet er anders uitziet. Het gaat om het
plezier en het verhaal. Ook Joris denkt dat het feest
prima door kan gaan zonder dat Piet zwart is.
Volgens Naocmi zijn kinderen helemaal niet bezig
met de kleur van Piet. Als het maar een vrolijk feest
met grapjes en kadootjes is. Het zijn de
volwassenen die hier een strijd van maken.

gebeuren. Joris spreekt zijn vrienden erop aan als ze racistische
opmerkingen maken. Dan vraagt hij: Hoe zou jij het vinden als
ze zoiets over jou zouden zeggen? Daar is wel even moed voor
nodig. Maar het geeft iemand die een racistische opmerking
naar zijn of haar hoofd krijgt wel steun, ervaart Naomi. 'Zelf
ben ik op zo'n moment met stomheid geslagen. Dan helpt het
wel als een ander zegt: 'Hé, doe effe normaal. Zo gaan we hier
niet met elkaar om!

Spreek iemand aan als die racistisch doet!

Waarom doen mensen zo?

Joris, Kevin en Kelly houden zich daar niet zo mee bezig. Naomi
denkt: een jeugdtrauma? Geen inlevingsvermogen? Of doe je
zo omdat je jezelf minderwaardig vindt en je het nodig hebt
om een ander de grond in te trappen?

Is de kerk een veilige plek voor jullie?

In de kerk is in principe iedereen gelijk. Voor God maakt het
ook niet uit wat voor kleur je hebt. De kerk is meestal wel een
veilige plek. Maar om te zeggen: Daar wordt nooit
gediscrimineerd..... Dat is wel heel stellig. Het zijn ook maar
mensen. Als je gelooft in God of in Allah, zou je niet moeten
discrimineren.

TiP:
Als mensen ‘anders’ zijn, doe gewoon!

Interview




Wijkgemeente Martini

Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:
Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg

T: (070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. H.M. (Leneke) Marchand
T:(070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

Verhuur zalen:

ds. WF. (Giel) Schormans
T:(070) 752 03 63
E: wfschormans@hotmail.com

Jos Ploeg, T: (070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com

Wijkkas: MNL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. wijkkas Martinigemeente

Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v. wijkdiaconie Martinigemeente

Lang geloof zoeken nieuwe wegen. Een voorbeeld daarvan is de

Wat duurt het lang, deze vreemde en beangstigende
coronatijd. Dat hadden we niet kunnen denken toen we in
maart de lockdown ingingen. Inmiddels wordt gesproken
over het nieuwe normaal, maar heel normaal voelt het nog
niet. ‘Alle spontaniteit is er af, zuchtte iemand. Ouderen,
maar ook studenten in onze gemeente hebben het zwaar
met de stilte. Een huisarts die ik sprak ziet op tegen de
winter. Het is nu al drukker dan doenlijk is, er vallen
voortdurend collega’s uit, als er nu maar niet iemand echt
ziek wordt. De spanning stijgt en de lontjes worden korter.

De palm groeit onder druk

Als kerk kregen we een domper te verwerken toen we de
bezoekersaantallen van de kerkdienst in de eerste week
van oktober moesten terugschroeven naar 30, We hebben
de Pinkstergroet maar weer tevoorschijn gehaald en elkaar
voorgehouden: houd moed, heb lief. Inmiddels houden we
het op: hou vol, heb lief. Volhouden, valharden is een heel
Bijbels woord. In het grieks staat er zoiets als: ‘'er onder
blijven’ Het uithouden onder de last die je opgelegd hebt
gekregen. Die last ook niet proberen af te werpen. Dat
doet me denken aan een gebrandschilderd raam in de
Gertrudiskerk in Workum, waar we zeven jaar predikant
waren. Er is een palmboom op te zien, met een steen er
boven op. Palma crescat sub pressa staat er onder. De palm
groeit onder druk. In het Midden Qosten legt men de
jonge palmboompjes een steen op de kruin, zodat ze recht
en stevig omhoog groeien, Onder druk ontwikkelen ze een
rechte rug. Of in de woorden van Paulus: ellende leidt tot
volharding, volharding tot betrouwbaarheid, en
betrouwbaarheid tot hoop. (Romeinen 5: 3,4). Dat is een
hoopvol perspectief. De liefde die God in ons hart heeft
uitgegoten, mag in deze omstandigheden nog meer
werkelijkheid worden. Hou vol, heb lief!

Creatief maatwerk

ABC cursus, het leerhuis, het middaggebed, de cantorij, de
catechese, huisbezoeken... die dingen gaan door, soms in
iets andere vorm, zolang het veilig is en de maatregelen

het toelaten. Onder druk komt creativiteit vrij. Liefde en
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openstelling van de kerken voor heel Voorburg om de
overledenen te gedenken (zie aankondiging elders in
PROEF). Bent u een nabestaande van een gemeentelid dat
dit jaar overleed, dan krijgt u ook een uitnodiging voor de
viering van van Eeuwigheidszondag op 22 november. Op
Advent en Kerst zijn we aan het broeden. Als ik er aan denk
dat we de prachtige adventsliederen dit jaar niet kunnen
zingen, grijpt me dat naar de keel. Om over Kerst nog maar
niet te spreken. Maar hoe kan het wel? Ook in de eerste
Kerstnacht was er geen massale samenzang, maar slechts
een paar herders rond het Christuskind. In de hemel werd
massaal gezongen door de engelen, en dat zal dit jaar niet
anders zijn. Wordt vervolgd.

Scholing

Komend jaar volg ik (ds. Marchand) een intensieve
nascholingscursus, de Klinisch Pastorale Vorming. Met
regelmaat zal ik een paar dagen in het klooster in Huissen
verblijven om me daar verder te laten vormen in de
pastorale communicatie. Dit alles natuurlijk onder
voorbehoud van nieuwe maatregelen, Van 23 november
tot en met 9 december ben ik daardoor afwezig.

Blijf op de hoogte

Nieuwe ontwikkelingen rondom corona kunnen invloed
hebben op het gemeenteleven. Via de digitale nieuwsbrief
houden we u op de hoogte van veranderingen. Opgeven
voor de nieuwsbrief kan bij Melinda Hartevelt,

E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com .

Ten slotte
Op allerlei manieren proberen gemeenteleden elkaar te
blijven ‘zien' Als het dan niet in groter verband kan, dan
wel één op één, tijdens een wandeling of een kop koffie.
Goed dat dit gebeurt! Want:

Ubi caritas et amor Deus ibi est (vertaling:

Waar vriendschap en liefde is, daar is God) (LB 568a)

Een hartelijke groet,
ds. Giel 5chormans, ds. Leneke Marchand




Wijkgemeente De Open Hof

Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E:informatie@deopenhofvoorburg.nl  website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 21282 79

ds. Els van der Wolf - Kox

E: evanderwolfkox@gmail.com
T:(070) 2128279

o

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)
E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Verhuur zalen:

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl

Wijkkas: NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk

Diaconie: NL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie

En toch... kan niet iedereen zomaar komen. Houd de website en

'En toch..! zo heet dit nummer van PROEF! Het tekent de
sfeer waarin we nu kerk zijn. Er zijn beperkingen. Steeds
meer mensen hebben een keer in een teststraat gestaan of
kennen iemand die corona heeft (gehad). En we moeten
pas op de plaats te maken met activiteiten. 'Sociale
contacten beperken’ is immers de boodschap van de
premier. Hierin nemen we onze verantwoordelijkheid, ook
als kerk. En toch... Toch blijven we gemeente van Christus
en houden we hoop en blijven we plannen maken.

Waar is God in de crisis?

een avond met Reinier Sonneveld

In de tweede maand van de lockdown dit voorjaar schreef
theoloog Reinier Sonneveld een boekje over de crisis.
‘Waar is God in de crisis?' heet het, met als nadrukkelijke
ondertitel: 'En waar ben ik?’ Die twee vragen zijn namelijk
nauw aan elkaar verbonden: je godsbeeld heeft invloed op
hoe je handelt en andersom. Dagblad Trouw recenseerde
het boek enthousiast en gaf het vier sterren. Het boek is
ook genomineerd voor het beste theologische boek van
het jaar. Typerend voor de aanpak van Sonneveld is dat hij
zich verzet tegen 'grote antwoorden’: modellen waarin je
alles probeert te vangen
en die ook vaak een

Reinier Sonneveld

Waar is

schuldige aanwijzen. Hij
gaat te rade bij de zeven
kruiswoorden van Jezus,
de zeven zinnen die Hij
uitsprak toen Hij werd
gekruisigd. Dit was de
diepste crisis die Jezus
meemaakte en Sonneveld
stelt de vraag wat we
daarvan kunnen leren in

onze eigen crisissen. Deze
avond wordt gehouden op
25 november om 20.00 uur

in de Koningkerk. Helaas
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nieuwsbrief in de gaten voor precieze info. De avond zal
ook worden uitgezonden en er wordt gezocht naar
manieren om de kijkers thuis bij het gesprek te betrekken.

De Open Hof

Nieuwe website

Onze nieuwe website is ‘gelanceerd! Als je naar
www.deopenhofvoorburg.nl gaat, vind je een kleurrijk
visitekaartje van onze wijkgemeente. Onder begeleiding
van Eric v.d. Berg van Isimedia zijn Han Bronsveld, Maryke
Verkerke en wij aan de slag gegaan. Intussen hebben Han
en Maryke er ook voor gezorgd dat de ‘'oude’ website up to
date bleef. We hopen dat we met de nieuwe website
belangstellende ‘buitenstaanders’ en gemeenteleden een
helder beeld geven van De Open Hof.

We gaan een stal bouwen!

In de tuin van de Koningkerk komt een echte kerststal. Op
zaterdag 28 november zijn de voorbereidende
werkzaamheden. Ook als je niet van het zagen en
timmeren bent, is het leuk als je komt. Op zaterdag 12
december staat-ie. Met houten figuren erin, maar die
kunnen ook zomaar vervangen worden door echte
mensen. We hopen zo ook met de buurt iets van Kerst te
delen.

Ten slotte: een glimlach...

Wat heb je nodig in deze tijd? Gezondheid, lieve mensen,
een goede buur, een heleboel geduld, geloof, ... Inelk
geval ook een glimlach op z'n tijd, een beetje
lichtvoetigheid. Als je er oog voor hebt, is er gelukkig
geregeld iets om over te glimlachen. Misschien mag je dat
ook wel als een zegen van God ontvangen. In Numeri 6: 25
lezen we: ‘De HEER doe zijn aangezicht over u lichten. Een
diepzinnige Bijbelse uitdrukking die betekent dat God
moet glimlachen als Hij je ziet. God kijkt welwillend naar
ons. Dat die welwillendheid aanstekelijk mag werken!

Een hartelijke groet, ds. Jan en Els van der Wolf



jaconie
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Geen vangnet...

We leven in een tijd met veel beperkingen. Afstand houden, mondkapjes gebruiken, handen wassen.... Wat
hebben we het daar moeilijk mee! We leven in een tijd van (veel) ondersteunende maatregelen. Bedrijven kunnen
(vaak) een beroep doen op de regering, veel werklozen hebben een WW-uitkering, in de allerergste gevallenis er
de Sociale Dienst en hebben we de voedselbanken. Ellendig, als we daar gebruik van moeten maken, maar....... we
hebben het dan toch maar!

Tekst: Hans Biermans, en Wim Reinking, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Stichting Bantu Anak Anak

Hoe anders is het in Indonesié: ook daar zijn de steden

locked down, mondkapjes verplicht, geen bijeenkomsten, : ‘
ook niet in de kerken en moskeeén, enz. Voorburg:

Maar er is daar nauwelijks een vangnet. Eens per maand - terima

krijgen de allerarmsten (soms) een voedingspakket (rijst en o kasih

olie), maar door het wegvallen van het toerisme, de kurk
waar zo'n 80 % van de economie op veel eilanden op drijft,
heeft een groot deel van de bevolking geen enkele bron
van inkomsten meer.

Atik, de restauranthoudster in Senggigi, waar we vaak
kwamen, vertelt: "We eten momenteel de restaurant-
voorraden uit de vriezers in het restaurant maar op,
daarmee kunnen we nog ca. 2 maanden vooruit. En
daarna..? En Hidayat, die een jaar geleden nog een goede
boterham verdiende als goudsmit, eet nu de opbrengst van
zijn goudvoorraad op! Hoe moet dat straks, als er een vaccin
tegen COVID-19 is gevonden? Hoe lang zal herstel daar
duren?

banyak!"

Veel mensen, die zich (dure) flessen drinkwater konden
permitteren, zijn nu weer aangewezen op water uit sloten,
bronnen etc. Dat water moet eerst gekookt worden, wat in
Indonesié nog heel vaak op een houtvuurtje gebeurt. Extra
veel vervuiling dus. Toch is zuiver drinkwater een eerste
levensbehoefte!

men geen dure flessen water hoeft te kopen en geen
brandstof nodig heeft voor het koken van water, kan men
dat bedrag gemakkelijk reserveren gedurende de
gebruiksduur van het filter.

De aanschaf van zo'n filter kost ons € 20,- Helpt u mee,
zodat we zoveel mogelijk filters kunnen plaatsen? Stort dan
een bedrag op

NL51 TRIO 0390 3764 93

t.n.v. Stichting BANTU ANAK ANAK te Voorburg

onder vermelding van WATERFILTER.

HELP A.U.B., het was nog nooit zo hard nodig!

Namens de armsten in Indonesié: ﬂ
Terima kasih banyak! (hartelijk bedankt!)

Wij willen daar nu bij gaan helpen, door aan de armere
gezinnen een (gratis) NAZAVA waterfilter te gaan
verstrekken. Wij hebben die filters ook reeds veel geplaatst
op met name Lombok, na de grote aardbevingen daar. Met
één zo'n filter helpen we een gezin van 5 personen aan 20
liter absoluut veilig drinkwater. Pas na 2- 2,5 jaar moet het
binnenfilter voor circa € 5,- vervangen worden. Aangezien
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Collectebestemmingen

Bedankt voor uw bijdrage in tijden van
corona!

Allereerst willen wij u bedanken voor de giften dieuin
plaats van uw bijdrage aan de wekelijkse collecten stortte
op de rekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters.

Door corona is het voorlopig nog niet mogelijk om op de
gebruikelijke wijze kerkdiensten te organiseren en te
collecteren. Daarom zetten wij de alternatieve wijze van
collecteren via de giro door. De Diaconie blijft standaard
€ 600,- (gemiddelde collecte-opbrengst) afdragen aan
externe doelen waarvoor gecollecteerd wordt. Voor de
periode 1 november t/m 21 december gaat het om een
bedrag van € 2400,- (Najaarszending, Exodus, Nederlands
Bijbelgenootschap en Amnesty International).

Ons verzoek aan u is daarom in plaats van elke zondag, in
één keer een bedrag te willen storten voor collecten in de
periode 1 november t/m 20 december 2020 (8 zondagen)
onder vermelding van “Gift collecten tijdens CORONA™

- Voor 'Diaconale collecten’;

Diaconie Protestantse Gemeente

NL 27 INGB 0000 2619 19;

- Voor 'Collecten plaatselijke kerkelijke doeleinden’:
Protestantse Gemeente Voorburg

NL 87 ABNA 05166115 85.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Atte Roskam, Penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters

Opbrengst Diaconale collecten

In de periode 22 augustus t/m 10 cktober 2020 ontving de
Diaconie in het kader van de actie Collecteren tijdens
corona op haar rekening een bedrag van € 5105,-,

Confarm toezegging werd aan externe doelen uit het
collecterooster een standaard bedrag van € 600,-
uithetaald. In deze periode waren dat de Regenboog
Adam, Jeugdwerk JOP (PKN), Vliuchtelingenwerk
Nederland, Vredesweek (PKN) en Kerk en Israél (PKN). In
totaal € 3000,-.

Alle gevers hartelijk dank.
Atte Roskam, Penningmeester Diaconie
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Collecterooster

2de Collecte: Plaatselijke kerkelijke doeleinden

De 2de collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke
doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

1ste Collecte: Diaconale collectedoelen:

1 november

Najaarszending

De opbrengst is bestemd voor project ZWO:
Fenna van der Beek in Bulgarije.

8 november

Exodus

Exodus ondersteunt gevangenen bij de integratie in de
samenleving na hun vrijlating.

15 november

Diaconaal Quotum

Ondersteuning diaconaal werk door communicatie,
fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken,

22 november

Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbel dichtbij mensen. Het NBG vertaalt en verspreidt de
Bijbel wereldwijd.

29 november

Kerstgiften

Een extraatje voor mensen met weinig geld in de dure
kerstperiode.,

6 december

Kerstgroeten

Een attentie voor ouderen en andere mensen die vaak aan
huis gebonden zijn.

13 december

Financiéle nood

Een steuntje in de rug voor mensen die op bijstandsniveau
moeten leven.

20 december

Amnesty International

Steun aan mensen wereldwijd die onrecht aangedaan
wordt.

iaconie

D



In en om de kerk

Muziek in de Koningkerk

Aanvangstijdstip van de concerten is 19.30 uur en de duur ongeveer een uur. Aanmelden kan via de website
www.muziekindekoningkerk.nl. Door de laatst bekende maatregelen ligt het maximum aantal bezoekers voor de
kerkdiensten en concerten op 30. Dat is weer een stap terug qua aantal bezoekers. Uitgaande van dit nieuwe kader
organiseren we de concerten met de benodigde corona-voorzorgsmaatregelen. We houden de ontwikkelingen rond
corona goed in de gaten en passen ons daarop aan. Alles is en blijft daarmee onder voorbehoud. Er is geen koffie/thee na
het concert en geen gelegenheid tot napraten.

Tekst: Rita Bakker

29 november
Joseph Puglia ((alt)viool) en Andrew Wright (orgel/piano)

Dit concert staat geheel in het teken van de componist J.5. Bach.
Joseph Puglia speelt op viool en altviool en Andrew bespeelt zowel
de vleugel als het orgel. Aanmelden kan vanaf 26 oktober.

20 december

Een mooi kerstconcert....

Het koor Cantamare, onderdeel van de Academy of Vocal Arts
(ACVA) verzorgt het kerstconcert. Het koor staat onder leiding
van Silvére van Lieshout.

Het concert gaat door als er t.z.t. 100 mensen naar het concert
mogen komen. Als het maximum aantal bezoekers dan nog
altijd 30 personen is, dan gaat het concert niet door. De
koorleden zorgen al voor een zodanig aantal bezoekers dat er
dan nog maar een paar mensen bij kunnen. Aanmelden
verplicht; dit kan vanaf 30 november.

Burendag rond de Koningkerk schonere wijk als resultaat.

Onze wandschildering in de kelder van de kerk, met de
Samen met buurtorganisaties van Bovenveen iets leuks afbeelding van het Laatste Avondmaal van Leonardo da
presenteren naar de wijkbewoners: dat is de basis- Vinci, gemaakt door de Koningkerkse jeugd trok heel wat
gedachte bij Burendag 2020. Muziek verbindt; iedereen bezoekers. De vraag wie Judas was gaf aanleiding tot
vindt dat leuk. Met een pannenkoek of broodje in de hand uitleggen van het verhaal, op deze Open Atelierroute.
wordt het nog leuker. Zo bedacht zo vitgevoerd. Wij zijn Houw The

allemaal toch meer of minder geraakt door corona en
willen dit wel even vergeten. Als kerk in de buurt hebben
wij dit begrepen. Wij zijn als gemeente extra betrokken bij
diaconale hulp in de wijk en samen met de buurtcontac-
ten geven wij meer aandacht aan eenzamen.

Om dit samen optrekken te symboliseren liep er op deze
burendag een accordeonist vanaf de tuinvereniging naar
de Woej in de Groene Loper en verder naar Middin en
eindigend bij De Koningkerk. Omdat alles buiten moest
hebben wij onze tuin ingericht met een muziektent voor
trio llona. Toeschouwers bleven op de stoep over de heg
luisteren en eten. Door de opstelling buiten kreeg de
Koningkerk extra aandacht. Toevallige passanten bleven
vaak even luisteren.

Ook deed De Open Hof mee aan aan De Opschoondag
Bovenveen, een initiatief uit de wijk zelf. Met 14
vrijwilligers haalden we heel wat zwerfvuil op, met een
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Van één naar twee diensten op zondagmorgen
in de Oude Kerk

Nu het aantal bezoekers van de kerkdiensten op dringend
advies van de overheid en het CIO naar beneden is bijgesteld
is de Martini wijkgemeente op 11 oktober gestart met het
houden van twee erediensten op zondagmorgen.

Belijdenis Tinka de Reus

Het aantal aanmeldingen voor de diensten blijkt wekelijks
groter dan het aantal beschikbare anderhalve-meter-
zitplaatsen in de kerk. Daarom is de behoefte aan een tweede
dienst tijdens de Startzondag gepeild.

Resultaat: bij een groot aantal gemeenteleden leeft het
verlangen vaker de eredienst mee te maken. In de 80

geretourneerde enquétes lazen we het volgende: Op 18 oktober deed Tinka de Reus belijdenis in 4@

Wilt u vaker in de gelegenheid zijn een eredienst bij te wonen ? Oude kerk. Zij gaf een indrukwekkende getuigenis.

69%: ja, 18%: misschien, 13%: momenteel nog geen behoefte. Die zullen wij in een volgende editie publiceren. -
ot v:ﬁiﬁ;:r::ffmmﬂ IS TWEEDE DIENST DE OPLOSSING? Tinka had de ABC-cursus gedaan. Haar cursus-

vrienden waren in de dienst aanwezig.

Kerkenraad

ja

misschien

Zou een 2e dienst in die behoefte voorzien?

55% ja, 27% misschien. 18%: nee. De diensten starten voorals-
nog om 09.30 uur en om 11.00 uur. Onder voorbehoud van
wellicht komende adviezen of maatregelen is een werkgroep
ingesteld om een aantal scenario’s voor twee kerkdiensten,
ook gelet op de (corona)toekomst, verder uit te werken.

Dirma Redelijkheid, voorzitter.

Giften wijkgemeente Martini
Ontvangen voor de wijkkas via Judy van Engeldorp Gastelaars € 50.- (M) en via ds. Schormans € 50,- (M].

Doop Thom Luuk van Aken

‘In het begin was je nog zo klein en teer,

Met elke nieuwe stap verras je ons keer op keer.
Vandaag is dan de dag van jouw doop gekomen,
En vieren we jouw toekomst vol hoop en dromen.”’

Dat schreven Krijn en Danielle van Aken in een gedicht aan hun zoon Thom
Luuk, dat werd voorgelezen in de doopdienst op 20 september in de Oude Kerk.
Behalve de ouders, broer Bram, grootouders, ooms en tantes, nichtjes en neven
waren er ook nog een aantal gemeenteleden in deze kleinschalige dienst aan-
wezig. Pastoor Wim Bakker van de Sint Maartenparochie hield een overdenking
over ‘Bidden in het gezin' (Matteus 6: 1-15). Dominee Leneke Marchand bedien-
de de doop in deze oecumenische dienst. Beide oma'’s waren doopgetuigen of
meters. Zij beloofden de ouders te steunen bij de geloofsopvoeding en Thom
door gebed en gesprek te begeleiden. We feliciteren de familie Van Aken van
harte met de doop van Thom en wensen hen Gods zegen bij de opvoeding.

Foto:
Maarten
Groot

Ds. Leneke Marchand
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Kerkenraad

Teunis Ja%
van Varik

"

De financ

S

le situatie

van onze PGV

We hebben een probleem! Simpel gezegd: er gaat hard meer geld uit dan er binnenkomt.
Maar we hebben toch een dikke spaarrekening en boren fondsen aan voor restauraties? Is er reden voor paniek?

Paniek niet, maar actie is wel nodig!

De Hoofdredactie interviewde ds. Jan van der Wolf, voorzitter a.i. van de Algemene Kerkenraad, Maurits Assink,
voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en Teunis Jan van Varik, penningmeester van het CvK. Het
CvK is 0.a. verantwoordelijk voor de financiéle kant van de PGV.

Beeld: Arjan van Mourik

Wat is er aan de hand?

Ds. Jan: 'De afgelopen jaren lag de focus van de Algemene
Kerkenraad (AK) en de wijkkerkenraden op het fusieproces;
het ging om de opbouw van onze gemeente. Inmiddels is
‘een stevige basis gelegd voor de twee nieuwe
wijkgemeenten. Ook hadden we diverse maatregelen
genomen om de financiéle basis van de PGY te versterken.
Uit de kortgeleden opgestelde meerjarenbegroting blijkt
dat er toch meer nodig is. Die gaf ons meer inzicht in de
langetermijn-ontwikkelingen en daar schrokken we eerlijk
gezegd wel van!

Hoe groot is het probleem? We hebben toch
pas gebouwen verkocht?

Teunis Jan: Ja, het is waar dat de PGV mooie bedragen
heeft ontvangen. Daarmee kunnen we weer wat jaren
vooruit. Maar als we zo doorgaan komt er ook een moment
dat dat geld op is. Elk jaar geeft de PGV € 300.000,- meer uit
dan er binnenkomt. De verwachting is dat dit jaarlijkse

De Open Hof

Martin

igemeente
/

=

b

T Gellr_u:)f(':J

tekort de komende jaren verder toeneemt. Volgens de
recent opgestelde meerjarenbegroting bereiken we de
bodem van onze spaarpot in het jaar 2028.

Datis al over 7 jaar!

Geen geld meer: dat betekent geen salarissen voor
predikanten, kosters, organisten en geen mogelijkheden
meer om gebouwen te onderhouden. Dat tij moeten we
nu keren door eerst goed na te denken, dan geschikte
maatregelen nemen en alternatieven te ontwikkelen.

Moeten we dan niet zuiniger aan doen?

Maurits: ‘We hebben als PGV de zorg op ons genomen voor
cultureel erfgoed. Als je dat niet goed onderhoudt kom je
later voor nog veel hogere kosten te staan. Het
Marianne-orgel in de Qude Kerk had nog ‘recht op’
achterstallig onderhoud; denk bijvoorbeeld aan het
schilderwerk. Overigens is het goed om je te realiseren dat

Maurits Assink



deze opknapbeurt slechts voor een beperkt deel ten laste
komt van het 'normale’ geld van de PGV. Er waren namelijk
ook gelden die specifiek bestemd waren voor de
restauratie, bijvoorbeeld bijdragen van stichtingen en uit
legaten (erfenissen). De orgels hebben ook waarde buiten
de kerk. Denk aan de vele orgelconcerten!

De Open Hof heeft recent geinvesteerd in zonnepanelen.
Ook dit is een voorschot op de toekomst: we maken zo het
gebouw groener en verlagen de energiekosten, die elk jaar
terugkomen.

Hoe lossen we dit op? Sluiten we nég een
kerkgebouw of moeten we afscheid nemen

van een dominee?

Teunis Jan: ‘Dat zijn wel zeer drastische maatregelen. We
kunnen er eigenlijk nu nog niets over zeggen. Het hangt
ook af van de ontwikkeling van het aantal leden. Bij het
bedenken van de financiéle maatregelen kijken we naar
alle factoren, dus ook naar de kosten van de gebouwen.
Maar, let wel, ‘financién volgt beleid'! Daarmee zeggen we
dat als het van belang geacht wordt — en daar is alle reden
toe — dat we twee kerkgebouwen hebben, we daar dan ook
de financiéle conseguenties van moeten dragen.

We zijn vooral uitermate zuinig op de predikantsplaatsen
(dominees). Het gaat in onze kerk immers om de
verkondiging van Gods Woord. Dat kan niet anders dan
een hoge prioriteit hebben. Dit is het fundament van
'kerk-zijn’ en dat moeten we koesteren.

U kunt als vrijwilliger elk jaar onze PGV
besparen:

€ 8.000,- met brieven bezorgen

€ 5.000,- met ramen zemen

€ 7.500,- met tuinonderhoud

€ 8.000,- met allerlei klein onderhoud

€ 6.000,- met stemmen instrumenten

€ 14.000,- ... € 19.000,- met schoonmaken gebouwen

Wat kunnen wij als gemeenteleden doen?
Teunis Jan: ‘Financiéle knelpunten kun je te lijf gaan met
bezuinigingen. Maar we kijken ook naar verhoging van de
opbrengsten. We zouden in vertrouwen krachtiger kunnen
inzetten op verdere versterking en groei van onze
wijkgemeentes. Denk aan meer proactieve
promotiecampagnes, gebruik makend van kerkproeverijen,
ronddelen van extra exemplaren van PROEF! etcetera. Dit
soort van ideeén komt aan de orde in de genoemde
werkgroepen!

Ds. Jan:'U, lezer, kunt daarbij heel goed helpen door het
beschikbaar stellen van tijd en vakkennis. ledereen met
ideeén voor fondsenwerving, die de weg weet in verkrijgen
van subsidies, creatief is in het bedenken van manieren om
onze kerk te doen groeien is welkom!
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En op kleinere schaal kunt u al helpen door als u toch iedere
dag gaat wandelen, dat te combineren met het
rondbrengen van de kerkpost, dat scheelt weer in
portokosten. Of wellicht bent u heel handig met uw
handen zodat we onderhoudsklussen zelf kunnen doen. Of
u tuiniert graag? Ook dit soort activiteiten kan ons veel
geld besparen (zie kader, red.).

We luisteren dus graag naar u als u goede ideeén heeft die
ons kunnen helpen kosten te besparen of inkomsten te
verhogen!

Maurits: 'Qua inkomsten kunt u helpen door te geven
kerkbalans, collecten e.d. Als u gaat geven via een

periodieke gift kan het volledige bedrag aftrekbaar zij
zo belastingvoordeel opleveren. Het mooie kan dan zijn
dat de kerk meer ontvangt maar dat de kosten voor u netto
gelijk blijven! Of misschien kunt u overwegen de PGV in
testament als goed doel te bestempelen. We zullen dat
soort ideeén aan u toelichten in de komende periode!

Wat gaat er nu gebeuren?

Maurits: 'Om te komen tot oplossingen vormen we 3
werkgroepen:

1. Wat willen we zijn als kerk?

2. Infrastructuur en gebouwen

3. Inkomsten en kosten

Deze werkgroepen zijn aan de slag met de vraag hoe we
de Kerk zien ontwikkelen in de komende jaren, wat het
effect is op de kerkelijke organisatie en welke
kostenstructuur daaruit volgt. Werkgroep 1 levert over
enkele weken haar adviezen op. De andere werkgroepen
volgen met hun aanbevelingen. In de tussentijd kijken
wij als (wijk)kerkenraden kritisch naar onze kosten. En
waar we extra inkomsten kunnen genereren en kosten
kunnen drukken zullen wij dat ook zeker doen!

Tot slot: hebben jullie nog een persoonlijke
boodschap?

Ds. Jan: ‘Wij zijn als 'werkers in de wijngaard’ verantwoor-
delijk, maar de wijngaard, de kerk, is niet van onszelf. Die
behoort toe aan de Heer van de kerk. Maar wie weet wat
voor moois er kan ontstaan als we goed samenwerken, alle
aanwezige kwaliteiten benutten en ons best doen. In
vertrouwen op de creativiteit van de Geest van God. Wij
doen er in ieder geval alles aan. Doet u mee?’




Beeld: Arjan van Mourik




zondag!

Oude Kerk

Martiniwijkgemeente

Tot en met Advent
We lezen tot Advent uit Daniél, over 'vuurvast geloof,

Gaat dat kleine begin, het heil dat gebeurt in een
uithoek van de wereld, echt onze werkelijkheid
veranderen?

Dubbele dienst

In oktober zijn we begonnen met dubbele diensten
(09.30 uur en 11.00 uur). In de 2e dienst is er créche,
kinderdienst en eenmaal in de twee weken
tienerdienst. Graag bij binnenkomen en verlaten van
de kerk een mondkapje dragen.

Welkom

Aanmelden is niet verplicht, maar wel nodig als u zeker
wilt zijn van een plek. Dat kan uiterlijk vrijdags 18.00
uur voor de dienst via https://oudekerkvoorburg.nl, via
e-mail (kerkdienstoudekerk@gmail.com) of telefonisch
via Bep van Sloten, T: (070) 395 2183).

Kerkdienst thuis (samen) volgen?

Kunt u niet naar de kerk of voelt het voor u niet veilig?
Kijk op kerkdienstgemist.nl bij Oude Kerk Voorburg. Of
op kerkomroep.nl bij Voorburg, Oude Kerk. Hier is de
tweede dienst (om 11.00 uur) te volgen. Overweeg of u
— uiteraard op anderhalve meter afstand — met een
(bevriend) gemeentelid de dienst kunt meebeleven.
Ock een goede mogelijkheid voor even bijpraten en
koffiedrinken. Of bel, app of schrijf elkaar na afloop!

Blijf op de hoogte

Nieuwe ontwikkelingen kunnen invlioed hebben op de
kerkdiensten. Opgeven voor de nieuwsbrief kan bij
Melinda Hartevelt, oudekerkvoorburg@gmail.com.

Wie leidt de kerkdienst?

01 nov ds. Giel Schormans

08 nov ds. Leneke Marchand

15 nov ds. Giel Schormans, Heilig Avondmaal
22 nov Eeuwigheidszondag, gedachtenis

overledenen, ds. Leneke Marchand, ds. Giel Schormans

29 nov 1e Advent, PIO Joas van der Schoot,
Gouda

06 dec 2e Advent, ds. Giel Schormans

13 dec 3e Advent, ds. Leneke Marchand

buiten je bubbel. In de Adventis ons thema: Verlos ons.

Koningkerk

Wijkgemeente De Open Hof

ledere zondag

ledere zondag is er een kerkdienst in de Koningkerk. Of
je nu thuis met ons verbonden bent of aanwezig bent in
de kerk, samen zijn we op zoek naar vertrouwen in deze
onrustige tijd. We geloven dat God ons vertrouwen wil
voeden. Verreweg de meeste mensen volgen de
kerkdienst thuis. We horen geregeld van hen dat dat
intense en waardevolle momenten zijn, ook al mis je de
ontmoeting en het samenzijn. We vertrouwen erop dat
we ook zo helemaal gemeente van Christus zijn. En we
verlangen naar andere tijden!

Welkom in de kerk

Fijn als je erbij wilt zijn! 30 kerkgangers is een kleine
kring, maar zeker waardevol om aan mee te doen. Eris
muziek, er zijn zangers, maar geen samenzang. We
vragen kerkgangers om bij verplaatsingen een
mondkapje te dragen. Er is helaas even geen
koffiedrinken. Om de beschikbare ruimte eerlijk te
verdelen, werken we met uitnodigingen. Wil je naar de
kerkdienst kamen, stuur dan een mailtje naar
deopenhofkerkdiensten@gmail.com of bel met Bruun
Feijen, T: (070) 387 54 44, Er is oppas (kinderen t/m 4
jaar) en iets te doen voor de Koningskinderen (4 t/m 12
jaar).

Kerkdienst thuis volgen

Kijk op www.kerkomroep.nl bij Koningkerk Yoorburg. Je
kunt de dienst zondagmorgen om 10.00 uur
meebeleven (ook via Youtube), maar ook op een later
moment.

Blijf op de hoogte

ledere twee weken — en als het nodig is vaker - verschijnt
onze e-mail-nieuwsbrief met actuele mededelingen.
Aanmelden bij de predikanten. Er is ook een papieren
versie,

Wie leidt de kerkdienst?

01 nov ds. Harry Smit uit Burgh

08 nov ds. Giel Schormans

15 nov ds. Els van der Wolf-Kox (Avondmaalsdienst)
22 nov ds. Jan van der Wolf (Eeuwigheidszondag)
29 nov ds. Els van der Wolf-Kox (1e Advent)

06 dec ds. Jan van der Wolf (Ze Advent)

13 dec ds. H. de Leede uit Amersfoort (3e Advent)
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Kerkdiensten



Daar komen de muizen aangerend door de kerk. Je wordt blij als je ernaar kijkt. Maar wat ligt er toch

Aangewaggeld, kun je beter zeggen! veel rommel tussen, denkt Kik. Maisbladeren, klok-
‘Oooh... euhhh!” kreunen de muizen, .. Veel te veel huizen, stro... ineens begrijpt hij het. ‘Muizen,’ zegt
gegeten!’ Ze ploffen neer bij Kiks bloembakje. hij boos, ‘dit is géén buffet! Dit zijn geschenken van
‘Ben jij al geweest, Kik?’ vragen ze. "Waar geweest?’ het land, waar de mensen God voor gaan bedanken.

vraagt Kik. De muizen vinden het een domme vraag. Morgen is het dankdag!” De muizen vinden het maar
‘Bij het buffet natuurlijk! Voor het feest van morgen!”  raar. Zoveel lekker eten, en je mag er niet aankomen?
Ja, Kik weet van het feest, maar van een buffet weet Ze moeten van Kik alles bij elkaar vegen en weer

hij niets. ‘Dat moet ik zien’, denkt hij en springt netjes maken. De volgende dag valt het de mensen
richting keuken. ‘Nééé!’ roepen de muizen, ‘De andere niet eens op. Alleen een klein jongetje. Hij scharrelt
kant op, daar vooraan!’ Kik hopt naar de tafel midden- rond en komt terug met appels en peren vol gaten.
voor en ziet de prachtige stukken die de boeren En hij krijgt op zijn kop. De muizen schamen zich.
hebben aangeboden. Bouwwerken van graan en Zij hebben geen straf gekregen.
groente. Kunstwerken van vruchten en bloemen. Nou ja, wel buikpijn.
Kisten en kazen, flessen en vazen.
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Het graan ontkiemt, ontkiemt op het land. bie groenten en vruchten vol voedingswaarde
Het 9roeit en groeit, zo hoog als mijn hand. 9root geworden, gevoed door de aarde,

20 hoog als mijn pols, mijn elleboog... en z6 Kein begonnen dls pitjes en zaden!
het groeit door warme, door Nat en droog. | Wat is het een wonder en wat een genade,

dat wij in het Najaar zoveel mogen oogsten:

Uiteindelijk is het op zn hoogste
dank U voor alles, God, Allerhoogste!

en dén gaah we oogsten!

Het 9raan wordt 9eoodst en veiliggesteld,
gedorst en gemalen, verkocht voor geld,
gekneed en gebakken in de hete oven,
Brood dat oot '9ras was, niet te geloven!

Ben je gehoorzaam aaf de Heen dan gaat het Je goed.
Gezegend ben je in de stad, gezegend ben je op het land.
Gezegend is de vrucht van Je schoot, de vrucht van je grond
en de vrucht van Je vee, de jonge runderen en schapen.
Gezegend is je oogstmand en je deegkom.

Gezegend ben je bi) je komen, gezegend bij je 9aah.

(aar het Bijbelboek Deuteronomium 28,3-6)




