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Programma PCOB

11 januari: Lezing conservator Kasteel Duivenvoorde,
14.00-16.00 uur, Kruisheuvelkerk

8februari: Dialezing over Pelgrimsreis naar Compostela
door wandelaar Jaap Vijfvinkel, Koningkerk

8maart:  Informatie vanuit gemeente
dschendam-Voorburg voor ouderen en de

municatie bij vragen aan de gemeente, door griffier
rouw Van Olst, Kruisheuvelkerk

gpril:  Lezing over Godly Play met Irma Nieuwenhuis,

ningkerk

.. mei: Dagtocht; nadere informatie volgt zo spoedig
mogelijk
14 juni: Lezing en Algemene Ledenvergadering,

Kruisheuvelkerk

Lezingen altijd van 14.00-16.00 uur. De toegang is gratis.
Senioren van 55 jaar en ouder zijn welkom, lid en niet-lid.
Adres Koningkerk: Bruinings Ingenhoeslaan 4, Voorburg,
tram 2 en bus 23.

Adres Kruisheuvelkerk: Burgemeester Roeringlaan 6,
Leidschendam, bus 46 en tram 6.

2denen om in de kerk te geloven

speciale poster voor gezinnen!

rom zou je naar de kerk gaan? Een oude vraag die
chien vandaag de dag wel weer heel actueel is. Door
na konden we langere tijd niet gewoon naar de kerk
an. Hebben we de kerk of de gemeenschap gemist?
arom willen we als #daaromzijnwekerk - een initiatief
n GZB, HGJB, IZB - het gesprek in het gezin over de
waarde van de kerk stimuleren.

kun je samen op zoek gaan naar wat er in de Bijbel over de

Speciaal voor gezinnen is er een poster ontwikkeld. Hiermee

Bl kerk, en vooral over de

in de kerk van oy 9emeenschap van alle mensen
die in God geloven, staat
geschreven. Deze poster

stimuleert gezinnen om met elkaar in gesprek te gaan en te

ontdekken waarom naar de kerk gaan zo gek nog niet is.

Ideaal om uit te delen aan kinderen en gezinnen in de

gemeente.

De posters zijn vanaf 10 exemplaren te bestellen via

daaromzijnwekerk.nl. Er wordt alleen een bijdrage in de

verzending gevraagd.

Oecumenisch Vrouwenwerk

De leden van het Oecumenisch Vrouwenwerk blijven
positief en hoopvol in deze donkere tijd, waarin we
uitkijken naar licht aan het eind van de tunnel. Advent, tijd
van verwachting en uitzien naar Het Licht. De Vrouw en
Geloof groep heeft ook in 2022 de derde woensdag van de
maand gepland in de agenda's. De eerste bijeenkomst in
het nieuwe jaar is hopelijk op woensdag 19 januari in de
Kruisheuvelkerk in Leidschendam en de tweede op

woensdag 16 februari in de Maartenszaal naast de
Martinuskerk in Voorburg. Dit is uiteraard allemaal nog heel
onzeker, omdat we niet weten hoe corona zich ontwikkelt
en wat de beperkingen in 2022 zullen zijn. Als het allemaal
kan doorgaan beginnen de ochtenden om 10.00 uur en
duren uiterlijk tot 12.00 uur.

Aanmelden kan bij Plony Korving-Harteveld,

E: p.korving@outlook.com of T: 06 10 29 27 26.

Levende adventskalender

Een adventskalender is in feite een aftelkalender naar Kerstmis. De Haagse Gemeenschap van Kerken biedt op haar
website net als vorig jaar een levende adventskalender aan. Vanaf 2 december kan elke dag de deur van een Haagse kerk
of organisatie geopend worden (dit kan ook achteraf). Binnen klinkt een bijzonder verhaal over engelen.

De kalender is te vinden op www.oecumenedenhaag.nl/adventskalender
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Een week kerk voor de prijs
van een mooie bos bloemen

Ergens begin van het volgend decennium is de spaarpot van de PGV leeg als we zo doorgaan!

Ook al was na verkoop van de Opstandingskerk en de Fonteinkerk deze spaarpot goed gevuld. De oorzaak is dat we
met beide wijken al jaren ver boven onze stand leven. Daardoor lijden we elk jaar een fors verlies.

Die lege spaarpot willen we natuurlijk met z'n allen voorkomen. Koste wat het kost ... of zijn er grenzen aan wat we

van elkaar mogen verwachten?

De afgelopen tijd hebben tientallen gemeenteleden zich ingezet om met een frisse blik te kijken naar de financiéle
situatie en alles wat daarmee samenhangt. Zij hebben vele praktische en creatieve voorstellen gedaan aan de

Algemene Kerkenraad en deze financieel doorgerekend.

Inmiddels is een aantal van deze voorstellen al met succes omgezet in concrete acties. Acties om de kosten te

verlagen en acties om de inkomsten te verhogen.

Tekst: TeunisJan van Varik Beeld: internet

Laten we het eens per week bekijken

Wat is er nodig om ook in financieel opzicht de continuiteit
en vitaliteit van onze gemeente te waarborgen? Laten we
dat eens per week bekijken. Als alle vrijwillige bijdragen
gemiddeld (1) € 15,- per week zouden zijn (dus € 780,- per
jaar) en we erin slagen de overige inkomsten volgens plan
te verhogen en de kosten volgens plan verder te verlagen
komen we volgend jaar mooi uit met het ‘huishoudboekje'
van onze gemeente. Anders gezegd: dan draait onze PGV
geen verlies meer.

€ 15,-.... dat is de prijs van een mooie bos bloemen.

Een frisse blik op de toekomst van onze kerk in
Voorburg

Drie werkgroepen hebben antwoorden gezocht op de

volgende vragen:

- Hoe zal de kerk zich in Voorburg ontwikkelen over een
periode van 10 - 20 jaar?

- Wat is de infrastructuur (gebouwen en bemensing) die
daar dan bij hoort?

- Hoe moeten we dit dan financieren?

De rapportages van de werkgroepen vindt u

op de website van de PGV. Centraal in het advies staat de
gedachte dat de kerk meer is dan een “scherm” maar dat zij
naast de Woordverkondiging vooral leeft bij mensen met al
hun saciale contacten. Het is vooral een gemeenschap van
mensen die elkaar bijstaan en ondersteunen in goede en in
slechte tijden. En dat van "Geloof, hoop en liefde” de liefde
de meeste is.

Een frisse blik op de kosten

Onder aanvoering van de kerkrentmeesters beheer van
beide wijken hebben we alle kosten nog eens scherp tegen
het licht gehouden. We maken nu minder gebruik van
externe bedrijven; in plaats daarvan voeren vrijwilligers
taken uit. En gelukkig vinden we bij u veel bereidheid om
een handje te helpen, bij onder meer:

- tuinonderhoud

- schoonmaak

= administratie

« kopieerwerk

Dit kerkblad gaat met ingang van 2022 van 8 naar 6 edities
per jaar. We bereiden de uitvoering voor van nog meer

voorstellen voor kostenbesparing.




Ook hiervoor zijn we op zoek naar mensen binnen en buiten
de kerk die ons nader willen helpen.

Een frisse blik op de inkomsten

Op dit moment werken we hard aan het verhogen van de
inkomsten door extra verhuur van onze panden. En met
succes; denk aan het Huygens Festival en de inspanningen
binnen wijkgemeente De Open Hof om de kerkzaal en haar
bijgebouwen aan te passen tot een goed verhuurbaar
muzikaal centrum in onze stad.

Actie Kerkbalans 2021/2022

In de extra actie Kerkbalans hebt u ruim

€ 29.000,- geschonken, waarvoor dank en waardering.

Voor de actie Kerkbalans 2022 bouwen we voort op het vele
werk dat Lea van Eerden, Jan Posthumus en ook Hannie
Keijzer hebben verricht,

Dirma Redelijkheid (Martinigemeente), Fredi Willemsen
(kerkelijk bureau) en Theo Kimmel (De Open Hof) werken
nu een plan uit om deze actie in 2022 nog voortvarender te
laten verlopen.

We zijn dankbaar dat u heel trouw geeft via bankrekening,
app en ook via ouderlingen en diakenen.

Wat er tot nu toe is bereikt

De effecten van de coronacrisis zijn voor ons als kerkelijke
gemeente "meegevallen”. We kregen steun van de overheid
in de vorm van loonsubsidie, niet alle huurders liepen direct
weg, de infrastructuur bleek qua communicatie (Kerkdienst
gemist, Kerkomroep, YouTube) prima op orde en

Enkele belangrijke cijfers (afgerond):

Begroot tekort in 2020: € 500.000
Werkelijk tekort in 2020: € 225.000
Begroot tekort in 2021: € 340.000
Totale kosten per jaar: € 800.000

Als de circa 725 vrijwillige bijdragen op het oude niveau
blijven (maar we wel onze plannen uitvoeren voor
verhoging van opbrengsten uit verhuur en beleggingen
en voor verdere verlaging van kosten) verwachten we
een werkelijk tekort in 2021 van:

€ 200.000

Stel dat we met elkaar er in slagen alle vrijwillige
bijdragen op het niveau van gemiddeld (!) € 15,- per
week te krijgen, dan verwachten wij quitte te spelen,
dus dan is het werkelijke tekort in 2021:

€0.

ouderlingen en diakenen organiseerden belsessies,
bezoeken et cetera waardoor de gemeente bijeen bleef. U
had een gulle hand voor de collecten.

Aan de kostenkant zijn al belangrijke structurele
besparingen gerealiseerd.

Kortom: we deden met elkaar heel veel om onze kerk in
stand te houden, en met succes.

Penningske van de weduwe

Ten slotte nog dit: elke week de waarde geven van een
‘extra bos bloemen' is niet voor iedereen haalbaar. Daar
staat tegenover dat velen die € 15,- (of meer) per week
goed voor onze gemeente zouden kunnen bestemmen
zonder er een boterham minder om te eten. Conclusie: dit
is een uitdaging die voorligt voor ons als gemeenteleden in
gezamenlijkheid.

Elke vrijwillige bijdrage, op maat voor ieders financiéle
situatie, draagt bij aan de continuiteit en vitaliteit van onze
gemeente in financieel opzicht.

Bij dit alles geldt nadrukkelijk dat een christengemeente
veel meer is dan financién alleen!

Mamens de kerkrentmeesters beheer van beide wijken,
Teunislan van Varik
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Interview

Verbinding tussen de wijk
en de Koningkerk

Al zo'n 30 jaar worden er high tea’s georganiseerd op 2e kerstdag voor de buurt in Voorburg. Kartrekkers zijn
Atte Roskam en Houw The vanuit de werkgroep Kerk en Buurt van de Koningkerk. Na 1,5 jaar onderbreking
door corona was er weer een high tea gepland op 14 november die alsnog niet kon doorgaan.

Tekst: Marrit Salverda-Buteijn Beeld: Atte Roskam

Laagdrempelig de kerk in

“Vroeger woonden kerkgangers om de kerk heen en liepen
©0p zondag naar de dienst toe. Tegenwoordig is dat niet
meer zo. We vinden het wel belangrijk dat de Koningkerk
&en positie in de buurt blijftinnemen en onderdeel van de
wijk blijft, vertelt Houw The. De mensen uit de wijk moeten
;yfﬁﬁlgens Houw kunnen deelnemen aan activiteiten zoals een
:.'Ba.'n"endag, een high tea of het project als 'Het Zomerterras!
Hierdoor is de drempel om de kerk binnen te stappen veel
lager dan het bijwonen van een kerkdienst. De werkgroep

Kerk en Buurt houdt zich hiermee bezig.

Angstige alleenstaande ouderen

Jaren geleden kwam het idee naar boven om een high tea te
organiseren. De high tea’s worden georganiseerd op de
zondagmiddag voor mensen in de buurt. ‘Deze dag is vaak
wat saai voor onze doelgroep en door zo'n gezellige
middagbijeenkomst te organiseren wordt de dag
doorbroken; vertelt Houw. 'Het programma bestaat uit een
lezing en een kop koffie of thee met een koekje!

Door corona is er een onderbreking geweest in deze
activiteit. Wel werd er een andere behoefte gezien. 'Er waren
veel ouderen die bang waren om naar de supermarkt te
gaan en besmet te raken. Om die reden zijn wij in februari
tot de zomer gestart om bij zo'n 35 ouderen één keer per
week een maaltijd te bezorgen. Hiervoor wordt
samengewerkt met andere kerken in Voorburg en
Leidschendam, zoals de Kruisheuvelkerk en Dorpskerk, en
de diaconie!

In verband met de grote behoefte is de organisatie in
september weer gestart met de maaltijden en zal dit naar
verwachting tot december blijven doen. ‘We zien dat 90%
van de mensen die de maaltijd ontvangen niet kerkelijk is.

De kerk is geen verdwijnende groep

Door dit soort activiteiten, zoals de high tea's en Burendag,
wordt er langzaamaan een relatie met de buurt
opgebouwd. Dit wordt gedaan in samenwerking met
verschillende buurtorganisaties, zoals de tuinvereniging,
Fenomeen Bovenveen, Woej, Middin en Reakt. 'De kerk laat
op deze manier haar sociale gezicht zien. Dat is ook een taak
van de kerk. We zijn geen verdwijnende groep! Hierdoor
stappen mensen laagdrempelig de kerk in én worden de
kerkelijke activiteiten onder de aandacht gebracht.

Beeld: gasten kijken naar een optreden van het Gipsy Swing Trio




30 januari: Kliederkerk!

We gaan beginnen met Kliederkerk in Voorburg. Met mensen uit beide wijkgemeentes zijn we bezig met de
voorbereidingen. We hopen dat we op zondagmiddag 30 januari van 16.00-18.00 uur 'Kliederkerk-de tryout'
kunnen hebben in de Koningkerk. En jij kunt daarbij zijn!

Tekst: Els van der Wolf Beeld: Kliederkerk Nederland

Samen met je kind zoeken naar zin

Een ouder zegt: ‘Met jonge kinderen heb je het superdruk.
Ik kom er nauwelijks aan toe om met m'n kind stil te staan
bij de grote vragen van het leven. Wat zou het mooi zijn
als er een plek is, om samen hiermee bezig te zijn. Zelf
beleefde ik vroeger veel aan de verhalen uit de Bijbel. Het
gaf me een veilig gevoel, een besef dat er lemand is bij
wie je altijd terecht kan. Hoe mijn kind dat ziet? |k heb
geen idee. Daar hebben we het eigenlijk nooit over!
Kliederkerk is een opstap om hier samen mee bezig te zijn.
Je beleeft samen een bijbelverhaal. Je praat er ook over.
En zo ontdek je wat het bijbelverhaal kan betekenen voor
je eigen leven. Als het over David en Goliath gaat, praat je
over ‘'voor wie ben jij bang?’ En spelend ontdek je hoe een
klein steentje genoeg kan zijn om die grote reus te
verslaan. Die ontdekking neem je samen mee naar huis en
daar kun je nog eens op terug komen.

Verhalen uit de Bijbel voor je kleinkind

Voor veel kinderen is kerk en geloof ‘iets van opa en oma!
Grootouders willen graag iets delen van wat geloven voor
hun betekent, mits hun kinderen daarmee instemmen.
Kliederkerk is bijzonder geschikt om met je kleinkind
naartoe te gaan. Samen beleef je iets goeds. Kleinkinderen
ontdekken wat geloven betekent, horen Bijbelverhalen en
ontmoeten andere kinderen die daar ook mee bezig zijn.
Opa en oma blijven er gewoon bij en doen mee en zij
zullen zelf ook verrast worden door wat ze beleven.
Kliederkerk is voor iedereen een avontuur.

Waarom heet het Kliederkerk?
Kliederkerk komt uit Engeland en heet daar ‘Messy Church.
‘Messy’ betekent: rommelig. In de chaos van het
menselijke bestaan wil God ons ontmoeten. De sfeer bij
Kliederkerk is dan ook ongedwongen. Je mag

aanschuiven zoals je bent. Dat wil niet zeggen dat we
maar wat aanrommelen. Er ligt een goed doordacht
programma en er is een gedegen voorbereiding aan
vooraf gegaan. Inmiddels zijn er meer dan 200
kliederkerken in Nederland. Wereldwijd zijn er zo'n 4000
messy-church-plekken.

Doe mee op 30 januari

Datum en tijd: 30 januari 16.00-18.00 uur (met eten!)

-plaats: Koningkerk

-voor wie: (grootjouders met hun (klein)kinderen

-leeftijd: kinderen tot een jaar of 12 en ieder die met hen
mee wil doen

-tip1: zet de datum in je agenda

-tip 2: houd vanwege de corona-situatie de kerk-app,
kerkwebsites en nieuwsbrieven in de gaten om te kijken
of en hoe het door kan gaan.

Lijkt het je leuk om mee te helpen, meld je aan bij ds. Els

van der Wolf, evanderwolfkox@gmail.com




'Het pepermuntje’

leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We
n verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze
lafetterubriek willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer
onden. 'Het pepermuntje’ is de ene maand in de Martinigemeente, de keer erop in De Open Hof, en zo wisselt
kaar af.

ees van Aalst Beeld: eigen fotomateriaal

Waarom is de zondag anders voor u?

Van kinds af aan kom ik al in de kerk. Dat is een vast puntin
de week. Afgelopen jaar zaten we thuis achter de laptop.
Het is fijn dat we nu weer regelmatig in de kerk de dienst
kunnen vieren. lk maak deel uit van de koffieschenkploeg
en de vervoersdienst. Het rijden van mensen die niet meer
zelfstandig naar de kerk kunnen komen geeft een voldaan
gevoel. Deze mensen krijgen zo toch de mogelijkheid in
contact te blijven met de kerk.

Wanneer is een zondag een fijne dag geweest?
De zondag is voor mij een fijne dag geweest als ik weer
geinspireerd ben door mooie uitspraken van de dominee
en door gesprekken met gemeenteleden. De bijzondere
verhalen uit de Bijbel kunnen mij ook energie geven om
aan de nieuwe week te beginnen.

Met wie zou u een zondagmiddag door willen

brengen?

Familie, vrienden en bekenden zijn voor mij belangrijk. Het
is altijd leuk tijd voor elkaar te hebben, waar doordeweeks

weinig ruimte voor is.

Kees van Aalst, De Open Hof

Welk figuur in de Bijbel inspireert u het meest?
Hoe ben ik in De Open Hof gekomen? Uiteraard zijn er heel veel personen die mij inspireren. Toch
Ik ben Kees van Aalst, geboren te Voorburg in 1960. Als kind ~ blijven de bijzondere gebeurtenissen van de profeet Elia
ging ik naar de Fonteinkerk, samen met mijn ouders, zus en mij het meeste inspireren. Het verwonderen, bewonderen
broer en oma en opa van Aalst. We kregen altijd een en de wonderen blijven me bezighouden.
pepermuntje tijdens de dienst, wat we erg lekker vonden.
Later zat ik er met mijn vrouw Annelies en onze 3 kinderen Voor wie of wat zouden we eens of meer
Floris, Fabian en Janneke. Helaas namen we in 2012 moeten bidden?
afscheid van de Fonteinkerk. Ik heb zeker veel mooie en
waardevolle herinneringen aan de Fonteinkerk
overgehouden. In De Open Hof kerken nu meerdere
familieleden. In 1985 zijn we ook in de Koningkerk
getrouwd. Het is fijn om te kerken in De Open Hof!

Ik vind dat er voor veel groot en klein leed gebeden wordt.
Ook voor persoonlijke gebeden is er ruimte via het
voorbedenboek en door het aansteken van een lichtje van
de paaskaars. Dat blijft toch een mooi aspect van de dienst.

De volgende keer in PROEF!

In de eerste editie van het nieuwe jaar gaat het
pepermuntje naar Ghislaine lJsseling-Keyzer

van de Martinigemeente. Dat is tevens de laatste keer van
de rubriek het pepermuntje.

Wat doet u door de week?

Ik werk met plezier bij een verzekeringsmaatschappij.
Wekelijks ben ik 's avonds op de tennisbaan te vinden, waar
ik 0.a. met mijn zoon Fabian een partijtje speel. Ik heb thuis
een atelier waar ik graag schilder. Soms schilderik in
opdracht. Verder fiets ik regelmatig met Annelies. We
hebben in de zomer een rondje lJsselmeer gefietst.



Kerstfeest in Voorburg

De redactie vroeg in beide wijkgemeenten mensen van verschillende leeftijden wat Kerst voor hen betekent.
Leest u zelf en kijk even achter de schermen bij enkele gemeenteleden.

Tekst: Jan van der Wolf en Kees Koenen Beeld: geinterviewden

Ruurd Schaap, 40 jaar (rechts op de foto)

Het kerstfeest is voor mij een ijkpunt in het jaar’ aldus
Ruurd. 'God heeft zichzelf geopenbaard in Jezus. Op die
manier mogen wij zien hoe God is. Zijn licht komt in het
duister. Dat wordt nog versterkt doordat de dagen vanaf
Kerst weer gaan lengen.

De kerstperiode is een fijne tijd om te delen met familie en
vrienden. We mogen blij zijn en genieten van de
gezelligheid. We mogen ook omzien naar mensen voor wie
deze periode minder warmte biedt. We kunnen
bijvoorbeeld kerstpakketten naar een weeshuis sturen.
Kerst brengt het beste in mensen naar boven. Dat is de
spirit van Kerst. ledereen een gezond en heel gezegend
kerstfeest en eeen covid-vrij 2022 toegewenst!’

Edith de Koning, 45 jaar:

‘Ik probeer de Adventstijd met de kinderen heel bewust
mee te maken. De verwachting van het komende licht vind

ik heel mooi. Maar soms pakt dat anders uit dan bedoeld. Ik

had ooit veel verschillende kaarsjes gespaard om in mijn

Adventskrans te stoppen. In een onbewaakt ogenblik vioog

de krans in brand, viel brandend op een rieten stoel en
daarna op het laminaat. We hebben alles geblust met een
pan water, maar hielden er als aandenken de resten van
een ring of fire' aan over in het laminaat.

We hebben in ons gezin ervoor gekozen ‘pakjesavond’

alleen te vieren met Sinterklaas. Zo willen we met Ke
focus houden op de hoopvolle boodschap van de ko
van Christus. En dan is er genoeg te vieren!’

Of de kinderen de kadootjes niet missen? "Ach, zij do
best hier begrip voor op te brengen en zeggen: dit is
traditie; zo doen wij dit!

Piet Bostelaar, 78 jaar
Piet Bostelaar heeft als docent en schooldirecteur vele
kerstvieringen en kerstspelen mogen meemaken.

‘De kerstvieringen in de kerk van mijn geboortedorp op
Walcheren hebben veel indruk op mij gemaakt. Onze
Zuid-Molukse dorpsgenoten -ze waren erg vriendelijk en
goed geintegreerd- zongen prachtig en vierstemmig op het
kerstfeest. Pas jaren later realiseerde ik mij in wat voor
situatie zij leefden! Piet vindt het belangrijk dat er een dag
bij uitstek is waarop je erbij bepaald wordt dat God Zijn
zoon heeft gestuurd om zich aan ons kenbaar te maken en
ons te redden. 'Soms geeft het wel een dubbel gevoel als je
in een besloten gemeenschap het heerlijk Kerstfeest viert
terwijl er zoveel leed en ellende in de wereld is. Maar dan

realiseer ik mij: niet wat wij mensen ervan maken is
bepalend, maar wat de werkelijkheid van God echt is!'




Kerstfeest in

Interview

arolien Sleven, 27 jaar
et gaat met Kerst vooral om het kerstverhaal, natuurlijk is
er ook de gezelligheid. In dit verhaal gebeurt van alles en
tegelijk ook niets. Want Jezus zegt en doet (nog) niets. Het
is een begin, ook het begin van Pasen. Want als Christus
niet geboren was, was Hij later ook niet gestorven en
opgestaan. Ik word geintrigeerd door Maria die alles wat zij
van de herders hoorde in haar hart bewaarde. Zij
reflecteert. Er zit stilte in dat beeld. Dat past bij de geboorte
van Christus als een kwetsbaar kind!

Jan van der Kolk, 76 jaar

‘Voor mij is Kerst een teken van ongelofelijke hoop, omdat
God solidair is met ons en onze gebroken wereld en daarin
met ons een weg wil gaan!

Voorburg (2)

Joost Vinkenvleugel, 54 jaar
‘Lastig om onder
woorden te
brengen, maar bij
Kerst gaat hetom
de geboorte van
Christus. Ik ben
Rooms-Katholiek
opgevoed in een
klein dorp met de
kerk in het midden.
Met Kerst zetten we
de wekker en

gingen we midden

in de nacht, om vier of vijf uur 's morgens, naar de
nachtmis. Daarna hadden we ontbijt met elkaar. Kerst is
voor mij voor een feest van hoop. Het valt in een donkere
tijd van het jaar en dan vieren de komst van het Licht. Kerst
is voor mij, naast alle gezelligheid, het feest van de hoop op
de komst van Jezus. Niet alleen 2021 jaar geleden, maar
ook in het heden, elk jaar, elke dag opnieuw kan dat
gebeuren!

Pieter Redelijkheid, 26 jaar

‘Heel grote dingen zitten soms in de kleine dingen. Dat
realiseer ik me met
Kerst, als we de
geboorte van baby
Jezus vieren. In mijn
generatie, de
Millennials, staan
vaak grote ambities
centraal: je
loopbaan, grootse
toekomstplannen.
Maar soms zit een
pasitieve
ontwikkeling ook in
kleine dingen. Begin
maar klein!

Nou, dat zal wel weer
lukken: door covid
kunnen we opnieuw
maar met weinig

mensen samen zZijn.
Wat vindt Pieter
daarvan? ‘Samenzijn is nooit vanzelfsprekend. De waarde
daarvan wordt nu weer bevestigd. Gelukkig mogen we wel
in gezinsverband in een warme setting van elkaars
gezelschap genieten. We hebben een sterke gezinsband!
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Kerstfeest in Bethlehem

Ons kerstfeest is nauw verbonden met Bethlehem, een kleine stad vlak bij Jeruzalem. In veel verhalen en liederen
klinkt die naam tijdens ons kerstfeest als een naam van hoop, nieuw leven, toekomst. Jan van der Kolk vertelt.

Tekst en beeld: Jan van der Kolk

Bethlehem

Bethlehem is niet alleen een stadje van 2000 jaar geleden,
waar je de geboortegrot en de daarboven gebouwde kerk
kunt bezoeken, maar cok een levende stad in Palestina die
van oudsher christelijk is. Al zijn de christenen er nu geen
meerderheid meer, de burgemeester is volgens afspraak
altijd een christen. De stad is qua bevolkingsaantal
vergelijkbaar met Voorburg.

Moslims samen met Christenen

Het kerstfeest wordt met vreugde gevierd. Dat de
verhouding tussen christenen en moslims goed is, blijkt ook
als allen, christenen en moslims, samen komen om stil te
staan bij de geboorte van Jezus, zoals op de zaterdagavond
voor de eerste adventszondag, als op het grote plein voor
de Geboortekerk de lichtjes van een zeer grote kerstboom
worden aangestoken met een groot feest voor iedereen.
Het plein is dan tot in alle hoeken en gaten gevuld.

Strakke controle

Bethlehem is in veel opzichten een gewone stad, waar
mensen leven, werken, naar school en universiteit gaan,
kinderen geboren worden, vreugde en verdriet beleefd,
muziek gemaakt en waar nauwe familiebanden bestaan.
Er wonen christenen van zeer uiteenlopende kerken:
grieks-orthodox, rooms-katholiek, armeens-orthodox,
luthers. De christenen hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan een moderne samenleving. De bevolking is
hoog opgeleid, er is een RK universiteit, voor iedereen
toegankelijk, er is een kunstopleiding op universitair niveau,
opgericht door een lutherse dominee. Er is alleen geen
agrarische sector meer, want alle [and buiten de muur is
geconfisqueerd. Waaronder het veld van de herders,
Efratha.
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Maar Bethlehem (‘Broodhuis’) nu is ook een stad die lij
de stad van 2000 jaar geleden. Toen was er de volkste
door de Romeinse keizer Augustus, de bezetter van hel
land, die Maria en Jozef naar Bethlehem verordonneefde,
Een volkstelling bedoeld om de bevolking onder strakke
controle te houden. Nu is er ook een bezetting en wop
bevolking eveneens onder strakke controle gehoude
door een 8 meter hoge muur die de stad vrijwel hele
omringt. Daarmee zitten ze in een ‘openlucht gevangenis,
waar ze alleen met toestemming van de bezetter uit
kunnen. En met een leger dat bijna dagelijks invallen i
stad doet. Veel jonge mensen zijn nog nooit buiten die
muur geweest.

In de stad zijn sinds 1948 ook drie vluchtelingenkampen

rview

Inte

Macht verdraagt geen tegenmacht
Ook in de tijd van Herodes werden de wijzen misleid, want
ze moesten in het centrum van de macht zijn, bij de heerser
in Jeruzalem, vazal van bezetter Augustus. En Jezus moest
met zijn ouders vluchten, want macht verdraagt geen
tegenmacht. Nu zijn vele jongeren gedwongen om de stad
te verlaten, omdat er geen uitzicht is op een redelijke
toekomst.

Bemoediging om door te gaan

Maar Bethlehem is vooral ook de stad waar de mensen, en
zeker ook de christenen, leven van hoop, moed houden,
volhouden in uiterst moeilijke omstandigheden, zich
inzetten om hun geloof, hun cultuur, hun vertrouwen te
bewaren. En waarin het kerstfeest een bemoediging is om
door te gaan en zich in te zetten voor recht en vrede voor
allen. Met het gezang van de Engelen, dat het ook voor hen
‘vrede op aarde’ zal zijn.




Ontvangen staat
tegenover
zelfcontrole.

Doe maar een bon ...

door ds. Jan van der Wolf

Ik heb alles al

‘Wat wil je hebben voor je verjaardag?’ 'lk zou het niet weten, ik heb alles al.
Weet je wat, doe maar een bon. Dan kan ik zelf bepalen wat ik koop! Deze
woordenwisseling is stereotiep voor ons welvarende westerlingen. We vinden
het lastig om iemand met een geschenk te verrassen. Niet alleen omdat die
ander bijna alles al heeft, maar vooral omdat je iemand niet wilt opzadelen met |
een cadeau waar die niet op zit te wachten. Voor gever en ontvanger is dat

eraakt

ongemakkelijk.

Ongemakkelijke situaties

Toen ik een jaar of drie was kreeg ik van mijn oma een pop. Het verhaal gaat dat
ik die pop, toen die uitgepakt was, met een grote zwiep wegsmeet. Ik had
immers gerekend op een auto, die ik normaal van haar kreeg. Gelukkig kon mijn
oma er de humor van inzien en lachte er smakelijk om. Als volwassene ga je zo
niet om met een niet gewenst geschenk. Beleefd neem je het cadeau in
ontvangst, maar de gever zal door je lichaamstaal toch vermoeden dat je er niet
op zit te wachten. Om dit soort ongemakkelijke situaties te vermijden geven we
elkaar steeds vaker een waardebon. De variatie zit dan alleen nog in het soort.
Wordt het een diner-, boeken -, theater-, motorijles- , zwem- of massagebon?

Ontvangen is een kunst

Ontvangen is een kunst. Blijkbaar zijn we dat verleerd. Op het eerste gezicht zou
je zeggen: ontvangen is geen kunst, de kunst is juist om iets te verdienen. Maar
veel mensen vinden het lastig om echt te ontvangen. Ontvangen maakt je
afhankelijk. Je moet maar afwachten of je iets krijgt en zo ja, of het wel bij jou in
de smaak valt. Daarom geven we elkaar een bon. En op een uitnodiging voor
een bruiloft staat vaak een klein envelopje. ledereen weet wat dat betekent: het
bruidspaar wil geld zien. Schenken is daarmee verworden tot het bijdragen aan
iemands koopkracht. En dat is het tegenovergestelde van ontvangen. Deze
manier van geven vergroot iemands keuzeopties en daarmee de mate waarmee
het leven geregisseerd kan worden. Ontvangen staat tegenover zelfcontrole.

Hoe zal ik u ontvangen?

Met Kerst vieren we de komst van Jezus Christus. Het ‘Hoe zal ik u ontvangen?’
zal veelvuldig klinken. Maar we krijgen geen bon0 waarmee we kunnen doen
wat we willen, maar een kind. En dat 'heilig en hulploos kind'’ slaat ons alle regie
uit handen. Het heeft onze liefde, zorg en aandacht nodig. Zitten we daarop te
wachten? Kerst kan zo een oefening worden in de kunst van het ontvangen.
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Engelen...

Engelen komen we in de Bijbel tegen als boodschappers van God. Er bestaat ook de uitdrukking ‘je bent een engelt
Dat betekent dat je iets goeds doet voor een ander. Vorig jaar deed de Martiniwijkgemeente voor het eerst mee
met het engelenproject. Een project waarbij aandacht voor de ander en meeleven met elkaar centraal staan. Dat
leverde bijzondere ervaringen op, zoals u hieronder kunt lezen.

Tekst: Irene Feenstra Beeld: Arjan van Mourik

Voor de zevende keer...

Zo vertelde iemand:

Ik was verbonden aan Frans Kokshoorn, wist zijn atelier te
vinden. Kort voor Kerst belde ik aan, maar de deur bleef
dicht. Achteraf bleek hij opgenomen in een verpleeghuis
(wat ik als engel natuurlijk had moeten weten, maar ik had
geen idee). Daarna heb ik elke maand een keer aan die
deur gestaan. Steevast tevergeefs; wel appte ik hem nu als
ik was geweest. Er ontstond vrolijk app/bel-contact. We
zagen er allebei de humor van in dat ik niet de
engelachtige gave had om aan te waaien als 'ie thuis was.
Nadat ik in het vroege voorjaar een bloemetje aan de deur
had gehangen stelde hij voor dat ik volgende keer eens
niet op de bonnefooi zou komen, maar op afspraak.
Helaas, kon die afspraak, wegens ziekte, niet doorgaan.
Niet lang daarna overleed hij. Toen hij werd uitgedragen
uit de Oude Kerk, ging ik voor de zevende keer op pad.
Wat laat voor een kerstengel, maar toch... een prachtig
moment om stilletjes te zeggen: wees niet bevreesd -
vrede voor jou.

Ze nodigde ons direct uit...

Het verhaal van de tweede deelnemer is van Suzanne van
der Meer en haar gezin. Samen met de kinderen bakten we
een cake. Tijdens het bakken ontstond een gesprek over
wat een kerstengel nu wel is en hoe wij dat zouden
kunnen zijn. Met Kerst gingen we naar het opgegeven
adres. We belden aan bij een ons onbekende dame.

Toen deze mevrouw de kinderen zag staan met de cake en
uitleg kreeg over de versieringen en het project, was de
blijde uitdrukking op haar gezicht en haar spontane
reactie hartverwarmend. Ze nodigde ons direct uit .... Wat
helaas toen niet kon, maar het gevoel van willen delen in
blijdschap en de saamhorigheid dat we op afstand toch zo
heel dichtbij elkaar waren met z'n allen was zo waardevol.
Sophie herinnert het zich nu nog! 'Die mevrouw was heel
lief en vroeg of we ook een stukje wilden!

Jesse: 'Het gaf me een blij gevoel omdat we iemand anders
blij hadden gemaakt.
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Geef God van uw eerstelingen

Half zes
ik ben wakker
mijn geest is helder, kalm.

Geen andere gedachten
Ik bid
een paar woorden.

Stilaan besef
van God, dichtbij

Vroeger druk geweest
te veel zorgen
te veel afleiding.

Geen besef
dat God mijn vader is
en ik Zijn kind.

Liefde voor Hem

geen groter geluk
voor altijd, eeuwig.

Jaap Ruis

Engelenproject



In memoriam

Pieter Gerrit van Dam

14 agustus 1927-16 oktober 2021

. Op 16 oktober overleed Pieter
Gerrit van Dam. Piet van Dam is 94
jaar oud geworden en woonde
samen met zijn vrouw aan de

¥ Prinses Magrietlaan 52. Piet was
afkomstig van een boerderij in
Zegwaart, een buurtschap bij
Zoetermeer, waar hij opgroeide in
een gezin van 10 kinderen. Hij was
een zorgzame, lieve en
hardwerkende man. Als er een klusje gedaan moest
worden stond hij klaar. Na de oorlog verbleef hij bijna 3 jaar
als militair in Indié. Die periode stempelde zijn leven. Hij
werkte als timmerman bij de gemeente, hij was lid van de
vrijwillige brandweer. Later werd hij magazijnmeester. Piet
was niet zo'n prater, maar het geloof was belangrijk voor
hem. Hij sloeg geen kerkdienst over, ook niet als hij op
vakantie was. Jarenlang was hij diaken.

Op donderdag 21 oktober was er een afscheidsdienst. We
lazen uit Johannes 14, over het huis van de vader met de
vele woningen. Daarna is hij gecremeerd. We leven mee
met mw. van Dam, kinderen en kleinkinderen in iedereen

die hem zal missen.

ds. Jan van der Wolf (als vervanger van ds. Leneke
Marchand)

Maartje Vergeer-van 't
Wout

10 september 1931 - 19 oktober 2021

Op dinsdag 19 oktober overleed in
Maartje Vergeer- van 't Wout.

vanaf januari in een verzorging
in Amersfoort, in de buurtvan

Maartje is 90 geworden en woonde -

bloemen stonden - stond altijd open, ook voor de vrienden
van haar kinderen. Ze was gek op haar kleinkinderen, die
graag kwamen logeren.

In 1984 overleed haar man Joop. Groot was het verdriet en
de ontreddering toen in 2015 haar zoon Gert Jan overleed.
Ze woonden samen in één huis en hielpen elkaar. Ze was
betrokken bij de Opstandingskerk. Het was voor hen heel
moeilijk dat die kerk dicht ging.

Geloof was belangrijk voor haar. Ook in het verzorgingshuis
bezocht ze graag de kerkdiensten. Op dinsdag 26 oktober
was is er een in de aula van de begraafplaats aan de
Rodelaan een dankdienst voor haar leven. We hebben
gelezen uit Hebreeén 4: ‘Laten we dus zonder schroom
naderen tot de troon van de Genade, waar we telkens als
we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden!
We leven mee met haar dochter, met kleinkinderen en
achterkleinkinderen en iedereen die haar zal missen.

ds. Jan van der Wolf (als vervanger van ds. Giel Schormans)

Maria Adriana Johanna
Andriessen-van Dort

1 april 1934- 19 oktober 2021

Op 19 oktober jl. is Maria
Adriana Johanna
Andriessen-van Dort, oud 87
jaar, overleden. Zij was de
echtgenote van Albert. Maja
woonde de afgelopen zeven
jaar in Verpleeghuis De Strijp
in Den Haag. Ze werkte als
leidster en later
hoofdleidster op een
kieuterschool in




In memoriam

Cornelis Arthur Zeeman

11 januari 1964 - 22 oktober 2021

We kregen het bericht dat op vrijdag 22 oktober Kees
Zeeman is overleden. Hij is 57 jaar oud geworden. Kees
leed aan de ziekte ALS.
In het verleden was
Kees bij De Koningkerk
betrokken als
(milieu)diaken en lector.
Ook gaf hij
basiscatechese. Tijdens
de afscheidsdienst, die
op zaterdag 30 oktober
plaatsvond, was één van
de sprekers onze
oud-predikant ds Carel
van der Meij. We leven
mee met Annelies zijn
vrouw en met zijn
kinderen Evelien en

Marijn.

ds. Jan van der Wolf

Maria Helena
Grootendorst - Van Ginkel

18 november 1931 - 17 november 2021

Op 17 november 2021

overleed - een dag voor
haar 90e verjaardag - in
'~ het e
Wemh}deﬁekmhu;s

~ de woorden van Psalm 84: Zelfs vindt de mus een huis, o

vond de begrafenis plaats na een rouwdienst in besloten
kring. We luisterden naar de Aria 'Es ist genug' en hebben
stilgestaan bij Psalm 121, een Psalm die haar leven lang
met haar meeging:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:

Vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here

Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar ieder die haar
missen zal, in het bijzonder naar haar dochter Heleen.

ds. Els van der Wolf

Ben Duiverman

22 maart 1930 - 30 november 2021

Op dinsdag 30
november is overleden
ons gemeentelid Ben
Duiverman. Ben was
een bescheiden,
plichtsgetrouw mens
die een groot deel van
zijn leven bij hetzelfde
bedrijf werkte. Met zijn
vrouw Betty kreeg hij
twee zoons, Onno en
Ernst, op wie hij in stilte
trots was. Toen Betty
Alzheimer kreeg,
verzorgde Ben haar trouw, tot het niet meer ging. Na haar
overlijden vond hij toch weer een weg om te gaan. Ben
werd in de laatste jaren van zijn leven een trouwe
kerkganger en bouwde een band op met allerlei
kerkleden, van oud tot jong. In de dankdienst voor zijn
leven, die plaats vond in de Oude Kerk, stonden we stil bij




He Qi

Aanbidding van de wijzen



'Geef het kind de naam Jezus, ...

Dit kleurige schilderij is gemaakt door de Chinese kunstenaar He Qi. Het verbeeldt de aanbidding van de wijzen. Twee
zitten geknield, één staat met een gebogen hoofd. Het kind wordt aanbeden door drie geleerde mannen. Door de
compositie ligt de nadruk op de geschenken die ze aanbieden: goud, wierook en mirre. In het midden zien we een
blauw-wit flesje.

De amandelvormige ogen trekken de aandacht. Alle figuren, ook de twee dieren, hebben geopende ogen, behalve
Maria. Zij gaat op in haar liefde voor haar kind. Jozef is in geen velden of wegen te bekennen. Daarmee lijkt de
schilder het verhaal van Mattelis te volgen, waarin Jozef geen rol speelt. Maar niet helemaal. De schilder plaats deze
scene in een stal, terwijl Matteiis spreekt over een huis. {(Mattedis 2:11)

Opvallend is de rode appel die het kind Jezus vasthoudt. In de Europese schilderkunst verwees in de tijd van
Renaissance de appel naar de komst van Jezus naar de aarde om de mensheid te verlossen van de zonde. Maar in het
verhaal van de zondeval uit Genesis 3 is er echter sprake van een verboden vrucht. In de kunst werd deze vaak
verbeeldt als een appel. Dit idee is ingegeven door de Latijnse naam voor appel: 'malus, wat behalve 'appel’ ook
'slecht' betekent. Daarmee is dit schilderij een uitbeelding van de naam van Jezus. Eerder krijgt Jozef in een droom de
opdracht: 'Geef het kind de naam Jezus, want hij zal het volk bevrijden van hun zonden! (Mattelis 1:21) Dét is de
reden dat dit kind aanbeden wordt.

tekst: Jan van der Wolf

He Qi (spreek uit; Hoe Tsjie) is in 1950 in China geboren en woont nu in Minnesota (USA). Door zich te verdiepen in
de Europese kunst kwam hij in aanraking met het christelijk geloof en werd hij christen. Hij ziet het als zijn roeping
om Bijbelse verhalen in de beeldtaal van zijn geboorteland tot leven te brengen. Zijn werk valt op door het gebruik
van fel gekleurde vlakken en geometrische vormen. Hij creéert hiermee krachtige composities.
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Aan het eind van een jaar kijken we meestal terug. Zo ook An van der Harst. Zij keek alleen niet terug op een jaar,
maar op haar 98-jarige leven. En schreef het op in een boek. ‘Ik kan Gods leidende hand in mijn leven zien!

Tekst; Margriet Zuidgeest Beeld: An van der Harst

Op bezoek bij An van der Harst omdat zij 'bezig is haar
levensverhaal te schrijven’. Maar bij de eerste
interviewvraag wijst ze al naar de tafel waar een boek ligt.
‘Het is klaar!’ zegt ze trots. Anderhalf jaar heeft ze besteed
aan de bijna 50 pagina's; een mooie afwisseling van tekst
en foto’s. Maar hoe pak je zoiets aan, 98 jaar (samen)vatten
in een boek?

Vriendenclub van VES

‘Chronologisch was er geen beginnen aan, erkent An.
‘Daarom heb ik het opgedeeld in thema's en die per
hoofdstuk besproken. Met een hoofdrol voor haar drie jaar
geleden overleden echtgenoot Cor én voor
korfbalvereniging VES. ‘'Op mijn twaalfde woonde ik in
Spoorwijk in Den Haag. Mijn moeder zag een advertentie in
de Nieuwe Haagse Courant: VES was op zoek naar junioren.
Dat vond zij wel iets voor mij. Cor en zijn broers, die op -
nietin! - Scheveningen
woonden, waren daar al
lid. Lang verhaal kort:
dat ene advertentietje
heeft mijn hele leven
bepaald. Ik zie daar
Gods hand in, want Cor
en ik leerden elkaar
daar kennen, we kregen
verkering en op m'n 25e
trouwden we!

Heel bijzonder is dat er
een zwart-witfoto in het
boek staat, waarop Cor
en An samen
korfballend staan, toen
ze 12 waren. VES werd
belangrijk voor hun

4 verdere leven: hun
vriendenclub kwam van
VES en de drie kinderen
Aat, Gerda en Jan zaten
ook op deze vereniging.
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Mooiste moment

De geboorte van Aat (de oudste, nu 69), was het mooiste
moment uit Ans leven, vertelt ze. 'We hebben er ruim drie
jaar op gewacht. Het werd een zware bevalling van drie
dagen, maar we waren dolblij met dit zondagskind. Net als
later dochter Gerda (66) en zoon Jan (64), werd Aat geboren
in de Emmakliniek aan de Haagse Parkweg. Inmiddels heeft
An zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen, Ze ziet
regelmatig wat familie. ‘Mijn nichtje brengt me elke
donderdag een visje uit Scheveningen. Een ander nichtje
helpt als ik computer- of iPhone-problemen heb. En
sowieso heb ik drie fantastische kinderen; mijn dochter
komt elke week vanuit Breda en bij Jan eet ik elke zondag.
Aat komt ook regelmatig vanuit Leusden!




Naast familie, zijn de kerk en haar werk altijd belangrijk
geweest. 'lk ben gedoopt in de Grote Kerk in Den Haag en
gelovig opgevoed, met zondagsschool en al. Destijds was
erin Spoorwijk geen kerk, maar met ingezameld geld werd
de Oranjekerk opgericht. 1000 zitplaatsen waren er, en elke
week waren die bezet!’ Echtgenoot Cor was er actief als
scriba en jeugdouderling en de familie Van der Harst waren
trouwe bezoekers,

Toen de jongste zoon eenmaal op de middelbare school zat,
ging An met veel plezier werken als directiesecretaresse bij
doveninstituut Effatha. ‘Met beide directeuren had ik een
fijne band en collega’s werden goede vrienden. Inmiddels is
iedereen helaas overleden!

Na Cors pensioen verhuisde het echtpaar in 1985 naar de
Kersengaarde in Voorburg en werden ze lid van de
Opstandingskerk, die later opging in de Oude Kerk.

\

Een minder vrolijk hoofdstuk, maar wel een impactvolle tijd
uit Ans leven, betreft de oorlog. Ze was toen 16. In vijf jaar
tijd is ze twee keer aan de dood ontsnapt.

‘Begin ‘45 was het. Cor en ik (inmiddels 20 jaar) hadden net
verkering en we wandelden door de Kamperfoeliestraat
naar de Soestdijksekade. Ineens viel er een V1 (een Duitse
onbemande vliegende bom, red.) in de Kamperfoeliestraat,
waar wij maar liefst 5 minuten daarvoor noqg liepen! De
paniek was groot.

De tweede keer ging ik via de Rijswijkseweg naar mijn werk.
Plotseling kwamen er allemaal bommenwerpers over. Bij
vergissing werd het Bezuidenhout gebombardeerd,
inclusief het kantoor waar ik werkte, Als ik eerder van huis
was gegaan... Ik ben God dankbaar dat ik nog leef!

En nuis An maar zo 98.

‘En denk erom dat je doorleeft, zei Cor voordat hij drie jaar
geleden stierf. ‘Niet bij de pakken neerzitten. Ze waren
bijna 70 jaar getrouwd, dus het gemis bij An is groot. ‘Maar
ik ben vooral dankbaar voor die mooie tijd samen. En ik kijk
af en toe de prachtige afscheidsdienst terug.

De Kerst die nadert, ziet An als een moment om te vieren
dat God Zijn zoon naar de wereld heeft gezonden. 'Maar
eigenlijk vind ik Pasen mooier; door de opstanding hebben
wij een mooi vooruitzicht. Dankzij de Heilige Geest mogen
we dit al 2000 jaar doorgeven en geloven!

An en Cor van der Harst. 'Niet bij de pakken neerzitten, zei Cor voordat hij stierf
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Feest bij de buren

Op zaterdag 6 november vierde de Koptische Gemeente dat zij 3
jaar in Leidschendam is gevestigd.

Een feestelijke dag met een mis en aansluitend een speciale
ceremonie, waarbij de Egyptische Ambassadeur en het hoofd van
de Koptische kerk in Nederland aanwezig waren.

. Tekst: Jeanette Verwoerd Beeld: Liza Mahfouz

; Voor PROEF! was ik aanwezig bij de viering en raakte onder Ik ben sinds enige tijd dienaar bij de zondagschool, hierin

: c e indruk van de gastvrije en levendige gemeente. Het kan ik mijn kwaliteiten ontwikkelen en zo een bijdrage
@L_?;_._I]Ste er van energie! Van jong tot oud; iedereen deed leveren aan onze gemeenschap.
;egﬁ:housiast mee, Na het officiéle gedeelte volgde een "We willen elkaar ook graag praktisch helpen) zegt Marina.
: maaltud met een overvlioed aan lekkernijen. Vervolgens 'We hebben bijvoorbeeld in de kerk een voorraadkast met
sprak ik verder met Marina, Nancy, Liza en Justina. luiers en persoonlijke verzorgingsspullen. Mensen met een
¥ " kleine portemonnee kunnen hiervan pakken wat ze nodig
Bouwsteen hebben, zonder dat de rest dat hoeft te weten!

_Op mijn opmerking dat ik me zo hartelijk welkom voelde,

- viel Liza me bij: 'dat ervaar ik ook zo. Dit is echt een plek
waar je jezelf kunt zijn, Er is veel saamhorigheid en ruimte
om dingen met elkaar te delen. ledereen heeft ups en
downs in het leven. Het is zo bijzonder dat je dat hier met
elkaar kunt delen en met elkaar mee kunt leven en tot steun
kunt zijn'

Ook Marina ervaart dat zo: 'ik zie eigenlijk iedereen als een
bouwsteen. Hoe verschillend we ook zijn, samen vormen we
een geheel en niemand kan gemist worden',

In deze groeiende kerk merkt men dat ‘anderen van buiten;
mensen die bij de kerk horen maar er nooit of langer niet
zijn geweest, de weg naar hen weten te vinden. Justina gaf

aan dat het zo bijzonder is dat ondanks de verschillen in In verbondenheid

culturen, dit over het algemeen niet botst. 'ledereen werkt Op mijn vraag of zij verder nog iets toe wilden voegen,

met elkaar samen, de verschillen vallen weg! geven zij alle vier aan dat het voor hen ook belangrijk is om
contact te hebben met andere christenen en kerken in

Praktisch Leidschendam-Voorburg. In verbondenheid leven, zoals

Christus dat ons heeft geleerd.
En hoe verschillend we als kerken ook zijn, heb elkaar lief,
omdat de toekomst van God is!

Wat mij opviel is dat er veel kinderen en jongeren aanwezig
waren. lk vroeg Nancy, de jongste van de vier, hoe zij dat
ervaart; 'Het is fijn om juist in de kerk vrienden te hebben en
met elkaar op te trekken. Eigenlijk voelt het als familie.

genodigden voor
de iconostase
in de kerk
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Het is kerstavond 1943, Dietrich Bonhoeffer, de Duitse predikant, is vanwege zijn verzet tegen Hilter opgesloten in
de gevangenis. Driekwart jaar is hij nu gescheiden van zijn familie en vrienden. Hij schrijft een brief aan zijn
vrienden Renate en Eberhard Bethge. Hij denk na over wat het betekent om gescheiden te zijn van je geliefden.
Juist met de feestdagen in aantocht wordt dit gemis extra gevoeld. Het is een tekst die veel mensen aanspreekt,
Dat merkten we ook bij de leerhuisbijeenkomsten over Bonhoeffer die de afgelopen twee jaar gehouden werden.
De brief is te vinden in ‘Verzet en Overgave'

Inleidende tekst: ds. Jan van der Wolf

Maar nu ik driekwart jaar weg ben van alle mensen van wie ik houd, heb ik enkele ervaringen opgedaan en die wil ik
jullie schrijven.

God vult de leegte niet

In de eerste plaats: als je van iemand
houdt en je bent van hem of haar
gescheiden, kan niets de leegte van
zijn aanwezigheid opvullen: je moet
dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is een
grote troost; want zolang de leegte
werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor
met elkaar verbonden. Het is fout te
zeggen: ‘God vult de leegte’ Hij vult
haar helemaal niet, integendeel, Hij
houdt de leegte leeg en helpt ons zo
de vroegere gemeenschap met
elkaar te bewaren, zij het dan ook in

pijn!

Herinneringen zijn een
kostbaar geschenk
Verder: hoe mooier en rijker de
herinneringen des te moeilijker de scheiding. Maar dankbaarheid verandert de pijn van de herinnering in stille
vreugde. De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt. Je
moet zorgen dat je niet in je herinneringen blijft graven en je erin verliest; een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken; buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit: dan wordt
het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht.

Tijden van scheiding zijn niet verloren

Vervolgens: tijJden van scheiding zijn voor het samenleven niet verloren of onvruchtbaar. Juist in zo'n tijd kan er -
ondanks alle moeilijkheden - een heel bijzondere, sterke gemeenschap groeien. En dan: het is me hier opgevallen, dat
je wat er werkelijk gebeurt wel dragen kunt, maar dat angst en zorg vooraf de gebeurtenissen zo eindeloos verzwaren.
Vanaf het ontwaken tot aan het slapen gaan, moeten wij de ander bij God aanbevelen en aan Hem toevertrouwen;
onze zorg voor de ander moeten we laten uitgroeien tot gebed...

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

21



Inspiratie

sterrenkundige Heino Falcke. Hij maakt als eerste een foto

grootheid van de schepping, de aarde,

Inspiratie op internet

Op internet is veel inspirerends te vinden. Daarom enkele tips. Als je met een QR-scanner op je telefoon op de
QR-codes richt en klikt kom je vanzelf bij de filmpjes terecht.

Tekst: ds. Jan van der Wolf

Heelal en duurzaamheid
De Protestantse lezing werd dit jaar gehouden door

van een zwart gat. In zijn lezing - die aansluit bij het
jaarthema ‘Van U is de toekomst' - staat Falcke stil bij het
urgente thema ‘duurzaamheid’ Hij zoomt uit op de

het heelal, in contrast met de kleinheid [®];
van de mens. Om vervolgens in te
zoomen op het vertrouwen op God en
hoe dat onze houding bepaalt in de
omgang met de schepping.

Ontmoeting van hart tot hart
Ds. Mathilde de Graaff, predikant op Terschelling, houdt een
’ korte meditatie over de kostbaarheid en kwetsbaarheid
van gastvrijheid aan de hand van het verhaal van Sarah en
Abraham. Dit verhaal laat zien hoe
belangrijk het is om open te staan voor
een ontmoeting van hart tot hart.

Geef licht
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke
hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater,
medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel
het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange,
onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden
kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen opgroeien. Wij
gunnen hen een beter leven! Daarom
komt Kerk in Actie in actie. Doe mee!
Geef licht aan viuchtelingenkinderen
in Griekenland.

47 iw-ﬂéini@w'c's.
2 11G-schooh deink
o —_ L

Lichtjes in de mist
Matthijn Buwulda zingt samen met Stef Bos het prachtige
liedje ‘Lichtjes in de mist, waarin ze elkaars geloof

bespreken.

*IN DE-

MIST
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Stille Nacht

De tekst van het lied Stille Nacht werd in 1816 geschreven door Joseph Mohr (1792-1848). Mohr leefde niet in een

gemakkelijke tijd: oorlogen, politieke onrust en armoede wierpen een schaduw over het leven. Het jaar waarin het

lied werd geschreven, werd het jaar zonder zomer. Een jaar eerder vond er een grote vulkaanuitbarsting plaats op
het eiland Sumbawa (toenmalig Nederlands-Indi&). Hierdoor kwam er een enorme hoeveelheid as in de atmosfeer.
Dit leidde tot mislukte oogsten en hongersnood. In het jaar zonder zomer schreef Joseph Mohr een gedicht als
roep om vrede. Hij beschreef de vredige nacht waarin Jezus werd geboren. Jezus die de mensheid verlossing zou

komen brengen.

Tekst: Marianne de Nooij Beeld: Internet

Eerste keer

Joseph Mohr was priester in de Sint-Nicolaasparochie in Oberndorf
{Oostenrijk). Op kerstavond 1818 bleek dat het orgel niet werkte. Volgens de
overlevering had een muis zich door de blaasbalg geknaagd. Mohr vroeg aan
organist Franz Gruber (1787-1863) of hij een melodie kon maken voor
gitaarbegeleiding. Diezelfde kerstnacht brachten Mohr, Gruber en een paar
kinderen het Stille Nacht voor de eerste keer ten gehore.

Weetjes

= Het lied is zowel door de katholieke als de protestantse kerk overgenomen.

De versies verschillen wel van elkaar. De katholieke versie is de meest

getrouwe vertaling van de Duitse originele tekst. De protestantse versie is

hertaald door Johannes Yserinkhuysen (1858-1935).

- Het lied is in meer dan 200 talen en dialecten vertaald.

+ Sinds 2011 staat Stille Nacht op de immaterieel cultureel erfgoedlijst van
Unesco.

«In Oberndorf bevindt zich sinds 2018 het Stille-Nacht-Museum.

« Stille Nacht is het bekendste kerstlied wereldwijd.

Maar het is zeker niet het oudste kerstlied. 'Nu zijt wellekome' vindt zijn

oorsprong in de middeleesuwen. 'De herdertjes lagen bij nachte' werd rond

1852 in Utrecht opgetekend, maar ontstond waarschijnlijk al in de

zeventiende of achttiende eeuw. Veel recenter is ‘Midden in de winternacht,

dat Harry Prenen in 1943 dichtte.

Gebruikte bronnen; Trouw.nl, Nporadiod.nl, Kerkliedwiki.ni

De Stille Nacht Kapel in Oberndorf,

gebouwd op de ruines van de Sint Nicolaaskerk
waar Stille Nacht voor het eerst ten gehore
werd gebracht.
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Stille Nacht - lied 483

Stille Nacht, Heilige Nacht,

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,

dat zo trouw zondaars mint.

Qok voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
wordt G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor

Leer m'U danken daarvoor.

Stille Nacht, Heilige Nacht,

Vreed' en heil wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer

Amen! Gode zij eer.

Kerstmuziek



Muziek in de kerk

Muziek in de Oude Kerk

Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg

Voor de periade januari t/m maart 2022 zijn drie concerten gepland.
Op het moment van schrijven van deze aankondiging is uiteraard niet
bekend of en welke maatregelen van kracht zullen zijn i.v.m. corona.
Door de vroegtijdige publicatie zijn de programma's nog niet bekend.
De concerten beginnen om 20.00 uur. Toegang: € 8-,

Zaterdag 15 januari: Petra Veenswijk uit Delft
Nederlands organist, klavecinist en kerkmusicus. Sinds 1987 is zij
organist-titularis en sinds 1994 tevens koordirigent in de Maria van
Jessekerk te Delft, waar zij het Maarschalkerweerd-orgel uit 1893
bespeelt. Als internationaal concertorganist geeft zij concerten in
binnen-en buitenland.

Zaterdag 12 februari: Jan Droogers

Jan Droogers is geen onbekende in Voorburg. Hij is vaste 2e organist
in de Oude Kerk en is een graag geziene gast. Al heel jong speelde hij
orgel en hoewel zijn beroep bouwkundige is, is hij zeer serieus met
het orgelspel en de orgelstudie bezig.

Zaterdag 12 maart: Ben van Oosten

Op 11-jarige leeftijd kreeg Ben zijn eerste aanstelling als kerkorganist
en vier jaar later debuteerde hij als concertorganist in zijn
geboorteplaats.

Sindsdien treedt hij met groot succes op in de belangrijkste
orgelcentra over de gehele wereld en vestigde hij zijn reputatie als
een van de meest prominente internationale concertorganisten.

Muzikale vespers:
Mazikale Vesper T W
t
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Muziek in de Koningkerk

Lunchconcerten

19 december 12.00 uur: Joe Puglia en Andrew Wright

In het lunchconcert van december staat, na november, opnieuw de muziek
van Johann Sebastian Bach centraal. Op de zondag voor Kerst wordt zijn
muziek vertolkt door Joe Puglia op viool en Andrew Wright op piano en
orgel. (www.josephpuglia.com)

30 januari 12.00 uur: Open Podium

We beginnen het jaar met een concert van iedereen voor iedereen: het
Open Podium. Een mooie kans voor muzikale talenten in en om de
Koningkerk om zelf mee te doen! U kunt zich hiervoor aanmelden via het
contactformulier op onze website www.muziekindekoningkerk.nl. In ieder
geval werken aan dit Open Podium mee: Helmi Verhoeven, Marian Noever,
het dagkoor van Marijke van Klaveren en het dubbelblaaskwintet Pedlev
o.l.v. Peter Le Feber.

20 februari 12.00 uur: Francesco Mastromatteo

Begin 2021 was deze |taliaanse cellist ook te gast bij ons en heeft hij ons
allemaal geboeid met een gevarieerd concert. Hij komt graag nog een keer
terug met een uitstekend en artistiek programma met muziek van Felix
Mendelssohn Bartholdy en Ludwig van Beethoven, in samenwerking met
Andrew Wright (piano).

27 maart 12.00 uur: Passieconcert VOV

Met Pasen in het vooruitzicht verzorgt de Voorburgse Oratorium Vereniging
o.Lv. Fiona Ellis een mooi Passieconcert. Op het programma staan o.a. delen
uit de Matthdus Passion van Johann Sebastian Bach en The Messiah van
Georg Friedrich Handel. (www.vov-voorburg.nl}
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Wijkgemeente Martin

Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:
Qude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
T:(070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. WF. (Giel) Schormans
T:{070) 75203 63
E: wfschormans@hotmail.com

ds. H.M. {Leneke) Marchand
T:(070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

Ulrick 't Zand, T: 06 55 10 59 91 E: ulrick.zand@gmail.com;
Dirma Redelijkheid, T: 06 17 04 21 80 E: dirmaredelijkheid@xs4all.nl

Verhuur zalen:

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com
Wijkkas: ML9B INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente
Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiaconie Martinigemeente

Het geheim van Kerst

Kerst 2021: we hopen dat dit jaar de vertrouwde
ervaringen, die Kerst levend voor ons maken, zullen
terugkeren in onze huizen en kerken. Van veel van onze
traditionele kerstactiviteiten weten we op dit moment
nog niet op welke manier ze door zullen gaan. De
kerstmiddag voor senioren, het kinderkerstfeest,
kerstavond....maar u kunt er zeker van zijn dat alle
creativiteit wordt ingezet om te doen wat wel mogelijk en
verantwoord is. Zeker is ook dat er kerstengelen op pad
zullen gaan om mensen te verrassen met een
zelfbedachte attentie. En tegelijk weten we ook al dat
mooie gewoontes geen doorgang kunnen vinden: geen
lichtjesavond, geen massale samenzang. Meer dan ooit
worden we bij het geheimenis bepaald, dat God mens is
geworden in een gebroken en verscheurde wereld, Dat is
het hart van het kerstfeest, en we wensen elkaar toe dat
we dichter bij dat wonder zullen komen.

Bijscholing

Inmiddels heb ik (ds. Leneke Marchand) er twee blokken
van mijn Klinisch Pastorale Vorming op zitten. In totaal
heb ik nu 18 dagen in het Dominicanenklooster van
Huissen doorgebracht, samen met 4 collega-predikanten
en 3 geestelijk verzorgers (die in een ziekenhuis, in de
seniorenzorg en in de gehandicaptenzorg werkzaam zijn).
De training is intensief, maar heel verrijkend. Ik kan er nu
nog niet zoveel woorden aan geven... maar merk wel dat
mijn ambtelijke en professionele gereedschapskist goed
gevuld wordt.

Deel je inspiratie: favoriete adventsmuziek in
de kerkapp

Advent: tijd van verwachting, verstillen, hoopvolle inkeer,
Dat heeft zeker ook te maken met de prachtige
adventsmuziek die bij deze periode hoort. Welke muziek
of welk lied hoort voor u bij Advent en waarom? Deel uw
favoriet (liefst met link naar Youtube of Spotify) via een

mail met mij (hmmarchand@hotmail.com). De ingediende
liederen zullen verspreid over de adventstijd in de
kerkapp te horen zijn. Zit u nog niet in kerkapp? 212
Martiniwijkleden gingen u voor. Download de app via de
Appstore of Google Play (Oude Kerk Voorburg).

O-antifonen in middaggebed

Het wordt inmiddels een beetje een traditie: in het
dagelijkse middaggebed om 12.00 uur klinken vanaf 16
december de O-antifonen. Christus wordt in de
O-antifonen niet met zijn naam aangeroepen, maar met
zeven verschillende messiaanse titels, één voor elke dag:

O Sapientia (Wijsheid),

O Adonai (Heer),

O Radix Jesse (Wortel van Jesse),

O Clavis David (Sleutel van David),

O Criens (Dageraad),

O Rex Gentium (Kaoning der volkeren),
0 Emmanuel (God met ons).

Samen vormen deze titels (van achter naar voor gelezen)
de belofte ERO CRAS, morgen zal ik er zijn. In ons
aanroepen komt Hij ons tegemoet. Een mooie manier om
naar Kerst toe te leven.

Giften
Via Irene Feenstra is ontvangen € 50,- (NN) voor
kerkbalans, via Thilly Walvoort € 20,- (CE).

Ten slotte

In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag

(Lied 511: 7, Dietrich Bonhoeffer).

Ds. Giel Schormans, ds. Leneke Marchand
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Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl  website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 2128279

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:(070)2128279

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)
E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl
Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl

Verhuur zalen:

Secretaris:

Wijkkas:

NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk

Engelen zijn om ons heen

Engelen horen bij het kerstverhaal. Maria krijgt bezoek van
een engel en ook Jozef ziet een engel, in een droom. Een
engel vertelt de herders dat Jezus is geboren en er is een
engelenkoor dat ‘Ere zij God’ zingt. Maar in onze wereld
lijken engelen afwezig. Onze wereld is ‘'onttoverd. Wij leven
met de aardse concrete werkelijkheid en engelen passen
daar niet in. Maar in deze adventstijd is dat anders. In beide
kerken gaan 'kerstengelen’ op pad om iemand te verrassen
die wel een opsteker kan gebruiken op weg naar Kerst. Ook
in de zondagse diensten gaat het over engelen. In de Bijbel
zijn ze namelijk volop aanwezig, deze boodschappers van
Godswege. Zij laten ons zien dat God naar ons omziet en
ingrijpt ten goede. Hoe kunnen onze ogen geopend
worden voor hun aanwezigheid?

daadkracht en veerkracht

Deze week werd mijn aandacht getrokken door een boekje
van Jurjen Beumer: ‘De spiritualiteit van het gewone leven,
met als ondertitel ‘over veerkracht! Veerkracht, dat is wat
we nodig hebben nu we in avondlockdown zitten en er een
omikron-variant van COVID-19 rondwaart, Maar veerkracht
bleek niet de enige kracht, er stond ook iets over
spankracht en daadkracht. Een stevige combinatie!

Spankracht,

Spankracht is de kracht die ervoor zorgt dat je op koers
blijft, ook als je heen en weer geslingerd wordt. Jurjen
Beumer noemt het voorbeeld van een vlieger die alleen
mooi vliegt als hij goed is opgespannen. We hebben
spankracht, stevigheid, nodig om overeind te blijven.
Daadkracht is dat je iets gaat doen. En vooral dat je
dienend bezig bent. Goede vraag om bij wat je doet je af te
vragen; wie dien ik hiermee? En dan heb je ook veerkracht
nodig. Veerkracht is je innerlijke stootkussen waarmee je
klappen opvangt, zonder daarbij te beschadigen. Een
stootkussen veert terug na de klap. Vooral die veerkracht is
een uitdaging in deze tijd. ledere keer als je denkt 'nu gaat
het de goede kant op met corona’ komt er een nieuwe
terugslag. Veerkracht helpt om daar niet moedeloos van te
worden maar energie te houden. Veerkracht komt van de
Heilige Geest zegt Jurjen Beumer. Moge die Geest in ons
wonen en ons laten terugveren als er tegenslag is.

Kerstvieringen in de Koningkerk

Het is 30 november nu we dit schrijven. Het wordt Kerst! Dat
staat. Maar hoe de kerstvieringen er precies uit gaan zien, is
op dit moment nog niet helemaal duidelijk vanwege coro-
na. We hopen dat het mogelijk is om zowel op kerstavond
als op kerstmorgen samen te komen voor één of meer fees-
telijke vieringen. Waarschijnlijk is voor deze
kerstdiensten aanmelding vooraf verplicht. Ze
zullen in elk geval ook online te volgen zijn,
via Kerkomroep en op ons Youtube-kannaal.
Wil je graag een kerstviering bijwonen, houd
dan de berichten op de website en in de
nieuwsbrief in de gaten!

& Een gebed uit Taizé
Jezus, hoop van ons hart,

U woont altijd in ons,

| en door uw evangelie

= zegt U tegen ieder van ons:
¥ 'Vrees niet, Ik ben bij je!

Een hartelijke groet,
Jan en Els van der Wolf

De Open Hof
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Bijzondere vakanties

Tekst: Atte Roskam Beeld: Atte Roskam en https://hetvakantiebureau.nl/

Op vakantie met het Vakantiebureau

In december denken veel mensen al na over de vakantie in
het komende jaar. De gidsen zijn er weer. Ook Het
Vakantiebureau heeft haar gids weer uitgebracht. Deze
organisatie werkt samen met de PKN en krijgt financiéle
steun van Kerk in Actie. Het Vakantiebureau biedt vakanties
aan voor senioren met of zonder zorgbehoefte, mensen
met een lichte verstandelijke beperking, mantelzorgers en
hun partners, mensen van 25-50 jaar, mensen met een
visuele beperking en gezinsvakanties. Het zijn vakanties
met Aandacht en zorg waar nodig met begeleiding door
professionals en vrijwilligers. De vakanties vinden plaats in
3 prachtig gelegen vakantieoorden (Hydepark Doorn,
Dennenheul Ermelo en lsselvliedt Wezep), terwijl er ook
een bootreis over de lJssel aangeboden wordt. De
vakantieweken zijn gespreid over het hele jaar. Van 6-13
augustus heeft de Diaconie nu reeds een optie genomen
op kamers in Nieuw Hydepark Doorn voor leden van de
PGV. De Diaconie regelt dan ook het vervoer. In de
volgende PROEF! meer info daarover. Alle informatie over
vakanties via Het Vakantiebureau vindt u op
www.hetvakantiebureau.nl.

Namens de Diaconie, Atte Roskam,
M: atteroskam@gmail.com T: 06 11 92 34 78
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Haardvuurweek SIV

De SIV organiseert van 29 januari - 5 februari in Nieuw
Hydepark te Doorn de jaarlijkse Haardvuurvakantieweek
voor mensen met een lichamelijke handicap. De 51V zorgt
voor deskundige begeleiding. Er kunnen maximaal 35
gasten mee. De kosten van een Haardvuurweek bedragen
€ 745,- all-in. Voor € 50,- kan ook het vervoer geregeld
worden. Een inschrijfformulier voor de vakantie staat op
www.stichting-siv.nl en kan ook aangevraagd worden via
(070) 318 16 54 of buro@stichting-siv.nl. U kunt Atte
Roskam van de Diaconie ook vragen om een folder
(atteroskam@gmail.com). De Diaconie beveelt deze
vakanties van harte aan. De Diaconie steunt de 51V jaarlijks
met een financiéle bijdrage.

Namens de Diaconie, Atte Roskam,
M: atteroskam@gmail.com T: 06 11 92 3478

i
Y el s oMY PR -
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Nieuw Hydepark, Doorn
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Collecterooster diaconie in één oogopslag
0 e C e n Overeenkomstig het vastgestelde collecterooster voorzien we de

navolgende collectedoelen:

19 december Kerstgroeten

Opbrengst diaconale collecten
P g Een attentie voor ouderen en anderen die aan huis gebonden zijn.

Sinds de vorige editie van PROEF! heeft de diaconie
in de periode 10 oktober tot en met 27 november
2021 een bedrag van € 4.845,53 ontvangen. In
deze periode droeq de diaconie in totaal € 2.400,-
af aan externe doelen: Jeugdwerk PKN (€ 600,-),

24 en 25 december Kinderen in de Knel
Met de kerstcampagne van Kerk in Actie delen we licht van Kerst
met kinderen in de knel (ziekte, corlog, armoede) in bijvoorbeeld

Werelddiaconaat via ZWO (€ 600,-) Zambia, Colombia, Myanmar en Moldavié.
Vluchtelingenwerk Nederland (€ 600,-) en )

Najaarszending via ZWO voor project Bulgarije 26 december Amnesty International

(€ 600,-). Steun aan mensen wereldwijd die onrecht aangedaan wordt.
Alle gulle gevers van harte bedankt voor uw 2 januari 2022 Wijkdiaconie

bijdragen. Middagen en bustocht senioren, individuele hulpverlening,

avondmaal, kerk en buurt.

9 januari Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg

4 iy | Financiéle steun als bestaande voorzieningen geen uitkomst
: ' bieden.
Cfozien ieden
Uraconte ' 16 januari Stichting Leergeld

Leidschendam-Voorburg
Helpt kinderen uit Leidschendam en Voorburg om wél mee te doen
met sport, muziek of culturele activiteiten.

23 januari Stichting De Haven
Helpt vrouwen uit de prostitutie, met uitstapprojecten en
maatschappelijk werk.

Collecten in de periode 17 december-11 30 januari Financiéle nood

maart 2022 (12 zondagen en Kerst) Een steuntje in de rug voor mensen die op bijstandsniveau leven.
Voor zover we vieringen fysiek kunnen bijwonen
bestaan zowel in de Qude Kerk als de Koningkerk 6 februari Werelddiaconaat

mogelijkheden om met contant geld/collectebonnen  Qeganda: steun voor boeren in een lastig klimaat. Voor
deel te nemen aan de collecte (bij de uitgang in een klimaatbestendige landbouwtrainingen.
schaal of collectebus). Tijdens de vieringen geven we

geen collectezakken door. 13 februari Mission Aviation Fellowship

Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten
Het blijft mogelijk om uw collectegeld voor van de buitenwereld. MAF vliegt voor 1000 kerken en
bovengencemde periode in één bedrag te storten (hulp)organisaties In 30 landen.

onder vermelding van ‘Collecten tijdens Corona’ Voor
de zogenaamde eerste — en tweede collecte zijn de
navolgende rekeningen beschikbaar:

20 februari Diaconaal Quotum
Ondersteuning diaconaal werk door communicatie,

. fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
« Voor Diaconale collecten:

Diaconie Protestantse Gemeente

NL 27 INGB 0000 2619 19; 27 februari Open Doors
- Voor ‘plaatselijke kerkelijke doeleinden: Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd
Protestantse Gemeente Voorburg {260 min!). Hulp met Bijbels, training, en hulp zoals traumazorg.

NL 87 ABNA 05166115 85,
6 maart Voorjaarszending (Bulgarije)

Alvast onze dank voor uw medewerking De ZWO-werkgroep ondersteunt voor de komende jaren Foka van
Jan Hendriks, Penningmeester Diaconie de Beek die zendingswerk begonnen is in Bulgarije, onder Bulgaren,
Teunis Jan van Varik, Penningmeester Roma en Moslims.
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Uit de Kerkenraden

PROEF! in de toekomst

Na overleg met de redactie van PROEF! heeft de Algemene Kerkenraad op 18 november als volgt besloten:

1)
Eind dit jaar vragen we weer een vrijwillige jaarbijdrage van
de lezers van PROEF!. Richtbedrag: € 20,-.

2)

Met ingang van 1 januari 2022 verschijnt PROEF! 6 keer per
jaar (dat was 8 keer), met 28 pagina’s per editie. Daarmee
besparen we kosten. Ook wordt het verschil duidelijker met
de andere media. De Nieuwsbrieven, de websites, de
kerk-app etc. zijn voor actuele informatie. In PROEF! delen
we vooral wat voor moois er in onze wijkgemeenten
gebeurt.

3)

Per 1 januari 2022 komt er een abonnementsprijs van € 20,-
per jaar voor 6 papieren edities.

ledereen, ook iemand die GEEN abonnement neemt, kan
kosteloos de online-versie bekijken.

4)

We blijven er voor kiezen om geen advertenties op te
nemen. Advertenties geven het blad een geheel ander
karakter. Ook maken zij het blad rommeliger door de zeer
uiteenlopende stijl en opmaak.

5)

We handhaven de gekozen bladformule wat betreft inhoud,
stijl en opmaak. We letten op de leesbaarheid (geen

teksten over foto's). We besteden ook veel aandacht aan de

schrijfwijze. Dus korte zinnen en actieve formuleringen. Dat
leest prettiger.

We wensen de redactie veel succes en plezier met de
voortzetting van onze mooie PROEF! in 2022.

Namens de Algemene Kerkenraad
Dick Smit, scriba

De Algemene Kerkenraad met PROEF! (2020)
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ledere zondag!

Oude Kerk, Martiniwijkgemeente

De kerkdiensten

19 dec ds. Leneke Marchand, 4e Advent

24 dec 21.00 en 23.00 uur ds. Giel Schormans,
Kerstnacht m.m.v. Voorburgs Vocaal Ensemble
25 dec ds. Leneke Marchand, 1e Kerstdag

26 dec ds. Jaap van de Meent

31 dec 19.00 uur ds. Els van der Wolf, Oudjaar
2 jan ds. Giel Schormans

9 jan ds. Leneke Marchand

16 jan ds. Bas Plaisier, Gouda

23 jan ds. Giel Schormans

30 jan ds. Giel Schormans

6 feb ds. Leneke Marchand

13 feb ds. Leneke Marchand

20 feb ds. Giel Schormans

27 feb ds. Leneke Marchand

6 maart ds. Els van der Wolf, 1e zondag van de
veertigdagen

13 maart ds. Leneke Marchand

20 maart ds. Leneke Marchand

Voor de inhoud van de kerkdiensten en de actuele
situatie m.b.t. coronamaatregelen, zie nieuwsbrief of
kerkapp. Hieronder een aantal praktische gegevens:

Kerkdienst meebeleven in de kerk

Welkom op uitnodiging Geef eenmalig aan dat u voor
diensten uitgenodigd wilt worden, als u dat nog niet
eerder had gedaan. Dit kan via de aanmeldknop op de
website van de Qude Kerk. U wordt per e-mail
uitgenodigd voor een dienst; de uitnodiging kunt u dan
vervolgens accepteren of afwijzen. Vragen over het
aanmelden? Bel 06 27 33 89 02.

Tijdstip: 10.00 uur.

Placering: tussen 'bubbels’ houden we 1,5 meter
afstand. Mondkapjes bij verplaatsingen.

Creche 0-4 jaar: elke zondag (info bij Suzanne,

E: Vandermeer.suzanne@gmail.com).

Kinderdienst 4-12 jaar: elke zondag. De kinderen
beginnen in de kerk en gaan dan naar De Voorhof (info
bij Gelske, E: fam.vanderduin@kpnplanet.nl).
Tienerdienst: twee keer per maand (info bij Maaike,

E: maaikemartha@hotmail.com).

Koffiedrinken na de dienst: op dit moment helaas niet.

Kerkdienst meebeleven thuis

Tijdstip: elke zondag om 10.00 uur of indien gewenst
later.

Website: kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.

Koningkerk, De Open Hof

De kerkdiensten

19 dec ds. Jan van der Wolf, 4e Advent
24 dec Kerstavond, ds. Jan en Els van der Wolf
25 dec Kerstmaorgen, ds. Jan en Els van der Wolf
26 dec dhr. Menno Hofman uit Voorburg
31dec Oudjaarsavonddienst in de Oude Kerk,
ds. Els van der Wolf-Kox
2 jan ds. Jan van der Wolf
9jan ds. A. Sterrenburg uit Voorburg
16 jan ds. Els van der Wolf-Kox,
bevestiging ambtsdragers
23 jan ds. Jan van der Wolf
30jan ds. Els van der Wolf-Kox, Heilig Avondmaal
6 feb ds. Joke Boot te Leidschendam
13 feb oecumenische werkgroep
20 feb ds. Jan van der Wolf
27 feb ds. Els van der Wolf-Kox
6 mrt ds. Jan van der Wolf
13 mrt ds. Els van der Wolf-Kox
20 mrt ds. Jan van der Wolf

Voor de inhoud van de kerkdiensten, zie nieuwsbrief
(verschijnt elke 14 dagen) en website. Op de website
staat ook de liturgie. Hieronder een aantal praktische
gegevens:

Kerkdienst meebeleven in de kerk

ledereen is welkom in de kerkdiensten. Er is geen
uitnodiging of aanmelding nodig. Behalve met Kerst.
Tijdstip: 10.00 uur.

Placering: Er is ruimte genoeg om op gepaste afstand
samen te komen.

Koningskleintjes 0-4 jaar: iedere zondag.
Koningskinderen 4-12 jaar: info bij Anita,

E: koningskinderen@deopenhofvoorburg.nl.
Tienerdienst: 1e en 3e zondag van de maand, info bij
Ingvild, E: familieblikman@gmail.com.
Koffiedrinken: op afstand in Voorhof en kerkzaal
Collecte: collectebus bij uitgang voor contant geld,
thuis overmaken kan ook.

Kerkdienst meebeleven thuis

Tijdstip: elke zondag om 10.00 uur of op een later
moment naar keuze.

Via: www.kerkomroep.nl bij Koningkerk Voorburg
of op Youtube bij

De Open Hof Voorburg.
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We hadden een hoopvaolle,
gezellige tienerdienst met een
maaltijd met elkaar.Blij om
elkaar weer te zien en hoopvol
om samen naar mooie verhalen
te luisteren en te leren van

ngsdagen

elkaar.

speudnm“"h‘""

Op vrijdag 19 november hebben
de oudste Kids van de
Kinderdienst meegedaan aan het
interactieve spel Sirkelslag. Dit
jaar was het thema de Schepping.
Tijdens Sirkelslag gingen we terug
naar de start van anze toekomst:
het verhaal van de zeven
scheppingsdagen.

We stonden stil bij de chaos
waarin alles begon. Het bouwen
aan rust en vrede
gedurende de schepping. Wat
gebeurde er precies in die zeven
dagen volgens de
Bijbel? En waar komen die zeven
dagen vandaan? Door middel van
uitdagende spellen kwamen we
hier achter.




