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ROEF!is het kerkmagaZIN van de Protestantse
Gemeente Voorburg. Oplage: 1.800 exemplaren.

"ROEF! verschijnt 8 x per jaar. Leden van de
Protestantse Gemeente Voorburg krijgen het blad
kosteloos in de bus. 1x per jaar vragen we een
vrijwillige bijdrage.

Kopij E: kerkbladredactie@protestantse-
gemeentevoorburg.nl. De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen te weigeren, in te korten en, zo
mogelijk in overleg, aan te passen. Foto's: Minimale
resalutie 300 dpi (2550 x 1670 pixels voor A5).

Kees Koenen, Christine Evertse en Hilbert van Essen

edac =n: dss. Jan en Els van der Wolf en
Leneke Marchand, Ankie Bronsveld, Henk Nauta,
Solange ‘t Zand en Marrit Buteijn

pto fie: Mary Berkhout, Rob Zuierveld,
Arjan van Mourik, Jan van der Wolf

N ars: Jeanette Verwoerd, Mariska Koning,
' Margrlet Zmdgeest Marianne de Nooij, Trijnke van
Dijk, Eva Brussaard

rl: De Zalige Zalm

verschijnt op 'I7jﬁli 2020
deadline kopij 29 juni 2020, 17.00 uur

Kerkelijk bureau:
Bruqnlngs [ngenhoeslaan 2,2273 KR Voorburg,

E: kerkelijkbureau@ protestantse gemeente
voorburg.nl. T: (070) 386 35 02. Bereikbaarheid:
maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur (ook
voor bezoek).

Lollectiebonnen:

Kaarten 20 x € 1,00. Bedrag inclusief portokosten
overmaken op: NLO7 RABO 0365 9005 16 t.n.v.
Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v.
collectebonnen (porto 1-3 kaarten € 0,91, 4-9
kaarten € 1,82, vanaf 10 kaarten € 2,73 ) of ophalen
tijdens openingstijden.

Dlacome Protestantse Gemeente Voorburg
NL27 INGB 0000 2619 19

Kerkbalans NLO7 RABO 0373 7311 32 t.n.v.
Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v. gift of
kerkbalans

Werelddiakonaat: NL97 RABO 03 73 74 30 92 t.n.v.
Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO

Zending: NL96 INGB 0000 00 18 81 t.n.v. ZWO
Zending Prot. Gem. Voorburg

Stuur dan uw adresgegevens naar:
E: kerkelijkbureau@protestantsegemeente
voorburg.nl.
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Korte berichten

Bij Lucas 8

Dit schilderij maakte ik na een moeilijke tijd waarin ik mij
niet kon voorstellen door God opgemerkt te worden in het
oneindige heelal. De dominee wees mij echter op Lucas 8:
43-48, waarin een zieke vrouw in een drukke menigte
Jezus’ kleed aanraakt. Jezus merkt dit op(!) en zegt tegen
haar: 'uw geloof heeft u gered' Dat beeld gaf mij voor de
longoperatie moed! En ik hoop van harte, dat wie dit
schilderij bekijkt iets mag proeven van het onwankelbare
geloof dat deze vrouw in Lucas zo eenvoudig liet zien!
Loes Wiersma-Deijl (gemeentelid)

De HGJB zoekt trainees

In 2020 start de vierde lichting trainees met het traineeship
‘Overtuigend Jong' Dit traineeship is opgezet door de CHE
(Chr. Hogeschool Ede), de HGJB (Hervormd Gereformeerde
Jeugdbond), de Wittenberg en het Evangelisch College.
Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/traineeship.

Samen geloven
in de kerk van nu

Uw gebed is belangrijk

De HGIB zet zich in om jongeren van de gemeente bij

Christus te brengen. We willen u vragen om de volgende

onderwerpen mee te nemen in uw gebed.

- Bid voor de tieners. Voor hen is deze tijd erg lastig, omdat
ze geen fysieke contacten met vrienden kunnen hebben.

- Dank voor alle creativiteit die ontstaat in gemeenten.

Oecumenisch Vrouwenwerk

In maart stopte het Oecumenisch Vrouwenwerk in
Leidschendam-Voorburg. Wat is het fijn te merken dat de
vrouwen van de verschillende kringen wel via telefoon of
mail contact met elkaar houden en elkaar bemoedigen. De
kerngroep heeft uit de laatste zes bijeenkomsten
herinneringen op papier gezet en aan alle vrouwen
gestuurd. De vele positieve reacties die daarop kwamen
zijn hartverwarmend. Nu ligt een rustige, misschien voor
sommigen te rustige, zomer voor ons. De kerngroep volgt
de ontwikkelingen en de adviezen met grote

belangstelling en hoopt dat de activiteiten in september
op bescheiden schaal hervat kunnen worden. Hoe en wat is
nog onduidelijk. Als het mogelijk is wordt op de 3e
woensdag in september de eerste Vrouw en Geloof
ochtend gehouden in de Kruisheuvelkerk. Of dat ook een
startochtend voor alle belangstellenden kan worden is
onzeker. Maar dat het thema 'relaties in en met de Bijbel’
nog lang niet van alle kanten belicht is, moge duidelijk zijn.
Hierover volgt later meer informatie.

Namens de kerngroep,

Marianne Pompert en Plony Korving

Benoeming AK

De kerkenraad van wijkgemeente De Open Hof is bijzonder
blij dat Richard de Bakker hereid is gevonden het ambt van
ouderling/voorzitter van de Algemene Kerkenraad te
vervullen. De kerkenraad stelt voor om hem in de dienst van
21 juniin het ambt te bevestigen.

Vriendelijke groet, Judith Nieuwenhuys, secretaris Open Hof

Afsluiting Kerkstraat

l.v.m. Corona zal de Kerkstraat gebruikt worden voor
verbreding van de terrassen. Dit betekent dat de Kerkstraat
tot 1 november afgesloten zal zijn voor verkeer. Auto’s bij
de kerk kunnen via de Herenstraat (richting Oosteinde)

uitrijden. De terrassen zullen dagelijks vanaf 11.00 uur
worden opgezet. Tot 11.00 uur kan er wel via de Kerkstraat
worden uitgereden, indien gewenst. Er komt ook
bebording om de afsluiting van de Kerkstraat aan te
geven.



Onze medewerkers
helpen u graag!

In gesprek met Fredi Willemsen, medewerker Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Voorburg

Tekst: Marianne de Nooij Beeld: Arjan van Mourik

De tekst over het Kerkelijk Bureau op de website van de
Protestantse Gemeente Voorburg straalt uit dat iedere
bezoeker van harte welkom is (‘'onze medewerkers helpen u
graag!’). Ook nu tijdens de Coronacrisis kunnen mensen
langskomen tijdens de openingsuren. Wel moeten zij even
bellen, zodat voorkomen wordt dat er veel mensen tegelijk
komen. Fredi werkt zelf nog steeds op kantoor.
‘Thuiswerken is niet praktisch vanwege de verwerking van
post, de codrdinatie van kopieerwerk en lopers die
langskomen. En op kantoor is afstand houden goed te
doen.' De bezorgers van onder andere PROEF! kunnen niet
meer zomaar binnenkomen om hun exemplaren op te
halen. ‘De lopers krijgen nu van mij een tijdslot, zodat ze
elkaar niet tegen het lijf lopen”.

Fredi werkt nu drie jaar voor het Kerkelijk Bureau, dat is
gevestigd tegenover de Open Hof aan de Bruijnings
Ingenhoeslaan 2. Voor die tijd was ze werkzaam in het
personeelswerk en al vrij lang actief in kerkelijk Voorburg.
Ze deed veel bovenwijks werk. ‘lk heb daardoor aardig wat
kennis van beide gemeenten’ klinkt het bescheiden. Fredi
ervaart de samenwerking met het College van
Kerkrentmeesters, formeel verantwoordelijk voor de
aansturing van de medewerkers van het Kerkelijk Bureau,
en de beide wijkkerkenraden als erg prettig. 'We bouwen
echt samen aan iets’

Fredi heeft het werk de afgelopen jaren verder
geprofessionaliseerd. ‘Belangrijk in dit werk is dat je er van
houdt om te regelen en te structureren. En het is
pionierswerk waarbij een eigen inbreng zeker gewenst is.
Een belangrijke taak is het bijhouden van de
ledenadministratie van de kerk. De ledenadministratie is
complex doordat er twee verschillende systemen (landelijk
en plaatselijk) zijn en de twee wijken verschillende
werkwijzen hebben. Daarom is het belangrijk dat het op
een centraal punt wordt bijgehouden.’lk ben blij met de
input van de twee wijkadministrateurs, die zorgen voor de
back up vanuit de wijk.”

De kerk als werkgever hebben is bijzonder. ‘De kerk is
grotendeels een vrijwilligersorganisatie. De werkomgeving
is daardoor heel anders dan in mijn vorige functies in het
personeelswerk.! Daarbij komt dat werk, vrijwilligerswerk en
privé heel dicht bij elkaar liggen en elkaar natuurlijk ook
wel eens raken. ‘De zondag is ook voor mij een
rustmoment” zegt ze. Ze probeert haar verschillende rollen
gescheiden te houden, maar 'soms is het ook heel
makkelijk om even wat te combineren.’ En de combinatie
van rollen is onmisbaar om haar werk goed te doen. ‘Je
moet de gemeente kennen en als je veel mensen kent, is
het ontzettend leuk werk om te doen!

werk in de kerk




Geraakt

de virtuele wereld
is niet dezelfde als
de reéle door God
geschapen wereld

Perspectief...

Door dominee Giel Schormans

Richt je op wat boven is, niet wat op de aarde is. Je leven ligt immers
verborgen met Christus in God. (Kolossenzen 3: 2,3)

Zoenen door een ruit

Vanaf deze maand mogen we na maanden weer op (zeer) beperkte
schaal samenkomen in het kerkgebouw. Ik zie er naar uit.
Internet-diensten, het blijft voor mij een beetje als zoenen door een
ruit: de intentie is goed, maar je mist iets. Dat de virtuele wereld niet
dezelfde is als de reéle door God geschapen wereld, en dat we daar dus
ook niet op zijn gebouwd, dat ontdekken we in deze maanden van
‘zoomen’ en ‘skypen’ wel heel nadrukkelijk. Zorgmanagers die
voorheen lyrisch spraken over robotisering in de zorg, beijveren zich
nu om hun bewoners in contact te brengen met echte mensen.

Wij zijn &én lichaam

De Bijbel spreekt dan ook heel lichamelijk over de mens. God schiep ons
met een lichaam, met een huid die kan hongeren naar aanraking. Zelfs
in Gods nieuwe wereld zullen wij een lichaam hebben. De kerk zélf
wordt door Paulus het lichaam van Christus genoemd. Het evangelie is
geen abstract idee, maar krijgt concreet gestalte in de ontmoeting
tussen mensen van vlees en bloed. Mensen met handen om aan te
raken, met een mond die kan zingen, met voeten die op weg zijn naar
Gods huis en naar de ander.

Zorgzaam

Juist omdat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is, roept Gods
Woord ons op er goed voor te zorgen en er niet roekeloos mee om te
gaan. Daarom houden we ons - nu de kerkdeuren in beperkte mate weer
opengaan - van harte aan de richtlijnen van de overheid. Het
kerkgebouw moet immers een veilige plaats zijn. En als dat voor iemand
voorlopig misschien nog niet zo voelt, dan is daar alle begrip voor.

Securitas

Tegelijk blijft absolute veiligheid een illusie. De christelijke traditie kent
twee begrippen voor veiligheid: securitas en certitudo. Het woord
securitas is afgeleid van twee andere woordjes: sine cura (zonder zorg
zijn). Het duidt de veiligheid aan die we nastreven door beschermende
middelen en voorzargsmaatregelen. Die is nodig, maar blijft altijd
beperkt. We zijn en blijven nu eenmaal kwetsbare en sterfelijke mensen.

Certitudo
Certitudo is te vertalen met ‘(heils)zekerheid’ of ‘vertrouwen’ Dat is een
veiligheid die van binnen zit. Een vertrouwen dat geworteld is in Gods
beloften. Paulus zegt: 'uw leven ligt verborgen met Christus in God"
Fixeer je dus niet op wat je bedreigt, maar richt je ogen naar boven.
Daar is Christus aan wie jij door je doop onlosmakelijk verbonden bent.
Door Hem ligt je leven ligt veilig verborgen in God zelf. Je leven en je
leef-tijd liggen in zijn hand. We zijn sterfelijk, dat is waar. Maar de dood
is overwonnen, dat is ook waar. Er ligt een eeuwigheid voor ons om van
en met God te genieten: het beste komt nog. Ga dus behoedzaam om
met het grote geschenk van je leven en je lichaam, maar verkramp niet.
Want Christus regeert.
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'Het pepermuntje’

Een leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We tonen
verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze estafetterubriek

willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer verbonden. Het Pepermuntje is de
ene maand in de Wijkgemeente Martini, de keer erop in Wijkgemeente De Open Hof en zo wisselt dat elkaar af.

Tekst: Jaap Vijfvinkel

Hoe ben je in Wijkgemeente De Open Hof

terecht gekomen?

Ik ben Jaap Vijfvinkel en maak deel uit van Wijkgemeente
De Open Hof. In 1970 ging ik in Voorburg wonen aan het
Westeinde en kwam in de Fonteinkerk terecht. Toen ik in de
Van Halewijnlaan ging wonen kerkte ik in de Koningkerk
waar ook twee van mijn drie kinderen gedoopt zijn. In 1995
ben ik weer aan het Westeinde gaan wonen en via de
Fonteinkerk, waar ik mij erg thuis voelde, ben ik in
Wijkgemeente De De Open Hof en de Koningkerk
gekomen. Ook hier voel ik mij thuis.

Wat doe je door de week?

Als ik niet aan het lopen ben naar Santiage de Compostella
ben ik met mijn tuin en huis bezig, sport (Jiu Jitsu), knutsel
van alles en ga graag naar mijn kinderen en kleinkinderen.
Op dinsdag ben ik vrijwilliger in de Pelgrimshoeve in
Zoetermeer en op dinsdagavond maak ik deel uit van de
'Bijbelclub), een groepje mensen van De Open Hof die
catechese geeft aan mensen met een beperking in Nieuw
Heeswijk aan de Sonnenburghlaan (een zijstraat van het
Westeinde).

Philadelphia heeft hier één verdieping voor 27 bewoners
met een beperking. Bij de 'Bijbelclub’ (zoals ze het zelf
noemen) komen ongeveer 12 tot 14 mensen en het is
ontspannen, serieus en erg gezellig; ook zingen we veel.

Waarom is de zondag anders voor jou?

Zondag, de dag dat op het dorp waar ik opgegroeid ben
niets gebeurde buiten de kerkgang. Het pepermuntje v@or
de preek was (voor mij) heel lang het symbool van
verstarde traditie. Pas de laatste jaren kijk ik er met een |
glimlach naar.

De zondag is voor mij vooral het contact met de menser’l
voor en na de kerkdienst. De kerkdienst zelf is een rustpunt
waarin ik nadenk over een stuk uit de Bijbel en ook ruimte
voel om het op mijn manier te beleven. !
Als er een kelderdienst is (red.: bijeenkomst voor de tleners
gedurende de kerkdienst), die we met elkaa;
voorbereid hebben en waar je dan mee ‘\i
leiding aan geeft, is dat weer anders en leuk |

| die verdieping van een onderwerp mogelijk
¢ maakt en de gezelligheid, heerlijk.

4 7ondagmiddag naar anderen of bezoek
krugen, maar zo min mogelijk anderen

. belasten, dus geen lawaaierige klussen of
winkelen.

Een dag om te weten dat er niets moet maar

‘%‘ﬂ veel mag.

“ Welke figuur in de Bijbel inspireert

jou het meest?
4 Ha, ja dat is Jacob de hielenlichter, die via een
omweg krijgt wat hij hebben wil.
3 Niet de beste maar wel één van de
{ﬂg‘ aartsvaderen. Die vecht met God, maar Gods

ﬂ nabijheid weet,
f& Voor wie of wat zouden we eens (of

meer) moeten bidden?

Voor het evenwicht tussen de zwaarte van het bestaan en
de ondraaglijke lichtheid daarvan.

Het vieren van het leven en de mooie dingen van Gods
wereld zien en voelen, en werken om dat (ook voor
anderen) voelbaar te laten zijn.

g

Aan wie geef je het pepermuntje door? Waar

ken je haar of hem van?

Ik geef mijn pepermuntje graag door aan Geert Hesse die ik
uit de Fonteinkerk ken en altijd klaar stond om te helpen,
zeker met de jeugddienst en het jongerenweekend.

In de volgende PROEF! vindt u Judy Engeldorp Gastelaars,
die van Marijke Frieser het pepermuntje doorkreeg.
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Oude Kerk open

Openstelling Oude Kerk tussen 11.00 en 13.00 uur

‘Een houvast,
een rustpunt’

Sinds de coronacrisis is de Oude Kerk dagelijks twee uur geopend. Bij het middaguur luiden de klokken en bidden
de aanwezigen. Via een livestream kan iedereen het volgen en deelnemen.

Tekst: Margriet Zuidgeest

* Daarnaast is ze zelf ook vaste bezoeker. ‘Dat
dagelijkse kerkbezoek geeft me houvast;
een dagritme dat in deze tijd enigszins is
weggevallen. Ik vind het mooi dat we alles
wat ons bezighoudt mee mogen brengen in
de stilte van de kerk en iets van rust, licht en
vrede weer mee mogen nemen ons
dagelijks leven in!

‘We voelen ons geroepen een p
gastvrije gemeente te zijn,
zegt voorganger Leneke
Marchand over de
openstelling. ‘Daarbij is onze
kerk een plaats waar mensen
als vanzelf tot rust komen en
waar God tot mensen komt.
Het is een toeviuchtsoord.
Dagelijks komen er zo'n 10
tot 15 bezoekers, waaronder
trouwe gemeenteleden,
mensen die we (nog) niet
kennen en voorbijgangers
die even binnenkomen.

Bidden en lezen

Een andere trouwe open kerk-bezoekster
zegt: 'lk wil zo vaak mogelijk aanwezig zijn;
zo bijzonder om in de mooie gewijde ruimte
'stil' te mogen zijn en voorhede te doen voor
de gemeente en alles wat in deze coronatijd
voorbijkomt. Waarschijnlijk beseffen we niet
eens hoe belangrijk het is dat onze kerk
midden in Voorburg dagelijks open is. Met
dank aan al die gemeenteleden’

Een van die gemeenteleden vindt het ook
essentieel dat de kerk open is in deze tijd.
‘Het dient als een baken. Want ondanks de

Gemeenteleden doen
‘dienst’

Aanvankelijk werd om 12.00
uur het Onze Vader gebeden
en een Bijbelpassage
gelezen. Inmiddels is er een

beknopte ‘orde; met
achtereenvolgens: het Onze Vader, een Psalm, gebed en de
zegen, Een van de twee aanwezige gastvrouwen of -heren
neemt dit op zich, terwijl de ander de klok luidt.

De aanwezigheid van gemeenteleden tussen 11.00 en 13.00
uur wordt gecodrdineerd door Adriénne van Mourik. ‘In

- | crisis gaat — net als de natuur - het geloof
gewoon door. Dat haar ook gevraagd werd te bidden en te
lezen, vond ze spannend. ‘Want wie ben ik om voor te gaan
in gehed? Voor mij is het een goede oefening in gebed,
waarbij ik mezelf zie als instrument, van en voor God. Dus
dit doe ik niet voor mezelf, maar voor de ander. lk 'mag' dit

verschillende kringen is een oproep gedaan. Vele doen...

gemeenteleden bleken bereid om 'dienst' te doen, en ik
maakte vanaf toen de indeling.

Mozaiekkruis in stiltehoek

In de stiltehoek van de Oude Kerk, waar bezoekers plaats
kunnen nemen tijdens de openstelling, hangt een
mozaiekkruis. Wat weten we over de herkomst?

Vanaf de eerste maandelijkse Manteldienst waar gemeentelid
Piet Bostelaar bij betrokken was, ontmoette hij er regelmatig het
echtpaar Joep en Roos Nolet. Dat was in de jaren negentig.

Piet: ‘Bij pastoraal bezoek liet Joep — steevast strak in het pak, met
vlinderstrik en decoratie (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) -
mij een mozaiekkruis uit 1948 zien, ooit gekregen van een goede
vriend. Joep wilde het graag aan de Opstandingskerk schenken
en daar kreeg het kunstwerk een plaats!




MERLE (18 jaar)

Op wie zou je meer willen Wat was het leukste en wat
lijken? het minst leuke in de
afgelopen maand?

Wat is jouw geheime talent?

Het is misschien niet
perse een geheim talent,
maar ik heb wel een
groot empathisch
vermogen. Ik wil graag
dat mensen om mij heen
zich goed voelen en
daarom probeer ik altijd
goed te luisteren en
aardig te zijn tegen

Ik heb vaak de neiging
om iets te veel na te Het leukste toch wel dat

denken over de dingen ik geslaagd ben!Hoewel
die ik doe, dan ga ik erg ik het stiekem toch ook
twijfelen aan mijn keuzes. een beetje jammer vind
Mijn vader is een nuchter dat ik nooit zal ervaren
persoon en hij kan altijd  hoe het is om

goed relativeren. Daarin  eindexamen te doen. Ik
zou ik wel wat meerop  hoop dat er op de een of

U
Wat is jouw geheime talent?

Mijn geheime talent is
tekenen. Ik heb kunst in
de 4de laten vallen,
omdat ik de opdrachten
nooit goed uitvoerde,
maar ik kwam er zelf
achter dat wanneer ik
een onderwerp teken dat
ik leuk vind. Het best
Mooi is.

U
Op wie zou je meer willen
lijken?

Mijn moeder, omdat ze
altijd haar best doet en
hard werkt voor alles wat
ze doet en ik persoonlijk
vind dat je ver kan komen
als je hard werkt.

U

Wat was het leukste en wat
het minst leuke in de
afgelopen maand?

Het leukste is dat ik
geslaagd ben, maar het
minst leukste is dat ik niet
veel meer kan doen door
de 'lockdown’

u

Wie is je favoriete
bijbelpersonage en waarom?

Ik weet niet of dit telt,
maar voor mij is de
barmhartige samaritaan
mijn favoriete
bijbelpersonage, omdat
dat verhaal zich nu nog
steeds afspeelt, wat
ongelijkheid betreft. lk
vind zelf dat iedereen
gelijk behandeld moet
worden. Waar je ook
vandaan komt.

iedereen.

hem willen lijken.

U

Wat mis je nu je niet in de kerk
komt?

Wanneer ik in de kerk
ben, heb ik altijd een
goede vibe, maar dit mis
ik nu een beetje

Wie is je favoriete
bijbelpersonage en waarom?

Ik vind Jezus de meest
bijzondere persoon uit de
Bijbel, vooral door de
manier waarop hij met
mensen omgaat. Hij
behandelt iedereen als
gelijken, koestert nooit
wrok of jaloezie en helpt
zelfs de mensen waarvan
anderen zeggen dat ze
het niet verdienen. Hij is
voor veel mensen een
inspiratiebron.

andere manier nog wel
een diploma uitreiking zal
komen.

Het minst leuke was toen
we een paar weken
geleden hoorden dat oma
(van vaders kant)
klachten had die op
Corona leken. Ze woont
nog thuis met opa en
beiden zijn al eind
tachtig, dus dat was
natuurlijk heel slecht
nieuws. Gelukkig is ze
getest en bleek het geen
Corona te zijn. Maar we
waren toch wel erg
geschrokken en we
blijven nog steeds
voorzichtig. Af en toe
gaan we langs om door
het raam te zwaaien.

Wat mis je nu je niet in de kerk
komt?

Ik ben altijd wel druk
hezig met school,
sporten, werken en mijn
vrienden. Door de Corona
crisis vielen bijna al deze
activiteiten ineens weg
en had ik veel tijd over. Ik
ben daardoor wat meer
gaan nadenken over hoe
ik zelf bewuster zou
kunnen leven en ik merk
dat ik ook wat meer open
sta voor dingen die mij ap
andere wijze kunnen
inspireren. Daarom vind
ik het wel jammer dat ik
juist nu niet naar de kerk
kan gaan om te ervaren
of dat past bij waar ik
naar op zoek ben



Wij gedenken

Magdalena Verton

19 juli 1931 - 15 april 2020

15 april overleed op 88 jarige leeftijd Magdelena Verton. Ze

woonde in Het Anker. Magda was een bijzondere vrouw.
Jarenlang werkte ze als activiteitenbegeleidster in de
psychiatrie bij ‘Hulp en Heil’ later Schakenbosch. Veel

geduld had ze voor de mensen met wie ze werkte. Dit werk

was haar leven. Ook kon ze mooie gedichten maken. Sinds
een paar jaar kwam ze graag naar de kerkdiensten in de
Koningkerk en was blij met haar plekje daar. Toen dat niet
meer ging was zij een trouwe bezoekster van de vieringen
door de week in Het Anker. Op 22 april is zij begraven na

een kleine bijeenkomst in de aula van de begraafplaats aan

de Rode Laan. Daarbij waren een paar mensen aanwezig
van de Volle Evangelie Gemeente Leidschendam, waar zij
vroeger lid van was. In deze bijeenkomst is gelezen uit
1 Tessalonicenzen 4 en werd ‘U zij de glorie’ gezongen.

ds. Jan van der Wolf

Dirk van der Burgh

14 september 1928 - 10 april 2020

10 april 2020 overleed Dirk van der Burgh. Hij was 91 jaar
oud en woonde met zijn zoon aan de Van Geusaustraat
116. Dirk van der Burgh werd geboren in Hazerswoude. In
1954 trouwde hij met de Groningse Pieterke Hemchien
Elderman. Ze kregen een zoon en een dochter. Enkele
maanden voor hun 60-jarig huwelijksjubileum overleed
mw. Van der Burgh.

Dhr. Van der Burgh was een gelovige man. Hij is ouderling
geweest en sprak met heimwee over zijn tijd met

Beeld: Henk Nauta 10

ds. Van den Beukel. Eén van de Psalmen die hij graag las,
was Psalm 42. ‘Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat
zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog
loven, mijn Verlosser en mijn God!’ Wij vertrouwen Dirk
van der Burgh toe aan God en geloven dat hij bij Hem
thuis gekomen is. Op 17 april is hij in de besloten kring
van zijn familie begraven. Onze gedachten en gebeden
gaan uit naar zijn zoon, dochter, de klein- en
achterkleinkinderen.

ds. Els van der Wolf-Kox
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Handelen
vanuit liefde

Ingrid Schaafsma
Beeld: Michel Groen

De zanger van de
Haagse superband
Di-rect plaatste
onlangs op zijn
Facebookpagina
een fragment van
een interview met
hem bij het
tv-programma de
Wereld draait door (DWDD). In dat gesprek
zat een Belgische presentator, die vertelde
dat hij voortaan als vrouw door het leven
wilde gaan. De nieuwe single van Di-rect ging
ook over jezelf zijn in het leven en over het
stemmetje in je hoofd: 'doe ik het wel goed,
ben ik goed genoeg?' 'Weet je! zei Marcel 'ik
wil niet meer handelen vanuit angst, ik wil
handelen vanuit liefde! We maken ons vaak
zo druk om de details, terwijl we alleen maar
hoeven te handelen vanuit liefde. Je zal
vandaag maar blauw moeten dragen en zin
hebben in geel. Niet geheel toevallig droeg
die Belgische presentator een geel vest en hij
knikte naar Marcel.

Het werd stiller in de zaal en ook thuis dacht ik
na. Laten we wat aardiger zijn voor elkaar en
handelen vanuit liefde, dacht ik. Stel eens een
vraag zonder het antwoord zelf in te vullen.
Of wees gewoon aardig voor iemand.

Zo liep in mijn straat altijd een vriendelijke
huurman de vuilnis van anderen op te
ruimen. Ik had hem al een poos niet gezien
en hoorde dat hij was overleden. Ik kwam zijn
vrouw tegen en vroeg hoe het met haar ging
en ze vertelde wat er gebeurd was. Wat kon ik
voor haar doen? Aandacht geven en
luisteren. Dus niet vanuit angst snel een
straatje omlopen, omdat ik niet goed weet
hoe ze zou reageren en ‘misschien zit ze wel
niet te wachten op mijn medeleven?, niet
ingaan op dat stemmetje in mijn hoofd.
Gewoon doen! Handelen vanuit liefde, ik vind
het een mooie gedachte en daar is geen hug
voor nodig, hoewel dat ter bevestiging wel
fijn zou zijn.




Interview

Miranda moet steeds

alert zijn

op de IC

Miranda de Ruiter werkt als IC-verpleegkundige in het ziekenhuis. Corona is continue aanwezig. Is ze niet aan het
werk dan krijgt ze wel mails en appjes om up-to-date te blijven. 'Dit is soms wel (te) veel, maar als ik niks hoor
onstaat er een soort onrust of het allemaal wel goed gaat op mijn afdeling’

Tekst: Marrit Buteijn

Miranda komt uit de Koningkerk. In deze roerige coronatijd
staat zij als IC- verpleegkundige in de voorste linie. Juist
daarom zijn wij benieuwd hoe Miranda deze tijd ervaart.
Dat is bijvoorbeeld: het doen van een dagdienst van 12,5
uur in plaats van 8 uur. Voordurende verandering van
protocollen, doodzieke mensen en mogelijk een slechte
afloop. Hoe gaat het met Miranda en hoe zorgt ze voor
ontspanning?

Besmettelijk virus

De coronapatiénten hebben piekende koortsaanvallen. Ze
hoesten uitputtend en zijn erg benauwd. ‘Als de koorts
oploopt, verergeren deze klachten. Soms hebben ze ook
maag- en darmklachten!

Miranda ziet dat patiénten soms best goed lijken, maar als
ze dan verschillende bloedwaardes ziet weet ze al dat ze
het zonder beademing niet gaan redden. 'Als je ze dat
vertelt vinden ze dat soms moeilijk te accepteren. Maar er
zijn ook mensen die vragen of ze in slaap gebracht kunnen
worden en aan de beademing mogen.

De overgang van dat het nog wel gaat naar dat het mis
gaat komt soms heel plotseling. ‘We moeten steeds alert
zijn.! De besmettelijkheid van dit virus maakt het voor
Miranda anders dan andere virussen waar ze mee te maken
krijgt.

‘Ze weten niet of ze elkaar weer zullen spreken'

Nog even beeldbellen

De eenzaamheid van de patiénten raakt Miranda het
meest. 'Ze komen doodziek, benauwd en zonder dierbaren
bij ons. Alleen via facetime hebben ze dagelijks contact
met hun familie. Dat is hartverscheurend om te zien! Soms
moeten we patiénten toch in slaap bregngen. Als er nog
tijd voor is, mogen ze nog met het thuisfront contact heb-
hen. Zo'n gesprek met partner en/of kinderen raakt haar
enorm. 'Ze weten niet of ze elkaar weer zullen spreken!

De verpleging houdt tweemaal daags contact met het
thuisfront. 'De afstand is vreselijk, zeker als het niet goed
gaat met de patiént. Die eenzaamheid komt weer terug als
mensen wakker worden. 'Ze zijn vaak verward en moeten
vertrouwen op iemand die er door de beschermende
kleding onherkenbaar uitziet. Er zit geen vertrouwd
persoon naast hun bed. Wij houden in de periode dat ze bij
ons zijn een dagboek voor ze bij. We hopen dat zo'n boekje
helpt bij de verwerking van alles!
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Angst voor een tweede golf

Het vliegt Miranda weleens aan. Ze vroeg zich in eerste
instantie af of het ziekenhuis de hoeveelheid patiénten die
er aankwam aankon. 'De spannning of we het in razendsnel
tempo eigen maken van alle gebruiksaanwijzingen van
beademings- en infuuspompen aankonden!

Het wordt nu rustiger op de afdeling, maar Miranda is
bezorgd voor een tweede golf. 'lk hoop dat mijn
medelanders de adviezen serieus blijven opvolgen om dat
te voorkomen!'

Gezond verstand gebruiken

‘De hoeveelheid protocollen is zo groot, dat je vooral ook je
gezonde verstand moet gebruiken. Je probeert zo goed
mogelijk alle regels en richtlijnen te volgen. Dat geldt ook
voor mijn collega’s. Als we verschillende opvattingen
hebben komen we daar altijd wel uit/

'Er zit geen vertrouwd persoon naast ze, dat is
eenzaam'

Hulp van overal

Soms gaat het goed met de IC-verpleegkundige en soms
helemaal niet. 'Ons team van collega's is (te) klein voor de
taak die op ons pad kwam, maar we zijn er voor elkaar. We
kunnen samen lachen en huilen en dat helpt enorm. Door
wijzigingen in indeling op afdelingen, is er meer ruimte
ontstaan voor Covid-19 patienten. We krijgen op de IC hulp
van operatiepersoneel, oud-collega’s, ambulance-personeel
en militairen, dat is echt geweldig!’

De andere kant is dat Miranda toch vaak ontzettend moe is
en moeite heeft met concentreren. ‘Bijvoorbeeld voor het
lezen van een boek, terwijl ik wel van lezen houd. Piano
spelen is voor mij wel ontspannend. Dat had ik heel lang
niet gedaan, maar daar ben ik weer mee begonnen en gaat
blijkbaar meer op de automatische piloot! Verder vindt ze
ontspanhning in het wandelen en fietsen met haar man Han.
'Hij brengt en haalt mij iedere dienst. Als ik dan na het werk
in de auto stap kan ik mijn verhaal direct kwijt en dat is
ontzettend fijn!

Tk hoop dat mijn medelanders de adviezen serieus
blijven opvolgen om erger te voorkomen!'



/

Miranda tijdens een vakantie in Frankrijk vorig jaar

Bang om ziek te worden

Miranda was aan het werk toen de eerste covid patiént
werd opgenomen. 'In eerste instantie was ik wel bang om
ziek te worden. Je staat in de frontlinie. De hoestbuien
vliegen om je oren, maar je concentreert je op je werk.
Daardoor ben je al snel niet meer bezig met jezelf!

Verder is Miranda wel bang dat ze haar gezin of andere
familieleden zal besmetten. ‘Mijn man en ik hebben op
verschillende kamers geslapen en ik hou zo veel mogelijk
1,5 meter afstand van mijn huisgenoten, maar dat is
hinnenshuis niet eenvoudig:.

Zoveel mensen proberen mij te steunen en hebben
oog voor de ander’

NadelC
Miranda hoort tot nu toe weinig van patiénten die op de IC
hebben gelegen. De |C-verpleegkundige denkt dat ze daar
nog niet aan toe zijn omdat ze erg zijn verzwakt. 'Van
familie krijgen we soms een kaartje of telefoontje met een
bericht hoe het gaat. Onze intensivisten (intensive care
dokters) hebben contact met de ziekenhuizen waar we de
patiénten naar hebben overgeplaatst en brengen ons op
de hoogte over hun welzijn! Miranda hoopt dat ze in de
toekomst wel van hen hoort hoe het gaat.
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Voor Mark Rutte ben je een held.

Voelt dat ook zo?

‘Een held ben ik niet, ik doe mijn werk en dat is zo goed
mogelijk zorgen voor zieke mensen en hun dierbaren
begeleiden!

Het raakt Miranda dat zoveel mensen haar proberen te
steunen. ‘Familie, vrienden en bekenden leggen bloemen
op mijn stoep. Ze sturen lieve kaarten en appjes. Ze zorgen
voor een lekkere cake of gerecht en blijven vragen hoe het
gaat.

Waar haal je kracht uit? Of hoop?

‘Mijn traditionele geloof ben ik, ik zou bijna zeggen helaas,
verloren. Met traditioneel geloof bedoelt Miranda het
christelijk geloof, het geloof in een Vaderfiguur. ‘Maar door
dat geloof ben ik er wel van overtuigd dat je goed moet
zorgen voor je medemensen. En als je ergens van
overtuigd bent, geeft dat ook kracht om het te doen. Dat
wat Jezus ons heeft geleerd neem je altijd mee!

Tot slot geeft het Miranda in deze tijd hoop dat ze ziet dat
zoveel mensen oog hebben voor de ander en daar naar
handelen.

Interview






HET KLEINE MEISJE HOOP

Het geloof waar ik het meest van hou,

zegt God, is de hoop.

Geloof, dat verwondert me niet...

Ook liefde verwondert me niet, zegt God ...

Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.

Daarheh ik van ondersteboven. Ve g
' Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat

en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat.
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Corona over grenzen

Als protestantse gemeente steunen wij vier projecten op het gebied van
Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking, kortweg: ZWO.

De wereld van ZWO

In ons deel van de wereld hebben we de luxe dat we ons
aan de coronamaatregelen kunnen houden en gewoon te
eten hebben. Dat is niet overal zo.

Geen schoolmaaltijd meer

JW Support werkt in Bangladesh aan verbetering van
leefomstandigheden voor vrouwen en kinderen, onder
andere door opvanghuizen en scholing. Joke Wittekoek,
die een deel van het jaar in Nederland verblijft en nu door
corona nog niet terug kan gaan, vertelt: 'Met besmettingen
valt het mee. De problemen hier zijh vooral economisch:
geen werk, geen inkomen, geen eten. Schoolkinderen
krijgen geen les. Daarmee valt ook de gezonde maaltijd die
ze op school kregen weg. Voor velen super belangrijk. Dus
er worden voedselpakketten gemaakt voor de kids en hun
familie!

Naar de markt?

Femke Bannink Mbazzi woont met haar gezin in Oeganda.
Zij is betrokken bij ondersteuning voor kinderen met een
handicap, en bij een trainingscentrum voor kansarme
jongeren. Zij vertelt over het dagelijkse dilemma van velen.

Wat betekent corona voor deze projecten?

Tekst: ds. Els van der Wolf-Kox Beeld: Femke Bannink Mbazzi

Ga je naar de markt om je zelf verbouwde fruit te
verkopen? Dan loop je misschien corona op omdat het
druk is daar. Maar als je niet gaat, lijdt je gezin honger. Dan
heb je weliswaar geen corona, maar loopt je leven ook
gevaar. 'Niet het virus zelf maar de maatregelen ertegen
zijn op dit moment de grootste zorg van de meeste
Qegandezen. En: ook nu weer blinken veel van hen uit in
veerkracht en behulpzaamheid aan hun medemens, hun
buur!

Moestuin verdroogd

Teachers for Africa zet zich in voor onderwijs voor kinderen
uit de townships van Zuid-Afrika, rond Phalaborwa. Robin
van den Berg vertelt dat 80% van de ouders van de
schoolkinderen geen werk heeft door de lockdown. Er is
honger. Scholen zijn dicht. Kinderen zitten thuis. De
moestuin, waaruit de schoolkinderen eenmaal per dag een
maaltijd kregen, is gesloten. De gewassen verdrogen. Het
lijkt erop dat er verlichting van de maatregelen aankomt.
Dan kunnen kinderen weer naar school en kan de moestuin
weer ingezaaid worden.

Noodtoestand, en dan?

Foka van de Beek werkt in de omgeving van Burgas in
Bulgarije als zendingswerker om kleine groepen vrouwen,
huisgemeentes, toe te rusten in het geloof. Op 13 maart
werd in Bulgarije de noodtoestand uitgeroepen vanwege
corona. Foka is — in overleg met de GZB - hals over de kop
naar Nederland teruggegaan om niet in een isolement
terecht te komen. Haar Bulgaarse collega Natalja
onderhoudt nu het contact met de vrouwen. Zij kunnen
niet samenkomen. Binnenshuis is onveilig vanwege corana.
Buiten is onveilig, omdat veel van hen in het geheim
christen zijn en vrezen voor de reactie van hun
moslimfamilie. Natalja en Foka bellen geregeld met elkaar.
Foka gebruikt deze ‘wachttijd’ om haar Bulgaars te
verbeteren, Ook heeft zij contact met andere
zendingswerkers die hoodgedwongen in Nederland zijn.
Wanneer zij teruggaat naar Burgas is onzeker. Men vreest
een tweede coronagolf door toestroom van Russische
toeristen naar de Zwarte Zeekust,

Meeleven

We leven mee met deze partners en de mensen met wie zij
werken. In gebed. Maar ook praktisch. Uw gift is welkom op
het rekeningnummer van de ZWO:

NL 97 RABO 03 73 74 30 92 o.v.v. gift corona.



Geschiedenis en loslaten

Zo'n 30 jaar woonde hij met zijn vrouw en kinderen in
Voorburg en was hij betrokken bij de Koningkerk. Een
mooie tijd waar hij en zijn gezin met goede herinneringen
op terugkijken. De Koningkerk is voor hen een plek
geweest waar ze de gemeenschap der gelovigen hebben
ervaren. In deze groep mensen werd er op een goede
manier naar elkaar omgekeken, je werd gemist als je
bijvoorbeeld voor langere tijd niet aanwezig kon zijn. Als
hij hetin een beeld zou moeten weergeven, zag dat eruit
als een kring mensen, verbonden met elkaar rondom het
licht.

Aan deze tijd kwam vorig jaar een eind, omdat hij verhuisde
naar Zoetermeer, naar een huis met een tuin. Een heerlijke
plek waar een nieuwe hobby, groene vingers krijgen, snel
werd gevonden.

Hilbert heeft lange tijd bij de sociale dienst voor de
gemeente Den Haag gewerkt, eerst als bijstandsmede-
werker en in de loop der jaren toegegroeid naar de functie
van medewerker communicatie. In deze functie was hij o.a.
betrokken bij het organiseren van grote evenementen. De
organisatie rond de komst van de Franse vice premier
Francois Fillon, die een helikoptervlucht maakte boven het
Rotterdams havengebied en een bezoek bracht aan een
jongerenproject in Den Haag, springt er voor Hilbert uit.
Het bezoek aan het project haalde destijds het acht uur
journaal.
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Adieu Hilbert van
Essen!

Een verhuizing naar een andere woonplaats brengt
met zich mee dat je je oude woonplaats los moet laten,
waardoor er ruimte ontstaat om je in je nieuwe
woonplaats te gaan settelen. En dat is wat Hilbert van
Essen deed.

Tekst: Jeanette Verwoerd Beeld: Geertje van Essen

Afstand nemen en vragen stellen

Een helikoptervlucht is kenmerkend voor Hilbert: vanaf een
hogere afstand kijken hoe het eruit ziet, of het beeld klopt
of bijgesteld moet worden. Bij alle taken die hij in de kerk
heeft uitgevoerd, probeerde hij het grotere geheel in het
oog te houden. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling
van PROEF! Past dit binnen de gemeente? Wat willen we
hiermee zeggen of laten zien? Draagt het bij aan de
samenwerking tussen de beide wijkgemeenten? Hoe
kunnen we er niet-kerkleden mee bereiken? Vragen die
Hilbert durfde stellen.

Nieuw netwerk

In zijn huidige woonplaats probeert Hilbert een nieuw
netwerk op te bouwen. Hierin zal de kerk weer een grote
rol spelen. De eerste kerkdienst in de Ichtuskerk, de
wijkkerk van Hllbert en zijn gezin, gaf hen direct het warme
gemeenschapsgevoel dat zij ook bij de Koningkerk kenden.
En de wijkpredikant, dominee Rein Algetra, is een oude
bekende uit Voorburg.

Wens voor Voorburg

Hilbert wenst de gemeente van Voorburg het volgende toe;
‘dat de gemeenteleden steeds meer het 'wij-gevoel' gaan
ervaren. Ondanks dat er 2 wijkgemeenten zijn, vormen ze
toch samen de Protestantse Gemeente Voorburg. Mijn
wens is dat PROEF! daaraan bij mag dragen'

De redactie gaat de enthousiaste en
kundige inbreng van Hilbert missen.
Dank voor je inzet en de fijne
samenwerking en vanuit Voorburg alle
goeds voor jou en je gezin gewenst!

Interview



Wijkgemeente Martini

Wijkgemeente Martini

Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
T: (070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. W.F. (Giel) Schormans
T: (070) 752 03 63
E: wfschormans@hotmail.com

— ds. H.M. (Leneke) Marchand
T: (070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

-

Verhuur zalen: Jos Ploeg, T: (070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com
Wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. wijkkas Martinigemeente
Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v. wijkdiaconie Martinigemeente

'‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.

Door de lietde blijf je altijd volhouden'

(Bijbel in Gewone Taal, 1 Korinthe 13:7)

Wat duurt het lang, de ingewikkelde omstandigheden waar
we nu in zitten. De basisschoolkinderen gaan weer naar
school, de kappers en horeca zijn weer open, maar het
einde van deze crisis is nog niet in zicht. Het kan bang en
moedeloos maken. lemand zei: ‘de dagen rijgen zich
aanéén, elke dag is het hetzelfde. Een ander heeft het over
‘huidhonget’ Al zo lang niet aangeraakt zijn... dat doet wat
met je. Ook als geloofsgemeenschap missen we de fysieke
ontmoeting. Het is mooi dat er digitale middelen zijn en dat
we elkaar telefonisch kunnen spreken, maar geloof is toch
ook heel lichamelijk: ‘s morgens opstaan, naar de kerk gaan
en in de kerk zijn, elkaar groeten, samen zingen, brood en
wijn proeven. Als het goed is heeft u of jij rond Pinksteren
een groet van de kerkelijke gemeente gekregen: Houd
moed, heb liefl Deze woorden zijn gebaseerd op de
bekende tekst uit 1 Korinthe die hierboven staat. Het is de
liefde die ons moed geeft en die de angst verdrijft.
Meehelpen dit goede nieuws te verspreiden? Zet de kaart
dan duidelijk zichtbaar voor uw raam.

Kerkdiensten vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni kunnen we gaan ‘proefdraaien’ met kerk-
diensten tot 30 mensen. Mooi, en ook spannend. Veel aan-
dacht wordt besteed aan veiligheid en hygiéne: we houden
voldoende afstand van elkaar, er wordt nog niet gezongen,
en geen collectezakken doorgegeven. Ook is er geen koffie
na de dienst. Heeft u verkoudheidsklachten, blijf dan thuis!
De volgende stap hopen we te zetten vanaf 1 juli. We hopen
en verwachten, dat tot 70 mensen dan fysiek de kerkdienst
kunnen meevieren. De overheid staat 100 bezoekers toe,
maar op dit moment neemt de steiger van de orgelrestau-
ratie veel plaats in. E.e.a. betekent dat de kerkdiensten
voorlopig -helaas- nog niet vrij toegankelijk zijn. Wilt u
graag uitgenodigd worden om een kerkdienst in de Oude
Kerk mee te maken? Houd dan de nieuwsbrief, de digitale
kerkdienst en de website in de gaten. Daarin vindt u nadere
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informatie over wat en hoe rond opgave. Vanaf 1 juli willen
we ook plaats open houden voor gasten en nieuwkomers.
Bent u kerkelijk ‘thuisloos’ of niet gewend om naar een kerk
te gaan, dan bent u van harte welkom. We beseffen
ondertussen dat niet iedereen de kerkdiensten nu al weer
zal willen bezoeken. De mogelijkheid om online mee te
doen blijft en ook op andere manieren willen we elkaar
vasthouden en opzoeken!

Omzien naar elkaar

‘lk woon hier nog niet zo lang en kende nog niet veel men-
sen in de kerk, Nu sluit ik nieuwe vriendschappen. ‘Zo leuk
om ook eens een jong iemand te spreken! Zomaar twee
reacties van mensen die meedoen aan de telefooncirkels. Er
ontstaan nieuwe contacten en bestaande contacten
verdiepen zich. Ook meedoen? Geef je op bij ouderling Els
Schippers (elsschippers@hotmail.com of T: (070) 386 65 98 ).
Voor diakonale en digitale hulp kunt u zich melden bij
diaken Cor Hoek (chhoek@ziggo.nl of T: (070) 415 11 15). De
predikanten zijn beschikbaar voor gesprek, telefonisch, of
indien nodig bij u thuis of in De Voorhof.

Ten slotte

Vanaf Pinksteren hangt er een prachtig kunstwerk in de
Oude Kerk. Veel mensen deden thuis mee en vouwden
Pinksterduiven. Samen vormen die een vurige wolk, die als
het ware uit de hemel neerdaalt. We bidden voor elkaar, dat
die gloed van de Heilige Geest in ons blijft branden!

Met hartelijke groet,
ds. Leneke Marchand, ds. Giel Schormans
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Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E: informatie@deopenhofvoorburg.nl

ds. Els van der Wolf - Kox

E: evanderwolfkox@gmail.com
0 T (070) 2128279

“\./ '

Verhuur zalen:
E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Secretaris:

Wijkkas:

Al ruim 10 weken is ons kerk-zijn gemankeerd. Niet samen
haar de kerk op zondag. Geen gesprekskring. Geen
bezoek. Niet samen zingen. Afstand houden, terwijl we
juist elkaar nabij willen zijn. Sommigen kunnen hier goed
mee uit de voeten. Zij zijn blij met de online kerkdiensten
en hieuwsbrieven. Zij beleven daar veel aan. Misschien
zelfs wel meer dan gewoonlijk. Maar je kunt je ook
afvragen of dit op termijn wel goed gaat. Wat heb je
eigenlijk nodig om kerk te zijn? In de kerk gaat het om
gemeenschap met God en met elkaar. Die gemeenschap is
er ook nu we elkaar minder zien. Ze is er als je bidt, ieder
op zijn eigen plek, maar toch verbonden door de
gebedsbrief. Ze is er, onzichtbaar, in de talloze telefoontjes,
kaarten en boodschappen die worden gedaan. Ook buiten
elke organisatie om. Gewoon omdat je bij elkaar hoort. Die
gemeenschap is er ook als je in alle rust gaat zitten voor de
Kerkomroepdienst en je laat aanspreken door woorden uit
de bijbel. Ons kerkzijn nu heeft beperkingen. Dat is
jammer en pijnlijk. Maar we zijn wel helemaal kerk, ook nu.
Niet pas als we alles weer doen, zijn we kerk. We zijn kerk
omdat God ons lief heeft en wij ons laten raken door die
liefde die voor alles uit gaat en we daaruit leven.

WAAR DE KERK IS
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CartaonChurch.com

website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
MW E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 2128279

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)

Judith Nieuwenhuys; E; secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk

ledere week versturen we een nieuwsbrief per e-mail. Voor
wie geen internet heeft, is er een papieren versie
beschikbaar. Wil je op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen, meld je dan bij ons aan voor de
nieuwsbrief.

ledere zondagochtend nemen we in de Koningkerk een
korte online-kerkdienst op. Met een Bijbellezing, een korte
preek, gebed, muzikale momenten en een gesprek met
iemand uit de gemeente die iets te melden heeft. Je kunt
gebeds- en dankpunten voor deze diensten aan ons
doorgeven. Meer over deze kerkdiensten zie je op pag. 27.
Waarschijnlijk mogen we de komende tijd een aantal
kerkgangers ontvangen in de kerkdiensten. Zodra we daar
meer over weten, melden we dat in de nieuwsbrief.

Als predikanten willen we een luisterend oor zijn. Wellicht
heb je iets op je hart wat je met één van ons zou willen
delen. Graag maken we daar tijd voor. Dat hoeft niet
telefonisch. In de predikantenkamer van de kerk is het
goed mogelijk om een ‘face-to-face’ ontmoeting te
hebben, terwijl er voldoende afstand wordt gehouden.
Laat maar weten. Een afspraak is zo gemaakt.
Contactgegevens staan bovenaan deze pagina.

Van 26 juni t/m 13 juli hebben wij vakantie, Predikant
nodig? Bel Bruun Feijen,T: (070) 387 54 44 of Judith
Nieuwenhuys T: (070) 387 46 93 / 06 23 68 54 16. Zij weten
wie beschikbaar is.

Met die woorden bemoedigen we elkaar.

Een hartelijke groet,
ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
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Het draait nu meer om
uren dan om euro’s

Hoe gaat het met de diaconie in corona-tijd? In gesprek met diakenen Jan Hendriks van de Koningkerk en Cor
Hoek van de Oude Kerk. Bij de diaconie gaat het over geld en contact. Maar in Corona-tijd blijkt de vraag naar
contact groter. Eenzaamheid is nu een nog belangrijker thema.

Tekst: Mariska Koning Beeld: Arjan van van Mourik

Jan en Cor zijn gepokt en gemazeld in het werk als diaken.
Allebei hebben ze zitting in het college van diakenen, het
dagelijks bestuur van de diaconie. Deze ervaren mannen
zien vanuit beide kerken dezelfde trend: ‘We staan open
voor hulpverlening, maar eigenlijk is het grootste probleem
nu eenzaamheid en de behoefte aan contact!

Wat doet de diaconie in coronatijd

‘Natuurlijk ondersteunen en helpen we financieel waar
mogelijk, dat deden we altijd al, vertelt Jan. ‘In de armere
wijken behorend bij de Koningkerk moet sociaal gezien
veel gedaan worden.
Binnen de groep die
wij kennen hebben
we voedselbonnen
en kadobonnen voor
kinderen uitgedeeld.
Ook hebben wij
financieel mogen
bijdragen aan een

binnen, en daar zijn we enorm dankbaar voor. We komen
voor beide kerken samen nog steeds aan ons wekelijks
gemiddelde!

Vooral het contact is belangrijk
Maar met een verouderende achterban is er vooral
behoefte aan contact. Want veel gaat er nu niet meer door:
het wekelijkse kerkbezoek, de ontmoetingsmiddagen, de
busreisjes. ‘En wat zo mooi is, door alles wat we opzetten
verdiepen de contacten zich. Zo zijn, waar nodig,
telefooncirkels opgezet en worden via een nieuwsbrief
thema’s meegegeven
waarover mensen met
elkaar kunnen
spreken. In de
q Koningkerk hebben
) 4 we onze adressengids
oY doormidden geknipt,
zodat de mensen
jonger dan 75 jaar de
mensen ouder dan 75

mooi kookproject

voor de buurt,
waarbij 75 maaltijden
zijn bereid. Cor vult 9
aan:‘In het N
werkgebied van de

Oude Kerk is

financiéle

ondersteuning van

inwoners wat minder

nadig. Hier betrekken

we de ondernemers

weer wat meer.

Met Pinksteren hebben we kaarten met de boodschap
‘Houd moed Heb lief’ verspreid. Een ondernemersechtpaar
heeft een bloemetje gehad en daarbij is het aanbod
gedaan dat zij een renteloze lening bij ons kunnen
aanvragen als ze extra kosten moeten maken voor de
opening na de lockdown. De collectes komen nu per bank
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jaar kunnen bellen.
Waar je normaal

L gesproken naar de
kerk ging en je eigen
kringetje spreekt,
verbreden de
contacten zich nuen
ontstaan er diepere
gesprekken!

Andere acties zijn de

tekeningen van

kinderen die worden
thuisbezorgd bij oudere mensen uit de Oude Kerk en de
300 ouderen uit de Koningkerk die met Pinksteren een
kaart hebben gekregen, handmatig door een diaken
gemaakt. Ook zijn met Pinksteren 1.400 plakken cake naar
perscneel en bewoners van verpleeghuizen gebracht.
Mooie initiatieven in deze Corona-tijd!



Collectetoelichtingen

Bedankt voor uw bijdrage in tijden van corona

Allereerst willen wij u bedanken voor de giften die u voor
de periode 15 maart t/m 24 mei in plaats van uw bijdrage
aan de wekelijkse collecten hebt gestort op de rekeningen
van Diaconie en Kerkrentmeesters,

Door corona is het voorlopig nog niet mogelijk om op de
gebruikelijke wijze kerkdiensten te organiseren. Daarom
zetten wij deze alternatieve wijze van collecteren via de
giro doaor. De Diaconie blijft standaard € 600,- (gemiddelde
collecteopbrengst) afdragen aan externe doelen waarvoor
gecollecteerd wordt. Voor de periode 31 mei t/m 19 jul
gaat het om een bedrag van € 2.400,- (AMCHA, GHZV,
Hospice Vliethuys en Vliet en Burgh).

Ons verzoek aan u is daarom in plaats van elke zondag, één
keer een totaalbedrag te storten voor collecten in de
periode 31 mei t/m 19 juli (8 zondagen) onder vermelding
van 'Gift collecten tijdens corona':

« voor ‘Diaconale collecten':
Diaconie Protestantse Gemeente
NL 27 INGB 0000 26 1919;
- voor ‘Collecten plaatselijke kerkelijke doeleinden’:
Protestantse Gemeente Voorburg
NL 87 ABNA 0516 61 15 85.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Atte Roskam, Penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters

Giften wijkgemeente Martini

Ontvangen via diaken Cor Hoek € 20,- (mw. B.) voor de
wijkdiaconie en via Arjan van Mourik € 20,- (mw. M.)
voor de wijkkas.
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Toelichtingen

De 1e collecte is altijd voor diaconale doelen.
De 2e collecte is voor Plaatselijke kerkelijke doeleinden
zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

Diaconale collectedoelen

14 juni Vakantiegiften
Voor mensen (met kinderen) die om financiéle redenen niet
op vakantie kunnen.

21 juni GHZV Vakantiekamp
De Diaconie betaalt de deelname voor kinderen wiens
ouders dat niet kunnen betalen.

28 juni Hospice Vliethuys

Een gastvrij verblijf voor mensen met een beperkte
levensverwachting voor wie verzorging thuis niet meer
maogelijk is.

5 juli Ouderenwerk
Ontmoetingsmiddagen en bustochten voor de senioren van
onze kerk.

12 juli Financiéle nood
Een steuntje in de rug voor mensen die op bijstandsniveau
moeten leven.

19 juli Vliet en Burgh
Crisisopvang en observatie voor kinderen tussen 6-12 jaar
door het Leger des Heils.

Opbrengst Diaconale collecten

In de periode 5 april t/m 24 mei ontving de Diaconie in
het kader van de actie Collecteren tijdens corona op
haar rekening een bedrag van € 8.782,-.

Conform toezegging werd aan externe doelen uit het
collecterooster een standaard bedrag van € 600,-
uitbetaald. In deze periode waren dat Jeugdwerk PKN,
Voedselbank Stichting Buren en de Pauluskerk
Rotterdam.

Alle gevers hartelijk dank.

Atte Roskam, Penningmeester Diaconie

laconie
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Muziek in de kerk

Restauratie orgels
Oude Kerk

De restauratie van het Marianneorgel {(in 1879 geschonken door prinses Marianne) is begonnen! Het orgel in de Qude
Kerk werd vervaardigd door de orgelmaker Johan Frederik Witte (Fa J. Batz & Co.) - officieel ‘hofleverancier van Zijne
Majesteit Den Koning. Wat verwachten organisten en restaurateurs van de restauratie?

Tekst: Alewijn Schouten Beeld: Alewijn Schouten en Arjan van Meurik

De laatste grote onderhoudsbeurt van het Marianneorgel
was ruim 40 jaar geleden. Louis Cosman heeft initiatief
voor de restauratie genomen. Bij de evaluatie van de
offertes werd de hulp van orgeladviseur Dirk Bakker
ingeroepen. In januari 2019 schreef dhr. Bakker een
rapport over het Marianneorgel en de ingediende
herstelplannen van de orgelbouwers. In nauw averleg

met onze organisten Hans Houtman en Jan Droogers en
onder leiding van onze Gebouwen Commissie is besloten
om de restauratie van het Marianneorgel te gunnen aan
Martin Butter, orgelmaker & klavierinstrumentenmaker uit
Ridderkerk. De opdracht voor het schilderwerk ging naar
de firma De Jongh BY uit Waardenburg.

‘Fake pipes’

Na het Pinksterweekend zou met de restauratie begonnen
worden. Vanwege de coronacrisis werd dat eerder; eind
april kwam de steiger rond het orgel en maandag 1 mei
verwijderden Martin Butter en Sander Booij de frontpijpen
van het orgel. Een aantal van deze pijpen was ‘niet
sprekend’ of 'stom;, maar geven het orgel wel een mooi
aanzicht. Nu kunnen we dat 'fake pipes’ noemen.

Schilder De Jongh nam houtsnijwerk van het orgel mee
naar zijn werkplaats in Waardenburg. In samenwerking
met verfleverancier Paul de Vos wordt de juiste kleur en
samenstelling voor de verf gemaakt. Begin juni zijn Martin
en Sander met de restauratie van de orgelpijpen en het
mechaniek begonnen. Waarschijnlijk zijn de werkzaam-
heden eind september voltooid, maar dat is afhankelijk
van wat men tijdens de restauratie aantreft.

Het kabinet- of koororgel is in 2011 gerenoveerd, maar
helaas zijn er storende mankementen van mechanische en
klankgevende aard, die het gebruik belemmeren. Ook het
kabinetorgel wordt door Martin Butter onder handen
genomen. Omdat de orgelmakers toch aan het
Marianneorgel werken, wordt het parallel uitgevoerd.

Indrukken van organisten en restaurateurs

Jan Droogers, organist: 'In 1983 mocht ik voor het eerst op
ons prachtige Marianneorgel spelen. Wim van der Panne
Zou mijn leermeester worden, maar ik moest eerst komen
voorspelen: Psalm 75 van Simon Landsman. Wim van der
Panne trok steeds meer registers open en ik weet nog heel
goed dat ik als 13-jarig jongetje ongelooflijk onder de
indruk was van de mooie zware bassen in het orgel! Dit
hadden we in Bleiswijk niet! Van der Panne hing over de

balustrade met zijn hoofd naast de frontpijpen en toen ik
klaar was draaide hij zich om richting de speeltafel en zei:
'Zo Jan..., jij verzint er weleens een nootje bij hé? Dat gaat
vanaf vandaag niet meer gebeuren!' Afijn, die prachtige
bassen van dit orgel hebben in de loop der jaren door de
werking van het hout aan kracht verloren. Na de restauratie
zullen deze straks weer als nieuw klinken!
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indrukken van organisten en restaurateurs , vervolg

Martin Butter, orgelbouwer: ‘Het is voor ons een leuke
uitdaging om aan het deftige oude Witte-orgel te werken.
De entourage van de Qude Kerk maakt het voor ons extra
leuk. Bij het werken aan dit orgel willen we bij wijze van
spreken in de huid van de orgelmakers Witte kruipen en
vanuit die gedachte het monumentale orgel benaderen’

Hans Houtman, cantor-organist: '‘Geweldig dat beide
orgels gerestaureerd kunnen worden. Ik heb hoge
verwachtingen als het gaat om Martin Butter, de
orgelbouwer. Volgens hem zit er veel stof in de orgelpijpen
van het Marianneorgel. Dat betekent dat het orgel weer
veel meer gaat stralen, wanneer het schoongemaakt is.

De lage tonen zullen worden aangepakt, zodat het weer
mooi 'grondtonig’ gaat klinken. Ten aanzien van het
kabinetorgel ben ik vooral blij dat, naast de herintonatie,
ook het klavier weer beter bespeelbaar wordt gemaakt. Al
met al veel om naar uit te zien!’

Louis Cosman, voorzitter Stichting Orgelconcerten
Oude Kerk: ‘Met de uit te voeren aanpassingen van
bepaalde registers zal de klank nog fraaier worden.
Belangrijk hierbij is dat de bassen wat meer 'body’ krijgen
en dat zal ook bij de begeleiding van de gemeentezang
duidelijk waarneembaar zijn. Ik hoop dan ook dat we niet
alleen bij de kerkdiensten, maar ook bij de geplande
orgelconcerten nog meer van ons orgel kunnen genieten!

Subsidie en sponsoring nodig

Aan deze restauraties zijn behoorlijke kosten verbonden.
Gelukkig kunnen die voor een groot deel worden gedekt
uit de verkoop van de orgels uit de Fonteinkerk en de
Opstandingskerk en de orgel bestemmingsreserve. Toch
blijven subsidies en sponsoren nodig. Het organiseren van

ondersteunende inzamelingsactiviteiten is op dit moment
moeilijk. Daarom aan u de vraag om financiéle steun.

U kunt uw gift overmaken op NLO7 RABO 0373 7311 32
t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v.: Steun voor
orgelrestauraties Oude Kerk.

Muziek met een ziel

Te beluisteren via Kerkomroep en Kerkdienstgemist, Oude Kerk, Voorburg

Zondag 20 juni, 19.00 uur: Sweelinckensemble

Deze avond geen vesper maar een concert dat gegeven wordt door het Sweelinck-ensemble, een project-ensemble

opgericht door Janko Fraanje, een goede vriend van Hans Houtman. Deze keer zal het gedirigeerd worden door Hans, die

tevens ook meezingt in het ensemble. Het koor bestaat voor deze gelegenheid uit 7 zangers.
Het ensemble zal 7-stemmige werken ten gehore brengen van Thomas Tallis, Tomas Luis de Victoria, John Sheppard en

J. Clemens non Papa, allen uit de 16e eeuw. De koorzang wordt afgewisseld door orgelmuziek van Jan Pietersz. Sweelinck.

Zondag 5 juli, 19.00 uur: verzoeknummersconcert 'Het liefste lied'

Omdat de avonddiensten voorlopig nog niet door kunnen gaan wordt u een alternatief aangeboden in de vorm van een

verzoeknummersconcert. U kunt tot 22 juni een psalm of lied bij mij opgeven (E: hanshoutman76@icloud.com) dat u

mooi vindt. We horen graag wat u zo aanspreekt in dit lied, zodat we zowel het lied als de toelichting kunnen verwerken

in het concert. Naast de opgegeven liederen is het idee om ook nog wat klassieke werken uit te voeren. De
uitvoerenden zijn: Adriénne van Mourik, Irma Nieuwenhuis, Jetteke Sjouke, Gelske van der Duin, Rene van der Duin, en

Hans Houtman, orgel, algehele leiding.
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Waarom doen we d

In deze rubriek zoekt de redactie naar een antwoord op brandende vragen van gemeenteleden. In de kerk gebruiken we allerlei
rituelen, houden we ons aan bepaalde regels, maar waarom eigenlijk? Per keer geven we een uitleg van iets typisch kerkelijks als
‘orgelspelen’ of meer bijzonder 'oecumenische diensten' Dit kan algemeen voor beide wijken zijn, maar ook specifiek voor de
Martinigemeente of voor De Open Hof. Heb je een vraag waar je altijd al eens antwoord op had willen hebben? Stuur ‘m naar de
redactie kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl. We kijken ernaar uit!

De 'geboorte’' van PROEF!

Het was voor iedereen wennen, een nieuw kerkblad. Niet meer de vertrouwde KerkWijzer, Rond de Oude Kerk of
Samenklank. Het ziet er anders uit. Waar staan de vertrouwde gegevens? Inmiddels is dit al de 4e editie van
PROEF! het kerkmagaZin van de Protestantse Gemeente Voorburg. Tijd voor wat meer uitleg. Waarom hebben we
dit kerkmagaZin gemaakt? Wat zijn de achterliggende gedachten? Hoe is PROEF! tot stand gekomen?

Tekst en beeld: Hilbert van Essen

PROEF! is niet uit de lucht komen vallen. De werkgroep
communicatie van de AK heeft lang rondgelopen met het
idee te komen tot 1 blad voor de hele PGV. Nadat de PGV
van 4 naar 2 wijkgemeenten was gegaan werd de
noodzaak om tot 1 kerkblad te komen steeds actueler, Een
eerste initiatief vanuit de werkgroep communicatie leidde
tot een Expertgroep en een voorstel voor een enquéte. Dit
was kennelijk nog te vroeg want het voorstel werd
afgewezen door de AK, Via een brief van het College van
Kerkrentmeesters (CvK) aan de AK kreeg de werkgroep
communicatie de opdracht een proefnummer voor 1
kerkblad te maken.

Ontwikkelteam

Op de startavond (januari 2019) van dit project werd een
Ontwikkelteam samengesteld, bestaan de uit: Margriet
Zuidgeest, ds. Leneke Marchand, Ankie Bronsveld,
Christine Evertse, ds. Jan van der Wolf (voorzitter), Kees
Koenen en Hilbert van Essen (secretaris). In overleg met de
AK heeft het Ontwikkelteam zich professioneel laten
bijstaan door De Zalige Zalm in de persoon van Laetitia
van der Lans, uitgever met een theologische achtergrond.
De Zalige Zalm is producent van ruim 150 kerk- en
parochiebladen. Zij stelden hun kennis en software
beschikbaar voor het maken van een proefnummer.

De opdracht van het Ontwikkelteam luidde: ‘Het maken
van een proefnummer van een gezamenlijk magazine dat
de drie bestaande bladen mogelijk kan vervangen. De
randvoorwaarden voor dit proefnummer zijn:
- meer en betere verbinding tussen beide wijkgemeenten;
» aandacht voor de kwaliteit van de wijkbladen en streven
naar behoud van hun verworvenheden.
We presenteerden het proefnummer op de jaarlijkse
vergadering van de AK met de wijkkerkenraden, op 20 juni
2019. Daarna kon besluitvorming beginnen om er wel of
niet mee door te gaan.

Missie en visie

Tijdens 4 werkbijeenkomsten werkte het Ontwikkelteam
aan de missie van en visie op een kerkblad voor de gehele
PGY. Om tot het formuleren van de missie te komen,
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begonnen we met
het verhaal uit
Mattelis, waar Jezus
de opdracht geeft:
Ga en maak
leerlingen. Met
daaraan gekoppeld
de vraag: ‘wat voor
gemeente zijn wij?.
De rode draad die
hieruit naar voren
kwam is dat je
vanuit de
activiteiten duidelijk
3 lijnen ziet: naar
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naar boven. \ o, > |
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Voor de visie gingen we uit van Lucas: waar Jezus de 70
leerlingen 2 aan 2 op pad stuurt met de opdracht het
Goede Nieuws te brengen. Twee belangrijke
gezichtspunten kwamen hieruit naar voren voor het
nieuwe kerkblad:
- laat zien dat kerk meer is dan een gemeenschap;
+» breng het Goede Nieuws: het leven heeft zin!

God is liefde. Je hebt eeuwig leven!

Tijdlijn
2015 Eerste gesprekken met de redacties door de werkgroep
Communicatie van de AK.

Instellen Expertgroep.

Expertgroep stelt enquéte voor. In een gezamenlijke
vergadering van de Wijkkerkenraden en de AKis de
enquéte afgewezen.

Brief College van Kerkmeesters met voorstel wijkbladen +
KerkWijzer samen te voegen. AK vraagt de werkgroep
Communicatie een proefnummer te maken.

Instellen Ontwikkelteam.

Proefnummer in de vergadering van de AK met de
Wijkkerkenraden goedgekeurd.

2016
2017

2018

2019




Als belangrijkste kernwaarde voor het blad formuleerden
we: met open ogen op weg zijn, naar elkaar, naar God;
nieuwsgierig. Van daaruit zijn de doelgroepen
geformuleerd:

gepensioneerde kerkgangers,

trouwe gelovigen,

actieve kerkleden,

(vooral) gemeenteleden.
Want het nieuwe kerkblad verbindt en informeert alle
gemeenteleden van de PGV. Maar ook:

mijn buren,

nieuwsgierigen,

(geinteresseerde) niet-kerkleden en

de welwillende buitenstaander.

Ook spraken we over de ‘look en feel, ofwel: hoe
aantrekkelijk moet het blad eruit zien. Het moet een goede
sfeer uitstralen en een éénduidige, regelmatige opmaak
door het hele blad heen hebben. De opmaak moet rust
uitstralen en er moeten pakkende titels zijn die de lezer
uitnodigen om te gaan lezen. Ock wilden we meer foto's:
60% tekst en 40% beeld. Belangrijk vinden we ook dat de
teksten journalistiek zijn; kort en bondig.

Het proefnummer

Voor het proefnummer betekende dit dat het een
toegankelijk en gezellig ogend blad moet zijn met een
goede uitstraling en een mix van nieuws en informatie.
Veel foto's en full color op het formaat A4. Veel artikelen
zullen voor beide wijkgemeenten interessant zijn. Wat
specifiek voor één wijkgemeente is komt onder de kop van
die wijkgemeente. De laatste werkbijeenkomst opende ds.
Jan de vergadering met het lezen van Psalm 34 vers 9,

PROEH

kc-fkmdg_dzlhﬂ’mﬁgtanhp Gemepniies mgﬂm'g

Proef de goedheld van d¢ Heer
Y 5
Vasten en Veertigdagantijgj

waar staat: ‘Proef en geniet de goedheid van de Heer'
Uiteindelijk besloten we dat de titel van het proefnummer
PROEF! zou zijn. Daarbij zochten we een mooie coverfoto,
dat werd de foto van een kind dat de soep proeft.

Van het proefnummer werden 50 exemplaren gedrukt en
verspreid onder de leden van de wijkkerkenraden en de
AK. Op grond van het proefnummer besloot de
gezamenlijke vergadering van de AK en de wijkkerkeraden
om definitief door te gaan met PROEF!

Het échte werk

Voor veel gemeenteleden was het even wennen aan
PROEF! het kerkmagaZIN voor de Protestantse Gemeente
Voorburg. Het is wennen omdat PROEF! er anders uitziet
dan de vertrouwde ‘oude’ bladen. Ook de inhoud verschilt.
Er is veel aandacht voor ‘human interest; ofwel het gaat
vooral om mensen; wat houdt hen/ons bezig. Dat
betekent dat er geen aparte katernen zijn voor de 2
wijkgemeenten. We gaan ervan uit dat we van elkaar
willen weten wat er speelt. Uiteindelijk zijn we als
wijkgemeenten samen de Protestantse Gemeente
Voorburg. Er is voor elke wijkgemeente 1 'eigen’ pagina
beschikbaar. De bedoeling is dat daarin, naast de zakelijke
gegevens, zaken staan die specifiek voor die
wijkgemeente van belang zijn.

PROEF!

De redactie doet haar werk met heel veel plezier en met
gedrevenheid. Elke 6 weken een blad maken vergt
discipline en inzet. Maar ook de redactie is nog steeds
lerende hoe PROEF! vorm te geven. Vergelijk de 1e editie
maar eens met deze 4e editie!

# PROEF!

kerkmagaZIN Proteslantse Gemeente Voorburg

' ! ]
Dagboek uit de Tweede Were[doorlog :

Diaconie helpt, financieel en met advies

Muzikale rondreis Zuu:l Afr:kcd &

di=el

L
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Binnenkort zal de AK in een gezamenlijke vergadering met de wijkkerkenraden PROEF! evalueren en toetsen aan de
uitgangspunten. Natuurlijk is het ook fijn om van u, als lezer van dit blad, te horen wat u vindt van PROEF.
Uw tips en tops zien wij graag tegemoet op E: kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl
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Goed doen

40-dagencollecte

Anne Stoppels-Dondorp: ‘lk ben verbluftl De opbrengst
van de 40-dagencollecte voor het Onobasulu Bijbel-

! . vertaalwerk bedraagt maar liefst € 2.719,82, dat is het
: driedubbele van wat ik verwacht had.

Voor de wereld tellen de Onobasulu-mensen niet mee.

Maar ze zijn bekend bij God en bij u. Ds. Leneke Marchand

zei het onlangs in een preek; God wil direct tot ons

spreken. ‘lk ben de HEER, jouw God. Hij richt zich tot ons
in het enkelvoud. Eén op één. Er zijn geen tussen-
personen nodig en ook niet gewenst. Daarom is het zo
l:';jf‘alangrijk dat de Onobasulu de Bijbel in hun eigen taal
krijgen. Dat ze het niet hoeven te lezen of te horen in een

‘taal die ze niet (helemaal) begrijpen. Helemaal in deze

roerige tijden.

Wat corona betreft gaat het goed in Papoea Nieuw Guinea.
Officieel zijn er nooit meer dan 8 ziektegevallen geweest
en die zijn allemaal genezen. Er zijn ook geen berichten

‘van meer sterfte of ziekte dan normaal. Het land is wel in
‘lockdown, dat zorgt voor onrust. Daarom doet het de
' Onobasulu extra goed te weten dat er aan de andere kant

van de wereld aan hen gedacht wordt. Het is goed te
weten dat zij ook bidden voor de kerken in Nederland die
hen ondersteunen? Over en weer zijn we verbonden.

Enquéte ‘nieuwe
lokale initiatieven’

205 gemeenteleden hebben de enquéte ingevuld. De
vele suggesties, opmerkingen en opvattingen door de
projectgroep bekeken. Vast staat dat ‘bestrijding van
eenzaamheid’ één van de belangrijkste thema'’s is, een
onderwerp wat door de gevolgen van het coronavirus
zeker niet aan kracht heeft ingeboet. Het college van
diakenen heeft afspraken gemaakt over de
vervolgstappen. Die houden in dat er nog een verdere
analyse volgt. Met de uitkomsten gaan we weer contact
met de gemeenteleden, klankbordgroep en de
stuurgroep.

Namens de projectgroep, Jan Hendriks

26

Waterfilters voor Bali

Stichting Bantu Anak Anak, van onze gemeenteleden
Wim Reinking en Hans Biermans, is werkzaam in
Indonesié. De afgelopen jaren heeft de stichting een
100-tal waterfilters bekostigd en geplaatst in dessa’s
op onder andere Lombok.

Het water in Indonesié is erg vervuild, vooral in de dorpen.
Het moet daarom eerst gekookt of ontsmet worden. Door
het plaatsen van filters hebben hele dorpen toegang tot
goed, gezond en vooral goedkoop drinkwater. Door
corona is in heel Indonesié de toeristenindustrie, de kurk
waar de hele economie op drijft op vele eilanden (soms
wel voor B0%), volkomen ineengestort. En, zoals meestal,
treft dit de armste bewoners in de dorpen het meest.

i

30% goedkoper
Om de armste gezinnen op Bali te voorzien van (gratis)
filters startte een bekende van ons, filterproducent Jeroen
van Overbeek, een crowdfunding project. Met één
waterfilter krijgt een gezin van 4 personen de beschikking
over de dagelijkse hoeveelheid goed en gezond
drinkwater. Als dit gezin flessenwater moet kopen zijn ze
minimaal 30x duurder uit!

$ 20,- per filter

Stichting Bantu Anak Anak beveelt deze actie van harte bij
u aan. Een filter kost $ 20,- voor een gezin van 4 personen.
U kunt doneren via onze stichting: rekeningnummer NL51
TRIO 0 390 376 493 t.n.v. Stichting Bantu Anak Anak te
Voorburg, onder vermelding WATERFILTER.

Of rechtstreeks W: donorbox.org/clean-water-for-bali.

Leneke's tip voor inspiratie

BEAM, de jongerentak van de EO, verzorgt in
Coronatijd elke zondag een dienst. Met
worshipmuziek en een aansprekende toespraak.

Speciaal gericht op tieners en jongeren, maar zeker
niet alleen voor hen! Via social media kunnen kijkers
hun vragen stellen.

Kijk op Youtube (EQ Beam kerkdiensten).




ledere zondag!

dss. Leneke Marchand en Els van der Wolf

ledere zondag klinkt in de Oude Kerk en in de Koningkerk
het Evangelie en wordt er gebeden. Na een periode zonder
kerkgangers mogen we met ingang van juni voorzichtig
een klein aantal mensen toelaten. Als dat goed gaat,
worden het er in juli meer. Het doet pijn, dat er nog geen
ruimte is voor iedereen tegelijk. Dat klopt niet met kerk
zijn! Bij God is ieder mens welkom, maar wij moeten ons
helaas beperkingen opleggen.

Spontaan met z'n allen tegelijk naar de kerk gaan op
zondag kan op dit moment nog niet. Er mag maar een
beperkt aantal mensen binnen zijn. Voor beide
kerkgebouwen zijn we aan het puzzelen: hoe verdelen we
de kerkgangers binnen de ruimte op een veilige,
praktische en eerlijke manier? ledere wijkgemeente maakt
daarin haar eigen keuzes. En die keuzes kunnen in de loop
van de tijd wijzigen! We weten immers niet hoe de
verspreiding van het virus zich ontwikkelt.

Wilt u weten hoe de kerkgang in uw eigen wijkgemeente

De Open Hof (Koningkerk)

14 juni ds. Els van der Wolf-Kox

21 juni ds. Jan van der Wolf (bevestiging ambtsdrager)
28 juni vg. Menno Hofman

5juli ds. Giel Schormans

12 juli vg. René Strengholt

19 juli ds. Jan van der Wolf

26 juli ds. Els van der Wolf-Kox

Martinigemeente (Oude Kerk)

geregeld is, kijk dan eerst in de Nieuwsbrief of op de
website.

Als u dan nog vragen heeft kunt u terecht bij

voor Koningkerk-De Open Hof:

Bruun Feijen (b.feijen@ziggo.nl, T: (070) 387 54 44)

of Judith Nieuwenhuys (judithnieuwenhuys@hotmail.com,
T: (070) 38746 93 of 06 23 68 54 16);

voor de Oude Kerk-Martiniwijkgemeente:

voorzitter Dirma Redelijkheid (dirmaredelijkheid@xs4all.nl,
T: 06 17 04 21 80)

of scriba Melinda Hartevelt
(scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com).

Gelukkig blijft voor velen de mogelijkheid om via internet
de kerkdiensten te volgen. Maar we hopen spoedig weer
echt met elkaar samen te zijn!

Els’ tip voor inspiratie

'Samuel Lee is een onafhankelijke Pinksterman
die streeft naar de hemel op aarde!

Dat zegt Trouw over de man die in november
2019 gekozen is tot theoloog des vaderlands.

Hoe denkt hij over vrijheid?

Waarom schrijft hij een gedicht ‘Lieve tulp!’?
Lees het in zijn blog op zijn eigen
Nederlands-Engelse website: samlee.org

14 juni ds. Giel Schormans: Exodus 25:10-22, 16.31-37 (mobiel heiligdom)

21 juni ds. Leneke Marchand: Exodus 32 (het gouden kalf)

28 juni ds. Giel Schormans: Exodus 33:12-23, 40:34-38 (toon mij Uw glorie)

5juli ds. Leneke Marchand: Matteis 11:25-30 (Mijn juk is zacht en mijn last is licht)
12 juli ds. Giel Schormans: Matteis 13:1-9 (Gelijkenis van de ingezaaide akker)

19juli

ds. Leneke Marchand: Psalm 123 (Naar U sla ik mijn ogen op)

Kerkdiensten
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‘Volg mij maar!’, riep Kikker tegen vier verveelde
muizen. Hij dacht: ‘Als iemand het voorbeeld geeft,
zal de rest volgen’. Hij nam ze mee naar het kerkplein
waar alles klaarstond voor het zomerfeest. Midden
op het plein zei Kik: ‘Ogen dicht, tot ik ja zeg!”

Hij legde verderop een koekje neer en kwam terug.
‘Ogen open!’ Toen ze het koekje zagen wilden de
muizen er direct op af. ‘Ho-hoo!’, zei Kikker,

‘Dit is een droomkoekje. Je dénkt dat je het ziet,
maar je moet een reis maken om er te komen’.

Ze stonden voor een kronkelweg die met krijt op het
plein was getekend. ‘Ik ga lopen en jullie volgen mij.
Misschien komen we er. Wie niet volgt is af!’

Kik begon langzaam tussen de lijnen door te lopen.
Het pad liep wijd om het droomkoekje heen. Ineens
liep het pad dichter langs het koekje. Altijd-hongerige
muis hield het niet uit en rende er recht naartoe.

‘Jij bent af! Naar de kant!’ riep Kik. De rest liep verder.
Het pad ging weer weg van het middelpunt, toen
weer ernaartoe. Tweede muis vond het mooi geweest
en stormde naar het koekje. ‘Af!’ riep Kik. Eindelijk:

de laatste bocht. Nu graaide derde muis naar het
koekje, over de lijnen heen. ‘Ock af!’ riep Kik. Nog een
paar stapjes en... vierde muis at het koekje helemaal op.
Dik verdiend. ‘Nu gaan we terug, over hetzelfde pad’,
zei Kik. Dat deden ze, maar wel een beetje viugger!

Terugwoorden

Er bestaan woorden die zichzelf havolgen!
Je kunt ze van links Naar rechts lezen,
maar ook vahn rechts Naar links, dan
staat er hetzelfde. Bijvoorbeeld 'RADAR'.
Hier staan er elf onder elkaar, korte en lange.
Kun jij ze invullen? be hulpletters helpen je.
Bedenk: weet je een letter links van het midden
vah het woord, dah weet je vanzelf waar
hij rechts staat! Check: als je alles of hebt,
Staat in de oranje vakjes van boven

Naar beneden een toepasselijk woord.

De woorden zijn: netten, maandnaam,
heven, kok, lepel, legovogel, legerregel,
stormrots, meetsysteem, kajak, testset.

N
Uit de Bijbel

Jezus sprak tot Petrus en Adreas:
'Kom, volg mij; ik zal jullie vissers
van mensen maken.

Meteen lieten ze hun netten
achter en volgden Hem. y

Mattelis #19-20 A=

Oplossing: navolgertje
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Tekeningen: Marce! Jurridns



