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Inhoud

Colofon

PROEF! is het kerkmagaZIN van de Protestantse
Gemeente Voorburg. Oplage: 1.800 exemplaren.

PROEF! verschijnt 8 x per jaar. Leden van de Protestantse

‘Gemeente Voorburg krijgen het blad kosteloos in de bus.

1% per jaar vragen we een vrijwillige bijdrage.

Kopij
i;:kerkb]adredactie@protestamsegemeemevoorburg.nl.
‘De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te
weigeren, en, zo mogelijk in overleg, aan te passen.
Fom's minimale resolutie 300 dpi (2550 x 1670 pixels
voor A5},

Hoofdredactie:
ds. Jan van der Wolf a.i., Kees Koenen.

Redactieleden:

'dss Jan en Els van der Wolf en Leneke Marchand, Ankie
Bronsveld, Henk Mauta, Solange 't Zand, Marrit Salverda-
Buteijn en Eva Brussaard.

Fotografie:
‘Rob Zuierveld, Arjan van Mourik, Jan van der Wolf.

Medewerkers:
Jeanette Verwoerd, Margriet Zuidgeest, Marianne de
Nooij, Trijnke van Dijk.

Drukwerk: De Zalige Zalm.

Volgende editie:
verschijnt op 3 september.
Deadline kopij: 16 augustus 17.00 uur.

Kerkelijk Bureau:

Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg, E:
kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl. T:
(070) 386 35 02. Bereikbaarheid: maandag en donderdag
van 09.00 - 12.00 uur {ook voor bezoek).

Collectebonnen:

Kaarten 20 x € 1,-. Bedrag inclusief portokosten
overmaken op: NLO7 RABO 0365 9005 16 t.n.v.
Protestantse Gemeente Vioorburg o.v.v. collectebonnen
(porto 1-3 kaarten €0,91, 4-9 kaarten € 1,82, vanaf 10
kaarten € 2,73 ) of ophalen tijdens openingstijden.

Bankrekeningen:

Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg
NL27 INGB 0000 2619 19.

Giften:

Kerkbalans NLO7 RABO 0373 7311 32
t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg
o.vv. gift of kerkbalans.

Werelddiaconaat: NL97 RABO 0373 7430 92
t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO.

Zending: NL96 INGB 0000 0018 81
t.n.v. ZWO Zending Prot. Gem. Voorburg.

PROEF! ook in de bus? Adreswijziging?

Opzegging?

Stuur dan uw adresgegevens naar:

E: kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl.
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Gezichten achter de

redactie

de rubriek ‘Gezichten achter de redactie’ stellen redactieleden achter PROEF! zich aan u voor. A
hermen werken ze hard, maar wie zijn deze mensen uit onze gemeente?
deze editie Marrit Salverda-Buteijn, één van de schrijvers van PROEF!

st en beeld: Marrit Salverda- Buteijn

Marrit, 26 jaar, heeft voor haar studie in 2011 het rustige
Zeeland verlaten en is gaan wonen in de mooie stad achter
de duinen: Den Haag. Tien jaar later woont ze er nog steeds
samen met haar man Reinout. Ze werkt in het Maasstad
Ziekenhuis te Rotterdam als diétist op onder andere de
oncologie-afdeling, waarbij ze door middel van goede
voeding een positieve bijdrage hoopt te leveren aan een
behandeling.

Inspirerende gemeenteleden

‘Als redacteur van PROEF! is het mijn taak om artikelen te
schrijven en bijbehorende foto's te zoeken of te maken.
Daarna zet ik het artikel met opmaak klaar in een online
programma, zodat het uiteindelijk bij de drukker terecht
komt. Daarvoor wordt het natuurlijk nog dubbel gecheckt
en eventueel aangepast door de eindredactie en wordt er
door andere redactieleden gekeken naar taal- en
spellingsfouten. Marrit vindt het leuk om zo een bijdrage
voor de kerk te leveren, (nieuwe) mensen of
gemeenteleden te leren kennen en geinspireerd te worden
door wat iemand drijft en meemaakt. ‘TijJdens een
interview stel je veel diepere vragen dan wanneer je
iemand even gedag zegt in de kerk. [k vind het ontzettend
inspirerend hoe mensen bezig zijn met hun geloof, wat ze
hierin meemaken en hoe open ze daarover willen zijn.
Zulke interviews vind ik dan ook het gaafste om te

schrijven!’ Marrit hoopt zo ook de lezers te inspireren. Het
schrijven gaat haar vaak wel goed af, van jongs af aan vindt
ze dat hobbymatig al leuk. Vanuit haar opleiding is ze
gewend om open vragen te stellen en door te vragen. ‘Het
is vaak wel even lastig om te beginnen na een interview. Je
hebt zoveel informatie: waar begin je, wat schrijf je wel op
en wat laat je weg?' Het komt haar nog regelmatig voor dat
ze eigenlijk te veel woorden heeft voor een artikel.
Gelukkig helpt de eindredactie daarbij.

Zenuwslopend

‘Natuurlijk is het ook wel eens zenuwslopend. Als je een
interview wilt schrijven ben je er allereerst van afhankelijk
of iemand daarvoor openstaat. Daarna is het zoeken tussen
twee agenda’s om een afspraak in te plannen. Vaak is datin
de avond, omdat ik overdag in het ziekenhuis werk. Daarna
ga ik het artikel uitwerken, stuur ik het ter controle op naar
degene die ik heb geinterviewd en zet ik daarna de puntjes
op de i. En dat allemaal binnen een bepaald tijdsbestek!
Gelukkig is het nog noeit voorgekomen dat het niet
binnen de tijd lukte. Ik probeer ruim op tijd te beginnen.
Uiteindelijk geeft het mij veel voldoening om iemands
verhaal te horen en het artikel voor je neus te hebben!

Marrit wil tot slot aangeven: 'Laat vooral weten als je ideeén
hebt voor PROEF!. Die kunnen we altijd gebruiken!



Uit de Algemene Kerkenraad

Extra actie Kerkbalans 2021
Houd elkaar vast!

Tekst: Maurits Assink

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God
én met elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve
manieren naar elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het
soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren
echt met elkaar verbonden te weten.

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de
coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we
weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar elke
zondag weer te ontmoeten en samen te zingen en te
luisteren naar Gods Woord. Tegelijk hebben we in de
afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om
kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen.
Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal
elkaar vasthouden. Daar is hulp bij nodig.

De Aktie Kerkbalans is begin dit jaar gehouden. U heeft
allemaal samen het prachtige bedrag van € 356.000,-
toegezegd. Daarmee kunnen ook dit jaar weer veel
kerkelijke activiteiten worden voortgezet. Daar zijn wij
dankbaar voor.

Zoals uinmiddels ook zult weten kampen de kerken in
Voorburg helaas met een tekort (zie de rapportages PGV
toekomstbestendig op protestantsegemeentevoorburg.nl
onder beleidsplannen). De coronatijd heeft in financiéle zin
nog meer van de kerken gevraagd. Zo zijn de
verhuurinkomsten flink gedaald en ook het belegd
vermogen heeft minder opgebracht dan gehoopt.

Houd elk

Extra

/

Actle
Kerkbalans

Wij vragen daarom uw extra financiéle steun. Elke bijdrage
zorgt voor een verdere verkleining van het tekort. Om
enige richting te geven denken wij aan een richtbedrag
van € 100,- per betalend lid. Dat is minder dan € 2,- per
week extra. Meer mag, minder natuurlijk ook.

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL87 ABNA 05166115
85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg onder
vermelding van Extra Actie Kerkbalans. Alvast veel dank!

Geeft u om uw kerk? Gelooft uin
verbondenheid? Doe dan mee.

Samen kunnen we elkaar vasthouden in én
na coronatijd.

aar vast

Geef aan je kerk

Uit de AK



'Het pepermuntje’

elkaar af.

ekst: Elly Lagendijk Beeld: Mary Berkhout

Eily Lagendijk, Martinigemeente

Hoe bent u in de Martinigemeente terecht

gekomen?

Ik ben Elly Lagendijk, geboren te Voorburg in 1942.
Jarenlang heb ik de Christus Koningkerk bezocht, echter
door andere inzichten over bepaalde zaken ben ik daar
weggegaan. Een tijdje geen kerk bezocht, wegens
verhuizingen naar o.a Enschede, Amsterdam en Lelystad.
Om voor mijn ouders te zorgen ben ik weer in Voorburg
teruggekeerd. Na het overlijden van mijn ouders heb ik mij
verder verdiept in de Bijbel en besloot een boek te
schrijven. Dat gebeurde in 2000. Verschillende uitgeverijen
bezocht, niemand wilde het uitgeven.

Inmiddels is het boek verschenen bij Novum in 2019. Titel:
'‘De Naam van God. Inmiddels was ik verhuisd naar het Van
Wassenaer Hoffmannplein en besloot ik om de Oude Kerk
te gaan bezoeken.

Wat doet u door de week?

Inmiddels pensioengerechtigd en houd ik mij met
verschillende dingen bezig. Zoals het huishouden,
bezoeken van familie en vrienden en ook Henny Touwen
helpen in haar grote volkstuin, heerlijk werk. En ook het
schrijven van 2 brochures over geloof.

Waarom is de zondag anders voor u ?

Die dag is best anders dan doordeweeks. s Morgens eerst
luisteren en kijken naar 'Hour of Power! Altijd bijzonder om
te volgen. Ouderwets, bijvoorbeeld geen boodschappen
doen op die dag (soms wel nodig...).

Een leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We
onen verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze
tafetterubriek willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer
erbonden. 'Het pepermuntje’ is de ene maand in de Martinigemeente, de keer erop in de Open Hof, en zo wisselt

Wanneer is een zondag een fijne dag geweest?
Indien uitgenodigd ga ik graag naar de kerk om de
boodschap van het Evangelie te horen. Altijd weer
verrassend, mede door de brede kennis en het diepe geloof
van onze beide dominees.

Met wie zou u een zondagmiddag door willen

brengen?

Daar heb ik niet een eenduidig antwoord op, kan heel
verschillend zijn, zoals de afgelopen keer met een vriendin,
die lang niet bij mij thuis was geweest, en wij samen mooie
gesprekken hadden over het geloof. Ook over verschillende
inzichten vanuit hetzelfde Woord van God en dat blijf ik
boeiend vinden.

Welke figuur in de Bijbel inspireert u het

meest?

Het meest intrigerende Bijbelboek vind ik toch Daniél. Dok
Openbaring, maar dat is best moeilijk. In Daniél vind je in
feite de hele heilsgeschiedenis in 12 hoofdstukken. En de
moed van Daniél om aan het hof van andere koningen vast
te houden aan zijn geloof in zijn God, de God van Israél,
JAHWEH.

Voor wie of wat zouden we eens (of meer)
moeten bidden?

Heel belangrijk punt vind ik om te bidden voor de
vervolgde christenen. Ze worden mishandeld en gemarteld
om hun geloof. Wereldwijd een enorm probleem met een
gigantisch aantal slachtoffers, momenteel zo'n 340 miljoen!
Nauwelijks voor te stellen. Ik zie dat uiteindelijk als haat
tegen Jezus Christus, hij is de Verlosser der mensheid en de
duivel. Satan probeert nog steeds van alles om dit te
ontkennen en de mens te verleiden en te misleiden. Ook
bid ik altijd voor de dieren die mishandeld worden en
waarmee vaak slecht wordt omgegaan.

De volgende keer

Ik geef het pepermuntje door aan Effie Wiltens van de
Martinigemeente.

In de volgende editie van PROEF! staat Pieter van der Beek
van De Open Hof in het pepermuntje.



161 soorten
wilde bijen
in Eindhoven

Vroege Vogels

door ds. Els van der Wolf-Kox

Zondagmorgen 9.00 uur. |k zit in de auto op weg naar een kerk
waar ik gastvoorganger ben. lk doe de radio aan en al snel
waan ik me niet meer op de A4 maar in de duinen. Er klinkt
getsjilp van een vogeltje en op de achtergrond hoor je het
ruisen van de zee. Ha! denk ik verheugd: Vroege Vogels.

Even in het paradijs

Vroege Vogels is #én van mijn favoriete radioprogramma’s. De
wereld is ineens zo eenvoudig. En vol goed nieuws. Er blijken
161 soorten wilde bijen te leven in Eindhoven! Je verzint het
niet. De natuur herstelt zich van de droogte, meldt een
boswachter uit het oosten des lands. En dan klinkt er een
subtiel stukje klassieke muziek, aangekondigd door Menno
Bentveld. Het absolute hoogtepunt van het programma is de
fenolijn: luisteraars spreken hun eigen natuurnieuwtjes in. 'Het
is 13 juni. De huppeldepupboom in onze tuin bloeit weer, en
de eerste vlinders zijn er al op af gekomen!. En dat in een
sappig dialect wat ik onmiddellijk met vakantie associeer. Het
gaat nog niet zo slecht met onze wereld, denk ik dan. Ik laaf
mijn ziel aan de schoonheid en lichtheid van Vroege Vogels.
Even waan ik me in het paradijs.

Natuurlijke vijand

Maar het blijft natuurlijk geen feest. Dat weet ik nog van de
natuurfilms uit mijn jeugd. Na een kleine 20 minuten
zwijmelen bij een dierenfamilie met jonkies werd de muziek
steevast dreigend en vertelde een stem dat al dit moois &én
natuurlijke vijand had: de mens. Ook in Vroege Vogels zijn wij
mensen de verstoorders van het paradijs. Die onschuldige zak
potgrond die je koopt om je tuin wat groener te maken, bevat
afgegraven hoogveen... Fout natuurlijk! Evenals mijn auto, op
de A15 inmiddels.

Kleine tekens van hoop

Maar je kunt zo verlangen naar die wereld waarin de zon
schijnt, de vogels fluiten en de wind zachtjes ruist. Waarin het
leven goed is, zuiver. Waar geen kinderen uitgesloten worden,
geen mensen verdrinken in de zee op weg naar een betere
toekomst. Waar een diepgewortelde strijd uitdooft en herstel
groeit. Waar de ene mens de ander vertrouwt, en terecht.
Vroege Vogels komt tegemoet aan dat verlangen naar een
wereld waarin het goed is. Het richt je oog op kleine tekens van
hoop, vlakbij huis. Tekens van veerkracht en nieuw leven. Om
nu al van te genieten en om de hoop levend te houden op
Gods nieuwe wereld.

Geraakt
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Zo doen w

Jaap in 1994 besloot de tocht van

Voor de 8e keer naar
Santiago de Compostela

© v
v Maar liefst zeven keer volgde Jaap Vijfvinkel (70) de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Een keer per
fiets, zes keer wandelend. Als we dit lezen, is hij voor de 8e keer onderweg: in 32 dagen legt hij 770 kilometer af.

Wat drijft hem? Wat levert het op?

Tekst: Margriet Zuidgeest Beeld: Jaap Vijfwinkel

'Pelgrims hebben vaak iets recht te
zetten. Soms speelt ereen
scheiding of moeten er wat zaken
op een rijtje worden gezet. Toen

MNederland naar het Spaanse
‘Santiago de Compostela (of: Sint
Jacobsroute) te fietsen zat hij ‘er
even doorheen. ‘Eenmaal in de
Pyreneeén, vanaf een rotspunt
uitkijkend over de wolken, voelde
ik: dit doe ik niet voor niets!

‘Kunstroute’

Er zijn meerdere wegen die naar
Santiago leiden. Ze verschillen
vooral in drukte. Zo is El Camino
Francés van Saint Jean Pied de Port
naar Santiago de Compostela de
populairste - Jaaps eerste tocht in 2003. ‘Deze begint in
Zuid-Frankrijk en loopt via de Pyreneeén naar de
eindbestemming. Vanwege corona is het rustiger, daarom
loop ik ‘'m nu weer! Ook liep hij eens vanuit het Spaanse
zuiden; via Granada, Sevilla en Cérdoba. ‘Vanwege de
Arabische invloeden daar, is het een ware kunstroute. De
laatste tocht die ik deed, was vanuit Porto in Portugal. Die

was echt rustig; ik ontmoette maar twee
mensen. Tevens een mooie route,
waarbij ik verschillende keren door

- riviertjes moest waden!

Dat zijn twee kleinzoons (resp 20 en 22)
eens 100 kilometer met hem meeliepen,
zal Jaap niet vergeten. ‘We sliepenin
kloosters en ze gingen mee naar de mis.
Dat was waardevol voor ons allemaal.

Spontane acties

Maar hoe werkt zo'n tocht; loop je met
anderen? En waar eet en slaap je?
‘Opvallend is dat iedereen elkaar helpt,
maar niemand op je wacht. Toen ik mijn
voet verstuikte, hielp iemand mij tot de
slaapaccommodatie (Alberge). Daar
bleef ik twee dagen en de ander ging
verder!

Wandelen doe je vaak alleen, en soms vraag je iemand om
samen te lopen, zegt Jaap. ‘Als pelgrim vertrouw je erop dat
er elke dag een bed en douche voor je is. En, ook al is er
geen eten, dan is het er toch. Jaap memoreert een vijf
broden en twee vissen-moment. ‘Op een kleine
overnachtingslocatie was geen eten. Maar toen bleek dat
elk van de aanwezige pelgrims wel iets had. De een toverde




een paprika tevoorschijn, de ander een worstje. Ook
vonden we ergens een zakje rijst en er bleek iemand een
fles wijn te hebben meegesjouwd. Al met al hadden we
een volwaardige maaltijd!’

Ook al is er geen eten, dan is het er toch

En zo ontstaan er meer spontane acties, ‘Het ene moment
heb je serieuze gesprekken over geloof en het leven, en het
volgende ogenblik sta je samen te koken en ontstaat er een
waar feest. Zoals die keer toen een Spanjaard de pimiento
bakte, twee lerse zussen liedjes gingen zingen, begeleid
door een Italiaan op een gitaar. En toen de herberg-
eigenaar een rapper bleek te zijn, terwijl de wijn rijkelijk
vloeide, was het feest compleet. Maar, de volgende dag
waren we gewoon op tijd voor de vroege mis hoor!’

Versterkt geloof

Want dat is wel een belangrijk onderdeel van de tocht;
meditatie en de mis in de kerken, 'En dan maakt het niet uit
of je katholiek, protestants of niet gelovig bent, de
kerkbezoekjes zijn waardevol. De priester vraagt niet naar
je geloof, want hij wil aan iedereen de Heilige Communie
verlenen!

Zelf merkt Jaap dat zijn geloof wordt versterkt door de
Camino. Bijzonder was de keer dat hij de enige gast in het
klooster was en werd uitgenodigd om de completen bij te
wonen. ‘Daar zongen de monniken bij kaarslicht voor de
Heer en voor mij, prachtig’

Ook herinnert Jaap zich het geldkistje bij een Alberge (voor
betaling van logies en diner), met in vijf talen de tekst: Geef
wat je kunt, neem wat je nodig hebt. Je hoeft niet te stelen.
Qua ontmoetingen was de kennismaking met een oude
Belgische man en zijn zoon indrukwekkend. ‘De vader
huilde, omdat hij de wereld zo slecht vond, vertelde de

zoon. Maar in de loop van de tocht veranderde hij zodanig
dat hij een positieve blik kreeg op de mensheid. Heel mooi!

Het ijzeren kruis

Het hoog(s)tepunt van El Camino Francés op
1505 meter is het Cruz de Ferro. Daar laten
pelgrims een van thuis meegenomen steen
achter (op een gigantische berg andere stenen)
die symbool staat voor hun lasten of zonden

Wat neem je mee?

Je zonden, natuurlijk. Want die laat je op reis
achter. Verder een Jacobsschelp - hét symbool
van de Camino, een pelgrimspaspoort voor de
dagelijkse stempels en een paar setjes

sneldrogende kleding

Zo doen wij di



Interview

44.000 namen

Er komt een bericht langs. Heel Europa herdenkt in de aanloop naar Wereldvluchtelingendag (20 juni) migranten
die op hun tocht naar Europa zijn omgekomen. Zou dit iets voor ons als kerk zijn, vragen we ons af? De oplossing
van de migratieproblematiek ligt niet in onze handen. Maar zouden we misschien geroepen zijn om deze mensen
een gezicht te geven? Het noemen van namen, dat kennen we van Eeuwigheidszondag. Want ieder mens telt.

Tekst: ds. Leneke Marchand Beeld: ds. Jan van der Wolf

Onbekende jongen,16 jaar

We besluiten hierin als Open Hof en Martiniwijkgemeente
samen op te trekken. Van 1 tot en met 19 juni noemen we
in het middaggebed namen van op hun vilucht gestorven
migranten. 44.000 van hen kwamen om tussen 2014 en
2020. Honderddertig worden er aan ons toevertrouwd. Een
ervan is ‘een onbekende jongen,16 jaar, uit Eritrea,
gevonden op 28 maart 2018 in Lille! Met vele anderen heeft
deze jongen de sprong gewaagd naar vrijheid. Zouden zijn
moeder en vader hem uitgezwaaid hebben? Weten ze dat
hij niet meer leeft?

Herinner U de namen

Deelnemers van het middaggebed, maar ook de tieners in
de zondagse tienerdienst, schrijven namen en gegevens op
houten monumentjes, die een plaats krijgen in de kerktui-
nen. Wat opvalt en aangrijpt, is dat van het gros van de
mensen niet eens naam, land van herkomst of zelfs maar
geslacht bekend is. ‘Heer, herinner U de namen, bidden we,
‘en vergeet niet dat zij kwamen langs de straten van de pijn
en de wegen van het lijden’ Regelmatig klinkt de emotie
door in de stem van de voorgangers, die de namen voorle-
zen. Dit gedenken en om ontferming roepen laat je niet
onberoerd. Wat is er veel pijn en uitzichtloosheid, wat zijn
er veel onopgeloste vragen. ‘Wijs ons de weg!’ bidden we.

En dan bel je iemand op: ‘Wil jij meehelpen? We hebben
100 gedenktekens nodig, volgende week...” Het antwoord
ontroerde me. ‘Wat ben ik blij dat je dit aan me vraagt. Ik
loop hier echt mee rond. Al die mensen die omkomen en
het gaat maar door. Moeten we daar niet iets mee? Ik
weet ook de oplossing niet hoor, maar ik vind het goed
dat we er aandacht voor hebben en iets doen! En een
paar dagen later zijn ‘de plankjes’ er, van pallets die
overal afgedankt worden. Ook dat is symbolisch.

10

Voorbijgangers

In het middaggebed komen naast kerkleden ook andere
mensen ‘aanwaaien, die zich graag laten betrekken bij wat
er gaande is. Een stel scholieren dat de kerkdeur open zag
staan, vraagt geinteresseerd naar hoe en waarom. Later
doen ze mee met het beschrijven van de monumentjes.
Ondertussen groeien in de kerktuinen de provisorische
‘kerkhofjes’ aan.

Elke dag komen er gedenktekens bij. Voorbijgangers,
onderweg naar supermarkt of tramhalte, staan even stil om
te kijken. "Wat goed, zegt iemand, ‘'want hoe je er ook in
staat, dat dit een vreselijk drama is, daar vinden we elkaar
in. lemand anders reageert: ‘Als ik die monumentjes zie,
realiseer ik me dat het allemaal mensen zijn, net als ik.

Tijdens de tienerdienst doen de tieners van de Oude Kerk
een oefening waarbij ze zich inleven in een van de
viuchtelingen. Therése en Hanga schrijven een brief
vanuit het perspectief van een klein meisje.

‘Ik ben vertrokken uit Irak omdat ik bommen uit de lucht
zag vallen. Doordat we niet meer veilig waren moesten
we weg, naar Europa, zei mijn moeder.

Met honderden andere mensen liepen we op een pad. (...)
We stapten uiteindelijk in een rubberbootje met eigenlijk
te veel mensen. Velen van hen moesten overgeven. Mijn
mama, die vond het ook niet leuk. Soms zag ik mensen
voorbijdrijven die uit een bootje waren gevallen. Mama
hield me altijd stevig vast. Toen we een eilandje in de
verte zagen viel de boot uit elkaar. Maar heel weinig
mensen konden het naar het land maken. Alleen ben ik

wel mijn mama kwijtgeraakt en mijn knuffel.




Tekst: ds. Els van der Wolf Beeld: Trijnke van Dijk

Scheveningen, zondag 20 juni

Zondagmorgen 20 juni zijn onze gedenktekens, met die uit
heel Nederland, geplaatst op het strand van Scheveningen.
's Middags ga ik erheen. Het is een komen en gaan van
sprekers, veelal mensen die zelf ooit gevlucht zijn, en
toehoorders. Ik ga op het zand zitten luisteren. Om de
zoveel tijd noemt een bekende Nederlander (0.a. Hugo
Borst) de namen van de vluchtelingen die in een bepaald
jaar zijn omgekomen en zijn we twee minuten stil. Intussen
hoor je de zee en bedenk je ‘voor velen was dit geluid het
laatste wat zij hoorden...

Leed

Een van de sprekers is Achmed. Vijf jaar geleden, hij was
toen 19 jaar, is hij gevlucht uit Syrié. Hij begint met ons te
bedanken. ‘Thank you for putting your feet in my shoes!
‘Dankjewel dat je je wilt inleven in mijn verhaal’ Ik voel me
verlegen met die dank. Het is maar zo klein wat we doen.
En het leed is zo groot. Achmed vertelt over de overtocht
en hoe hun boot begint te zinken. ‘'Hoe kan ik mijn broertje
moed in spreken als ik zelf zo bang ben?’ vraagt hij. Zijn
broertje verdrinkt voor zijn ogen. Hij beleeft het opnieuw
nu hij het ons vertelt. De meeste toespraken ademen groot
verdriet. Daarnaast proef je dankbaarheid ‘ik ben er nog!’
en gedrevenheid om van betekenis te zijn voor lotgenoten,
de heilige plicht of morele druk om iets goeds met je leven
te doen. De vliucht heeft hen getekend voor hun leven.

Foto: Gedenktekens in Scheveningen
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Woede

Dan neemt een jonge vrouw afkomstig uit Afghanistan het
woord. Haar woede spat van het podium. ‘Het is toch
schandalig dat de in 2015 verdronken Aylan van drie jaar
oud het gezicht van de vluchtelingenproblematiek is
geworden! Geen kind ter wereld wordt geboren met de
bestemming: gezicht worden van viuchtelingenproble-
matiek! En we zijn inmiddels zes jaar verder...' Ze
memoreert hoe Nederland landen ‘veilig’ noemt die dat
predicaat beslist niet verdienen. Ik merk dat het me goed
doet om naast verdriet cok woede te horen. Alsof je een
verdiende uitbrander krijgt. Het is immers niet alleen
verdriet, maar ook onrecht wat er gebeurt. In het land van
herkomst, onderweg op de vlucht en bij aankomst in
Europa. Haar stem wordt zacht als ze zegt ‘Maar daar gaat
het vandaag niet over, we zijn hier om te gedenken. ..

Struikelsteen

Met gemengde gevoelens verlaat ik het strand. Deze
herdenking blijft een struikelsteen. Je komt er niet uit. Het
is goed om daar niet van weg te kijken, maar het onder
ogen te zien, erover te praten en het in al zijn
ingewikkeldheid en zwaarte met God te delen in gebed.

Foto: tieners van De Open Hof brengen gedenktekens naar het
strand

De gedenktekens staan in de kerktuin. Dat roept vragen
op. Zoals: hoe doen we dat nu met de BBQ van de
Koningskinderen? Het voelt niet goed om met
hamburgers en een drankje daar te gaan zitten, terwijl al
die gedenktekens daar ook staan. We stellen de BBQ uit.
Hoewel we ook weten: zo is onze wereld, terwijl de één het
gezellig heeft, moet een ander vechten voor zijn bestaan.

Interview




Over helpen

Uit de wereld van ZWO

ZWO staat voor: zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. De werkgroep ZWO steunt namens
beide protestantse wijkgemeentes projecten in het buitenland. In het voor- en najaar ontvangt u de Samen Delen
Krant met persoonlijke verhalen van onze partners uit Bangladesh, Bulgarije, Zuid-Afrika, Indonesié en Kenia.

In deze PROEF! een zomerupdate.

Tekst: ds. Els van der Wolf en Hester Sanderman Beeld: Joke Wittekoek

Hoeé help je mensen echt?

ledereen die geraakt is door de nood van een ander en wil helpen,
weet hoe ingewikkeld helpen is. Waarmee help je iemand echt? Hou je
niet onbedoeld afhankelijkheid in stand als je mensen financieel
steunt? Is jouw oplossing ook de oplossing voor die ander?

Dit geldt ook voor ontwikkelingswerk. Onlangs heeft Bep van Sloten
ons geinformeerd over de nieuwe inzichten rond opvang van kinderen
zonder 'thuis' in ontwikkelingslanden. Er zijn veel kinderhuizen, maar
is dat de beste manier om te helpen? Kinderen hebben behoefte aan
een veilige omgeving met liefdevolle verzorgers aan wie ze zich
langdurig kunnen hechten. Vaak drijft armoede ouders ertoe hun kind
naar een kinderhuis te brengen. Maar met ondersteuning zou een
familie zelf deze kinderen een thuis kunnen bieden. Soms is een
kinderhuis - tijdelijk — de beste optie. Als het thuis onveilig is of een
kind leeft op straat, is een tehuis een eerste stap op weg naar een
nieuw leven. Een goed tehuis is kleinschalig, richt zich op opname in
een (pleeg)gezin en zet zich in voor goed contact met de familie en
omgeving van het kind. In zo'n kinderhuis mogen geen vrijwilligers
(bijvoorbeeld Europese jongeren) de plaats innemen van de
persoonlijke verzorgers. Wel kunnen zij andere werkzaamheden doen,
bij voorkeur op het gebied van hun opleiding.

De projecten die we steunen passen in deze lijn, hebben we
geconcludeerd. Alles is erop gericht om de kinderen goed toe te
rusten om op eigen benen te kunnen staan. Er wordt contact
onderhouden met familie waar mogelijk en er is individuele
begeleiding op weg naar zelfstandigheid.

foto: School in een sloppenwijk in Dhaka (Bangladesh)
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| Een klein gebaar maakt het verschil

Van de redacteur van de Samen Delen Krant:

Enige tijd geleden was ik thuis druk aan het
werk. [k werd gebeld en veronderstelde dat het
voor werk zou zijn. Het bleek een oudere vrouw.
Ze klonk bedroefd. Ze zei dat ze de afgelopen
Samen Delen Krant had gelezen en daar mijn
naam en telefoonnummer had gevonden. Ze
vroeg me: ‘Is het echt zo dat de mensen in die
landen geen enkele steun vanuit de overheid
ontvangen, dat vele gezinnen hierdoor
helemaal geen inkomen hebben en ze zelfs geen
of niet voldoende eten kunnen kopen?’ Ze zei
dat ze heel graag wilde bijdragen, maar dat ze
zelf ook weinig te besteden had, en ook dat haar
kleine bijdrage z6 zinloos voelde.

Ze raakte me en even was ik mijn werk volledig
vergeten. Ik vertelde haar het verhaal van de
Jjongeman die aangespoelde zeesterren één
voor één in de oceaan teruggooide om ze te
redden van de dood, waarop de jongeman werd
aangesproken door een oude man die zei: 'Wat
heeft het voor zin, besef je je niet dat het strand
kilometers en kilometers lang is en dat er over
die gehele lengte zeesterren liggen? Je kunt
onmoagelijk een verschil maken. Daarop pakte
de jongeman een zeester op, gooide deze in de
oceaan en terwijl deze weqgdreef. zei hij: "Voor
deze heb ik het verschil gemaakt.’

De vrouw deed me ook denken aan het verhaal
uit de Bijbel (Marcus 12:41-44) van de arme
weduwe die slechts 2 munten kon bijdragen aan
de geldkist, in tegenstelling tot de rijken die vele
munten gaven, waarop Jezus zei: ‘Deze vrouw
heeft het meest gegeven. Zij gaf wat ze eigenlijk
niet kon missen in tegenstelling tot de rijken die

L gaven wat ze ruimschoots overhadden.”

Na nog even doorgepraat te hebben, hingen we
op. Ik realiseerde me dat ik haar naam niet had
onthouden, maar via deze weg wil ik haar,

| namens de ZWO, bedanken voor haar bijdrage.




Kliederkerk, wie doet er mee?

Wat zou het mooi zijn als er een plek in Voorburg is waar (groot-)ouders en kinderen samen creatief Bijbelverhalen

verkennen, een viering-op-maat beleven en samen eten met andere ouders en kinderen. Een plek waar je je ook
thuis voelt als je niet zo kerkelijk bent. Zoiets bestaat, en het heet: 'Kliederkerk! Er zijn bijna 200 Kliederkerken in
Nederland. Maar nog niet in Voorburg. [k ben op zoek naar 4 mensen die met mij willen verkennen of en hoe we

hier een Kliederkerk kunnen beginnen.

Tekst: ds. Els van der Wolf-Kox Beeld: internet

De naam ‘Kliederkerk’
‘Kliederkerk’ komt uit Engeland en
heet daar ‘Messy Church! In de chaos
van het menselijke bestaan wil God

f%‘%
ons ontmoeten. In een

*2 w
ongedwongen sfeer, vandaar de *

naam ‘messy church! In Nederland is dat vertaald als:
Kliederkerk. Dat klinkt misschien wat rommelig, maar is
het niet. Kliederkerk is een goed doordacht
programma. Overigens zijn er wereldwijd zo'n 4000
plekken met een Messy Church.

Ouders en kinderen blijven bij elkaar

Bij Kliederkerk gaan kinderen niet naar een aparte ruimte.
Samen ontdekken ouders en kinderen wat een
Bijbelverhaal te zeggen heeft. Het is een gezinsuitje. Veel
ouders willen hun kinderen iets meegeven op het gebied
van geloven, ook als ze niet van die kerkgangers zijn. Maar
hoe? Zeker als je het druk hebt of je partner heeft niet
zoveel met geloven, komt het er niet van om geloof te
delen met je kind. Bij Kliederkerk is iedereen welkom en
staat het plezier in samen een Bijbelverhaal beleven
voorop. Ook voor kinderen met weinig zitvlees en ouders
die 'niet zo technisch zijn op het gebied van geloven’ (zoals
een vader me wel eens toevertrouwde).

Drie stappen

Een bijeenkomst van Kliederkerk duurt ongeveer twee uur
en bestaat uit drie stappen: samen ontdekken, samen
vieren en samen eten. Meestal is het op zondag, vier tot zes
keer per jaar. ledere keer rond een ander Bijbelverhaal.

Bij samen ontdekken mag je kiezen uit

allerlei creatieve activiteiten. Niet

zomaar een knutsel, maar iets groots

(Goliath gemaakt van verhuisdozen), Fl
iets geks (een katapult, ook voor

Goliath). Er zijn scheikundeproefjes, er

kan gepraat en gegoogeld worden

(hoe schrijf je ‘hoop’ in het chinees?). Een kaartje maken
voor iemand die ziek is, een gebedsbriefje, een lied leren,
enz. Een uur lang doe je als ouder en kind samen één of
meer activiteiten. Je mag zelf kiezen wat en hoeveel. Altijd
wordt er een link gelegd met het Bijbelverhaal.
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Daarna volgt samen vieren. De viering

met daarin het Bijbelverhaal is kort, Q(\

een kleine 20 minuten, en interactief. ('

Er komen allerlei elementen terug uit :

‘samen ontdekken! Er is een gebed

en een zegen, als het even kan onder een groot doek van
parachutestof met alle kleuren van de regenboog.

En dan is er samen eten voor
iedereen. Het moment om elkaar te
ontmoeten en nog even terug te
komen op wat je beleefd hebt.

Ik zoek vier mensen

Ik ben op zoek naar vier mensen die met mij willen
verkennen of dit iets is voor ons in Voorburg. Je hoeft niet
supercreatief te zijn. We hoeven sowieso het wiel niet uit te
vinden. De Protestantse Kerk Nederland biedt begeleiding,
een startpakket, uitgewerkte programma’s, een goede
website en een besloten facebookgroep vol inspiratie.
Googel maar eens op 'kliederkerk. Waar wij zelf over
moeten nadenken: waarom willen we dit voor Voerburg?
wie willen we ermee bereiken? hoe kunnen we dat het
beste aanpakken? wie kunnen ons daarbij helpen? De
ervaring elders leert dat een kernteam van vijf personen
genoeg is. Die schakelen dan weer allerlei andere helpers
in. Als een Kliederkerk eenmaal staat, zijn er vaak ook
bezoekers bereid om een handje te helpen. Een mooi
missionair project om gezamenlijk op te pakken vanuit
beide wijkgemeentes!

Meedoen? Mail of bel ds. Els van der Wolf
evanderwolfkox@gmail.com tel. (070) 21282 79

Ook in de kerk...
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De Groene Kathedraal

tekst: Jan van der Wolf

Ergens in de polder tussen Almere en Zeewolde staat een opmerkelijk groep bomen. Met elkaar vormen die de
Groene Kathedraal. Deze landschapskunst is een schepping van Marius Boezem. De Goene Kathedraal heeft
dezelfde plattegrond als de kathedraal van Reims en meet 150 bij 75 meter. In 1987 zijn er Italiaanse populieren
geplant volgens het zuilenpatroon van dit Noord-Franse godshuis. Later werden op de grond betonnen randen
gelegd die de kruisribben van de gotische gewelven weergeven. Nu, na bijna 35 jaar, zijn de populieren volgroeid en
is de kathedraal voltooid. In 2018 vielen tijdens een januaristorm, een achttal bomen om, waardoor het verval eerder
intrad dan verwacht. Inderdaad, 'dit huis slijt mét ons aan de tijd. Er is besloten om de kathedraal niet in een ruine te
laten veranderen, maar te herstellen. In februari 2019 is daar een begin mee gemaakt. Even verderop is een
'contra-kathedraal' aangelegd: een open grasveld met dezelfde vorm omsloten door een beukenbos.

De ontwerper heeft dit 'Gothic growing project’ niet met opzet als een gewijde ruimte bedoeld. Maar als ik deze plek
betreed dan ga ik me toch anders gedragen. lk ga langzamer lopen en zachter praten .... evenals bij een kathedraal
van hout en steen. Hoe komt dat? In de Keltische christelijke spiritualiteit heeft men het over ‘thin places; plekken
waar de scheidslijn tussen hemel en aarde dunner lijkt te zijn. Toch geloof ik niet dat God daar meer aanwezig is dan
elders. Wellicht zijn er wel plaatsen die zo op ons inwerken dat wij ons meer openstellen. Je blik wordt als vanzelf
langs populieren omhoog geleid naar het gewelf van deze groene kathedraal, naar de hemel. Gek genoeg gebeurt
dat niet in de 'contra-kathedraal’ Blijkbaar doet de ruimte ertoe wil de hemel opengaan en een weg vinden naar je
hart.

De vreugde voert ons naar dit huis

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,

waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat

en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Lied 280
tekst: Sytze de Vries
melodie: Willm Vogel



In memoriam

Greetje Zwaantina Hendrika
Versteeg-Breman

11 februari 1928 - 30 mei 2021

Op zondag 30 mei is op 93-jarige leeftijd overleden ons
gemeentelid Greetje Versteeg-Breman. Zij woonde aan de
Notenboomlaan 83 in Voorburg. Mevrouw Versteeg werd
geboren in Vollenhove. Met haar man Frits Versteeg vertrok
zij naar Suriname. Ze woonden ruim 25 jaar in Suriname,
waar Frits werkte als waterbouwkundige. Het echtpaar
Versteeg kreeg drie kinderen. Na Suriname werd Voorburg
de nieuwe woonplaats en sloten zij zich aan bij de Oude
Kerk. Greetje Versteeg was een betrokken en meelevend lid
van onze gemeente. Haar geloof werd gekenmerkt door een
groot Godsvertrouwen en een levendige verwachting van
de wederkomst van Christus. Ze leed eraan dat zoveel
mensen om haar heen God en de kerk vaarwel zeiden.
Onvermoeibaar en met een zekere strijdvaardigheid bleef zij
getuigen van de hoop die in haar was, met woord en daad:
ze was sociaal en betrokken op mensen. Vrijdag 4 juni is zij
begraven op de Oosterbegraafplaats in Voorburg. De tekst
voor de verkondiging was op haar verzoek het woord van
Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand
komt tot de Vader dan tot mij. Wij wensen haar kinderen

Constant, Jeannet en Liesbeth en allen die haar missen Gods

troostende nabijheid toe.

S -.:—_.—_ -

Ds. Giel Schormans =~ =~
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Johanna Cornelia
Boulogne-Teekens

22 januari 1925 - 31 mei 2021

Op 31 mei 2021 overleed Johanna Cornelia
Boulogne-Teekens. Zij was 96 jaar oud en woonde aan de
Jacob Catslaan. Joop Boulogne was een kleurrijke vrouw,
iemand met een jong hart, ook toen zij op leeftijd was. Op
de rouwkaart staat: ‘Zij liet zich leiden door de liefde en
betekende veel voor iedereen die ze in haar hart sloot. Op 8
juni vond de begrafenis plaats na een afscheidsdienst in de
Koningkerk die overeenkomstig haar wens geleid werd door
ds. Carel v.d. Meij. Onze gedachten en gebeden gaan uit
naar haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Ds. Els van der Wolf-Kox

Pieter Wilhelm Frank

17 september 1946 - 3 juni 2021

Op donderdag 3 juni overleed Pieter Wilhelm Frank.

Pieter is 74 jaar oud geworden en werd het laatste jaar
verzorgd in zorgcentrum Sammersbrug in Den Haag.
Daarvoor woonde hij samen met zijn vrouw Ria aan de Aart
van der Leeuwkade 94.

Pieter werd geboren als enig kind in Rotterdam Charlois.

Hij was een serieuze en rechtlijnige man. Hij werkte onder
andere als boekbinder bij de KPN. Graag mocht hij
vergaderen. Zo was hij lid van de ondernemingsraad. Voor
de kerk zat hij in de kerkenraad, de Centrale Kerkenraad, de
Classis en de Synode. Voor dat werk kreeg hij een koninklijke
onderscheiding. Hij werd bencemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Wat was hij daar trots op!

De kerk was heel belangrijk voor hem. Over zijn geloof uitte
hij zich niet. Wel hield hij van muziek en zingen. Zijn

.heveilngsh&d was: Er is een land van louter licht. Op 9 juni

W d&a xhendsdlenst in de Koningkerk. We lazen over
zes die vanaf de berg Nebo het beloofde land te zien

-kﬂig WQ leven mee met Ria en iedereen die hem zal
{- = m' ~




Inspiratie op internet

Op internet is veel inspirerends te vinden. Daarom enkel tips. Als je met een QR-scanner op je telefoon op de
QR-codes richt en klikt kom je vanzelf bij de filmpjes terecht.

Tekst: ds. Jan van der Wolf

Elkaar in de ogen kijken
Wanneer we praten over groepen
mensen die anders zijn dan wij,
vervallen we vaak in stereotiepen
of nog erger in vooroordelen. We
hebben het vaak over 'ze'
Daarmee reduceren we mensen
tot nummers, Dat verandert als we
die ander echt ontmoeten, In dit ontroerende filmpje zien
we dat wildvreemde mensen elkaar vier minuten in de
ogen kijken. Wat er dan gebeurt...!

Wereldvluchtelingendag
Op 20 juni was het
wereldvluchtelingendag. Op het
strand van Scheveningen werden
duizenden gedenktekens
neergezet. Daarmee werden de
vluchtelingen herdacht die
omgekomen zijn aan de grenzen
van Europa. Een aantal namen van hen zijn genoemd in het
middaggebed in Oude Kerk. De gedenktekens die gestaan
hebben in de tuin van de Koningkerk en de Qude Kerk
bevonden zich op het strand van Scheveningen. Een
indrukwekkend monument.

De Groene Kathedraal

De middenpagina's van dit nummer van PROEF! staan in het
teken van De Groene Kathedraal, die

zich tussen Almere en Zeewolde =L
bevindt. In dit filmpje zie je prachtige E E
beelden van deze intrigerende
landschapskunst. Daarin zijn ook de
populieren te zien, die in februari 2018
zijn omgewaaid. E .

Kliederkerk

In Nederland zijn bijna 200 Kliederkerken. Een Kliederkerk is
een missionaire vorm van kerk-zijn
waarin jong en oud samen op een
creatieve manier de betekenis van
Bijbelverhalen ontdekken. Een
kliederkerk duurt gemiddeld twee
uur en bestaat uit drie delen: samen
ontdekken, samen vieren en samen
eten. Zou het iets voor Voorburg
kunnen zijn? Wellicht maakt deze video over een
kliederkerk in De Lier je enthousiast.

Kerk en geloof



‘Bruidsparen in de Oude Kerk

In de maand juni vonden wel vier huwelijksinzegeningen plaats in de Oude Kerk. Tweemaal klonk het bekende stuk
uit Hooglied waarin de liefde door de schrijver als een vlammend vuur wordt beschreven, een laaiende vlam. Ook

Tekst: Eva Brussaard, Jaap den Engelsman, Evelien Hoogendijk

a De ontmoeting

Wij zijn Jaap den Engelsman en Evelien Hoogendijk en zijn
opvrijdag 18 juni met elkaar getrouwd. Beiden hadden we
-ﬂﬂﬁffeven aardig op de rit, maar toch ontbrak er iets en het
verlangen naar een leuke vriendschap groeide in ons hart.
We hebben elkaar leren kennen via een christelijke
datingsite. Super spannend op onze |eeftijd, want
Ja.....daten hoe ging dat ook alweer? Met veel humor,
.?;‘cfélfspot; eerlijkheid en openheid naar elkaar toe hebben
we elkaar steeds beter leren kennen en nu kunnen we ons
-Qeen leven meer voorstellen zonder de ander.

u

Terugblik

Wij kijken met veel dankbaarheid terug op onze trouwdag.
Met drie families hebben we deze dag gevierd en met
vrienden die ons dierbaar zijn. We waren beperkt vanwege
de coronamaatregelen met het aantal mensen die we
konden uitnodigen, maar daardoor bleef het ook wel heel
intiem. Onze trouwdag was een aaneenschakeling van
mooie momenten. De voorpret van de dingen regelen, de
eerste ontmoeting op de vlonder in de achtertuin, het
rijden in de oude auto van de werkgever van Jaap, alle drie
de families voor het eerst bij elkaar, de humoristische
inzegening van ons huwelijk door de ambtenaar van de
burgerlijke stand, de verrassing van de old-timer-bus
waarmee de daggasten naar de kerk zijn gereden, de
hartelijke ontvangst bij de kerk door iedereen, de bijzonder
mooie kerkdienst waar de liefde centraal stond, de leuke

het loflied op de liefde van Paulus uit 1 Korintiérs, populair op kerkelijke bruiloften, ontbrak niet. Wat betekent het
om te trouwen in de kerk? Twee bruidsparen stellen zich hier aan u voor en vertellen over hun dag.

verrassing toen we weer de kerk uitliepen van de erehaag,
het heerlijke feestdiner met de daggasten met tussendoor
humoristische en serieuze stukjes die gedaan werden. leder
moment was gewoon bijzonder mooi en hebben we
beiden intens beleeft.

De kerkdienst

We hebben twee gesprekken gehad met ds. Giel Schormans
over de betekenis van het huwelijk en ook de praktische
zaken zijn doorgesproken met de koster Ulrick 't Zand. De
liederen hebben we zelf aangedragen. Omdat we toen nog
beperkt waren in de mogelijkheden wat zingen betreft,
hebben we bewust gekozen of Gelske van der Duin voor
ons wilde zingen en wilden we ook een luisterlied laten
horen. We wilden heel graag dat de liefde centraal zou
staan in onze trouwdienst en het moest een blijde dienst
worden voor iedereen. De liederen die we gekozen hebben
zijn: Ps 139, Lied 885 ' Groot is uw trouw , o Heer,
Opwekking 625 "Wat een liefde, Luisterlied van Gerald
Troost 'Geniet van de liefde! Ps 134:3 'Dat 's Heren zegen op
u daal' en lied 416 'Ga met God en Hij zal met je zijn" De
schriftlezingen die gedaan werden door twee zussen waren
uit Prediker 3:1-15, (voor alles is er een tijd) en 1 Korintiérs
13 (de liefde). Omdat wij nogal praktische mensen zijn
passen deze twee bijbelgedeeltes goed in ons leven.




Wat we graag nog met jullie willen delen

We hebben beiden geleerd dat daten op onze leeftijd, 50+
(iedereen heeft tenslotte zo zijn eigen bagage en verhaal
op onze leeftijd) best wel eens lastig kan zijn. Door uit je
comfortzone te stappen en biddend je weg hierin te
zoeken, blijkt achteraf dat God zijn plan al lang vast had
staan met ons. Dat verwondert ons nog steeds.

Wat ons ook bijzonder heeft geraakt in het
huwelijksformulier is dat we niet alleen maar 'JA' hebben
gezegd tegen elkaar, maar cok aan iedereen die aan ons is
toevertrouwd. Onze trouwtekst, 'Zo blijven dan geloof,
hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de
liefde' uit 1 Korintiérs 13:13 en de schriftlezing vanuit
Prediker 3, gaat ons hierbij helpen.

Wij zijn Edwin Brouwer en Timeah Muller en zijn op
zaterdag 5 juni met elkaar getrouwd in de Oude Kerk. We
wonen in de Herenstraat in Voorburg, wat de keuze voor
trouwen in de Oude Kerk wel logisch maakt. Minder logisch
was misschien de auto, die ons voor dat korte stukje naar
de kerk heeft gebracht. Juist dat gekke maakte het leuk
natuurlijk.

Het voorbereiden van de bruiloft

Het plannen van de bruiloft ging samen met veel
onzekerheid. Het plan was eigenlijk om al een aantal
maanden eerder in Zuid-Afrika te trouwen op de boerderij
van Timeah haar ouders, een huis met een heel mooie
feestruimte. Doordat het land vanwege corona op slot ging,
kon de bruiloft op het laatste moment niet doorgaan. In
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Nederland ging het daarentegen weer snel, het was of in
juni trouwen of wachten tot oktober. Dat laatste wilden we
niet. In een maand tijd hebben we veel geregeld. We
hebben zoveel mogelijk zelf gedaan, zoals het versieren
van De Voorhof voor het feest na de dienst. Toen ds. Leneke
Marchand vroeg wie onze ceremoniemeester was, moesten
we eerst uitgelegd krijgen wat een ceremoniemeester
doet,

Trouwen in de kerk

We hebben elkaar in 2018 in een café in Utrecht ontmoet.
Timeah werkte dat jaar als au pair bij een familie in Utrecht.
Sindsdien hebben we een lange-afstandsrelatie gehad met.
veel op en neer gereis. Edwin: 'lk heb het altijd zo voor me
gezien om te trouwen in de kerk, maar door Timeahs geloof
kreeg het nog meer betekenis! We zijn in de kerk getrouwd
omdat we elkaar willen beloven om voor altijd samen te
zijn, om elkaars leven te delen en voor elkaar te gaan. Voor
ons geen wat als, geen achterdeurtje. Timeah: 'De dienst
was in het Nederlands, maar ik vond het belangrijk om de
geloften in het Engels te doen. Dat is de taal die ik thuis
spreek en die we met elkaar spreken. Het voelde oprechter
om het in het Engels te beloven.

De kerkdienst

Timeah: 'Een maand voor de bruiloft was ik voor het eerst
bij een dienst in de Qude Kerk. Ik wist niet goed wat ik kon
verwachten. In Zuid-Afrika is de dienst spontaner. In het
moment wordt bedacht welk lied en hoe lang. Mijn ouders,
die de bruiloft via de livestream hebben meegekeken,
vonden de kerk erg mooi. Voor onze bruiloft hadden we
een tekst uit Ruth en uit 1 Korintiérs gekozen. We vonden
de tekst uit Ruth goed bij ons passen vanwege de
verschillende werelden waaruit we komen, Edwin: ‘Het is
bijzonder om te horen en te voelen dat ik nu ook bij haar
familie hoor als een zoon. Timeah: ‘Nederland is nu mijn
tweede thuis. De zin ‘uw volk is mijn volk en uw God is mijn
God' uit het boek Ruth verwoordt dat mooi. Het
Zuid-Afrikaanse lied van Stef Bos My Land Is Jou Land, dat
geinspireerd is op het verhaal Ruth, was een idee van ds.
Leneke Marchand. We moesten het een paar keer horen,
maar vinden het nu een erg mooi nummer’. Edwin: ‘Het
loflied van Paulus over de liefde heeft iets universeels,
beschrijft een beeld van de liefde dat voor iedereen
herkenbaar is. Daarnaast is het ook een praktische tekst
waar je wat mee kunt. Het lied 10.000 Reasons (Bless the
Lord) van Matt Redman dat werd gespeeld heeft ook op de
bruiloft van Timeahs broer gedraaid. Het had toen veel
indruk gemaakt, het voelde goed om het ook te spelen.

Terugkijken

Het was een heel mooie en bijzondere dag. We waren
verrast door alle kaartjes die we hebben gekregen van
gemeenteleden. Het is bijzonder om deze te ontvangen
terwijl je nog zo nieuw bent bij een kerk en nog niet
iedereen goed kent.

sparen

rui



Retraite

D

Het woord ‘vakantie’ komt van het Latijnse vacare: vrij zijn, leeg zijn. Maar vakantie is voor veel mensen ook een
tijd van bezinning: retraite. Volgens Wikipedia is retraite ‘een afzondering voor spiritueel zelfonderzoek en

f ) geestelijke oefening'. PROEF! sprak met drie gemeenteleden die op retraite zijn geweest.

: Tekst: Marianne de Nooij Beeld: Hilbert van Essen en internet

O
X

Taizé, Frankrijk
Taizé is een internationale christelijke oecumenische
kloostergemeenschap waar wekelijks duizenden jongeren
uit heel Europa voor een periode van ontmoeting en
bezinning bij elkaar komen. Carolien Sleven is één van hen.
Zij kwam via de Koningkerk met Taizé in aanraking en is er
inmiddels meerdere malen geweest: ‘De week is een break
in het jaar, die heel belangrijk voor me is. Ik heb het dit jaar
gemist’ Stilte vormt een belangrijk onderdeel van het
m verblijf in Taizé. Vast onderdeel van de vieringen zijn de tien
b minuten stilte. Je kunt er ook voor kiezen om een hele
q) week in stilte door te brengen. Carolien heeft dat gedaan:
‘Dat is heel bijzonder. Je bent samen met andere mensen,
c

Q.
O

maar je voert geen gesprekken over bijvoorbeeld hoe je
woont en wat je in het dagelijks leven doet. Daardoor is
iedereen gelijk’ De overgang van Taizé naar het dagelijks
leven in Voorburg is groot. Je zit daar in een ritme, het is
even wennen als je weer terug bent!

Carolien organiseert elke tweede zondag van de maand om
19.30 uur een Taizéviering in de Koningkerk. Informatie
hierover via taizevoorburg@gmail.com.

New Wine in Liempde

Elk jaar ontmoeten zesduizend christenen elkaar tijdens de
Mew Wine Zomerconferentie in het Brabantse Liempde.
'‘Om elkaar aan te moedigen, te inspireren en toe te rusten
om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van
Gods Koninkrijk' aldus de website. Maaike Snoep is met
haar gezin drie keer naar New Wine geweest: ‘De opzet is
om met mensen uit je eigen kerk te gaan. Het heeft een
festivalsfeer: je staat bij elkaar met je tentje op een veldje
en er is veel muziek. Wat Maaike leuk, maar ook wel
confronterend vindt, is dat er flink aan je opvattingen
wordt geschaafd: ‘De verschillende workshops bieden je
kansen om eens buiten je eigen ‘bubble’ te komen. Dat
geeft leuke geloofsgesprekken, die je in het dagelijks leven
niet snel hebt. Maar het kan ook ongemak geven, juist
omdat je uitgedaagd wordt om ergens over door te praten.
De kinderen hebben een eigen programma: 'Een van de
redenen dat we gaan is dat we het een mooie ervaring voor
de kinderen vinden, Het kinderwerk is heel goed en
feestelijk opgezet. Een waardevolle ervaring voor hen om
op deze manier ook te leren uit de Bijbel en wat mee te
krijgen van de breedte van de kerk., Wel raadt Maaike aan
om er een prikkelarme vakantie achteraan te plakken.




New wine - Liempde

onze Lieve Vrouwen Abdij in Oosterhout
In 2021 is Maaike een weekend bij de zusters
Benedictinessen in de Onze Lieve Vrouwen Abdij in

Oosterhout geweest. In haar bagage boeken, veel boeken.

Maaike: 'lk houd erg van lezen, maar doorlezen komt er
normaal niet van! Het was een weekend waarin ze mee-
ging in het ritme van het klooster. Een ritme dat wordt
bepaald door de gebedsdiensten en maaltijden, waarvan
het ontbijt in stilte wordt genuttigd. Maaike: ‘Het ging mij
natuurlijk niet alleen om het lezen. Ik was op zoek naar
ruimte om een aantal gebeurtenissen te kunnen overden-
ken en een plekje te geven. Yoor mij was dit echt een
weekend voor bezinning. De gastvrijheid van de zusters
deed me goed, evenals de ontmoetingen aan tafel met de
andere gasten. Ik zou heel graag nog een keer gaan!

verblijf in het klocster echt opbouwend vind, is dat je met
mensen spreekt die ook in God geloven, maar in een
andere traditie staan of andere invalshoeken of
uitingsvormen kiezen. Geeft nieuwe inzichten, nieuwe
denkstof en verdieping.
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Maaike over beide ervaringen: 'Wat ik aan New Wine en het

Priorij Regina Pacis in
Schoten, Belgié
' Barbara Zwaan gaat twee keer per
| jaar een paar dagen naar de
Benedictinessen van Priorij Regina
Pacis. Haar eerste bezoeken waren
met verschillende groepen van
gemeenteleden. Inmiddels gaat ze
alleen. Het spreekt haar aan dat
het gebed in het klooster centraal
staat: ‘Bidden is ook een
confrontatie met jezelf. Ik kijk dan
naar mijn eigen leven en wat er
goed en minder goed gaat! Hetis
een retraite in stilte, maar praten
mag wel: ‘Dat kan tijdens de
maaltijden met andere gasten, of
met de zusters als je daar voor open staat en behoefte aan
hebt! De eenvoud in het klooster spreekt haar aan: Je kunt
wel zeggen dat de eenvoud er overviloedig is. De kamers
zijn eenvoudig maar precies goed, het eten is eenvoudig,
maar het wordt met veel aandacht bereid. Het is
benedictijns om alles met aandacht doen.! De contacten
met de zusters vindt ze heel bijzonder: 'Ze zijn heel gastvrij,
iedere gast is even welkom. Volgens de Regel van
Benedictus moeten alle gasten die aankomen worden
ontvangen als Christus zelf. Daarnaast verstaan de
Benedictinessen de kunst om echt te luisteren, Ze zien je,
dat voel je. En wat ze zeggen, is kernachtig, ze vinden
precies de goede woorden! Het klooster was het afgelopen
jaar niet open voor gasten. Barbara: 'lk verlang ernaar om
de zusters weer te zien en daar weer te zijn!

Meer informatie:
www.taize.fr/nl
zomerconferentie.new-wine.nl
www.olvabdijoosterhout.nl
benedictinessen-schoten.be

Privé in Taizé

Anders op vakantie



Wijkgemeente Martini

Oude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
T: (070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

ds. W.F. (Giel) Schormans
T: (070) 752 03 63
E: wischormans@hotmail.com

e ds. H.M. (Leneke) Marchand
T:(070) 75203 63
E: hmmarchand@hotmail.com

Verhuur zalen: Jos Ploeg, T: (070) 380 74 07 E: kosterjos445@gmail.com

Wijkgemeente Martini

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com

Wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente

Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiaconie Martinigemeente

Oogsten Gebed in de vakantie

Als kerkenraad zijn we op 10 juli een dag bij elkaar geweest
om ons te bezinnen op de koers van onze gemeente. We
pakten opnieuw het beleidsplan erbij dat we in 2019
maakten: Waar de Geest ritselt. Veel van wat we toen
bedachten is (mede door corona) niet gerealiseerd. Dat
maakt bescheiden. Tegelijk was het ook verrassend, om te
ontdekken welke vruchten er in het afgelopen jaar allemaal
wel groeiden in onze geloofsgemeenschap. Nieuwe
verbondenheid, mensen die hun plaats innamen en hun
steentje of steen bijdroegen. ZOOMsessies, die soms taai,
maar soms toch ook echt inspirerend waren. Onze
technische mensen, die wonderen verrichtten om digitale
verbondenheid mogelijk te maken. De kerkapp, waardoor
we inspiratie konden delen, met elkaar mee konden leven
en digitaal konden collecteren. De kerk die sinds half maart
2020 dagelijks open is rond het middaguur en zo een 'huis
voor de ziel' vormt, niet alleen voor kerkleden maar voor
iedereen. Prachtige (digitale) concerten. De mooie en
inspirerende samenwerking met De Open Hof rond de
Adventsfilmpjes. PROEF!, dat uitgroeide tot een zeer
lezenswaardig gezamenlijk kerkmagazine. Enzovoort!

Om dankbaar voor te zijn.

Vakantietijd: Vakantiekoffie

Het voelt vreemd om na dit stille jaar de rust van de
zomerperiode weer in te gaan. Tegelijk merken we dat we
ook als kerkelijke gemeente behoefte hebben aan
opademen en opladen. Veel ging niet door het afgelopen
jaar, tegelijk vroeg het veel om steeds nieuwe en andere
wegen te vinden. Tijdens de zomerperiode blijft de kerk
dagelijks open voor het middaggebed om 12.00 uur, en
met een beetje geluk krijgt u daar na afloop ook nog een
kopje koffie bij, en hoe dan ook s er altijd de gelegenheid
voor een praatje. Ook is er elke maandag van 10.00-12.00
uur 'Vakantiekoffie rond de Oude Kerk Welkom!

Van Maarten Diepenbroek komen de volgende twee
gebeden voor de vakantietijd:
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God, Heer van de schepping,
help mij om even vakantie te nemen,
om mij even los te maken

van het werk,

van de verplichtingen,

de zorg om anderen,

de verantwoordelijkheid,

de dagelijkse beslommeringen.
Leer mij de gehaastheid af,

dat ik rust vind,

stilte,

ruimte om te bidden.

Om te zien wat er ligt,

op de bodem van mijn ziel,

en uw stem weer te horen.
Amen

Gebed voor wie niet op vakantie kan
God die mij kent en ziet,

voor mij geen vakantie,

geen tijd, geen geld,

te druk,

te oud, te alleen.

U weet waarom.

Ik bid U voor mijn vrienden, familie

en kinderen

die wel op vakantie gaan,

om een goede tijd en een

behouden thuiskomst,

dat wij elkaar straks weer in onze armen mogen sluiten.
Ken mij in mijn alleen-zijn,

en geef dat ik gelukkig kan zijn

om wat mij zomaar toevalt.

Amen

Met hartelijke groet,
ds. Schormans, ds. Marchand



Wijkgemeente De Open Hof

Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E:informatie@deopenhofvoorburg.nl

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:{070)2128279

v AN

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)
E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Verhuur zalen:

website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 2128279

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
Wijkkas: NL30 INGB 0007235874 t.n.wv. wijkkas Koningkerk
Diaconie: NL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie

Broeden en recreéren

De zomertijd is in de kerk de tijd om op adem te komen. Een
tijd van herschepping, re-creatie. We hebben een
ongewoon jaar achter de rug. Met beperkingen en
afgedwongen terughoudendheid qua activiteiten. Maar ook
met veel vindingrijkheid en flexibiliteit om toch voluit kerk
te blijven. In gebed, onderlinge gemeenschap en
maatschappelijke betrokkenheid. We mogen nu weer van
alles dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen.
Maar de zomer maakt toch een soort loom, er hoeft even
niet zoveel. Intussen wordt er wel ‘gebroed! De vragen rond
PGV toekomstbestendig hebben nog geen antwoord. Er
groeien nieuwe initiatieven, Maar ook kerkdiensten,
communicatie en onderlinge betrokkenheid hebben onze
blijvende aandacht.

Een nieuw seizoen.

Met het dagelijks bestuur van onze kerk en ook met de
commissie Yorming en Toerusting hebben we vooruit
gekeken naar het nieuwe seizoen. Deze ‘broedsessies’
leverden de volgende uitgangspunten op. Het zal
waarschijnlijk niet genoeg zijn om de activiteiten gewoon
weer op te starten, ervan uitgaande dat iedereen dan wel
weer komt. Wellicht is meer nedig. In ieder geval willen we
in september met een feestelijke dienst een nieuwe start
maken. We markeren daarmee dat er weer veel mogelijk is,
zonder daarbij in de oude ‘groef’ te vervallen. Want in deze
crisis hebben we nieuwe dingen ontdekt, die we willen
vasthouden. In ons persoonlijk bestaan, maar ook in het
gemeenteleven. Daarover willen we graag met je in gesprek
gaan, Wellicht in de vorm van

'hoe -verder-na-corona-bijeenkomsten?’ Dat alles uiteraard
onder voorbehoud van Jacobus (Jac. 4:15).

Ouderenmiddag dinsdag 27 juli

Anderhalf jaar lang konden de ouderenmiddagen niet
doorgaan, vanwege de coronamaatregelen. Maar nu kan
het weer! Het team van de ouderenmiddagen is blij dat we
op dinsdagmiddag 27 juli alle ouderen van De Open Hof die
dat willen, kunnen ontvangen in de Koningkerk voor een
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gezellige middag. Er kemt iemand iets vertellen over
Voorburg, er is muziek en volop ruimte om elkaar te
ontmoeten. Nieuw is het dat we voortaan samen komen in
de kerkzaal. Dan hebben we meer ruimte en is alles op de
begane grond. Wilt u er bij zijn, meldt u dan aan bij Carla
The, E: Carla.the.velthuis@gmail.com, T: (070) 386 11 35, of
Anja Meeuse, E: anjameeuse@gmail.com, T: 070 317 59 85.
Als u belt, graag na 17.00 uur.

Zomerterras
In juli en augustus
is er iedere
woensdagmiddag
van 15.00-16.30
uur een gezellig
zomerterras in de
tuin van de
Koningkerk. De
plek om
buurtgenoten te ontmoeten en te genieten van een kopje
koffie of thee.

Tot slot

een zegenbede uit het lona Abbey Warship Book
(ook te vinden in ons Liedboek, blz. 1317)

In ons hart en in ons huis:

DE ZEGEN VAN GOD.

In ons komen en in ons gaan:
DE VREDE VAN GOD.

In ons leven, op onze zoektocht:
DE LIEFDE VAN GOD,

Bij het einde, nieuw begin:
DE ARMEN VAN GOD

OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.

AMEN.

Hartelijke groet, ds Jan en Els van der Wolf

De Open Hof



iaconie
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Het Zomerterras

Tekst: Jan Hendriks

Behoefte aan ontmoeting

We hebben een bijzondere periode achter de rug.

De Corona-pandemie heeft ingrijpende
consequenties gehad voor ‘de ontmoeting’ en de
zo broodnodige onderlinge relaties,
Eenzaamheid ligt op de loer.

Ook de vakantieperiode voelt anders. Gewapend
met een Corona-paspoort vertrekt een deel van
de gemeenteleden en wijkbewoners naar hun
vakantiebesternming. Toch blijft ook een
aanzienlijk deel van de mensen dit jaar thuis of
vertrekt slechts voor een korte vakantieperiode
binnen de landsgrenzen.

Ruimte voor initiatief

Eenzaamheid, veel mensen thuis, belang van
‘ontmoeting’ De werkgroep Kerk & Buurt van de
Koningkerk en wijkorganisatie Fenomeen
Bovenveen sloegen de handen ineen om
gedurende de vakantiemaanden juli en augustus
ontmoetingsmomenten mogelijk te maken.

ledere woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.30
uur wordt in de tuin van de Koningkerk een
zomerterras ingericht. Vrijwilligers verwelkomen
hun gasten en zorgen voor een hapje en een
drankje, koffie en thee. Gewoon een stukje
gezelligheid.

Inmiddels zijn hiervoor — met hulp van
Viietwensen - stoeltjes, tafeltjes en parasols
aangeschaft. De diaconie nodigt u van harte uit
om hier gebruik van te maken.

Wist u dat....

- We een gezin uit Voorburg met vijf kinderen, die nog nooit op
vakantie waren geweest, hebben kunnen helpen aan een gratis
vakantieweek?

- Gemeenteleden tasjes hebben gevuld met spulletjes voor kinderen?
Dat de diaconie hier toegangskaartjes voor Monkey Town, Drievliet en
De Fluit aan heeft toegevoegd? Dat we deze tasjes beschikbaar stellen
aan kinderen uit gezinnen die bij de voedselbank bekend zijn?

« We financiéle noodhulp hebben kunnen geven aan het Wereldhuis
van Stek, zodat een vluchteling uit Sierra Leone voorlopig niet op
straat hoeft te leven?

- We een gemeentelid aan tijdelijke huisvesting in het oosten van het
land konden helpen, zodat een medische ingreep mogelijk was?

» We via Aktie Kinderhulp zeven gezinnen financieel hebben kunnen
helpen bij het aanschaffen van bedden en andere noodzakelijke
consumptiegoederen?

« We een aantal kinderen mee hebben kunnen sturen met het GHZV
voor een gezellige kampweek?

= Het project 'koken voor de buurt’ wordt afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd voor alle betrokkenen in het wijkcentrum?

- Er vakantiegiften beschikbaar worden gesteld voor hen die financieel
een extra steuntje in de rug nodig hebben?

- Het Leger des Heils inmiddels een tekening heeft samengesteld hoe
een Van Bosshardt-huiskamer in de Koningkerk eruit zou moeten
zien?

= Binnen The Mall of the Netherlands een monument ter herinnering
aan De Schakel zal worden geplaatst? Dat het monument nog is
gemaakt door de onlangs overleden kunstenaar Frans Kokshoorn?

» De gebreide lappen uit de Paashoom zijn gewassen, uit elkaar
gehaald en tot sjaals en dekens zullen worden vermaakt? U hierbij
kunt helpen? Aanmelden bij: ilonasilvius44@gmail.com.

+ Wij deelnemers zoeken voor een werkgroep die het collecterooster
voor volgend jaar gaat samenstellen? Aanmelden bij:
kkhendriks@live.nl.

- We altijd nieuwe diakenen kunnen gebruiken met hart voor mens,
dier en milieu?

« De diaconie op zoek is naar een nieuwe voorzitter?

24



Collecten

Opbrengst diaconale collecten

Sinds de vorige editie van PROEF! heeft de diaconie in de periode 1-25 juni een bedrag van € 2.451,80 aan collectegelden
ontvangen. In deze periode droeg de diaconie in totaal € 880,32 af, waarvan huwelijk 4 juni (€ 90,-), huwelijk 5 juni
(€ 300,82) en extra collecte Martini voor Open Doors (€ 489,50). De collecten voor Pinksterzending (€ 600,-) en Vrienden

van AMCHA (€ 600,-) moeten nog afgedragen worden.

Alle gulle gevers van harte bedankt voor uw bijdragen.

Collecten in de periode

16 juni - 03 september

Ter vervanging van de gebruikelijke twee collecten tijdens
de zondagse vieringen is ons verzoek om uw collectegeld
voor deze periode in één bedrag te storten onder
vermelding van ‘Collecten tijdens Corona’ Voor de
zogenaamde eerste — en tweede collecte zijn de
navolgende rekeningen beschikbaar:

» Voor Diaconale collecten:

Diaconie Protestantse Gemeente NL 27 INGB 0000 2619 19;
= Voor ‘plaatselijke kerkelijke doeleinden':

Protestantse Gemeente Voorburg NL 87 ABNA 0516 6115 85

Alvast onze dank voor uw medewerking.
Jan Hendriks, Penningmeester Diaconie
Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters

Parkeren in de zon

Ik loop echt niet zolang rond op deze wereld. |k krijg tus-
sen de eeuwigheid voor m'n geboorte en de eeuwigheid
na mijn dood heel even de tijd om te parkeren op onze
kleine planeet! Ik heb m'n parkeermeter. De wijzer kan ik
niet terugzetten of verder laten lopen door er wat geld in
te steken. M'n verblijf hier is op onverbiddelijke wijze
beperkt. Er is geen enkele instantie die hier iets voor me
kan doen. M'n leven is als m'n handtekening in zeezand.
Een kleine wind en alles is verdwenen.

Wat nu? Ik zou zeggen: zeker niet treuren. Maar proberen
m'n leven te parkeren in de zon, en niet in een wespennest
van allerhande ruzies, zenuwslopende zorgen en
problemen! Mooie dagen maken! Enthousiast zijn over het
licht, over de liefde, over de goede mensen en de goede
dingen. Vriendelijk en hartelijk zijn voor de oude man die
weet dat zijn parkeertijd om is, voor de zieke, de
gehandicapte, de misdeelde, de ontgoochelde, de
bedrogene en de vele ongelukkigen, die geen plaats meer
vonden in de zon. Mooie dingen maken voor hen en voor
alle mensen om me heen.

Meer hoef ik eigenlijk niet te doen om zelf gelukkig te zijn.
Parkeren in de zon en de parkeermeter laten lopen!
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Collecterooster diaconie in één oogopslag
Overeenkomstig het vastgestelde collecterooster
worden de navolgende collectedoelen voorzien:

18 juli Ouderenwerk
Ontmoetingsmiddagen en bustochten voor de senioren
van onze kerk.

25 juli Financiéle Nood
Ondersteuning van het diaconaat in de armere regio's
binnen Nederland.

01 augustus Vliet en Burgh

Crisisopvang en observatie voor kinderen tussen 6 en12
jaar door Leger des Heils.

08 augustus Pastoraal Centrum De Herberg
Hulp aan mensen met verdriet en tegenslag en time-out
om na te denken over hun leven.

15 augustus Zending

Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een
sterke kerk. Studenten en voorgangers kunnen, onder
meer via internet, cursussen en trainingen volgen over
discipelschap en theologie.

22 augustus Financiéle Nood
Een steuntje in de rug voor mensen die op
bijstandsniveau moeten leven.

29 augustus Wijkdiaconie

De wijkdiaconie organiseert activiteiten voor oudere
gemeenteleden, verleent financiéle hulp aan individuen,
verzorgt het Heilig Avondmaal, ondersteunt het werk
van Kerk & Buurt en maakt het jaarlijkse uitje van
allochtone vrouwen mogelijk.

jaconie

D



Muziek in de kerk

Uitnodigi
Tekst: Hannie Keijzer Beeld orgelfoto's: Arjan van Mourik

Officiéle her-ingebruikneming grote orgel en koororgel van de Oude Kerk Voorburg

Organisten:
Hans Houtman en Jan Droogers

m.m.w. van het
Marianne Vocaal Ensemble o.l.v. Hans Houtman

Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit om op vrijdag 3 september om Voorbehoud

19.30 uur aanwezig te zijn bij de officiéle
her-ingebruikneming van de beide orgels in de Oude Kerk
van Voorburg, Herenstraat 77.

Hoewel wij er vanuit gaan
dat op

3 september alle
coronamaatregelen zijn
ingetrokken, blijft het
mogelijk dat er nog
beperkingen zijn voor het
aantal personen datin de
kerk mag worden
toegelaten.

Wat er allemaal is gebeurd

Beide orgels zijn volledig gerestaureerd door de
orgelbouwers
Martin Butter en
Sander Booy,
waarbij in het
bijzonder voor het
grote orgel geldt
dat diverse
registers zijn
vernieuwd of

Om die reden verzoeken
wij u, als u van deze
uitnodiging gebruik maakt, voor 30 juli een berichtje te
sturen naar ons e-mailadres orgelvoorburg@gmail.com en

aangepast. De te vermelden met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

adviseur
Orgelborrel

Aan het einde van de bijeenkomst
is er de mogelijkheid om met de
organisten en de orgelbouwers van
gedachten te wisselen onder het
deze avond uitgebreid verslag doen. genot van een 'glaasje.

verantwoordelijk
voor deze
restauratie, de

heer Dirk Bakker,
zal u daarover

Met de restauratie van het grote orgel is gelijktijdig de

orgelkas opnieuw geschilderd door De Jongh

Schildersbedrijf B.V. te Waardenburg in de oorspronkelijke

kleuren en is op de daarvoor bestemde plaatsen weer

nieuw bladgoud aangebracht. Ook de achterwand vande  Met vriendelijke groet,

kerk en de ballustraden van de orgelgalerij zijn opnieuw

geschilderd. Het geheel ziet er prachtig uit. Commissie Restauratie Kerkorgels
Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg.

Met het vernieuwen van het interieur van de kerk en nu
dus het gereedkomen van de orgels is de Oude Kerk van
Voorburg een schitterend gebouw om weer volledig
dienst te doen, niet alleen in de eerste plaats voor de
‘eredienst, maar ook voor het houden van concerten ed.
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'Waarom zou ik naar de kerk gaan? Ik kan toch thuis ook
wel geloven?' De vraag is actueler dan ooit. Soms zit er
een pijnlijke ervaring achter, waardoor mensen niet
(meer) gaan. In 1967 schreef prof. A.A. van Ruler een
boek over deze vraag, toen hij niet kon voorgaan. Hij
vond maar liefst 21 redenen om naar de kerk te gaan.
Reden nr. 6:'Om het bijschrift bij het plaatje te lezen. De
wereld is een warrig plaatje. God openbaart hoe het
was, en hoe het zou moeten zijn.

Op dit moment komen we met zo'n 100 mensen samen
in de zondagse erediensten. Nog steeds op 1,5 meter.
Zeker voor wie alleen naar de kerk komt, en gewend
was om ter plekke bij iemand aan te schuiven, is deze
afstand niet prettig. We hopen dat de positieve trend
doorzet en we binnenkort weer stoel-aan-stoel kunnen
zitten als we dat willen. Sinds 27 juni zingen we als
gemeente alle liederen. We blijven daarbij aandacht
houden voor de luchtkwaliteit. In de zomerperiode
stoppen we met de dubbele diensten. Vanaf zondag 25
juliis er elke zondag één dienst om 10.00 uur. Opgeven
voor de dienst blijft nog even nodig
(oudekerkvoorburg.nl of 06 27 33 89 02, Mieke of
Ruurd).

Tot en met 18 juli is de dienst vanaf 11,00 uur te volgen
via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl. Vanaf
zondag 25 juli is dit wekelijks vanaf 10.00 uur.

Geef je op voor de nieuwsbrief
(scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com) of installeer de
app (Oude Kerk Voorburg) via Google Play of Apple
Store.

18 juli ds. Giel Schormans

25juli ds. B.A. Venemans, Yoorburg

1 aug ds. H. de Leede, Amersfoort

8 aug ds. R. van Essen, Delft

15 aug ds. Els van der Wolf- Kox

22 aug ds. J. van de Meent

29 aug ds. Leneke Marchand

5 sep ds. Leneke Marchand, Heilig Avondmaal
12 sep ds. Giel Schormans

19 sep ds. Giel Schormans, Startzondag
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Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied

Gods aanwezigheid beamen
geen belofte gaat teniet.

Prijs nu God, die goed en trouw s,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

Dit lied verwoordt waarom we kerkdiensten houden.
ledere zondag opnieuw. Welkom als je mee wilt doen!
Overigens is dit lied 975 vs.1 uit het nieuwe Liedboek.
Ook terug te vinden op Youtube, gezongen door Charly
Luske.

Op dit moment ontvangen we 100 kerkgangers per
kerkdienst. We mogen weer meezingen. Een verrijking
van de kerkdienst, want luisteren naar een lied is toch
echt iets anders als zelf zingen, Mondkapjes hoeven
niet meer. Dat maakt het onderlinge contact veel
makkelijker. Na de dienst is er buiten koffie. We houden
nag wel anderhalve meter afstand en werken nog
steeds met uitnodigingen, want allemaal tegelijk
komen kan nog niet. Wil je (weer) uitgenodigd worden
voor kerkdiensten, laat het weten via
deopenhofkerkdiensten@gmail.com Kinderoppas voor
de kleintjes is op afroep, doorgeven bij aanmelding. De
Koningskinderen hebben vakantie, op 29 augustus zijn
78 er Weer,

Kijk op www.kerkomroep.nl bij Koningkerk Voorburg of
op Youtube bij De Open Hof Voorburg als je de dienst
thuis, of op vakantie wilt volgen. Je kunt live kijken,
maar ook op een later tijdstip.

18 juli ds. Leneke Marchand

25 juli ds. Els van der Wolf-Kox

1aug ds. Jan van der Wolf

B aug ds. Els van der Wolf-Kox

15 aug ds. Jan van der Wolf

22 aug dr. P. Lugtigheid te Delft

29 aug ds. Els van der Wolf-Kox

5sep ds. Jan van der Wolf, Heilig Avondmaal
12 sep ds. Els van der Wolf-Kox

19 sep dr. Theo Hettema te Den Haag



@ Vraag: In welke verhalen

wordt de woestijnzak
gebruikt? 9
*®

Mees: kleine voorstelling
over bijbelverhalen, vind ik
heel interessant

Jules: verhalen
van God naspelen

Jonathan: een bijbelverhaal
met een ‘plaatje’ erbij.

Pepijn: een christelijk
verhaal over vroeger

Deze tekening met hartjes
heeft Lidia gemaakt Deze tekening met glitters

heeft Roxy gemaakt

Mees heeft de gevangenis gemaakt Hier is Levi druk bezig

Deze tekening heeft . :
waarin de ballingen werden opgesloten . :
Rosa gemaakt met zijn tekening
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