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Uit de kerkenraden

Bericht vanuit de kerkenraadsvergadering van de
Martiniwijkgemeente d.d. 29 september

Tijdens deze vergadering is een voorstel gepresenteerd
voor een aantal aanpassingen in de 'plaatselijke regeling’.
Aan ons huidige beleidsplan is namelijk een 'plaatselijke
regeling' gekoppeld die door de kerkenraad vastgesteld
moet worden. In deze regeling worden, binnen de kaders
van de kerkorde, een aantal zaken vastgelegd die specifiek
betrekking hebben op het reilen en zeilen van onze
wijkgemeente. In een volgende vergadering zal de
kerkenraad verder over de voorstellen in gesprek gaan,
daarna kan de nieuwe regeling aan de gemeente worden
voorgelegd .

Verder zijn ook de aktiepunten uit het huidige beleidsplan
'Waar de Geest ritselt' geévalueerd.

En eerder zelfs, 'dankzij’ Corona, blijkt een groot deel van
die aktiepunten al gerealiseerd of in gang gezet. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de telefooncirkels, het
middaggebed, het gebruik van de kerkapp, verschillende

Giften

aanpassingen ten behoeve van het uitzenden van de
kerkdiensten of andere kerkelijke activiteiten, het
verschijnen van de nieuwsbrieven en verschillende
missionaire activiteiten

Ook is er gesproken over de avonddiensten. De wekelijkse
vespers zullen vooralsnog niet doorgaan, maar wel zal er
maandelijkse een muzikale avonddienst zijn in de vorm van
een evensong, cantatedienst, een 'liefste-lied-dienst’ en
dergelijke. Houdt u de kerkapp of de website hiervoor in de
gaten. Uiteraard zijn alle belangstellenden nu weer van
harte welkom bij deze bijzondere diensten.

Voorts is er teruggekeken op de zeer geslaagde startzondag
en vooruitgekeken naar de organisatie van de
avondmaalsdienst op 3 oktober, waar nu weer meer
kerkgangers aanwezig zouden kunnen zijn dan voorheen
vanwege de verruimde corona-richtlijnen.

Met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader werd deze
kerkenraadsvergadering besloten.

Via Irene Feenstra is ontvangen € 50,- (NN) voor de wijkkas en € 20,- (NN) voor de kerk.

Kerk open om te gedenken

Rond Allerheiligen en Allerzielen, 31 oktober en 1
november, wordt overal ter wereld aan overleden dierbaren
gedacht. Veel protestantse kerken kennen
Eeuwigheidszondag, eind november. Voor iedereen die
behoefte heeft om gestorven geliefden gemeenschappelijk
te herdenken openen onze kerken op zondagmiddag hun
deuren. De Oude Kerk op 31 oktober en de Koningkerk op
zondag 21 november.

Alles wat we zien

zal voorbijgaan

wij zullen voorbijgaan
de een gaat voor de ander
zelden samen.

Alles wat we zien

zal voorbijgaan

maar 't Licht

dat blijft

en in dat Licht

wij.

Marinus van den Berg

Je kunt zomaar even binnenlopen. Ook als je eigenlijk nooit
in de kerk komt. Er is ruimte om een kaarsje aan te steken,
een naam op te schrijven, een gebed achter te laten. Je
kunt met een dominee of een ander gemeentelid praten,
gewoon even stil zijn, wat je wilt. Er is een korte
meditatieve viering. Welkom!

Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg
Zondag 31 oktober, 15.00-17.30 uur
korte viering 16.00 en 17.00 uur

Koningkerk, Bruinings Ingenhoeslaan 4,
Voorburg

Zondag 21 november, 15.00-17.00 uur
korte viering 16.30 uur



Vreugdevol leven!

Dominee Leneke Marchand en Henny Touwen zijn in
contact gekomen met Annelies Yanden Berg-Rietveld. Kort
samengevat: Annelies is opgegroeid in Voorburg. Zij
schreef het boek 'God kan het mogelijk maken' Informatief,

boeiend en spannend. In 1976 emigreert zij met haar man
naar de VS. Na vier jaar en drie kinderen trekken ze naar
Californié. Moeilijke tijden en spannende gebeurtenissen
olgen elkaar op. Na een wonder komt Annelies tot geloof.
aar levensverhaal mondt uit in bemoediging tot
‘eugdevol leven in Christus.

Op woensdag 3 november vertelt zij

in De Voorhof {(naast de Qude Kerk)

haar levensverhaal.

Je bent welkom vanaf 9.30 uur. We

starten om 10.00 uur en stoppen

rond 12.00 uur. Koffie/thee met

lekkers staat klaar.

Na het indrukwekkende verhaal houden we pauze, waarna
er gelegenheid is om de schrijfster vragen te stellen en ook
voor het bekijken van beeldmateriaal.

Contactpersoon: Henny Touwen, T: (070) 211 35 52.

uw HGJB-materiaal voor 18+ groepen
essearch — in gesprek over geloven

'HGJB komt met materiaal voor 18+ groepen. Dit
\ateriaal is voor jongeren die de reguliere catechese
ebben afgerond, maar nog niet de stap maken naar de
elijdeniscatechese. De naam van dit nieuwe materiaal is
Re:search — in gesprek over geloven. De naam laat zien: het
is bedoeld voor jongeren die zoeken (search = zoeken) -

Samen geloven Nt zozeer naar het ‘'wat’ van
In de kerk van nu het geloof, als wel naar het
‘hoe’ en 'waarom’ van het
geloof. ‘Wat heb ik eraan dat ik
dit geloof?’ Of: ‘Hoe kan ik er meer aan hebben?’
Ontdek meer over het 18+-materiaal Re:search op

HGJB.nl/Research.

‘MARTINA’ - Ladies only

en een drankje gezorgd.

Dames, '"MARTINA’ gaat weer van start. En wel op woensdag 10 november.
We nodigen jullie van harte uit voor een gezellige middag vol magie in De Voorhof, Herenstraat 77 te Voorburg. Het
programma begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Kosten: € 3,-. p.p. Zoals vanouds wordt voor een hapje

Laat even laten weten of je komt. Aanmelden {uiterlijk 5 november) kan bij: Irene Feenstra, T: 06 10 74 04 85, of Marjan

Adams, T: 06 24 61 27 97.

Het oecumenisch vrouwenwerk
is een initiatief van de gezamenlijke kerken in
Leidschendam, Leidschenveen en
Voorburg en biedt gelegenheid
& elkaar te ontmoeten. Het thema
‘ : , voor dit seizoen is Geloven zonder
kerk. De eerstvolgende

bijeenkomst staat gepland op woensdag 17 november in
De Voorhof naast de Oude Kerk in Voorburg. We hopen
dan dominee Antje van der Hoek als inleidster te
verwelkomen. Op 15 december is de Adventviering in de
Dorpskerk in Leidschendam. Deze ochtend wordt
verzorgd door Vigilia van Akkeren en Annemieke Hartman.
Aanmelden kan bij Plony Korving-Harteveld,

E: p.korving@outlook.com of T: 06 10 29 27 26.

High Tea met lezing Costelijck vermaeck in de

Gouden Eeuw

Na een lange onderbreking door Corona is er op zondag

14 november weer een High Tea in de Koningkerk.
Kunsthistorica Saskia Kuus verzorgt een dia-lezing onder de

titel Costelijck vermaeck of wel Feesten in de Gouden Eeuw.

In de Gouden Eeuw steeg de welvaart in De Republiek tot
ongekende hoogte. Al stonden de regenten bekend om
hun calvinisme, uit vele schilderijen en prenten blijkt dat de
17de-eeuwer zich goed kon vermaken. Overwinningen
tijdens veldslagen werden groots gevierd met
indrukwekkende intochten. Naast persoonlijke feesten,
zoals doop- en huwelijksfeesten, werden er door het jaar

diverse feestdagen uitbundig gevierd. In deze lezing
maken we kennis met een andere kant van de
17de-eeuwer: de feestvierder. We kijken niet alleen naar
schilderijen van bekende schilders als Jan Steen en Frans
Hals, maar ook naar minder bekende meesters zoals Dirck
Hals en David Vinckboons.

De deuren van de Koningkerk gaan open om 14.00 uur en
de lezing begint om 15.00 uur. De toegang is gratis, maar
het aantal plaatsen is beperkt tot 30 in verband met het
vigerende coronabeleid. Daarom is aanmelding vooraf
verplicht uiterlijk 12 november. Dat kan via

E: atteroskam@gmail.com, T: 06 11 92 34 78 of

E: dhthe@s4all.nl, T: (070) 386 11 35 (Houw The).



Altijd al een kerst-engel willen zijn?

Nee, dit is geen oproepje voor deelnemers aan een
kerstspel. Maar wel willen we je alvast warm maken voor
een bijzonder project wat we in de adventstijd in beide
kerken gaan doen. Als je meedoet, word jij een kerst-engel
voor iemand die je graag zou willen verrassen. Omdat het
zo donker is in zijn of haar leven. Of omdat diegene veel
betekent voor een ander, misschien wel voor jou. Of omdat
je je waardering wilt uiten. Of als steuntje in de rug bij een
lastige taak. We hopen heel veel engelen op pad te sturen
in de weken voor Kerst. Waar je die ander mee verrast, mag
je zelf bedenken. Een kleine attentie. Een mooi gebaar.
Denk alvast eens na wie jij een kerst-engel gunt. Meer over
dit bijzondere project lees je de komende tijd in de
nieuwsbrieven van beide kerken.

PCOB

Dialezing Natuurmonumenten over Natuur in Holland

Op dinsdag 9 november verzorgt de heer Hennie van der
Vaart, vrijwilliger bij Natuurmonumenten en fotograaf, van
14.00-16.00 uur een dialezing over Natuur in Holland. De
lezing vindt plaats in een van de zalen van de
Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam.

De lezing wordt georganiseerd door de afdeling
Leidschendam-Voorburg van de Protestants Christelijke
QOuderen Bond (PCOB). Leden en niet-leden van 50 jaar en

ouder zijn van harte welkom.

De plaatselijke PCOB maakt deel uit van de landelijke
organisatie KBO-PCOB die zich, zowel op lokaal als op
landelijk niveau, inzet voor de behartiging van de
belangen van senioren.

De PCOB organiseert maandelijks, met uitzondering van de
zomerperiode, voor zijn leden een contactbijeenkomst. De
bijeenkomsten zijn gewijd aan cultuur, natuur,
geschiedenis of religie.

Korte berichten

Op vrijwiligersreis? Wees wijs

Wil je wat betekenen voor anderen in je vakantie of tijdens een tussenjaar? Wees dan wijs en doe het op een goede manier
en niet als vrijwilliger in een kinderhuis. Opgroeien in een weeshuis is, hoe goed de zorg ook is, schadelijk voor de fysieke
groei, cognitieve ontwikkeling en mentale gezondheid van kinderen. Veel kinderen hebben last van
hechtingsproblematiek, die door de inzet van tijdelijke en onervaren vrijwilligers verergert, Opgroeien in een gezin blijkt

vrijwel altijd wenselijk én mogelijk.

Steeds meer overheden en ontwikkelingsorganisaties pleiten voor gezinsondersteunende hulp en waarschuwen voor
‘weeshuistoerisme] waarbij vrijwilligerswerk in en bezoek aan weeshuizen een verdienmodel zijn geworden. Want
vrijwilligersreizen en donaties houden weeshuizen in stand en kunnen indirect zelfs leiden tot een aanbod van

weeskinderen, die in van de gevallen niet eens wees zijn!

Kerk in Actie steunt de campagne Weeswijs. Kijk op de website voor meer
informatiehttps://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-in-actie-ondersteunt-jongerencampagne-op-

vrijwilligersreis-wees-wijs/ https://weeswijs.nu/

De Vilam

Binnenkort wordt in The Mall of the Netherlands in
Leidschendam het beeld De Vlam onthuld. Via de QR code,
aangebracht op die Vlam, kom je op de website die
gemaakt is door de Raad van Kerken
Leidschendam-Voorburg, die ook het initiatief

nam voor dit beeld. De Vlam is gemaakt door ¢

glaskunstenaar Ming Hou Chen en

beeldhouwer Frans Kokshoorn. Met dit beeld '
brengen de kerken de boodschap van Liefde

en Aandacht terug in The Mall, het vroegere
Leidsenhage, die vroeger het

ontmoetingscentrum De Schakel had. In De Schakel stond
een kleine versie van de Wereldvredesvlam zoals die
brandt bij het Vredespaleis in Den Haag. Midden in de
wereld van commercie willen de kerken present zijn en
bereikbaar. Op de website raadvankerkenlv.nl
kunnen mensen via een telefoonnummer
iemand spreken of een verzoek om teruggebeld
te worden achterlaten. Ze kunnen er een digitaal
' kaarsje opsteken en een tekst vinden ter
inspiratie,
Neemt u vooral een kijkje in The Mall en scan de
QR code op de Viam!



'Het pepermuntje’

Een leuke ‘oud-hollandse’ gewoonte is het doorgeven van een rol pepermuntjes aan het begin van de preek. We
onen verbondenheid door samen delen van een ritueel én van wat je te bieden hebt. Precies wat we met deze

estafetterubriek willen doen; het pepermuntje gaat rond, we leren elkaar beter kennen en raken nog meer
erbonden. 'Het pepermuntje’ is de ene maand in de Martinigemeente, de keer erop in De Open Hof, en zo wisselt

elkaar af.

(5: Effie Andree Wiltens Beeld: Arjan van Mourik

Effie Andree Wiltens, Martinigemeente

Ik stel mijzelf even voor

Ik ben Effie Andrée Wiltens, in 1936 geboren in Voorburg
vlakbij de Oude Kerk. Ik ben als 9-jarige in de Oude Kerk
gedoopt. Op mijn 14e zijn wij van Voorburg naar Den Haag
verhuisd, waar het geloof en de kerkgang langzaam maar
zeker ‘verwaterde!

In Den Haag ben ik getrouwd, heb ik kinderen gekregen en
ben ik fysiotherapeut geworden. Na een scheiding en veel
letterlijke en figuurlijke omzwervingen ben ik weer terug
naar Den Haag verhuisd, waar ik nog altijd woon.

Hoe ben ik in de Martinigemeente gekomen
Vijf jaar geleden, na de plotselinge dood van mijn partner,
met wie ik, na mijn scheiding, 38 jaar heel gelukkig samen
was geweest, viel ik in een groot gat: het leven leek voor mij
niet meer zinvol, ondanks zorgzame kinderen,
kleinkinderen en goede vrienden.

Maar na een paar maanden werd ik door de boodschap van
het Weihnachtsoratorium en door een gedicht van
Bonhoeffer als het ware naar de kerk getrokken: een
verlangen naar het Woord van God dat mij een uitkomst
kon bieden, zou bieden, uit een leeg bestaan. En daardoor
ben ik naar de Qude Kerk gegaan, waar ik niemand kende,
maar het was mijn kerk, ik was er gedoopt.

Het was met Pasen, ds. Giel Schormans preekte en ik hoorde
Gods Woord, en de Heer was waarlijk opgestaan.

Sindsdien ben ik iedere zondag, als dat mogelijk was, naar
de Oude Kerk gegaan. Een jaar later heb ik Belijdenis
gedaan, in dezelfde kerk waar ik gedoopt ben, waar de
Heer mij Zijn woord gegeven had heb ik Hem mijn jawoord
gegeven, ten overstaan van de hele Gemeente.

Welke figuur in de Bijbel inspireert u het

meest?

Inspiratie put ik uit het raam van Daniél (zie foto).

In een van de grote ramen in het koor van de Oude Kerk is
een glas-in-lood raam: het raam van Daniél, een biddende
Danigl, voordat hij meegenomen zal worden om in de
leeuwenkuil te worden gegooid omdat hij tot God bidt.

Vol Godsvertrouwen tot Hem biddend is Daniél afgebeeld:
onverstoorbaar en ongeacht de gevolgen bidt hij zoals hij
iedere dag driemaal voor het geopende venster, gericht
naar Jeruzalem, bidt.

ledere keer, als ik zittend of staand naar dat raam opkijk,
geeft de biddende Daniél me zijn moed en
Godsvertrouwen.

Daniél is met mij meegegaan, als kind met het verhaal van
Daniél in de leeuwenkuil dat ik in Voorburg op de
zondagsschool hoorde.

En nu ik 85 ben geeft zijn afbeelding op het raam mij zijn
Godsvertrouwen.

De volgende keer

Ik geef het pepermuntje door aan Ghislaine
lJsseling-Keyzer van de Martinigemeente.

In de volgende editie van PROEF! staat Kees van Aalst van
De Open Hof in het pepermuntje.



Dansende bedelaars

door ds. Giel Schormans

In het Mauritshuis zag ik onlangs een schilderij van Adriaen van de
Venne met als titel ‘dansende bedelaars’(1635). Het raakte me. Het
toont mensen die er niet bepaald florissant uitzien. Ze dragen lompen.
Sommigen hebben een prothese. Toch zijn ze vrolijk en dansen ze. Een
wonderlijke paradox: arm en toch vrolijk, op krukken en toch dansenl'.'l.
Een uitspraak van Maarten Luther, de grote reformator, schoot me te
binnen. Op 31 oktober als het Hervormingdag is (de dag waarop veel
protestantse kerken het begin van de Reformatie herdenken), zal zi;
naam veelvuldig klinken. Op 18 februari 1546, de dag na zijn sterven,
vindt men op zijn schrijftafel deze woorden, zijn laatste en meest |
markante belijdenis: Wir sind Bettler, hoc est verum (wij zijn bedelaars,
dat is waar). Luther doelde daarmee op een grondhouding bij het ie#en
van de Bijbel. Wie als een bedelaar en met lege handen bij de bron !
komt, zal ontdekken dat zijn handen door God zelf gevuld worden. Ook
voor Bijbellezen gelden de woorden van Maria: Rijken worden met lege
handen weggezonden, armen worden met goederen vervuld. !

geraakt

Deze woorden van Luther zijn een eigen leven gaan leiden en worden
vaak geciteerd om dé levens veranderende ontdekking van Luther te
illustreren: het Sola Gratia. Wij leven van genade alleen. Tot bloedens toe probeerde
Luther zichzelf te verbeteren en kwelde hij zichzelf met verwijten. Hij droeg zijn eigen
zonden en de ellende van de wereld als een juk op zijn schouders. Totdat hij ontdekte: het
heil, de toekomst, vergeving en vrede, we dienen ons er tot het uiterste voor inin te
spannen, maar uiteindelijk kan het kan ons alleen geschonken worden. Wij staan als
berooide bedelaars voor God, maar God heet bedelaars door Christus welkom in zijn rijk.

Die ontdekking hebben we juist vandaag weer nodig, denk ik. Want wat kan het leven
reugdeloos en hopeloos worden door alle schuld die op onze schouders wordt gelegd.
Smeltende ijskappen, ons koloniale verleden, afnemende biodiversiteit, ons
energiegebruik, moderne profeten bijten ons toe: ‘how dare you'! Bekeer je, want anders
breekt de zondvloed los!

Alleen tot onze eigen schade kunnen we zulke stemmen negeren. Bekering is nodig. En
toch is het ook eenzijdig, omdat het niet rekent met God. Inderdaad, we zijn berooide
bedelaars, we hébben de toekomst verspeeld en toch mogen we bij alle ernst en
onheilstijdingen vrolijk zijn en dansen. Omdat er een God is die redt. Die een bruiloft
aanricht en zondaars toekomst geeft.



...... dat is niet niks.

{ leanette Verwoerd Beeld: Renie Luteijn

rview

arze zijn hier in Nederland, en aan ons als medeburgers
lak om er voor te zorgen dat zij hier hun weg kunnen
den en een nieuw bestaan op kunnen bouwen.

‘eekuur

iet opleidingsbureau FOXAOB (sinds 2020 Foxtaal)
dakte Renie betrokken bij het werken met migranten. Bij
oxtaal worden inburgeringscursussen geven en is er mede
d0or de inzet van Renie een spreekuur opgezet. Via de
inburgeringscursus kunnen (ex) cursisten bij dit spreekuur
‘aankloppen voor vragen. En de vragen die hier
binnenkwamen waren heel divers. Soms was een

Inte

luisterend oor voldoende, vaak ging Renie mee of werd er
verwezen naar de juiste instantie of persoon. In de
afgelopen jaren is een netwerk opgebouwd met contacten
die ingezet kunnen worden om de hulpvragen via het

15 jaar vluchtelingenwerk

igenlijk heb ik nog nooit een migrant gezien die écht gelukkig is’ zegt Renie. Je land verlaten om welke reden
ok en terecht komen in een totaal andere cultuur, een nieuwe taal leren spreken, je zorgen maken over je
deren, je familie missen die je hebt achtergelaten en tegelijk je best doen om een nieuw bestaan op te

spreekuur binnenkomen te beantwoorden.

‘Yoor migranten is het niet eenvoudig om de weg te vinden
naar allerlei instanties in Nederland. Sommige zaken zijn
voor ons de normaalste zaak van de wereld, maar zijn voor
nieuwkomers niet zomaar duidelijk. Een simpel voorbeeld:
als je een brief gaat versturen, waar plak je dan de
postzegel? En welke postzegel heb je daarvoor nodig?

Fondsenwerving

Ook voor fondsenwerving heeft Renie zich hard gemaakt.
De inkomsten vanuit fondsen worden ingezet voor
individuele mensen of projecten. Een voorbeeld van zo'n
project is het fietsreparatiefonds. In eerste instantie is er
geld via een fonds ingezameld, waarmee migranten tegen
een aantrekkelijke prijs een opgeknapte tweedehands fiets
konden aanschaffen.



Een (tweedehands) fiets die intensief wordt gebruikt heeft
echter onderhoud nodig en zo nu en dan moet er iets
vervangen worden. De reparatiekosten waren in veel
gevallen een flinke hap uit het budget. Daarom is er een
fietsreparatiefonds opgezet. Reparaties worden tegen
gereduceerd tarief uitgevoerd, zodat het voor migranten
betaalbaar blijft.

Een voorbeeld van hulp aan een individu is een mevrouw
die de Nederlandse taal niet beheerst. Haar man, die
kostwinner is, krijgt te maken met lichamelijke letsel,
waardoor hij in een revalidatiecentrum terecht komt. Via
het spreekuur kan deze mevrouw geholpen worden om
aanpassingen aan de woning te realiseren zodat vader
weer bij het gezin kon komen wonen en wordt er hulp bij
de administratie geboden. Renie: ‘met hulp bieden aan
deze mensen kan je echt het verschil voor hen maken. Je
helpt hen om de noodzakelijke dingen te regelen en leert
hen de weg te vinden in de maatschappij. Het is helaas nog
steeds zo dat een Nederlandse naam hebben helpt om
sneller zaken voor elkaar te krijgen.

In de afgelopen 12 jaar zijn er zo'n 2.300 hulpvragen van
migranten beantwoord. Renie: ‘bij alle hulp die er wordt
geboden is er één kernwoord: vertrouwen. Als mensen je
gezicht kennen en als het je lukt om hun vertrouwen te
winnen, kan je veel voor hen betekenen en het verschil
maken. Mensen stellen zich kwetsbaar op om hun
problemen kenbaar te maken, en soms is er schaamte over
de minder rooskleurige situatie waarin ze terecht zijn
gekomen’.

Een dosis creativiteit en vasthoudendheid komt daarbij wel
van pas. Renie vertelt: ‘Soms was het nodig om je vast te
bijten in een casus en niet op te geven. De regels in
Nederland maken de ruimte soms beperkt, maar met
creativiteit was er vaak een oplossing te vinden.

rview

Afscheid

Afgelopen zomer nam Renie afscheid van haar
vrijwilligerswerk bij FOX en de spreekuren. Het hulp big
aan migranten is echter geen verleden tijd. ‘Nog steeds
wordt er een beroep op me gedaan als er hulpvragen
binnenkomen. Ik kijk dan wat er nodig is en of ik tijd hek
om dit op te pakken. Het blijft mooi om voor mensen hat
verschil te kunnen maken!.

Inte

Zijn wie God bedoeld heeft

Op de vraag waarom Renie dit vrijwilligerswerk in de
afgelopen jaren deed zegt ze het volgende: ‘In mijn leven
ben ik doordrongen geraakt van het feit dat ik een bofkont
ben doordat ik in dit land ben geboren, met een lieve man
ben getrouwd (die voor voldoende inkomen zorgde zodat
ik mij kon begraven in vrijwilligerswerk) én lieve,
ongecompliceerde kinderen heb, aardig gezond en
geschoold ben. Ik wil zijn wie God bedoeld heeft: omkijken
naar hen die het minder hebben getroffen. Ik heb dat
gedaan met mijn kwaliteiten. Ik voel me dankbaar dat ik
daarbij heel veel heb geleerd, van culturen, mensen,
geldstromen, contacten en samenwerking’.

Koninklijke onderscheiding

Renie heeft zich in de afgelopen jaren met hart en ziel
ingezet voor de Koningkerk, o.a. in projecten gericht op
kerk en buurt (kerstherberg), organiseren en leiden van
gesprekgroepen over zingeving en geloof, opzetten van
een kinderbibliotheek enz. Voor veel lezers van PROEF! is
zij een bekend gezicht. Op 16 juli werd door de
burgemeester Klaas Tigelaar een koninklijke
onderscheiding uitgereikt aan Renie; zij werd benoemd

+ tot lid in de orde van Oranje Nassau. Naast de

aanbevelingsbrief van de Koningkerk, zijn er ook

aanbevelingsbrieven geschreven namens FOXAOB en
| Marriage Encounter. Samen met haar man Bram zet zij

zich bij Marriage Encounter in om communicatie bij

§ echtparen te verbeteren.




Welkom in ons midden

Alien en Jaap Ruis

Het zijn wellicht voor u nog onbekende gezichten of nieuwkomers, toch leven Jaap en Alien Ruis al langere tijd mee
met de Martiniwijkgemeente en zijn zij inmiddels lid van deze gemeente van de Oude kerk. Door de coronaperiode

hebben we elkaar lange tijd niet echt kunnen ontmoeten. Een mooie gelegenheid om hen voor te stellen in PROEF!

Tekst: Jeanette Verwoerd Beeld: Jaap en Alien Ruis

Even voorstellen
Jaap vertelt: ‘we zijn beiden geboren en getogen in
Honselersdijk, zijn getrouwd en hebben 3 kinderen

‘gekregen, 2 dochters en een zoon! In 2000 zijn we verhuisd

naar de provincie Groningen. Een kerk of gemeente om ons
bij aan te sluiten hebben we daar niet gevonden. In die tijd
zijn we zonder kerk of gemeente geweest, maar het geloof

‘bleef voor ans een belangrijke rol spelen.

In 2014 zijn we naar Pijnacker verhuisd, omdat we dichter
bij de kinderen wilden wonen. In die tijd zijn ze weer op
Zoek gegaan naar een kerk. Alien zegt: ‘eigenlijk is het
gé[oof als een kruk, een belangrijk punt waar je leven op
rust en wat je vertrouwen geeft voor de toekomst.

Warm welkom

In december 2019 nodigde hun zoon hen uit om een dienst
in de Oude kerk mee te vieren. Dat voelde als een warm
welkom. Alien vertelt dat het haar direct opviel dat het een
stadskerk is; ‘ik ervaarde dat er vrijmoedigheid is om
anderen aan te spreken, ik voelde me welkom. Een open
positieve gemeente!

Door corona was het lastig om nieuwe mensen te leren
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kennen en waren er weinig activiteiten. Alien: ‘zo fijn dat de
diensten nu weer live zijn, we gaan er met plezier heen.

Aandacht voor de kinderen

Ook de aandacht voor de kinderen doet hen goed. 'het is
leuk om mijn eigen kleinkinderen mee te maken en van de
kindermomenten in de dienst steek ik zelf ook wat op. Zo
zag ik de sjofar laatst ook aan voor een pijp.

Ondanks een belemmering

Ook Jaap ervaart dat hij welkom is in de kerk: ‘voor mij is
het lastiger om me vertrouwd te voelen, ik heb autisme en
stap daarom minder makkelijk op mensen af. Maar na de
dienst van vorige week heb ik met een aantal mensen na
de dienst een praatje gemaakt!

Wat zij beiden belangrijk vinden is om uit te komen voor je
geloof: 'voel je vrij om het uit te dragen aan anderen, we
leven in een land waar we vrij zijn om naar een kerk te
gaan. Leef je geloof en laat het aan mensen om je heen
zien en merken!



Hoe kunnen we God vertrouwen als alles om ons heen donker is? Tish Warren, een Anglicaanse priester uit Texas,
komt in een diepe crisis en klampt zich vast aan een eeuwenoud nachtgebed uit de traditie van haar kerk. In dit
boek vertelt zij ontwapenend eerlijk over de dingen die zij meemaakt en de steun die dit gebed haar daarbij
geeft.

Tekst: ds. Efs van der Wolf Beeld: internet

Als de diepste crisis voorbij is, verdiept Tish zich uitgebreid
in dit gebed. Ze houdt iedere zin, iedere bede, tegen het
licht. Het begint met het donker van de nacht. En de
engelen die over je waken. Het gaat over werken, waken en
wenen, die drieslag, en hoe we steeds weer in dat werken
schieten. Bij ‘wie beproefd worden' gaat het over situaties
die misschien wel nooit goed komen. Tish merkt op hoe
moeilijk we het vinden om langdurig mee te leven met
mensen. We kunnen het moeilijk verdragen als situaties
niet opgelost worden. Wat het nachtgebed bidt voor de

beproefden is: ‘heb medelijden! We vragen niet om een
permanente oplossing, maar we nodigen God uit te voelen
wat wij voelen en bij ons te zijn in onze pijn. Zo groeit er

Wat heb je aan een theologische theorie over Gods een boek vol bewogenheid om wat er aan donkerte is in
goedheid en het lijden als je in een crisis belandt? Bitter mensenlevens en vol van Gods aanwezigheid daarin. Al
weinig, ontdekt Tish Warren. Haar ‘reddingslijn’ is een lezend besef je hoezeer pijn bij het leven hoort. Het is geen
vertrouwd gebed voor de nacht uit het gebedenboek van ‘afwijking van het normale, maar de realiteit van ons leven

de Anglicaanse Kerk. Zij vertelt hoe zij met haar man — hijis  Waarin God ons niet alleen laat. Het is ook een hoopvol
ook priester - in een ziekenhuiskamer tijdens een miskraam boek. ‘Uiteindelijk wordt de nacht niet gerechtvaardigd of
dit gebed bidt. Zij vindt houvast in die woorden die ze niet
ter plekke hoeft te bedenken maar die er al zijn. Het was boek om te lezen, maar vooral om mee te leven.

geen uiting van geloof, zegt ze achteraf. Ook geen roep om

opgelost, maar verdragen tot het licht hem overwint. Een

een hemelse probleemoplosser. Ik strekte mij uit naar een

werkelijkheid die groter en blijvender was dan wat ik Tish Harrison Warren
voelde op dat moment. Het hele boek ademt de sfeer van Bidden in de nacht, voor wie werken, waken en wenen
‘met twee woorden spreken. De duisternis is er in alle uitgeverij Van Wijnen - Franeker

toonaarden. Niets wordt ontkend of gebagatelliseerd. Maar
daarnaast staat de liefde van God, die over je waakt in het

donker.
Waak, lieve Heer,
over wie werken, waken of wenen vannacht,
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan de vermoeiden,
l ] zegen de stervenden,
Op haar donkerste momenten is enkel het uitspreken van troost wie lijden,
die gebedswoorden een daad van Tish om zich aan God heb medelijden met wie beproefd worden,
vast te houden. Zij voegt zich daarmee in de traditie van de bescherm wie blij zijn,
kerk, in de rij van al die mensen die in zoveel nachten op en dat alles omwille van uw liefde.
zoveel plaatsen dat gebed gebeden hebben. Je bent niet Amen.

alleen, maar deel van de ‘gemeenschap der heiligen’ zoals

we dat in de kerk zo mooi zeggen. Gezegend ben je als je in (Book of Common Prayer)
je 'gereeedschapskist’' een paar goede gebeden (of

liederen) hebt. Voor als je zelf geen woorden meer hebt...
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Interview

Ruimte voor verdriet

Op 19 augustus 2010 overleed Ada, de vrouw van Cor Jacobi (lid van De Open Hof en ouderling). Intussen is Cor al
meer dan zeven jaar gelukkig getrouwd met Anja. Maar Ada wordt niet vergeten. Cor vertelt hoe hij haar blijft

gedenken. Een persoonlijk verhaal, voor iedereen is het anders.

Tekst: ds. Jan van der Wolf Beeld: Cor Jacobi

Urenlang

Als je je geliefde verliest voelt dat als een amputatie. Het
verdriet is scherp en bitter, zeker het eerste jaar. |k zat
urenlang in mijn stoel voor mij uit te kijken. Ook nu nog kan
het verdriet ineens opvlammen, terwijl ik nu heel gelukkig
met Anja ben. Je moet zelf door het dal heen, maar het is
erg fijn als eriemand naar je luistert. Vooral in de kerk waren

er mensen die geregeld aan mij vroegen hoe het met mij
ging. Na zo'n gesprekje kon ik weer even verder.

Bedding

Het geloof neemt het verdriet niet weg, maar het geeft een
soort bedding waarin je het proces kunt doormaken. Psalm
23: uw stok en uw staf geven mij moed. Ons christelijk
geloof heeft een plek voor verdriet. Ada was diep gelovig,
vanuit rust kon ze het aanvaarden. Dat hielp ons. Ik geloof
dat zij veilig bij God is. Hoe dat is, dat weet ik niet. Toen ik na
een goed jaar een relatie kreeg met Anja was dat in het
begin heel verwarrend. Er was verdriet én verliefdheid
tegelijk. Eerst was er alleen regen, toen ook zonneschijn.

Ik geloof dat zij veilig bij God is. Hoe dat is, dat weet
ik niet’

Houvast

Rituelen geven mij in de baaierd van emoties een houvast
om een weg verder te vinden. Bij de foto van Ada leg ik
soms iets. Zoals schelpen uit Katwijk, waar Ada vandaan
kwam. Anja zet er bloemetjes bij. Wat is het fijn dat Anja, als
nieuwe partner, begrip heeft voor mijn verdriet. Meestal
houd ik het meer bij mezelf. Het hoort bij mij, niet bij ons.
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Elke zaterdagmorgen

Elke zaterdagmorgen ga ik naar het graf. Ada was een
waardevol mens en het graf moet dat uitstralen. Maar ik doe
niet alleen aan onderhoud, ik sta ook altijd even stil. In
gedachten spreek ik met haar, bij voorbeeld iets over onze
kinderen.

‘Rituelen geven mij in de baaierd van emoties
een houvast om een weg verder te vinden.

Dankbaarheid

Ook herdenk ik bijzondere dagen, zoals haar geboortedag
en onze trouwdag, op 19 en 16 mei. Dat zijn dagen van
dankbaarheid. Ik herdenk dan dat zij geboren is en dat ik
haar heb mogen leren kennen. Ik zet dan een mand met
eenjarige planten op haar graf.

Sterfdag

Haar sterfdag hou ik vrij. Bij de bloemist haal ik rozen voor
het graf. Ik lees in haar dagboek en zorg dat ik even na zes
uur ‘s avonds — het moment van overlijden - op de
begraafplaats ben. Daarvoor zit ik een half uur op een
bankje in het park Hoekenburg, evenals toen. Herinneringen
aan die laatste fase komen dan boven. 's Avonds luister ik
naar muziek die zij mooi vond. Daarna is alles weer ‘gewoon;
de melancholie van de zomermaanden is weg.

Ruimte
Doordat je hiervoor ruimte -een plek voor verdriet- maakt,
maak je ruimte in de rest van je leven en kun je genieten.

In liefdevolle herinnering

Alida Christina
Jacobi - van Duijn
- Ada =

#719-5-1953 +.19-8-2010




Het afscheid werd in besloten kring gehouden. Daar las
: -,schognd'ochteﬂ Korinthe 13, het lied van de Liefde, en
— waemdﬁed 4Tﬁ “Ga me‘LGnd en Hg zal bij je zijn" gez

In memoriam

Johanna Dorothea
Elisabeth Huiberts
-van der Linde

17 juli 1931 - 3 september 2021

/

Op woensdag 3 september overleed Johanna Dorothea
Elisabeth Huiberts — van der Linde, die woonde op de
Appelgaarde.

Anneke Huiberts werd geboren in Stompwijk. Zij was bijna
60 jaar getrouwd met Herman Huiberts, toen hijin 2015
overleed.

Zij was een goede echtgenote en moeder, geinteresseerd in
mensen, had veel vriendinnen en hield van gezelligheid.
Op 17 juli vierde zij met alle kinderen en kleinkinderen nog
haar 90e verjaardag. Daar keek zij terug apgﬁﬁ-qggﬁm
vervuld leven, dankbaar voor de hechte _bmﬂ"ii‘i'ﬁﬁ m_et
haar gezin.

Zij is in vrede thuis in het bijzijn van haar familie gestorven.
Anneke kwam graag in de kerk en toen haar gezondheid
achteruit ging volgde ze de diensten op haar ipad.

Johannes Weszel van
Muijen

16 augustus 1926 - 19 september 2021

Op 19 september stierf in de leeftijd van 95 jaar ons
gemeentelid Joop van Muijen. Joop groeide op als enig
kind in een gezin in Den Haag. Zijn liefde voor de muziek
bracht hem in contact met Miep, met wie hij trouwde en
drie kinderen kreeg: Marianne, Aart en Bert. Zij vertelden,
hoe Joop een bankfiliaal bij de Geestbrug beheerde. Dat
werk was hem op het lijf geschreven. Hij kende zijn klanten
persoonlijk en had er een neus voor, als er iets niet in de
haak was. Joop en Miep leefden lang kerkelijk mee met de
buitengewone hervormde wijkgemeente. Na het overlijden
van Miep werd Joop lid van de Opstandingskerk, later van
de Oude Kerk. Tot het niet meer kon was hijeﬁn heieeaﬂe

verschijning op de







Dit is een tijd van

Dit is een tijd van kleurenpracht
nu na de zomer 't najaar wacht.
Al wat er groeide in de tijd
heeft God tot nieuwe oogst

Nu komt de herfst, verstilt hetal,
maar vruchten zijn er zonder tal.
Zo geeft Gij ons in overvioed
uw liefde die ons leven doet.

Mogen wij rijk, geze
door al Gods gav ot en klein.
Leven wij zo met dankbaarheid,
de weg die naar de vrede leidt.
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Op 29 augustus werden Livia, Hugo en Yannick in de Oude Kerk gedoopt. Drie grootouders van deze kinderen zijn
lid van de Martinigewijkmeente. Zij zagen hun kleinkind dus in hun eigen gemeente gedoopt worden en vertellen

wat deze doop voor hen betekent.

Tekst: Marianne de Nooij Beeid: Arjan van Mourik, Cor en Paula Hoek

Livia maakte Gerda van der Hoeven oma, voor Cor en Paula
Hoek-van der Elst is Yannick het zesde kleinkind. De
ontroering over dit nieuwe leven en over het dopen ervan
is bij iedereen even groot. Blij zijn ze met de doop van hun
kleinkind. Gerda: 'Het is heel mooi dat ze deze keuze
maken. |k zie zo iets terug van onze eigen opvoeding. Alle
drie geven ze aan de keuze om hun kinderen te laten
dopen, echt een keuze van hun (schoon)kinderen te
vinden.

Gerda vond het heel mooi dat Livia in haar eigen gemeente
gedoopt werd. En: ‘Het was fijn dat de familie ook was
uitgenodigd, dat voelde ook als geborgenheid’ Cor en
Paula vonden het fijn om mensen van de eigen gemeente
en mensen van buitenaf erbij te hebben. En dat het ook
weer mogelijk was om met meer mensen bij elkaar te zijn.
Cor: ‘Als geloofsbelijdenis werd lied 344 gezongen, een
toegankelijke versie voor mensen van buitenaf. Samen met
een Taizélied zat er een mooie afwisseling in de dienst!

Cor: 'Het ging over verbondenheid, ook met het

4 generaties dames™
achter elkaar

voorgeslacht. Dominee Leneke verwees daarbij ook naar
Ton van der Hoeven, dat was heel mooi’ Gerda: ‘In de dienst
werd Als een hert dat verlangt naar water gezongen. Dit
lied werd ook met de belijdenis van mijn dochter Ellemijn
en tijdens de afscheidsdienst van Ton gezongen!




Overvloed

Het dopen zelf was voor deze grootouders het meest
bijzondere uit de dienst. Gerda: 'Het was ook heel bijzonder
om mijn kleindochter naar binnen te dragen. Al heb ik
daardoor een deel van de dienst gemist. Ook voor Paula
was het heel bijzonder om haar kleinzoon naar binnen te
dragen. Ook Thijmen, de broer van Yannick, had een rol.
Paula: 'Thijmen mocht het doopvont vullen en liet het
overstromen. Want, zoals dominee Leneke zei: God is niet
zuinig, dit is de overvloed van de Heer!

Over open je oogjes ging het verhaal van deze doopzondag.
Op het geboortekaartje van Yannick staat:

Open je oogjes

Bewonder en aanschouw
Geniet, voel je vrij

Maak plezier en vertrouw!

Paula: ‘Het ging over rondkijken in de wereld, over of je alles
wilt zien, hoe je naar iemand kijkt. Zie je het goede in
iemand?’' Cor: 'Het was een mooie, eigentijdse dienst. God
ziet naar je om, hij laat je niet staan.

Geloofsopvoeding
Gevraagd naar wat deze grootouders hun kinderen over het
geloof willen meegeven, is het ook hier duidelijk dat ze zich
niet met de geloofsopvoeding van hun kinderen willen
bemoeien. Cor en Paula: 'Het is aan de kinderen om met
geloofsopvoeding bezig te zijn. De kleinkinderen gaan wel

mee in hoe het geloof in ons dagelijks leven aanwezig is: als
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we bidden voor het eten, als ze we met hen zingen voor het ﬁ“'—“fl
slapen gaan, net als we bij onze kinderen deden’ Gerda: ‘I . et
hoop dat het geloof haar een veilig gevoel geeft. Een soort -

)

basisvertrouwen in God en in de mensen om haar heen. Als
ze groter is en ze is op zondag bij mij, kan ze mee naar de
kerk. Ik heb een kleine rol in de geloofsopvoeding, het is
aan de ouders van Livia wat ze ermee doen.

Toevoeging van de redactie:

Ton van der Hoeven, echtgenoot van Gerda en opa van Livia,
heeft vanaf 2005 Voorburg gediend als dominee van de
gemeente van de Opstandingskerk. Hij is in september 2014
overleden.




Inspiratie op internet

Op internet is veel inspirerends te vinden. Daarom enkele tips. Als je met een QR-scanner op je telefoon op de
- QR-codes richt en klikt kom je vanzelf bij de filmpjes terecht.

fftks t: ds. Jan van der Wolf

de landelijk kerk. Deze woorden
‘komen uit een lied van Huub
‘Qosterhuis: ‘Onze Vader verborgen'
‘Hetis een bewerking van het Onze
r. Hiernaast ZIEje een mooie
ering.

Inspl ;atfi-e

Kerken in Syrié

In Syrié liggen door de corlog veel
gebouwen in puin. Dat geldt ook
voor veel kerken. Het herstelfonds
van Kerk in Actie helpt om deze
kerken weer op te bouwen.

\hn U is de toekomst, kome wat komt
' U is de toekomst’ is het thema wat aangereikt is door
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Over de ziel en het leven na de dood

Het woord ‘ziel’ maakt een comeback. Wellicht als reactie
op onze zakelijke en soms harde maatschappij. Martine
Olfdhof, predikant, doet een promotie-
onderzoek naar het spreken over de ziel.
Zij geeft een boeiend college over de ziel
en het leven na de dood.

Ontvankelijk en waakzaam leven van genade
In de visienota "Van U is de toekomst’
verwoordt waar de Protestantse Kerk
zich in deze tijd en situatie toe geroepen
weet. Ze maakt inzichtelijk in welke
richting de Protestantse Kerk zich in de
komende jaren wil ontwikkelen. In deze
mooie animatie wordt dat verbeeld.




Verliefd, verloofd, getrouwd

..En ingezegend. llona Jansen-Dekkers en Philip Jansen zijn al 10 jaar samen en wonen sinds 2015 in Voorburg. Na
een jaar uitstel is hun huwelijk op 3 september in de Oude Kerk ingezegend door dominee Schormans. Waarom zo

graag een kerkelijke inzegening en hoe zag de dienst eruit? PROEF! sprak met Philip en llona over hun dag.

Tekst: Eva Brussaard Beeld: David Lok

Of het aanzoek een verrassing was? Dat misschien niet. ‘lk
geloof dat jij het wel zag aankomen?’ vraagt Philip aan
llona. Ja, op een gegeven moment ben je over de dertig,
dan kom je in een andere fase. Dit was een logische stap,
antwoordt zij nuchter. ‘In 2019 waren we op rondreis in

Peru, mede om mijn familie van moederskant op te zoeken.

Daar heeft Philip mij
gevraagd. Dat maakte het
ook lastig. Philip: ‘Omdat
het een rondreis was,
moest ik steeds bedenken

welke locatie de mooiste
zou zijn om haar te
vragen.

Een goede

voorbereiding

Philip: ‘Om te beginnen
vonden we de Qude Kerk
een mooie plek om te
trouwen. Ter
voorbereiding hebben we een paar trouwdiensten van
andere koppels bekeken. Toen zagen we ook wat de
volgorde is; wanneer ga je staan, wanneer kom je binnen?’
Want dat kan nog weleens verschillen, weet llona. ‘Mijn
familie is katholiek. Bij de kerkelijke bruiloften die ik in
Zuid-Amerika bijwoonde, waren de volgorde en gebruiken
anders dan in de protestantse kerk. Een ander onderdeel
van de voorbereiding was het volgen van de premarriage
course, bij dominee Schormans en Marchand. 'Voor je werk
volg je vaak een cursus [beiden zijn arts, red.], maar voor de
grootste stap in je leven is er eigenlijk geen voorbereiding.
Logisch dus om een cursus te doen in aanloop ernaartoe!

Champagne en muziek
Inhoudelijk wilde het paar de dienst
vanuit het Nieuwe Testament
vormgeven. De Schriftlezing werd
Johannes 14 en 15. llona licht toe: "We
hadden dominee Schormans verteld
dat we op huwelijksreis waren geweest
naar de Champagnestreek in Frankrijk.
Hij gaf aan dat dit hem had hem .
geinspireerd om het stuk over de a
wijnstokken uit Johannes in de dienst te I} ‘\.“
verwerken.! Verder was er opvallend
veel muziek in de trouwdienst. 'Muziek
is een beetje een uit de hand gelopen

hobby voor mij, vertelt Philip. ‘De saxofonist, die het Ave |
Maria speelde, is mijn saxofoonleraar. Eigenlijk zou hij bij de
receptie spelen, maar door de coronamaatregelen was
livemuziek daar niet toegestaan. De rest van de muziek
hebben we in overleg met Hans Houtman gekozen. Het
stuk dat ik zelf op de piano speelde, had ik gelukkig eerder
die week in de kerk mogen
oefenen!

Echt een viering

Het burgerlijk huwelijk had
een jaar eerder
plaatsgevonden. 'Maar daar
mochten helaas alleen de

Bruidspaar

getuigen aanwezig zijn. Het
was een beetje alsof je naar
de notaris gaat, vond
Philip. ‘Na 15 minuten sta je
weer buiten en ben je
getrouwd. Het miste een
beetje de feestelijkheid.
llona: ‘Het kerkelijk huwelijk is echt een viering; een duiding
van wat het huwelijk voor ons en onze families betekent.
Een compleet andere invulling dan de betekenis ervan voor
de wet!

Het was fijn dat de dienst voor iedereen toegankelijk was,
zonder de limiet aan het aantal aanwezigen. Philip: ‘Het
maakte de trouwdienst opener. Er waren ook diverse
gemeenteleden betrokken bij de dienst, zoals Gelske en
Ulrick! llona vult enthousiast aan: 'Het had ook wel wat, dat
je samen de kerk uitloopt en dat voorbijgangers zien dat er
een kerkelijk huwelijk is voltrokken. Toen we met de
trouwauto wegreden uit de Herenstraat, was het echt alsof

Voorburg het met ons meevierde!’




Zo luidt het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland dit jaar en dat thema is natuurlijk niet zo maar
gekozen. De toekomst was altijd al onzeker maar tegenwoordig nog meer dan voorheen zo lijkt het (of zou iedere
generatie dat zo ervaren?). De moderne mens die zo gewend is geraakt aan controle en beheersing, is de controle
aan het verliezen en dat schokt hem. Levend zonder God, is de enige op wie hij zijn hoop nog kan vestigen,
zichzelf: 'als wij ni anders gaan leven, is het nog niet te laat!' De een wordt er strijdvaardig van, de ander bevriest.

Overal klinken prognoses, maar nauwelijks klinkt er ergens een woord van hoop.

Tekst: ds. Giel Schormans Beeld: internet

Van U is de toekomst, kome wat komt! Hoopvol klinkt het
thema van de landelijke kerk, maar ook een beetje als een
vertwijfelde roep tegen de storm in. Hoe anders klinkt de
apostel Petrus in zijn brief de toenmalige gemeente in
Klein-Azié:

Dank aan God, de Vader van onze
Heer Jezus Christus. Hij heeft ons
in zijn grote barmhartigheid
herboren doen worden tot een
leven vol hoop door Jezus Christus
uit de dood op te wekken. Nu
wacht u in de hemel een erfenis
die onvergankelijk en
onaantastbaar is, en die zijn
waarde nooit verliest.

Petrus spoort zijn
gemeenteleden, en daarmee
ons, aan tot een leven dat bruist
van hoop. Dat heeft niets te
maken met ‘de kracht van
positief denken’ of met
struisvogelpolitiek, maar alles
met God en zijn machtige
daden. Hij heeft Jezus Christus opgewekt uit de dood. En
dat geeft hoop. Want als er één schaap (of beter het Lam)
over de dam is, dan volgen er meer. Daarom is er hoop voor
hen die stierven en wij die zullen sterven, maar ook voor
onze kinderen die nu geboren worden. Want van God is de
toekomst. Pasen is het scharnierpunt in de tijd, waarover Hij
de gesloten deur van de toekomst langzaam open begint
te draaien. Er staat wie in Christus zijn iets te wachten: een
erfenis in de hemel. Dat klinkt misschien wat passief: ‘stil
maar wacht maar. Maar dat is het nou net niet.

In 1943 lijkt de toekomst aardedonker. Temidden van de
puinhopen van Hitler-Duitsland schrijft Dietrich
Bonhoeffer:

"Het lijkt verstandiger pessimist te zijn: geen teleurstellingen en
je verliest niet je gezicht; de verstandige mag geen optimist
zijn. Optimisme is in wezen geen houding tegenover de
situatie van het ogenblik maar een levenskracht. Het is de
kracht om te hopen als anderen het opgeven; de kracht het
hoofd hoog te houden als alles fout
schijnt te lopen; de kracht
tegenslagen te dragen; de kracht
die nooit de toekomst laat aan de
tegenstander, maar haar opeist
voor zichzelf. Er bestaat natuurlijk
ook een dom en laf optimisme dat
ontoelaatbaar is. Maar optimisme
als geloof in de toekomst mag door
niemand belachelijk gemaakt
worden, al vergist het zich honderd
keer; het is de gezondheid van het
leven en mag door de zieken niet
worden aangetast. Er zijn mensen
die het lichtzinnig en christenen die
het niet vroom vinden, te hopen op
een betere aardse toekomst en zich
daarop voor te bereiden. Zij geloven
dat chaos, wanorde en catastrofes
typerend zijn voor deze tijd en onttrekken zich door passieve
berusting of viome wereldviucht aan de verantwoordelijkheid
voor de komende generaties een toekomst te bouwen.
Misschien breekt morgen de jongste dag aan; dan zullen we
graag het werk voor een betere toekomst neerleggen, maar
eerder niet.

(Bron: Verzet en Overgave — brieven en aantekeningen uit

de gevangenis)

De ‘jongste dag, daarmee doelt Bonhoeffer op wat in de
bijbel de Jom Adonai, de ‘dag van de Heer' wordt genoemd
en waar de Bijbel heel beeldend over spreekt.
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wordt voorafgegaan door elkaar steeds sneller opvolgende
ecologische en politieke crises. Die lijken het einde van de
aarde in te luiden, maar voor hen die verder zien, zijn het
de aankondigingen van iets
nieuws. In dat licht bezien,
leven wij heden ten dage in
hoopvolle tijden. Hij is in
aantocht, houd uw lampen
brandend.

Het is de huiveringwekkende én vreugdevolle dag waarop
God zich zal tonen op aarde. Hij zal de hemel en de aarde
oprollen als een versleten kleed en het met een nieuw
gewaad bekleden. Die dag zal een dag van zuivering en
oordeel zijn, maar ook van verlossing voor wie bleven
uitzien naar zijn komst en hun doen en laten daardoor
lieten bepalen. Want het doet er toe hoe wij hier leven. Als
Hij trouw is aan zijn wereld en toekomst voor haar ziet,
waarom wij dan niet? Op de dag van de Heer zullen de
doden herleven, hemel en de aarde door vuur gezuiverd
worden van alle kwaad en dan zal het vrederijk van de
Messias aanbreken: World without end. Die dag van de Heer

Ds. Giel Schormans

Op zondag 21 november gedenken we in de kerk de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Achter
elke naam die klinkt, schuilt een verhaal dat gehoord mag worden. Zoals het verhaal van Toos Pranger, die in
maart 2018 haar zus Riet (80) verloor. Riet was lid van de Martiniwijkgemeente. ‘Ze was alles wat ik nog had en ik
mis haar vreselijk. Toch zie ik het als mijn opdracht om ook anderen met verdriet een troostrijk woord te geven.’

Tekst: Margriet Zuidgeest Beeld: Toos Pranger

‘We waren behoorlijk verschillend. Riet - net 80 geworden -
was nog altijd een gezelschapsmens, en dol op zingen en
fietsen. lk ben meer een huismus, vertelt Toos Prangerin
haar lichte huiskamer in Delft. 'Hoewel we als kinderen niet
veel samen optrokken, was dat na het overlijden van onze
moeder anders. Riet was groepsleidster bij dovenschool
Effatha, maar kwam in de weekenden naar Delft om samen
voor onze vader te zorgen tot hij stierf!

Verdriet en steun

Daarna zat het Riet niet mee.
‘Door verschillende valpartijen
moest ze maandenlang
revalidatie ondergaan. Hoewel
ze zich daardoor 'gekooid'
voelde, bleef ze altijd een vrolijk
vogeltje, zegt Toos nog steeds
bewonderend. Tot de laatste
valpartij waar Riet moeilijk
overheen kwam. Toch lukte het
haar en voorzichtig ondernam ze
weer wat.

‘We hebben allebei geen nageslacht, maar we hadden
elkaar en belden elke dag. Tot Toos een ander telefoontje
kreeg. Met het vreselijke, totaal onverwachte bericht dat
Riet was overleden.

‘De wortels die me met haar verbonden, waren ineens

losgerukt. Heel pijnlijk vind ik dat ze alleen was, toen ze
overleed. En dat ik met vragen achterblijf. Ik ben soms
bang dat ik signalen heb gemist. Had ik beter moeten
luisteren hoe haar stem klonk? Ze sprak namelijk niet alles
uit.

Veel tijd voor verdriet was er aanvankelijk niet vanwege
vele regeldingen. ‘Zoals de kerkdienst, in nauw overleg
met dominee Leneke Marchand. Zij was, en is nog altijd

een steun. Dat geldt ook voor Bep van Sloten.

Ga met God

Toos is zichtbaar dankbaar. ‘God
openbaart zich in de mensen om
mij heen. Dan krijg ik weer een
kaartje, bezoek of gewoon een
glimlach. Heel bijzonder! Die
dankbaarheid stelt haar in staat
om ook anderen een troostrijk
woord te geven. ‘Dat voelt als mijn
opdracht, want er zijn er meer die
verdriet hebben!

Toos' persoonlijke motto lijkt hiermee te zijn: Ga met God.
‘Het lied van Riet en mij. God heeft zijn arm om mij
heengeslagen en is mijn wortels aan het helen. En Riet is
uit haar kooi; vrij en gelukkig, dat geloof ik. Maar, ik mis
haar!
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Wijkgemeente Martini

Wijkgemeente Martini

Plaats van samenkomst:
Qude of Martinikerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg

T: (070) 386 32 20 (bijgebouw De Voorhof) W: www.oudekerkvoorburg.nl

et ds. H.M. (Leneke) Marchand
T: (070) 752 03 63
E: hmmarchand@hotmail.com

Verhuur zalen:

ds. WF. (Giel) Schormans
T:(070) 752 03 63
E: wfschormans@hotmail.com

Ulrick 't Zand, T: 06 - 55 10 59 91 E: ulrick.zand@gmail.com;

Dirma Redelijkheid, T: 06 - 17 04 21 80 E: dirmaredelijkheid@xs4all.nl

Scriba: Melinda Harteveld, E: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com

Wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 tnv. wijkkas Martinigemeente

Diaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 tnv. wijkdiaconie Martinigemeente

Zegeningen aan de slag met filmpjes en opdrachten. Catecheet is Henk

Wat keken we er een paar maanden geleden naar uit, om
(klein-) kinderen en vrienden te omhelzen en te kunnen
gaan en staan waar je wilt. Om weer samen naar de kerk te
gaan en uit volle borst te zingen, samen koffie te drinken
en te eten. Nu het zo ver is (hoewel: nog niet alles kan en
mag), vinden we het ook weer heel snel gewoon. Goed om
af en toe weer even terug te denken, en je zegeningen te
tellen. Twee van die zegeningen waren in de afgelopen
maanden de Startzondag en de Kerkproeverij.

Startzondag en Kerkproeverij

Een feestelijke dienst, met daarna ontspannen ruimte voor
ontmoeting en bezinning, en dat allemaal onder een
stralend septemberzonnetje. De Kerkproeverij, die we dit
jaar voor de 4e keer organiseerden, was een oefening in
gastvrij en uitnodigend gemeente-zijn. Veel
gemeenteleden trokken de stoute schoenen aan en
nodigden een vriend, collega of bekende uit om eens een
keer mee naar de kerk te gaan.

Lang niet iedereen zei ja. ‘Ik realiseerde me weer hoe de
kerk, die voor mij zo'n thuis is, voor mijn vriendin en vele
anderen echt een heel vreemde wereld is; zei iemand. Dat
maakt ook kwetsbaar en afhankelijk: iets zaaien van dat
waar je hart voor klopt, en de groei daarvan aan God
overlaten.

Van de gasten die we op 10 oktober verwelkomden in de
dienst, kregen we mooie reacties, o.a. over het thema
Ver(der) kijken. 'Het sloot aan bij waar ik mee bezig ben,
vertelde een 18-jarige gast. ‘Ik ben zo druk met de dingen
die me nu dwars zitten, maar wat ik meeneem is dat ik ook
wat verder mag kijken:

November catechesemaand

De tieners hebben dit seizoen niet meer doorlopend en
eens per twee weken catechese, maar in twee blokken. Het
eerste blok is in oktober/november. De bedoeling is om in
een korte serie de hele Bijbel samen te vatten. Hoe lopen de
lijnen in de Bijbel? Wat zijn de grote thema's? Hoe is het
Oude Testament opgebouwd? Ze gaan hier interactief mee
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Scheper. Een idee krijgen van het materiaal waarmee
gewerkt wordt? Kijk op https://bibleproject.com/Dutch/.

Giften
Via ds. Schormans: €300 (fam. S), €40 (N.N.), €50 (fam. T.), Via
ds. Marchand: € 25 (mevr. M.)

Eeuwigheidszondag en Advent
Op zondag 21 november (Eeuwigheidszondag) noemen we
de namen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen
jaar door de dood ontvallen zijn. Nabestaanden ontvangen
hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Een paar weken
daarvoor (31 oktober) is de kerk op zondagmiddag open
voor iedereen die een geliefde dode wil gedenken (zie
aankondiging op Korte Berichtenpagina). Op zondag 28
november begint de adventstijd. In tijden van afnemend
licht kijken we uit naar de Komst van de Heer, het Licht der
Wereld.

Kom tot ons, de wereld wacht

Heiland, kom in onze nacht

Licht dat in de nacht begint

Kind van God, Maria’s Kind.

(Martin Luther, Liedboek 433)

Een hartelijke groet van uw predikanten!
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Plaats van samenkomst:
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
E:informatie@deopenhofvoorburg.nl

ds. Els van der Wolf - Kox
E: evanderwolfkox@gmail.com
T:{070)2128279

fek’ Lo

Koster-Beheerder Peter Kalkman, T: (070) 386 68 76 (alleen voor uitvaarten T: 06 15 43 86 30)
E: zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Verhuur zalen:

Secretaris: Judith Nieuwenhuys; E: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
Wijkkas: NL30 INGB 0007235874 t.n.wv. wijkkas Koningkerk
Diaconie: NL95 INGB 0008034372 t.n.v. Wijkdiaconie
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website: www.deopenhofvoorburg.nl

ds. Jan van der Wolf
E: jtvanderwolf@gmail.com
T:(070) 2128279

Yo n

Lessen van corona

Zo'n 30 mensen hebben meegepraat over de ‘lessen van
corona. Goede ontmoetingen in een vertrouwde sfeer. Wat
hebben we geleerd? Wij zijn stilgezet bij onze eigen
beperktheid, onze afhankelijkheid van God en de grenzen
van onze macht. Velen hebben de rust als een zegen
ervaren, zeker in het begin. Maar het knaagde ook. Je mist
mensen om je heen. Er is zorg om familie en vrienden elders
op de wereld voor wie lockdown honger betekent. We
hebben dingen ontdekt: de tuin van de kerk, met de tieners
en de kerststal en de oliebollen en het zomerterras. We zijn
gaan wandelen. We leerden online vergaderen en de
digitale nieuwsbrief ontstond. En hoe nu verder? We
bespeurden bij de aanwezigen geen groot verlangen om
stevig uit te pakken met veel activiteiten. 'Laten we niet van
alles organiseren waar mensen uit plichtsgevoel naartoe
gaan, maar waar ze niet echt op zitten te wachten! 'Richt je
vooral op de zondagse diensten en de ontmoeting
daaromheen! Tijdens de lockdown waren de diensten
compact. Dat sprak toen aan. Het is ook goed dat we nu
weer wat meer tijd te nemen voor de kerkdiensten. Ook de
interviews en bijdragen van gemeenteleden spreken aan.
Met name als ze inhoudelijk bij het thema passen. En de
goede gesprekken van het online koffiedrinken zetten we
graag ‘in het echt’ voort. Er werden ook wensen geuit voor
door de week. lemand wil met een groep geloof delen en
bidden. lemand heeft zin in een running diner. lemand
hecht veel waarde aan avonden zoals over Bonhoeffer,
lemand zou een gemeentegesprek over liturgie, over het
avondmaal, willen. We gaan als kerkenraad kijken of en hoe
we met deze verlangens aan de slag gaan.

Digitale nieuwsbrief op je mobiel

Sommige mensen denken: een digitale nieuwsbrief dat is
niks voor mij. Ik heb geen computer. Maar wist u dat je ook
op een smartphone (een maobieltje met internet) de
nieuwsbrief kunt lezen? Geen piepkleine lettertjes maar
duidelijk leesbaar. We hebben natuurlijk een fraaie papieren
nieuwsbrief, maar de digitale nieuwsbrief heeft extra’s die
de papieren nieuwsbrief niet heeft. Zo kun je ook filmpjes
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zien, een nieuw lied beluisteren en verwijzingen naar
websites gemakkelijk vinden. Dus probeer het eens op je
mobiel! Kijk op de website www.deopenhofvoorburg.nl,
helemaal onderaan is een link: nieuwsbrief. Of vraag je
handige buurjongen of kleindochter om je te helpen.

Een luisterend oor

Als u ergens over door wilt praten of behoefte hebt aan een
luisterend oor, neem dan gerust contact op met één van
ons. Een afspraak is zo gemaakt. Bij u thuis of in de
predikantenkamer. Voor sommige situaties zijn geen
oplossingen, maar een goed gesprek en - als je dat wilt -
een gebed kunnen je wel steunen op de weg die je gaat.
Ook voor vragen over een uitvaart en wat de rol van kerk en
geloof daarin kan zijn, kunt u bij ons terecht. Laat het ons
weten, dan spreken we iets af. Gesprekken met ons zijn
vertrouwelijk. We hebben ambtsgeheim.

Een gebed uit Taize

Heilige Geest,

U heeft een oproep voor ons allen.
Maak daarom onze harten gereed
om te ontdekken wat U verwacht

van ieder van ons,

Een hartelijke groet,
Ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
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'We doen wat we
geloven'

De titel van dit stukje is een gevleugelde uitspraak van het Leger des Heils. En het Leger doet het ook. Met tal van
innovatieve projecten en activiteiten tussen en met kansarmen en zij die onze aandacht kunnen gebruiken. Nieuw
initiatief vanuit het Leger des Heils is het opzetten van buurthuiskamers, juist in kansarme wijken. Huiskamers
waarmee ook een groot maatschappelijk probleem in onze gemeente kan worden bestreden: ruim 45% van onze

inwoners geeft aan eenzaam te zijn (GGD-enquéte 2020).

Tekst: Jan Hendriks

Geloven in de buurt, ook in Voorburg

De diaconie is al langer op zoek naar haar rol in de
plaatselijke samenleving in Voorburg: onze predikanten
schreven het theologisch fundament, gemeenteleden
leverden verfrissende ideeén (enquéte 2020),
werkbezoeken zoals die aan 'geloven in Moerwijk'
(pioniersplek), de Paardenberg en een Van
Bosshardt-huiskamer in Zoetermeer. Het bracht het Leger
des Heils en de Diaconie bij elkaar: het moet toch kunnen?
Een huiskamer juist voor de wijken die een zetje in de rug
kunnen gebruiken? Er staat tenslotte een kerk.

Diaconie en Leger des Heils slaan de handen

ineen!

Waar de keuzes van het Leger des Heils vanaf het begin
helder zijn liggen de logische bouwstenen van de diaconie
ook voor de hand: invulling van het begrip ‘open’ kerk uit
het beleidsplan van wijkgemeente De Open Hof,
bestrijding van het in onze enquéte en door de burgerlijke
gemeente gesignaleerde grootste maatschappelijke
probleem (eenzaamheid en isolement), aanwezigheid in
die wijken in Voorburg waar echt een
sociaal-maatschappelijke bijdrage kan worden geleverd.
Als sluitstuk van 30 jaar kerk & buurtwerk wordt de
gedachte aan een Diaconaal Centrum ‘Bij Bosshardt’
geboren,

Een diaconie die investeert in een warme plaats van
ontmoeting voor iedereen, met ruimte voor een luisterend
oor en bezinning, in de vorm van een huiskamer in de
Koningkerk. Het plan omvat voor de diaconie investeringen
in zaalruimte, een kookgelegenheid, een verbinding tussen
tuin en huiskamer en natuurlijk de gederfde
huuropbrengsten binnen het zalencentrum. Het Leger des
Heils investeert in de inrichting en de professionele
personele ondersteuning. Daarnaast kunnen we uiteraard
vele vrijwilligers gebruiken, op allerlei viak.
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Zoektocht en invulling

We zijn van plan te starten vanuit de ervaringen van het
Leger des Heils, maar laten het definitieve activiteitenpalet
inkleuren door (kerk)bezoekers en buurt. Met
openingstijden van zeg 9.30 tot 16.30 uur, maaltijden naar
behoefte en een kledingbank wordt een start gemaakt.
Geen 'liefdadigheid’ in de oude vorm, maar bouwen aan
relaties op basis van wederkerigheid en participatie. Kern is
de relatie op basis van achting en respect, voor iedereen.

Eenieder is welkom in de huiskamer en kan zo de
gastvrijheid meebeleven. Een gemoedelijke sfeer als
voedingsbodem voor de juiste gesprekken, de arm om de
schouder en het steuntje in de rug. Ook buiten de formele
openingsuren zijn alle kerkelijke activiteiten van harte
welkom,

Leger des Heils en diaconie zijn er klaar voor
De huur- en samenwerkingsovereenkomsten worden
inmiddels samengesteld, de besluitvormende organen in
stelling gebracht en we koppelen de ontwikkelingen en te
maken keuzes terug naar onze gemeenteleden. Uitgaande
van de planning is het doel om dit jaar de besluitvarming
af te ronden en volgend jaar voor de zomer te starten met
het Diaconaal Centrum ‘Bij Bosshardt. Om te doen ‘wat we
geloven.

Namens de diaconie van de PGV,
Jan Hendriks

LIGER DES HEjy




Collecten

Opbrengst diaconale collecten

Sinds de vorige editie van PROEF! heeft de diaconie in de periode 1 september tot en met 9 oktober een bedrag van

€ 4.457,60 aan collectegelden ontvangen. In deze periode droeg de diaconie in totaal € 5.120,20 af. De afgedragen
bedragen waren bestemd voor Zending (KIA, € 600,-), Rudolphstichting (€ 600,-), Stichting Open Doors (€ 65,- ivm
huwelijk 5 september 2021}, Stichting Noodfonds Vluchtelingenhulp LV (€ 600,-), Vredesweek (Kerk In Actie, € 600,-) en

Kerkin Isragl (€ 600,-, PKN).

De collecte voor Haiti bracht in totaal €2.055,20 op, waarvan een deel reeds ontvangen was in de periode tot en met 31
augustus. Een bedrag van £€1.002,60 werd afgedragen aan Kerk in Actie en € 1.052,60 aan een particulier initiatief in Haiti.

In totaal € 2.055,20.

Alle gulle gevers van harte bedankt voor uw bijdragen.

Collecten in de periode

30 oktober - 17 decemver (7 zondagen)
Vanwege de Corona-maatregelen worden tijdens de
vieringen geen collectezakken doorgegeven. Wel bestaat
inmiddels, zowel in de Oude Kerk als de Koningkerk, de
mogelijkheid om met contant geld/collectebonnen deel te
nemen aan de collecte (bij de uitgang in een schaal of
collectebus).

Het blijft mogelijk om uw collectegeld voor
bovengenoemde periode in één bedrag te storten onder
vermelding van ‘Collecten tijdens Corona’ Voor de
zogenaamde eerste en tweede collecte zijn de navolgende
rekeningen beschikbaar:

« Voor Diaconale collecten:

Diaconie Protestantse Gemeente NL 27 INGB 0000 2619 19;
= Voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:

Protestantse Gemeente Voorburg NL 87 ABNA 0516 6115 85.
Vast onze dank voor uw medewerking

Jan Hendriks, Penningmeester Diaconie

Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters

Collecterooster diaconie in één oogopslag
Overeenkomstig het vastgestelde collecterooster worden
de navolgende collectedoelen voorzien:

31 oktober Algemene doeleinden
Diaconale onkosten waarvoor niet speciaal gecollecteerd
wordt, bijvoorbeeld administratie.

7 november Najaarszending
De opbrengst is bestemd voor een project van de
werkgroep ZWO: Foka van de Beek in Bulgarije.

14 november Wijkdiaconie
Middagen en bustocht senioren, individuele
hulpverlening, avondmaal, kerk en buurt.

21 november Diaconaal quotum
Ondersteuning diaconaal werk door communicatie,
fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

28 november Exodus
Exodus ondersteunt gevangenen bij de integratie in de
samenleving na hun vrijlating.

5 december Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbel dichtbij mensen. Het NBG vertaalt en verspreidt de
Bijbel wereldwijd.

12 december Kerstgiften

Een extraatje voor mensen met weinig geld in de dure
kerstperiode.

Rollecten



Muziek in de kerk

Muziek in de kerk

Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg
Het nieuwe seizoen van de orgelconcerten is al begonnen.
Het tweede concert dit seizoen is op 27 november van
Rien Donkersloot, een virtuoos op het orgel. Op het
programma staan werken van verschillende componisten.

Onder voorbehoud geven wij nu de overige geplande

concerten:

15 januari 2022 Petra Veenswijk 12 maart Ben van Oosten

12 februari Jan Droogers 23 april Hans Houtman &
Niels Jan van der Hoek
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Alle concerten zijn, bij
kaarslicht, op zaterdagavond
om 20.00 uur.

De toegang is € 8,- en jongeren
tot 18 jaar gratis.

Il Na afloop is er weer een drankje
. om met de organist en elkaar

§ na te praten.

Musica
Op 12 november om 15.00 uur speelt het Haagse
symfonieorkest Musica in de Koningkerk.

Musica opent het concert met de Quverture van Bruckner,
het tweede werk van zijn hand. Hierin zijn Bruckners
stijlkenmerken, waaronder het gebruik van orkestrale
akkoorden, goed te beluisteren.

Vervolgens soleert de zeer getalenteerde Tosca Opdam in
het vioolconcert van Mendelssohn. Dit bekende en
majestueuze vioolconcert is een van de belangrijkste
werken dat niet kan ontbreken in het vioolrepertoire.

Na de pauze speelt Musica
symfonie nr. 2 van
Schubert, ook wel bekend
als ‘Der Grosse! Dit
schitterende, majestueuze
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ledere zondag!

Oude Kerk, Martiniwijkgemeente

De kerkdiensten

24 okt ds. Jan van der Wolf

31 okt ds. Leneke Marchand

7 nov ds. Giel Schormans

14 nov ds. Giel Schormans, Heilig Avondmaal

21 nov ds. Leneke Marchand, ds. Giel Schormans,
Eeuwigheidszondag

28 nov ds. Leneke Marchand, 1e Advent

5 dec ds. A. Sterrenburg, 2e Advent

12 dec ds. Giel Schormans, 3e Advent

19 dec ds. Leneke Marchand 4e Advent

Voor de inhoud van de kerkdiensten en de actuele
situatie m.b.t. coronamaatregelen, zie nieuwsbrief of
kerkapp. Hieronder een aantal praktische gegevens:

Kerkdienst meebeleven in de kerk

Op dit moment is aanmelding voor de kerkdiensten niet
nodig. Je/u bent welkom zonder opgave vooraf.
Tijdstip: 10.00 uur,

Placering: tussen 'bubbels’ houden we één stoel
afstand. Wilt u 1,5 meter afstand houden, dat kan in het
vak voor de Mariannebank (bij binnenkomst
rechtsvoor).

Creche 0-4 jaar: elke zondag (info bij Suzanne,

E: Vandermeersuzanne@gmail.com).

Kinderdienst 4-12 jaar: elke zondag. De kinderen
beginnen in de kerk en gaan dan naar De Voorhof {info
bij Gelske, E: fam.vanderduin@kpnplanet.nl).
Tienerdienst: twee keer per maand {info bij Maaike,

E: maaikemartha@hotmail.com).

Koffiedrinken na de dienst: in de kerk.

Kerkdienst meebeleven thuis

Tijdstip: elke zondag om 10.00 uur of indien gewenst
later.

Website: kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.

Meer weten?

Nieuwsbrief: geef je op bij
scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com.

Kerkapp: installeer de app (Oude Kerk Voorburg) via
Gooagle Play of Apple Store.

Website: https://oudekerkvoorburg.nl.

Koningkerk, De Open Hof

De kerkdiensten

31 okt ds. Giel Schormans

7 nov ds. A. Buizer-Tchiengang te Leeuwarden

14 nov ds. Jan van der Wolf, Heilige Avondmaal

21 nov ds. Els van der Wolf-Kox,
Eeuwigheidszondag

28 nov ds. Jan van der Wolf, 1e Advent, m.m.v. Band

5dec ds. Els van der Wolf-Kox, 2e Advent

12 dec dr. W.van Herwijnen te Zwijndrecht,
3e Advent

19 dec ds. Jan van der Wolf, 4e Advent

Voor de inhoud van de kerkdiensten, zie nieuwsbrief en
website. Op de website staat ook de liturgie.
Hieronder een aantal praktische gegevens:

Kerkdienst meebeleven in de kerk

ledereen is welkom in de kerkdiensten. Er is geen
uitnodiging of aanmelding nodig.

Tijdstip: 10.00 uur.

Placering: Er is ruimte genoeg om op geapste afstand
samen te komen,.

Koningskleintjes 0-4 jaar: iedere zondag.
Koningskinderen 4-12 jaar: info bij Anita,

E: koningskinderen@deopenhofvoorburg.nl.
Tienerdienst: 1e en 3e zondag van de maand, info bij
Ingvild, E: familieblikman@gmail.com.

Koffiedrinken: voor en na de dienst in de Voorhof, bij de
kerkzaal.

Collecte: collectebus bij uitgang voor contant geld,
thuis overmaken kan ook,

Kerkdienst meebeleven thuis

Tijdstip: elke zondag om 10.00 uur of op een later
moment naar keuze.

Via: www.kerkomroep.nl bij Keningkerk Voorburg
of op Youtube bij De Open Hof Voorburg.

Meer weten?

Digitale nieuwsbrief: gratis, verschijnt elke twee weken,
meld je aan via nieuwsbrief@deopenhofvoorburg. Er is
ook een papieren versie. Info bij de predikanten.
Website: www.deopenhofvoorburg.nl.
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Kerkdiensten




Kinderdienst
Oude Kerk:

Met familie
samen zijn.

Hoe zie jij de
toekomst?

In de kerk.

Hoe breng jij
het liefst de
7%¢ dag van
rust door?

Kinderdienst

De Open Hof
Samen Godly Play

De schepping
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